
  

Leeswijzer en tijdpad Synode 2021-2024 
De katholieke kerk zit in een ‘synodaal proces’. Van 4 - 29 oktober 2023 vond er in Rome een 
bisschoppenvergadering plaats. Deze zal worden  gevolgd door een tweede en laatste synode in oktober 
2024.  

Hier gaan lange periodes van voorbereiding aan voorafgegaan. Voordat paus Franciscus met de bisschoppen 
en andere vertegenwoordigers (waaronder vrouwen) in gesprek gaat, wilde hij horen wat er leeft onder de 
gelovigen. Dat betekent dat alle katholieken en betrokkenen mee mogen denken over hoe het verder moet 
met de kerk. De centrale vraag die in de synodes van 2023 en 2024 beantwoord zal worden, is de vraag hoe 
wij als katholieken, geleid door de Heilige Geest, meer een gemeenschap worden waarin iedereen 
participeert en de boodschap van de kerk mee uitdraagt in woord en daad. De hele periode van 2021 – 2024 
valt onder de noemer: synode of synodaal proces. 

Samen op weg 

Paus Franciscus spreekt over ‘synodaliteit’. Daarmee bedoelt hij twee dingen. Ten eerste: we zijn samen kerk. 
Bij het woord ‘kerk’ denken we spontaan vaak aan bisschoppen en de paus. Kerk in de vorm van een 
pyramide. Maar wat zou de kerk zijn zonder alle gelovigen? Volgens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-
1965) is de kerk op de eerste plaats: alle gedoopten die door God samengeroepen zijn tot verbondenheid in 
geloof en in inzet voor de goede zaak. 

Een synode is geen parlement of opiniepeiling, maar een kerkelijk evenement met de Heilige Geest als 
hoofdrolspeler. Zonder de Geest is er geen synode. 
Paus Franciscus – in zijn toespraak bij de opening van het synodale proces op 9 oktober 2021 

Zoeken naar de goede weg 

Ten tweede: we zijn op weg. Net als het Joodse volk op weg was van de slavernij naar het beloofde land, zo is 
de kerk op een pelgrimstocht. Op een pelgrimstocht is het soms zoeken naar de goede weg: moeten we 
linksaf, rechtdoor, of gingen we verkeerd? In de loop van de geschiedenis heeft de kerk inderdaad haar visie 
soms bijgesteld, bijvoorbeeld over slavernij en oecumene. 

Leren van elkaar 

Samen op weg dus. Met de Heilige Geest als ‘GPS’. Hij leidt de kerk – wat zou de kerk zijn zonder de Geest? 
Dat doet de Geest niet alleen via bisschoppen en de paus, maar ook via de ‘geloofsgevoeligheid’ (sensus fidei 
fidelium) van iedereen. Het verleden en de traditie zijn belangrijke bronnen, maar ook de ‘tekens van de tijd’: 
de Geest spreekt nog steeds. En dus, zegt paus Franciscus, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn. 
We kunnen van elkaar leren over wat God ons te zeggen heeft. 

Bron: https://luisterendopweg.nl   



Tijdpad Synode 
Opening 
10 okt 2021 
17 okt 2021 

 
Paus Franciscus kondigt het synodaal proces aan 
Start van het synodaal proces in Nederland 
 

1. Diocesane fase 
17 okt – 31 dec 2021 
 
 
mei 2022 
15 augustus 2022 
 

 
Consultatieronde onder de gelovigen in alle bisdommen en andere groepen 

In bisdom en parochie HTB is weinig aandacht. Een kleine groep parochianen 
bepreekt antwoorden, vrouwen zijn actiever in enquête van Netwerk Katholieke 
vrouwen.   

Opstellen rapport per bisdom en andere groepen w.o. Vrouwen 
Indienen van het nationale rapport aan Rome 

Tussenfase 
dec 2022  
 

 
Werkdocument ‘Vergroot de ruimte van uw tent’ verschijnt (BIJLAGE) 

2. Continentale fase 
5 -12 feb 2023 
 
Feb-mrt 2023 
 
 
 
 
31 mrt 2023 
 

 
In Praag bespreken 39 Europese landen samen het document ‘Vergroot de 
ruimte van uw tent’ 
Ook op andere zes plekken verspreidt over de hele wereld vinden 
‘continentale’ gesprekken plaats over het werkdocument ‘Vergroot de ruimte 
van uw tent’ 

Werkgroep Synode van de H. Titus Brandsmaparochie besluit berichten over de 
synode in de parochiebladen te plaatsen.  

Presentatie project ‘Luisterend op weg’ 

Tussenfase 
Mei 2023 

 
‘Instrumentum Laboris’, het voorbereidend document voor de       
synodevergadering in Rome komt beschikbaar 
 

3. Universele fase 
28 sept - okt. 2023 
30 sep 2023 
1-3 oktober 2023 
4-29 oktober 2023 

 
Taizéreis naar Rome voor jongvolwassenen (18-35 jaar) 
Oecumenische gebedswake Taizé in Rome St. Pietersplein 
Retraite voor de synodeleden onder begeleiding van Timothy Radcliffe OP 
1e wereldwijde synode in Rome 
 

3b. Diocesane fase 
1 nov 23 – 15 april 2024 

 
Gelovigen in alle bisdommen gaan aan de slag met het Synthese document 
 

Op 27 februari hebben we ons als parochie HTB uitgesproken in een synodeavond, 
waarin we met ruim 70 parochianen in 2X4 dialoogtafels op een synodale manier 
hebben gesproken over vier, ons aangereikte thema’s: 
1. Al of niet gedoopt-zijn als basis van ons Kerk-zijn 
2. Vorming in een missionaire Kerk 
3. Deelname aan een verwelkomende Kerk 
4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk 
 (rapport in BIJLAGE) 

4. Eindfase 
Najaar 2024 

 
2e wereldwijde synode in Rome 
 

 
Alle officiële documenten vindt u op:  
https://luisterendopweg.nl/officiele-documenten/ 
 
Zie ook: https://luisterendopweg.nl/       
Dit is een website vol initiatieven rond de synodale weg in de parochies in Nederland.  

https://luisterendopweg.nl/


Het synodegebed1: 

 

Wij staan voor U, Heilige Geest 

Wij staan voor U, Heilige Geest, 
in Uw naam komen we samen.  

U die onze raadgever zijt, 
kom tot ons, 
sta ons bij 
woon in onze harten. 

Leer ons wat we moeten doen 
en toon ons de weg die we samen moeten volgen. 

Behoed ons ervoor, 
kwetsbaar en zondig als we zijn, 
de richting kwijt te raken 
en verwarring te veroorzaken. 

Laat niet toe 
dat onwetendheid ons op het verkeerde pad brengt. 

Geef ons de gave van onderscheiding: 
dat we ons laten leiden door wat waar en goed is 
zonder dat vooroordelen onze daden beïnvloeden. 

Breng ons tot eenheid in U: 
dat waarheid en gerechtigheid ons tot gids zijn 
op de weg naar het eeuwige leven. 

Dit vragen we U, 
Gij die werkt in alle tijden en op alle plaatsen, 
in gemeenschap met de Vader en de Zoon, 
in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 

 
1 Het Adsumus Sancte Spiritus is een beroemd gebed, toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (6de-7de eeuw). 
Van oudsher wordt het gebruikt op concilies, synodes en andere kerkelijke bijeenkomsten. Ook elke zitting van het 
Tweede Vaticaans Concilie begon ermee. Het gebed nodigt de Heilige Geest uit om nu ook te werken in de talrijke 
groepen die overal ter wereld zullen nadenken over de vragen van het voorbereidend document, zodat we een 
gemeenschap en een volk van genade mogen zijn. 

 


