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♫ Lied 
Hier kun je op verhaal komen bij elkaar, 
en reizen in de ruimte, geloof het maar: 
de stilte die open gaat, een hart dat zich raden laat 
voor wie wil delen met elkaar. (2x) 
 
Hier kun je op verhaal komen bij elkaar, 
de droom van God wordt hier als een schat bewaard: 
en wij, wij vergeten niet, dat oude en nieuwe lied,  
dat je mag delen met elkaar. (2x) 
 
Welkom en inleiding  (de kinderen worden uitgenodigd om naar voren te 
komen) 
 

♫ Lied    Stil is de straat. 
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Nergens meer feest in de stad, 
mensen die overal schuilen 
en om hun kinderen huilen - 
nergens een feest in de stad. 
 
Stil is de stad. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de stad overal. 
 
Refrein: 
Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 
 
 
 
De kruisweg  
 
Langs de muren van onze kerk zie je veertien schilderingen, veertien 
plaatjes om te laten zien wat er met Jezus gebeurd is. We noemen dat ‘de 
kruisweg’.  Achter in de kerk staat een kruis, symbool van het kruis van 
Jezus. Dat kruis willen wij helpen dragen. We gaan naar de veertien 
afbeeldingen kijken. We luisteren naar wat er met Jezus gebeurde en  we 
bidden.  
 
 
 

De kinderen gaan bij het kruis achter in de kerk staan. 
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De kruisweg 
 

Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. 
 

                                              
(Lector)  
De baas in het land van Jezus 
heette Pilatus. De priesters hadden 
Jezus gevangen genomen, want ze 
waren jaloers omdat Jezus zoveel 
succes had.  Zelf durfden ze niets te 
doen tegen Jezus, omdat die zo 
populair was. Daarom vonden ze 
dat Pilatus Jezus maar straf moest 
geven. Die wilde eigenlijk ook niet. 
Luister maar naar wat er in de Bijbel 
staat:  
 
(Johannes19, 14-16) Pilatus zei 
tegen de Joden: “Hier is jullie 
koning”. Maar zij schreeuwden: 
“Weg met hem! Weg met hem! Hij 
moet aan het kruis!” Pilatus vroeg: 
“Moet ik jullie koning aan het kruis 

hangen?” De priesters antwoordden: “De keizer is onze enige koning.” Toen 
gaf Pilatus Jezus aan hen mee om hem aan het kruis te hangen. 
 
Laat ons bidden: 
 
Lieve Jezus,  
U stond er alleen voor.  
Wilt U ons niet in steek laten  
wanneer wij soms alleen zijn  
en onze familie en vrienden missen.  
Help ons om  er voor elkaar te zijn. 
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Tweede statie:  Jezus neemt het kruis op zijn schouders. 
 
 
 
 

   
(Lector) 
Pilatus had met Jezus gepraat en 
Jezus had uitgelegd dat Hij geen 
gewone koning was, maar dat Hij 
geboren was om altijd de waarheid 
te vertellen. Pilatus vond dat geen 
probleem, maar hij wilde geen 
gedoe met de mensen en daarom 
gaf hij Jezus mee aan zijn 
soldaten.  
 
 
(Johannes 19, 16-17) Pilatus gaf 
Jezus aan de soldaten mee om 
Hem aan het kruis te hangen. Hij 
droeg zelf het kruis. 
 
 
 
 

 
 
 
Laat ons bidden: 
 
Goede God,  
Jezus heeft een groot en zwaar kruis op zijn schouders genomen.  
Ook wij hebben het soms moeilijk en zijn verdrietig.  
Help ons met dingen die wij in ons leven moeilijk vinden. 
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Derde statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. 
 
 

 

 

 
(Lector) 
Kun je je voorstellen wat dat is? 
Een zwaar kruis dragen, terwijl 
je al pijn hebt en terwijl de 
mensen  aan de kant aan het 
schreeuwen zijn?  
Mensen hebben daarover 
nagedacht, over hoe akelig dat 
is: ze dachten:  “Hij moet wel 
gevallen zijn!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Laat ons bidden:  
 
Lieve Jezus,  
soms is het heel moeilijk om verder te gaan.  
Help ons om zelf niet op te geven en om anderen te helpen als zij het 
moeilijk hebben.  
Wij bidden voor zieken, armen, vluchtelingen en eenzamen,  
Wij bidden voor ieder die verdriet heeft en die het moeilijk heeft. 
 
 

Laten we nu het kruis een stukje de kerk in dragen. 
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Vierde statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. 
 

 
 
(Lector) Wanneer Jezus  aan het kruis hangt, staat zijn moeder erbij; 
waarschijnlijk heeft zij ook langs de weg gestaan toen Hij het kruis droeg. 
Wat vreselijk voor een moeder om zoiets te zien! 
 
 
Laat ons bidden: 
 
Moeders en vaders zijn verdrietig als hun kind ziek is, of pijn heeft .  
Wij zijn ook verdrietig als een vriend of vriendin pijn heeft. 
Lieve Jezus, wilt U dicht bij mensen zijn, die verdriet of pijn hebben, 
en wilt U ons helpen om anderen te troosten? 
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Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis te dragen. 
 

 
 
(Lector) Het kruis was heel zwaar om te dragen en de soldaten waren bang 
dat Jezus het niet vol kon houden. Ze zagen een man lopen en riepen hem 
om te komen helpen. 
 

(Markus 15, 20-21) Toen de soldaten Jezus wegbrachten om hem aan het 
kruis te hangen kwam er net een man de stad in. Het was Simon van Cyrene, 
de vader van Alexander en Rufus. Hij moest van de soldaten meekomen om 
het kruis te dragen. 
 
Laat ons bidden: 
 
Goede God, 
ook van ons wordt gevraagd om anderen te helpen. 
Dat kan heel onverwacht zijn, wanneer we geen tijd of zin hebben. 
Help ons om het dan toch te doen. 
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Zesde statie: Veronica droogt het gezicht van Jezus af. 
 

 
 
(Lector) In Jeruzalem is het meestal heel warm. De mensen denken dat er 
een vrouw geweest is die Veronica heette: zij had medelijden met Jezus en 
droogde zijn  bezwete, vies geworden gezicht voorzichtig met een doek af.  
 
Laat ons bidden: 
 
Lieve Jezus, 
leer ons om iets aardigs te doen voor mensen die het moeilijk hebben: 
een vriendelijk woord, een complimentje, een glimlach of een helpende 
hand. 
 

Wij zijn ook onderweg met het kruis,  
laten we het weer een stukje verder dragen  

en  laten we het gebed zingen dat Jezus ons geleerd heeft: 
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♫ Lied:   Onze Vader in de hemel  
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Zevende statie:  Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. 
 

 
 
(Lector)  Waarschijnlijk is Jezus nog een keer gevallen. Wat is het toch 
moeilijk om op te staan als je akelig gevallen bent.   
 
 
 
 
 
 
Laat ons bidden:  
 
Goede God, help ons om weer op te staan als we vallen. 
En als onze weg zo zwaar lijkt, 
help ons dan om  door te zetten en verder te gaan. 
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Achtste statie: Jezus troost de huilende vrouwen. 
 

 

 

(Lector) Onderweg ontmoet 
Jezus ook een groepje 
vrouwen. De vrouwen zijn aan 
het huilen om wat de mensen 
met Jezus doen. Jezus ziet die 
huilende vrouwen. “Huil toch 
niet om mij,” zegt Jezus, “houd 
moed!” Ondanks zijn eigen pijn 
en zware kruis heeft Jezus een 
woord van troost voor hen.  
 

 
(Lucas 23, 27-29. 31) Een grote groep mensen liep achter Jezus aan. Er 
waren ook vrouwen bij, die verdrietig waren en om Jezus huilden. Maar 
Jezus draaide zich naar hen om en zei: “Vrouwen van Jeruzalem, huil niet 
om mij. Jullie kunnen beter huilen om jezelf en om jullie kinderen. Want er 
zal een verschrikkelijke tijd komen. Nu is het nog vrede en kijk wat er met 
mij gebeurt! Wat voor verschrikkelijke dingen zullen er dan gebeuren als het 
oorlog is.” 
 
Laat ons bidden: 
 
Lieve Jezus, ondanks uw eigen pijn, troost U de vrouwen.  
Wilt u ons leren te denken aan anderen  
die het misschien moeilijker hebben dan wij. 
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Negende statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. 
 

 
 
(Lector) Valt Jezus een derde keer?  
Hoe moeilijk het ook is, Jezus gaat verder op zijn weg. 
 
 
Laat ons bidden: 
 

Goede God, 
help ons om niet op te geven, om  er op te vertrouwen dat U met ons 
onderweg bent, 
ook als wij  het moeilijk hebben. 
 
 
 
 
 

Het kruis wordt nu in de standaard gezet. 
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Tiende statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd. 
 
  
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Lector) Na al het gesleep met het kruis, de kruistocht, is Jezus aangekomen 
bij Golgotha.  De soldaten trekken hem zijn kleren uit . Hij heeft een duur 
hemd aan,  dat  vinden ze allemaal mooi en dat willen ze daarom allemaal 
graag hebben. 
(Johannes 19, 19. 23-24) Jezus kwam op de plaats die Golgotha genoemd 
werd.  De soldaten hadden hem zijn kleren afgenomen en die verdeelden 
ze nu onder elkaar. Het hemd van Jezus was gemaakt uit een stuk stof. De 
soldaten zeiden tegen elkaar: we moeten dat hemd niet in 4 stukken 
scheuren, laten we erom loten. 
 
Laat ons bidden:  
 

Lieve Jezus,  
zelfs uw kleren worden u afgenomen. 
Wij schrikken als iemand ons iets afpakt 
help ons om te gaan met mensen die gemeen zijn. 
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Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld. 
 

 
 
(Lector) De soldaten hingen Jezus aan het kruis. Soldaten zijn 
vechtersbazen, ze zijn gewend  aan oorlogen en pijn. 
 
(Johannes 19, 17-19) Jezus kwam op de plaats die in het Hebreeuws 
Golgotha genoemd werd. Dat betekent: schedel plaats. Op die plaats hingen 
de soldaten Jezus aan het kruis. Ze hingen ook twee andere mannen aan 
een kruis. Het kruis van Jezus stond in het midden, tussen de twee andere 
kruisen in. Pilatus had een bordje op het kruis laten maken. Daarop stond: 
‘Jezus uit Nazareth, de koning van de Joden’ . 
 
 
Laat ons bidden: 
 
Help ons om nooit te wennen aan oorlogen,  
en om steeds te proberen vrede te stichten. 
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Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis. 
 

 
 

 

(Lector) Tussen die twee andere 
mannen hing Jezus aan het 
kruis. Wat gebeurde er? 
 
(Johannes 19, 25-30) Bij het 
kruis van Jezus stonden vier 
vrouwen. Het waren zijn moeder 
Maria en haar zus, en verder 
Maria, de vrouw van Klopas en 
Maria uit Magdala. Jezus zag zijn 
moeder en naast haar zag Hij de 
leerling van wie Hij veel hield. 
Toen zei Jezus tegen zijn 
moeder: “Hij is nu uw zoon.” En 
tegen zijn leerling zei Hij: “Zij is 
nu jouw moeder.” Vanaf dat 
moment zorgde die leerling voor 
Maria.  Jezus wist dat zijn werk 
nu helemaal klaar was. Er was 
nog één ding dat moest 

gebeuren. Want dat stond al in de heilige boeken. Daarom zei Jezus: “Ik heb 
dorst.” Er stond daar een vat met zure wijn. Een soldaat maakte een spons 
vast aan een lange tak, en stak die omhoog naar Jezus mond. Jezus dronk 
van die wijn en zei: “Mijn werk is klaar”.  Toen boog Hij het hoofd en stierf. 
 
Laat ons bidden: 
 
Lieve Jezus,   
uw leven draaide om twee dingen: om de mensen en om uw Goddelijke 
Vader. 
Wij kunnen niets anders zeggen dan: “Dank U  voor uw liefde voor ons.” 
 
 

Laten we nu even stil worden om op onze eigen manier te bidden. 
 

Stilte. 
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Kruishulde  
 

Om Jezus te danken voor alles wat Hij over God heeft verteld  
en wat Hij voor ons heeft gedaan, 

mogen we nu allemaal bloemen rond het kruis steken. 
 

♫ We zingen ondertussen: 

 
Al is Hij opgenomen,  
houd in herinnering,  
dat Hij terug zal komen,  
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen,  
dat wij zijn majesteit,  
van ook tot aanschouwen,  
in alle eeuwigheid. 
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Dertiende statie: Jezus wordt van het kruis afgenomen. 
 

 
 
(Lector) Kort nadat Jezus aan het kruis is gestorven, zou er een feestdag 
zijn. De mensen wilden niet dat de lichamen op een feestdag nog aan de 
kruisen  hingen, daarom gingen ze naar Pilatus toe. 
 

(Johannes 19, 38) Toen al die dingen gebeurd waren, ging Jozef uit 
Arimathea naar Pilatus toe. Jozef was een leerling van Jezus, maar in het 
geheim. Want hij was bang voor de Joodse leiders. Jozef vroeg aan Pilatus 
of hij het lichaam van Jezus mee mocht nemen. Pilatus vond dat goed. Toen 
nam Jozef het lichaam mee. 
 
Laat ons bidden: 
 
Goede God, 
net zoals de vrienden van Jezus hebben wij heel veel verdriet als iemand 
sterft. 
Wij bidden voor de mensen die dood zijn gegaan,  
en wij bidden dat er mensen zijn die ons verdriet begrijpen en die ons helpen. 



18 

 

Veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd. 
 

 
(Lector) Het is een akelige 
gedachte dat we iemands 
lichaam niet meer kunnen 
vastpakken, niet meer de stem 
van iemand kunnen horen. 
Daarom behandelen we 
lichamen van dode mensen met 
heel veel liefde. Dat gebeurde 
ook met het lichaam van Jezus, 
luister maar. 
 
(Johannes 19, 39-42) Jozef van 
Arimathea nam het lichaam 
mee. Ook Nicodemus kwam 
erbij, dat was de man die een 
keer ‘s nachts naar Jezus toe 
gegaan was. Nu had hij meer 
dan dertig kilo geurige zalf 
meegenomen gemengd met 
zoete kruiden. Jozef en 

Nicodemus wikkelden het lichaam van Jezus in doeken met de geurige zalf. 
Dat .is bij de Joden de gewoonte als er iemand begraven wordt. Er was een 
tuin vlak bij de plaats waar Jezus was gestorven. En in die tuin was een 
nieuw graf, waarin nog nooit iemand begraven was. Daar legden ze Jezus 
neer, want de Sabbat zou bijna beginnen. 
 
Laat ons bidden :   
 
Lieve Jezus,  
komende zondag, met Pasen  horen we hoe het verhaal verder gaat,  
want het verhaal is nog niet afgelopen. 
Wij geloven Jezus, dat U altijd bij ons bent, en blijft, ook al zien wij U niet. 
Amen. 
 
 

DE AANWEZIGEN VERLATEN DE KERK IN STILTE. 
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Deze viering werd voorbereid door de voorganger en mensen van Kind en 
Kerk.  
 
-Op Eerste Paasdag is er kinderopvang en kunnen kinderen na afloop van 
de viering eieren zoeken in de tuin van de kerk. 
-De volgende Kinderkerk is op zondag 23 juni van 16.00 – 18.00 uur. 
-De volgende gezinsviering is op zondag 6 oktober. 
 
Voor meer kinderactiviteiten kunt u de QR code scannen. 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: Antoinette van Schaik 
Lector: Clemens Schellens 
m.m.v. Gelegenheidskoor 

o.l.v. Conny van den Broek 


