
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

NIEUW S BLAD 

VOOR DE KATHOLIEKEN IN BENNEKOM 
 
 

VEERTIGDAGENTIJD 2024 
 

MARIA VIRGO REGINA



 

2 
 

 
 

NIEUW S BLAD VOOR DE KATHOLIEKEN IN BENNEKOM 
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 __________ VASTEN:  EEN KANS VOOR DUURZAAM LEVEN  __________  

 
“Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn, 
genomen, gevormd, uit stof van de aarde… 
dat gij uw adem ons hebt geschonken; adem in ons. 
Adem in ons, breekbaar en broos, kruiken van aarde, 
dat wij weer weten, dat gij ons vormt. 
Dat wij weer weten, dat wij verwant zijn: 
rotsen en gras, mensen en lucht,  
sterren en zaad, nijlpaard en musje… 
Dat wij weer weten  
dat wij weer keren, terug in het stof… 
Dat wij ons voegen in het werk van uw handen.“ 

 

Met dit lied voor Aswoensdag raakt Andries Govaart aan de hart van ons gelovig leven. De weg naar Pasen 
verbindt ons met de oorsprong en toekomst van ons bestaan. Uit God zijn we geboren, uit die bron leven we 
en naar die bron keren we terug. Anders gezegd: je hebt je leven ontvangen om -zo krachtig en broos als je 
bent- mens te worden te midden van heel de schepping.  

De vastentijd zie ik als een mooie gelegenheid om me dieper bewust te worden, dat je als mens een deel van 
het geheel bent. Vasten is mezelf losmaken van het overbodige en terugkeren naar de kern. 

Het gaat me daarbij om vragen te stellen bij mijn eigen manier van leven. Hoe ga ik om met de spullen? Kan 
ik toe met minder om behoud van het geheel? Bijvoorbeeld: minder vlees en vis eten, minder nieuwe dingen 
kopen, minder kilometers met auto (en motor), zuiniger met water, en vooral duurzamer leven. Deze tijd wil 
ik me oefenen in duurzamer leven. 

Tegelijk hoop ik te oefenen in eenvoudig leven: innerlijk vrij worden om me te verwonderen over de wereld, 
waarin ik leef, de mensen met wie ik optrek, de lente die aanbreekt, de vogels die terugkeren, het ontluiken 
van de natuur. En ook te midden van alle vreselijke nieuwsberichten kijken en zien wat goed gaat: 
vluchtelingen die wel welkom zijn, een mens met dementie die aandacht krijgt, een tuinder die meer 
biologisch te werk gaat, een kind dat gepest werd en nu bevrijd opbloeit, een miskende die zich gekend weet, 
mensen die onverwacht oog krijgen voor elkaar… Vasten is voor mij ook de kans benutten om een gesprek 
aan te knopen met iemand die heel anders leeft en denkt. Ik hoop te ontdekken wat hem of haar beweegt… 
misschien zijn er verrassende raakvlakken, misschien opent zich een nieuw perspectief, misschien groeit er 
toenadering… Duurzaam leven betekent voor mij oog hebben heel de samenleving, uit je eigen bubbel 
stappen en het gesprek aangaan met de ander, die anders in het leven staat dan ik. Het heeft iets van oefenen 
in samenleven met verschillen.  

Door alles heen wil ik ruimte scheppen om elke dag te verstillen bij een psalm om geestelijk gevoed te 
worden. Zoals Andries verwoordt: ‘Gij hebt ons uw adem geschonken, adem in ons, dat wij weer weten dat 
gij ons vormt… en wij ons voegen in het werk van uw handen.’ 

Ben Piepers 
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Parochiewacht: 0318 414 896 
De Mariakapel is van maandag t/m vrijdag geopend 
van 10.30 – 11.30 uur. Tijdens deze uren is de 
parochiewacht aanwezig in de Torenzaal van onze 
kerk. (tel. 0318 414 896). Op andere uren kunt u 
indien nodig uw berichten inspreken op een 
antwoordapparaat, dat dagelijks wordt beluisterd 
door de leden van de pastoraatsgroep. In 
noodsituaties, bediening, handoplegging en 
ziekenzegen, overlijden, kunt u het nummer dat op 
de band staat bellen. 
 

Opgeven van intenties 
Intenties kunnen het best worden gemeld bij de 
parochiewacht. 
 

Aandacht voor zieke / eenzame mede-
parochianen 
Onze geloofsgemeenschap wil aandacht geven aan 
parochianen die dit nodig hebben. Dit kan alleen als 
wij op de hoogte zijn van het ziek thuis zijn, het 
verblijf in het ziekenhuis, of de opname in een 
revalidatiecentrum, verpleeghuis, of hospice. 
Daarnaast zijn er mensen die eenzaam zijn. Zij 
ontvangen geen bezoek van de geloofsgemeenschap 
terwijl dat wel welkom is. Als pastoraatsgroep willen 
wij, samen met de bezoekgroep, graag die aandacht 
geven en een luisterend oor zijn voor deze mede-
parochianen. Mocht u twijfelen of het wel bekend is 
bij de pastoraatsgroep dat of uzelf, uw partner of een 
medeparochiaan in uw omgeving ziek of alleen is, 
wilt u ons dit dan laten weten? Belt u dan met één 
van de leden van de pastoraatsgroep (namen en 
nummers staan op de laatste pagina van het 
NieuwSBlad) of bel het nummer van de 
parochiewacht; bij geen gehoor kunt u, een 
boodschap inspreken: U wordt dan teruggebeld. Ook 
is het mogelijk om een e-mail te sturen naar: 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. Uw berichten 
worden altijd vertrouwelijk en met de grootste zorg 
behandeld. 

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina Bennekom 
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 _______________ LOCATIEBERICHTEN BENNEKOM _______________  

Vieringen 
 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 11 februari t/m 24 
maart in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom. Op het prikbord buiten de kerk vindt u 
een Engelstalig vieringenrooster, speciaal voor onze 
buitenlandse gasten. 
 
Zondag 11 februari, 6de zondag door het jaar,  
Diaconiezondag 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Steunfonds Vluchtelingen 

Wageningen 
NL12 INGB 0008 2424 76 

 
Woensdag 14 februari, Aswoensdag 
19.30 uur: Woord- en gebedsviering m.m.v. 

Kleinkoor MVR 
voorganger: John Rademakers 
 
Vrijdag 16 februari, Keltische viering in de  
Ontmoeting, Emmalaan 1 
Initiatief van de Raad van Kerken Bennekom 
19.30 uur: Keltische viering m.m.v. muziekgroep 

The Coincidences 
 
Zondag 18 februari, 1e zondag 40-dagentijd 
10.30 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas Bennekom 

NL68 RABO 0157 6511 85 
 
Zondag 25 februari, 2e zondag 40-dagentijd 
(kinderopvang tijdens de viering) 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

Koor 
voorganger: pastoor Mauricio Meneses 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Bisschoppelijke Vastenactie 

NL21 INGB 0000 0058 50 
 
 
 
 

Vrijdag 1 maart, Wereldgebedsdag  
Initiatief van de Raad van Kerken Bennekom 
10.30 u Berinchemzaal Walraven: dienst m.m.v.  
Opella 
19.30 u in de Brink: dienst m.m.v. Elly Meijer 
voorganger: Ds. Garbrich Baalbergen 
 
Zondag 3 maart, 3e zondag 40-dagentijd 
(kinderopvang tijdens de viering) 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola MVR 
voorganger: Erik Rozeman 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Bijbelvereniging 

NL66 INGB 0000 5398 98 
 
Vrijdag 8 maart, Taizé-vesper in onze kerk 
Initiatief van de Raad van Kerken Bennekom 
19.30 uur: Taizé-viering m.m.v. Oecumenisch 

Taizé-koor 
 
Zondag 10 maart, 4e zondag 40-dagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank, Ede/Bennekom 

NL54 ABNA 0432 3668 06 
 

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het 
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-
vieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van 
de persoon en de reden ervoor via een mailtje 
sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl.  

U kunt ook een briefje in het mandje doen vóór de 
viering. De namen die binnenkomen gaan ook naar 
de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

 
Zondag 17 maart, 5e zondag 40-dagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor  
voorganger: Piet Muilwijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom 

NL76 RABO 0111 7826 51 
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Zondag 24 maart, Palmzondag 
(voorafgaand aan de viering: Palmpasenstokken  
maken in de Hummezaal voor jong en oud) 
10.30 uur: Gezinsviering m.m.v. projectkoor 

Gezinsvieringen 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Ronald MCDonald Boshuus, Arnhem 

NL71 INGB 0669 5267 89 
 
De eerste collecte is altijd voor onze geloofs-
gemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage 
hiervoor ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 
20 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag 
onder vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’.  
De rekeningnummers van de doelen voor de 
tweede collecte zijn achter het collectedoel 
vermeld.  

Vieringen elders in de parochie, zie: 
www.titusb.nl/vieringen. 
 

Maandelijkse Vieringen in Walraven 
Iedere tweede zaterdag van de maand is er om 15.30 
uur een woord en communieviering in de kapel van 
Walraven, Oostbreukelderweg 1. De bewoners van 
Walraven, de Baronie en Machtella worden hiervoor 
uitgenodigd. Informatie over deze vieringen: Marian 
Bolscher, mgbolscher@hotmail.com, 0651 651 736. 

 

Rijdienst 
Binnen onze geloofsgemeenschap zijn er mensen die 
andere parochianen van en naar de viering in onze 
kerk vervoeren, wanneer dit gewenst is. We zouden 
graag het aantal beschikbare rijders vergroten. Wilt 
u ook wel eens iemand meenemen naar de kerk, 
neem dan contact op met de coördinator van de 
rijdienst, de heer Ad Meijs email: 
rijdienst@rkkerkbennekom.nl. Zit u zelf om vervoer 
verlegen, dan kunt u via hetzelfde emailadres met de 
rijdienst contact opnemen of bellen met Ad Meijs, 
0318 418 273. Er zal dan geprobeerd worden om een 
rijder te zoeken. 
 

Diaconiezondag 

Zondag 11 februari is het Diaconiezondag in onze 
kerk. In de viering staan we stil bij de hulp aan de 
ander, deze keer met name aan vluchtelingen en 
statushouders. 

Tijdens het diaconieberaad van 17 oktober vertelde 
iemand over zijn vrijwilligersactiviteit als buddy, als 

maatje voor een oorlogsvluchteling met zijn zoon 
van 11. In de viering zult u hier meer over horen. Er 
komt ook iemand aan het woord die actief is als taal-
maatje en u hoort meer over de Benn Welkom app. 
Er is zoveel dat wij kunnen doen om mensen zich 
welkom te laten voelen en dat hoeft helemaal niets 
groots te zijn. Als wij ons maar laten raken door de 
ander. 

Het thema voor de viering is dan ook “Durf je te laten 
(aan)raken”. Hans Lucassen, zelf ook buddy, een ver-
tegenwoordiger van het Diaconieberaad en de 
liturgiegroep van Arsis hebben samen deze viering 
voorbereid. Van harte welkom! 
 

Keltische viering 

De Raad van Kerken Bennekom organiseert op 
vrijdag 16 februari om half acht in de Ontmoeting, 
Emmalaan 1 in Bennekom een Keltische viering met 
medewerking van de muziekgroep The Coincidences. 
Ierse Keltische zang en ‘folk’ muziek met o.a. de 
trekzak (trekharmonica), gitaar, banjo, bodhran, fluit 
etc. Heerlijke meeslepende muziek die overal in 
Ierland gespeeld wordt. Het thema is deze keer de 
‘the triquetra’! Een oud-keltische symbool, ook 
gekend als de Triniteits-knoop (de knoop van de drie-
eenheid). 

Bij de Kelten staat de 
triquetra voor leven, dood en 
de wedergeboorte, alsook 
voor de drie natuurkrachten: 
aarde, lucht en water. In de 
christelijke symboliek slaat 
dit op de Heilige Drie-
vuldigheid. Het symmetrisch vlechtwerk verwijst 
naar de ondeelbaarheid en gelijkheid van de Heilige 
Drievuldigheid (de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest). De cirkel door de triquetra is optioneel. De 
cirkel is immers een veel ouder symbool dat eerst 
verwees naar de zon, vervolgens naar 
vruchtbaarheid en ook naar het oneindige en de 
eeuwigheid. Het vertegenwoordigt ook bescherming 
en geestelijke eenheid met het goddelijke - een 
verbinding die niet kan worden gebroken. 

Na afloop is er koffie/ thee en Iers sodabread met 
boter en jam onder het genot van Ierse klanken, jigs 
& reels. Het delen van het sodabread is een vorm van 
de Ierse Keltische gastvrijheid. 

Raad van Kerken 

 

 

https://www.titusb.nl/vieringen
mailto:mgbolscher@hotmail.com
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
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Wereldgebedsdag 

Vrijdag 1 maart is het Wereldgebedsdag en worden 
er in 174 landen gebedsdiensten gehouden. Het is 
een internationale en interkerkelijke samenwerking 
die een lange traditie heeft. Dit jaar is de liturgie 
voorbereid door een team van Palestijnse 
christenvrouwen. Het thema is ‘Verdraag elkaar in 
liefde’ naar aanleiding van de Bijbeltekst uit Efeziërs 
4: 1-7. 

In Bennekom worden twee 
gebedsdiensten gehouden: 
de ochtenddienst mmv 
Opella in de Berinchemzaal 
van Walraven (aanvang: 
10.30 uur) en de 
avonddienst in gemeente-
centrum ‘de Brink’ (aan-
vang: 19.30 uur) waar 
medewerking wordt ver-
leend door Ds. Garbrich 
Baalbergen en Elly Meijer. Er wordt gecollecteerd 
voor een aantal bijzondere projecten, die zeker nu 
iedere steun kunnen gebruiken. 

Raad van Kerken 

 

Projectkoor Schola MVR zingt 3 maart 

De MVR In Bennekom kent een uitgebreide 
koortraditie. Daar hoorde tot enige jaren geleden 
ook bij een Gregoriaans koor, de Schola Cantorum. 
Dirigent gedurende vele jaren was Klaas Postma. Op 
een gegeven moment lukte het Klaas helaas niet 
meer ons koor te leiden. En zonder dirigent is goed 
Gregoriaans zingen lastig. Recent hebben een aantal 
voormalige koorleden het initiatief genomen het 
Gregoriaanse koor weer nieuw leven in te blazen. Wij 
hebben een koordirigent uit Utrecht bereid 
gevonden om ons koor op 3 maart aanstaande te 
leiden. Met repetities daar aan voorafgaand. Om te 
kijken of een Gregoriaans koor in Bennekom 
levensvatbaar is. Dit initiatief wordt ondersteund 
door de Kerngroep V&T (Ruud van der Lindenfonds). 
Waarvoor wij dankbaar zijn! Wij kijken uit naar de 
komende viering op 3 maart aanstaande.  

Namens het projectkoor, Frans Kleipool  

 

Taizé-viering 

Op vrijdag 8 maart 2024 om 19.30 uur wordt in onze 
Katholieke Kerk weer een Taizé-viering gehouden, 
georganiseerd door de Raad van Kerken. U bent van 
harte welkom deze viering bij te wonen. 

Een Taizé-viering be-
staat uit het samen 
zingen van eenvoudige 
meditatieve liederen, 
momenten van stilte, 
lezingen en gebed. In 

deze viering hopen we u/jullie hiervan iets te laten 
beleven.  

Koor en muzikanten komen uit verschillende kerk-
genootschappen, in lijn met de oecumenische 
geloofsgemeenschap van Taizé (Frankrijk) waar men 
ernaar streeft wereldwijd mensen uit verschillende 
christelijke tradities met elkaar te verbinden. Het 
koor en muziekensemble repeteren altijd enkele 
keren. Voor actuele informatie kunt u de website van 
de Raad van Kerken raadplegen: rvkbennekom.com. 

Raad van Kerken 
 

Mededelingen 
Overleden 

− Op zondag 17 december 2023 is overleden 
Berendina Johanna Maria Breteler-Klein Breteler, 
Nardie, echtgenote van Frans Breteler. Zij is 86 
jaar geworden. De viering ten afscheid was op 
zaterdag 23 december in onze kerk. 

− Op woensdag 3 januari 2024 is overleden 
Theodorus Johannes Wilhelmus Hensen, Theo. 
De viering ten afscheid was op woensdag 10 
januari 2024. 

− Op 4 januari 2024 is overleden Johanna Maria 
Engelina Hoogenboom-van den Hoven, Ans, 
weduwe van Martien Hoogenboom. De crematie 
vond plaats op donderdag 11 januari 2024 in 
crematorium Slingerbos te Ede. 

− Op 25 januari 2024 is overleden Léandre Bulambo 

− De viering ten afscheid vond plaats in de 
geloofsgemeenschap Ede op vrijdag 2 februari 
2024. 
 
 
 
 
 

https://rvkbennekom.com/
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In Memoriam Nardie Breteler 

Lieve familie, vrienden en bekenden, zo begon Frans 
met zijn herinnering aan Nardie, “Mijn lieve Nardie is 
niet meer”. Wij kenden elkaar meer dan 66 jaar, 
waarvan 63 jaar getrouwd. Ons huwelijk was 
harmonisch, met af en toe een klein moment van 
disharmonie om de spirit erin te houden” 

Nardie, geboren in Lochem op zondag 13 juni 1937, 
groeide op als oudste in een ondernemersgezin. 
Haar ouders hadden een busbedrijf. Tijdens de 
oorlog zijn alle bussen in beslag genomen door de 
Duitsers. Een is er teruggevonden en daarmee 
startte haar vader het bedrijf weer op. 

Nardie had met haar zussen Hannie en Trees en haar 
broer Ben een fijne jeugd. Haar moeder vond dat 
Nardie na de lagere school naar een strenge 
nonnenkostschool in Groenlo gestuurd moest 
worden. A naar huis tijdens de vakanties. Daar kwam 
ze in aanraking met muziek. Muziek bepaalde een 
heel deel van haar leven. Toen al en later in onze 
geloofsgemeenschap. Na hun trouwen in 1960 
vertrokken Frans en Nardie vrijwel meteen naar 
Cameroun. Na een tijd daar gewoond en gewerkt te 
hebben vertrokken ze naar Venezuela. In 1966 kwam 
aan het Zuid -Amerikaans avontuur een einde zoals 
Saskia het verwoordde. Frans kreeg een vaste 
aanstelling aan de Landbouw Hogeschool. De 
kinderen, Saskia, Judith, Liesbeth en Mi’jke hadden 
een fijne jeugd daar aan de Grintweg. 

Nardie heeft, toen de kinderen ouder waren, een 
bijscholing gevolgd als verpleegkundige en ging 
werken in Dennenrust. Ook volgde ze een diri-
gentencursus en heeft 2 koren gehad: het dames-
koor (rouw en trouwkoor) in Bennekom en in 
Renkum. Toen alle kinderen het huis uit waren 
gingen Nardie en Frans samen naar het buitenland 
om allerlei familieleden te bezoeken. 

Nardie was een bijzondere oma en lief voor haar 
kleinkinderen. In 2020 werd ze ziek, de laatste 
maanden in 2023 ging het steeds meer bergafwaarts 
met haar gezondheid. Mi’jke verwoorde het zo mooi: 
de laatste dagen hebben papa, Saskia, Judith en 
zijzelf doorgebracht in het ouderlijk huis aan de 
Grindweg in Wageningen, een hele bijzondere, 
warme en ook verdrietige periode, waarin we samen 
voor mama hebben kunnen zorgen. Bij het 
samenstellen van de viering ten afscheid stond 
meteen al vast dat de lezing uit Prediker 3 1-13 het 
uitgangspunt zou zijn voor deze viering. Waarom? 

Alle facetten van het leven worden genoemd. Een bij 
iedere nieuwe aanhef zou jij de naam Nardie kunnen 

zetten. Nardie was altijd bezig, altijd in de weer zoals 
je dat zo mooi kunt noemen. In onze kerk heeft zij 
heel wat voetstappen liggen. Haar fiets heeft hier 
vaak gestaan. Ze was lid van het gemengd koor, 
dirigente van het dames en laudenkoor maar ook 
was zij erop gespitst om zich zo veel mogelijk op de 
hoogte te stellen van nieuwe liederen en deze in te 
brengen bij de dirigent en het bestuur van het koor. 
Zij was heel enthousiast en gaf bijna altijd aan: 
“moeilijk is het niet, dit kunnen we toch proberen”. 
Ze bleef altijd optimistisch, dat kunnen wij toch ook 
als koor. Nardie zou zo maar onderstaande woorden 
met een glimlach beamen. 

Levenskunst is, het leven te leven, 
het leven zelfs te genieten,  
op de goede én op de kwade dagen. 

En Prediker zelf eindigt deze lezing met de woorden 
dat het maar het beste is te genieten van eten en 
drinken gedurende de spanne tijds die God je heeft 
toegemeten. Dat het zo mag zijn geweest. 

Zij ruste in vrede. 

Marian Bolscher 

 

In Memoriam Theo Hensen 

“Ieder afscheid is de geboorte van een 
herinnering.” 

Nadat de kaarsen rondom de kist waren aan-
gestoken door de 6 kleinkinderen las dochter Minke 
onderstaande tekst voor. Haar vader had dat een tijd 
geleden aan haar gevraagd. 

Zul je voorzichtig zijn??? 
Daarginds ga jij, ik zwaai je na: 
“zul je voorzichtig zijn?” 
Jouw gezicht mij zo bekend, 
heel langzaam vervaagt 
jouw hand, een wuivend gebaar 
in de verte, vertraagt 
jouw stem in de wijkende nabijheid ebt weg, 
ijl en klein 

Elke dag zwaai ik je na, als je weggaat 
ginds over de brug 
elke dag wacht ik op jou 
totdat je veilig thuis bent gekomen 
elke dag omarm ik jou, 
berg ik je in mijn diepste dromen, 
elke dag gisteren en morgen, 
maar na vandaag kom je niet meer terug. 

Je bent de brug overgegaan, 
de verte in, ik zwaai 
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terwijl je uit mijn gezicht verdwijnt, 
mijn handen ’n laatste gebaar: 
”Zul je voorzichtig zijn?’ 
maar je bent al weg; mijn stem, 
in de wind, verwaait. 

Antoinette en Jan Hein hebben verteld over het 
leven van hun vader. Dit begon als volgt: Mijn vader, 
Theo, is op 85 jarige leeftijd, enkele dagen voor zijn 
86e verjaardag overleden. Mijn vader heeft een 
mooi en goed leven gehad waarbij hij tot het eind 
samen met mijn moeder heeft geleefd, volledig 
omringd door elkaars liefde. Iets waar we heel 
dankbaar voor zijn en blijven. Hij is geboren in 
Nijmegen en kwam uit een gezin van 5 kinderen. 
Theo had een sterke band met zijn vader, die hem 
altijd opving en ondersteunde, zoals bij de keus om 
van de opleiding tot priester over te gaan, tot de 
burgermaatschappij. Ondanks het stoppen van de 
priesteropleiding bleef geloof een belangrijk onder-
deel van zijn leven. 

In 1966 ontmoette Theo een lieve vrouw Riet. Ze 
zaten beiden in de bus naar een Jaarvergadering van 
Pax Christie. Ze trokken die dag samen op. Het klikte 
en men dacht dat ze een stel waren en bij elkaar 
hoorden. Daar is de basis gelegd voor hun levens-
lange hechte band en liefde. 

Bij het voorbereiden van de viering ten afscheid 
kwam de lezing uit Mattheus 5 1-10 ter sprake. Een 
lezing waar genieten, tevreden zijn, gelukkig zijn te 
horen waren. Gelukkige mensen, die opgaan in het 
wonder van het leven, beminnelijk blijven voor el-
kaar, die elkaar de ruimte geven om anders te zijn, 
om zich zelf te zijn in vreugde en verdriet. Dat alles 
kwam samen in het leven van Theo en Riet, hun 
kinderen, Antoinette, Jan Hein en Minke en de klein-
kinderen. Als je je realiseert dat je gelukkig bent, al is 
het soms maar een heel kort moment dan is het net 
of alles je toelacht. 

“Ieder afscheid is de geboorte van een her-
innering.” 

Die herinneringen kwamen steeds meer naar boven 
tijdens de voorbereiding van de viering ten afscheid. 
Rond zijn 80ste jaar begon net als bij Riet het lijf en 
geheugen te haperen. Bij Antoinette om de hoek 
werd het Gastenhuis gebouwd waar warempel ook 
nog een echtparenappartementje beschikbaar was. 
Hij was hier geliefd en berucht om zijn grapjes. Hier 
heeft hij zijn laatste jaren doorgebracht in volledige 
harmonie met zijn vrouw. Bij Theo werd de ziekte 
van Parkinson gediagnosticeerd. De communicatie 
met hem verliep steeds moeilijker. Echter het enige 
waar zijn ziekte geen grip op kreeg, was het 

twinkeltje in zijn ogen als een van de kinderen of zijn 
kleinkinderen langskwamen. Hij vrolijkte hier van op 
en genoot hier intens van. Theo genoot erg van het 
leven, hield van gezelligheid, hij was een tevreden 
mens en met weinig tevreden, een terechte 
contente mens. “Slechts hij leeft waarlijk, die al 
levend van het leven geniet” was een uitspraak van 
Theo die hij vaak heeft gebruikt. 

Dat hij ruste in vrede. 

Marian Bolscher 

 

Aktie Kerkbalans 2024 

Vanaf medio januari hangt er overal bij de kerken 
een banner of spandoek dat u eraan herinnert dat de 
actie Kerkbalans van start gaat. De laatste jaren was 
dat door diverse omstandigheden bij onze parochie 
helaas enkele weken later, maar dit jaar hopelijk 
niet. Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar 
vragen de kerken dringend om financiële steun om 
daarmee het hoofd boven water te kunnen kouden.  

De actie Kerkbalans 2024 heeft dit jaar als thema: 
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Gebeurt 
dat niet, dan lopen we de kans dat er morgen geen 
kerkgebouw meer open is. Dat kunnen we ons in 
Bennekom haast niet voorstellen. Onze 
geloofsgemeenschap is een zeer levendige en 
actieve geloofsgemeenschap met veel gemotiveerde 
vrijwilligers. Dankzij deze vrijwilligers is het 
uiteindelijk gelukt om de lang gekoesterde wens, de 
uitbreiding van het oude parochiezaaltje tot een 
fraaie Hummezaal voor elkaar te krijgen. Maar er is 
het afgelopen jaar nog veel meer gebeurd in en 
rondom de Maria Virgo Regina kerk. Heel veel 
activiteiten waar we trots op mogen zijn. Dat alles 
kunt u lezen in het sociaal jaarverslag dat in de 
enveloppe met de papieren voor de Actie Kerkbalans 
zit. Uw geld is zorgvuldig en goed besteed. 

U begrijpt dat wij al deze activiteiten niet kunnen 
organiseren zonder financiële middelen. Uw 
financiële steun voor de instandhouding van de 
Heilige Titus Brandsma Parochie en onze levendige 
geloofsgemeenschap in Bennekom in het bijzonder 
is onontbeerlijk. Niet alleen voor het behoud van al 
die activiteiten maar ook voor het noodzakelijke 
onderhoud aan de gebouwen. Zo willen we graag de 
sacristie een grote opknapbeurt geven. Sinds de 
bouw van de kerk in 1957 is daar, behalve een likje 
verf, nooit meer iets aan gedaan. Daar staat nog een 
ouderwetse gasgestookte gevelkachel, die meer 
warmte naar buiten blaast dan naar binnen. Die 
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moet hoog nodig worden vervangen. Maar ook de 
CV ketel, die de Hummezaal en de Torenzaal 
verwarmt, dateert uit 2004. Met veel kunst en 
vliegwerk houden we die aan de praat. Het zal niet 
vreemd zijn als die de volgende winter niet meer wil 
branden…. En dan…….??? U laat ons en uzelf toch 
niet in de kou staan? 

Bij de brief van de Actie Kerkbalans is een formulier 
gevoegd waarin u uw toezegging voor de Kerkbalans 
kunt invullen. De retour envelop zal of bij u worden 
opgehaald, of u kunt deze afleveren op het daarop 
vermelde adres. 

Wij verzoeken u uw bijdrage daarna over te maken 
op NL40 RABO 0113 9881 09 t.n.v. Parochie Zalige 
Titus Brandsma, met vermelding van de relatiecode 
die vermeld staat boven aan de brief van de 
parochie, uw gift wordt dan geregistreerd onder 
onze geloofsgemeenschap. Hartelijk dank. 

De Locatieraad 

 

Sociaal jaarverslag 2023 

Ook over 2023 heeft de PR-groep weer een sociaal 
jaarverslag gemaakt, dat wordt verstuurd met de 
actie Kerkbalans. Het sociaal jaarverslag is een 
impressie van wat er zoal in onze MVR-
geloofsgemeenschap is gedaan het afgelopen jaar. 
Uiteraard kan lang niet alles worden opgenomen, 
maar zo heeft u toch een idee waar u aan bijdraagt 
als u uw bijdrage aan de actie 
Kerkbalans overmaakt! U vindt het 
sociaal jaarverslag digitaal op de 
MVR-website.  Via deze QR-code 
wordt u direct daar naar toe geleid. 

De PR-Groep 

 

De bouw van de Hummezaal is klaar!!! 

Het is ons toch gelukt om de bouwactiviteiten van de 
Hummezaal eind december 2023 helemaal af te 
ronden. Maar die zaal was toch al klaar, zult u 
zeggen? Hij is immers vorig jaar op vrijdag 21 april al 
geopend en officieel ingewijd door pastor Roderick 
Vonhögen.  

Ja, dat klopt, die opening kon niet langer wachten. Er 
moest immers veertien dagen later een ’ridder’ 
worden gehuldigd. Maar bouwtechnisch moesten er 
daarna nog wel een paar zaken worden afgerond. 
Door het koude en natte voorjaar waren de 
boeiboorden nog niet aangebracht en de dakgoot 
aansluiting met de kerk moest ook nog worden 

afgewerkt. U herinnert zich ongetwijfeld nog wel de 
enorme hoosbui vlak voor de opening van de zaal, 
toen het regenwater met bakken naar beneden 
kwam en flink langs de ramen en muren aan de 
binnenzijde van de kerk gutste. De waterdichtheid 
van de Hummezaal werd ook flink getest, én goed 
bevonden. Die bleef droog, totdat Roderick de zaal 
alsnog van binnenuit rijkelijk besprenkelde met 
wijwater. 

Iedereen was laaiend enthousiast over het mooie 
resultaat, maar het zou te mooi om waar te zijn als 
er niet een paar kinderziektes zich zouden voordoen. 
Zo ook hier. We konden weliswaar na de Coronatijd 
weer warm binnen zitten koffiedrinken in de zaal, 
alleen een goed gesprek voeren was niet te doen. De 
akoestiek van de zaal was zo slecht dat we elkaar niet 
konden verstaan. Een tweetal specialisten zijn 
ingeschakeld en hebben, onafhankelijk van elkaar, 
metingen verricht en een advies uitgebracht. Daarop 
is ongeveer de helft van de harde gipsplaten uit het 
plafond gehaald en vervangen door zachte, 
akoestische platen. Het resultaat was verbluffend. 
We konden elkaar weer verstaan. 

Maar daarmee was de zaal nog niet klaar. In het 
bouwbesluit van de gemeente staat dat in openbare, 
publiekelijke gebouwen van een bepaalde grootte 
een BMI, een Brand Meld Installatie aanwezig moet 
zijn. Dat is geen sinecure. Die zijn erg kostbaar. Door 
flink te onderhandelen en met heel veel 
zelfwerkzaamheid zijn we er in geslaagd om ook dit 
laatste onderdeel te realiseren. Zoals u in de 
Nieuwjaarsspeech van de voorzitter van de 
locatieraad, Peter Wijngaard, hebt kunnen horen is 
het een superslangenmens gelukt om alle leidingen 
en kabels aan te leggen en netjes weg te werken 
tussen de plafonds en het dakbeschot van de kerk, 
de Torenzaal en de Hummezaal. Een erkend 
installatiebedrijf is vervolgens gekomen om de 
draadjes aan te sluiten, de apparatuur in bedrijf te 
stellen en te testen. En geloof me, het werkt, test het 
zelf niet uit, want de sirenes produceren een 
oorverdovend geluid.  

Hierna kon de bouw officieel worden opgeleverd en 
afgemeld bij de gemeente. 

Namens de Locatieraad, 
Gerard Bolscher, financiën en gebouwen. 
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Gezamenlijke maaltijd Heilig Boontje  

Het is weer tijd voor een gezamenlijke maaltijd van 
het Heilig Boontje. Zondag 25 februari is het geen 
vijfde zondag maar omdat de eerstvolgende vijfde 
zondag dit jaar op Pasen valt hebben we voor 25 
februari gekozen. 

Wij verzorgen voor u een heerlijke 3 gangen maaltijd 
en zo mogelijk Fairtrade. Voor € 10,- per persoon en 
€ 1,50 per consumptie kunt u bij ons aan tafel aan-
schuiven. Om 17 uur bent u van harte welkom in de 
Hummezaal. 

Opgave en dieetwensen graag voor 21 februari bij 
Janneke Postma: janneke59postma@gmail.com, tel. 
0620 966 765. Mocht u niet zo mobiel zijn laat het 
ons weten dan proberen wij vervoer voor u te 
regelen. Graag tot dan! 

Kookgroep het Heilig Boontje 

 

Eerste Communie 2024 

Binnenkort willen we weer gaan starten met de 
voorbereiding voor de Eerste Communie. Net als 
afgelopen 2 jaren willen we ook komend jaar de 
voorbereiding en viering van de Eerste Communie 
weer samen met Ede oppakken. Kinderen die in 
groep 4 of hoger zitten zijn van harte uitgenodigd om 
hieraan mee te doen. We hopen dat we veel 
aanmeldingen uit onze Bennekomse geloofs-
gemeenschap krijgen, zodat we in 2024 weer een 
keer een mooie feestelijke Eerste Communie viering 
in onze kerk kunnen hebben. U kunt uw zoon en/of 
dochter aanmelden bij Christianne Marcelis-van 
Acker (marcelis.vanacker@hetnet.nl, tel. 0318 418 
347); graag voor eind februari, want daarna starten 
we met het voorbereidingstraject. 

 

Zaterdag 23 maart: “Doe-Dag” 

Al weer bijna een jaar om na onze laatste DOE-DAG, 
Pasen voor de deur, dus willen we onze kerk op z’n 
paasbest maken. En als vanouds willen we dat weer 
op een gezellige manier doen en hopen dan ook dat 
er nu weer veel vrijwilligers komen. 

We beginnen om 9.30 uur met koffie/thee en wat 
lekkers er bij. Daarna verdelen we in overleg wie wat 
wil schoonmaken, waar gaat van hem of haar de 
voorkeur naar uit. Tussendoor wordt voor drinken 
gezorgd en klinkt er leuke muziek in de kerk, “de 
arbeidsvitaminen”. Tussen de middag wordt voor 
een uitgebreide lunch gezorgd en zitten we met z’n 

allen gezellig bij elkaar. Daarna worden de laatste 
dingetjes gedaan en zijn we om plm. 14.00 uur klaar 
en ziet alles er weer piekfijn uit.  

U, jullie, hoeven zich niet aan te melden. We 
rekenen, als vanouds, op een grote en enthousiaste 
opkomst. Vergeet het niet: “Doe-Dag” zaterdag 23 
maart. 

Truus Appelman, Jos en Ria Roelofs, Pieter Boers 

 

Voedselbank-actie, doet u mee? 

Binnenkort start weer de Voedselbank-actie van een 
aantal kerken in Bennekom (waaronder onze MVR-
geloofsgemeenschap). In het kader van de actie 
worden ingezameld: houdbare (!) voedingsmiddelen 
en toiletartikelen, zoals shampoo of handzeep. De 
spullen worden later uitgereikt aan mensen die deze 
spullen goed kunnen gebruiken. 

Als medeparochiaan kunt bij de actie meedoen met 
uw donaties. Doneren van voedingsmiddelen of 
toiletartikelen kan in de kratten die u achter in de 
kerk vindt na afloop van de zondagse vieringen. 
Inleveren van spullen kan ook doordeweeks tijdens 
de parochiewacht, van 10.30 tot 11.30 uur, in de 
Torenzaal. 

Mocht u in plaats van voedingsmiddelen of 
toiletartikelen liever geld willen doneren, dat kan 
ook. U kunt uw met geld gevulde envelop dan in de 
Caritas-brievenbus achter in onze kerk doen. De 
Caritas-brievenbus draagt tijdens de voedselbank-
actie het bekende logo van de Voedselbank-actie. 
Vermeld op uw envelop dan Voedselbank-actie. U 
kunt uw financiële bijdrage ook overmaken via onze 
bankrekeningnummer: NL68 RABO 0157 6511 85, 
t.n.v. PCI Heilige Titus Brandsma. Vermeld bij uw 
overboeking dat het om gift Voedselbankactie MVR-
Bennekom gaat. De Caritas-werkgroep zorgt er dan 
voor dat uw geld bij de Voedselbank-actie terecht 
komt. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 

Meer informatie is te verkrijgen via Arno de Bruin, 
tel. 0642 683 518, email: ArnodeBruin@DeUil.nl. 

Caritas-werkgroep 
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Nieuwjaarstoespraak 2024 

Beste Mede-Parochianen, 

Na wat tellen ben ik er achter gekomen dat dit mijn 
tiende Nieuwjaarstoespraak is. Al weer tien, ik zit 
daarmee ruim boven wat eigenlijk mag vanuit ons 
Katholieke wetboek (dat is eigenlijk een contradictio 
in terminis), maar ik doe het toch graag. Maar ook 
hier weer, waar zal ik het over hebben? Ik begin 
eigenlijk altijd te laat met schrijven, omdat ik niet 
echt goed weet waar het over te hebben. Ook deze 
is gisteren, eind van de dag pas geschreven. Mijn 
complimenten voor al onze voorgangers, van leken 
tot priesters, die toch altijd maar weer zo’n tot 
verbeelding sprekende overweging weten te 
schrijven en dan ook nog uit zijn of haar hoofd 
kunnen declameren. 

En u vraagt zich waarschijnlijk af, waarom toch? Zo 
moeilijk is het niet, want er gebeurt zoveel in onze 
Bennekomse MVR gemeenschap. En dat is natuurlijk 
zo. Maar elk jaar leg ik toch weer de lat wat hoger, 
de vierde wijze is al aan het woord geweest, Hans de 
klokkenmaker met het appelgeschenk, de zaal van 
God, etc.. En uiteraard weer proberen om de emotie 
en de brok in de keel te voorkomen, wat toch nooit 
lukt. 

Want we doen heel veel, en we hebben ook in het 
afgelopen jaar 2023 weer ontzettend veel voor 
elkaar gekregen. Natuurlijk als eerste de voltooiing 
van de uitbreiding van de nu genoemde Hummezaal. 
Met een fraaie opening, met name ook door 
Roderick. De zaal is nu echt klaar, akoestische 
panelen in het plafond zorgen er nu ook voor dat je 
fatsoenlijk een gesprek kan voeren zonder de eerste 
kenmerken van hoofdpijn en als allerlaatste de 
aanleg van de brandmeldinstallatie, waar we voor de 
aanleg van de stroomkabels onder het dak en boven 
het plafond speciaal een slangenmens hebben 
ingehuurd. Gelieve deze brandmeldinstallatie niet 
uit te proberen, er zijn nog maar heel weinig mensen 
die echt weten hoe je deze uit moet zetten, en die al 
eerdere genoemde hoofdpijn is dan zeer zeker een 
feit. 

Ook bijproducten van de bouw van de zaal, ik noem 
even de opgegraven Keltische doopvont, heeft een 
heel mooie plek gekregen en is zeer fraai versierd 
met mozaïek steentjes. Ook een bewijs dat onze 
gemeenschap uit zeer artistieke en kunstzinnige 
personen bestaat. Dat wisten we natuurlijk al een 
beetje gezien de fraaie beelden in deze kerk. 

En dat gaat nog even door, dankzij het initiatief van 
de MVR groep, nee, nu niet Maria VR zelf, maar “Met 

Vreugde Raken” wordt er hard nagedacht over een 
nieuw ontwerp van ons kerkplein. Wat vorm gaat 
krijgen na de rotonde uitbreiding. We zijn benieuwd, 
wie weet, wordt dit wel het nieuwe centrum van 
Bennekom. 

En hebben jullie het al gezien, dankzij knappe 
kabelmannen is de lantaarnpaal nu ook weer in 
functie, en dus is het licht ’s avond op het plein. Altijd 
handig als je je fietssleuteltje kwijt bent of voor 
Roderick als hij de slot van zijn voordeur niet kan 
vinden. 

En zo is er zoveel meer gebeurd het afgelopen jaar. 
Alle mooie momenten hebben onze zeer kundige 
publicatie en communicatie mensen verzameld en 
een zeer fraai sociaal jaarplan gemaakt. Met mooie 
foto’s. Ik ga nog niet verklappen wat er in staat, en 
hoe het er uit ziet, maar het komt mee met de 
Kerkbalans brief. Dus nog even geduld. 

En zo staan we aan het begin van 2024, ook weer een 
jaar met vele activiteiten. Zowel voor het 
kerkgebouw zelf als met name voor onze 
gemeenschap. De diverse kerkvormen – vormen van 
vieringen – daar gaan we mee verder. Met energie 
alle mensen weer betrekken, van zeer klein tot zeer 
oud. We zien wat zaken veranderen rondom de 
Eucharistievieringen, onbekende functies (en 
mensen) op het priesterkoor, veranderende rollen 
van bijvoorbeeld onze lektoren. Met name de 
communicatie hieromheen verdient wel wat 
verbetering, en ik zou zeggen, als dat dan toch gaat 
gebeuren, waarom pakken wij dat dan zelf niet op? 
We gaan het dit jaar zien. 

Ander belangrijk fenomeen is wat er op dit moment 
gebeurt in de wereldkerk. En dat is alles rondom het 
synodale proces. Tot dusver is er in ons bisdom zeer 
weinig aandacht besteed aan dit proces, terwijl het 
ons wel aangaat. Het Synodale proces is wereldwijd 
en gaat om het vormen van een Synodale kerk. Dat 
is een luisterende kerk die nederig is. Een synodale 
Kerk is open, gastvrij en omarmt iedereen. 
Wereldwijd zijn daar ideeën over geschreven en in 
documenten verzameld. En nu is een laatste 
moment om daar op te reageren. In februari, maart 
wordt daar een avond / workshop voor 
georganiseerd. Laat uw stem horen. Want zeg nu 
zelf, zijn wij in Bennekom al niet op de goede weg om 
een synodale kerk te zijn? 

Nieuwjaarstoespraken behoren altijd te eindigen 
met goed nieuws, hoopvol, dat het weer een goed 
jaar mag worden, dat we met zijn allen het glas 
heffen en klinken op de toekomst. Maar dat is toch 
nog niet zo gemakkelijk, we hebben afgelopen jaar 
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toch nog wel wat meegemaakt. Vrienden verloren, 
afscheid genomen van onze hond, in vertwijfeling 
wereldrampen aanschouwd, nog meer brand in de 
wereld, klimaatproblematiek, noem maar op. Ik kan 
me voorstellen dat we wel eens God aanroepen, 
wanneer eindigt dit? Maar gelukkig ook nieuw geluk, 
toch weer na heel veel jaren een trouwerij in onze 
kerk, geboortes, een kleinkind erbij. 

Ik werd van de week geïnspireerd door naar wat 
schijnt één van de mooiste toespraken te zijn uit de 
filmgeschiedenis. 83 jaar geleden werd deze 
gehouden maar deze is nog steeds zeer actueel. Ik zal 
de hele toespraak niet herhalen – we zijn denk ik wel 
toe aan de kopje koffie – maar een paar strofen wil 
ik u niet onthouden: 

“Het spijt me, maar ik wil geen keizer zijn. Dat zijn 
mijn zaken niet. Ik wil niemand regeren of over-
winnen. Ik zou iedereen willen helpen - indien 
mogelijk - Jood, Christen, heiden - zwart - blank. We 
willen elkaar allemaal helpen. Zo zijn mensen. We 
willen met elkaars geluk leven – niet met elkaars 
ellende. We willen elkaar niet haten en verachten. In 
deze wereld is er ruimte voor iedereen. En de goede 
aarde is rijk en kan voor iedereen zorgen. De manier 
van leven kan vrij en mooi zijn, maar we zijn de weg 
kwijt. 

Hebzucht heeft de zielen van mensen vergiftigd, 
heeft de wereld gebarricadeerd met haat en heeft 
ons in ellende en bloedvergieten gebracht. We 
hebben snelheid ontwikkeld, maar we hebben onszelf 
opgesloten. Machines die overvloed geven, hebben 
ons in gebrek gelaten. Onze kennis heeft ons cynisch 
gemaakt. Onze slimheid, hard en onaardig. We 
denken te veel en voelen te weinig. Meer dan 
machines hebben we de mensheid nodig. Meer dan 
slimheid hebben we vriendelijkheid en zacht-
moedigheid nodig. Zonder deze eigenschappen zal 
het leven gewelddadig zijn en zal alles verloren 
gaan... 

In het 17e hoofdstuk van Sint-Lucas staat 
geschreven: “Het Koninkrijk van God is in de mens” – 
niet één mens, noch een groep mensen, maar in alle 
mensen! In jou! Jullie, het volk, hebben de macht – de 
kracht om geluk te creëren! Jullie, de mensen, 
hebben de macht om dit leven vrij en mooi te maken, 
om van dit leven een prachtig avontuur te maken.” 

Ik wens u allen een gezegend 2024 toe. 

Peter Wijngaard, voorzitter Locatieraad 

 

 

MVR Kerk boekjes 

Het ene kerk boekje is het andere niet. Ik ben trots 
op iedereen die telkens weer meewerkt aan het 
verzorgen van een kerkboekje voor de zondags 
vieringen in onze Maria Virgo Regina Kerk. En 
wanneer ik over iedereen spreek bedoel ik natuurlijk 
de voorganger – de dirigent – de typiste – de 
drukker, elke week weer in een wisselende 
samenstelling, elk op zijn eigen manier wordt er tijd 
en energie gegeven om een mooi resultaat te 
bereiken! Regelmatig ben ik op zondagochtend in 
een andere kerk om een Viering bij te wonen, dan ligt 
daar bijvoorbeeld een “los blaadje” met verwijzing 
naar het GLV boekje of er ligt een boekje van de 
Norbertijnen uit Berne Heeswijk. 

Dan bekruipt mij het gevoel van trots “in Bennekom 
doen we dat allemaal mooi zelf”! Complimenten dus 
voor alle harde werkers! 

Marialda Kuin 

   

Vlegeldag! Ruim vast uw kledingkast op 

Ook dit jaar wil ik weer tweedehands kleding gaan 
verkopen op Vlegeldag. Dit kan alleen als u eens 
lekker door de kasten gaat en er mooie, schone en 
bruikbare kleding uithaalt die u toch niet meer 
draagt. De winter loopt hopelijk op zijn eind en de 
lente komt er zeker aan en daarmee de 
opruimkriebels, vanaf maart 2024 kunt u bij mij 
kleding inleveren. Geen herenkleding of heren-
schoenen, tenzij het heel modern en van deze tijd is 
en een gangbare maat! Maar dameskleding en 
schoenen die er heel mooi uitzien en zeker nog n 
ronde meekunnen wel. En zoals als altijd is de 
opbrengst weer bestemd voor onze kerk. De 
verbouwing is dan al wel gerealiseerd, maar het 
moet ook gemeubileerd worden en een appeltje 
voor de dorst is nooit weg! Bovendien denk ik dat er 
vast nog meer projecten zijn waar het geld heel goed 
voor gebruikt kan worden!  

Van meet af aan ben ik ervan overtuigd geweest dat 
tweedehands kleding verkopen een goede zaak zou 
zijn en dat is ook zo gebleken! Vorig jaar was de 
inbreng wat teleurstellend, denk dus goed na voor u 
iets wegdoet in de container of een ander doel dan 
onze eigen kerk. 

Janneke Postma 
Selterskampweg 23, Bennekom 
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Vrijwilligers gezocht voor de MVR Bennekom!  

Gelukkig hebben wij nog een zeer vitale geloofsgemeenschap. Maar uw hulp is nodig om die vitaal te 
houden, want alles wat er gebeurt is vrijwilligerswerk! Kijk eens in onderstaande lijst; hopelijk staat er iets 
tussen dat u aanspreekt. U kunt meteen contact opnemen met de vermelde contactpersoon. Heeft u een 
vacature die in deze lijst moet worden opgenomen of die van de lijst moet worden gehaald? Stuur dan een 
mailtje naar secretariaat@rkkerkbennekom.nl. 
 

Werkgroep/koor/contactpersoon Gezocht 

Redactie MVR 
Jos Jansen 

redactie@rkkerkbennekom.nl 

Iemand die het maken van de digitale 
nieuwsbrief wil overnemen 

Kinderopvang tijdens de viering  
Marianne Thie 

majthie-koomen@hotmail.com 

Jongeren, ouders, opa’s, oma’s voor 
kinderopvang bij bepaalde vieringen 

Laudenkoor  
Truus Appelman 

truusapp@xsall.nl 

Zangers, ca. 4x per jaar 
Eerstvolgende Laudenviering is op 18 februari 

Koor Arsis  
Conny van den Broek 

cm_vandenbroek@hotmail.com  

Pianist en gitarist 
 

Kinderkerk  
Conny van den Broek 

kinderkerk@rkkerkbennekom.nl 

Ouders, opa’s, oma’s, parochianen die mee 
willen helpen. 

De volgende keer is op 10 maart 

Werkgroep Caritas  
Huub Oude Vrielink 

huub.oudevrielink@ergolabresearch.eu  

Een nieuw lid voor de werkgroep 

 
 

 _______________ ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN _______________  

 

Bijeenkomsten Kind en Kerk 

Waar mensen voor je openstaan,  
de deur wijd opengooien,  
naar je vragen,  
naar je luisteren,  
willen weten wie je bent,  
daar voel je je welkom. 

Met deze tekst van Greet Brokerhof wordt op 11 december de eerste bijeenkomst over ‘Kind en Kerk’ 
geopend. Er zijn al langer zorgen omdat er steeds minder gezinnen naar de gezinsvieringen komen en het 
kinderkoor Eigenwijs bij gebrek aan kinderen is gestopt. En nu stoppen Matty en Bart Huls, als enige leden 
van de werkgroep gezinsviering, ook per 1 januari 2024. Dit alles is de aanleiding om na te denken over hoe 
we gezinnen, dus ouders, kinderen en jongeren, kunnen bereiken en hoe we beter kunnen inspelen op hun 
behoeftes. 

We doen dit aan de hand van een drietal vragen. De antwoorden die in de aanwezigen opkomen, mogen ze 
op post-its schrijven. Kort samengevat zijn enkele conclusies: 

mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
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− Er is een vaste kern van kerkbezoekers met een variabele schil daaromheen. Alleen op kerstavond, bij St.-
Maarten, de Kinderkerk en Palmpasen komen er nog veel kinderen in de kerk.  

− In vieringen met kinderen is het belangrijk dat ze niet te lang stil hoeven te zitten, maar actief bezig kunnen 
zijn. Afwisseling in de viering is ook belangrijk: zingen, luisteren, spannende verhalen, zien, ruiken, voelen, 
proeven, meerdere media, eenvoudige taal. 

Er komen veel creatieve ideeën voorbij, het is prachtig 
mee te maken!  

Op 22 januari is er een tweede bijeenkomst geweest 
om verdere invulling te geven aan wat er op 11 
december is besproken. Ook nu wordt er weer 
enthousiast overlegd en worden er plannen gemaakt. 
De gezinsvieringen van Palmpasen en Goede 
Vrijdagmiddag staan door de inbreng van jonge ouders 
en voorgangers al ‘in de steigers’! Wat ontzettend fijn 
dat zoveel mensen willen meedenken en meehelpen! 

 

Kinderkerk Bennekom 17 december 

Zondag 17 december was er weer een Kinderkerk. Het thema was dit keer ‘Op weg naar kerst’. Het was een 
drukte van belang op het kerkplein, met 32 kinderen en hun opa’s, oma’s, papa’s en/of mama’s. De kerk is 
mooi in kerstsfeer, met een heel grote kerstboom en daarnaast een dorpje waar de kerststal in staat, maar 
nog niet met het kindje Jezus, want die wordt pas geboren met Kerst. Met elkaar lopen we de weg die Jozef 
en Maria ook gingen, op zoek naar de kribbe waar het kindje Jezus zal komen te liggen. 

Aan het begin van de weg krijgen de kinderen een mooi plankje. Bij 
iedere activiteit is er een figuur uit het kerstverhaal, die op een plankje 
geplakt kan worden. Omdat er nergens plaats was voor Maria en Jozef, 
maken de kinderen ook zelf een ‘stalletje’. Daarna wordt er een 
geboortekaartje gemaakt. Bij de Kerststal aangekomen staan juf 
Marieke en Jan Kees met de gitaar ons al op te wachten en wordt het 
mooie verhaal nog eens verteld. Er wordt ook uitbundig gezongen. 
Daarna staat in de Hummezaal een Herdersmaal voor ons klaar. De 
maaltijd wordt afgesloten met heerlijk ijs. Moe, maar zeer voldaan 
keert iedereen weer huiswaarts. 

De “werkgroep” Kinderkerk wil ALLE vrijwilligers(sters) van harte bedanken voor al hun hulp om dit allemaal 
mogelijk te maken. De volgende bijeenkomsten van Kinderkerk Bennekom vinden plaats op 10 maart, 23 
juni, 13 oktober en 15 december, van 16.00 tot 18.00 uur. Zet ze vast in de agenda en kom ook eens 
meedoen! 

 

Palmzondag en Goede Vrijdag 

Eén van de eerste resultaten van Kind en Kerk is de doorgaande lijn die wordt aangebracht in de viering van 
Kinderkerk op 10 maart, de Palmpasenviering, de Goede Vrijdag-gezinsviering en de Paasmorgenviering. We 
denken aan het thema “Samen delen”, maar het overleg is nog gaande. 

Op Palmzondag begint de ochtend met het versieren van Palmpasenstokken voor alle kerkgangers, onder 
het genot van een eenvoudig ontbijt uit het vuistje. Iederéén, dus jong en oud, is welkom tussen 9.00 uur en 
9.30 uur, waarna iedereen om 10.30 uur met de Palmpasenstokken naar de gezinsviering kan gaan. Ben 
Piepers gaat er een afwisselende viering van maken, geschikt voor jong en oud; onderdeel daarvan is een 
korte rondgang om de kerk. Na de viering is er koffie en limonade in de Hummezaal, om na te praten. Wie 
dat wil kan daarna gezamenlijk zijn/haar Palmpasenstok naar een tehuis brengen, om het ‘samen delen’ in 
praktijk te brengen.  
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De invulling van de gezinsviering op Goede Vrijdag is nog niet helemaal klaar, maar zeker is dat de kinderen 
er een actieve rol in gaan vervullen. In het volgende NieuwSBlad leest u daarover meer. 

 

Oproep om mee te zingen 

Wie vindt het leuk om in het gelegenheidskoortje mee te zingen op Palmzondag en/of Goede Vrijdag? Conny 
zal dirigeren en een pianist hebben we ook al, nu nog zangers! Het ligt in de bedoeling om liedjes te kiezen 
die iedereen in de kerk ook mee kan zingen, dus er hoeft niet heel lang geoefend te worden. Er wordt 
geoefend op Palmzondag om 10.00 uur en op Goede Vrijdag om 14.30 uur. Van harte welkom allemaal!  

Hans Wilmink, Conny van den Broek, Truus Appelman en Rita Karsten 

 

Via de QR code komt u op de kinderactiviteiten pagina van onze kerkwebsite, waar u het laatste 
nieuws vindt. 

 
 

 
 
 

Uitnodiging: Avond synodaal proces 

De Kerngroep Vorming en 
Toerusting uit Bennekom 
en het Pastorale team van 
de H. Titus Brandsma-
parochie willen graag 
meer aandacht creëren 
voor het synodale proces 
2021-2024. Een proces 

dat Paus Franciscus startte met een oproep aan ons 
allemaal, wereldwijd. Voordat paus Franciscus met 
de bisschoppen in gesprek gaat, wil hij horen wat er 
leeft onder de gelovigen. Dat betekent dat alle 
katholieken gevraagd wordt, mee te denken over de 
toekomst van onze kerk. Een prachtig proces, want 
al die antwoorden tezamen zijn de bouwstenen om 
die toekomst van de kerk vorm te geven. In maart 
2022 is er vanuit de Titus Brandsmaparochie bij de 
Pastoraatsgroepenvergadering aandacht aan dit 
proces gegeven en er is ook een middag geor-
ganiseerd voor belangstellende parochianen om 
samen dezelfde vragen te beantwoorden. Al die 
antwoorden zijn, verzameld in een document, 
opgestuurd naar ons bisdom. Samen met bijdragen 
uit de andere bisdommen is een Nederlandse 
bijdrage naar Rome gestuurd, gelijk ook al die andere 
bouwstenen uit de hele wereld. Dit om uiteindelijk 
uit te komen bij de centrale vraag die in de synode 
van 2023 is besproken en in de wereldwijde synode 
in oktober 2024 aan de orde gaat komen. De vragen 
‘hoe wij katholieken, geleid door de Heilige Geest, 
een synodale kerk kunnen worden: wereldwijd en 

binnen onze parochie en geloofsgemeenschappen. 
En, hoe dragen wij als geloofsgemeenschappen, bij 
aan die grote synodale kerk?’  

De Kerngroep Vorming en Toerusting wil de 
aandacht voor dit proces verbreden tot alle locaties 
en gemeenschappen van de H. Titus Brandsma-
parochie. Daarom wordt op dinsdag 27 februari een 
avond georganiseerd in de Hummezaal. Tijd 19.30-
22.00 uur. We dragen op deze manier bouwstenen 
aan, direct of indirect, voor de Nederlandse bijdrage 
aan de 2e synode in oktober 2024. Dit is een laatste 
kans om mee te schrijven en zo input te leveren voor 
dat volgende document. Lees meer over deze avond 
in de TitusBreed (40-dagen-uitgave).  

Op 27 februari zal mw. Laetitia van der Lans, 
theologe en communicatiedeskundige, verbonden 
met de unie NKV de inleiding verzorgen. Daarna gaan 
we met een gespreksleider aan zogenaamde 
dialoogtafels van 8 personen, het gesprek aan over 
de vragen: voortkomend uit het rapport van de 1e 
synode (oktober 2023 in Rome). 

Meer lezen? Alle officiële documenten van de 
afgelopen twee jaren (2021-2023 ) vindt u op: 
https://luisterendopweg.nl/officiele-documenten/. 

Kerngroep Vorming en Toerusting 
Het pastorale team 

Ceciel Bruin (Bennekom) 
Maria van Schaijik (Wageningen) 

Toos Ettema (Ede) 

 

https://luisterendopweg.nl/officiele-documenten/
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Hongerdoek in de 40-dagentijd (2024) 

Hongerdoeken zijn sinds enkele decennia onderdeel 
van de Vastenactie. Om de twee jaar geeft de Duitse 
organisatie voor de Vastenactie een nieuwe 
hongerdoek uit. Velen daarvan zijn de afgelopen 
jaren in onze kerk te zien geweest tijdens de 40-
dagentijd. Dit jaar is er geen nieuwe hongerdoek 
uitgekomen. De werkgroep MOV stelt nu de 
hongerdoek uit 2019-2020 ter beschikking, die 
destijds vanwege de corona-pandemie minder 
aandacht heeft gekregen. De thematiek van de 
hongerdoek “Mens waar ben je” is onverminderd 
actueel. Vanaf Aswoensdag zal deze hongerdoek in 
ons liturgisch centrum hangen. Hieronder treft u de 
afbeelding aan en leest u over de kunstenaar en de 
thematiek van de hongerdoek. 

 
Mens, waar ben je, door Uwe Appold (Flensburg) 

Uwe Appold werd in 1942 in Wilhelmshaven geboren 
en is een veelzijdig kunstenaar. Hij studeerde o.a. 
aan de Werkkunstschule Flensburg en het Cite des 
Arts, Paris. Hij ontwierp onder meer meubilair voor 
kerken en voor scholen, maar ook kerkramen. In zijn 
schilderijen verwerkt hij vaak betekenisvolle aarde. 
Opvallend: er zijn geen afbeeldingen van mensen te 
zien op de hongerdoek. Dat leidt meteen tot de vraag 
‘Mens, waar ben je?’, de titel van deze doek. 

“De vraag is niet: Waar is God?, maar: Waar is de 
mens?” 

De vraag van God, ‘Mens, waar ben je?’ (Gen. 3,9) 
daagt me uit na te denken over waar en waarvoor ik 
zelf sta, wie ik ben, naar wie ik mijn oor te luister leg 
en of ik (te) snel een oordeel vel. Een plaatsbepaling. 
Misschien eerder een herijking. De vraag ‘Mens, 
waar ben je?’ doelt in de kern op de verant-
woordelijkheid die iedere mens heeft, voor zichzelf, 
voor zijn medemensen en voor de wereld als geheel. 
De vraag kan uitgebreid worden: Mens, waar ga je 
heen?, Wat is onze gezamenlijke toekomst? 

In het midden van de doek is van boven naar 
beneden aarde uit Getsemane in de doek verwerkt. 
In de tuin van Getsemane begon het lijdensverhaal, 
uitmondend in het Paasgebeuren. Op de aarde rust 
de cirkel, symbool van God. In de geborgenheid van 
God mogen wij samenwerken om ons 
gemeenschappelijk huis, midden in de cirkel, af te 
bouwen. De cirkel ligt ietsjes links van het midden, 
geloven staat niet meer in het centrum. Het kleine 
rode kruis, symbool voor het lijden van Jezus, en het 
Christusmonogram, staan helemaal aan de rand. 
Jezus’ boodschap was en is immers bij voorkeur 
bestemd voor de mensen aan de rafelranden van de 
maatschappij. 

De figuur rechtsonder staat symbool voor de 
ontvangende én handelende mens, die weet dat 
hij/zij werkt in Gods heldere en lichte schaduw. Ook 
hier een rode gloed van het lijden, het gaat niet 
allemaal van zelf. De figuur heeft ook de vorm van 
een kruis. Met een lijn, die de lijn van de aarde uit 
Getsemane van boven naar beneden volgt, en een 
lijn van links naar rechts vanaf het rode kruisje over 
de onleesbare tekst, lemniscaat, schaalvorm bij de 
figuur en Christusmonogram, ontstaat er ook een 
zogenaamd Petruskruis. De achtergrond van de doek 
is een diep blauw. Blauw verwijst sinds de 
Middeleeuwen naar de figuur van Maria en haar rol 
als middelares tussen mensen en God. Blauw 
verwijst ook naar water, dat levensnoodzakelijk is 
voor de gehele Schepping van God en alle 
schepselen. Ons geloven kan een richtingwijzer zijn. 
Uwe Appold heeft in de hongerdoek aarde uit 
Getsemane, de plek waar Jezus gebeden heeft in de 
nacht vóór zijn kruisiging, verwerkt. Die grond draagt 
een zwevende, gouden ring met daarin ‘ons 
gemeenschappelijk huis’ met open deuren: in het 
middelpunt staat de belofte van God dat Zijn liefde 
vooral uitgaat naar de uitgestotenen en dat Hij hen 
centraal stelt. Maar het huis is nog niet af, aan ons 
de opdracht er verder vorm aan te geven in Gods 
Geest. We mogen weliswaar bouwen aan ons 
gemeenschappelijk huis in het vertrouwen op en in 
de geborgenheid van God, maar op de gouden ring 
zitten rode vlekken, verwijzend naar het bloed en het 
lijden van Jezus, dat juist in de tuin van Getsemane 
zijn aanvang heeft. 

De figuur rechts staat symbool voor de mens, die zijn 
oor te luister legt naar dat middelpunt, maar 
tegelijkertijd, vanuit Gods belofte, zijn aandacht laat 
uitgaan naar de rafelranden van deze wereld. Daar, 
op de pleinen en straten en te midden van de 
mensen die er leven, zijn de plekken te vinden, van 
waaruit de verandering kan beginnen. Leven in Gods 
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schaduw verduistert niet, maar laat ons oplichten. 
Solidariteit met medemensen en streven naar 
duurzaamheid zijn echter niet vrijblijvend en gaan 
vaak tegen de heersende belangen van de 
economisch machtigen in. Daarom lopen we een 
risico in ons streven naar meer gerechtigheid. De 
horizontale staaf en de twee verticale stroken 
vormen tezamen een kruis om dat aan te geven. Het 
Christusmonogram (rechts) en het rode kruis, 
verwijzend naar het lijden (links), staan juist aan de 
rand van de doek. 

In de aarde uit Getsemane zijn twaalf rood omrande 
stenen verwerkt. Zij verwijzen naar de apostelen en 
via dezen naar ons als volgelingen van Jezus. Werken 
aan een menswaardige en duurzame wereld kost 
bloed, zweet en tranen. En laten we daarbij niet in 
slaap vallen of, nog erger, ons in slaap laten sussen. 
De schrifttekens zijn niet leesbaar, op de lemniscaat 
na, die naar de oneindigheid verwijst. De Bijbel geeft 
geen politiek programma, maar moet in ieder 
tijdsgewricht opnieuw geïnterpreteerd worden. Hoe 
kunnen we in deze tijd het Koninkrijk Gods en zijn 
gerechtigheid zoeken? Hoe kunnen we de werken 
van barmhartigheid in een geglobaliseerde wereld, 
waar alles met elkaar samenhangt, waar maken? 
Hoe kunnen we gerechtigheid in de praktijk brengen 
en zo de vrede nastreven, die haar vrucht is? 

Met het ene oor gespitst op de wereld van vandaag 
en met het andere op Gods belofte, die steeds 
opnieuw, met de blik op vandaag, begrepen en 
gerealiseerd moet worden: de hongerdoek ‘Mens, 
waar ben je?’ van Uwe Appold verbindt Gods 
uitnodiging aan mensen met de vraagtekens die we 
moeten stellen bij onze levenswijze en opent 
perspectieven voor een dialoog, die geen slappe 
compromissen sluit, maar naar goede oplossingen 
streeft opdat ‘ons gemeenschappelijk huis’ 
behouden blijft. 

Ruud Gommers, Gilles Ampt 

 

Gezinsviering op Kerstavond 

Op kerstavond stonden Hermine Wilmink en ik al 
vroeg bij de kerkdeuren om de liturgieboekjes uit te 
delen. Zouden er met dit barre weer nog gezinnen 
naar de kerk komen? In de Hummezaal werd hard 
gewerkt: er werden beschuiten met muisjes 
klaargemaakt. 

In de kerk was het gelegenheidskoor onder leiding 
van Matty Huls aan het repeteren, dit keer was het 
een echt ‘mixed generations’ koor: naast enkele 

oudere en minder oude parochianen, zongen ook 
een moeder en kind mee, zo leuk! Om 19.00 uur was 
de kerk redelijk gevuld. Er werd lekker meegezongen 
met de bekende kerstliederen. De lezing uit 
Mattheüs ging over de drie magiërs uit het Oosten, 
die op zoek gingen naar ‘de pasgeboren koning van 
de Joden’. Piet Muilwijk nodigde vervolgens de 
kinderen uit om naar voren te komen. Ze gingen in 
een kring om hem heen zitten; het zag er gezellig uit. 
Samen met de kinderen vertelde hij het kerstverhaal 
en daarna zong iedereen mee met ‘Er is een kindeke 
geboren op aard’. Tijdens de communie werd Turks 
brood gedeeld, zodat íedereen, ook kinderen en 
volwassenen die niet zo vaak in de kerk komen, 
konden meedelen. We werden aangespoord in het 
lied: 

Bethlehem, huis van het brood, 
Brood uit de hemel, levend brood 
Brood voor het hart, klein of groot 
Brood van het leven, levend brood. 
 
En wie er kwam kijken wist niet wat hij zag 
Een voederbak waar een klein kindje in lag 
Het brood van de wereld voor iedere dag.  

Aan het eind van de viering bedankte Piet Matty Huls 
nogmaals voor al het werk dat ze heeft verzet voor 
de gezinsvieringen en het kinderkoor. Hij wist zich 
Matty’s eerste koor, het Regenboogkoor in 
Wageningen, nog te herinneren. 

Na afloop van de viering wensten Piet en lector Ton 
Gommers de aanwezigen zalig kerstfeest bij de grote 
open deuren. Er werd genoten van de beschuit met 
muisjes en ik mocht geboortekaartjes uitdelen, want 
er was een kindje geboren. Er is iets bijzonders aan 
de geboortekaartjes: er staat een QR-code op. Door 
deze te scannen, kom je op de website waar de 
activiteiten in onze kerk voor kinderen en jongeren 
vermeld staan.  

Rita van Doesum-Karsten 

 

Bezoek kleuters aan de kerststal 

Op woensdagochtend 20 december 2023 waren we 
van harte welkom in de Maria Virgo Regina kerk in 
Bennekom. Alle drie de kleutergroepen van de Sint 
Alexanderschool zijn na elkaar naar de kerk gewan-
deld om de kerststal te bekijken die zo prachtig en 
uitgebreid was neergezet. De kerk was gezellig 
verlicht en lekker warm en Wendy Beukema 
verwelkomde ons hartelijk. 
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We hebben gekeken naar Jozef en Maria die op reis 
waren naar Bethlehem. In de stad was al veel 
bedrijvigheid, kraampjes, mensen en dieren: er was 
zo veel te zien voor de kinderen. Op school hadden 
we tijdens de advent-vieringen al telkens een kaarsje 
aangestoken en samen naar het kerstverhaal over de 
reis die Jozef en Maria gingen maken geluisterd. Nu 

kwam dit allemaal echt tot leven bij het zien van de 
kerststal. 

De kinderen mochten daarna een kerstkransje uit de 
kerstboom halen en kregen een kleurplaat mee. We 
hebben een kaarsje aangestoken bij Maria, waarbij 
we gedacht hebben aan iedereen die we lief vinden. 
Wat bijzonder om dit zo in de week voor kerst te 
doen. We komen graag volgend jaar weer terug! 
Hartelijk dank voor de gastvrijheid. 

Namens alle kleuterjuffen van de 
Sint Alexanderschool, 

Kyra Noorlander 
Donna van Stralen  

Marieke Kok 
 
 

 

 _________________ VORMING EN TOERUSTING _________________  

 
 

Jaarverslag Kerngroep 2023 

Na het vormen van de Kerngroep Vorming en Toerusting eind 2022 was 2023 het jaar waarin de Kerngroep 
echt actief is geworden. Zij is begonnen met het definitief maken van de visie, doel, uitgangspunten en taak 
van de groep. Deze is ook besproken in de jaarvergadering van de Vereniging MVR en akkoord bevonden. 

Daarna heeft de Kerngroep zich met het volgende bezig gehouden: 

− Gesprekken met diverse kennis experts en mensen die zich in het verleden – of nu nog – bezig hebben 
gehouden met Vorming en Toerusting (V&T). Diverse van deze experts zijn gevraagd om toe te treden tot 
een zogenaamde groep van adviseurs; 

− Marktonderzoek. Wat wordt er op dit moment aangeboden op het gebied van V&T en wat is er nodig in 
de geloofsgemeenschap MVR Bennekom. Er zijn diverse Toerustingscursussen voor een specifiek 
onderwerp, maar het aanbod van algemene, brede Vorming is heel beperkt; 

• Diverse Bisdommen zijn hiervoor benaderd. Men is in het algemeen zeer geïnteresseerd, maar hebben 
helaas weinig te bieden. 

• Alle werkgroepen in de MVR die mogelijke behoeftes hebben aan vorming en/of toerusting zijn 
benaderd door de kerngroep. Hierop zijn vele reacties ontvangen die zijn verwerkt en teruggekoppeld. 

− Werving van de vulling van een zogenaamde schil om de Kerngroep heen, i.e. mensen die zich bezig 
houden als penningmeester, secretaris, doen van literatuuronderzoek (bronnen) en verder verrichten van 
marktonderzoek. Dit is behoudens de penningmeester gevuld. 

− Het creëren van proces en procedures, met de bijbehorende formulieren, rondom het aanvragen van 
vergoeding van een toerustingscursus (of vorming); 

• Diverse cursusaanvragen zijn ontvangen en toegekend zoals een individuele orgelcursus, twee 
zangworkshops voor verschillende MVR-koren en het begeleiden van de opzet van een nieuw koor 
(nog in aanvraag). Verder wordt in afstemming met het pastorale team een plan gemaakt voor 
liturgische toerusting van lektoren, (uitvaart-)voorgangers, communie uitreiking, en kosters; 

− Diverse vormen van communicatie zoals een artikel in TitusBreed en regelmatig artikelen in het 
NieuwSBlad MVR Bennekom, en een artikel op de website van MVR Bennekom.  
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− Start van de ontwikkeling van éénjarige Vormingscursus, tezamen met twee onderwijskundigen uit de 
parochie; Het doel is om deze te gaan geven in de periode september tot en met december 2024. En dan 
parochiebreed. Deze cursus zien we als een pilot voor eventuele verdere ontwikkeling van Vorming. 

− Afstemming met het pastorale team, in het voorjaar van 2023 met Erik Rozeman en begin 2024 met het 
volledige pastorale team (pastoor Mauricio en Erik); 

• Daar is ook gesproken over het breder trekken van het initiatief van de Kerngroep, namelijk inzet voor 
de gehele parochie Heilige Titus Brandsma; 

− Verder inzicht in de financiële afhandeling. Voor de Vereniging MVR is er in het kader van het Ruud van 
der Lindenfonds een financiële prognose gemaakt, voor de komende jaren. Ook is er contact gelegd met 
het ondersteuningsfonds Katholieke Stichting Kadervorming (erfenis vanuit de tijd van het dekenaat 
Arnhem) die we ook kunnen aanspreken voor verdere financiële ondersteuning. 

Kerngroep Vorming & Toerusting 
Gilles Ampt, namens de pastoraatsgroep 
Ceciel Bruin, namens de vereniging MVR 
Peter Wijngaard, namens de locatieraad 

kerngroepvt@rkkerkbennekom.nl 

 ________________________ FORUM ________________________  

Terugblik Eenheidszondag 21 januari 
2024 

Zondag 21 januari, 9.30 uur. Zal ik naar de 
Eenheidszondagdienst gaan of niet? Ik moet echt 
even zin maken, lekker thuisblijven is ook een 
aanlokkelijk vooruitzicht.  

Toch stap ik om 9.45 uur op mijn fiets en hoe dichter 
ik bij de Brinkstraatkerk kom, hoe meer mensen er 
voor me uit fietsen. We fietsen in optocht naar de 
kerk, wat heerlijk! Ook in de kerk is het al druk. Ik 
zoek een plaatsje naast andere mensen uit onze 
MVR-kerk. Ze zijn te herkennen omdat ze hun jas nog 
aan hebben; protestantse mensen zijn gewend aan 
een warme kerk en hebben hun jas in de garderobe 
opgehangen. 

De dienst begint met een verwelkoming door Olga 
Meijer, voorzitter van de Raad van Kerken 
Bennekom. Daarna zingen we met de hele kerk ‘De 
vreugde voert ons naar dit huis’. Wat heerlijk om zo 
te zingen met een hele kerk vol mensen! 

De viering is voorbereid door Gilles Ampt, de 
dominees Garbrich Baalbergen en Anne Verbaan, 
Roos van Doorn en Joke Hofman namens de 
Quakers, met materiaal vanuit Burkina Faso. 
Eenheidszondag wordt wereldwijd gevierd en ieder 
jaar door gelovigen uit een ander land voorbereid, 
dit keer dus in Burkina Faso.  

De meeste indruk maakt op mij de bijdrage van Roos 
van Doorn. Met de handen vol loopt ze richting het 
liturgisch centrum; ze heeft een schroefboor-
machine bij zich en de bovenkant van een krukje. Ze 
vraagt alle kinderen om naar voren te komen en als 
de kinderen een poot van het krukje zien mogen ze 
die meenemen. Ze vertelt over een man die 
doodmoe werd van altijd maar het goede te doen, hij 
hield zich aan alle regels, maar werd daar niet 
gelukkig van. Wanneer was het eigenlijk genoeg? Hij 
kon dat krukje goed gebruiken om op uit te rusten, 
maar het moest nog in elkaar gezet. Op de drie poten 
staat: ‘God liefhebben’, ‘je naaste liefhebben’, ‘jezelf 
liefhebben’. Eén voor één worden de poten onder 
het krukje geschroefd. Pas als alle drie de poten 
eronder zitten, durven de kinderen erop te gaan 
zitten: alle drie de poten zijn nodig om lekker te gaan 
zitten! De volgende vraag die de man dan stelt is: 
‘wie is je naaste’? De kinderen gaan hieraan werken 
in de kindernevendienst, wij horen er meer over in 
de gelijkenis over de Barmhartige Samaritaan. 

Het beeld van het krukje laat me de rest van de dag 
niet meer los; zo simpel en toch zo veelzeggend! Ik 
ben blij dat ik vanmorgen toch besloten heb om te 
gaan. Wilt u de dienst nog terugkijken? Dat kan via 
de link kerkdienstgemist.nl/stations/251. Van harte 
aanbevolen! 

Rita van Doesum-Karsten 
 

mailto:kerngroepvt@rkkerkbennekom.nl
https://rkkerkbennekom.us4.list-manage.com/track/click?u=57c065acd854bad5a30b9c1b6&id=dc07719cca&e=1b62d62357
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MVR  ESTAFETTE 

 

MVR-estafette: Anne de Fraiture 
In de MVR-estafette komt elke keer een ander lid van 
onze geloofsgemeenschap MVR aan het woord. Via 
de estafette kunnen mensen binnen onze geloofs-
gemeenschap elkaar beter leren kennen. Degene die 
aan de beurt is geweest geeft het stokje door aan 
een ander lid. 

 

Naam: Anne de Fraiture, doopnamen Anne 
Catharine. (Mijn vader vergat er in de drukte volgens 
familietraditie Marie bij te zetten). 

Leeftijd: 64 jaar. 

Geboren te: Ik ben geboren en getogen in Gouda in 
een katholieke enclave in de biblebelt. Mijn vader 
was internist in het St Joseph ziekenhuis en mijn 
moeder deed naast het huishouden en de opvoeding 
van hun 7 kinderen veel maatschappelijk werk. Ik 
ben nummer 3 in de rij. Ik heb fijne herinneringen 
aan het grote, volle huis aan de Westhaven en het 
eenvoudige en gezellige vakantiehuis aan de 
Reeuwijkse plas. Iedereen was welkom en kon aan 
schuiven. We doen gewoon een klatsje water bij de 
soep, zei mijn moeder dan. 

Verliefd, verloofd, getrouwd. Ik ben getrouwd met 
Edu Boer. We hebben 3 volwassen kinderen. Onze 
oudste zoon woont in Groningen, onze dochter in 
Maastricht en onze jongste zoon in Arnhem. Ze 
hebben alle 3 leuke en lieve partners. Ik geniet ervan 
om met elkaar te zijn, samen leuke dingen te doen, 
te kokkerellen of te kletsen aan tafel. 

Hobby’s: Koken, tennis, reizen, handwerken en 
tuinieren. Je zult me niet vaak en lang stil zien zitten.  

Opleiding: Ik heb na de middelbare school aan de 
Landbouw Hogeschool in Wageningen tropische 
bosbouw gestudeerd. Wageningen was in de ogen 
van de randstedelingen echt platteland. Ik voelde me 
juist thuis in deze sociaal-activistische en milieu-

bewuste omgeving. Na de studie volgde een verblijf 
in de tropen. Bij terugkeer landden we in Heelsum. 
Dit was een fijne plek voor een jong gezin. Op mijn 
47ste ben ik aan een tweede studie begonnen, 
religiestudies in Nijmegen. Vervolgens ben ik als zij-
instromer docent levensbeschouwing (LV) op het 
Marnix College geworden. 

Huidige beroep: In coronatijd ben ik gestopt als 
docent LV, omdat ik het niet te combineren vond 
met de mantelzorg van mijn moeder. Ik voelde me 
dood ongelukkig. Gelukkig kon ik op school andere 
dingen doen. Ik werk nu als docentonderzoeker 
Wereldburgerschap en geef kookles aan kleine 
groepen enthousiaste leerlingen. Ik maak ook 
lesmateriaal over duurzaamheid. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? In Heelsum was ik actief in de 
koffieschenk- en de gezinsvieringengroep. Het was 
inspirerend en er was ruimte om out-of-the box te 
denken en te organiseren. Helaas werd de kerk 
gesloten. Een tijd lang ‘shopte’ ik wat rond, totdat ik 
me na de coronatijd opgaf bij MVR in Bennekom. Ik 
voel me hier thuis, net zoals in Heelsum. Er hangt 
hier een open en ruimdenkende sfeer. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Ik voel me erg betrokken bij Elisabeth 
Leseur Nederland, een katholieke vrouwen-
organisatie. We komen maandelijks in kleine 
groepen bijeen om onder leiding van een deskundige 
met elkaar te praten over geloof, zingeving en 
innerlijke waarden. Deze bijeenkomsten betekenen 
veel voor me. Ze voeden mijn geloof. Ik ben 
voorzitter van de landelijke stichting en heb mijn 
masterscriptie over het leven van Elisabeth en haar 
man Felix gedaan. Het is een bijzonder 
levensverhaal, waar ik uren over kan vertellen. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Toen ik me opgaf bij MVR wilde ik gelijk 
actief worden. Ik vind dit de manier om deel van een 
gemeenschap te worden en me meer thuis te gaan 
voelen. Gelukkig kende ik een paar ouders van oude 
schoolvrienden van mijn oudste zoon en een aantal 
oud-Heelsumers. Zo kwam ik bij de MOV en het heilig 
boontje. 

Mooie MVR-herinnering: De bijeenkomsten van de 
MOV-werkgroep zijn bijzonder fijn. Ondanks dat ik 
(nog) niks met bridgen heb, was de bridge-drive in 
november een groot succes. Leuk om in een groep 
zoveel enthousiasme te voelen en samen iets voor 
een ander te willen doen. Ik hoop samen met jullie 
nog veel mooie herinneringen te maken!  
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Stokje gaat door naar: Hans Westendorp, omdat hij 
tijdens de koffie na de kerk het estafettestokje zo 
vriendelijk van mij overnam! 

 

VERENIGING MVR 

 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

Zo aan het begin van het nieuwe jaar maakt iedereen 
weer plannen en raken agenda’s snel vol. Vandaar 
dat de Vereniging MVR nu al een vooraankondiging 
doet over de te houden Algemene Ledenverga-
dering. Deze staat gepland op dinsdagavond 23 
april. Leden van de vereniging ontvangen tijdig voor 
de vergadering via de email een uitnodiging met 
agenda en bijbehorende stukken. Niet leden zijn ook 
van harte welkom op deze vergadering. 

In deze Algemene Vergadering brengt het bestuur 
verslag uit over het jaar 2023. Welke activiteiten zijn 
er geweest, waren er bijzonderheden en hoe staat 
de vereniging er financieel voor. En we geven ook 
een doorkijk voor het jaar 2024. Na deze verant-
woording wordt hierover de goedkeuring gevraagd 
van de aanwezige leden.   

Om alvast een tipje van de sluier over de bij-
zonderheden op te lichten: dankzij de inzet van de 
Kerngroep Vorming en Toerusting kon van start 
worden gegaan met het volgen van cursussen met 
financiering uit het Ruud van Linden Vormings- en 
Toerustingsfonds. Over wat dat heeft opgeleverd, 
hoort u op deze avond meer! 

Dus zet deze aankondiging alvast in uw agenda! 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. U kunt zich als 
lid van de Vereniging aanmelden bij de secretaris: 
secr.verenigingmvr@gmail.com. 

Viviane Ampt, voorzitter vereniging MVR 

 

WERKGROEPEN 

 

Werkgroep Eerste Communie 

Zoals de naam aangeeft, begeleiden we als 
Werkgroep Eerste Communie kinderen in de 
voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie. Wij 
zijn Thera Leenhouwers en Christianne Marcelis, en 
we doen dit al heel wat jaren met veel voldoening; 
we zijn destijds in de werkgroep gestapt, toen we zelf 

ouder van een communicant waren. Inmiddels zijn 
onze kinderen al studerend, dus verjonging van de 
werkgroep of aanvulling met jongere ouders is 
welkom. 

We werken met het project ‘Blijft dit doen’. Het 
voorbereidingstraject, dat start in jan/feb en loopt 
tot in mei, omvat een zestal kinderbijeenkomsten en 
een paar ouderbijeenkomsten. De kinderbijeen-
komsten zijn opgebouwd uit 2 delen: eerst lezen en 
bespreken we een Bijbelverhaal, daarna gaan we iets 
knutselen of een spelletje doen, gerelateerd aan het 
Bijbelverhaal of de Eerste Communieviering. Vast 
onderdeel van het voorbereidingstraject is het 
spaarproject voor El Alto, de straatkinderen en 
kansarme jongeren in Bolivia. Naast de kinder-
bijeenkomsten organiseren we nog een Pesachmaal 
voor de communicanten en hun ouders, en mogen 
de kinderen zich in de Presentatieviering voorstellen 
aan de mensen in de kerk. En daags voor de Eerste 
Communieviering wordt gezamenlijk door de 
communicanten en hun ouders de kerk feestelijk 
versierd, zodat de Eerste Communieviering een echt 
feest wordt. 

De laatste jaren loopt het aantal aanmeldingen voor 
de Eerste Communie helaas terug. Zodoende hebben 
we 2 jaar geleden, toen we slechts een paar 
aanmeldingen hadden, ervoor gekozen om de 
voorbereiding samen met de Eerste Communie 
werkgroep van Ede op te pakken. Op die manier 
hadden we toch een leuk groepje communicanten. 
De kinderbijeenkomsten werden op vrijdag (begin 
van de) avond gehouden en de ouderbijeenkomsten 
op dinsdagavond. De samenwerking met Ede 
(Liesbeth Komen en Alexander Kalfs) beviel erg goed, 
waarna we gezamenlijk besloten hebben om deze 
werkwijze voort te zetten. Hopelijk kunnen we op die 
manier jaarlijks een Eerste Communieviering hebben 
met een voldoende groot groepje communicanten. 
We doen nu dus de voorbereidingsbijeenkomsten 
samen en, bij voldoende kinderen, de Presen-
tatieviering en indien mogelijk de Eerste 
Communieviering in de eigen geloofsgemeenschap. 
Binnenkort gaan we weer van start met de 
voorbereiding voor de Eerste Communie in 2024. Zie 
ook onze oproep elders in dit NieuwSBlad voor 
aanmelding communicanten (via e-mail adres 
marcelis.vanacker@hetnet.nl).  

Thera Leenhouwers en Christianne Marcelis 

 
 

 

mailto:secr.verenigingmvr@gmail.com
mailto:marcelis.vanacker@hetnet.nl
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 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________ 

 

Katholiek Vrouwengilde 
 
 
 
 

Beste Leden, 

Op 18 december hadden wij de kerstavond van het 
KVG. Het was een fantastische avond georganiseerd 
door wijk 5. Een avond vol verhalen met een 
PowerPoint presentatie vol mooie prenten. Wij 
werden verrast door de dwarsfluit groep Donna en 

Dwars met prachtige 
muziek met een hapje 
en een drankje erbij. 
Kortom een mooie en 
gezellige avond om 
zeker nog eens aan 
terug te denken. 

Op maandag 8 januari 2024 was de nieuw-
jaarsreceptie van ons KVG. In de nieuwjaars-
toespraak vertelde de voorzitster dat onze 
vereniging alweer 65 
jaar bestaat dit jaar. Dus 
dit word een feestelijk 
jaar. De receptie werd 
deze keer georganiseerd 
door de Melania werk-
groep. Marian Bolscher 
vertelde hoeveel geld er 
in kas zit en wij als leden 
mogen kiezen aan welk project het besteed wordt (U 
krijgt nog een mail hierover). Marian stopt na 25 jaar 
als voorzitster van de Melania werkgroep. Vrouwen 
in andere delen van de wereld hebben onze steun 
toch echt hard nodig. Na de pauze was er een super-
gezellige bingo met leuke prijzen. Deze heeft toch 
nog 82 euro opgebracht. 

Komende gebeurtenissen: 

− Maandagmiddag 5 februari is er een workshop 
Muziek en Beweging. Tijdens deze workshop 
word je bijgepraat hoe we op een laagdrempelige 
manier het verschil kunnen maken voor onze 
gezondheid. Niet alleen maar informatie, maar 
we gaan ook 5 dansoefeningen doen op prachtige 
muziek. Deze oefeningen kunnen ook vanaf de 
stoel!! Dus zet je schrap voor een middag vol 
energie, passie en inspiratie.  

− Maandagavond 4 maart geeft de heer Glastra 
een lezing over bijen. 

− Woensdagochtend 20 maart is onze koffie-
ochtend. Deze keer gaan wij naar de Oude Tol. 
(opgeven bij Marlise) 

− Maandagavond 8 april komt Gert van den Born 
bij ons een nostalgische muziekreis verzorgen. 

− Maandag 6 mei om 14.30 uur is er vanwege het 
65 jarig jubileum een High Tea bij Parkhotel de 
Bosrand in Ede.(opgeven bij Marlise) 

Namens het bestuur, 
Inge Wijngaard 

 

30 jaar samenwerking MOV - ENDA 
Bolivia 

Op vrijdagavond 12 april organiseren we met trots 
een bijeenkomst ter ere van 30 jaar samenwerking 
met ENDA in Bolivia. ENDA, in de miljoenenstad El 
Alto, bekommert zich om het lot van tienermeisjes 
die slachtoffer zijn van seksueel en huiselijk geweld. 

Door middel van beelden en verhalen laten we zien 
hoeveel we de afgelopen jaren met de steun vanuit 
Bennekom hebben mogen betekenen voor deze 
meisjes in de opvanghuizen van ENDA.  

Daarnaast werpen we ook een blik op de toekomst, 
waarin we vooral het therapeutische werk van ENDA 
willen blijven ondersteunen. Hans Egberts zal 
vertellen over haar bezoeken aan de opvanghuizen 
en het project 'Casas Terapéuticas'. Ze is vol lof over 
de werkwijze van ENDA. Ook blijven we financieel 
bijdragen aan onderwijs en trainingen, zodat de 
meisjes en vrouwen een zelfredzame toekomst 
tegemoet gaan.  

U bent allen van harte welkom bij de bijeenkomst, 
wij kijken uit naar uw komst! De avond wordt 
georganiseerd in het kader van ‘Het Groene boekje’ 
en vindt plaats in De Brink. De inloop is vanaf 19:45 
uur en de presentatie begint om 20:00 uur. 

MOV 
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Conferentie Missionaire Parochie 

Na twee succesvolle edities wordt op 6 april 2024 in 
Veenendaal de derde conferentie Missionaire 
Parochie georganiseerd. Het thema van dit jaar is 
“Volg Mij” – verwijzend naar de uitnodiging van 
Jezus Christus die 2000 jaar geleden klonk en die ook 
vandaag actueel is. De organisatie ziet uit naar een 
dag van ontmoeting, die parochies in het land 
bemoedigt en inspireert op hun weg om 
uitnodigende en missionaire gemeenschappen te 
worden. 
Programma 
De dag zal worden geopend met een Eucharistie-
viering, waarin kardinaal W. Eijk hoofdcelebrant zal 
zijn. In het vervolg van het ochtendprogramma 
zullen Arnoud Drop (directeur Alpha Nederland) en 
Mirjam Spruit (stafmedewerkster Centrum voor 
Parochiespiritualiteit) dieper ingaan op het thema 
“Volg Mij” en de betekenis daarvan in deze tijd. In de 
middag leidt Hadewijch Klaassen (consultant sociale 
verandering, en van de Titus Brandsma parochie) 
een interactief programma, waarbij in groepen 
nagedacht zal worden over hoe je in de parochie 
mensen kunt helpen het christelijke geloof te 
ontdekken en vervolgens met elkaar te groeien in dit 
geloof. Naast dit hoofdprogramma worden er in de 
middag enkele seminars aangeboden. 
Voorprogramma 
Op vrijdagavond 5 april zal er een voorprogramma 
zijn, waar deelnemers aan de dag zonder extra 
kosten aan kunnen deelnemen. Centraal in dit 
programma staat het gebed voor de conferentie, 
muzikaal begeleid door UPrayse. Parallel hieraan 
vindt ook een pre-event voor jongeren plaats. 
Kom samen! 
Bouwen aan een missionaire parochie kan niemand 
alleen. De organisatie moedigt mensen daarom aan 
bij voorkeur met medeparochianen te komen, zodat 
men vanuit een gedeelde ervaring verdere stappen 
kan zetten. Om dit aan te moedigen geldt voor 
groepen vanaf vijf personen een speciaal 
groepstarief. 
Aanmelding 
De aanmelding voor de conferentie op 6 april 2024 is 
geopend! Het parochiebestuur heeft 50 tickets ter 
beschikking gesteld, want we willen er met velen 
naartoe! Gaat u ook mee? Heel graag! Geeft u zich 
dan gauw op via missionair@pztb.nl. Meer 
informatie op www.missionaireparochie.nl. 

 

Op pelgrimstocht naar Kenia 

Op 28 november 2023 ’s morgens vroeg begonnen 
we met een korte gebedsdienst in de REHOBOTH 
kerkzaal in Barneveld voor een veilige en 
waardevolle reis naar Kenia. Een reis van 8000 km en 
gevoelsmatig 100 jaar terug in de tijd. Onze groep 
vrijwilligers had een gevarieerde samenstelling: 25 
mensen in de leeftijd tussen 18 en 81 jaar. 

De reis werd geïnitieerd door de stichting 
Barnveldkenia.nl en was onder leiding van Anton en 
Els Verstoep, die zelf ook 6 jaar in Kenia hebben 
gewoond en gewerkt (op de website kun je foto’s en 
verslagen van eerdere reizen zien). Zij konden na hun 
vertrek uit Kenia de band niet loslaten en zijn nadien 
elk jaar samen met een groep vrijwilligers terug 
geweest. Om contact te onderhouden met hun 
opgebouwde netwerk om vandaar uit goederen, 
ideeën en financiële middelen te brengen direct bij 
de projecten en de mensen die daar vooraf voor zijn 
geselecteerd. 

Mijns inziens ook de enige zinvolle manier om iets 
voor de medemens daar te kunnen betekenen. Kenia 
heeft te maken met een werkloosheid van 60% en 
kent grote armoede. Voorts is ook de corruptie een 
groot probleem, waardoor alleen geld sturen grote 
kans heeft op de verkeerde plaats terecht te komen. 

Het was een vermoeiende reis met lange dagen, 
maar we hebben alle vooraf gestelde doelen 
gerealiseerd. Deze bestonden o.a. uit: bezoeken van 
kindertehuizen, ziekenhuisjes, vrouwengevangenis, 
en eerder gebouwde kerkjes. En daarnaast een 
safaritocht in een wildpark. En enkele plaatselijke 
kerkdiensten met veel dans en zang bijgewoond. 
Plus gewerkt aan metselwerk van meerdere 
huurhuisjes, deze is nu bijna voltooid en een groot 
begin gemaakt met de bouw van het 100ste 
kerkgebouwtje.  

Verder moet u zich van de meeste overnachtingen 
inclusief eten niet veel voorstellen. Vergeleken met 
de meeste Kenianen was dit uiteraard wel geweldig. 
Het verschil met Nederland is enorm en daarom 
goed om een keer van dichtbij mee te maken en te 
ervaren. Wanneer je hier nu de opmerking hoort: “ze 
hebben de hele zorg in Nederland afgebroken”, dan 
denk als eerste: “Ga eens in Afrika kijken”. 

mailto:missionair@pztb.nl
http://www.missionaireparochie.nl/
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Wat deze reis een extra gouden randje gaf is dat Ria 
en ik ons een dag hebben afgescheiden van de groep 
om als eerste en enige familielid het graf van een 
oom van Ria (Frater Eloy Mullink) te bezoeken in 
Mawego. De jongere broer van Ma Leisink/Mullink 
was als missionaris in 1958 vertrokken naar Kenia en 
is in 1965 daar verongelukt. Hij heeft daar samen 
met 5 andere Fraters een Technische school 
opgestart die tot op dit moment is uitgegroeid naar 
een school met 6500 leerlingen. Dit was een 
fantastisch bezoek met een live verbinding met de 
moeder van Ria, zus van Eloy. 

U kunt nog meer informatie vinden via internet op: 
www.barneveldkenia.nl en op de website 
www.fratersvanutrecht.nl. Zoek op “Onder Ons nr. 3 
– 2011”. Hierin staat het vergeten verhaal van Frater 
Eloy Mullink. 

Ria en Jos Roelofs 

 

Programma Toneelgroep MARE 

Toneelvereniging MARE uit Bennekom staat 
binnenkort weer op de planken met twee prachtige 
voorstellingen: de voorstelling Ze bestaan Niet (nooit 
gedaan ook) en de voorstelling Boiling Frog. 
Hieronder vindt u per voorstelling meer informatie.  

Ze bestaan niet (nooit gedaan ook) 
Op een fictieve dag in een fictieve toekomst ploffen 
er op verschillende fictieve deurmatten, fictieve 
brieven. De ene groep zou visite krijgen en de andere 
groep zou op visite gaan. Een straf en een beloning. 
Een reddingsactie en een tegemoetkoming. Een 
fictieve oplossing voor een realistisch probleem. 

Ze Bestaan Niet (nooit gedaan ook) toont een 
bijzondere dag uit het leven van Simone, vrouw op 
leeftijd, alleen maar niet eenzaam. Helaas voor haar 
draagt ze wel die stempel en wordt ze op die 
bijzondere dag in het zonnetje gezet. Jammer dat het 
bewolkt is. Ze Bestaan Niet is een zwarte komedie 
met een scherpe maatschappelijke kanttekening en 
veel stijlbreuken over het absurdisme van ons mens 
zijn. De tekst en regie zijn van Jimmy Deegens. 

 

We spelen deze voorstelling op: 

− 14 & 29 maart: De Wilde Wereld, Wageningen 

− 12 april: Molenbeke, Arnhem 

− 13 april: Rosande Gaerd, Oosterbeek  

Boiling Frog 
Dit is een toneelstuk over de verwoestende kracht 
van de economie en de verslavende onvrede die dat 
aanwakkert. Over de familie Berkema die al 264 jaar 
in de keramiek zit. Over een hunkerende tuinman en 
het keukenmeisje met een vreselijk geheim. 
Ploeterende mensen met dichtgesnoerde kelen die 
vat proberen te krijgen op de samenleving en deze 
tijdsgeest. Een tragikomisch stuk over misvormde 
familiebanden en waarom een kikker, in langzaam 
opkokend water, verstijft en niet van zijn plek komt. 
De tekst is van Peter de Graef, de regie is in handen 
van Hans Fuchs 

Deze productie spelen we in Cultura. De aanvangstijd 
is 20.00 uur. Een entreebewijs kost € 17,50 (inclusief 
garderobe en drankje). Meer informatie en kaart-
verkoop via www.mare-toneel.nl en Cultura tel. 0318 
672 800, of via de website www.cultura-ede.nl. 

MARE 
MARE is opgericht door de toenmalige R.K. spel-
groep van de R.K. Maria Virgo Regina Parochie. De 
officiële vereniging is opgericht op 10 november 
1981 en de vereniging kreeg de naam "MARE" mee. 
MARE is een afkorting van Maria Regina én betekent 
‘boodschap’. Meer informatie is te vinden op de 
website van MARE: www.mare-toneel.nl. 

 

Lichaam van Christus 

Sinds driekwart jaar breng ik de communie bij de 
familie Beltrán: een oud echtpaar en hun enige 
dochter van begin vijftig met een ernstige vorm van 
multiple sclerose. Don Federico is een mopperpot 
had ik al snel in de gaten. Hij is negentig jaar en 
eigenlijk de enige van de drie die nog enigszins op de 
been is, al zijn z'n knieën vrijwel versleten en ziet hij 
heel slecht. En zo zorgt hij voor zijn bedlegerige 
vrouw en dochter, met liefde, maar ook met 
enigszins ruwe hand. Er is thuiszorg, maar dat 
functioneert slecht, in de eerste plaats omdat de 
thuiszorg in Argentinië niet de organisatie kent zoals 
we die in Nederland gewend zijn, en in de tweede 
plaats omdat Federico al snel ruzie krijgt met de hulp 
die komt, en die komt dan vervolgens niet meer. 
Federico redt zich vervolgens met buren en 
bekenden die hij inhuurt. 

http://www.barneveldkenia.nl/
http://www.fratersvanutrecht.nl/
http://www.mare-toneel.nl/
http://www.cultura-ede.nl/
http://www.mare-toneel.nl/
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Al een tijdje dacht ik: kan ik niet meer voor deze 
familie betekenen dan alleen dat ene moment in de 
week van rust en gebed? Ik merkte dat alle drie 
opleefden van dat halve uurtje of soms nog minder 
dat ik er was. Doña Luján ging snel achteruit, kon 
eigenlijk niets meer zeggen, maar zelfs als ik dacht 
dat ze sliep, prevelde ze het Weesgegroet mee en 
deed ze met graagte haar mond open als ze begreep 
dat ik de hostie voor haar ophield. 

Toen een week voor kerst voor mij de lange, rustige 
periode aanbrak van vakantie, zomerse warmte en 
geen groepsactiviteiten dacht ik: ik bied aan Federico 
m'n diensten aan om een beetje mee te helpen in de 
dagelijkse gang van zaken. Ik nam me voor om iedere 
dag even aan te wippen om te zien hoe de vlag erbij 
hangt en waarmee ik zou kunnen helpen. Dat was op 
een zaterdag, maandag overleed doña Luján... Vanaf 
toen was er inderdaad genoeg om mee te helpen: de 
uitvaart, de afwikkeling van de zaken rond het 
overlijden en dan dat chaotische huishouden, waar 
nu weer de incontinentieluiers op zijn en dan weer 
een van de medicijnen voor dochter Virginia, en er 
altijd boodschappen gedaan moeten worden of de 
thuiszorg weer op de rails gezet moet worden. Don 
Federico doet verbazingwekkend veel zelf, maar hoe 
lang heeft hij daar de krachten nog voor? 

In de loop van de ruime maand dat ik nu vrijwel 
iedere dag even langsga en ergens mee help, heb ik 
in elk geval het vertrouwen van Federico en Virginia 
gewonnen. Ik merk dat mijn aanwezigheid enige 
structuur brengt. Federico begint met mij te 
overleggen over welke dingen het best het eerst 
aangepakt kunnen worden in plaats van alleen maar 
in paniek dat aan te grijpen wat voor de voeten 
komt. Tegelijk houd ik een beetje afstand in acht. Ik 
zou me de hele dag kunnen laten inschakelen, maar 
dat zou niet goed zijn voor mijzelf, en ik denk ook niet 
voor de familie. 

 

 

Communie brengen is laten zien dat Jezus aanwezig 
is in onze levens. Maar dan vraagt Jezus mij een 
beetje meer te doen om hem present te stellen. Het 
is een spannend proces. 

Marc van der Post 

 

2024: Themajaar van het gebed 

In de Rooms-Katholieke 
Kerk wordt 2024 een 
themajaar van het 
gebed. Het Vaticaan 
heeft dit thema voor 
komend jaar uitge-

roepen als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025. Het 
Jaar van Gebed zal in Nederland vanaf de Veertig-
dagentijd z’n beslag gaan krijgen. 

Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-katholieke Kerk 
een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Dit 
is een oude traditie om schoon schip te maken en 
met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan. 
Het laatste reguliere Heilig Jaar was het 
millenniumjaar 2000. Net als destijds heeft het 
Vaticaan als voorbereiding op dat Jubeljaar een 
thema voor het voorafgaande jaar vastgesteld. In 
2024 is dat het gebed. 

Voor dit Jaar van Gebed in 2024 in voorbereiding op 
het jubeljaar van 2025 worden in de bisdommen 
initiatieven rond het thema ‘gebed’ gepland. 
Landelijk wordt vanuit een interdiocesane 
werkgroep Heilig jaar gewerkt aan enkele 
publicaties. Het Jaar van Gebed zal in Nederland 
vanaf de Veertigdagentijd starten. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 _______________________ REDACTIE _______________________  

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Pasen / Hemelvaart) tot zondag 10 maart; voor 
TitusBreed tot woensdag 28 februari; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Peter 
Wijngaard, tel. 0318 417 670  
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel. 0629 328 212 

Bezorging: Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237 
Advertenties: Anton Baks, tel. 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com 

mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
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 _____________ MARIA V IRGO REGINA INFORMATIE ______________  
 
 
 
 
 

Parochie Titus Brandsma 
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK 
en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie. 
Voor informatie over de Titus Brandsma parochie 
zie de website: www.titusb.nl. 
Maria Virgo Regina kerk 
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom 
internet: www.rkkerkbennekom.nl 
e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl 
Locatieraad 

− Peter Wijngaard (voorzitter), tel. 
0318 417 670, peter.wijngaard@xs4all.nl 

− Theo Jetten (secretaris), tel. 0318 784 287, 
locatieraad@rkkerkbennekom.nl 

− Gerard Bolscher (gebouwen/terreinbeheer en 
financiën), tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

− Marianne Thie (liturgie), tel. 0318 414 558, 
majthie-koomen@hotmail.com 

Pastoraatsgroep 

− Gilles Ampt (voorzitter), tel. 0317 412 288, 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl 

− Hermine Wilmink (diaconie), hermine@planet.nl 

− Pieter Boers (gemeenschapsopbouw), tel. 
0318 847 568, pietboers@upcmail.nl 

− José van der Meulen (catechese), tel. 0318 430 
455 

− Rita van Doesum-Karsten (secretaris), tel. 0318 
418 025, ritakarsten@chello.nl 

− Annelies Werner (gemeenschapsopbouw), 
jem.werner@gmail.com 

Commissie van financiën en beheer 

− Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Technische Dienst 
Herman van den Akker, tel. 0318 220 720 
Ledenadministratie 
ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl 
Parochiewacht 
ma t/m vr 10.30-11.30 uur, Torenzaal, tel. 0318 414 
896; daarbuiten informatie via antwoordapparaat. 
Kostercontactpersoon 
Ria Roelofs, Bovenweg 12, 6721HW Bennekom, tel. 
0636 304 946, koster@rkkerkbennekom.nl 
Contactpersoon uitvaart en begrafenis 
Marian Bolscher, tel. 0651 651 736 

Contactpersoon dopen 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Wijkvertegenwoordiging 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Caritas 
Huub Oude Vrielink, tel. 0318 413 735 
Contact Raad van Kerken 
Hans Westendorp, tel. 0318 418 465 
Agenda torenzaal en Hummezaal 
Ton Gommers-Smits, tel. 0318 414 374, 
tgommers@xs4all.nl 
Reservering van de kerk 
Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 
Koren 

− Gemengd Koor: Piet Boers, tel. 0318 847 568 

− ARSIS: Peter Wijngaard, tel. 0318 417 670 

− Laudenkoor: Willem van Wingerden, tel. 0652 
401 659 

− Kleinkoor: Truus Appelman-Komen, tel. 0318 
414 943 

Werkgroep gezinsvieringen 
vacant 
Werkgroep Kinderkerk 
Conny van den Broek, 
kinderkerk@rkkerkbennekom.nl 
Werkgroep 1e communie 
Christianne Marcelis-van Acker, tel. 0318 418 347 
Werkgroep jongerencatechese 
vacant 
On the Road (jongerengroep) 
ontheroad@rkkerkbennekom.nl 
Basisschool St. Alexander 
Acacialaan 32a, tel. 0318 430 340 
www.alexanderschool-skovv.nl/ 
Katholiek Vrouwen Gilde 
Inge Wijngaard (voorzitster), tel. 0318 417 670 
Redactie Nieuwsbrief, NieuwSBlad en TitusBreed 
redactie@rkkerkbennekom.nl. 
Webmaster, webmaster@rkkerkbennekom.nl 
Henny de Nijs, tel. 0629 328 212 
P.R. Groep 
Hans Wilmink, 0318 413 049, 
PRgroep@rkkerkbennekom.nl 
Rijdienst 
Coördinator Ad Meijs, rijdienst@rkkerkbennekom.nl 
tel. 0318 418 273 
Vereniging Maria Virgo Regina 
secretaris: Laurens Beerepoot, tel. 0317 423 570 

secr.verenigingmvr@gmail.com 
website: www.verenigingmvr.nl 

 

http://www.titusb.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:peter.wijngaard@xs4all.nl
mailto:locatieraad@rkkerkbennekom.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:hermine@planet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:ritakarsten@chello.nl
mailto:jem.werner@gmail.com
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl
mailto:koster@rkkerkbennekom.nl
mailto:tgommers@xs4all.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
file:///D:/PeterData/Documents/Kerk/Nieuwsblad/202402%20-%20Veertigdagentijd/kinderkerk@rkkerkbennekom.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:PRgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
mailto:secr.verenigingmvr@gmail.com
http://www.verenigingmvr.nl/
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Ik heb een vraag … 
 

 
Hebt u hulp nodig? Of hebt u een vraag of verzoek? 
Dan kunt u dat via dit formulier duidelijk maken.  
Wij, de MVR geloofsgemeenschap Bennekom, willen er graag voor u 
zijn! 
 
U kunt hieronder aangeven waarover uw vraag gaat. Wilt u tevens uw naam en 
contactgegevens invullen? Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 
Natuurlijk wordt uw vraag vertrouwelijk behandeld. 

Hoe kunt u uw vraag inleveren? 

• in de Caritas-brievenbus (in de hal naar de Torenzaal). Dit kan als de 
parochiewacht aanwezig is (op weekdagen van 10:30 – 11:30 uur) en op 
zondagen rondom de vieringen; 

• per post sturen naar de Pastoraatsgroep, (Heelsumseweg 1, 6721GP 
Bennekom) of digitaal (e-mail: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl); 

• deze kaart digitaal invullen op de website van onze kerk: 
https://www.rkkerkbennekom.nl/ 

  

Mijn (voor)naam is: …………………………………………………………………………………. 
Ik ben te bereiken: 

 via telefoonnummer .............................................................................  

 en / of e-mail adres ..............................................................................  

Ik heb een vraag over : 
 

 vervoer naar de kerk 

 hulp bij nood (persoonlijk of iemand anders) door Caritas 

 uitreiken van de communie thuis 

 bezoek of gesprek bij mij thuis 

 iets anders, namelijk .  ……………………………………………………………………… 
 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
https://www.rkkerkbennekom.nl/
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onze Adverteerders 
 
De uitgave van het NieuwSblad wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders. 
In de digitale uitgave van ons NieuwSBlad www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/ staan aanklik-
bare links naar hun website. 
 
Hieronder de sites van de adverteerders: 
 

Jillis Baggerman makelaardij  Bril 2000 

Weerklank uitvaarten Smit & Moormann, notariaat  

Kardoen Bennekom Bouwbedrijf Van Grootheest  

Barneveld Schuurman Makelaars Albert Heijn Bennekom 

DA-drogist Jonker Bennekom  Wijnhuis Bennekom 

Van den Top rijopleidingen Roelofs - Technisch Maatwerk 

De bloemenmand 2Wielercentrum Bennekom 

PLUS Edwin en Astrid Holtrop Herinneringshuys 't Hoge Heem 

Kapsalon Everline Van Wonderen - shoes and stuff 

Henri’s Stekje Kapsalon Marage 

Hartman tweewielers Geels woonwarenhuis  

Installatiebedrijf Van Ginkel Newyorkpizza 

No48 Eijgenraam mannenmode Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank 

Hoveniersbedrijf Hans Rozeboom  Diergaardeadvies-Bennekom  

Schildersbedrijf van Reemst Raak Nederland - Bennekom  

De Ruiter Uitvaartzorg FishFriend Bennekom 

Bloembinderij Lindhout Garage Bennekom autobedrijf 

Sa Lolla Ristorante - Wageningen Patisserie Robert van Woerekom 

Monuta Hofrust Mitra Bennekom 

Diny Booyink De Goudreinet - Bennekom 

  

 
 
 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
http://www.jillisbaggerman.nl/
http://www.bril2000bennekom.nl/
http://www.weerklankuitvaarten.nl/
file:///C:/Users/Baks/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BE595L8P/2021%20link%20-%20adverteerders.docx
http://www.kardoen.nl/
http://grootheest.nl/
http://www.barneveld-schuurman.nl/
https://www.ah.nl/winkel/8615
https://www.openingstijden.nl/DA-Drogist/Bennekom/Dorpsstraat-29/
https://wijnhuisbennekom-shop.nl/
http://www.toples.nl/
http://www.roelofsede.nl/
http://www.fleurop.nl/bloemist/gelderland/bennekom/westendorp-j-d-m-.html
https://www.2wielercentrumbennekom.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/bennekom_plus-edwin-en-astrid-holtrop_896
http://herinneringshuysthogeheem.nl/
http://www.everlinecareforhair.nl/
http://www.shoesenstuff.nl/
https://www.bloemenwinkels.nl/gelderland/bennekom/henri-s-stekje/
http://www.kapsalonmarage.nl/
http://www.hartmantweewielers.nl/
https://www.geelswoonwarenhuis.nl/home.php
http://www.ginkel.nu/
https://www.newyorkpizza.nl/
http://www.eijgenraammannenmode.nl/
http://www.zandschulp.nl/
http://tuincentrumhansrozeboom.nl/
http://www.diergaardeadvies.nl/
http://www.vanreemst.net/
http://www.raaknederland.nl/
http://www.deruiteruitvaartzorg.nl/
https://fish-friend.nl/
http://www.bloembinderijlindhout.nl/
http://bennekom.adautobedrijf.nl/
http://salolla.nl/
https://taart.nl/
https://www.monuta.nl/vestiging/hofrust/
https://www.mitra.nl/winkels/mitra-bennekom-van-oostenbrugge-oude-kerkplein
mailto:diny.booyink@outlook.com
https://www.zupermar.com/NL/Bennekom/100248504787781/Goudreinet-Bennekom

