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Advent 2023 

 _______ L ICHT DAT TERUGKOMT ,  HOOP DIE NIET STERVEN ZAL  _______  

Op vakantie eindelijk de tijd en de rust om dit stukje te schrijven. Geen computer mee maar wel wat ander 
materiaal. Ook het boekje van de viering van 22 oktober. Het Johanneskoor zong: Wees genadig, kom 
bevrijden, Kyrie eleison. 

Dit gebed is van alle tijden. Haat en geweld lijken de overhand te hebben. Wie zal bevrijden? Wie wijst de 
weg naar vrede en gerechtigheid voor alle mensen? 

Advent: wat gaat er komen? Moet je maar stil afwachten wat er komen zal? In het Kerstverhaal is er volop 
actie. Veel mensen gaan op reis. Maria en Jozef gaan omdat de keizer dat wil. De Wijzen gaan omdat zij een 
ster zien en ook de herders laten de schapen alleen na een boodschap van engelen. 

Als je op weg gaat is het heel handig dat er wegwijzers zijn. Dankzij de wegwijzers kunnen wij de weg van 
Wageningen naar Ede goed vinden, ondanks de opgebroken Edeseweg. 

Ook wij moeten bezinning en actie combineren in de Advent. Het is de tijd waarin je je openstelt voor de 
boodschap van het Kerstkind. In de encycliek: Fratelli Tutti verwoordt Paus Franciscus het zó: Jezus moedigt 
ons aan om te volharden in liefde, om de lijdende mens zijn waardigheid terug te geven en een samenleving 
op te bouwen waar mens ( en natuur ) werkelijk samenleven. 

Tot slot een gebed. Het komt uit het boekje voor de Volkskerstzang die op 17 december in onze kerk wordt 
gehouden. 

Mag ik geloven dat U ons leven binnenkomt 
Zo klein en kwetsbaar, zo aards en afhankelijk als een pasgeboren kind? 
Mag ik geloven dat U tot ons komt als Vredevorst, als Heelmeester en Raadsman 
Die zich laat noemen: Immanuël, God met ons? 

Piet Muilwijk 
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Parochiewacht: 0318 414 896 
De Mariakapel is van maandag t/m vrijdag geopend 
van 10.30 – 11.30 uur. Tijdens deze uren is de 
parochiewacht aanwezig in de Torenzaal van onze 
kerk. (tel. 0318 414 896). Op andere uren kunt u 
indien nodig uw berichten inspreken op een 
antwoordapparaat, dat dagelijks wordt beluisterd 
door de leden van de pastoraatsgroep. In 
noodsituaties, bediening, handoplegging en 
ziekenzegen, overlijden, kunt u het nummer dat op de 
band staat bellen. 

Opgeven van intenties 
Intenties kunnen het best worden gemeld bij de 
parochiewacht. 

Aandacht voor zieke/eenzame 
medeparochianen 
Onze geloofsgemeenschap wil aandacht geven aan 
parochianen die dit nodig hebben. Dit kan alleen als 
wij op de hoogte zijn van het ziek thuis zijn, het 
verblijf in het ziekenhuis, of de opname in een 
revalidatiecentrum, verpleeghuis, of hospice. 
Daarnaast zijn er mensen die eenzaam zijn. Zij 
ontvangen geen bezoek van de geloofsgemeenschap 
terwijl dat wel welkom is. Als pastoraatsgroep willen 
wij, samen met de bezoekgroep, graag die aandacht 
geven en een luisterend oor zijn voor deze mede-
parochianen. Mocht u twijfelen of het wel bekend is 
bij de pastoraatsgroep dat of uzelf, uw partner of een 
medeparochiaan in uw omgeving ziek of alleen is, wilt 
u ons dit dan laten weten? Belt u dan met één van de 
leden van de pastoraatsgroep (namen en nummers 
staan op de laatste pagina van het NieuwSBlad) of bel 
het nummer van de parochiewacht; bij geen gehoor 
kunt u, een boodschap inspreken: U wordt dan 
teruggebeld. Ook is het mogelijk om een e-mail te 
sturen naar: pastoraatsgroep @rkkerkbennekom.nl. 
Uw berichten worden altijd vertrouwelijk en met de 
grootste zorg behandeld. 

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina Bennekom 
 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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 _______________ LOKATIEBERICHTEN BENNEKOM _______________  

Vieringen 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 10 december t/m 
11 februari in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom. Op het prikbord buiten de kerk vindt u 
een Engelstalig vieringenrooster, speciaal voor onze 
buitenlandse gasten. 

Zondag 10 december, Tweede Advent  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Project Marc van der Post, Argentinië 

NL30 RABO 0171 2111 11 

Zondag 17 december, Derde Advent  
10.30 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank Ede 

NL54 ABNA 0432 3668 06 
15.30-17.30 kinderkerk 
19.30-20.30 Volks Kerstzang mmv Het Ede’s 

Orkest. 

Zondag 24 december, Vierde Advent 
 Titusviering in Wageningen  
 Geen viering in onze kerk! 

11.00 uur: Eucharistieviering in Wageningen 
Voorganger: Pastoraal team 

Zondag 24 december, Kerstavond  
19.00 uur: gezinsviering m.m.v. 

gelegenheidskoor 
voorganger: Piet Muilwijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: ENDA / Bolivia 

NL11 RABO 0307 0604 38 

Zondag 24 december, Kerstavond 
’s Ochtends geen viering in onze kerk. 

22.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 
Arsis 

voorganger: Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: ENDA / Bolivia 

NL11 RABO 0307 0604 38 

Maandag 25 december, Eerste Kerstdag 
 (kinderopvang tijdens de viering) 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

Koor 
voorganger: Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Solidaridad NL05 TRIO 0212 1854 11 

Maandag 25 december 
Openstelling onze kerk van 14.00 tot 16.30 uur 

Zondag 31 december, Oudjaar  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

MVR Kleinkoor 
voorganger: Antoinette van Schaik 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Vrienden van Mikondo 

NL37 INGB 0009 3940 95 

Zondag 7 januari, Epifanie 
 (kinderopvang tijdens de viering) 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

gelegenheidskoor 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas Bennekom 

NL68 RABO 0157 6511 85 

Zondag 14 januari, 2de zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Veluwse Wens Ambulance 

NL05 RABO 0184 5764 15 

Zondag 21 januari, Eenheidszondag 
 Geen viering in onze kerk! 
10.00 uur: Eenheidszondag in de Brinkstraatkerk 
voorganger: Gilles Ampt en dominees van andere 

kerken 

Zondag 28 januari, 4de zondag door het jaar 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd koor 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Melania, NL28 INGB 0002 9938 09 

Zondag 4 februari, 5de zondag door het jaar 
 (kinderopvang tijdens de viering) 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Laudate 
voorganger: Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
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collecte 2: Stichting Humanitaire Hulp Syrië 

NL33 TRIO 0781 3627 68 

Zondag 11 februari, 6de zondag door het jaar,  
Diaconiezondag 

10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 
Arsis 

voorganger: Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Steunfonds Vluchtelingen Wage-

ningen, NL12 INGB 0008 2424 76 

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het 
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-
vieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van 
de persoon en de reden ervoor via een mailtje 
sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. 

U kunt ook een briefje in het mandje doen vóór de 
viering. De namen die binnenkomen gaan ook naar 
de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

Woensdag 14 februari, Aswoensdag 
19.00 uur: Gebedsviering m.m.v. Kleinkoor MVR 
voorganger: John Rademakers 

De eerste collecte is altijd voor onze 
geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw 
bijdrage hiervoor ook overmaken op NL72 RABO 
0156 2767 20 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, 
graag onder vermelding van ‘locatie MVR 
Bennekom’. De rekeningnummers van de doelen 
voor de tweede collecte zijn achter het collectedoel 
vermeld. 

Vieringen elders in de parochie, zie: www. 
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen. 
Maandelijkse Vieringen in Walraven 
Iedere tweede zaterdag van de maand is er om 15.30 
uur een woord en communieviering in de kapel van 
Walraven, Oostbreukelderweg 1. De bewoners van 
Walraven, de Baronie en Machtella worden hiervoor 
uitgenodigd. Informatie over deze vieringen: Marian 
Bolscher, mgbolscher@hotmail.com, 0651 651 736. 

Rijdienst 
Binnen onze geloofsgemeenschap zijn er mensen die 
andere parochianen van en naar de viering in onze 
kerk vervoeren, wanneer dit gewenst is. We zouden 
graag het aantal beschikbare rijders vergroten. Wilt 
u ook wel eens iemand meenemen naar de kerk, 
neem dan contact op met de coördinator van de 
rijdienst, de heer Ad Meijs email: 
rijdienst@rkkerkbennekom.nl. Zit u zelf om vervoer 
verlegen, dan kunt u via hetzelfde emailadres met de 
rijdienst contact opnemen of bellen met Ad Meijs, 

0318 418 273. Er zal dan geprobeerd worden om een 
rijder te zoeken. 

Kun je zingen, zing dan mee 
In het nieuwe jaar, op zondag 7 januari 2024, is er 
weer gelegenheid om mee te zingen in een viering. 
Zoals al jaren gebruikelijk, wordt er op de 1e zondag 
in het nieuwe jaar altijd gezongen door een 
gelegenheidskoor. Als basis zingt het Kleinkoor MVR, 
aangevuld met leden van de andere koren en 
mensen uit de kerk die graag zingen. U bent van 
harte welkom om mee te doen. De viering begin om 
10.30 uur en er wordt één uur van te voren geoefend 
en ingezongen. Kom dus allen om 9.30 uur naar de 
kerk. Het is heerlijk om te zingen, zeker met een 
groot koor. Voor muziek wordt gezorgd. Na de 
viering is er gelegenheid om elkaar een goed en 
gezegend nieuwjaar te wensen en waarschijnlijk is er 

ook een borrel     . 
Truus Appelman, coördinator Kleinkoor MVR 

Janneke Postma, dirigente Kleinkoor MVR 

Mededelingen 
Getrouwd 
- op 29 september 2023 René Wijngaard en  Jiwon 

Park. 
Overleden 
- Op 17 september 2023 is overleden Hendrina 

Christina Maria Kamstra-Noordermeer, Renee, 
echtgenote van Nico Kamstra. Ze is 84 jaar 
geworden. De viering ten afscheid was op vrijdag 
22 september 2023 in onze kerk waarna 
aansluitend de begrafenis. 

- Op 18 oktober 2023 is overleden Josephine 
Helana Frijters-Christiaanse, Jopie Weduwe van 
Jan Frijters. Ze is 95 jaar geworden. De viering ten 
afscheid van Jopie was op 26 oktober in onze 
kerk. De crematie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden. 

Verhuisd 
- Verhuisd Timo en Marijke  Harmsen van de 

Groenestraat in Bennekom naar Arnhemse 
Bovenweg 78 C 6, 3708AE Zeist. Het telefoon-
nummer blijft ongewijzigd. 

In memoriam Joop van Eijk 
Joop groeide op in Nootdorp in een groot katholiek 
tuindersgezin. Hij trouwde in 1960 met zijn 
buurmeisje Truus van Leeuwen. Ze woonden vijf jaar 
in Utrecht en verhuisden in 1965 naar Wageningen. 
Ze kregen vijf kinderen. In 1979 overleed Truus 
geheel onverwacht. Na een heel moeilijke periode 
gloorde er weer hoop aan de horizon door de 
ontmoeting met Henny, een nicht van Truus. Samen 
gingen zij verder door het leven en vestigden zich als 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:mgbolscher@hotmail.com
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
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groot gezin met haar twee kinderen erbij in 
Bennekom. Joop en Henny vierden afgelopen 
voorjaar dat ze 42 jaar getrouwd waren. 

Joop was als jonge man een hardwerkende leerling 
en bleef zijn leven lang geïnteresseerd in zijn 
vakgebied en ver daarbuiten. Na een tijd als leraar 
aan de Hogere Tuinbouwschool in Utrecht werd hij 
onderzoeker op het Instituut voor Veredeling van 
Tuibouwgewassen. Diverse tulpensoorten heeft hij 
ontwikkeld en dragen zijn naam. Bollenkwekers 
roemen zijn kennis over de tulpen en zijn 
vanzelfsprekende manier van samenwerken, bijna 
altijd met een vleug humor. 

Thuis was hij een bescheiden man die zijn vrouw en 
kinderen veel warmte en liefde heeft gegeven. Hij 
was behulpzaam, meelevend en enthousiast, altijd in 
voor feestjes. Hij zag niet gauw beren op de weg. 
Vertrouwen en liefde waren heel basaal in zijn 
manier van doen. De tuin rond zijn huis was zijn grote 
hobby, die hij tot op hoge leeftijd zelf bewerkte, de 
laatste jaren met assistentie van twee trouwe 
‘tuinzonen’ Dino en Admir. De tuin werd door zijn 
kinderen gekscherend ‘Klein Keukenhof’ genoemd, 
als Joop mensen uitgebreid rondleidde door de zee 
van bloemen en planten. 

Sociaal actief en gelovig mens zijn waren voor Joop 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Liefde was 
voor hem een kernwoord! Hij was actief in de 
parochiële caritas, gaf hulp aan vluchtelingen of 
anderen die het nodig hadden. Hij volgde cursussen 
bijbel en kunst en wist vaak met een kwinkslag de 
ernst te relativeren. Soms kwam hij met een 
nuchtere opmerking en gaf diepte aan het gesprek. 
Joop kon vasthoudend zijn en koppig, of piekeren als 
iets hem dwars zat… maar nadien praatte hij erover 
en losten de problemen zich op. Praten kon hij 
sowieso als de beste. Op feestjes was hij een 
gangmaker. Het bijzondere aan Joop was dat hij in 
bijna alles maat kon houden. Hij was een evenwichtig 
mens.  

Joop is ruim 90 jaar geworden. Omringd door Henny 
en zijn kinderen vierde hij in het ziekenhuis de 
handoplegging van de zieken. Hij zei: “Ik weet niet of 
er een hemel is, al die zielen bij elkaar… Dát zie ik niet 
zo voor me!” Hij kon zich beter vinden in het 
vertrouwen, dat hij voorbij de dood geborgen is in 
Gods hand en gekend wordt bij zijn naam. Ieder 
deelde met hem een persoonlijk woord en we 
hielden elkaars hand vast. Daarna heeft hij thuis nog 
een tijdlang genoten van het uitzicht op zijn tuin en 
van de mensen die op bezoek kwamen. Bij zijn 
uitvaart hebben zijn kinderen en kleinkinderen Joop 

herdacht en licht bij hem ontstoken, ook namens 
Henny. Zijn licht en liefde leven voort in hen, maar 
ook in jaargenoten van zijn studie en in velen, die 
Joop een plek hebben gegeven in hun hart. Joop 
werd begraven bij zijn eerste vrouw op de 
begraafplaats De Leeuwerenk in Wageningen, waar 
bloemen zullen bloeien. 

Ben Piepers 

In Memoriam Hendrina Christina Maria 
Kamstra- Noordermeer, Renee 
Renee werd op 26 oktober 1938 geboren in 
Zevenaar. Ze trouwde in 1964 met Nico Kamstra die 
uit Arnhem kwam. 3 kinderen werden geboren 
Marcel, Ronald en Andrea. Op de rouwkaart stond de 
tekst: 

“Verdriet bestaat omdat het liefde was” 
Wij zetten ons leven in jouw gedachten voort.  
weet dat er achter tranen van verdriet,  
een glimlach schuilt van herinneringen. 

Die herinneringen zijn door de kinderen en Nico 
uitgesproken tijdens de voorbereiding van de viering 
ten afscheid. 

Renee had als moeder een aantal eigenschappen die 
haar typeren. Ze had voor iedereen een luisterend 
oor. Er was onvoorwaardelijke liefde voor iedereen 
binnen het gezin. Ze was zorgzaam, had humor maar 
stelde zich toch vaak op de achtergrond. Ze was een 
echte moeder. Zij voelde haarfijn aan wat er bij de 
kinderen “speelde” en ging daar ook mee aan de slag 
om haar gedachten hierover te bespreken met hen. 
Renee had een speciale band met haar dochter en 
besprak vele dingen met haar. Ze was de steun en 
toeverlaat van Andrea. Samen de trouwjurk kopen, 
winkelen, naar concerten gaan en weekendjes weg. 

Samen met Nico is ze veel op reis geweest met de 
caravan. Vele prachtige dia’s, films en fotoboeken 
zijn ervan gemaakt. Samen konden ze hiervan 
genieten tot het laatst toe. 

In het voorjaar van 2022 is zij van de zoldertrap 
gevallen. Deze val heeft haar verdere leven bepaald. 
Alles ging moeilijker zelfs het koken wat ze zo graag 
deed. Marcel was er de laatste tijd iedere zondag om 
samen met haar te koken. Nico was haar 
mantelzorger geworden. Op 16 september 2023 
’s avonds is ze gevallen in de keuken Ze is daarna 
opgenomen is in het ziekenhuis in Nijmegen. Op 
zondag 17 september heeft ze in het bijzijn van Nico 
en de kinderen het sacrament der zieken ontvangen. 
Niet lange tijd daarna is ze overleden. 
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In de viering ten afscheid op vrijdag 22 september 
2023 in de Maria Virgo Regina kerk in Bennekom 
hebben we gekozen voor de lezingen uit Prediker 3 
1-13 en Mattheus 5 1-10. Bij het voorlezen van de 
tekst van Prediker tijdens de voorbereiding 
reageerden de kinderen direct: die tekst past 
helemaal bij mijn moeder. Alle facetten van het 
leven worden daarin benoemd. Je gaat de goede weg 
naar het geluk, je gaat de weg van God, als je 
zachtmoedig bent, en geen kwaad met kwaad 
vergeldt, als je kunt vergeven en vergeten zoals 
vermeld werd in de tekst van Mattheus. 

Na de viering ten afscheid in de kerk hebben we 
Renee te ruste gelegd op het kerkhof. Nico, maar ook 
de kinderen vonden dat belangrijk. Het kerkhof is 
dichtbij. Nico zou haar daar altijd  kunnen bezoeken. 
Dat Renee de eeuwige rust mag ervaren die we haar 
gunnen 

Jij hebt voor ons gezorgd. Jouw hart heeft voor ons 
geklopt. Onze ogen hebben jou tot het laatst toe 
gezocht. Rust nu maar uit. 

In Memoriam Tineke de Bakker – de 
Rijk 
Tineke werd op 22 maart 1938 geboren in Zeeuws 
Vlaanderen, oudste van zeven kinderen. Het was een 
zware tijd door oorlog, wederopbouw en financiële 
problemen thuis. Als jong meisje kreeg ze veel 
volwassen taken en met haar oudste broer 
probeerde zij veel in goede banen te leiden. Haar 
verdere leven werd erdoor getekend. Zij was serieus 
en zwaar op de hand. Ze leerde spaarzaam om te 
gaan met geld. Later konden al haar kinderen een 
goede opleiding konden en was er geen gebrek. Zij 
was handig en creatief: naaide zelf kleren, deed aan 
kantklossen en  borduren, en kon lekker bakken. Met 
haar man Theo had zij een harmonieus huwelijk. Ze 
vormden een twee-eenheid en waren door dik en 
dun loyaal aan elkaar. In Eibergen werden de 
kinderen geboren. Daarna volgde een gelukkige tijd 
van vier jaren in Duitsland. Ze kon blij zijn, grapjes 
maken, maar op de achtergrond was er in stilte ook 
angst en zorg. Twee van haar dochters hebben 
moeder bij haar uitvaart openhartig en oprecht  
gekarakteriseerd in haar zorg, pijn, moeite én haar 
warmte en genegenheid.  
Tineke hield van zingen. Ze genoot van het rouw- en 
trouwkoor waar ze jarenlang lid van was. In de 
melodieën, teksten en in onderlinge saamhorigheid 
vond zij troost en zingeving. Voor haar geloven was 
de gemeenschap heel belangrijk. In de parochie had 
ze verschillende kennissen en vriendinnen. 

Daarnaast vond zij in het ‘barbershop’ zingen 
vrolijkheid en levenslust.  
De ziekte en het overlijden van haar dochter Loes en 
later het loslaten van haar man Theo, eerst een jaar 
in verpleeghuis en daarna zijn overlijden, drukten op 
haar. Tegelijk was haar gezondheid tanende. Tineke 
heeft lichamelijk veel te verduren gehad: chronische 
non-Hodgkin, Parkinson en depressies, een 
herseninfarct, twee keer een gebroken heup. Ze 
belandde ten slotte op de verpleegafdeling van ONO, 
waar ze niet wilde zijn, maar blij was met bezoek van 
kinderen, vriendinnen en kennissen.  
Op 9 oktober is Tineke 85 jaar oud overleden. Haar 
kinderen waren bij haar. Het was goed zo. Aan haar 
lijdensweg kwam een einde. Kinderen en 
kleinkinderen dragen de herinneringen aan moeder 
en oma met zich mee. Tineke heeft voor haar 
uitvaart onder andere het lied gekozen van Jacques 
Brel: ‘Mijn vlakke land’. In het refrein wisselt telkens 
een kenmerkend woord, dat tevens het leven van 
Tineke in al haar facetten typeert: 

Wanneer bij eb het strand woest is als een woestijn 
dan vecht mijn land, mijn vlakke land… 

Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn 
dan wacht mijn land, mijn vlakke land… 

Wanneer de noorderwind er onze adem steelt 
dan kraakt mijn land, mijn vlakke land… 

Wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan 
dan juicht mijn land, mijn vlakke land. 

In haar geest hebben we gelezen uit het boek 
Prediker: Alles heeft zijn tijd… en alles heeft door eb 
en vloed, zomer en winter, warmte en kou, zin in het 
leven. Niets gaat verloren. 

Ben Piepers 

In memoriam Jopie Frijters 
Jopie Frijters werd ver terug in de vorige eeuw 
geboren op 14 juli 1928 in Maarsen. Ze was de een 
na jongste in het gezin van 12 kinderen , 5 meisjes en 
7 jongens. Ze vertelde vaak over haar vader die de 
kost verdiende als klompenmaker, sluiswachter en 
later een café uitbaatte In Utrecht. Toen Jopie 10 was 
overleed haar vader op 55 jarige leeftijd. Jopie heeft 
vele verhuizingen meegemaakt in haar leven. Van 
Maarsen  tijdens de oorlog verhuisd en gewoond  in 
Velp en na de oorlog in Oosterbeek. Ze heeft in de 
oorlogstijd veel meegemaakt, gezien en erover 
verteld. 

Haar man Jan ontmoette ze na de oorlog. Korte tijd 
na deze ontmoeting werd hij als dienstplichtig 
militair naar het toenmalige Nederlands-Indië 
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gestuurd. Na zijn terugkomst kreeg hij een baan 
aangeboden bij Shell Pernis en kregen zij een woning 
in Hoogvliet. Zij trouwden op 2e kerstdag in 1953 in 
de R.K.Kerk de Duif in Amsterdam. Daarna werd de 
trein genomen naar Rotterdam. In 1969 verhuisden 
ze naar Hellevoetsluis waar ze hun eerste huis 
hebben gekocht. Het gezin dat inmiddels bestond uit 
6 personen, Jopie en Jan en de kinderen Arie, Gerda, 
Stan en Andre. Zij hebben allen meerdere 
verhuizingen meegemaakt. 

Jopie was creatief, kleding werd er volop gemaakt 
voor de kinderen. Vakanties gingen altijd naar 
Oostenrijk. Vrijwilligerswerk was haar niet vreemd, 
ze werd lid van de plattelandsvrouwen waar ze lid 
werd van de reiscommissie en toneelclub. Repetities 
vaak waren vaak bij haar thuis. 

Toen haar man ziek werd zijn ze verhuisd naar 
Heveadorp. Na zijn overlijden ondernam ze allerlei 
vrijwilligerstaken op zich o.a. in Wolfheze. In 2005 
verhuisde ze naar Bennekom, de Gasthuisbouwing 
en later naar de Algemeer waar ze een prachtig 
uitzicht had van alle winkelende mensen. Ze is lid 
geworden van het KVG, deed mee aan het 
seniorenpastoraat. Haar laatste adres was Huis ter 
Heide in Zeist. Daar ging haar gezondheid steeds 
meer achteruit, ze had steeds meer hulp nodig en 
haar verwardheid nam steeds meer toe. Daar 
overleed ze op 18 oktober 2023. 

In de viering ten afscheid op 26 oktober was de lezing 
uit Prediker. Waarin de tijd een belangrijke rol 
speelt. Zoals in ieder mensenleven. Jopie is 95 jaar 
geworden. 

Wat heeft er zich veel afgespeeld in die 95 jaar. Jopie 
was een verhalenverteller en op deze manier hebben 
haar kinderen ook veel gehoord over de oorlog. 
Soms was er wel eens twijfel of dat wel echt zo 
gebeurd was…. Wat de kinderen opviel was dat 
moeder steeds meer gebruik maakte van de 
biologische winkel. Zij was op deze manier heel 
bewust bezig met het klimaat en haar gezondheid. 
Haar kinderen werden streng en rechtvaardig 
opgevoed. Naarmate ze ouder werd werd ze milder, 
wat vooral voor de kleinkinderen fijn was en voor 
hun ouders een prachtige omwenteling. Ze nam het 
leven de laatste tijd zoals het was. Jopie liet de 
volgende tekst na die op de rouwkaart stond. 

Zwaar werden de dagen 
Lang duurde de nacht 
Moeilijk is het vechten 
Bij ’t ontbreken van kracht. 

Ik heb de berg beklommen 
Die jullie nog moeten gaan 
Huil daarom niet 
Ik ben in vrede gegaan. 

Dat zij de rust heeft gevonden. 

 
 

 _______________ ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN  _______________  

Kinderkerk weer een belevenis… 
Zondag 1 oktober is het weer een gezellige drukte in de kinderkerk: 
kinderen met vrolijke gezichtjes die hun ouders hebben 
meegenomen naar hun “eigen” kerk, waar het verhaal verteld wordt 
over David en Goliath.  

Het eerste deel van de middag wordt natuurlijk gebruikt voor het 
maken van de “proefjes” en dat heeft allemaal betrekking op het 
verhaal van David en Goliath. Er wordt gewerkt aan de “stenen van 
David”, er worden “katapults” gemaakt, die David heeft gebruikt om 
Goliath te verslaan. Er is een reusachtige tekening van Goliath, en 
ook van David, die ingekleurd kunnen worden, en waar gretig gebruik 

van wordt gemaakt. Ook worden er enorme reuzenvoeten gemaakt, die je dan kunt passen. Er zijn flessen 
met luchtballonnen waar “wonderlijke” proefjes mee worden gedaan. En … in het midden van de kerk staat 
een heel grote Goliath van wel 3 meter hoog. Daarnaast is een meetlint, zodat een ieder kan zien hoe groot 
je bent. Als je dat vergelijkt met Goliath zie je het enorme verschil. 

Pastoor Mauricio is deze keer graag bij ons op bezoek om het verhaal van David en Goliath te vertellen. Om 
te laten zien wat het werk van David is en dat het gevaarlijk kan zijn, heeft pastoor Mauricio een schaap en 
een leeuw meegenomen. En dan natuurlijk het gevecht van David tegen die grote Goliath: door een steen te 
werpen met een katapult met de hulp van God, heeft David gewonnen … God is altijd groter. Pastoor 
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Mauricio heeft dat spannende verhaal heel mooi aan ons kunnen vertellen en aan het eind daarvan hebben 
we met elkaar uitbundig het lied over de kleine David en de grote Goliath gezongen. 

Daarna zijn we met z’n allen lekker gaan eten. Eerst heerlijke erwtensoep, toen grote (Goliath-) 
pannenkoeken en kleine (David-) poffertjes en een heerlijke vanilleyoghurt met versiering toe. 

Het was een super fijne middag! Houd de publicaties in de gaten, want vlak voor de Kerst is er weer jullie 
Kinderkerk. 

Groetjes van de werkgroep “Kinderkerk”, Brigitte, Conny, Sarah en Pieter. 

P.S. Een speciaal dank-je-wel voor iedereen, die ons heeft geholpen om dit alles mogelijk te maken. We hopen 
jullie bij de volgende Kinderkerk op 17 december weer te mogen zien. 

 

Kinderkerk 
In de Maria Virgo Kerk te Bennekom wordt vier keer per 
jaar op zondagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur 
Kinderkerk gehouden, waarbij kinderen op een 
creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen 
beleven en de gang naar een kerk leren maken. 

Onder het motto: ‘Samen ontdekken, samen vieren, 
samen eten’ worden aan de hand van een gekozen 
thema op zo’n middag eerst leuke activiteiten zoals 
knutselen, bewegingsspelletjes en proefjes rond dat 
thema gedaan. Daarna wordt er met hetzelfde thema 
een kort Bijbelverhaal interactief verteld, waarna de 
kinderen en hun ouders (of grootouders) gaan genieten 
van een heerlijke maaltijd. De kinderkerk is in het 
bijzonder voor gezinnen met kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Toegang is gratis. 

Wegens groot succes wordt op 17 december a.s. 
alweer de vierde Kinderkerk van dit jaar gehouden, met 
als thema: Advent. Met de kinderen worden de 
activiteiten zó georganiseerd dat ze ook werkelijk het 
gevoel van óp weg naar Kerstmis zullen gaan beleven. 
Op deze zondag is de tijd iets aangepast: van 15.30 uur 
tot 17.30 uur. 

We nodigen kinderen van de hele Titus Brandsma 
Parochie van harte uit om eens kennis te komen maken 

met Kinderkerk. Tenslotte geldt nog steeds ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ dus wellicht zijn er meer 
geloofsgemeenschappen binnen de parochie die belangstelling hebben om ook Kinderkerk te organiseren. 
Voor informatie kan contact opgenomen worden met leden van de Kinderkerk-werkgroep van de Maria Virgo 
Reginakerk (kinderkerk@rkkerkbennekom.nl). 

Data reeds geplande Kinderkerk in 2024: 10 maart, 23 juni, 13 oktober en 15 december. 

  

Kinderkerk met als thema David en Goliath: 
pastoor Mauricio vertelt het verhaal 

mailto:kinderkerk@rkkerkbennekom.nl
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Advent en Kerst in de MVR Bennekom 
Uiteraard zijn er iedere zondag in de Advent en met 
Kerstmis vieringen in onze kerk. Daarnaast 
organiseren we in deze periode in de Maria Virgo 
Reginakerk ook extra activiteiten voor jong en oud. 

Kinderkerk op zondag 17 december. Kinderkerk is 
dit keer van 15.30 tot 17.30 uur en het thema is 
Advent, op weg naar Kerstmis . Zie ook het artikel op 
pagina 8/9. 

Volkskerstzang op 17 december. Zondagavond is er 
in onze kerk de Volkskerstzang georganiseerd door 
de Raad van Kerken Bennekom. Met begeleiding van 
Het Edes Orkest worden samen bekende 
kerstliederen gezongen. Piet Muilwijk zal ook een 
bijdrage leveren. Aanvang  om 19.30 uur. 

Kerkopenstelling op 25 december. Op eerste 
kerstdag is de kerk voor iedereen geopend van 14.00 
tot 16.30 uur. De kerststal kan worden bekeken, er is 
een kinderhoekje met materiaal om mee te nemen, 
er klinkt stemmige muziek en er zijn 
gastheren/vrouwen aanwezig vanuit de 
pastoraatsgroep en locatieraad. Ook worden er 
bezoekers verwacht vanuit de kerstinloop in de 
Brinkstraatkerk. 

Kribjesroute van 16 december tot 6 januari. Een 
drietal ‘kerstengelen’, buurvrouwen van de 
Algemeer, organiseert ook dit jaar weer een 
kribjesroute langs vele verlichte kerststalletjes in 
tuinen of huizen door heel Bennekom. Onze kerk 
doet hier ook aan mee. De kerststal in onze kerk is te 
bezoeken op doordeweekse dagen tijdens de 
parochiewacht van 10.30 tot 11.30 uur, na de 
zondagsvieringen en tijdens de kerstopenstelling. 
Meer informatie over de kribjesroute vindt u op 
www.kribjesroutebennekom.nl. 

Nieuws van de Raad van Kerken 
Bennekom 
De Raad van Kerken Bennekom organiseert in deze 
periode naast de reeds genoemde Volkskerstzang 
een drietal activiteiten. 

Op eerste kerstdag is er een kerstinloop in De Brink, 
bij de Brinkstraatkerk, voor iedereen die gezelschap 
zoekt tijdens de kerst. De inloop is van 11.00 tot 
ongeveer 18.00 uur en iedereen kan binnenlopen 
wanneer hij of zij dat wil. Er wordt koffie, een lunch 
en een buffet geserveerd, waarvoor een vrijwillige 
bijdrage op prijs wordt gesteld. 

Eenheidszondag op 21 januari 2024. De in de Raad 
van Kerken samenwerkende kerken verzorgen om 
10.00 uur een kerkdienst in de Brinkstraatkerk. In de 

MVR-kerk is dan geen viering. Namens onze 
geloofsgemeenschap gaat Gilles Ampt voor. 

Buitengewone Midwinter Ontmoetingen. Op door-
deweekse dagen in de periode van 22 januari tot en 
met 16 februari 2024 stellen gastheren en 
gastvrouwen in Bennekom hun huis open van 10 tot 
12 uur, voor iedereen die het gezellig vindt om 
anderen te ontmoeten. Uiteraard onder genot van 
koffie, thee en iets lekkers. De adressen vindt u t.z.t. 
op de website www.rvkbennekom.com. 

Kerstinloop op eerste kerstdag 
Een groep vrijwilligers is alweer enige tijd geleden 
gestart met de organisatie van een kerstinloop op 
eerste kerstdag, 25 december 2023. Deze zal 
plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de 
Raad van Kerken Bennekom ‘in de Brink’ (Brinkstraat 
39, 6721 WR Bennekom). Er wordt na afloop van de 
kerkdiensten in de verschillende kerken (dat wil 
zeggen vanaf ca. 11.00u) feestelijk in ‘de Brink’ 
gestart met iets te drinken en met gebak. Tijdens de 
Kerstinloop is er volop gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten, in gesprek te gaan en/of deel te nemen 
aan een of meer activiteiten (ook geschikt voor de 
kinderen), een bezoek te brengen aan de Kerststal in 
de RK kerk en van muziek te genieten. Behalve een 
lunch, omstreeks 13.00u met een broodje en een 
stukje kerststol, zal er aan het einde van de dag, 
vanaf omstreeks 16u30, een dinerbuffet met 
speciaal dessert klaar staan. 

Graag roepen we u op een of meer taarten voor de 
kerstinloop te bakken. Hoe meer gemeenteleden 
hieraan bijdragen, hoe liever! Wanneer u een (of 
meer) taart(en) wilt bakken kunt u dit aangeven op 
formulieren die vanaf 26 november tot en met 10 
december in de verschillende kerken te vinden zijn. 
U kunt hierover of ten behoeve van meer informatie 
ook mailen naar kerstinloop.bennekom@gmail.com 
of bellen naar 0610 516 623. 

Voor het gezamenlijke koud/warm buffet is 
aanmelding gewenst vóór 16 december via het 
hierboven vermelde emailadres of telefoonnummer. 
Het hele programma duurt tot 18.00u. ‘Meedoen’ is 
gratis, een vrijwillige bijdrage wordt uiteraard op 
prijs gesteld. Alle bovenstaande informatie is ook te 
vinden op rvkbennekom.com/kerstinloop/. 

Groot en klein, oud en jong, alleen gaand of met het 
hele gezin, iedereen is van harte welkom. U kunt 
komen wanneer het u schikt en net zo kort of lang 
blijven als u wilt. De deur staat voor iedereen open 
(ook voor niet-kerkleden). 

Namens de Raad van Kerken Bennekom, 
Clasien Lever - de Vries 

http://www.rvkbennekom.com/
mailto:kerstinloop.bennekom@gmail.com
https://rvkbennekom.com/kerstinloop/
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Vrijwilligers gezocht voor de MVR Bennekom! 
Gelukkig hebben wij nog een zeer vitale geloofsgemeenschap. Maar uw hulp is nodig om die vitaal te 
houden, want alles wat er gebeurt is vrijwilligerswerk! Kijk eens in onderstaande lijst; hopelijk staat er iets 
tussen dat u aanspreekt. U kunt meteen contact opnemen met de vermelde contactpersoon. Heeft u een 
vacature die in deze lijst moet worden opgenomen of die van de lijst moet worden gehaald? Stuur dan een 
mailtje naar secretariaat@rkkerkbennekom.nl. 
 

Werkgroep/koor/contactpersoon Gezocht 

Projectkoor gezinsvieringen Kerstavond 
Dirigente Matty 

Huls,matty.huls@outlook.com 

Voor wie samen wil zingen; ouders, grootouders, 
jongeren en kinderen …. 

Opbouw Kerststal 
Herman Smid, 0318 417 901 

Mensen die willen helpen bij het opbouwen van de 
Kerststal en dit op termijn over willen nemen 

Werkgroep Gezinsviering 
Voorzitter van het LBB: Hans Wilmink 

wilmink@planet.nl 

Mensen die 3-4x per jaar willen helpen om samen 
met de voorganger een viering in te vullen. 

Kinderopvang tijdens de viering 
Marianne Thie, 

majthie-koomen@hotmail.com 

Jongeren, ouders, opa’s, oma’s voor kinderopvang 
bij bepaalde vieringen 

Laudenkoor 
Truus Appelman truusapp@xsall.nl 

Zangers, ca. 4x per jaar 
Eerstvolgende Laudenviering is op 17 december 

Koor Arsis 
Conny v.d. Broek, 

cm_vandenbroek@hotmail.com 
Pianist en gitarist 

Kinderkerk 
Conny v.d. Broek, 

kinderkerk@rkkerkbennekom.nl 

Ouders/opa’s/oma’s/parochianen die mee willen 
helpen. De volgende keer is op 17 december 

Werkgroep Caritas 
Huub Oude Vrielink 

huub.oudevrielink@ergolabresearch.eu 
Een nieuw lid voor de werkgroep 

Wijkcontactpersonen 
Marian Bolscher, 

mgbolscher@hotmail.com 

Bezorger parochiebladen wijk 5 (o.a. Hof van Sint 

Pieter, van Wijnbergenstraat, Timanshof, Grietjeshof) 
Wijkcontactpersoon wijk 14 (Laarweg, Lijsterbeslaan, 

Cederlaan, Dikkenbergweg, Eikenlaan, Pr. Bernhardlaan, 
Korenlaan, Molenkamp, Platanenweg, Heidelaan) 

Welkom aan Annelies Werner in de 
pastoraatsgroep 
Een maand geleden is de pastoraatsgroep versterkt 
met Annelies Werner. Annelies is sinds een jaar of 
drie een enthousiast en actief lid van onze 
geloofsgemeenschap. Zij meldde zich direct aan voor 
de rijdienst en werd ook al snel lector, iets wat zij ook 
al deed in Heelsum waar zij kerkte tot aan de 
kerksluiting. Sinds kort maakt Annelies ook deel uit 
van de werkgroep laudenvieringen. 

Een speciaal aandachtsgebied voor Annelies wordt 
gemeenschapsopbouw. Dit gaat Annelies over enige 

tijd overnemen van Pieter Boers die inmiddels ruim 
8 jaar deel uitmaakt van pastoraatsgroep. 

Voor meer achtergrondinformatie van Annelies kunt 
u nog eens het paasnummer 2023 van dit 
NieuwSBlad raadplegen in de rubriek “MVR-
Estafettestokje”, nieuwsblad-202303.pdf. Haar foto 
hangt inmiddels in de fotogalerij van de 
pastoraatsgroep rechts in de kerk als u binnenkomt. 

Gilles Ampt 

  

mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:matty.huls@outlook.com
mailto:wilmink@planet.nl
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
mailto:truusapp@xsall.nl
mailto:cm_vandenbroek@hotmail.com
mailto:kinderkerk@rkkerkbennekom.nl
mailto:huub.oudevrielink@ergolabresearch.eu
mailto:mgbolscher@hotmail.com
https://www.rkkerkbennekom.nl/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/nieuwsblad-202303.pdf
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Dank je wel Klaas van der Meulen 
Klaas van der Meulen was ledenadministrateur van 
de geloofsgemeenschap Bennekom, 2004-2023. 
Deze functie bestaat niet meer sinds april 2023. De 
ledenadministratie van Bennekom is overgenomen 
door het bestuur van de Titus Brandsma Parochie. 

Tot die tijd , april 2023, kon onze administrateur de 
namen van alle binnenkomende parochianen, 
huwelijken, alle vertrekkende parochianen, alle 
parochianen die zich willen laten uitschrijven, op de 
computer ontvangen Hij zorgde voor de lijsten die 
nodig waren voor de bezorging van het 
parochieblad, de namen van de jubilarissen, de 
adressen voor de kerkbalans, de vastenaktie. 

Klaas heeft zich enorm ingezet om de leden-
administratie voor onze geloofsgemeenschap up to 
date te houden naast zijn volledige werkweek. 

Klaas, lang niet alles staat in dit bericht, maar weet 
dat je werk door de parochianen van Bennekom , de 
locatieraad en pastoraatsgroep enorm gewaardeerd 
werd en onze geloofsgemeenschap alles duidelijk op 
papier( computer) had staan. 

Wisselingen bij Caritas 
Afgelopen periode hebben twee leden van de 
werkgroep Caritas van onze kerk afscheid genomen. 
Dit waren Arno Kouwenhoven en Astrid Huis in ’t 
Veld. Beide vormden meer dan 10 jaar het gezicht 
van Caritas en hebben zich vol ingezet voor mensen 
die het even moeilijk hadden en hulp konden 
gebruiken. Hartelijk dank, Astrid en Arno, voor jullie 
inspiratie en inzet! 

Tegelijkertijd heeft de werkgroep Caritas twee 
nieuwe leden kunnen verwelkomen. Dit zijn Arno de 
Bruin en Anjo Strik. Arno heeft de rol van 
penningmeester op zich genomen. Anjo en Arno: 
hartelijk welkom. De nieuwe energie met jullie komst 
is nu al voelbaar. 

Nog steeds is er plek voor een extra persoon binnen 
de werkgroep. Dus: mocht je je willen inzetten voor 
mensen in onze nabije regio die hulp nodig hebben, 
dan ben je van harte welkom, en neem dan even 
contact met me op. Gezien de huidige samenstelling 
van de werkgroep zouden we met een nieuw 
vrouwelijk lid erg blij worden. 

Namens de werkgroep Caritas, Huub Oude Vrielink 

Truus Appelman neemt afscheid van 
het liturgisch beraad. 

Op 30 oktober heeft Truus afscheid genomen van het 
Liturgisch Beraad Bennekom (LBB). Het LBB komt 

vier keer per jaar bijeen. Hierin zitten vertegen-
woordigers van alle groepen die op een of andere 
manier te maken met het doen slagen van een mooie 
viering op elke zondag in onze kerk. Vertegen-
woordigers van o.a. de koren, de kosters, de 
lectoren, onze parochiële voorgangers, pastoraats-
groep en locatieraad. Voorts heeft het LBB een 
connectie met de Raad van Kerken door Hans 
Westendorp. 

Truus Appelman zat sinds jaar en dag in het LBB als 
vertegenwoordiger van het Laudenkoor. En dat deed 
ze met bezieling. Bij alle bijeenkomsten van het LBB 
liet Truus merken hoe graag zij bezig is met liturgie: 
bevlogen, komen met ideeën en vooral het 
aandragen van praktische oplossingen. Haar insteek 
was steeds God proberen te ervaren in de ander, in 
de gemeenschap, in de teksten en liederen, in de 
liturgie.  

Zij zal opgevolgd worden door Inge Wijngaard. Lieve 
Truus: heel erg bedankt voor jouw bijdrage in het 
LBB in de afgelopen jaren! 

Hans Wilmink 

Matty en Bart Huls nemen afscheid 

Matty Huls was jarenlang de dirigente van het 
kinderkoor Eigenwijs. Daarnaast was zij de laatste 
tijd samen met haar man Bart de trekker van de 
werkgroep gezinsvieringen bij de geloofsgemeen-
schap Bennekom. Daarnaast maakte en kopieerde 
Bart de liturgieboekjes voor de gezinsvieringen. 
Matty en Bart hebben aangegeven met ingang van 
het nieuwe jaar te stoppen met hun inzet voor de 
werkgroep en Matty als dirigente van het kinderkoor 
Eigenwijs. 

 

Op zondag 12 november bedankte Peter Wijngaard 
namens de geloofsgemeenschap Matty tijdens de 
gezinsviering in Bennekom voor haar jarenlange 
inzet als dirigente en inzet voor de werkgroep. Peter 
refereerde nog aan de Parochiedag waar de koren 
ARSIS, Gemengd koor en Eigenwijs gezamenlijk 
zongen en waar Matty altijd probeerde om het kind 
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in ons weer tot leven te wekken. Matty en Bart 
werden letterlijk  in de bloemen gezet. 

Matty zal een gelegenheidskoor, een mixed 
generations koor, nog één keer begeleiden bij de 
gezinsviering op Kerstavond om 19:00 uur in onze 
kerk.  Een unieke kans voor kinderen en volwassenen 
om lekker mee te zingen! 

Matty en Bart: nogmaals heel hartelijk bedankt! 
Hans Wilmink 

Kerststal 
Ook dit jaar wordt er in onze kerk in het begin van de 
adventsperiode weer de prachtige kerststal 
opgebouwd. Een mooie traditie om in ere te houden 
en door te geven. Dit is het werk van Herman Smid 
die deze nalatenschap van Gé Evelo en Koos van der 
Zalm levend houdt. 

De kerststal is te bewonderen rond de zondagse 
vieringen, tijdens de Kinderkerk op zondagmiddag 
17 december, op doordeweekse ochtenden tijdens 
de uren van de parochiewacht, tijdens de Kerst-
inloop in de middag van Eerste Kerstdag en op 
afspraak.  

Het is ook de moeite waard om de kerststal 
meermalen te bezoeken want de taferelen staan niet 
stil. Aanvankelijk zijn Jozef en Maria op reis, vanaf 
kerstavond is het geboren kind te zien, en in het 
nieuwe jaar komen de drie Koningen op bezoek.  

Dit jaar wordt er bij de kerststal een aparte 
kinderhoek ingericht met leuke dingen om te doen 
en om mee te nemen naar huis. 

de pastoraatsgroep 

 

Vrijwilliger voor de kerststal (Oproep) 
Herman Smid verzorgt inmiddels al jaren in zijn 
eentje de opbouw van de kerststal en verricht waar 
nodig de reparaties van figuren en elementen. Wie 
vindt het leuk om Herman hierbij te assisteren? 

Op termijn zoekt Herman een opvolger. Dit is een 
goede gelegenheid om kennis te maken met wat er 

bij de opbouw van de kerststal komt kijken en 
daaraan mee te helpen. Voor informatie kunt u 
bellen met Herman Smid (0318 417 901). 

 

Nieuw lid MOV 
In augustus was onze MOV-vergadering heel 
bijzonder: we hebben een nieuw lid mogen 
introduceren: Anne de Fraiture. Zij toonde veel 
belangstelling voor onze activiteiten, vooral voor ons 
ENDA project in Bolivia. Zij zette zich direct in bij de 
voorbereiding van de presentatie van dit project op 
12 april 2024 voor een breed Bennekoms kerkelijk 
publiek. Daarnaast helpt ze bij de verkoop van  
artikelen uit Bolivia op zondagmorgen in de periode 
voor Kerstmis. Anne hartelijk welkom! 

Jan Wouters 

Boekenkast in de Torenzaal 
In de Torenzaal van onze 
kerk is sinds kort een 
boekenkast geplaatst. 
Hierin bevinden zich onder 
andere theologische, 
religieuze, filosofische en 
levensbeschouwelijke 
boeken. Onze wens is dat er voor elk 'wat wils' te 
vinden is; boeken voor jong en oud. Er staan boeken 
in die stimuleren tot nadenken en verdieping, 
individueel of in een leesgroep, maar ook boeken die 
gebruikt zijn door leden van onze 
geloofsgemeenschap die een vormings- en 
toerustingsprogramma gevolgd hebben. Boeken en 
tijdschriften zijn – in principe – te lenen door mensen 
van onze MVR geloofsgemeenschap te Bennekom. 
Ze kunnen drie weken worden geleend. Nadere 
instructies vindt u bij de boekenkast. 

De afgelopen maanden hebben we op zondag na de 
viering het boek dat door Arno in het MVR 
Nieuwsblad besproken is, op de piano in de 
Hummezaal gezet. We willen op deze manier 
belangwekkende boeken onder uw aandacht 
brengen. 

Heeft U een boek waarvan u denkt dat het voor 
anderen inspirerend is en wilt U dit voor anderen 
beschikbaar stellen via de boekenkast of wilt u meer 
informatie, neem dan contact op met Ans Strik 
(a.strik@chello.nl). 

We wensen iedereen veel (hopelijk inspirerend) 
leesplezier! 

Met hartelijke groet, Ans Strik en Arno de Bruin 

 

mailto:a.strik@chello.nl
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 _________________ VORMING EN TOERUSTING ______________  

 
 

Nieuws over Kerngroep Vorming & Toerusting 
Cursus stemgebruik 
Ons Gemengd koor heeft een studiemiddag gehad waarin, onder leiding van sopraan en zangdocente 
Tineke Roseboom, aan de ontwikkeling van het stemgebruik is gewerkt. De cursus was een groot succes! 
Iedere stemgroep is 45 minuten met Tineke aan de slag geweest. Koorlid Janneke schrijft over haar 
ervaring: ‘Wat een goede coach is Tineke. Ze zocht naar de best mogelijke koor-opstelling en gaf ons het 
advies als diva ’s te zingen! Mond mooi rond open en niet door een smalle horizontale spleet zingen! Dat 
kwam de klank ten goede! We hebben aan het eind van de middag met onze nieuwe kennis en in een 
nieuwe kooropstelling het Stille nacht, Heilige nacht gezongen. We merkten al de verschillen”. Het koor 
is benieuwd of u de verbeteringen ook al heeft opgemerkt. Zij vertellen u graag nog meer over de 
workshop. 
Workshops in Communicatie 
Vijf deelnemers van onze geloofsgemeenschap bezochten onlangs de Inspiratie-dag Geloof in 
Communicatie. Die was voor mensen met een communicatietaak in kerk of Christelijke organisatie, of 
met interesse daarvoor. Het ging in de workshops om zowel interne als externe communicatie. 

Brigitte Geenen deed de workshop ‘Communicatieplan in één uur’, waarmee ze handvatten kreeg 
aangereikt voor een communicatieplan voor onze kinderkerk. Met dit plan in de hand wil ze zowel beter 
communiceren binnen de kinderkerk-werkgroep als óver de kinderkerk naar de buitenwereld: naar de 
geloofsgemeenschap, parochie en Bennekom. Ook heeft ze een workshop ‘sociale media’ bijgewoond, 
want om jongeren te bereiken is het gebruik van digitale media cruciaal. 

Onze webmaster Henny de Nijs deed een workshop over websites. Hoe richt je deze in zodat hij 
aantrekkelijker wordt, meer door de parochianen gebruikt gaat worden en door buitenstaanders gezien 
en gelezen wordt? Ze heeft interessante ideeën opgedaan voor een make over van onze MVR website. 

Conny van den Broek en Inge Wijngaard hebben geleerd hoe je bondig en krachtig schrijft voor website 
en NieuwSBlad. Een goed stuk is gericht op een toehoorder, heeft een verhaallijn en is ontdaan van 
onnodige informatie. 

Heeft u vragen of opmerkingen over communicatie of lijkt het u leuk om daar ook iets in te doen, vraag 
het de deelnemers. 
Over de Kerngroep 
Als kerngroep Vorming & Toerusting verzamelen we ideeën over en attenderen we parochianen op 
cursussen, waarmee zij de taken in de kerk met meer plezier en beter kunnen doen. We denken ook mee 
met scholingsaanvragen van parochianen en zoeken financiering. De studiemiddag en de inspiratie-dag 
zijn weer betaald uit het Ruud van der Lindenfonds, dat door de Vereniging MVR wordt beheerd en 
waarvan de cursusdeelnemers lid zijn. Heeft u ook een vormings- of toerustingsvraag, neemt dan gerust 
contact met ons op.  

Kerngroep Vorming & Toerusting 
Gilles Ampt, namens de pastoraatsgroep 
Ceciel Bruin, namens de vereniging MVR 
Peter Wijngaard, namens de locatieraad 

kerngroepvt@rkkerkbennekom.nl 

mailto:kerngroepvt@rkkerkbennekom.nl
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 ________________________ FORUM ________________________  

Sint Maarten, terugblik 
Op 11 november zit de MVR kerk aan het eind van de 
middag helemaal vol met kinderen en hun 
lampionnen, het past maar net! Er worden Sint 
Maarten-liedjes gezongen en het verhaal van Sint 
Maarten wordt uitgelegd: Sint Maarten deelde zijn 
mantel met een arme bedelaar die bij de poort van 
Amiens zat. 

 

Dan is het tijd om op weg te gaan: achter Sint 
Maarten op zijn paard lopen de kinderen en hun 
ouders in een optocht naar het veld aan het 
Papenpad, waar de vuurkorven al branden en de 
poort van Amiens is nagebouwd. Hier wordt het 
verhaal voorgelezen en nagespeeld door kinderen en 
volwassenen. Tot slot is er voor iedereen een 
pannenkoek in de vorm van de mantel van Sint 
Maarten; niet om in je eentje op te eten, maar om 
met iemand te delen! 

 

Wat een prachtige traditie is dit! 

Werkgroep Sint Maarten: bedankt dat jullie dit ieder 
jaar weer organiseren! Fenna Schippers, van harte 
welkom en veel succes bij de werkgroep! 

Rita van Doesum-Karsten 

Stel je op de hoogte! Wees waakzaam! 
Hans Lucassen opent de gezinsviering op 
12 november met een welkom en de constatering 
dat er ook wat kinderen in deze viering zijn. Hij 
verwelkomt ook Matty met haar gelegenheidskoor, 
dat vandaag bestaat uit oudere zeer ervaren zangers. 
Afgelopen donderdag leidde Hans een viering op de 
Sint Alexanderschool waar 200 kinderen en ouders 

bij aanwezig waren. En gisteren waren er met Sint 
Maarten ook zeker 200 kinderen. Dat was één grote 
feestelijke happening. Vandaag is het bijna 40 dagen 
voor het grote feest van het licht. Het eerste 
lichtfeest was gisteren met St Maarten. En vandaag 
borduren wij daarop voort met het evangelie dat 
gaat over de 10 meisjes met de lampen die naar een 
bruiloft gaan. 

Hans begint de overweging met het verhaal over 
mensen die roepen: ‘Komt goed!’ zonder dat ze zich 
hebben voorbereid. Of ze nu boodschappen gaan 
doen of een andere klus: ‘Komt goed’. En vandaag de 
dag ook als het gaat over de grote problemen zoals 
het stikstof en het klimaat. Hans: ‘Nee, het komt niet 
goed’. Dat is ook het verhaal in het evangelie. Tien 
meisjes gaan naar de bruiloft. Vijf meisjes zorgen er 
voor dat zij voldoende olie bij zich hebben zodat hun 
lampen blijven branden en dan zijn er ook vijf 
domme meisjes die dat niet doen. Hans: ‘Ik heb een 
hekel aan het woord dom. Niemand is dom. Het 
oorspronkelijke woord heeft eerder een betekenis 
van: niet goed nagedacht. Vijf meisjes hadden zich 
goed voorbereid, en vijf niet. Zo gaat het nu ook met 
ons: wees voorbereid, stel je op de hoogte, wees 
wakker.’ Het gaat er nu meer om dat je niet 
klakkeloos alles maar volgt, maar kritisch blijft, je op 
de hoogte stelt, zodat je goed voorbereid bent en de 
juiste dingen doet. Dat geldt juist ook nu in de 
verkiezingstijd. Wij willen dat er iets goeds van komt. 
Dat betekent dat je wakker blijft, moeite doet om 
een juist beeld te krijgen en in beweging komt. Als 
Gods volk onderweg. De eerste lezing was uit het 
boek Wijsheid, waar de wijsheid wordt voorgesteld 
als een vrouwelijk persoon. Naar deze tijd vertaald: 
het gaat over vrouwen die in staat zijn om de 
mannelijke suprematie te doorbreken. Ook dat kan 
helpen om meer wakkere mensen van ons te maken. 

Aan het einde van de viering neemt Peter Wijngaard 
het woord en bedankt Matty en haar man Bart voor 
de jarenlange inzet voor het kinderkoor en de 
werkgroep gezinsviering. 

Hans Wilmink 
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Maria, Moeder van Gelovigen 
‘Maria verdient een veel grotere plek dan zij in de 
reformatie heeft gekregen. Maar hoe groot is die 
plek dan wel?’ Zo opende de protestantse theoloog 
en hoogleraar aan de VU, Arnold Huijgen zijn betoog 
over het boek dat hij schreef: ‘Maria, icoon van 
genade’. Ruim 100 mensen waren naar zijn lezing in 
onze kerk gekomen op dinsdag 26 september, zowel 
katholieken als protestanten. 

 

Die grotere plek voor Maria hield Huijgen bezig. 
Daarnaast werd hij geïnspireerd door het boek 
‘Onderworpen’ van de Franse schrijver Michel 
Houellebecq dat gaat over de moslimbroederschap 
in Frankrijk, waarin de hoofdpersoon zich bijna 
bekeert tot het christendom bij het aanschouwen 
van de befaamde Zwarte Madonna in Rocamadour. 
Bovendien is er tegenwoordig de discussie over 
gender. Deze discussie vind je terug in de discussie in 
de kerk door de eeuwen heen. 

Volgens Huijgen is de Europese vlag een ode aan 
Maria, met de 12 sterren uit Openbaring 12, de 
corona en het Maria blauw. De oprichting van de EEG 
was in Rome op 25 maart 1957, de dag van de 
annunciatie. Protestantse critici zagen daarom de 
EEG als een Rooms project. Dit alles was voor Huijgen 
voldoende aanleiding om een boek te schrijven over 
Maria; zijn nieuwsgierigheid was gewekt. Tijdens de 
covidperiode had hij er alle tijd voor. 

Hij begint dicht bij huis en gaat steeds stap voor stap 
verder. Protestanten vinden zijn boek in het begin 
concreet en daarna wordt het vager. Katholieken 
daarentegen vinden het begin saai en hoe verder je 
komt in het boek, des te mooier het wordt. 

Huijgen begint met het evangelie door Lucas. ‘Hij is 
een geweldige schrijver met veel verwijzingen naar 
het Oude Testament’. Maria wordt geschetst als een 
jonge vrouw uit Nazareth die volledig tegenover-
gesteld is aan de priester Zacharias, een man, veel 
ouder en uit Jeruzalem. De stad tegenover het 

nietige dorpje Nazareth. Maria raakt zwanger, 
waarbij Maria zich volledig overgeeft aan God. Zij 
hoort het woord en zij gelooft het. Luther prijst 
Maria om haar gelatenheid en dat zij zich volledig 
aan God overgeeft. Zij is ook een profeet. Zij spreekt 
profetische taal over de God die machtige dingen 
gedaan heeft en die nu de wereld volledig op zijn kop 
zal zetten. Als Maria bij Elisabeth komt, noemt deze 
haar: ‘Gezegende onder de vrouwen’. Huijgen: 
‘Maria is de derde vrouw in de Bijbel die zo genoemd 
wordt. Op het scharnierpunt van het OT en het NT is 
Maria niet alleen een jonge vrouw, maar ook een 
zeer duidelijke profetes en zij is ook de eerste 
gelovige. 

Maria is ook de moeder van alle gelovigen. Dit blijkt 
uit het evangelie van Johannes, waar Jezus tegen 
haar en Johannes zegt: “Vrouw zie uw zoon, en zoon 
zie uw moeder.” Jezus geeft daarmee aan dat de 
gemeenschap die in God gelooft er een is van 
broeders en zusters, met Maria als moeder. 
Daarnaast is zij icoon van genade. Iconen hebben 
een diepe religieuze betekenis. Je kijkt er naar maar 
je kijkt er als het ware ook doorheen, naar de 
werkelijkheid van God. Bij een icoon van Maria zie je 
in haar hoe groot Gods genade is; ze is de moeder 
van Jezus. 

Hoe komt het dat de Maria-devotie in de loop der tijd 
zo’n hoge vlucht heeft genomen? Rond het jaar 1000 
had men bij Jezus vooral het beeld van de 
opperrechter bij het laatste oordeel. Maria stond op 
afbeeldingen aan de rechterhand van Jezus. Op een 
gegeven moment leek het erop dat Maria de 
concurrent werd van Jezus in de beleving van de 
mensen. Maria, als de moeder die misschien een 
goed woordje voor ons kan doen. 

Maria is ook  moeder van de verlosser. De evangelist 
Mattheus benadrukt de maagdelijke geboorte. Hij 
verwijst naar de profeet Jesaja. “Dit is geschied 
omdat vervuld zal worden wat geschreven is door de 
profeet Jesaja: zie een maagd zal zwanger worden en 
ze zal een  zoon baren: Immanuel.” Mattheus trekt 
een parallel met Jesaja. Met de maagdelijkheid 
wordt eigenlijk bedoeld, een jonge vrouw, die haar 
eerste kind krijgt, een verlosser. In het Oude 
testament ging het om een verlossing van de 
vijanden van koning Achaz, bij Jezus gaat het om een 
veel grotere verlossing. De maagdelijkheid werd in 
de loop der jaren van de kerk steeds belangrijker, 
terwijl het facet van de verlossing en Gods trouw aan 
Israël werd vergeten. Zozeer zelfs dat in naam van 
Maria het Joodse volk werd vervolgd, tot in de 20e 
eeuw en zelfs nu nog. Bizar hoe een zijlijn in de bijbel 
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hoofdzaak werd en de trouw van God aan zijn volk 
totaal vergeten werd. 

Maria wordt ook gezien als de tweede Eva. Vanaf de 
tweede eeuw wordt de overeenkomst tussen de 
maagdelijkheid van Eva en Maria steeds belangrijker. 
In de Bijbel vind je hier niets over. Het komt van de 
kerkvader Justinus Martyr, die stelt dat Eva de zonde 
in de wereld heeft gebracht terwijl Maria de 
Verlosser bracht. In de loop der tijden komt  Eva te 
staan voor de vrouw die de zonde in de wereld 
brengt en Maria als het voorbeeld. Terwijl de 
zondeval van Eva veroorzaakt werd door Adam. Het 
beeld wordt op enig moment zo sterk dat zonde zelf 
als vrouwelijk gezien wordt. In de Sixtijnse kapel zie 
je dat de slang een vrouwenlichaam heeft; de duivel 
is een vrouw.  Maria staat voor het model dat je 
moet zijn. Dat gaat natuurlijk nooit lukken, dus je 
bent als vrouw nooit goed genoeg. Zo zat het 
systeem in elkaar; heel bizar. Waarom zou Maria 
alleen een voorbeeld voor vrouwen zijn en niet voor 
mannen? Hier zijn de nodige dingen misgegaan. 

Voor de afbeelding op het 
boek van Huijgen heeft de 
ontwerper gekeken naar 
een Oekraïens model. 
Huijgen twijfelde eerst of je 
hiermee niet een sein geeft 
dat Maria met de 
Oekraïners is. Nee, Maria 
staat aan de kant van God. 
Zij staat bij de mensen die 
het zwaar hebben, de 
mensen in de schuilkelder, 
mensen die de klappen 
opvangen. 

Aan het eind vertelde Huijgen over zijn bezoek aan 
Lourdes in mei /juni van dit jaar. ‘Ik heb ervaren wat 
mensen over Lourdes zeggen. Je hebt de neiging je 
te focussen op de kitsch van de stad, maar het gaat 
om wat er bij de grot gebeurt, om de gemeenschap 
van mensen. Mensen die ziek zijn, die gehandicapt 
zijn, zijn het belangrijkst en voor iedere zieke is er 
een vrijwilliger die hem of haar bijstaat. Als je er een 
week bent ga je zelfs van de kitsch houden die 
uitgestald is onder TL-verlichting. Het is lelijk, maar 
het moet er wel blijven. Ik wil er zeker nog een keer 
teruggaan’. 

Het was een boeiende lezing. Het was heel bijzonder 
dat er zoveel belangstelling was! Toen ik terugfietste 
dacht ik aan de woorden van Huijgen over Lourdes: 
was het niet zo dat Roderick Vonhögen en Erik 

Rozeman zich tot priester geroepen voelden in 
Lourdes? 

Hans Wilmink 

Zingende jeugd is slimmer! 
Studiedag voor Kinder- en Jeugdkoren 

Op zondag 28 januari a.s. organiseert de kerkelijke 
instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht 
een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, tiener-  
en gezinskoren met als thema “Samen zingen is 
beter”. 

Kinderen zingen graag, veelvuldig en zonder al te 
veel schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in 
de kerk. En wat sport is voor het lichaam, is zingen 
voor het brein. Nieuw voor deze dag is dat tiener- en 
gezinskoren ook van harte worden uitgenodigd om 
deel te nemen. 

De stemmen van kinderen, tieners en ouders zijn van 
groot belang voor onze liturgievieringen. Er is 
immers ook genoeg geschikt repertoire voor deze 
leeftijd. En niet alleen via popzenders op de radio en 
de diverse internetzenders, ook in kerkelijk verband 
is veel aanbod dat zij graag zingen en waardoor hun 
geloof en muzikale smaak gevormd en verdiept 
wordt. 

Tijdens deze studiedag zal onder andere gewerkt 
worden aan houding, ademhaling, stemgymnastiek 
en articulatie bij kinder- en tiener- en gezinskoren. 
Ook zullen er liederen gezongen gaan worden die 
specifiek geschikt zijn voor deze koren. Tevens 
worden dirigenten uitgenodigd om deel te nemen 
aan deze dag. Met hen zal dan vooraf contact 
worden opgenomen om in overleg repertoire in te 
brengen die deze dag tevens gebruikt kan worden. 

De dag wordt geleid door Simon de Jong, dirigent van 
kinderkoor Sing to God uit Ede en Karel Tijhuis, 
dirigent van het kinder- en tienerkoor Ootmarsum.  
Als het mogelijk en wenselijk is zullen ook andere 
kinderkoor dirigenten gevraagd worden een bijdrage 
te leveren. 

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de 
kloosterkerk Zusters van Denekamp, adres 
Gravenallee 30, 7591 PE Denekamp. De dag begint 
om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur), en zal naar 
schatting duren tot 15.00 uur. 

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u 
terecht bij cursuscoördinator Marcus de Haard, 
Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 0649 957 318. 
E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl. 

mailto:sintcaecilia@aartsbisdom.nl
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Paus en Synode openen deur naar 
vernieuwing van de Kerk 

 

“Er is een boom geplant die veel vruchten draagt. 
Maar het oogsten, dat komt nog”, zei hulpbisschop 
Ted Hoogenboom bij het einde van het eerste deel 
van de Bisschoppensynode over synodaliteit, eind 
oktober. Namens Nederland nam Mgr. Hoogenboom 
hieraan deel, evenals kerkjurist, hoogleraar Myriam 
Wijlens. 375 Deelnemers, onder wie 80 leken, 54 van 
hen vrouw, waren in Rome een maand lang op 
gelijkwaardige wijze met elkaar in gesprek. Alle 
besproken thema’s zijn samengevat, niet in de vorm 
van besluiten maar van een advies aan de paus. Een 
nieuwe wereldwijde beraadslaging zal in het tweede 
deel van de synode, oktober 2024, leiden tot 
besluitvorming. 

Met het synodaal proces, dat twee jaar lang in de 
Katholieke Kerk mondiaal is voorbereid, wil paus 
Franciscus de kerk vernieuwen. Het opent voor hem 
een weg naar een kerk ‘die midden in de wereld 
staat, die luistert naar wat mensen vragen, die zich 
raakbaar opstelt, ook voor al die mensen die lijden 
aan de kerk’. Het omzien naar armen en migranten is 
breeduit besproken. “De armen vragen om liefde. 
Wij veroordelen onrecht. De Kerk zet zich in voor 
toegang tot onderwijs, zorg en sociale bijstand voor 
iedereen”, staat in het verslag. “Migranten en 
vluchtelingen kunnen gemeenschappen verrijken. 
De Kerk bestrijdt racisme en vreemdelingenhaat.” 

Veel aandacht is er ook voor een openstelling van de 
functie van diaken voor de vrouw. De meningen 
hierover lopen uiteen van een ‘onaanvaardbare 
breuk met de traditie’ tot het ‘herstel van de vroege 
kerk’ en het ‘verstaan van de tekenen van de tijd, het 
verrijken van het hart van wie zoekt naar nieuwe 
energie en vitaliteit in de Kerk’. Het theologisch en 
pastoraal onderzoek naar de rol van de vrouw wordt 
voortgezet. 

Bij de afsluiting sprak paus Franciscus over een Kerk 
als ‘de dienaar van allen, de dienaar van de minsten; 
een Kerk die nooit een rapport van goed gedrag eist, 
maar die verwelkomt, dient, liefheeft en vergeeft. 
Een Kerk met open deuren die een haven is van 
barmhartigheid`. Hij dankte de synodevaders en -
moeders voor ‘de reis die we samen hebben 
gemaakt, voor het luisteren en voor de dialoog’: 
“Moge de Heer ons begeleiden. En dat we voortgaan 
met vreugde!” 
Bronnen: bisdomblad Op Tocht, Katholiek Nieuws-
blad, Nederlands Dagblad en Trouw. Kijk voor het 
laatste nieuws en parochie-initiatieven op 
www.luisterendopweg.nl. 

MVR  ESTAFETTE 

 

MVR-estafette: Gonja Hikspoors 
In de MVR-estafette komt elke keer een ander lid van 
onze geloofsgemeenschap MVR aan het woord. Via 
de estafette kunnen mensen binnen onze 
geloofsgemeenschap elkaar beter leren kennen. 
Degene die aan de beurt is geweest geeft het stokje 
door aan een ander lid. 

 

Naam: Gonja Hikspoors, doopnamen Godefrida 
Johanna Josepha 

Leeftijd: 60 

Geboren te: Geldrop (NB) in een katholiek gezin als 
oudste van vier kinderen. Vanaf 4 jaar ben ik 
opgegroeid in Stiphout-Helmond. Mijn vader was 
altijd actief in de kerk als lector en bestuurslid. 

Verliefd, verloofd, getrouwd. Getrouwd met Jan Ros 
(een Bennekommer, zijn ouders waren actief in de 
NPB) en we hebben drie kinderen van in de twintig; 
twee zoons, die in Utrecht en Breda wonen en 
werken, en een dochter die studeert en in 
Wageningen op kamers woont. 

http://www.luisterendopweg.nl/
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Hobby’s: naast gesprekken voeren; qigong (spreek 
uit: chigoeng), wandelen, theatervoorstellingen, 
bloemen en planten en lezen van historische romans 
en biografieën. 

Opleiding: Ben op mijn 18e in Wageningen gekomen 
voor wat toen heette: Toegepaste Huishoud-
wetenschappen (nu Facility Management) op 
academie Diedenoort, daarna bij WUR Bedrijfs-en 
Consumentenwetenschappen (met accent op 
Marketing). In 2002 heb ik een Coachopleiding van 
3,5 jaar gevolgd en daarna ben ik mijn praktijk 
gestart. 

Huidige beroep: Coach voor loopbaan, stress & 
burn-out & persoonlijke ontwikkeling in mijn praktijk 
Ikken Coaching in Wageningen. Een prachtig beroep 
om mensen te kunnen begeleiden zodat ze weer 
steviger in hun schoenen staan of beter op hun 
(werk-)plek komen. Voor meer info zie ook mijn 
website www.ikken.nl. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Ik vind de sfeer bij MVR erg 
prettig, het is een toegankelijke gemeenschap en ik 
kom er langzaam ook beter in. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Ik ben met het geloof opgegroeid en het is 
een onderdeel van mijn (onze) cultuur, het voelt 
vertrouwd. Daar zit ook het woord trouw in en ik 
houd ervan om hier net niet elke week, maar wel 
regelmatig voeding en inspiratie te ontvangen die ik 
meeneem in mijn leven. Naast de vieringen gebeurt 
dit ook in mijn christelijke meditatiegroepje (met 
mensen uit katholieke kerk en de Lucas gemeente). 
We komen op donderdagmiddag bijeen en we 
starten met een aansprekende tekst en muziek, 
gekozen door een van de 5 voorgangers, dan 
meditatie en afronding met thee en uitwisseling. Een 
mooi oplaadmoment. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Ik ben nog niet actief, maar dat ga ik in 
de toekomst vast doen; ik weet hoeveel meer je 
betrokken bent of wordt als je wat gaat doen. Ik heb 
eerder met veel plezier 15 jaar kinderwoorddienst 
gedaan in Wageningen. Ik heb momenteel nog drie 
bestuursfuncties en ik ben Schuldhulpmaatje. Er 
moeten eerst een paar dingen af (waar ik al mee 
bezig ben) voordat er weer wat bij kan. Ik neem nog 
even tijd om te kijken wat mij past. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Nee, ik zou het niet weten; ik vind dat 
er veel gebeurt. Ik heb veel bewondering dat veel in 
eigen beheer wordt gedaan in en om het gebouw en 
met het MVR NieuwSBlad. 

Mooie MVR-herinnering: Heb geen specifieke 
gebeurtenis, maar ik ben een “alleseter”, vind alle 
vieringen mooi, van een eenvoudige viering tot een 
helemaal opgetuigde eucharistie, als er maar 
gezongen wordt. En ik vind de kunstcursussen van 
Ben Piepers erg leuk. 

Verder actief met: Ik ben bestuurslid voor SPOT 
Tanzania, een organisatie die met een lokale 
counterpart watervoorzieningen aanlegt voor 
bergdorpen in Tanzania http://spottanzania.nl/. Hier 
wil ik in de kerk nog wat over vertellen en een 
collecte voor organiseren. En ik ben bestuurslid voor 
RK Jeugdbelang; we sponsoren activiteiten voor 
kinderen en jongeren in de regio. 
www.rkjeugdbelang.nl. 

Stokje gaat door naar: Anne de Fraiture. Een leuke, 
enthousiaste vrouw, die veel lacht en meteen ja zegt 
tegen een onbekende. Ik ben heel benieuwd naar 
haar verhaal. 
 

  

http://www.ikken.nl/
http://spottanzania.nl/
http://www.rkjeugdbelang.nl/
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INTERVIEW  

 

Er is meer tussen hemel en aarde 
Interview met Marianne Thie 

 

Als wij op de fiets aankomen bij het huis van 
Marianne Thie en haar man Jean in de Bennekomse 
bossen, valt ons de stilte op. Soms zeggen mensen 
tegen Marianne: ‘Ik snap niet dat je zo afgelegen 
kunt wonen!’ Maar zij ervaart de stilte als een zegen. 
Zij kan goed alleen zijn. Op deze plek ervaart zij de 
natuur ten diepste. Het meebewegen met de 
seizoenen. De verscheidenheid aan planten, bomen 
en dieren op het terrein, daar geniet zij erg van. Op 
hun grote erf liepen op enig moment een aantal 
reeën, die via de poort, die toevallig open stond, naar 
binnen waren gelopen en zich op het erf schuil 
hielden. Toen de hond ze ontdekte renden ze 
ervandoor en gingen met een grote sprong over het 
hek hun vrijheid weer tegemoet. Jean maakte van 
een oud kippenhok een uilenkast, die aan een boom 
in het zicht werd opgehangen. Er is een cameraatje 
in aangebracht, zodat je kunt volgen wat er zich 
binnen allemaal afspeelt. Er nestelen regelmatig 
bosuilen in en er is ook een keer een kerkuil in 
neergestreken. 

Marianne werkt 24 uur per week aan de WUR als 
managementsecretaresse, beheert daar diverse 
agenda’s waaronder die van het hoofd van de IT-
afdeling. De IT-afdeling bedient de hele WUR. Het is 
een boeiende en veelzijdige baan, IT is een snel 

veranderende business, ‘never a dull moment’. Er 
wordt hoog ingezet op ‘information security’ en 
vooruitgezien met een digitale strategie. Marianne is 
ook AVG-coördinator. Naast haar werk past ze op 
haar kleinkinderen, waar ze erg van geniet, en doet 
ze veel vrijwilligerswerk, onder meer voor onze kerk. 
Marianne is parochieel voorganger, zit in de 
locatieraad, is voorzitter van het catecheseberaad, 
kookt mee met het Heilig Boontje, is lid van het  
Liturgisch Beraad als vertegenwoordiger van de 
locatieraad, is bij het Senioren Pastoraat, wijk-
contactpersoon en brengt in haar wijk ook de 
Parochie- en Nieuwsbladen rond. Sinds een tijdje 
draait ze crèchediensten bij bepaalde vieringen. 
Daarnaast is ze betrokken bij de Stilte Vieringen van 
de Raad van Kerken in de Goede Week, die in de 
Oude of St. Alexanderkerk plaatsvinden. Ze heeft 
altijd vrijwilligers- en bestuurlijk werk gedaan. ‘Dat 
heb ik van mijn moeder met de paplepel ingegoten 
gekregen’. Bij de Breukelder- en Halderhof deed ze 
29 jaar vrijwilligerswerk, was daar, naast 
vrijwilligster, ook coördinator Vrijwilligerswerk 
onder de Johanniter-vlag, en heeft daarvoor in 2013 
de medaille van St Jan als onderscheiding mogen 
ontvangen. 

Marianne’s ouders zijn in 1953 in Bennekom komen 
wonen en kwamen uit Noord Holland. Haar vader 
kreeg een baan bij Kok Ede, nu Deli XL. Haar moeder 
was een ondernemende vrouw met muzikaal talent, 
voor wie niks teveel was. Zij werkte voor haar 
trouwen bij de belastingdienst te Alkmaar, maar 
kreeg eervol ontslag toen ze trouwde. Dat ging in die 
tijd zo. Marianne is geboren in 1959 in het 
toenmalige Streekziekenhuis in Bennekom en is enig 
kind gebleven. 

Twee dagen na haar geboorte werd Marianne 
gedoopt door haar heeroom van Stralen (broer van 
de oma van Marianne van moeders kant). Pastoor 
Van Willigenburg – toen pastoor in Bennekom – was 
daar ook bij aanwezig. Dit gebeurde in de 
doopruimte van onze kerk, die toen achter in de 
Torenzaal was, onder kerktoren waar nu o.a.de 
bezems staan. Niet-gedoopten mochten immers nog 
niet in de kerk komen! 

Marianne ging naar de St. Alexanderschool. Het 
kleutergebouw was destijds nog aan de overkant van 
de Edeseweg. De kleuterschool zat aan wat nu de 
Schaapsweg is. De school was toen nog kleinschalig 
en had samengestelde klassen vanaf de tweede klas. 
Dat leidde haar erg af. Na de tweede klas stapte ze 
over naar de Prinsenakkerschool, die toen aan de 
Robert Kochlaan stond. Toen Marianne negen jaar 
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was, ging haar moeder weer werken. Nu bij de 
belastingen in Zeist. Zij vertrok ’s ochtends om 7 uur 
en Marianne ging alleen naar school, met de 
huissleutel op zak. ’s Middags kwam ze alleen thuis. 
‘Dan voelde je je wel eens eenzaam. Daarom wilde ik 
voor onze kinderen gewoon thuis zijn’. 

Na de lagere school ging Marianne naar het 
pensionaat van de zusters van Maria en Jozef in Den 
Bosch. Dit was een kostschool, direct achter de St. 
Jan. Elk weekend ging zij alleen met de trein naar 
huis. Ze had veel last van heimwee op het 
pensionaat, daarom is ze na twee jaar weer thuis 
komen wonen en ging ze naar het Streek. Als enig 
kind zit je veel in de wereld van volwassenen met 
hun verhalen. Je hebt je vriendinnen natuurlijk. Ik 
probeerde me wel altijd aan te passen. In je eentje 
moet je toch weer verder, dat is ook wel weer de 
kracht.’ 

Na de havo volgde Schoevers in Arnhem. Ze had toen 
geen helder beeld wat ze zou willen worden, maar 
had het gevoel dat dit wel bij haar paste, het 
administratieve. ‘Ik vind het leuk om te doen. Het 
kost me geen moeite. Je maakt allerlei dingen mee, 
het is veelzijdig, je komt met verschillende dingen in 
aanraking.’ Na Schoevers ging ze werken bij een 
juridisch economisch bureau in Rhenen. Veel 
juridische kwesties op allerlei gebied kwamen daar 
voorbij en de daarbij horende cliënten zoals Doe 
Maar, Normaal, danseres Penny de Jager en bekende 
fotografen zoals Govert de Roos, maar ook tv-
presentator en hondentrainer Martin Gaus. Ze deed 
in die tijd ook nog een opleiding tot notarisklerk. 

In 1985 stopte ze met werken toen haar oudste 
dochter Gabriëlle geboren werd. Zij wilde er zijn voor 
de kinderen. Later kwamen Debora, Lisanne en in 
1997 Sebastiaan. In 2007 ging ze weer werken. Bij de 
WUR. 

1996 was een heftig jaar. Marianne en Jean waren in 
1985 bij haar ouders in het huis komen wonen, het 
huis waar ze nu nog steeds wonen. In maart van dat 
jaar overleed haar moeder na een vrij kort en heftig 
ziekbed. En drie dagen ervoor overleed de man van 
de zus van Jean plotseling, peetoom en peetvader 
van hun kinderen. ‘Dat zette ons leven totaal op de 
kop. Het ritme van de kinderen hield ons op de rails’. 
Dat jaar had ook nog een verrassing in petto, ik 
raakte in verwachting van nummer vier. Lisanne was 
op dat moment zeven, dus ik had gedacht dat ik 
misschien weer wat betaald aan het werk zou 
kunnen gaan. Die plannen zijn toen weer in de kast 
gegaan en het ‘knopje’ om. Sebastiaan is toch wel 
een cadeautje gebleken. Sommige dingen moeten 

gewoon zo zijn. Het heeft ook gebracht dat Sebas tot 
het eerste jaar van de hbo thuis was, zodat ik niet 
alleen thuis zat met de hond, als Jean voor zijn werk 
op zee of weg was. Toen Sebas in Nijmegen op 
kamers ging, ging Jean kort daarna met pensioen, het 
was net in coronatijd. Dus dat was ook weer een 
zegen.‘ 

De katholieke kerk heeft altijd een belangrijke rol 
gespeeld in haar leven. Haar beide ouders waren  
traditioneel katholiek. In de familie was ook een 
aantal religieuzen. Haar heeroom Jo, die pastoor in 
Montegnee, België, was, kwam wel eens naar 
Bennekom voor een korte vakantie. Hij droeg dan 
elke dag de mis op en Marianne was misdienaar en 
lector. Rond haar 15e had ze niet meer zo veel met 
de kerk. ‘Je had op een gegeven moment een 
kentering in onze kerk. Ik weet niet meer of dat 
kwam omdat men in de liturgie totaal op het 
Nederlands over ging. Mijn ouders waren wel echt 
van katholieke huize, dus ook van het Latijn. Mijn 
moeder speelde orgel en mijn vader zong. Wij gingen 
toen naar de St. Martinuskerk in Arnhem, aan de 
Steenstraat. Op zich kon ik inmiddels wel meezingen 
in het Latijn, maar op die leeftijd, als je aan het 
puberen bent, zet je je daar tegen af.‘ 

Dus het was pubergedrag, dat je het gehad had met 
de katholieke kerk? Ja, het was mezelf uitvinden. Op 
het Streek had je ‘s ochtends de dagopening. Je had 
er godsdienstles waar we ook meer uit de bijbel 
lazen. Ook ging ik wel met mijn klasgenoten en 
vriendinnen mee naar hun kerk in Ede of Bennekom. 
Maar daar miste ik toch wel de rituelen en de sfeer 
die wij in onze kerk hebben. Daardoor voelde ik me 
daar uiteindelijk minder bij thuis. Hoewel ze in die 
kerken bepaalde gebruiken nu ook hebben 
overgenomen. 

Ik kan me voorstellen dat je in die tijd toch op zoek 
was naar een plek waar je je thuis kon voelen. Was 
de kerk zo'n plek? Toen ik naar Schoevers ging, het 
gebouw was niet ver van de St. Martinuskerk, ging ik 
daar wel heen als ik een uurtje vrij was. Om in stilte 
daar te zitten met mijn gedachten en vragen, kaarsje 
op te steken en te bidden. De stilte opzoeken vind ik 
fijn, dat vind ik hier thuis ook, ik hoef helemaal geen 
radio aan te hebben. Gewoon genieten van de stilte, 
je gedachtes laten gaan, of een boek lezen. Toen ik 
van Schoevers af kwam, kreeg ik na het solliciteren 
die baan bij dat juridische bureau. Tijdens mijn studie 
had ik diverse bijbaantjes waaronder receptiewerk, 
patiëntenadministratie en het ontvangen van de 
patiënten bij een bevriende chiropractor met een 
praktijk in Doorn. Daar is waar ik Jean leerde kennen. 
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Hij was er patiënt, maar op een gegeven moment zei 
men: hij komt wel heel vaak voor zijn rug, terwijl de 
blessure wel meevalt. Dus zo is het gekomen. 

Het lijkt me dat je een heel bijzondere band hebt 
met onze kerk. Is dat zo? Je hebt het gezien! (Ze laat 
foto's zien). Er liggen heel veel stappen. Eerst de 
doop, daarna de Eerste Communie. In de tweede klas 
ging je je daarop – met de hele klas! – voorbereiden: 
met pastoor Reinhard gingen we in de kerk de dingen 
bekijken en een beetje oefenen hoe het dan op die 
dag zou gaan. Ik heb bij het kinderkoor o.l.v. Mieke 
Konst gezeten en misschien ook nog wel o.l.v. Puck 
de Zeeuw, maar dat weet ik niet meer zo goed, ook 
heb ik in het jongerenkoor gezeten. Er werd toen een 
weekend naar een klooster georganiseerd met het 
jongerenkoor. Wij zijn naar Oosterhout geweest. Dat 
was een mooie en bijzondere ervaring. Dus ik heb 
altijd wel een band met de kerk gehouden. Mijn 
ouders gingen ook wel weer terug naar deze kerk en 
we gingen hier weer naar de vieringen. Op 
woensdagochtenden baden ze met een groep en 
pastoor Severt het rozenkransgebed. 

Bouwpastoor Lutz  was een vriend van mijn ouders. 
Zij hebben ook veel bijgedragen aan de opbouw van 
de kerk; daarvóór kerkten ze in café Bothof, met een 
kofferaltaar. Dat pand is onlangs opgeknapt en heet 
nu Zicht geloof ik. Toen de kerk in gebruik genomen 
was, bespeelde mijn moeder het orgel tijdens 
vieringen, ook een tijd niet en later weer wel, dat 
heeft ze tot kort voor haar overlijden gedaan. In 1985 
heeft pastoor Lutz ons ook getrouwd, want pastoor 
Severt was toen met vakantie. Toen pastoor Lutz met 
emeritaat was, hij in Arnhem woonde en bijna blind 
was, ging ik hem boeken voorlezen, want luister-
boeken daar had hij niet zoveel mee. Onze oudste is 
in Ede gedoopt, Debora in Bennekom, Lisanne in 
Renkum en Sebastiaan weer in Bennekom. Ook 
hebben ze in Bennekom allemaal hun Eerste 
Communie en Vormsel gedaan. En mijn moeders 
afscheidsviering is in onze kerk gehouden. Al deze 
dingen samen dragen bij aan deze bijzondere band 
met deze kerk. 

In die zin heeft de kerk een bijzondere plek in je 
hart? Bij het overlijden van mijn moeder heb ik echt 
wel een ervaring gehad. 

Wat was dat voor ervaring? Nou dat het leven mooi 
is, dat er veel meer is tussen hemel en aarde, dat je 
wonderlijke dingen kunnen overkomen. 

En dat voelde je toen? Weet je, er kwam zoveel 
samen, er gebeurde in korte tijd zoveel: het 
overlijden van mijn zwager, het overlijden van mijn 
moeder en dingen die gebeurden, bijzondere 

dingen. Normaal gesproken kwamen er vaste 
medewerkers van de thuiszorg elke dag zo rond een 
uur of 10, maar toen mijn moeder overleden was 
kwam er iemand die nog nooit geweest was en die 
kwam ook nog eens heel vroeg. Ik had mijn moeder 
tijdens een gesprek in de week ervoor gevraagd: heb 
je nog een bepaalde wens met kleding of zo? Zij 
wilde een bepaalde jurk aan en die had ik buiten 
gehangen. Die thuiszorgmedewerkster was een 
jonge vrouw, en het eerste wat ze tegen me zei was: 
‘Gecondoleerd met je moeder’, niet eens eerst haar 
naam. Terwijl er nog niet gebeld was naar de 
thuiszorg. Dus vroeg ik haar: ‘Hoe weet je dat?’ Ze 
zei: ‘Ik denk dat die jurk die buiten hangt, van je 
moeder is’. Heel bijzonder. Toen ze binnenkwam zat 
de begrafenisondernemer er al. Bij binnenkomst van 
de begrafenisondernemer had ik meteen al zoiets 
van: ‘Die komt niet aan mijn moeder’! Dus toen 
kwam de thuiszorgmedewerkster binnen en zij 
vroeg: ‘Mag ik even bij haar gaan kijken?’. We zijn 
samen naar de kamer van mijn moeder gegaan, ze 
keek me aan en zei: ‘Het zit niet in ons pakket, maar 
als je wilt dat we haar samen afleggen en mooi 
maken, dan wil ik jou daarbij helpen.’ Ik zei: ‘Dat gaan 
we doen.’ 

In september 1995 waren wij contact-familie 
geworden van een buitenlandse student uit 
Oeganda, hij was hier voor zijn PhD in Wageningen. 
Hij woonde op de Haarweg. Hij was getrouwd en had 
toen twee kindjes die hij achterliet om hier te 
kunnen studeren, ook was hij katholiek. Hij wist dat 
mijn moeder ernstig ziek was. Hem moesten we ook 
vertellen dat mijn moeder en ook onze zwager waren 
overleden. Ik heb toen een brief geschreven om alles 
onder woorden te brengen, om die naar hem te 
brengen en hem te laten lezen. Maar voordat wij 
naar hem toe konden gaan belde hij al. Hij had zo’n 
raar gevoel, of er iets was, het voelde niet goed. Hij 
had daar ‘antennes’ voor, voorvoelde het. Wij zijn 
toen meteen naar hem toe gereden en hebben hem 
de brief laten lezen. Hij was heel betrokken met ons 
gezin en we hebben nog steeds contact met hem. 

Mijn moeder was thuis opgebaard. We konden zo 
gewoon bij haar binnenlopen als je daar behoefte 
aan had. De kinderen ook, ook voor hen had dit alles 
een grote impact. Dat vind ik nog steeds belangrijk, 
betrek de dood erbij. Het is niet iets om weg te 
schuiven. 

Op de dag van de begrafenis van mijn zwager, was 
’s avonds de avondwake voor mijn moeder. Het 
waren rare dagen. Ik zag mijn schoonzusje staan bij 
de begrafenis van mijn zwager. Ik had haar al een 
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poosje niet gezien door alles en ik fluisterde tegen 
haar: ‘Het is misschien heel raar wat ik nu ga zeggen 
en vragen, maar ben je in verwachting?’ Ze keek me 
aan en zei: ‘Niemand weet het nog en wij zelf nog 
maar net!’ In zo’n periode lijkt het wel of je andere 
dingen kan (voor)voelen. Dat is wonderlijk en 
bijzonder tegelijk. 

Had je dat gevoel ook met de begrafenis van je 
moeder? Nou, ik wilde daar wat zeggen. Maar het is 
zo'n emotionele gebeurtenis, ik wist niet of ik dat wel 
zou kunnen. Ik had ook helemaal niks opgeschreven. 
Ik ben naar voren gegaan, gaan staan en had zoiets 
van: ik kan dit niet, maar ik moet dit doen. Toen 
kreeg ik een bepaalde rust over me zodat ik het toen 
wel kon. Het kwam diep vanuit mijn binnenste. 

Lag hier de kiem om voorganger te worden? Op 
enig moment heb je de voorgangerscursus gedaan. 
Eerst heb ik de pastorale school gedaan en daarna de 
voorgangerscursus. Die cursus ging over wat je kunt 
gebruiken en je deed oefeningen om een overweging 
te maken. Iedere deelnemer kreeg de beurt om een 
viering in elkaar te zetten met lezingen die voor je 
uitgekozen werden en om ook een overweging te 
maken. Dit moest je dan ten overstaan van de 
anderen laten horen, waarop je weer feedback 
kreeg. Deze cursus werd gegeven door Andries 
Govaart en Jan Olimulder. 

Was dat in 2012? 2010 tot 2012 was de pastorale 
school en 2013 de voorgangerscursus. In 2014 ben ik 
begonnen met voorgaan. Ik had wel cursussen 
gevolgd van Ben Piepers. Ik zat in de pastoraatsgroep 
en daar kwam het wel eens ter sprake: is dat niet iets 
voor jou om de pastorale school te doen? Ik dacht: 
twee jaar, dat is wel veel naast alles. Aan de andere 
kant sprak het me wel aan om meer met die materie 
bezig te zijn. Ik ben toen met Marialda Kuin in Ede 
naar de pastorale school gegaan. Daarvoor heb ik 
een eenjarige cursus ‘Geloof ik het wel' gedaan bij 
Truus Appelman. 

Ging je na de voorgangerscursus eerst samen met 
iemand anders voor? Ja, maar dat wilde ik ook zelf. 
Het is spannend als je voor de eerste keer voor een 
kerk gaat staan. Maar ik vond het ook belangrijk om 
van de ander te kunnen leren. Bij de voorgangers-
cursus leerde je wel: zo kan je de liederen erbij 
zoeken en met de teksten ga je dan zo en zo om. Je 
kreeg een boekje en daar stonden nog wat 
handgrepen in. Maar hoe je met een koor samen-
werkt werd niet geoefend. Hoe gaat het in zijn werk, 
met welke mensen heb je rekening te houden, dat 
weet je zo een-twee-drie niet. Bovendien was je niet 
zo maar parochieel voorganger. Eerst moest je langs 

een commissie. Er werd gevraagd: ‘Wil je dat wel?’ 
Er kwamen ook andere vragen en uiteindelijk was er 
dan akkoord. 

Het klinkt alsof je er ingerold bent om voorganger 
te zijn. Maar zat er bij jezelf ook iets van ‘dit zou ik 
graag willen’? Dit kwam gewoon op mijn pad! Het 
voelde wel als ‘hier wil ik meer van weten’. In elk 
geval om het te onderzoeken, om te kijken of het wel 
wat voor mij was, of ik het wel zou kunnen. Als je iets 
niet probeert, dan weet je het niet en zal je het nooit 
weten. Ik vond het ook iets moois, meer verdieping. 
Wat ik nu vooral ervaar is, dat je ‘kauwt’ op een stuk 
tekst, verschillende inzichten leest of hoort, over wat 
dat bij een ander oproept en dat is heel erg 
interessant; het verbindt ook. Voor ieder kan het 
verschillend zijn, maar het is uiteindelijk ook wat je 
er zelf uit haalt. Ik heb er veel troost en kracht uit 
gehaald en nog. En je leert er nog elke keer bij. 

Hoe zie jij God? Ik heb geen exact beeld bij God. Ik 
kan met de hond in het bos lopen en dan kan ik er 
dingen ‘neerleggen’ tijdens die wandeling, zeg maar. 
Kan dan erg genieten van de omgeving maar dan ook 
over dingen nadenken zoals: waarom ben ik op dit 
moment hier? Ben ik hier met een reden? Ik bedoel 
dan niet de letterlijke wandeling. Ik geloof niet dat 
wij hier voor de lol zijn. ‘You only live once’, zo'n 
uitdrukking, dat geloof ik zeker niet. Als je bepaalde 
dingen vraagt in een gebed, wil  het niet zeggen dat 
het op een bepaalde manier terug komt zoals jij dat 
voor ogen hebt of waar je op hoopt. Dat kan ook op 
een andere manier zijn of gebeuren. Het kan als een 
andere ervaring bij je binnenkomen; dat er een 
oplossing komt of een soort van antwoord. Ik denk 
dan, er is iets aan het werk geweest op de een of 
andere manier. Daarnaast heeft Maria ook een 
bijzondere plek in mijn hart en richt ik mij ook vaak 
tot haar. 

Er is meer tussen hemel en aarde. Dat heb ik juist in 
die hele donkere periode gevoeld, en ook op andere 
momenten in mijn leven. Dat gevoel wat je krijgt is 
moeilijk te omschrijven: dat je je zo gedragen voelt, 
dat je de warmte voelt, dat je niet alleen bent. Dat 
stemt mij dankbaar.  

Alsof er iemand is die zegt, kom ik help je wel, ik ben 
er voor jou?.Ja, dat gevoel. 

Is dit ook wat je terugvindt in de geschriften, troost 
en verdieping? Er staan heel veel dingen in die je aan 
het denken zetten, dat je even relativeert, nog 
steeds actueel is in het hier en nu. Dat vind je ook in 
de mensen die je ontmoet, waar je iets voor kunt 
betekenen. Die op zoek zijn naar een lichtpuntje. Dat 
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kan dat ene woord zijn of dat ene gebaar. Er voor 
elkaar zijn. 

Je kunt ook enorm teleurgesteld zijn in mensen. Ja, 
maar dat kunnen mensen ook in mij zijn. Sommige 
dingen moet je ook loslaten. En van het leven 
genieten. 

Wat betekent de bijbel voor jou? Een boek met 
verhalen, opgeschreven door verschillende  
schrijvers en in verschillende tijden. Veel later dan 
het werkelijk gebeurd is. Het is samen gebundeld. De 
verhalen zijn heel mooi, kunnen ook heel mooi 
richting geven. Sommige zijn zo dat je je afvraagt: 
wat moet ik er mee. Vaak overlezen helpt ook. In de 
ene periode van je leven lees je bepaalde stukken 
heel anders dan in andere periodes van je leven. En 
soms sla ik de bijbel gewoon open: wat lees ik nu? Er 
kan zo maar een stuk in staan dat op dat moment van 
toepassing of actueel is. 

Als voorganger moet je toch aan bepaalde 
zondagen houden? Dan zit je soms met een tekst 
van waarvan je je afvraagt: Wat ga ik hier mee 
doen? Dat klopt. Ik ben met de kinderen 
meegegroeid. Heb elf jaar kinderwoorddienst 
gedaan. Daar heb ik ook het een en ander aan. Dat je 
het uit moest beelden en voor de kinderen 
begrijpelijk moest maken en vertellen. Daar zat soms 
ook wel een hele uitdaging in. Creativiteit was hier 
ook bij nodig. Eerst zat zuster Aurelia bij de 
voorbereiding ervan en later Hans Lucassen. Dat is 
toen gestopt alsook dat de kinderwoorddienst op 
een gegeven moment gestopt is. Dat is heel erg 
jammer. Maar ik zie ook weinig tot geen kinderen in 
de kerk, en dat is nog extra jammer. Maar we blijven 
hoop houden. Nu is de Kinderkerk weer gestart, waar 
veel animo voor is. En ik ben met Pieter en Brigitte 
naar Hoofddorp geweest om te kijken hoe ze daar de 
dreumesviering invullen en doen. Die bijbel is ook 
niet in een keer geschreven en dit heeft misschien 
ook een langere aanloop nodig. Als je maar 
vasthoudt, volhoudt en blijft proberen misschien dat 
er dan weer iets mag groeien.  

Je bent in veel verschillende kerken geweest. Wat 
betekent de katholieke kerk voor jou? Dat ik er nog 
steeds heen ga, is wel het fundament. Ik zal dat niet 
gauw loslaten. Het is een wereldkerk, als je ergens 
anders in een katholieke kerk bent in binnen- of 

buitenland, heb je gelijk een klik of voel je je er wel 
in thuis. Ik steek dan altijd even een kaarsje op voor 
deze en gene in mijn gedachten en uit dankbaarheid. 
De rituelen vind ik heel mooi en ook de Gregoriaanse 
gezangen en de Latijnse liederen. Ik ben daarin 
gerijpt. Alleen al om naar te luisteren. Als je in een 
kerkgebouw bent, ik was bijvoorbeeld in Lissabon in 
september maar ook in Rome, dan sta je in zo'n kerk 
en denk je: dit is uit 15 zoveel – of van al veel eerder 
of wat later –en dat is toen al zó gebouwd, met liefde 
en toewijding, zonder al die moderne technieken en 
hulpmiddelen die we nu allemaal hebben. En al die 
mooie schilderijen, schilderingen, ornamenten, 
beelden, zoveel bijzondere kunst. En dat is dan één 
kerk, maar er zijn zoveel kerken gebouwd in zo’n 
stad, in de wereld. Dan vraag je je af, hoe hebben ze 
dat gedaan? Dat vind ik heel indrukwekkend en 
wonderlijk tegelijk, en het is ook iets heel moois. 

Als je bisschop zou zijn, wat zou je het bisdom dan 
graag toewensen? Ik zou graag meer warmte en 
liefde willen wensen en zien, voor mensen die samen 
de kerk maken en draaiende houden. Een goede 
herder moet daar oog voor hebben. Wat mij betreft 
met meer vrouwen en ook mannen, die de blijde 
boodschap goed uit kunnen dragen waar je intens 
naar kan luisteren, waar je op verhaal kunt komen. 
Dat er daar meer van komen, ook al hebben ze een 
vriendje of vriendinnetje. Maar het is een lastig 
onderwerp. Dat het synodaal proces dat de Paus 
heeft ingezet daar toe bij mag dragen, want hoe 
moet het straks anders verder? Er zijn nu heel weinig 
roepingen, heel weinig priesters, die hebben nu een 
grote opgave en een zware taak in de parochies met 
de daaraan verbonden geloofsgemeenschappen. 
Dan kun je wel nog meer kerken sluiten, zodat er 
voor de overblijvende kerken een priester 
beschikbaar is, maar de mensen gaan daar niet meer 
in mee. Die gaan dan niet naar de andere 
dichtstbijzijnde kerk om dan maar daar te kerken. 
Die haken dan veelal af. Maar er zal nog wel heel wat 
water door de zee moeten vloeien, voordat de weg 
die is ingezet door de Paus, zichtbaar gaat zijn in de 
Kerk. 

Marianne en Jean zwaaien ons uit als we weer op de 
fiets stappen. Het was een soms emotioneel, maar 
bijzonder gesprek! 

Hans Wilmink en Rita Karsten
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BOEKBESPREKING  

Blijven – Omarm wat op je pad komt 
In ons leven maken we van 
alles mee. De ene keer leuk, 
de andere keer minder leuk. 
Zoals de titel van het boek 
aangeeft pleit de auteur 
ervoor beide categorieën van 
ervaringen te omarmen. In 
het boek beschrijft de 
auteur, Thomas Quartier, 
zeven waarden uit het 
kloosterleven. Het boekje is 
goed leesbaar, soms moet je 
even de tijd nemen om een 

tekst te laten ‘landen’. Het is een aanrader. 
Actief persoon 
De auteur, Thomas Quartier, monnik bij de 
benedictijnen van De Keizersberg, ‘lijkt niet stil te 
kunnen zitten’ en heeft veel taken op zich genomen. 
Hij is als hoogleraar liturgie verbonden aan de 
Radboud Universiteit te Nijmegen. Ook is hij 
medewerker aan het Titus Brandsma Instituut. 
Daarnaast is hij hoogleraar monastieke spiritualiteit 
aan de Katholieke Universiteit van Leuven. In 2022 
was hij theoloog des vaderlands. 
Zeven waarden 
Stabiliteit, regelmaat, stilte, liefde, deemoed, 
contemplatie en eeuwigheid zijn de zeven waarden 
van het kloosterleven. Deze waarden staan centraal 
in de verhalen in dit boekwerk. Elke waarde krijgt in 
een afzonderlijk hoofdstuk aandacht en wordt 
toegelicht. 
Contemplatie 
Ik pak er één hoofdstuk uit, dat over contemplatie. 
Hij koppelt deze term aan engagement. Hij stelt in de 
inleiding dat het soms lijkt “alsof spirituele inspiratie 
en maatschappelijk engagement twee volstrekt 
afzonderlijke zaken zijn”. Daarna staat hij uitgebreid 
stil bij het verhaal over de zusters Marta en Maria; 
het verhaal is bekend. 
No man is an island 
In de nabeschouwing voert de auteur de 
Amerikaanse trappist Thomas Merton op. Deze 
trappist heeft zich zijn leven lang beziggehouden met 
de vraag hoe we een brug kunnen slaan tussen een 
beschouwelijk en een geëngageerd leven. 

Uit het boek met de titel ‘No man is an island’ van de 
hierboven genoemde Amerikaanse auteur haalt de 
auteur het volgende citaat. Het citaat laat, volgens 
Quartier, op indrukwekkende wijze zien dat het [bij 
het slaan van die brug] altijd om onze relaties – de 

liefde – gaat: “Actie is liefde die zich naar buiten 
keert, naar andere mensen. Contemplatie is liefde 
die zich naar binnen keert, naar de goddelijke 
oorsprong. Actie is de stroom, contemplatie de 
bron.” De auteur schrijft vervolgens: “Stroom en 
bron kunnen niet zonder elkaar. Wie zich altijd op de 
voorste golftoppen laat meevoeren zal op een 
gegeven moment droogvallen. Wie daarentegen 
altijd bovenop de bron zit, zal de stroom op een 
gegeven moment belemmeren.” Mertons antwoord 
is geen oplossing, maar een houding, namelijk liefde. 
Eeuwigheid 
Een ander hoofdstuk gaat over eeuwigheid, over 
loslaten. Daarbij stelt de auteur de vraag hoe je – in 
geval van sterfte – aan de ene kant kunt loslaten en 
tegelijkertijd over de dood heen verbonden kunt 
blijven. Quartier schrijft: “Aan een sterfbed 
verbondenheid ervaren betekent dat we loslaten, 
maar tegelijkertijd ook toelaten dat we elkaar met 
andere ogen zien en er voor elkaar blijven, over de 
dood heen.”  
De kunst is, denk ik, in dit rouwproces een balans te 
vinden. Enerzijds zul je een overledene moeten zien 
los te laten; hij/zij is tenslotte overleden. Anderzijds 
kun je m.i. een blijvende verbondenheid ervaren; dat 
iemand is overleden wil nog niet zeggen dat je de 
verbondenheid met de overledene moet weg-
strepen, integendeel. 
Tot slot 
Aan het einde van deze boekbespreking enkele 
zinnen uit het hoofdstuk ‘Slot, Rituelen om te 
blijven’. Het zijn overwegingen die te maken hebben 
met de titel van het boek. “Als het er echt op 
aankomt en we willen omarmen wat op ons pad 
komt, gaat dat niet via gedachten maar door 
gebaren, symbolen, simpele stappen die ritueel van 
aard zijn.” 

Verderop spreekt Quartier de volgende hoop uit: 
“Moge iedereen zijn of haar eigen rituelen 
ontdekken om te blijven. Mogen we daarin allen 
onze zoektocht vorm kunnen geven, ons eigen 
verlangen – weerbarstig en verwarrend – op het 
spoor kunnen komen, in het vertrouwen dat er altijd 
een open einde van ons verlangen is: God.” 

Arno de Bruin 
Titel: Blijven - Omarm wat op je pad komt. 
Auteur: Thomas Quartier 
Uitgever: Adveniat i.s.m. Uitgeverij Halewijn 
ISBN: 978 949 327 9001 
NUR: 707 
Aantal pagina’s: 145 
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U IT DE VERENIGING MVR 

Interview met Anton Baks 
De Vereniging MVR is financieel beheerder van het 
Papierfonds. In dit fonds komen de inkomsten van de 
advertenties van ons NieuwSBlad. De uitgaven 
bestaan voornamelijk uit de onderhoudskosten van 
de printer en het papier. 

In het afgelopen voorjaar was onze printer toe aan 
een grote reparatie. Zorgvuldig onderzoek en 
overleg met meerdere leveranciers heeft er toe 
geleid dat er nu een nieuwe printer staat in onze 
kerk. De printer wordt gebruikt door een select 
groepje parochianen. Eén van hen, Anton Baks, 
vertelt over wat hij zoal doet! 

Anton gebruikt de 
printer voor liturgie-
boekjes en voor het 
NieuwSBlad. Daar-
naast houdt hij de 
voorraad van papier, 
toners, nietjes, ed. bij. 
Met de nieuwe printer 
kun je printen (o.a. A4 
en A5) en kopiëren en 
tevens nieten. 
Anton is kritisch op 
Nederlandse taal en 
op de lay-out; het 
voelt goed als er een 
mooi boekje ligt. En hij 
vindt het fijn om op 
deze manier een 
bijdrage te kunnen 

leveren aan onze geloofsgemeenschap. Vanaf 2016 
verzorgt Anton samen met Michel en Peter het 
NieuwSBlad en de liturgieboekjes. 

En heel belangrijk! Anton houdt zich bezig met 
fondsen werven. Hij zorgt voor de advertenties in het 
NieuwSBlad. Hiermee zijn de kosten van de printer 
op korte en lange termijn gedekt. Het verzorgen van 
de advertenties heeft Anton overgenomen van Klaas 
Postma. Anton is er mee begonnen in 2014. Eerst 
waren het papieren advertenties, nu is alles digitaal. 
Hij gaat minimaal 1x per jaar op bezoek bij 
adverteerders: even je gezicht laten zien en het 
contact levendig houden. Dit is de kracht van Anton! 
Hij benadert nieuwe ondernemers in Bennekom, en 
krijgt soms ook verzoeken uit Wageningen of Ede om 
een advertentie te mogen plaatsen! Opvallend is dat 
niet alle adverteerders katholiek zijn. 
De indeling van de advertenties voor het NieuwSblad 
wordt deels door Jos en deels door Anton verzorgd. 
Ook deze samenwerking is heel goed. 

Anton heeft het doel van de Vereniging opgezocht: 
“bloei en continuïteit van de geloofsgemeenschap 
Bennekom”. Hij levert daar graag een bijdrage aan. 
Maar … Anton geeft nu wel aan, dat hij zijn bijdrage 
aan dit doel op korte termijn gaat beëindigen. 
Komend jaar wil hij stoppen met de fondsenwerving. 
En in de komende twee jaar hoopt hij ook het 
printen te kunnen afbouwen. 

Wil je meer weten over Antons werkzaamheden? Ga 
dan eens in gesprek met hem. 

Conny van den Broek

U IT DE WERKGROEPEN  

Het onderhoud van onze zaaltjes 

De Torenzaal in onze kerk wordt bijna elke dag in de 
week gebruikt: de parochiewacht zit er elke werkdag 
en soms op zondag. Daarnaast hebben wij de 
Hummezaal. Deze wordt intensief gebruikt, evenals 
alle toiletten daar. Dan is er nog de sacristie met een 
toilet. En tot slot onze kerkzaal die elke werkdag 
open is, waar elke zondag een viering is en door de 
week soms een begrafenis of iets anders. 

Misschien is het U opgevallen dat alles zo netjes 
schoon is. Dit doet de werkgroep ‘Onderhoud van de 
zaaltjes’. Marian Bolscher coördineert de activiteiten 

van deze werkgroep. Elke week worden in elk geval 
de toiletten en beide zalen schoongemaakt. 
Daarnaast worden alle vuilnisbakken geleegd. 
Verder wordt het toilet in de sacristie 
schoongemaakt en eventueel de vuilnisbakken in de 
sacristie. 

Marian maakt elk half jaar een rooster waarbij per 
week een tweetal werkgroepleden schoonmaken. 
Ervaring leert dat de klus meestal wel binnen twee 
uurtjes gepiept is en je bent maar 1 keer in de zes 
weken aan de beurt. Wat je doet is de vloeren 
stofzuigen, de toiletten schoonmaken en het 
aanrecht en de keuken nalopen. En natuurlijk de 
afvalbakken. De voorraad schoonmaakspullen en 
schoonmaakmateriaal staan in de ruimte onder de 
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toren. En er staat ook voldoende schoonmaak-
materiaal in de meterkast van de Hummezaal. Ria 
Roelofs zorgt voor de voorraad. 

En de kerk dan? Die wordt een keer per jaar grondig 
schoongemaakt in het voorjaar. Dat is wordt gedaan 
tijdens de Doedag door een groot aantal 
parochianen en is al bijna een feestdag geworden. 
Daarnaast wordt de kerk als er een bijzondere 
gebeurtenis is, zoals bruiloft, doop of uitvaart 
gestofzuigd en stofvrij gemaakt. 

Het schoonmaken van de zaaltjes is een leuke klus. 
Bijna Zen. Je hoeft er niet bij na te denken, het kost 
nauwelijks extra tijd en het voelt als zeer dankbaar 
werk .Welke dag in de week je wilt schoonmaken  
gaat in overleg met je duopartner. Hoe je het 
aanpakt is eigen keuze. 

Marian is nog op zoek naar extra mensen. Als je 
interesse hebt, stuur dan een mail naar Marian 
Bolscher: mgbolscher@hotmail.com. 

Hans Wilmink en Marian Bolscher 
 
 

Seniorenpastoraat 
Dinsdag 3 oktober 2023 hebben we eindelijk weer  
een ochtend kunnen organiseren voor alle 
parochianen die 80 jaar of ouder zijn. De laatste 
bijeenkomst was op dinsdag 22 oktober 2019, waar 
Marijke Wasser een lezing met diapresentatie over 
de kruisweg van Jan Toorop heeft gegeven. 4 jaar 
geleden …. Corona heeft ons leven in die 4 jaar 
bepaald. In die periode hebben veel mensen corona 
gehad, zijn ziek geworden, hebben heel voorzichtig 
geleefd en hun woonomgeving bijna niet verlaten 
om geen risico te lopen. We hebben van een aantal 
senioren afscheid moeten nemen. Op deze ochtend 
hebben we een kaars voor hen aangestoken om hen 
te gedenken 

3 oktober zou voor de werkgroep een uitdaging zijn. 
De eerste bijeenkomst in de Hummezaal, onze 
nieuwe zaal. Het onderwerp van deze ochtend lag al 
een tijdje vast. Hoe is de verbouwing gerealiseerd 
want voor veel senioren was het de eerste keer dat 
ze naar de Hummezaal kwamen. Zij hadden nog niets 
gezien van de verbouwing. De werkgroep had ook 
pastoor Mauricio Meneses uitgenodigd om de 
senioren  met hem kennis te laten maken. Waar lag 
nu de uitdaging? Niet of er wel senioren zouden 
komen: in het totaal waren 42 mensen gekomen 
maar hoe gaan we de zaal inrichten zodat èn de 
lezing èn de lunch in deze zaal zou kunnen 
plaatsvinden. Maar het is ons gelukt om met zo min 

mogelijk verplaatsingen van meubilair toch iedereen 
een plaats te geven (zie de foto vóór de lunch). 

 

De vrijwilligers, die zeer intensief bij de verbouwing 
betrokken waren: Jos Roelofs, Hans Schlepers en 
Gerard Bolscher. Zij hebben een terugblik gegeven 
hoe deze verbouwing verlopen is d.m.v. een diaserie. 
Gerard over de voorbereidingen, de gesprekken met 
de gemeente, de gesprekken met de aannemer, de 
timmerman, over de vloerverwarming, de nieuwe 
raampartij, de toiletten, etc.. Maar ook de 
tegenslagen die er waren, de vleermuis die de 
verbouwing een hele tijd opgehouden heeft. De 
gemeente die niet op onze lijn zat met onze mensen 
Jos en Hans, die bijna dag in dag uit aanwezig waren 
en in overleg en eigen initiatief heel veel hebben 
gedaan. Zij dachten toen ook al na over zaken die 
bepalend zijn voor het gemak en de efficiëntie van 
het werk van vrijwilligers na de verbouwing. Jos en 
Hans die overal een oplossing voor hadden. 
Geweldig! 

Na deze presentatie en een kop koffie was het de 
beurt aan onze pastoor Mauricio. Voor vele 
parochianen de eerste ontmoeting met Mauricio. Hij 
vertelde over Colombia waar hij geboren is, hoe het 
is om daar te wonen. Over het gezin waar hij is 
opgegroeid, zijn keuze voor het priesterschap, zijn 
studietijd in Nederland. Maar ook over de 
Nederlandse taal die moeilijk was. Allerlei 
voorbeelden droeg hij aan. Momenteel is hij 
herstellende van een ziekte waar hij heel openlijk 
over sprak. Wat het doet met iemand die nooit ziek 
is geweest. Na een heel geanimeerd en inspirerend 
verhaal was het onderhand tijd voor de lunch. Deze 
bestond uit een overheerlijke kop soep, royaal 
belegde sandwiches en een glaasje jus d’orange. 
Mauricio had alweer een andere afspraak; na de 
attentie die hij van ons ontvangen had, hebben we 
hem ‘brood’ meegegeven voor onderweg. 

mailto:mgbolscher@hotmail.com
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Na een ‘dankjewel’ voor de rijders, de sprekers en de 
vrijwilligers, ging ieder weer zijn weg. We kunnen 
terugkijken op een zeer geanimeerde en 
inspirerende ochtend. 

Werkgroep Seniorenpastoraat 

Meedenkavond over ons nieuwe 
kerkplein 
Maandagavond 27 november, de stemming in de 
Hummezaal is toch een beetje gespannen onder de 
werkgroepleden van Met Vreugde Raken: hoeveel 
mensen zouden er komen vanavond? Op 
Parochiedag deden mensen enthousiast mee met 
het aandragen van plannen en ideeën voor het 
nieuwe Kerkplein, maar leeft dat nog? Vanaf kwart 
voor acht druppelen de mensen binnen; bijna 
letterlijk, want het regent al de hele dag. Uiteindelijk 
zijn we met zo’n twintig mensen. 

 

Hans Wilmink neemt het woord en schets kort wat 
de aanleiding was van de Werkgroep Met Vreugde 
Raken. Hierover heeft u in vorige NieuwSBladen al 
kunnen lezen. Een eerste stap in het meer naar 
buiten treden als kerk en geloofsgemeenschap, is om 
het kerkplein meer uitnodigend te maken en de kerk 
meer zichtbaar. Omdat de rotonde bij de kerk wordt 
vergroot, moet het kerkplein toch al worden 
aangepast. Het plein wordt daardoor kleiner. 

In het plan van de gemeente, dat als eerste wordt 
getoond, is het maximale aantal van 19 parkeer-
plaatsen te zien (in de huidige situatie zijn dat er 23). 
In het plan is slechts ruimte voor een klein hoekje 
groen. 

Daarna wordt nog een drietal plannen getoond, met 
telkens minder parkeerplaatsen en meer groen. 
Deze plannen zijn een uitwerking van alle ideeën die 
zijn aangedragen op Parochiedag. 

De aanwezigen mogen op post-its schrijven welk 
plan hun voorkeur heeft; de briefjes worden 

opgehaald. De voorkeur blijkt verdeeld over de vier 
plannen. Daarna kunnen ze opmerkingen bij de 
plannen plaatsen, wederom op post-its. Er ontstaan 
meteen geanimeerde gesprekken rondom de 
plannen, die letterlijk op tafel liggen. 

Na nog een ronde koffie vraagt Hans of de 
aanwezigen zin hebben om samen een vijfde plan 
vorm te geven; een leeg ‘kerkplein’ ligt op hen te 
wachten. Dat laten ze zich geen tweede keer zeggen 
en langzaam maar zeker ontstaat een vijfde plan. Een 
combinatie van de andere plannen, maar met 
originele nieuwe elementen. Bijvoorbeeld een 
voorstel tot éénrichtingsverkeer vanuit het dorp 
naar de Heelsumseweg, bankjes aan beide kanten 
van de heg, (dus zowel 
op het plein als 
erbuiten), leibomen 
langs de heg en 
fietsenbeugels tegen 
de heg bij Roderick. De 
mensen zijn zo 
enthousiast bezig, dat 
het moeite kost om 
weer hun aandacht te 
krijgen. Na een nieuwe 
stemronde over de 
plannen, blijken bijna 
alle aanwezigen te 
hebben gekozen voor 
het vijfde plan! 

Hans sluit de avond af door te vertellen wat de 
volgende stappen in het proces zullen zijn: het 
nieuwe plan wordt gedocumenteerd en vervolgens 
ook gestuurd naar de architecten van het Bart van 
der Elst-plantsoen, Bleeker Nauta Landschaps-
architecten. Zij hebben aangeboden belangeloos een 
plan voor het kerkplein te willen ontwerpen dat past 
bij het Bart van der Elst-plantsoen, maar ook de 
eigenheid van het kerkplein benadrukt. 

Ook andere aangedragen punten, zoals de 
verlichting op het kerkplein en financiering uit 
Ede doet-cheques, worden meegenomen in de 
plannen. Uiteindelijk wordt een plan voor 
besluitvorming uitgewerkt, waarna er in maart of 
april een besluit genomen wordt door de locatieraad 
(?). Als de rotonde medio 2024 wordt aangepast 
kunnen we aan de slag. 

Wat ons het meest bijblijft van deze avond is de 
saamhorigheid en creativiteit van de aanwezigen. 
Wat prachtig om te mee te maken! 

Werkgroep Met Vreugde Raken 
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 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
KVG 
Beste Leden, 
Afgelopen 6 november hadden wij de heer Brouwer 
op bezoek met een lezing over de Mississippi Blues. 
De blues werd door slaven meegebracht vanuit West 
Afrika, specifiek de streek rond Mali. Het is een 
muziekstijl die vanaf de tweede helft van de 
negentiende eeuw werd gespeeld en gezongen door 
slaven in het zuiden van de Verenigde Staten. De 
blues wordt gekenmerkt door een melodie die 
telkens ongeveer hetzelfde lijkt, maar toch weer 
anders klinkt. De heer Brouwer nam ons mee op een 
muzikale reis door de tijd met legendes als BB King 
maar ook modernere bands als de Rolling Stones en 
Eric Clapton die dezelfde nummers dan speelden. Ad 
Brouwer vertelde ook over een hele goede 
vrouwelijke blues muzikante, namelijk Bessie Smith. 
Hij vertelde over Harry Muskee geboren in Assen die 
samen met Eelco Gelling de bluesband Cuby and the 
Blizzards opgericht heeft. Van elke band en zanger of 
zangeres waren er fragmenten, dus een reis door de 
blues. De heer brouwer heeft zelf in 2015 een reis 
met een camper door het Mississippi gebied 
gemaakt. Het was een gezellige, muzikale avond. 

Komende gebeurtenissen: 
Maandag 11 december hebben wij een 
knutselmiddag. Wij hebben twee dames bereid 
gevonden dit met onze leden te doen. Dit zijn 
mevrouw Ans Strik (Kerststukjes) en Andrea Weber 
(Rieten sterren ). Ans en Andrea hebben ons in 
Corona-tijd verrast met mooie 
creaties waar we zo van hebben 
kunnen genieten. 

Er zijn maar een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar, dus u 
dient zich hiervoor op te geven bij 
Marlise Peters. 

Maandag 18 december gaat Wijk 5 ons verrassen 
deze kerst. De jaarlijkse kerstviering vind plaats in de 
Hummezaal. Bekende kerstliederen zingen en 
luisteren naar mooie verhalen onder genot van een 
drankje en een hapje. Vooral een gezellig samenzijn. 

Op Maandag 8 januari 2024 is onze Nieuwjaars 
middag die dit jaar wordt georganiseerd door 
Melania. 

Als je naar de kerststal gaat 

Je hoeft niet veel te spreken 
wanneer je naar de kerststal gaat, 
weet dat je vrede vindt 
als je dit Kind naar binnen laat. 

Je hoeft geen schatten mee te dragen 
wanneer je naar de kerststal gaat, 
weet dat voor dit Kind 
een klein gebaar volstaat. 

Je hoeft niet lang te blijven 
wanneer je naar de kerststal gaat, 
als je maar begrepen hebt 
wat dit Kind te wachten staat. 

Je hoeft niet bang te zijn 
wanneer je naar de kerststal gaat, 
dit Kind legt weer de rust 
op jouw vermoeid gelaat. 

Je hoeft niet veel te wensen 
wanneer je naar de kerststal gaat, 
weet dat in 't nieuwe jaar 
dit Kind je niet verlaat. 

Frans Weerts 

Wij wensen iedereen alvast een zalig Kerstfeest en 
een gelukkig en gezond 2024. 

Namens het bestuur, 
Inge Wijngaard. 
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Buddy’s bij diaconiezondag 11 februari 
Tijdens ons diaconieberaad van 17 oktober vertelde 
iemand over zijn vrijwilligersactiviteit als buddy, als 
maatje voor een oorlogsvluchteling met zijn zoon 
van 11. Elke week praten ze een tijdje, bijvoorbeeld 
over school of over het vinden van passend werk. In 
het Nederlands, want dat moeten ze immers 
oefenen. Na het krijgen van een verblijfsvergunning, 
moeten ze ook wegwijs worden in Nederland. Hoe 
gaat het met het vuilnis en zo? Een keertje samen 
boodschappen doen is ook nuttig. Of gewoon 
wandelen en kletsen. 

Er zijn wel meer parochianen actief als buddy. Een 
paar zullen er iets komen vertellen op diaconie-
zondag, 11 februari, waarbij Hans Lucassen 
voorgaat. 

Meer buddy’s zijn welkom, bijvoorbeeld als de 
voormalige Koninkrijkszaal van de Jehova’s getuigen 
bij de A12 in Bennekom geschikt gemaakt wordt voor 
huisvesting van statushouders. Meer hierover leest u 
op www.edestad.nl/lokaal/overig/967021/buddies-
voor-statushouders. 

Moet je bij een kerk horen om buddy te zijn? Nee, 
helemaal niet. Maar de kerk is wel een plek waar we 
geïnspireerd worden door God’s naam “Ik zal er zijn 
voor jou”. 

Laurens Beerepoot, vz. Diaconieberaad 

Voor alles wordt een oplossing gezocht 
Gebrek aan budget, dat is 
een steeds terugkerend 
probleem voor ENDA 
Bolivia. Steeds weer zoeken 
naar nieuwe wegen, naar 
oplossingen om het werk zo 
goed mogelijk te kunnen 
voortzetten. Veel steun 
krijgen ze van de Zwitserse ontwikkelingsorganisatie 
Comundo en gelukkig konden ze met hulp uit 
Frankrijk de crisis na Corona en inflatie te boven 
komen. Ook wij hebben hen de afgelopen jaren 
kunnen helpen. Patricia Beltrán, de directrice, is heel 
goed in het vinden van oplossingen en zeer 
gemotiveerd om kansen te creëren voor die meisjes 
die het zo hard nodig hebben. 

Met de $ 5180 die ze van ons dit jaar ontvingen zijn 
ze bezig twee ruimtes in te richten als 
kinderdagverblijf voor de baby's en kleine kinderen 
van de meisjes. Maar liefst 1 op de 10 meisjes die bij 
ENDA binnenkomen en te maken hebben gehad met 
seksueel geweld zijn zwanger of hebben al kleine 
kinderen. Het project wil een beschermende 

omgeving opzetten voor hun kleine kinderen, 
waarbij zij jong gestimuleerd worden met spelletjes 
en boeken, goede voeding krijgen en er op hun 
gezondheid wordt gelet. Ondertussen zijn de jonge 
moeders in therapie, gaan naar school of volgen een 
technische training. Daarnaast wordt de moeders 
geleerd om de band met hun kinderen te verbeteren, 
met focus op zorgvaardigheden en opvoeding van 
kinderen. Ook krijgen ze seksuele voorlichting om te 
voorkomen dat ze meer kinderen krijgen voor ze 
daaraan toe zijn. Zo is ENDA steeds bezig om de 
getraumatiseerde jonge meisjes nieuwe kansen te 
geven, maar door onze hulp ook te werken aan de 
generatie erna. 

Patricia schrijft in een e-mail: We werken hard om 
Casa Fraternidad te renoveren, veel meisjes komen 
naar het centrum, het is leuk om het huis vol 
geschreeuw, gelach en vreugde te hebben. Kinderen 
brengen huizen echt tot leven. 

Op 12 april 2024 organiseren we een bijeenkomst ter 
ere van ’30 jaar samenwerking MOV – ENDA Bolivia’. 
U bent hier van harte welkom in de Brink te 
Bennekom, aanvang 20:00 uur. 

Wilt u meer weten over het project? Wij zijn altijd 
bereid u meer informatie te geven. Stuur een e-mail 
naar: nelly.beerepoot-commandeur@chello.nl. Uw 
giften zijn welkom op rek.nr. NL11 RABO 0307 0604 38, 
t.n.v. RK Parochie HTB, inzake Bolivia. 

Met hartelijke groet, namens de groep voor Missie, 
Ontwikkeling en Vrede, 

Nelly Beerepoot-Commandeur 

Financieel overzicht € 

Financiële reserve 31-12-2021 3737,68 

Collectes 2022: Kerst 35,57 
 Pasen 304,11 
 1e communie Ede 270,93 
Donaties 2022 1568,00 
Kerstverkoop 2022 563,50 
Bankkosten 2022 -67,23 

Financiële reserve 31-12-2022 6412,56 

Collectes 2023 1600,99 
Donaties 2023 622,00 
Rente over 2022 0,76 
ENDA Bolivia -4921,49 
Bankkosten 2023 -85,23 

Financiële reserve 13-11-2023 3629,59 

https://www.edestad.nl/lokaal/overig/967021/buddies-voor-statushouders
https://www.edestad.nl/lokaal/overig/967021/buddies-voor-statushouders
mailto:nelly.beerepoot-commandeur@chello.nl
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Spelletjes doen 
De laatste tijd doen we in de merendero, de plek 
waar kinderen na schooltijd thee komen drinken en 
een broodje komen eten, onophoudelijk spelletjes. 
Het begon eigenlijk met een gift van een vrouw uit 
Nederland een paar jaar geleden. Ze bracht voor de 
merendero een paar tafelspelen mee en twee 
geweldige middelgrote stuiterballen. Over die 
tafelspelen had ze goed nagedacht. Het ene was een 
heel mooie uitvoering van Memory, met plaatjes van 
dieren. Het andere heette Hally Gally, een spel 
waarbij je heel snel identieke plaatjes moet optellen 
en dan op een bel moet drukken. Het handige van 
dat spel is dat je er geen woorden bij nodig hebt, dat 
het niet uitmaakt of je Nederlandstalig of Spaanstalig 
bent, je moet alleen snel kunnen tellen en snel 
reageren. 

Dat Hally Gally was direct populair. Vanwege dat 
tellen waren het vooral de kinderen vanaf zeven, 
acht jaar die vlot vorderingen maakten. In het begin 
ging het nog niet zo, maar wie een paar keer oefent 
en afkijkt en fanatiek is, behoort al gauw bij de 
besten. De eerste versie van Hally Gally is inmiddels 
versleten, maar we hebben alweer een nieuwe. 

Er zijn meer spelletjes uit Nederland gekomen. Als ik 
iets krijg of zelf uitzoek let ik er natuurlijk altijd op of 
ze voor Spaanstaligen geen probleem opleveren. 
Maar er is gelukkig volop variatie. Nederland heeft 
een rijke traditie aan tafelspelen. En behalve de 
spelen zijn er ook veel kinderen die graag legpuzzels 
maken. Daarvan hebben we er ook een aantal. Zo 
functioneert bijvoorbeeld fantastisch een oude, 
houten legpuzzel van Jigsaw van 24 stukjes die ik 
gekregen heb op m'n zesde verjaardag en die 
wonder boven wonder allerlei verhuizingen 
overleefd heeft. 

Als om vijf uur de kinderen binnen komen druppelen, 
zijn er die zich nauwelijks de tijd gunnen om iets te 
eten en te drinken. Het spelen is veel interessanter! 
We zetten daarvoor een of twee tafels apart, en 
daaromheen drommen de kinderen. De groten 
steken de kleinen aan, ik speel voor scheidsrechter 
en leg uit waar dat nodig is. En betrek de meest 
timide kinderen erbij, soms met groot succes. 

Gisteren stonden we weer fanatiek te spelen, een 
onbekend spel, Regenworm, nogal ingewikkeld, 
maar dat vinden de kinderen niet erg. Het was al 
sluitingstijd geweest. De rest van het merendero-
team had alles al opgeruimd, schoongemaakt en 
afgewassen. Verrast keek ik op: moeten we al weg? 
Inpakken jongens, de volgende keer gaan we verder! 
Candela, voormalig muurbloempje, had gewonnen. 
Marc van der Post 

Bedankjes voor collectes 
Bij ieder bezoek aan de kerk wordt trouw gegeven 
voor de tweede collectes. Bij deze een tweetal 
reacties van de penningmeesters van de 
organisaties:  
- “Geachte RK geloofsgemeenschap Bennekom, 

voor de derde keer mochten we een collecte van 
u ontvangen. De stichting Vrienden van Mikondo 
wil u hartelijk danken voor de collecte opbrengst 
voor de school "La Tulipe". U helpt daarmee de 
kinderen in Mikondo onderwijs te krijgen en met 
een goede start voor hun toekomst”. 

- “Hierbij wil ik jullie namens de Zonnebloem afd. 
Bennekom bedanken voor jullie gift. Hier zijn wij 
natuurlijk heel blij mee. Wij zullen dit bedrag 
gebruiken voor onze deelnemers/gasten”. 

Onze giften worden zeer gewaardeerd! 
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 _______________________ REDACTIE _______________________  

 

Redactie NieuwSBlad 
Met ingang van het eerste nummer van 2024 wordt Peter Wijngaard de contactpersoon voor TitusBreed en 
NieuwSBlad. Hij treedt op als lokale redacteur van TitusBreed en als redacteur/opmaker van ons NieuwSBlad. 
De verspreiding van onze digitale nieuwsbrief, Katholiek Bennekom Nieuws, zal voorlopig nog worden 
verzorgd door Jos Jansen; een opvolger hiervoor wordt gezocht. 
 

Rooster NieuwSBlad Bennekom voor 2024 
 

Thema 
bestreken periode 

zo t/m zo 
Inzenden kopij 

t/m zondag 
 

Verspreiden 
woensdag 

Veertigdagentijd 18-02 t/m 24-03 28 jan  7 feb 

Pasen/Hemelvaart 24-03 t/m 12-05 10 mrt  20 mrt 

Pinksteren 19-05 t/m 30-06 28 apr  8 mei 

Zomer 07-07 t/m 29-09 16 jun  26 jun 

Herfst en Advent 06-10 t/m 08-12 8 sep  18 sep 

Kerstmis 15-12 t/m 02-03 24 nov  4 dec 

Voor TitusBreed gelden de volgende data voor 2024 

Thema 
bestreken periode 

zo t/m zo 

Inleveren bij 
lokale redactie 

woensdag 

Inleveren bij 
redactieTB@ 

pztb.nl maandag 
10 uur 

TitusBreed 
ophalen vanaf 

09.00 uur 
woensdag 

Veertigdagentijd 18-02 t/m 24-03 17 jan 22 jan 7 feb 

Pasen/Hemelvaart 24-03 t/m 12-05 28 feb 4 mrt 20 mrt 

Pinksteren 19-05 t/m 30-06 17 apr 22 apr 8 mei 

Zomer 07-07 t/m 29-09 5 jun 10 jun 26 jun 

Herfst en Advent 06-10 t/m 08-12 28 aug 2 sep 18 sep 

Kerstmis 15-12 t/m 02-03 13 nov 18 nov 4 dec 

 
 
 
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Veertigdagentijd) tot zondag 28 januari; voor TitusBreed 

tot woensdag 17 januari; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Peter Wijngaard, tel: 
0318 417  670 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

Bezorging: Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237 
Advertenties: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com 
 

  

mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:baks65@gmail.com
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 _____________ MARIA V IRGO REGINA INFORMATIE ______________  

 
 
 
 
 

Parochie Titus Brandsma 
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK 
en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie. 
Voor informatie over de Titus Brandsma parochie 
zie de website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl. 
Maria Virgo Regina kerk 
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom 
internet: www.rkkerkbennekom.nl 
e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl 
Locatieraad 

− Peter Wijngaard (voorzitter), tel. 
0318 417 670, peter.wijngaard@xs4all.nl 

− Theo Jetten (secretaris), tel. 0318 784 287, 
locatieraad@rkkerkbennekom.nl 

− Gerard Bolscher (gebouwen/terreinbeheer en 
financiën), tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

− Marianne Thie (liturgie), tel. 0318 414 558, 
majthie-koomen@hotmail.com 

Pastoraatsgroep 

− Gilles Ampt (voorzitter), tel. 0317 412 288, 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl 

− Hermine Wilmink (diaconie), hermine@planet.nl 

− Pieter Boers, tel. 0318 847 568, 
pietboers@upcmail.nl 

− José van der Meulen, tel. 0318 430 455 

− Rita van Doesum-Karsten (secretaris), tel. 0318 
418 025, ritakarsten@chello.nl 

Commissie van financiën en beheer 

− Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Technische Dienst 
Herman van den Akker, tel. 0318 220 720 
Ledenadministratie 
Klaas van der Meulen, tel. 0318 430 455 
p.a. Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom, 
ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl 
Parochiewacht 
ma t/m vr 10.30-11.30 uur, Torenzaal, tel. 0318 414 
896; daarbuiten informatie via antwoordapparaat. 
Kostercontactpersoon 
Ria Roelofs, Bovenweg 12, 6721HW Bennekom, tel. 
0636 304 946, koster@rkkerkbennekom.nl 
Contactpersoon uitvaart en begrafenis 
Marian Bolscher, tel. 0651 651 736 

Contactpersoon dopen 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Wijkvertegenwoordiging 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Caritas 
Huub Oude Vrielink, tel. 0318 413 735 
Contact Raad van Kerken 
Hans Westendorp, tel. 0318 418 465 
Agenda torenzaal en parochiezaal 
Ton Gommers-Smits, tel. 0318 414 374, 
tgommers@xs4all.nl 
Reservering van de kerk 
Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 
Koren 

− Gemengd Koor: Piet Boers, tel. 0318 847 568 

− ARSIS: Peter Wijngaard, tel. 0318 417 670 

− Kinderkoor: Matty Huls, matty@living-voice.nl 

− Laudenkoor: Truus Appelman-Komen, tel. 0318 
414 943 

− Kleinkoor: Truus Appelman-Komen, tel. 0318 
414 943 

Werkgroep gezinsvieringen 
gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl 
Werkgroep Kinderkerk 
kinderkerk@rkkerkbennekom.nl 
Werkgroep 1e communie 
Christianne Marcelis-van Acker, tel. 0318 418 347 
Werkgroep jongerencatechese 
vacant 
On the Road (jongergroep) 
ontheroad@rkkerkbennekom.nl 
Basisschool St. Alexander 
Acacialaan 32a, tel. 0318 430 340 
www.alexanderschool-skovv.nl/ 
Katholiek Vrouwen Gilde 
Inge Wijngaard, tel. 0318 417 670 
Redactie Nieuwsbrief, NieuwSBlad en TitusBreed 
redactie@rkkerkbennekom.nl. 
Webmaster, webmaster@rkkerkbennekom.nl 
Henny de Nijs, tel. 0629 328 212 
P.R.Groep 
Hans Wilmink, 0318 413 049, 
PRgroep@rkkerkbennekom.nl 
Rijdienst 
coördinator Ad Meijs, rijdienst@rkkerkbennekom.nl 
tel. 0318 418 273 
Vereniging Maria Virgo Regina 
secretaris: Laurens Beerepoot, tel. 0317 423 570 

secr.verenigingmvr@gmail.com 
website: www.verenigingmvr.nl 

 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:peter.wijngaard@xs4all.nl
mailto:locatieraad@rkkerkbennekom.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:hermine@planet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:ritakarsten@chello.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl
mailto:koster@rkkerkbennekom.nl
mailto:tgommers@xs4all.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:matty@living-voice.nl
mailto:gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl
mailto:kinderkerk@rkkerkbennekom.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:PRgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
mailto:secr.verenigingmvr@gmail.com
http://www.verenigingmvr.nl/
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Ik heb een vraag … 
 

 
Hebt u hulp nodig? Of hebt u een vraag of verzoek? 
Dan kunt u dat via dit formulier duidelijk maken.  
Wij, de MVR geloofsgemeenschap Bennekom, willen er graag voor u 
zijn! 
 
U kunt hieronder aangeven waarover uw vraag gaat. Wilt u tevens uw naam en 
contactgegevens invullen? Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 
Natuurlijk wordt uw vraag vertrouwelijk behandeld. 

Hoe kunt u uw vraag inleveren? 

• in de Caritas-brievenbus (in de hal naar de Torenzaal). Dit kan als de 
parochiewacht aanwezig is (op weekdagen van 10:30 – 11:30 uur) en op 
zondagen rondom de vieringen; 

• per post sturen naar de Pastoraatsgroep, (Heelsumseweg 1, 6721GP 
Bennekom) of digitaal (e-mail: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl); 

• deze kaart digitaal invullen op de website van onze kerk: 
https://www.rkkerkbennekom.nl/ 

  

Mijn (voor)naam is: …………………………………………………………………………………. 
Ik ben te bereiken: 

 via telefoonnummer .............................................................................  

 en / of e-mail adres ..............................................................................  

Ik heb een vraag over : 
 

 vervoer naar de kerk 

 hulp bij nood (persoonlijk of iemand anders) door Caritas 

 uitreiken van de communie thuis 

 bezoek of gesprek bij mij thuis 

 iets anders, namelijk .  ……………………………………………………………………… 
 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
https://www.rkkerkbennekom.nl/
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onze Adverteerders 
 
De uitgave van het NieuwSblad wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders. 
In de digitale uitgave van ons NieuwSBlad www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/ staan 
aanklikbare links naar hun website. 
 
Hieronder de sites van de adverteerders: 
 

Jillis Baggerman makelaardij Bril 2000 

Weerklank uitvaarten Smit & Moormann, notariaat 

Kardoen Bennekom Bouwbedrijf Van Grootheest 

Barneveld Schuurman Makelaars Albert Heijn Bennekom 

DA-drogist Jonker Bennekom Wijnhuis Bennekom 

Van den Top rijopleidingen Roelofs - Technisch Maatwerk 

De bloemenmand 2Wielercentrum Bennekom 

Den Engelsen bloemen /planten en diervoeding Herinneringshuys 't Hoge Heem 

PLUS Edwin en Astrid Holtrop Van Wonderen - shoes and stuff 

Kapsalon Everline Kapsalon Marage 

Henri’s Stekje Geels woonwarenhuis 

Hartman tweewielers Newyorkpizza 

Auto van de Weerd Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank 

Installatiebedrijf Van Ginkel Diergaardeadvies-Bennekom 

No48 Eijgenraam mannenmode Raak Nederland - Bennekom 

Hoveniersbedrijf Hans Rozeboom Kasteel Hoekelum 

Schildersbedrijf van Reemst Woonstudio Bennekom 

De Ruiter Uitvaartzorg Garage Bennekom autobedrijf 

Bloembinderij Lindhout haroboomwerk - bennekom 

Sa Lolla Ristorante -  Wageningen Mitra Bennekom 

Monuta Hofrust De Goudreinet - Bennekom 

lunchroom "de Beken" Renkum  

 
 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
http://www.jillisbaggerman.nl/
http://www.bril2000bennekom.nl/
http://www.weerklankuitvaarten.nl/
file:///C:/Users/Baks/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BE595L8P/2021%20link%20-%20adverteerders.docx
http://www.kardoen.nl/
http://grootheest.nl/
http://www.barneveld-schuurman.nl/
https://www.ah.nl/winkel/8615
https://www.openingstijden.nl/DA-Drogist/Bennekom/Dorpsstraat-29/
https://wijnhuisbennekom-shop.nl/
http://www.toples.nl/
http://www.roelofsede.nl/
http://www.fleurop.nl/bloemist/gelderland/bennekom/westendorp-j-d-m-.html
https://www.2wielercentrumbennekom.nl/
http://www.dierenwinkel-in.nl/bennekom/engelsen-dierenspeciaalzaak-den
http://herinneringshuysthogeheem.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/bennekom_plus-edwin-en-astrid-holtrop_896
http://www.shoesenstuff.nl/
http://www.everlinecareforhair.nl/
http://www.kapsalonmarage.nl/
https://www.bloemenwinkels.nl/gelderland/bennekom/henri-s-stekje/
https://www.geelswoonwarenhuis.nl/home.php
http://www.hartmantweewielers.nl/
https://www.newyorkpizza.nl/
http://www.van-de-weerd.nl/
http://www.zandschulp.nl/
http://www.ginkel.nu/
http://www.diergaardeadvies.nl/
http://www.eijgenraammannenmode.nl/
http://www.raaknederland.nl/
http://tuincentrumhansrozeboom.nl/
https://www.kasteelhoekelum.nl/
http://www.vanreemst.net/
https://woonstudiobennekom.nl/
http://www.deruiteruitvaartzorg.nl/
http://bennekom.adautobedrijf.nl/
http://www.bloembinderijlindhout.nl/
http://www.haroboomwerk.nl/
http://salolla.nl/
https://www.mitra.nl/winkels/mitra-bennekom-van-oostenbrugge-oude-kerkplein
https://www.monuta.nl/vestiging/hofrust/
https://www.zupermar.com/NL/Bennekom/100248504787781/Goudreinet-Bennekom
https://debeken.com/

