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Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31 – Matteüs 25, 14-30. 
 

De eerste lezing uit Spreuken bevat een selectie van acht 
verzen uit het ‘loflied op de sterke vrouw’. 
Maar dit lied is als complete tekst bedoeld. 
 
In de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst begint ieder vers met 
een letter uit het Hebreeuwse alfabet, welke uit 22 letters 
bestaat.  

 
Dit lied wordt in traditionele Joodse gezinnen, wanneer men 
aan tafel gaat voor de sabbatmaaltijd, ook als lofprijzing 
uitgesproken door de heer des huizes tot zijn vrouw. 
 
Uit de tekst blijkt dat deze bezongen vrouw over uitzonderlijke 
talenten en kwaliteiten beschikt en deze ook inzet, ook voor 
een ander. Huishoudelijke arbeid en mantelzorg tekenen haar. 
Dat eenzijdige en traditionele beeld van de vrouw wordt nog 
eens versterkt, doordat uit de oorspronkelijke tekst een aantal 

verzen zijn weggelaten. Het gaat om de verzen die de vrouw 
schilderen als een ondernemende zakenvrouw, die haar eigen 
afweging en keuzes maakt én die als wijze vrouw goede raad 
geeft en onderricht. Niets laat zij onbenut. Ze heeft overal oog 
voor. Ook haar houding wordt genoemd en doet er toe, ontzag 
voor God. 
 
Bij de voorbereiding voor deze viering, riep deze bekende tekst 
veel vragen op en bij u misschien nu ook wel. En er zullen er 

nog meer volgen. 
 
Deze perfecte vrouw…., daar valt niet aan te tippen. Vers 29 
zegt zelfs: er zijn veel sterke vrouwen, maar zij overtreft alle. 
De lat ligt hoog. Ze zal het wel niet meteen allemaal zo perfect 
gekund hebben, gaande weg baart oefening kunst, maar 
toch…… 
 
Tijdens mijn overwegingszoektocht en met de aantekeningen 

van Conny als startpunt - die altijd bij de 
voorbereidingsbijeenkomst optekent wat het lezen van teksten 
bij ons oproept -, kwam ik o.a. tijdens die zoek-, denk- en 
leestocht een preekvoorbeeld tegen van Ben Piepers uit 2020. 



Vond deze zeer passend om het in deze viering met u te delen, 
zet je nog meer aan het denken en laat je in je binnenspiegel 
kijken. 
 
Onder het motto ‘beter een mooie overweging hierin 
meegenomen …. dan zoeken naar de juiste woorden……..’, zal ik 
het in de lijn - zoals Ben het aangegeven heeft, het te 
mogen/kunnen gebruiken, meditatief uitspreken.  
 
Laten we met de aanvullende informatie op dit loflied opnieuw 
kijken naar die ‘sterke vrouw’ en stil worden bij jouw beeld van 
de sterke vrouw, mannen kunnen deze meditatie natuurlijk ook 
op zichzelf betrekken…: 
 
Want wat is in onze ogen een sterke vrouw?  
Bepalen je lichamelijke kracht en gezondheid of juist je 
geestelijke weerbaarheid of je sterk bent?  
Hoe zit het dan met je zwakke kanten? 
Zie je je zwakheid en kwetsbaarheid ook onder ogen?  
Wanneer ervaar jij je zwakheid als een kracht?  
Zorg je goed voor jezelf, neem je voldoende tijd voor rust, en 
ontspanning, zodat je op verhaal kunt komen na een drukke 
dag?  
Welke ruimte voor emotie kenmerkt jouw persoonlijkheid: heb 
je aandacht voor vreugde en verdriet, twijfel en onzekerheid, 
wikken en wegen?  
Ben je sterk invoelend en meelevend, en tegelijk kritisch en 
eigenzinnig?  
Ben je initiatiefrijk of wacht je liever af, kun je veel laten 
gebeuren zonder meteen in te grijpen?  
Hoe ga je om met je verantwoordelijkheidsgevoel?  
Vind je het ook bij jou als sterke vrouw passen dat je af en toe 
de rollen omdraait en vaste patronen doorbreekt, thuis, in de 
buurt, in de kerk?  
Heb je oor voor de verhalen van je huisgenoten?  
Breng je ook het gesprek op gang over lastige onderwerpen en 
durf je door te vragen?  
Stimuleer je dat de anderen ook naar jouw verhaal luisteren?  
Waar geloof je zelf in en wat vind je belangrijk in je leven?  
Heb je ruimte voor verstilling, bezinning en gebed?  
Waardoor laat jij je inspireren?  



En wat is je betekenis naar de buitenwereld?  
Welke rol of positie neem jij in op je werk en in de 
samenleving?  
Ben je daar tevreden over?  
Krijg je voldoende waardering voor je persoon en voor jouw 
inbreng?  
Hoe kleurrijk en divers ben jij als sterke vrouw of man? 
 
 
En dan het evangelie uit Matteüs.  
 
Wat we hier hoorden is wel een gelijkenis van Jezus en geen 
handleiding voor jonge ondernemers van deze tijd. Maar wil dat 
nu zeggen dat God ook zo handelt zoals de zakenman in de 
gelijkenis? Wie rijk is, krijgt er nog rijkdom bij en wie bijna 
niets heeft verliest ook nog datgene wat hij bezit? Is dat de 
christelijke blijde boodschap? Ook hier is de houding van de 
personen in dit verhaal weer cruciaal. 
 
De gelijkenis laat zien dat de ‘veilige’ weg een doodlopende 
weg is. Geloof en angst gaan niet samen. 
 
Wij kunnen ons de vraag stellen waarom in de parabel de 
talenten ongelijk verdeeld worden.  
Maar als je er verder bij nadenkt is daarbij gelijk ook het besef, 
dat dat ook de praktijk van ons bestaan is. Ieder mens krijgt 
verschillende talenten toevertrouwd.  
Het gaat niet om veel of weinig talenten.  
De boodschap van deze 1000den jaren oude woorden is nog 
steeds :Wat het ook is waar je goed in bent, doe er iets mee! 
Wees niet een naam zonder gezicht. Hoe klein of onaanzienlijk 
ook. Het gaat erom dat je trouw bent aan datgene wat je is 
toevertrouwd. 
 
Op de dag van de afrekening blijkt dat de 3de dienaar met het 
ene talent gefaald heeft.  
Maar waarom komt het eigenlijk tot een straf?  
De dienaar heeft toch niets verkeerd gedaan of niets verkwist?  
 



De heer in het verhaal is boos vanwege het gebrek aan 
vertrouwen. Hij heeft uit angst en wantrouwen het talent 
begraven. En juist dat wordt de dienaar zwaar  
aangerekend. Het vertrouwen van zijn Heer heeft de dienaar 
beantwoord met angst en wantrouwen. Maar wie bang is 
verliest. De dienaar heeft niets gedaan. Hij heeft zijn 
mogelijkheden letterlijk begraven. Anders gezegd: Hij heeft 
met zijn leven vol kwaliteiten en begaafdheden niets gedaan uit 
angst om fouten te zullen maken. Zo heeft hij zijn 
verantwoordelijkheid om wat met het talent te doen  
ontlopen. De mogelijkheden die hem werden geschonken zijn 
helaas ongebruikt gebleven. 
 
Sluiten we af met de volgende meditatieve vragen: 
 
Hoe verbind je het evangelie met het leven nú?  
Misschien gaat het dan over de mensen die ons zijn 
toevertrouwd, voor wie we zorg dragen;  
misschien gaat het ook over de akker, de grond waarop we 
leven en hoe we daarmee omgaan…  
Dragen we zó zorg voor hetgeen de Eeuwige ons heeft 
toevertrouwd, dat het ook in onze handen toekomst heeft…  
Hoe kunnen we zo luisteren naar de parabel, dat we anders 
gaan kijken naar ons leven, onze belangen en inzet, ons 
geloven en levenszin? Amen. 
 
 


