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 ___________________ HOE STA JIJ ER IN? ___________________  

Bent u op vakantie geweest? Sommigen wel, anderen (nog) niet. Uitgerust of moe? Vol energie om weer te 
beginnen, of moe van alles wat er op je afkomt? Zorgen over het klimaat, over de oorlog/oorlogen, over de 
verkiezingen, over toenemende armoede, over onze kerk? 

Iedere tijd kent zijn eigen enthousiasme en zijn eigen zorgen. 

Het nieuwe seizoen komt eraan, we mogen nog genieten van een paar zomerse dagen en dan volgt de herfst 
en de advent. Hoe zal het worden? We weten het niet. Wat er op ons afkomt, we hebben het niet in de hand. 
We hebben wel in de hand, hoe wij er in staan. 

Een filosoof zei laatst: Je snapt niet dat mensen nog geloven, want gelovigen zien er uit alsof ze onderweg 
zijn naar een begrafenis! Ik hoop dat wij er niet zó instaan en dat we dankbaar zijn voor al het goede dat ons 
gegeven is, dat we beseffen dat we ieder op onze eigen manier mogen bijdragen aan Gods Schepping en dat 
we onze zorgen in Gods hand mogen leggen. 

Advent is een voortdurende oproep om te hopen: God is aanwezig in onze geschiedenis, hij is God met ons, 
in het midden van de stormen van ons leven. Het is een oproep om je te bekeren. In de bijbel betekent 
bekeren: verander van richting, van oriëntatie, van manier van denken. Bijvoorbeeld: laat wat niet goed was, 
achter je, om op zoek te gaan naar Gods koninkrijk. 

Kijk naar wat de wereld mooier maakt, naar hoe we onze bijdrage kunnen leveren, hoe we voor elkaar kunnen 
zorgen en van elkaar kunnen leren. Waar vind je jouw inspiratie? Dat kan overal zijn. Ikzelf laat me heel erg 
inspireren door mensen. Dat kan iedereen zijn: de mevrouw aan de kassa in de supermarkt of de paus, of wie 
dan ook. 

Dit stukje is gedeeltelijk geïnspireerd door toespraken van de paus en hier volgt dan het verhaaltje over de 
kassière: vanmorgen ging ik even boodschappen doen, een stuk of tien dingen en de rij bij de kassa was niet 
lang: een paar wachtenden voor me, daarom maar eens niet zelf scannen. De kassière was uiterst behendig, 
maar dat niet alleen, ze maakte gezellige opmerkingen, een praatje tussen de bedrijven door, een glimlach 
hier, vriendelijkheid daar, en super snel en ik dacht bij mezelf: hoe doe jij dat toch? Al die mensen die gehaast 
voorbij trekken en dan toch aandacht geven: wat een topprestatie! 

Laten wij dat ook proberen: vooral aandacht geven aan elkaar, inspiratie opdoen in ons geloof en positief 
zijn. 

Antoinette van Schaik 
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Parochiewacht: 0318 414 896 
De Mariakapel is van maandag t/m 
vrijdag geopend van 10.30 – 11.30 uur. 
Tijdens deze uren is de parochiewacht 
aanwezig in de Torenzaal van onze kerk. 
(tel. 0318 414 896). Op andere uren kunt 
u indien nodig uw berichten inspreken op 
een antwoordapparaat, dat dagelijks 
wordt beluisterd door de leden van de 
pastoraatsgroep. In noodsituaties, bedie-
ning, handoplegging en ziekenzegen, 
overlijden, kunt u het nummer dat op de 
band staat bellen. 

Opgeven van intenties 
Intenties kunnen het best worden 
gemeld bij de parochiewacht. 

Aandacht voor zieke/eenzame 
medeparochianen 
Onze geloofsgemeenschap wil aandacht 
geven aan parochianen die dit nodig 
hebben. Dit kan alleen als wij op de 
hoogte zijn van het ziek thuis zijn, het 
verblijf in het ziekenhuis, of de opname in 
een revalidatiecentrum, verpleeghuis, of 
hospice. Daarnaast zijn er mensen die 
eenzaam zijn. Zij ontvangen geen bezoek 
van de geloofsgemeenschap terwijl dat 
wel welkom is. Als pastoraatsgroep willen 
wij, samen met de bezoekgroep, graag 
die aandacht geven en een luisterend oor 
zijn voor deze medeparochianen. Mocht 
u twijfelen of het wel bekend is bij de 
pastoraatsgroep dat of uzelf, uw partner 
of een medeparochiaan in uw omgeving 
ziek of alleen is, wilt u ons dit dan laten 
weten? Belt u dan met één van de leden 
van de pastoraatsgroep (namen en 
nummers staan op de laatste pagina van 
het NieuwSBlad) of bel het nummer van 
de parochiewacht; bij geen gehoor kunt 
u, een boodschap inspreken: U wordt dan 
teruggebeld. Ook is het mogelijk om een 
e-mail te sturen naar: pastoraatsgroep 
@rkkerkbennekom.nl. Uw berichten 
worden altijd vertrouwelijk en met de 
grootste zorg behandeld. 

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina 
Bennekom 
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 _______________ LOKATIEBERICHTEN BENNEKOM _______________  

Vieringen 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 24 september t/m 
10 december in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom. Op het prikbord buiten de kerk vindt u 
een Engelstalig vieringenrooster, speciaal voor onze 
buitenlandse gasten. 

Zondag 24 september, 25ste zondag door het jaar 
Parochiedag (kinderopvang tijdens de viering) 

10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 
alle koren 

voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom 

NL76 RABO 0111 7826 51 

Zondag 1 oktober, 26ste zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: AZC'S Stichting De Vrolijkheid 

NL47 TRIO 0338 7281 39 

Zondag 8 oktober, 27ste zondag door het jaar 
Kerkproeverij 

10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 
Arsis 

voorganger: Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Missio Wereldmissiedag v/d kinderen 

NL14 INGB 0000 0110 20 

Zondag 15 oktober, 28ste  zondag door het jaar 
10.00 uur: Taizéviering m.m.v. Taizékoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas Bennekom 

NL68 RABO 0157 6511 85 

Zondag 22 oktober, 29ste zondag door het jaar 
(kinderopvang tijdens de viering) 

10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 
Johanneskoor 

voorganger: Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Missio Wereldmissiemaand 

NL65 INGB 0000 0015 66 

*Let op, de wintertijd begint* 

Zondag 29 oktober, 30ste zondag door het jaar 
Titusviering in Veenendaal 

11.00 uur: Eucharistieviering in Veenendaal; in 
onze kerk is geen viering! 

Donderdag 2 november, Allerzielen 
19.30 uur: Gebedsviering m.m.v. Kleinkoor MVR 
voorganger: Marian Bolscher 

Zondag 5 november, 31ste zondag door het jaar 
(kinderopvang tijdens de viering) 

10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 
Koor 

voorganger: pastoor Mauricio Meneses 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas Bennekom 

NL68 RABO 0157 6511 85 

Zondag 12 november, 32ste zondag door het jaar 
10.30 uur: schoolgezinsviering m.m.v. 

projectkoor gezinsviering 
voorganger: Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: nog niet bekend 

Zondag 19 november, 33ste zondag door het jaar  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Nationale Jongerencollecte 

NL11 INGB 0002 7844 98 

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het 
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-
vieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van 
de persoon en de reden ervoor via een mailtje 
sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. 

U kunt ook een briefje in het mandje doen vóór de 
viering. De namen die binnenkomen gaan ook naar 
de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

Vrijdag 24 november, Taizéviering van de Raad van 
Kerken 

19.30 taizéviering on onze kerk 

Zondag 26 november, Christus Koning 
(kinderopvang tijdens de viering) 

10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. JKA 
voorganger: Erik Rozeman 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Artsen zonder grenzen 

NL13 INGB 0000 0040 54 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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Zondag 3 december, Eerste Advent  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Bisschoppelijke Adventsactie 

NL89 INGB 0653 1000 00 

Zondag 10 december, Tweede Advent  
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Project Marc van der Post, Argentinië 

NL30 RABO 0171 2111 11 

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het 
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-
vieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van 
de persoon en de reden ervoor via een mailtje 
sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. 

U kunt ook een briefje in het mandje doen vóór de 
viering. De namen die binnenkomen gaan ook naar 
de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

 
De eerste collecte is altijd voor onze 
geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw 
bijdrage hiervoor ook overmaken op NL72 RABO 
0156 2767 20 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, 
graag onder vermelding van ‘locatie MVR 
Bennekom’. 

De rekeningnummers van de doelen voor de 
tweede collecte zijn achter het collectedoel 
vermeld.  

Vieringen elders in de parochie, zie: www. 
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen. 
Maandelijkse Vieringen in Walraven 
Iedere tweede zaterdag van de maand is er om 15.30 
uur een woord en communieviering in de kapel van 
Walraven, Oostbreukelderweg 1. De bewoners van 
Walraven, de Baronie en Machtella worden hiervoor 
uitgenodigd. Informatie over deze vieringen: Marian 
Bolscher, mgbolscher@hotmail.com, 0651 651 736. 

Rijdienst 
Binnen onze geloofsgemeenschap zijn er mensen die 
andere parochianen van en naar de viering in onze 
kerk vervoeren, wanneer dit gewenst is. We zouden 
graag het aantal beschikbare rijders vergroten. Wilt 
u ook wel eens iemand meenemen naar de kerk, 
neem dan contact op met de coördinator van de 
rijdienst, de heer Ad Meijs email: 
rijdienst@rkkerkbennekom.nl. Zit u zelf om vervoer 
verlegen, dan kunt u via hetzelfde emailadres met de 

rijdienst contact opnemen of bellen met Ad Meijs, 
0318 418 273. Er zal dan geprobeerd worden om een 
rijder te zoeken. 

Kinderopvang bij de vieringen 
Zoals u misschien al gelezen hebt in het vieringen-
rooster voor in dit blad, wordt er bij steeds meer 
vieringen kinderopvang aangeboden. Tot nu toe 
komt dit voornamelijk neer op de schouders van één 
persoon, Marianne Thie. Zij is op zoek naar mensen 
die ook af en toe de kinderopvang willen verzorgen 
tijdens een viering. Vaak gaat het maar om één of 
een paar kinderen. Wilt u haar helpen? Spreek haar 
dan aan in de kerk of mail naar majthie-
koomen@hotmail.com. 

Mededelingen 
Verhuisd 
- Kitty en Teunis van Veldhuizen hebben een 

nieuw adres: 
Kitty van Veldhuizen, Kortenburg 4, 6704AV 
Wageningen, Afdeling Groenendaal, kamer 5; 
Teunis van Veldhuizen, Kortenburg 4, 6704AV 
Wageningen, Afdeling Sterrenbosch, kamer 4. 

- Truus Appelman naar Callunalaan 11, 6721HA 
Bennekom 

Overleden 
- Op 25 juni 2023 is overleden Jaapje Nooij 

echtgenote van Ad Nooij. Ze is 91 jaar geworden; 
uitvaart en crematie waren op 29 juni 2023. 

- Op 7 september is overleden Joop van Eijk, 
echtgenoot van Hennie van Eijk-van der Burg. Hij 
is 90 jaar geworden. Op 15 september was de 
afscheidsviering in onze kerk. 

In memoriam Bart Ketelaars 
Bart is geboren in Hilvarenbeek op 26 april 1926. Hij 
overleed op 13 juni 2023 en is 97 jaar geworden. Hij 
was de oudste uit een gezin van 5 zonen. Hij was 
misdienaar en zong later met meerdere broers in het 
kerkkoor. Als oudste zoon was hij voorbestemd om 
priester te worden. Hij ging naar de paters van 
Scheut in Sparrendaal te Vught waar hij een goede 
tijd had maar hij besloot daar om geen priester te 
worden; wel deed hij staatsexamen en schreef zich 
in voor de universiteit te Wageningen. Hij ging 
veeteelt studeren maar werd in 1950, in zijn 
studententijd, opgeroepen voor militaire dienst in 
het toenmalige Nederlands-Indië. Vlak voor zijn 
vertrek naar Nederlands-Indië leerde hij Frida 
kennen. Ze trouwden in 1954 in Puiflijk. 

Na vele verhuizingen en veel studie promoveerde hij 
in 1979 aan de universiteit van Wageningen. Het 
gezin is gaan wonen aan de Edeseweg in Bennekom 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:mgbolscher@hotmail.com
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
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Nadat hij met de VUT was gegaan is hij gaan 
schrijven. Daar was nu de tijd voor: boeken over 
pluimveeteelt die hij in 1992 afrondde, de 
verzamelde brieven over zijn tijd in Indonesië en 
dagboeken die hij bijgehouden had. 

In 1993 overleed zijn vrouw, Frida, 67 jaar oud. Na 
het overlijden van zijn vrouw heeft hij nog een goede 
tijd gehad samen met Mieneke, een oude vriendin 
van zijn overleden vrouw. Zij overleed in 2021 aan de 
gevolgen van Corona. 

Hij heeft vele jaren aan de Hendrick van Poelwijklaan 
gewoond. In die tijd was zijn zoon Bart er voor hem 
en het laatste jaar bracht Bart door op Walraven. Zijn 
hele levensloop is uitgebreid verteld door zijn oudste 
dochter Jeanne in de afscheidsviering. 

In de afscheidsviering is gekozen voor 2 lezingen. Uit 
Prediker: alles heeft zijn tijd, en een bewerking van 
Mattheüs 5, 1-19: genieten is een zegen. Met weinig 
tevreden zijn en veel genieten is de kunst en het 
geluk van de echte vrije mensen. Gelukkige mensen 
die weinig nodig hebben om gelukkig te zijn, die een 
paradijs vinden in hun eigen hart, waar heel de 
wereld welkom is. Gelukkige mensen die beminnelijk 
blijven leven voor elkaar, die elkaar ruimte geven: 
om anders te zijn, om zich zelf te zijn in vreugde en 
verdriet. Gelukkige mensen, die opgaan in het 
wonder van het leven, die oog hebben voor het 
kleine: voor het kind dat speelt voor de bloem die 
bloeit. Gelukkige mensen, die zo leven dat ze door de 
dood niet worden gedeerd. 

Bart was iemand die kon genieten. Zijn vrouw Ans 
Frida was iemand die dat genieten samen met hem 
deed. In de levensbeschrijving van Bart die Jeanne 
heeft voorgelezen komt dat genieten naar voren. Hij 
waardeerde iedereen en genoot van de aandacht. 

De lezing van Prediker geeft heel duidelijk aan dat er 
voor ieder moment, voor iedere gebeurtenis in ons 
leven tijd is, maar je moet die tijd wel nemen, je 
moet jezelf die tijd gunnen. Die tijd nam Bart ook 
altijd. 

Hij was dankbaar als hij bezoek kreeg: daar genoot 
hij van. In Walraven, waar hij het laatste jaar van zijn 
leven gewoond heeft, was hij iedere keer verrast als 
hij werd opgehaald voor de maandelijkse viering in 
de Berinchemzaal. 

Na de afscheidsviering in de Maria Virgo Regina Kerk 
is hij begraven bij zijn lieve Ansfrida in Puiflijk waar 
hij in 1954 met haar getrouwd was. 

Hij zal blijven voortleven in de harten van zijn 
kinderen en kleinkinderen als een lieve, vriendelijke, 

belangstellende vader en opa . Mag Bart in licht en 
vrede zijn bij God. 

In Memoriam Jaapje Nooij-Michels 
Jaapje Nooij-Michels is op 25 juni jl. overleden. Haar 
overlijden kwam niet onverwachts, na een lange 
periode van vermindering van gezondheid. Haar 
familie heeft haar met veel verdriet losgelaten, zij 
was een lieve vrouw en moeder, vol goede zorgen. 
Zij was 63 jaar samen met Ad, zij kregen drie 
kinderen en woonden geruime tijd in Bennekom. 

Jaapje zong graag, zelfs 40 jaar in het koor dat tijdens 
haar afscheid op 29 juni heeft gezongen. Op haar 
lege stoel lagen haar liederenmap en bloemen. 
Tijdens haar uitvaart werden herinneringen en lezing 
omlijst met muziek, waar Jaapje zeer op gesteld was: 
‘de steppe zal bloeien’ en ‘die mij droeg op 
adelaarsvleugels’. We lazen uit de eerste brief van 
Paulus aan de Korintiërs over de liefde. Jaapjes liefde 
voor haar man, kinderen en kleinkinderen, haar 
belangstelling en genegenheid voor de vele mensen 
om haar heen waren de bron van haar bestaan. Haar 
liefde uitte zij op allerlei manieren, niet in grote 
woorden maar veeleer in de manier waarop zij 
leefde. 

Wij vertrouwen erop dat Jaapje leeft bij de Eeuwige. 

 

 

Seniorenpastoraat 
Eindelijk gaat het Senioren Pastoraat weer van start. 

Wanneer en waar: dinsdag 3 oktober 2023, vanaf 
10.15u, in de Hummezaal, Heelsumseweg 1, 
Bennekom. 

Programma: 
10.15u. – 10.30u. Inloop met koffie/thee en iets 

lekkers. 
10.30u. - 11.30u. Beelden met uitleg over de 

verandering van parochiezaal 
naar Hummezaal met 
tussendoor een pauze. 

11.30u. –  12.00u. Kennismaking met Pastoor 
Mauricio 

12.00u. - 13.00u. Afsluitende lunch. 

Alle 80 jarigen hebben inmiddels een uitnodiging 
ontvangen. 

Marian Bolscher 
  



 

7 
 

 

 _______________ ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN  _____________  

Kinderkerk weer zeer geslaagd! 
Zondag 2 juli gingen 21 kinderen en hun ouders tijdens de Kinderkerk met “Abraham op reis”. Abraham 
werd er door God op uitgestuurd en de kinderen gingen die reis ontdekken. Het zand (de woestijn) 
speelde daarbij natuurlijk een grote rol. Er werden verschillende activiteiten gedaan, zoals poppen 
maken (Abraham en Sarah), gekleurd zand toveren, koffers pakken voor op reis, puzzelen, met 
zandkorrels figuren maken en er was een buitenactiviteit met een barbecue waarboven marshmallows 
warm werden gemaakt. De kinderen waren enthousiast bezig. 

         

Er was ook een grote “tent” gemaakt, waarin kussentjes lagen waarop de kinderen konden zitten. Ze 
konden er naar het verhaal luisteren van de “Reis van Abraham”, dat door juf Marieke werd verteld. In 
de tent werden ook nog twee liedjes gezongen met begeleiding van een gitaar, waarbij de ouders 
enthousiast mee zongen. Na het verhaal werd er gezamenlijk gegeten met een heerlijke soep vooraf, 
daarna wraps, die men zelf kon vullen en nog een verrassingstoetje in de vorm van een knapzakje na. Het 
was weer een bijzonder fijne middag! 

Kinderkerk 1 oktober 2023 
De vakantietijd ligt (helaas) voor de meesten van ons alweer achter 
ons en dat betekent dat we ons gaan voorbereiden op een nieuw 
seizoen met vele activiteiten: ook de Kinderkerk gaat weer opstarten. 
De werkgroep is al bij elkaar geweest en we zijn druk bezig om er 1 
oktober een mooie kinderkerkviering van te maken. 
Het verhaal gaat deze keer over David en Goliath. Schrijf deze 
belangrijke datum in jullie agenda op, zodat jullie het niet missen. 
Houd de publicaties over de Kinderkerk op school en/of kerkbladen in 
de gaten. 

Tot zondagmiddag 1 oktober bij de kinderkerk 
Groetjes van Conny, Brigitte, Sarah en Pieter 

Musical Esther in één dag 
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Op vrijdag 20 oktober repeteren we in één dag de musical Esther, samen met een groep professionele acteurs 
(Vliegende Speeldoos). Einde van de dag voeren we de musical op. Voor alle kinderen van groep 1 tot en met 
de brugklas. Doe jij mee? Houd 20 oktober (vrijdag in de herfstvakantie) dan vrij! 

We zoeken ook een team van vrijwilligers. Heb jij zin om te helpen? Houd dan ook deze dag alvast vrij! 

Aanmelden kan vanaf september. Vragen? jeugdraadbennekom@gmail.com. 

Sfeervolle lampionnetjes in het donker: Sint Maarten optocht op zaterdag 11 
november 
Herfst in het land betekent ook dat de St. 
Maarten lampionnenoptocht zich bijna 
aandient. De optocht is op zaterdag 11 
november om 17:15 uur. De optocht is 
bedoeld voor kinderen van 2 tot en met 8 jaar, 
maar oudere kinderen mogen natuurlijk ook 
gezellig meelopen. 

De optocht begint direct om 17:15 uur in de 
kerk aan de Heelsumseweg te Bennekom. 
Vervolgens lopen we in een lange stoet achter 
Sint Maarten op zijn paard naar het veld bij het 
Papenpad. Daar luisteren we samen naar het verhaal van Sint Maarten dat heel boeiend wordt verteld en 
uitgebeeld. Aanmelden is niet noodzakelijk. 

Zoals elk jaar is het ook nu niet de bedoeling om personenauto’s op het plein voor de kerk te parkeren. Het 
plein wordt vrijgehouden voor de start van de optocht. Parkeren bij de Plus is een goede optie. Bij slecht 
weer zijn laarzen raadzaam (of wordt het binnen in de kerk gevierd). 

Alvast een hele leuke Sint Maarten toegewenst! 

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden om te helpen met de organisatie van dit leuke evenement. Het kost 
niet veel tijd: ongeveer 2 vergaderavonden en natuurlijk de avond van Sint Maarten zelf. Lijkt je dit leuk, 
neem dan contact met ons op!  

Werkgroep Sint Maarten Bennekom ,Irene Hofstad, e-mail: SintMaartenBennekom@gmail.com 
 
 
 
 
 

Parochiedag 2023 
Op zondag 24 september is er weer de jaarlijkse parochiedag. Dit jaar zonder Coronabeperkingen en met 
een nieuwe Parochiezaal (de Hummezaal). 

De dag zal beginnen met een mooie liturgische viering met een bijzondere invulling verrijkt met zang van 
een gelegenheidskoor met leden van alle koren uit onze geloofsgemeenschap. Het wordt een viering waar 
jong en oud van harte welkom zijn. En omdat we geen aparte vrijwilligersmiddag hebben gehouden, zal 
na afloop van de viering de vrijwilligster of vrijwilliger van het jaar bekend worden gemaakt. Wij weten al 
wie het wordt, maar het blijft natuurlijk spannend. Daarna is er een gezellig samenzijn dat dit keer door 
de Vereniging MVR wordt ingevuld. 

Tijdens de parochiedag zal ook de paaskaars weer verloot worden. Lootjes zullen te koop zijn op de 
zondagen daaraan voorafgaand en in ieder geval ook op de dag zelf. 

Wij hopen velen van jullie te zien op 24 september. 
De Locatieraad 
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Kerkproeverij 
zondag 8 oktober 2023 
MVR Bennekom met 
Diny Booyink en koor Arsis. 

Welkom! 
Ook dit jaar is er weer een 

Kerkproeverij-viering in de MVR kerk Bennekom. 
Kerkproeverij is een initiatief van de protestantse en 
katholieke kerken in Nederland. Het is een zondag 
waarop parochianen hun buren, vrienden, kennissen 
en collega’s uitnodigen een keer met hen mee naar 
de kerk te gaan. In de kerk is immers plek voor 
iedereen. Misschien is het ook een mooie 
gelegenheid voor mensen uit de parochie om kennis 
te maken met de Maria Virgo Regina 
geloofsgemeenschap. Of je nu regelmatig in de kerk 
komt of er nog nooit bent geweest, je bent welkom! 

 

in 2022 

De geloofsgemeenschap MVR organiseert de 
Kerkproeverij dit jaar op zondag 8 oktober om 10:00 
uur in de MVR kerk in Bennekom. Pastor Diny 
Booyink en het koor Arsis gaan er een mooie viering 
van maken. Na afloop kan er met een kopje koffie of 
thee nagepraat worden. Ook een rondleiding door 
de kerk behoort tot de mogelijkheden. 

Meer informatie vindt u 
t.z.t. in de digitale 
nieuwsbrief van onze 
geloofsgemeenschap en 
op de MVR-website. 

 

 

Lezing over Maria Arnold Huijgen op 26 
september 

Op 26 september a.s. is in Maria Virgo Regina kerk te 
Bennekom een lezing door professor Arnold Huijgen 
over zijn boek: Maria, icoon van genade. Deze lezing 
is onderdeel van Titus Leerhuis. 

Het schrijven van een boek 
over Maria is voor een 
theoloog van protestantse 
huize heel bijzonder. Het is 
een overzicht van het 
denken over Maria door de 
eeuwen heen. 

Zij wordt vanuit verschil-
lend perspectief 
beschouwd als voorbeeld 
van geloof en vertrouwen, 
als joods meisje en als 
moeder van Jezus en van alle gelovigen. 

In een interview naar aanleiding van het boek zegt 
Huijgen dat “hij hoopt dat zijn boek niet alleen 
protestanten helpt om Maria te ontdekken, maar 
ook katholieken er toe brengt om Mariadevotie 
meer bijbels te ‘ijken’”. 

De kerk is open vanaf 19:30. Ontvangst is met koffie 
en thee. De lezing begint om 20:00 uur. Toegang is 
gratis. Na afloop zal er een vrijwillige bijdrage 
gevraagd worden ter dekking van de onkosten 

Gezamenlijke maaltijd van het Heilig 
Boontje 
Elkaar ontmoeten tijdens een heerlijke maaltijd. Het 
duurt nog even maar zondag 29 oktober verzorgen 
wij weer een 3 gangen en waar mogelijk een 
Fairtrade maaltijd voor u. Om 17 uur bent u van 
harte welkom in de Hummezaal. Voor € 10 pp en 
€1,50 per consumptie kunt u bij ons aan tafel 
aanschuiven. 

Opgave en eventuele dieetwensen graag voor 
woensdag 25 oktober aan Hermine Wilmink, 
hermine@planet.nl, tel. 0642 079 286. Mocht u niet 
zo mobiel zijn dan proberen wij vervoer voor u te 
regelen. Graag tot dan! 

Kookgroep het Heilig Boontje 
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Ons plein op de schop? 
In het vorige nummer stond een artikel over het 
project Meer Mensen. Wij hebben de naam van het 
project veranderd in Met Vrolijkheid Raken, met de 
letters MVR. Dit raakt beter de kern van wat wij 
beogen met dit project. 

Aanleiding 
De aanleiding is dat wij als geloofsgemeenschap en 
kerk uitnodigender en zichtbaarder willen worden 
voor meer mensen. Met name ook voor gezinnen en 
jongeren. Twee generaties lopen ‘verloren’ rond, ze 
hebben geen binding meer met de kerk, maar lopen 
wel met grote vragen. De kerk zou een plek moeten 
zijn waar je mag zijn wie je bent en waar je gezien 
wordt, waar je mag twijfelen, een plek waar je je 
thuis voelt. Een citaat uit de 40-dagenkalender van 
het blad Petrus: ‘Ik klop aan, doe open! Jezus klopt 
aan de binnenkant van de deuren van onze parochie 
(en kerken), en zegt: ‘Ik klop, doe open!’. De kerk 
moet de deuren openen de deur naar de mensen 
buiten de kerk’. Het is als de periode van de eerste 
Christenen. De kerk groeide en bloeide toen door de 
gemeenschap. Wij willen iets bieden dat de sociale 
verbondenheid verbetert, met de kerk als centraal 
punt. 

Wat kunnen we zoal doen? 
De vieringen op zondag met koffie/thee na afloop 
zijn een vast anker. De kerk moet een gevoel geven 
van ‘thuiskomen’. Maar wat zouden wij bijvoorbeeld 
nog extra kunnen doen? 
• Laat  nog meer zien wat je doet en vertel en schrijf 

daar over. 
• De bezinningstuin. Nu is de ingang onvindbaar, 

maar dat gaat beter worden bij de herinrichting 
van het plein. Maak er bijvoorbeeld een bijbeltuin 
van met één of meerdere Bijbelverhalen 
uitgebeeld, met de kaboutertuin bij De Beken als 
voorbeeld. 

• Ons kerkplein is nu een kale parkeerplaats met 
een lange muur op de achtergrond. Het nodigt 
niet uit, het stoot eerder mensen af. Maak het 
groener, met zitjes, zodat mensen voor onze kerk 
bijvoorbeeld ijsjes kunnen eten. De parochie-
wacht kan ook naar buiten: zet op het plein een 
picknicktafel neer en een parasol. Met de kerk 
open. Laat het plein een ontmoetingsplek zijn die 
uitnodigt. 

• De kerststal. Begin met het opbouwen van de 
kerststal al in de eerste week van de advent, laat 
kinderen en jongeren hieraan meewerken en laat 
zien dat het verhaal iedere week verandert. Laat 
hen zelf eventueel gebouwen maken. 

• Bezoeken aan de kerststal koppelen aan een goed 
doel, bijvoorbeeld door een koor te laten zingen 
bij de kerststal. 

• Passiespel door kinderen, met ‘The Passion’ als 
voorbeeld. Gebruik het bordes voor ingang van 
de kerk als toneel. Een openluchtvoorstelling, die 
ook publiek van buiten trekt. 

• Filmavonden. 

Ons kerkplein als eerste actie 
Wij willen nu eerst aan de slag met ons plein. Op de 
parochiedag, 24 september, willen wij hiermee 
beginnen. Wij zouden graag zien dat gezinnen en 
met name kinderen en jongeren komen met ideeën 
voor een mooi plein waar je je al welkom gaat 
voelen. Kom dus naar de parochiedag en werk mee 
aan een mooi plein dat uitnodigt om de kerk te 
bezoeken. 

Film zien, beleving uitwisselen 
In de Hummezaal wordt in het komende seizoen een 
serie films vertoond. Pastor Ben Piepers leidt de films 
kort in en na de film is er ruimte voor uitwisseling en 
gesprek. De films zijn ook opgenomen in het 
Vormings- en Toerustingsprogramma van de 
Gereformeerde Kerk, de Hervormde Gemeente en 
de Rooms-Katholieke Geloofsgemeenschap te 
Bennekom. Een toelichting op de films vindt u op 
www.hetgroeneboekje.nu. Onder: Activiteiten gaat u 
naar de betreffende datum: 

− La double vie de Veronique, dinsdag 21 
november, 19.30-22.00 uur. 

− Ben is Back; dinsdag 19 december, 19.30-22.00 
uur. 

− No dogs or Italians allowed; vrijdag 19 januari 
2024, 19.30-22.00 uur. 

Het Liturgisch Beraad Bennekom 

Bijpraten over de tuin bij de Humme 
zaal: de bloementuin in wording 
Er is het een en ander gebeurd: zichtbare en 
onzichtbare zaken. Zichtbaar is het verplaatsen van 
zand en de betegeling, het maken van 
plattegronden, het maken van een ontwerp, het 
maken van stekjes. Onzichtbaar is het nadenken over 
ontwerp, de organisatie van de beplanting, het 
betrekken van mede-parochianen bij het hele 
proces. 
Chronologisch: 

− Achterin de tuin, tegen het fietspad aan, lag een 
enorme berg grond, vrijgekomen bij het graven van 
de fundering en de kruipruimte onder de Humme 
zaal. Deze berg grond is nu verplaatst, kruiwagen 
voor kruiwagen, naar lager gelegen delen van de 
tuin. Wat niet onvermeld mag blijven: onder de 

http://www.hetgroeneboekje.nu/
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kruiers bevond zich ook Brigitte met haar 
kleindochtertje! Jongens, wat een respectabel 
doorzettingsvermogen! 

− De betegeling: deze is nu afgerond, d.w.z. 
afgestemd op de contouren van de komende tuin. 
Echt vakwerk, het ligt er prachtig bij. 

− Plattegronden: Gerard heeft 2 plattegronden 
gemaakt op schaal. Een plattegrond schaal 1:50 
voor het totale oppervlak (incl. borders) en een 
plattegrond schaal 1:25 voor het gedeelte wat nu 
nog braak ligt. 

− Het ontwerp: er is besloten, dat het grote gedeelte 
wat nu nog braak ligt zal worden omgevormd tot 
één grote bloementuin. Rekening houdend met: 

 de diverse seizoenen 

 met diverse afmetingen van de planten 

 met aan de bijbel gerelateerde plantennamen, 

 met de diversiteit 

 met de behoeften van de planten. 
Wat moet er allemaal nog gebeuren voordat er 
geplant kan worden? 
1. De tuingrond wordt bewerkt en bemest 

(organische stalmest, en frezen, ploegen of 
mechanisch spitten). 

2. De hemelwaterafvoer wordt aangesloten op een 
drainslang die op afschot tussen 40 en 50 cm diep 
wordt ingegraven. 

3. De nog aanwezige struiken op de erfafscheiding 
met de pastorie worden gerooid en verplant naar 
de border langs het fietspad. 

4. Daarna wordt op de erfafscheiding een hek 
geplaatst, waarlangs klimplanten kunnen gaan 
groeien. 

5. De drie tuinbanken worden geplaatst. 
6. De plattegrondtekening van de tuin wordt 

ingetekend. 
7. Inmiddels moet bekend zijn welke planten-

soorten gewenst zijn, waar ze gaan komen en 
hoeveel er nodig zijn. Er wordt een gedetailleerde 
plantenlijst gemaakt met de benodigde aantallen. 

Na dit alles kan er worden geplant. 

De organisatie van de beplanting 
In eerste instantie hopen we dat vele parochianen in 
hun tuin zullen kijken of zij gewenste planten in hun 
tuin hebben staan en of zij planten of delen van 
planten kunnen missen om in de bloementuin te 
plaatsen. Dit is een ingewikkelde operatie: om welke 
planten gaat het, hoe kom ik dat te weten, hoe heet 
mijn plantje, hoe krijg ik het plantje er uit, wanneer 
moet dat gebeuren? 

Op deze vragen proberen we een antwoord te 
geven. Als werkgroep kunnen we dit niet alleen. We 
zullen deskundige medeparochianen vragen om mee 
te helpen. 
Oproep ter ondersteuning bij het ophalen van 
planten 
Zijn er ook mensen die ons willen helpen bij het 
ophalen van planten bij mede parochianen. Het gaat 
erom dat veel mensen wel planten in hun tuin 
hebben om door te geven, maar zelf de planten niet 
kunnen verplaatsen. Ook kunnen mensen niet 
zomaar weten hoe hun planten heten en of deze 
planten welkom zijn. In oktober komen er 3 
plantdagen, waar ieder met plantjes kan komen, 
afgeven of zelf planten. Deze data staan nog niet 
vast. 

Als het u wel leuk lijkt om mee te doen, maar u heeft 
verder ook niet direct paraat hoe een plant heet, dan 
helpen wij u, als u wilt, om een app op uw mobiel in 
te stellen. Als u een foto van de plant maakt, krijgt u 
via deze app snel de naam van de plant. Uit ervaring 
weet ik dat het bijzonder makkelijk gaat. Deze app 
heet: obsidentify. 

Wellicht ziet u deze oproep als een mooie 
gelegenheid om meer over plantjes en tuinen te 
leren! Het is een beperkte taak, u bepaalt zelf de 
omvang ervan. Hartelijk welkom! U kunt zich 
opgeven bij Ineke Ammerlaan, tel.: 0318  414 936, e-
mail: ineke_ammerlaan@hetnet.nl. 

Leni Muilwijk 
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Mensen gevraagd, dringend mensen gevraagd:  
vrijwilligers gezocht voor de MVR Bennekom! 

Gelukkig hebben wij nog een zeer vitale geloofsgemeenschap. Maar uw hulp is nodig om die vitaal te 
houden, want alles wat er gebeurt is vrijwilligerswerk! Kijk eens in onderstaande lijst; hopelijk staat er iets 
tussen dat u aanspreekt. U kunt meteen contact opnemen met de vermelde contactpersoon. Heeft u een 
vacature die in deze lijst moet worden opgenomen of die van de lijst moet worden gehaald? Stuur dan een 
mailtje naar secretariaat@rkkerkbennekom.nl. 
 

Werkgroep/koor/contactpersoon Gezocht 
Kinderopvang tijdens de viering 

Marianne Thie 
majthie-koomen@hotmail.com 

Jongeren, ouders, opa’s, oma’s voor 
kinderopvang bij bepaalde vieringen 

Werkgroep Gezinsviering 
Voorzitter Matty Huls, 

matty.huls@outlook.com 

Mensen die 3-4 x per jaar willen helpen om 
samen met de voorganger een viering in te 

vullen. 

Projectkoor gezinsvieringen 
Dirigente Matty Huls, 

atty.huls@outlook.com 

Voor wie samen wil zingen; ouders, grootouders, 
jongeren en kinderen …. 

En een pianist! 

Kinderkerk 
Conny v.d. Broek, 

kinderkerk@rkkerkbennekom.nl 

Ouders/opa’s/oma’s/parochianen die mee willen 
helpen. 

De volgende keer is op 1 oktober 

Laudenkoor 
Truus Appelman, 

truusapp@xsall.nl 

Zangers, ca. 4x per jaar 
Eerstvolgende Laudenviering is op 17 december 

Koor Arsis 
Conny v.d. Broek, 

cm_vandenbroek@hotmail.com 

Pianist en gitarist, 
zangeressen, zangers 

Werkgroep Sint Maarten  
Irene Hofstad, 

polhofstad@gmail.com 

Jongeren, ouderen, ouders, opa’s, oma’s, die 
eens per jaar willen helpen 

Werkgroep Caritas 
Huub Oude Vrielink, 

huub.oudevrielink@ergolabresearch.eu 
Een nieuw lid voor de werkgroep 

Wijkcontactpersonen 
Marian Bolscher, 

mgbolscher@hotmail.com 

Wijkcontactpersoon wijk 6 (o.a. Commandeursweg 

even nummers, Krulweg Dorpsstraat, Molenstraat) 

Wijkcontactpersoon wijk 4 (o.a. Jonkersloetlaan, 

Torckstraat, Belleartstraat) 

 

Noodkreet vanuit de werkgroep Gezinsviering 
Wie wil de werkgroep Gezinsviering komen versterken? Op dit moment zijn Matty en haar man Bart de enige 
leden. Matty is dirigente van het projectkoor Gezinsviering en eigenlijk is het helemaal niet haar taak om in 
de werkgroep te zitten. 

We zijn dus op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om mooie gezinsvieringen te maken, in 
overleg met de voorganger en de lector. Voor komend seizoen staan er drie gezinsvieringen gepland waarbij 
hulp nodig is: Kerstavond om 19.00 uur, Palmzondag en Goede Vrijdag ‘s middags. Meldt u aan bij Matty 
Huls, matty.huls@outlook.com, of Rita van Doesum-Karsten, ritakarsten@chello.nl. 

Namens het Liturgie Beraad Bennekom: 
Matty en Rita 
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 _________________ VORMING EN TOERUSTING ________________  

     

Xander heeft orgelles 

U kent Xander Postma al als de vaste pianobegeleider van ons Gemengd koor en Kleinkoor. Maar nu leert 
hij ook ons kerkorgel bespelen. Daarvoor heeft hij lessen bij Wim Roelfsema, organist, uitvoerend artiest 
én privédocent. Wim is verbonden met de Parkstraat gemeente in Arnhem en geeft de orgellessen in 
diverse kerken in Arnhem, waaronder de Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. De Eusebiuskerk heeft 2 
prachtige orgels, waarvan het kleine orgel het studieorgel van Xander zal zijn aankomend jaar. Als 
organist wil Xander zich in de toekomst nog breder inzetten voor onze koren en voor ander orgelspel in 
onze kerk. 

Kerkorgel en piano zijn beide toetsinstrumenten, echter wordt bij een orgel geluid geproduceerd door 
lucht dat door een complex systeem door diverse pijpen wordt gestuurd. Daarnaast heeft een orgel 
voetpedalen waarop een melodie gespeeld kan worden. Het leren van het ‘voetenwerk’ zal voor Xander 
de grootste uitdaging zijn, maar hij zal zich ook bekwamen in het gebruik van registers en het spelen op 
meerdere klavieren. 

De lessen van Xander worden betaald uit het Ruud van der Lindenfonds, dat door de Vereniging MVR 
wordt beheerd en waarvan hij lid is. Dit is een goed voorbeeld van Vorming & Toerusting, omdat 
opgeleide organisten onze geloofsgemeenschap vitaler maken. Heeft u ook een vormings- of 
toerustingsvraag, neemt dan gerust contact met ons op. 

Kerngroep Vorming & Toerusting, kerngroepvt@rkkerkbennekom.nl 
Gilles Ampt, namens de pastoraatsgroep 
Ceciel Bruin, namens de Vereniging MVR 
Peter Wijngaard, namens de locatieraad 

mailto:kerngroepvt@rkkerkbennekom.nl
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 ________________________ FORUM ________________________  

Veranderingen 
Leg je meest ontvankelijke hand op je hart. Ervaar 
het effect van je contact met je hart. Dat kan warmte 
zijn of geborgenheid, angst, vreugde of liefde. Laat 
het gevoel door je heen stromen. 

Kijk naar je leven zoals je hebt geleefd. Zie waar je 
jezelf in overtuiging aan hebt gegeven. Herinner je 
wat je hebt gedaan. Herinner je de jaren waarin je 
jong bent geweest. Denk eens aan de keren dat je 
naar opa en oma ging; dat je met je vader en moeder 
naar ooms en tantes, neefjes en nichtjes op bezoek 
bent gegaan. Herinner je je schooljaren, de keuzes 
die je maakte om opleiding te volgen. Ga eens terug 
naar je eerste verliefdheid. Je eerste, tweede en 
andere banen. Je trouwen, je nieuwe woning, de 
geboorte van je eerste kind. Je vakanties naar het 
land waar je je thuis voelde. Neem de begrafenis die 
je voor het eerst meemaakte eens in ogenschouw; 
van je opa waar je graag naar toe ging. 

Niets blijft hetzelfde. Je hele leven is vol met 
overgangen en keerpunten. Kijk naar de verande-
ringen van je scholen, je feestjes, opleidingen, 
banen, woningen, vakanties. Voortdurend hebben 
we te maken met veranderingen. 

Herinner je je gezondheid eens. Je bent eens ziek 
geweest; soms ernstig en soms even een beetje 
griep. Iemand in je familie was eens ziek. Dat kan een 
tante zijn geweest waar je aan gehecht was. Een van 
je vrienden is eens ziek geweest. Ze hebben een 
ingrijpende ziekte waar je hen tot steun bent. Je bent 
zelf eens ernstig ziek geweest. Op sommige 
momenten vroeg je jezelf af of je nog wel beter zou 
worden. Denk eens aan de kwaal waar je dagelijks 
mee te maken hebt gehad. 

We hebben constant met veranderingen te maken. 
Kijk eens naar je lichaam. Als een baby kwam je ter 
wereld. Je was kwetsbaar en afhankelijk. Herinner je 
hoe je lichaam groeide. Van een klein kind naar een 
volwassen mens. Denk eens aan de manier waarop 
je lichaam groeide tot je stopte met groeien. 

Laten we nagaan hoe je geestelijk bent veranderd. Je 
hebt je ooit met een kerk verbonden. Dat deed je 
met volle overtuiging. Het kan ook zijn dat je van 
jongs af aan met je ouders mee ging naar de kerk. 
Heb je ooit overwogen om een overstap te maken? 
Wellicht ben je werkelijk van het ene naar het andere 
geloof overgestapt. Durfde je zo’n overstap te 

maken? Bleef je overtuigd van je geloof dat je van je 
ouders hebt meegekregen? 

Bij al deze veranderingen in je leven kun je een 
angstig gevoel krijgen. Laten we hier eens bij 
stilstaan met een kort gebed. Geprezen zij de 
eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Bij herinneringen zal het niet blijven. De Aarde draait 
om de Zon; dag na dag, jaar na jaar. Welke 
veranderingen staan ons te wachten? Durf je het nog 
wel aan nu je de veranderingen in je leven hebt 
herinnerd? Je wordt ouder, je lichaam en geest 
veranderen. Wellicht kun je niet meer zelfstandig 
wonen omdat je ziek zult gaan worden. Je gaat 
verhuizen. Je familie- en vriendenkring zal kleiner 
worden. De dag dat je dood gaat, komt dichtbij. 
Wellicht ga je je met de dag eenzamer voelen. Soms 
bekruipt je de gedachten dat het voor jou eigenlijk 
niet meer hoeft. 

Laten we eens stilstaan bij wat ons te wachten staat. 
Is hierbij dan niets dat onveranderlijk is? Iets waar 
we ons aan vast kunnen houden? Er is een bron die 
altijd bij je is. Een bron die je begeleidt, die je steun 
geeft bij deze veranderingen. Een lichtbron. Laten 
we hierbij stilstaan met een kort gebed. Heer, 
machtige God geef ons licht. Kom bij ons en 
bescherm ons. 

Leg nog eens je meest ontvankelijke hand op je hart. 
Ervaar het effect van het contact met je hart. Dat kan 
warmte zijn, geborgenheid, vreugde of liefde. Laat 
het gevoel door je heen stromen. 

Jos Veld, juni 2023 

Wek mijn zachtheid weer 
Op zondagochtend 9 juli fietste ik naar de kerk. De 
zon scheen en het was al behoorlijk warm. Het zou 
een hete dag worden. Onderweg kwam ik veel 
wielrenners tegen bezig met hun eigen zondag-
ochtend viering. Ik dacht: het zal wel niet druk 
worden met dit zomers weer. Dat bleek een 
misvatting. Onze kerk was behoorlijk gevuld. Ben 
Piepers ging voor en het gemengd koor zong met de 
voortreffelijke pianobegeleiding door Xander 
Postma. Zou iedereen naar de kerk komen omdat 
Ben voorgaat of omdat Xander zulke mooie piano-
stukken speelt of dat het gemengd koor zingt, of is 
het omdat men toch meer behoefte heeft aan 
bezinning en rust die je zo goed kan vinden in onze 
kerk. 
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Ben refereert in zijn opening al  aan de twee lezingen 
die gaan over nederigheid en zachtmoedigheid. De 
eerste lezing van de profeet Zacharia begint met de 
zinnen: ‘Juich, dochter Sion, jubel van vreugde, 
Jeruzalem! Zie; je koning is in aantocht, een 
rechtvaardige, een bevrijder is hij. Nederig komt hij 
aanrijden op een ezel, op een veulen, het jong van 
een ezelin.’ En dan volgt het evangelie volgens 
Matteüs met daarin: ‘Neem mijn juk op je en kom bij 
mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en 
eenvoudig van hart en jullie zullen rust vinden voor 
je ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 

In de overweging pakt Ben de microfoon en loopt de 
kerk in. Hij stelt een vraag aan iedereen: ‘stel dat je 
een stuk grond krijgt en je mag er alleen een paard 
of een ezel op laten weiden, waar zou je dan voor 
kiezen? Een aantal koos voor het paard: een mooier 
dier, ezels zijn koppig of kunnen zo verschrikkelijk 
hard blaten, maar een ander aantal koos de ezel: de 
ezel is trouw, kan je gemakkelijker op zitten, stoot 
zich niet weer aan dezelfde steen. Ben legt uit dat in 
de Bijbel het paard  geassocieerd wordt met strijd en 
daarom gewantrouwd wordt, terwijl de ezel hoog in 
aanzien staat. Het paard werd ingezet bij oorlogen. 
Paarden zijn goed te instrueren en zijn snel. Als je 
een Italiaans stad of dorp bezoekt, zie je vaak een 
legervoorman op een paard. Het beeld van trots, 
macht, overwinning. Het paard als symbool voor 
grandeur. De ezel daarentegen staat voor 
nederigheid, zachtmoedigheid en ook koppig. Ben: 
‘Het woord zachtmoedig is een combinatie van 
zachtheid en moed. Het vraagt moed om je 
zachtheid te tonen. Het is zo verleidelijk om je stem 
te verheffen of met de vuisten op tafel te slaan’. 
Jezus zegt: kom bij mij in de leer, omdat ik zacht-
moedig en eenvoudig van hart ben. Dan leer je God 
kennen en is het juk dat je draagt licht en zacht. 

 

Dan aan het einde van de viering vóór de zending en 
zegen gaat Ben in op de afbeelding aan de voorkant 

van het liturgieboekje. Een kunstwerk van Henri 
Matisse, een knipsel met gekleurd papier. Het gaat 
om een madeliefje: op een zacht groene ondergrond 
zie je zes witte blaadjes afgewisseld met kleine 
zwarte blaadjes. Zo eenvoudig en toch tot de 
verbeelding sprekend. Het heeft iets inclusiefs: 
eenvoudig en zachtmoedig zijn naar je mede mensen 
ongeacht geaardheid of afkomst. 

Hans Wilmink 

Rijk der Hemelen lijkt op een schat 
“Het is deze zondag Tituszondag! Het is druk, 
ondanks dat het vakantie is, want alle andere 
locaties zijn gesloten. Wij hebben veel mensen hier 
in dit huis, het huis van ons allemaal. De 
gemeenschap Bennekom is heel blij u als gastheer, 
gastvrouw te ontvangen!” 

 

Zo opent Roderick Vonhögen de Eucharistieviering 
op 30 juli in de Maria Virgo Reginakerk. De viering 
wordt opgeluisterd door een groot gelegenheids-
koor onder leiding van Janneke Postma, met mooie 
pianobegeleiding door haar zoon Xander. 
De eerste lezing uit 1 Koningen gaat over Salomo, die 
God vraagt om veel wijsheid en begrip omdat hij als 
jonge man nog niet weet wat hij doen en laten moet 
als koning van een groot volk. Het Evangelie uit 
Mattheus handelt over de bekende parabels van de 
verborgen schat in de akker, die ene parel van grote 
waarde en het sleepnet in zee dat allerlei vissen 
vangt. 
Kluizenaar Theo 
In de homilie gaat Roderick hier verder op in. Hij 
begint zijn preek over zijn bezoek aan een goede 
kennis Theo die in Frankrijk leefde als een kluizenaar 
en gekleed ging in een monnikspij. Theo had alles 
achter zich gelaten, hoewel hij hier een eigen 
parochie had. Roderick: “Mattheus sluit de 
verzameling parabels die Jezus vertelde af met juist 
deze drie beeldspraken over het koninkrijk der 
hemelen. Wat is dat? Wat moet je je daarbij 
voorstellen? Jezus maakt het heel klein. Stel je voor, 
je werkt op het land, stuit op een kist onder de 
grond; dat blijkt een schat die je weer begraaft, je 
verkoopt alles om juist dat ene stukje grond te 
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verkrijgen. Zo is dat ook met het Rijk der Hemelen. Je 
ontdekt iets en je wilt alles doen om het te 
behouden. Waarom eindigt Mattheus met deze 
parabels?” 
“Wat als Jezus het over zichzelf heeft?”, vervolgt 
Roderick. “Jezus is degene die op de akker van zijn 
vader aan het werk is. Jezus is gekomen om te 
dienen, altijd op zoek naar de parels. Wat is dan die 
schat, die parel? Verderop in het Evangelie blijkt dat 
dit de mensen zijn aan de kant van de weg, die 
bewust weggehouden worden. Die mensen zijn het 
meest kostbaar voor God: jij hoort bij mij, ik ben er 
voor jou.” 
Echt gelukkig worden 
“Uiteindelijk gaat het om het onderscheidings-
moment. Waar geven wij onze tijd aan; waar doen 
we  moeite voor of zetten we ons voor in? Wat moet 
je er dan voor opgeven. Het gaat om loslaten. Een 
uitdaging. Je hebt de neiging om vast te houden aan 
oude  patronen, maar de vraag is waar je echt 
gelukkig van wordt en wat je daarvoor moet doen.” 
Roderick sluit af met wat Titus Brandsma schreef in 
zijn cel: “Toch voel in me gelukkiger dan ooit. God is 
bij me. Dit is de plek. Ik heb de schat gevonden.” 

Na de viering is er koffie en thee in de Hummezaal. 
De zon schijnt. Veel mensen gaan op het terras 
buiten zitten. Anderen blijven binnen. Er wordt 
nagepraat, ja: ook gekletst, en bovenal is er de 
ontmoeting als parochianen van alle geloofsgemeen-
schappen met elkaar. Het is een inspirerende viering 
geweest, met als passende slotstrofe van het koor: 
‘Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, de 
oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht’. 

Hans Wilmink 
P.S. De viering was live te volgen op het YouTube 
kanaal van de parochie en is daar ook terug te kijken: 
www.youtube.com/watch?v=Y7pMegoXPL4 

De mensenzoon, beeld van God 
Het interview met Antoinette spoorde me aan om 
naar de viering op zondag 6 augustus te gaan. Zij ging 
voor, Ton Gommers was lector. Ik dacht dat de 
viering niet ruim bezocht zou worden. Het was 
immers vakantie. Toch waren er een kleine zestig 
aanwezigen. Het MVR Kleinkoor opende met het 
lied: 

Wij treden biddend in Uw licht 
op U is onze hoop gericht 
die alles wat op aarde leeft 
te allen tijd uw liefde geeft. 

In de opening ging Antoinette in op de lezingen over 
de mensenzoon die zich toont naar het beeld van 
God. De schuldbelijdenis was een Coventry gebed, 

een soort litanie waarin God om vergeving wordt 
gevraagd voor al onze bizarre gedragingen als 
hoogmoed, onverschilligheid, het uitputten van de 
aarde en ga zo maar door. Je hebt een lange weg te 
gaan wil je een heel mens worden, dacht ik nog. Het 
evangelie volgens Mattheus ging over het bekende 
verhaal van Jezus die met Petrus, Jacobus en 
Johannes een berg opgaat en waar Jezus’ gelaat 
“begon te stralen als de zon en zijn kleed werd 
glanzend als het licht.” En waar opeens Mozes en Elia 
verschenen, die zich met Jezus onderhielden.. 

Antoinette gaat in de overweging dieper in op deze 
Evangelietekst. Zij roept een beeld op van een 
persoon die licht uitstraalt en wel zodanig dat je er 
door geraakt wordt of er energie van krijgt. 
Antoinette: “Vervolgens gaat Hij samen met drie 
leerlingen de berg op en plots wordt hij omstraalt 
door hemels licht. Jezus is hier zo één met de Vader, 
dat Hij straalt van Gods heerlijkheid. Hier krijgen we 
iets te zien van zijn zo intieme relatie met God. Dat 
hemelse licht, dat kennen we al, dat straalt ook van 
het gezicht van Mozes als God tot hem spreekt en 
ook Paulus zal later dat licht ervaren op zijn weg naar 
Damascus. De leerlingen zijn getuigen van dit 
wonder en zij horen de stem die spreekt: ‘Dit is mijn 
geliefde zoon, in Hem vind ik vreugde, luister naar 
Hem.’ Jezus is een héél mens, die verdriet kan 
hebben om het lijden van anderen, die een grote 
liefde heeft voor de mensen om hem heen en die 
lijdt. Dat hele leven dat is Jezus: Hij is het beeld van 
God.” 

Dan vraagt Antoinette of wij wel eens iemand gezien 
hebben die licht leek uit te stralen. Zij herinnerde een 
actieve domineesvrouw die warmte en vriendelijk-
heid uitstraalde. Ik moest zelf denken aan zuster 
Anna Theresia die Hermine en ik ontmoetten tijdens 
onze wandeltocht naar Rome. Wij sliepen in een 
klooster in het Zwitserse Brunnen. Zuster Anna 
Theresia at met ons mee bij het ontbijt. Zij maakte 
een diepe indruk op ons. Zij straalde een enorme 
hartelijkheid en geluksgevoel uit, een complete 
onbevangenheid, zo bijzonder dat wij er nog dagen 
over spraken. En dan het mooie gebed dat zij sprak 
na het ontbijt, een uiting van diepe dankbaarheid en 
een intieme relatie met God. Heel liefdevol. 

Het slotlied was:  

Gij zijt in glans verschenen, 
verschenen voor altijd. 
Hoe ook in dood verdwenen,  
ons straalt uw heerlijkheid. 
Hoe bitter ook de pijnen  
door ons U aangedaan, 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7pMegoXPL4
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Gij blijft in glans verschijnen,  
ziet ons in glorie aan! 

De viering deed me goed. 
Hans Wilmink 

Nederigheid of ‘hoogmoed komt voor de 
val’ 

pastoor Mauricio voor het eerst in de MVR 
Bennekom 

Zondag 27 augustus mag ik de liturgieboekjes 
uitdelen en de mensen in de kerk verwelkomen. Ze 
komen tot uit Baarn aan toe, want pastoor Mauricio 
komt voor het eerst in onze kerk een mis vieren.  

Tijdens het welkomstwoord verontschuldigt hij zich 
dat het zo lang heeft geduurd, voordat hij kennis kon 
komen maken met onze geloofsgemeenschap: door 
de operaties die hij heeft ondergaan was het niet 
eerder mogelijk. 

In het begin van de mis wordt ons gevraagd om stil 
te staan bij de intenties die in ons hart leven. Een 
mooie manier om te verstillen en je op de ander te 
concentreren. Samen met het koor Feniks zingen wij 
aan het begin van de viering: 

O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis, 
uw kerk die in de wereld is. 

Het is een oproep die een vervolg krijgt in de preek. 

Deze zondag gaat het evangelie over Petrus, de 
steenrots waarop de kerk gebouwd zal worden. Op 
de afbeelding op de voorkant van het liturgieboekje 
krijgt Petrus de sleutels van het Rijk der hemelen uit 
handen van Jezus. Pastoor Mauricio begint zijn preek 
met het wijzen op de houding van Petrus als hij de 
sleutels in ontvangst neemt: geknield en nederig. Zo 
moet de kerk zich ook manifesteren in de wereld: 
met nederigheid. 

Pastoor Mauricio: “Jezus vraag in het evangelie 
eerst: ‘Wie zeggen de ménsen dat ik ben’. Dit is 
synodaliteit, naar elkaar luisteren; het gaat om de 
gemeenschap. De tweede vraag is: ‘Wie zeg jij dat ik 
ben?’ We worden persoonlijk aangesproken, om ons 
bewust te maken van ons Godsbeeld. Dankzij de 
anderen ontdekken wij onze eigen identiteit. De 
houding van Petrus heeft ervoor gezorgd dat de kerk 
nog steeds bestaat: nederigheid. 

Samenvatting van de preek ‘Hoogmoed komt voor 
de val’. Hoogmoed is een menselijke conditie. Trots 

kán leiden tot verbetering van jezelf en groei: ik wil 
beter zijn. Maar trots in de zin van hoogmoed is een 
slechte raadgever, die ertoe leidt dat wij rare dingen 
gaan doen. Wij vergeten dan onze beperkingen en 
onze zwakheid, onze kwetsbaarheid. En wij gaan 
geloven dat wij de wijsheid en macht van God 
bezitten. Zoals het verhaal in Genesis van Adam en 
Eva in het paradijs: ze wilden als God zijn, maar 
ontdekten dat zij naakt waren, ze ontdekten dat ze 
mensen zijn. 

Wat voor relatie hebben wij met God? Erkennen wij 
dat wij kwetsbaar zijn of willen wij altijd gelijk 
hebben en lijden wij onder perfectionisme? Als dat 
laatste de houding was geweest van Petrus, zouden 
wij hier vanmorgen niet hebben gezeten. Nederig-
heid, openstaan voor God en erkennen dat we 
fouten maken, dat moet onze houding zijn. Wij 
hebben de kracht om elkaar te vergeven. Uitingen 
van hoogmoed in het verleden zijn het nationaal 
socialisme van Hitler en het marxisme; zij kwamen 
ten val. Maar de kerk bestaat nog dankzij 
nederigheid. In de tweede lezing zegt Paulus zegt 
niet: ‘Ik bén de bisschop, de pastoor, de vrijwilliger, 
ik heb de macht.’ Hij zegt: ‘Ik ben de dienaar van 
jullie allemaal.’ Het gaat niet om ons, het gaat om 
Hem. 

Wij zijn geen goden, maar mensen. De grootste fout 
van een beheerder/bestuurder is om te denken dat 
hij de eigenaar is. Wanneer hij dat gaat denken 
begint hij verkeerde beslissingen te nemen en kan hij 
niet meer slapen. De wereld van economie, politiek 
en religie zou er heel anders uit zien als de 
bestuurders beseffen dat zij slechts eenvoudige 
beheerders zijn, die ten dienste staan van de 
gemeenschap. 

Laten wij ons niet laten verblinden door ons succes 
en toegeven aan de verleiding om ons superieur te 
voelen. Als ik getuige mag zijn bij een huwelijk geef 
ik het echtpaar twee woorden cadeau: liefde en 
vergeving. Liefde omdat zij alles kan. En vergeving 
omdat wij allemaal fouten maken. Besef dat je bent 
getrouwd met een mens die fouten maakt. Wij 
moeten barmhartig zijn, allereerst naar onszelf maar 
ook naar de ander. De kerk moet nederig zijn, 
knielend en blijft zo tot op de dag van vandaag de 
kerk van Petrus. Iedereen is van harte welkom. Een 
kerk is net als een moeder, die niet alles weet, maar 
meeloopt met liefde. Laten we zijn als Petrus, 
nederig, dan beginnen we met het verbeteren van 
ons leven. “Hoogmoed komt voor de val”. 

Aan het eind van de viering vertelt pastoor Mauricio 
hoe het nu met hem gaat: hij loopt met een open 
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wond en een drain, totdat de artsen duidelijkheid 
hebben over wat er met hem aan de hand is. Pas dan 
volgt een vierde operatie. Hij wil blijven werken, 
maar moet wel telkens weer leren luisteren naar zijn 
lichaam en dat is moeilijk, want hij wil zo graag 
werken. In november gaat hij naar Colombia, op 
familiebezoek. Zijn moeder hoopt dat hij daar zal 
blijven, maar pastoor Mauricio komt zeker terug: hij 
heeft het hier heel goed naar zijn zin! 

Na afloop van de viering blijft hij gezellig 
koffiedrinken en maakt kennis met vele 
parochianen. Wij mogen dankbaar zijn voor deze 
pastoor! 

Rita van Doesum-Karsten 

Vlegeldag Bennekom 23 augustus 2023 
Het weer was schitterend deze dag en eigenlijk is het 
de laatste jaren steeds zo, een vrolijke start staat 
niets meer in de weg. 

Vlegeldag geeft een bijzonder tintje aan de 
Heideweek, en velen komen dan ook Bennekom 
bezoeken. De organisatie, onder leiding van onze 
Peter, had het weer prima voor elkaar en ook onze 
MVR liet zich niet onbetuigd. 

De Vlegeldagwerkgroep had er weer veel werk van 
gemaakt om een feestelijk kerkplein te maken. 
Janneke en Riet waren druk bezig met het klaar 
zetten van de kleding voor de verkoop. Zaterdag er 
vóór was er al een verkoop geweest, dus de kop was 
er af. Ans, Anjo en Marialda waren druk bezig met 
het etaleren van de boeken, een ware klus !!! Truus, 
voor alles inzetbaar, verzorgde o.a. de “kleine 
spulletjes” in de kraam. John, Jos en anderen 
maakten het kerkplein verder klaar met tenten, 
zitjes, parasols etc. 

 

Het was een drukte van belang, maar in een prima 
sfeer, iedereen had er zin in. Door heel de dag waren 
er groepjes vrijwilligers ingedeeld die achter de 
kramen stonden voor de verkoop. Koffie/thee met 
wat lekkers werd gretig afgenomen, was dit jaar een 
groot succes. Ook heel aparte dingen werden er 
verkocht, nl. een mooie dekenkist, muziekversterker, 
een steiger en bij het begin van de dag een fiets. Ook 
konden de mensen de kerk bekijken, kaarsjes waren 
aangestoken en Jos had voor passende muziek 
gezorgd. Velen hebben daar gebruik van gemaakt. 
Xander heeft tussen de middag nog een mooi piano 
concert gegeven, wat erg werd gewaardeerd. 

De Vlegeldag heeft een prachtig bedrag opgeleverd, 
Janneke en Riet met de kleding € 385 en samen met 
de andere activiteiten totaal plm.€ 1200; daar 
mogen we super trots op zijn!!! 

Dit jaar zijn we ook weer zo blij verrast met de hulp 
van vele, vele vrijwilligers die onze werkgroep 
kwamen helpen, met hun inzet is het een groot 
succes geworden, “sterke” mannen hebben ons 
weer geholpen om het kerkplein op te ruimen. Moe, 
maar voldaan gingen we weer huiswaarts. 

Een hartelijke groet van de Vlegelwerkgroep “De 
Vlegels”: Janneke, Anneke, Marialda, John, Jos en 

Ria, Anjo en Ans, Truus en Pieter Boers 
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MVR  ESTAFETTE 

 

MVR-estafette: Gertrud van Uhm-Hoedt 
In de MVR-estafette komt elke keer een ander lid van 
onze geloofsgemeenschap MVR aan het woord. Via 
de estafette kunnen mensen binnen onze 
geloofsgemeenschap elkaar beter leren kennen. 
Degene die aan de beurt is geweest geeft het stokje 
door aan een ander lid. 

 

Naam: Gertrud van Uhm-Hoedt 

Leeftijd: 68 jaar 

Geboren te: Emmerich/Duitsland 

Verliefd, verloofd, getrouwd: Verliefd was ik vaak als 
jong meisje, maar serieus verliefd, verloofd en 
getrouwd met Wil van Uhm. Wil kwam uit 
´s Heerenberg, neef van oud generaal van Uhm. De 
naam van Uhm kwam mij ooit bij een sollicitatie goed 
van pas. Wil werkte in Renkum bij van Gelder Papier, 
ook Norske Skog en Parenco genoemd. Ik werkte in 
Emmerich op een kleuterschool, die ikzelf als kind 
bezocht had. We woonden in Emmerich tot na de 
geboorte van onze oudste dochter Daniëla. Ik stopte 
met mijn werk en we verhuisden naar Renkum. 
Carolien werd geboren en onze zoon Dominic als 3e 
kind. Wil zorgde voor het inkomen en ik voor de 
kinderen en het huishouden en ik was graag bezig 
met het leren van de Nederlandse taal, opbouwen 
van sociale contacten via b.v.  het consultatiebureau, 
buren, kerk, zwemmen en lesgeven bij de 
reddingsbrigade en EHBO lessen volgen. Toen onze 

jongste naar de basisschool ging begon ik met mijn 
werk bij onze buurtvereniging in de Fluitersmaat op 
de peuterspeelzaal en later breidde ik mijn werk uit 
bij Welstede, nu Malkander, in Ede als pedagogisch 
medewerkster. Gelukkig had ik vast werk toen mijn 
man plotseling op 47jarige leeftijd overleed. Voor mij 
en de kinderen begon een moeilijke tijd. Een klein 
half jaartje later brandde ons huis volledig uit en 
moesten we helemaal opnieuw beginnen. Gelukkig 
kregen we veel hulp. In mijn dagboek staat tot in 
details beschreven wat ik voelde, dacht, deed en 
welke wegen ik insloeg. Te uitgebreid om hier op in 
te gaan .... wie weet geef ik ooit nog een boek uit. 
Een bijzonder leerproces in zijn geheel en hoe fijn het 
is als je hobby’s hebt, zoals koken, zingen, bakken, 
sporten, dansen, vrijwilligerswerk doen en 
wandelen. 

Opleiding: 4 jaar basisschool, meisjesgymnasium en 
opleiding sociaal pedagogiek. 

Huidige beroep: Met pensioen, maar ben nog 2 
dagdelen in de kinderdagopvang bezig. Dat komt 
door een reorganisatie bij Welstede in 2013. Ik kreeg 
ontslag en zocht naar een zinvolle invulling van mijn 
gedwongen vrije tijd. De Zonnebloem kwam op mijn 
pad, uiteenlopende baantjes via UVW en gastvrouw 
bij de Broekakker en uiteindelijk kreeg ik meer rust 
in mijn leven. Met mijn huidige partner Gerrie, ook 
weduwnaar, woon ik al een tijd in Bennekom. We 
hebben 6 kleinkinderen tussen de 3 en 20 jaar en hun 
ouders zijn prachtige stabiele mensen geworden. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Ik voel me zeker betrokken. Het is 
fijn om bij een gemeenschap te horen door b.v. de 
kerk te poetsen en voor de koffie te zorgen na de 
dienst. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Tijdens de basisschooltijd van mijn 
kinderen op de Vita Vera school in Renkum hielp ik 
met kindernevendiensten mee o.l.v. Toos Jurrius en 
voorbereiding op de eerste communie in samen-
werking met school. Ik ben streng katholiek 
opgevoed. Als kinderen logeerden we geregeld bij de 
pastoor en zijn huishoudster, tante Annie. Mijn 
vader was actief binnen het kerkbestuur en we 
gingen vanzelfsprekend elke zondag naar de kerk. 
We woonden naast de Liebfrauenkirche. De kerk-
klokken waren onze wekkers op zondag, er was hoe 
dan ook geen ontkomen aan een kerkdienst. Immers 
luidden de klokken toen 3 keer op een zondag-
ochtend en de kerk was altijd goed gevuld met 
bezoekers. 
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Ik ben me tijdens mijn studie en als jonge vrouw 
bewuster bezig gaan houden met de betekenis van 
geloof voor mij. Eerlijkheid, medeleven tonen en 
ontvangen en respect voor verschillende manieren 
van doen en laten. Wat doe je als de pastoor, waar 
je als kind mag logeren, weigert je huwelijk in te 
zegenen, omdat ik niet wilde biechten dat ik 
samenwoonde voor het huwelijk? Zijn onder-
geschikte, onze kapelaan, had er beslist geen moeite 
mee en Wil en ik mochten in de kerk trouwen. Beide 
mannen hoorden toch bij dezelfde club maar 
handelden verschillend. Jaren later hoorde ik dat de 
pastoor ziek was en de kapelaan uitgetreden was. De 
kerk was nu voor mij geen kinderlijk vanzelf-
sprekende plek meer. 

Er gebeurde veel, zoals in het echte leven. Fijn als 
mensen naast en met je lopen, engelen gestuurd 
door God? Leven na de dood is een troostende 
gedachte voor de levenden .... moeilijk als je de as 
van je man uitstrooit en de regen laat alles 
verdwijnen in de aarde... Gelukkig hoef ik dit 
mysterie niet op te lossen ... geloven is niet weten ... 
vertrouwen op .... niet kunnen bevatten. Graag 

luister ik naar een overweging na het evangelie in de 
kerkdienst en neem tips of gedachten mee naar huis. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Ik ben praktisch bezig door de zaaltjes 
en kerk schoon te maken, koffiegroep en als 
wijkcontactpersoon. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Als ik helemaal stop met werken lijkt 
het me leuk om te gaan zingen in een koor en lid van 
het Vrouwengilde te worden. Ik hoor dat het er 
gezellig aan toe gaat. 

Mooie MVR-herinnering: Els Wouters heeft mij 
ingewerkt bij de koffiegroep en ik mocht tussen Jan 
en Els zitten in de kerk. Ik voelde me zeer welkom in 
een nieuwe kerkgemeenschap. 

Verder actief met: oppassen en vrijwilligerswerk. 

Stokje gaat door naar: Gonja Hikspoors 

Want: Ik ben benieuwd naar haar verhaal. 

 
 
 

INTERVIEW  

 

Interview Piet Muilwijk 
Mens zijn voor andere mensen 

 

Bij binnenkomst in het huis van Piet en Leni in 
Wageningen, valt meteen op dat hier mensen wonen 
die het ‘zoveel mogelijk hergebruik’ tot een 
levensmotto hebben verheven. Het huis ademt 
gezelligheid, overal zijn spulletjes en aandenkens, de 
TV is klein en min of meer weggestopt achter een 

schilderijtje. Het huis ademt ook respect voor alles 
wat er is. Aan het huis is te zien dat Piet en Leni dicht 
bij de natuur staan en zuinig zijn op de dingen die er 
zijn. 

Als dank voor het interview geven wij Piet alvast een 
emmertje pruimen. Piet en Leni zijn er blij mee. Leni 
trekt zich daarna terug in haar atelier om te gaan 
pottenbakken. Piet besteedt in voorjaar en zomer 
veel tijd aan de moestuin tussen de Grintweg en de 
Bennekomseweg. Daarnaast klust hij veel. Zoals zes 
weken geleden toen bleek dat de inbouwoven het 
niet meer deed; het brood werd niet bruin! Via 
Marktplaats had hij snel een nieuwere inbouwoven 
gevonden, maar toen hij die had, bleek dat het 
stopcontact in het keukenkastje verzet moest 
worden. Echt een klusje voor Piet. Het huis waar zij 
wonen is een klushuis met een fraaie bloementuin, 
die Leni onderhoudt. Toen ze het huis destijds 
kochten stond het al meer dan 2 jaar te koop. De 
eigenaar was een heel handige klusser bij anderen, 
maar niet in zijn eigen huis; er was veel achterstallig 
onderhoud. Toch waren Leni en Piet gelijk verkocht 
toen ze er gingen kijken op een bezichtigingsdag, ze 
kochten het huis. Een periode van opknappen brak 
aan: vloer eruit, isoleren, vloer er weer erin, etc.. 
Piet: ‘die kast daar in de hoek is de laatste grote klus’. 
Naast tuinieren en klussen zijn er de kerk en het 
gezin. ‘Leni en de kinderen zijn het belangrijkste en 
daarnaast wat ik doe voor de kerk; de vieringen. Daar 
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zit een heleboel denkenergie in voordat je een 
viering rond hebt. Dat klussen en de tuin is een soort 
recreatie.’ 

Piet is geboren in Oud Beijerland in een hervormd 
gezin. ‘Mijn vader kwam uit de zeer orthodoxe hoek, 
zoals hier aan de Van Uvenweg, de gereformeerde 
gemeente. Mijn moeder was synodaal gerefor-
meerd, zoals de Brinkstraatkerk in Bennekom. Daar 
werd na hun trouwen schande van gesproken. Ze 
zijn, gelukkig voor mij, daarna allebei naar de 
hervormde kerk overgestapt’. Beide ouders waren 
zeer actief in de kerk. ‘Zolang als ik mijn vader ken 
was hij ouderling en later ook scriba. Mijn moeder 
was actief bij de hervormde vrouwenvereniging.’ 

Piet is de oudste in een gezin van zes, waarvan drie 
er al niet meer zijn. Zijn vader zat in het onderwijs. 
Elke keer als zijn vader een diploma erbij had, 
verhuisden zij. Eerst naar Gorkum, toen naar 
Voorburg en tot slot naar Bussum waar zijn vader 
leraar wiskunde werd aan het lyceum. 

Na zijn middelbare school ging Piet natuur- en 
wiskunde studeren aan de VU in Amsterdam, omdat 
dit de vakken waren waar hij het beste in was, maar 
ook omdat je bij wiskunde veel leuke probleempjes 
hebt om op te lossen. De studietijd was een vrij 
eenzame periode. Piet reisde dagelijks op en neer 
want hij mocht niet op kamers, en hij was daarom 
ook geen lid van een studentenvereniging. Het 
studentenleven is volledig aan hem voorbijgegaan. 
In die tijd leerde hij Leni kennen in Bussum. Leni zat 
bij de gereformeerde jongerengroep en Piet bij de 
hervormde. De hervormde jongerengroep draaide 
slecht, daarom had hij de gereformeerde groep 
uitgenodigd. Vanaf die tijd zijn zij samen op weg. 

Lesgeven was niet zijn ambitie, maar hij werd toch 
leraar. ‘Ik heb altijd gezegd, met mijn vader in het 
vizier: ik word geen kinderbeul, dus geen leraar. Toch 
heb ik op een gegeven moment als bijverdienste 
bijles gegeven en mijn didactische kwaliteiten bleken 
goed. Toen heb ik tijdens mijn studie mijn onderwijs-
bevoegdheid gehaald, omdat dit ná de studie een 
vreselijke klus is. En dus ik ben toch leraar geworden. 
Iets anders doen met natuur- en wiskunde zat er niet 
in. En ik was niet goed genoeg om te promoveren.’ 

Na zijn studie heeft Piet eerst drie jaar voor de klas 
gestaan en toen vertrok hij in 1971 met Leni en hun 
oudste kind naar Congo. Piet vindt dat je de 
capaciteiten die je hebt, moet benutten en inzetten. 
Hij was leraar natuur- en wiskunde en er was een 
tekort aan leraren in Afrika. Hij kon min of meer 
direct aan de slag in Congo. Dat was een leerzame 
periode. Hij kwam op een internaat terecht met 

meer dan 300 leerlingen op een afgelegen plek. De 
dichtstbijzijnde stad was op 50 km afstand. Ze waren 
er op zichzelf aangewezen. De voertaal was Frans en 
een tuinman verbouwde de groente. Een andere 
Nederlander zorgde voor het onderhoudsschema 
voor o.a. de generator, de waterpomp en de auto’s 
van de school. Hun tweede kind, Cor, werd in Congo 
geboren. Piet heeft er geelzucht opgelopen, 
waarschijnlijk door besmetting met een vuile naald 
voor een choleraprik. In 1975 gingen Piet en Leni met 
hun gezin weer terug naar Nederland. In Congo werd 
president Mobutu lastig en bovendien moest hun 
oudste kind, Katrien, naar de basisschool. Zijn vader 
had een baan voor Piet geregeld in Stadskanaal: 
leraar natuurkunde aan de middelbare school aldaar. 
Zelf zoeken was geen optie, omdat de post er 
maanden over deed vanuit Congo. Het gezin 
verhuisde na een tijdje naar Gasseltenijveensche-
mond, naar een arbeidershuisje met wijds uitzicht en 
2000 m2 grond. Zij hadden een eigen moestuin bij 
huis. Zij woonden daar, met onderbreking van 1 jaar 
Burkino Fasso, tot 2008. Piet was toen al 3 jaar met 
pensioen. Ze verhuisden naar Wageningen ‘omdat 
onze jongste dochter Marieke hier woont. In die tijd 
woonde de oudste in Erlangen, Duitsland, en Cor 
woonde in Gouda. Hier zit je mooi centraal.’ Eerst 
woonden ze in een huurhuis aan de Jagerskamp en 
daarna kochten zij het huis waar ze nu wonen. 

Wat je momenteel doet is dus vooral de moestuin, 
klussen, …. Ja, de moestuin vraagt een heleboel tijd. 
En Leni is druk met de inrichting van de tuin bij de 
kerk. Soms nemen we een dag vrij. Om inspiratie op 
te doen voor de kerktuin wilde Leni laatst naar de 
Hof van Lof, dat is de kloostertuin van de 
Franciscanen in Megen. Die tuin is af en toe open op 
zaterdagmiddag. Via de Tuinen van Appeltern, waar 
ze soms ook leuke planten hebben, zijn wij naar 
Megen gegaan. Dat was een openbaring. Een stadje 
van niks, met twee kloosters en de oude school, het 
gymnasium, als een klein paleis. Daar bleek Titus 
Brandsma zes jaar op school te zijn geweest. Het is 
nu een soort gemeenschapsgebouw geworden. Er 
hingen foto’s van de studiezaal, met daarop zo’n 70 
jongens op de rug gezien en een broeder die toezicht 
hield. Zo leer je wat van het rijke roomse leven. We 
waren bij het middaggebed van de Clarissen. Ik zag 
tot mijn verbazing op het leesrooster dat ze op 
vrijdag het Coventry gebed bidden, terwijl ze geen 
Coventry gemeenschap zijn. Jan Olimulder heeft dat 
in Wageningen opgezet en door hem ben ik daarbij 
betrokken. 
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Je bent daar in Megen op de oude school van Titus 
Brandsma en daarna bij de Clarissen, wat voor 
gevoel krijg je dan? Bijna een gevoel van 
thuiskomen. Na mijn pensionering, ik heb met veel 
plezier les gegeven, zijn wij vaak in het klooster in 
Zundert geweest, voor een midweek retraite. Mijn 
neef Cor, die net als ik uit een protestants nest 
kwam, werkte daar en via hem kwamen wij daar ook. 

Ik ben wel getriggerd door jouw protestantse 
opvoeding, ben je nog steeds protestants? Mijn 
wortels zijn nog steeds protestants ook al ben ik nu 
zo’n 30 jaar katholiek. De manier van denken 
verandert niet zo snel. Vooral door het verblijf in 
Afrika, zie je de betrekkelijkheid van de kerkelijke 
gewoontes in Nederland. De school in Congo was 
gesticht door mensen uit de Amerikaanse Biblebelt 
in Carolina. Iets als belijdenis doen, vergelijkbaar met 
het vormsel, dat kennen zij niet. Dat is hier voor de 
protestanten anders: eerst belijdenis doen en dan 
mag je bij wijze van spreken meedoen. 
Later zijn we nog één jaar in Burkina geweest. Daar 
zat een dominee uit Kameroen, die had in Kampen 
gestudeerd. Maar een protestantse kerk is er niet in 
Ouagadougou. Dus zijn we een jaar naar de 
katholieke kathedraal aldaar geweest. 

Je bent nog steeds protestant in hart en nieren, wat 
zoek je dan bij de katholieke kerk? Ik ben protestant 
in hart en nieren in mijn manier van denken. Wat ik 
heb meegekregen bij het voorbereiden van een 
viering, is dat het bij mij gaat om de lezing; wat doet 
de tekst met mij. En wat ik geleerd heb in het 
klooster, is gewoon een week of vier ermee rond 
lopen en dan heb je genoeg ideeën om het uit te 
schrijven. Toen wij terugkwamen uit Burkina kon 
Leni niet meer aarden in de hervormde kerk in 
Stadskanaal. Via haar werk had ze contact met alle 
basisscholen en dus ook met de Willibrordschool. 
Paul Verheyen was daar priester en een zeer 
beminnelijk mens. Op enig moment heeft Leni 
besloten om katholiek te worden. Ik zei toen tegen 
de pastoor: ‘als je de naam van de kerk verandert, 
dan word ik ook katholiek. Want Maria ten 
Hemelopneming, dat staat niet in de bijbel’. Maar de 
één bij de hervormden, de ander bij de katholieken 
is niet te doen en een jaar later ben ik ook gevormd. 
Het was niet nodig om gevormd te worden, maar je 
gaat naar de katholieke kerk, dus je doet mee met 
alle gebruiken. Daar in Stadskanaal, was onze 
dochter Marieke lector. Toen ze ging studeren heeft 
Leni dat overgenomen. Op een goeie dag, had Leni 
de bril niet mee, dus ik moest opeens als lector naar 
voren. 

Voor de helderheid, je bent nu katholiek? Ja, 
gevormd katholiek. Sta in het register in Stadskanaal 
ingeschreven. Ik zeg altijd: Ik ben belijdend 
hervormd, en gevormd katholiek. 

Je denkt nog steeds protestants, wat spreekt je dan 
aan in de katholieke kerk? Er is niet zo veel verschil. 
Ik denk dan met name aan Hans Koenen. Zijn manier 
van denken, de Bijbelstudie, die is door alle kerken 
heen. De rust in de vieringen, zeker als je naar het 
klooster gaat, en de rituelen spreken me aan. Ik ben 
al heel lang niet meer in een protestantse dienst 
geweest, maar dat is toch meer doorfietsen, geen 
gezeur. Ja, die rust en de stilte. 

Is het ook zo dat het bij protestanten gaat om het 
woord, terwijl er ook veel andere dingen zijn? Ik ben 
al dertig jaar weg. Bij de protestanten is men nu wel 
Samen op Weg, maar hier in Wageningen heb je nog 
diverse protestantse kerken. Daar is heel veel 
verschil. Ik zou, als het moet, kiezen voor de 
Arboretumkerk, die is nogal vrijzinnig. En daar gaat 
het allang niet meer alleen om de preek. 

Nog even terug naar het klooster, toen je daar was, 
had je het gevoel dat je kloosterling zou kunnen 
zijn? Nee, want dan moeten Leni en ik uit elkaar. 
Daarnaast is er de gehoorzaamheid. Ik ben nu tachtig 
en nu mijn leven omgooien? Als ik alleen zou komen 
te staan en je zou in een soort aanleunwoning bij het 
klooster kunnen zijn, dat lijkt me wel wat. 

Ga je alleen voor bij ons in Bennekom? Nee. Op een 
gegeven moment vertrok er op Walraven iemand die 
daar de katholieke vieringen deed en toen hebben 
Marian en Riet en ik het overgenomen. Toen Riet 
vertrok, heeft Marian gevraagd of Erik Rozeman het 
koppel wilde komen versterken. 
Daarnaast doe ik nog vluchtelingenwerk. Ik ben 
taalmaat van Hussein, een Irakees uit Mosul. Binnen 
Mosul heb je de ruïne van het oude Ninive. Hussein 
is Jezidi en tot mijn stomme verbazing heeft hij ook 
een Bijbel. Net als Hebreeuws en Arabisch is die van 
achteren naar voren geschreven. Hij doet hem open 
bij de ‘laatste’ bladzij, het titelblad, en hij pakt zijn 
telefoon en die vertaalt de zin die daar staat. Dat 
maakt diepe indruk. Want daar staat ‘boek van het 
leven’. Compleet onverwacht. 

Wat heeft het geloof als kind met jou gedaan? Nou, 
je had, zonder dat dit expliciet werd gezegd, de 
verzuiling. “Wij zitten bij de NCRV en wat er buiten 
zit, hoort niet”. Bij mijn grootvader gingen op zondag 
de gordijnen dicht van de winkel, er werd geen 
Sinterklaas gevierd, geen kerstboom. Op enig 
moment, zo rond mijn 17-de, 18-de jaar, dacht ik: nou 
is dat geloven alles aannemen wat meneer Calvijn 
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heeft opgeschreven? Alle dogma’s? Daar heb ik een 
heel groot nee bij gezegd. In die tijd had je de Anti 
Revolutionaire partij, christelijk en sociaal. Dat was 
toch een beetje mijn richting. 

Dus rond je studeren zette je vraagtekens bij de 
dogma’s van Calvijn? Rond mijn achttiende deed ik 
belijdenis. 

En toen kwamen de vragen naar boven? Ik denk dat 
dit al lang speelde, maar dan wordt het acuut. Wat 
doe je? Uiteraard doe je belijdenis. Maar wat houdt 
dit in?  

Je kwam hier in Wageningen en je ging gelijk naar 
de katholiek kerk hier? Ja. Toen wij op de 
Jagerskamp woonden, hadden we al heel gauw 
contact met medekatholieken. Leni zat bij het 
Verrijzeniskoor. Dat gaf ook meteen contact. 

Was de Verrijzeniskerk er toen nog? Nee, die was 
allang weg. Wij zijn hier in 2008 gekomen. In Zundert 
heb ik in het klooster een Zen-cursus gevolgd. Ik 
dacht eerst, dat is niks voor mij, maar ik was een 
week thuis en toen heb ik toch een bankje 
getimmerd. Ik zit daar aan het begin van iedere dag 
te mediteren. In de kerk in Wageningen deed ik 
onder leiding van Pim Melcher iedere vrijdag een 
half uur Zen-meditatie. Pim was ook heel druk met 
doordeweekse vieringen in Wageningen. Hij had een 
keer een te vol rooster en vroeg mij: ‘Piet, kan jij een 
woensdagmorgenviering van mij overnemen?’ 
Kennelijk heeft hij dat aan Jan Olimulder verteld, 
want die vroeg me of ik mee wilde doen met de 
cursus door Andries Govaart en Jan Olimulder, waar 
Marianne Thie ook aan meedeed. Door een 
samenloop van omstandigheden ben ik zo 
parochieel voorganger geworden. 

Dat was in 2008-2009? Nee, dat was denk ik 2012-
2013. Het was in Wageningen met een stuk of zes 
mensen. Je deed met zijn tweeën een viering en op 
enig moment hadden Antoinette van Schaik en ik 
een viering voorbereid waarbij het Johanneskoor zou 
zingen. Een week voor de viering werd er uit Utrecht 
gebeld dat één van de vicarissen zou voorgaan. Dat 
was het eind van de woord- en communievieringen 
in Wageningen. Toen heb ik me aangemeld als 
voorganger in Bennekom. Leni ging toch al liever 
naar Bennekom dan naar Wageningen. Het duurde 
wel een poosje voor ik kon worden ingeroosterd. 

Wat was de reden dat Antoinette en jij daar die 
viering niet mochten doen? Wageningen is 
Eucharistisch centrum en daar mogen geen woord- 
en communievieringen worden gehouden. 

Was dat het moment dat je zei: Wageningen, bekijk 
het maar, ik ga naar Bennekom? Ja, ik kan niet in 
Bennekom voorgaan en kerkelijk toch in 
Wageningen blijven. Nee, wij hebben ons officieel 
laten overschrijven naar Bennekom. 

Maar was er voor jou geen mogelijkheid om voor te 
gaan in Wageningen? Nee. Voorgaan bij uitvaarten, 
daar begin ik niet aan. 

Waarom niet? Ik zit nu al met te weinig tijd en dan 
moet ik me helemaal omschakelen. Je moet altijd 
beschikbaar zijn. Laatst had Antoinette in zes weken 
10 uitvaarten. 

Maar zit er ook niet wat emotioneels achter? Nee, 
het is echt een kwestie van tijd. Het zou wel een 
nieuwe uitdaging zijn. Luisteren, dat kan ik wel. De 
rituelen zijn wel nieuw. Maar op Palmzondag heb ik 
de palmtakjes gezegend. Voor het eerst van mijn 
leven een wijwaterkwast in de hand. En op de 
computer vond ik een mooi gebed. 
Op onze leeftijd word je regelmatig met de dood 
geconfronteerd. Twee zussen en een broer zijn 
overleden; ook al verschillende vrienden en goede 
kennissen. De dood moet je niet wegstoppen. Dat 
merkte ik ook in Congo. Dood en leven zitten dicht 
bij elkaar; dat je voor een overleden kind van een 
werknemer zelf een kist in elkaar timmert. Dus, ja, de 
dood hoort erbij. 
Wij hebben al besloten dat wij bij de zusters in 
Oosterbeek begraven willen worden, die hebben een 
natuurbegraafplaats. Maar niet aan de natte kant; zij 
hebben tussen Papendal en het klooster een vrij 
groot open stuk, naar het noorden loopt het op, naar 
het zuiden zitten wat lage stukken waar het vochtig 
is. 

Denk je veel na over de dood? Nee. Kijk, zonder 
dood is er geen leven. De dood is er voor iedereen. 
Nee, geen idee hoe het gaat met het overlijden. Ik zie 
het wel. Maar je moet in verband met je kinderen 
alle rompslomp niet ver weg schuiven. 

Dat zijn praktische dingen, maar denk je dat er iets 
is na de dood? Geen idee. Ik leef helemaal zonder 
dogma’s. Ik zie het wel. Wat je weleens hoort, dat je 
dan jouw geliefden weer ziet, dat is niet mijn geloof. 

Wat betekent God dan voor je? (stilte…) Moeilijke 
vraag waar ik uitgebreid over heb nagedacht. In de 
loop van mijn leven is het Godsbeeld nogal 
veranderd. Niet meer een God in de hoge hemel. 
God schept de mens naar zijn beeld. In de mensen 
om mij heen ervaar ik soms iets van wat God voor mij 
is. Vanuit Stadskanaal zijn we een keer met een 
groep van de kerk naar de Lioba-zusters geweest, die 
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zitten in Egmond aan Zee vlakbij het Sint 
Adelbertklooster. Ik zei dat er geen engelen op aarde 
zijn, maar daar voelde ik dat wel zo. En bij de 
gesprekken in Zundert ervaar je dat ook: een 
openheid. Dat is voor mij waar ik God ervaar. Daar 
waar liefde en vriendschap is, daar is God. 

Dan zie je God, bijv. in gesprekken met een pater? 
In Zundert ging het niet zozeer om een gesprek met 
een pater. We waren daar vaak voor een 
themaweek. Er is een serie over Meester Eckhart 
geweest. Dan zat je met vijftien tot twintig mensen. 
Voor een deel kende je de deelnemers al drie, vier 
jaar lang. Een veilige omgeving en luisterende 
mensen. Alles wat heel diep zit komt dan boven. Ach, 
wat een tranen zijn er gevloeid. Als iedereen zich zo 
openstelt springt er een vonk over. Het geloven voor 
mij is toch naar het voorbeeld van Jezus: mens zijn 
voor andere mensen. 

Ervaar je God ook als je in de moestuin werkt? Nee, 
in de natuur ervaar ik God niet, ook niet als ik hoog 
in de bergen wandel. Mede door de fysieke 
inspanning kom ik daar heerlijk tot rust. Soms, als 
naar mijn idee mijn hoofd vol met watten zit, dan 
ben ik na het werk in de moestuin helemaal leeg en 
fris en word je op tijd gereset. Dit jaar ook in de 
bergen: zo’n klein bloempje, heel zeldzaam, daar ga 
ik dan op mijn knieën en dan ben ik vol bewondering. 
Ik heb geleerd van mijn ouders, zeker van mijn vader, 
om goed te kijken en dan is er verwondering over de 
ooie dingen. Maar daarin ervaar ik God niet.  
 

Wij hadden het net over de Godservaring. Het klinkt 
of je er behoorlijk rationeel in zit, Piet. Ja, ik denk 
wel dat dat mijn aard is. Zo’n Godservaring is toch 
ook weer iets van ‘dat overkomt je’. Je moet er ook 
voor openstaan. 

En dat gebeurde in Zundert? Ja, in een gesprek kun 
je dat ervaren. En zo af en toe, zoals in Megen, zit je 
daar bij Franciscus met de tekst: ‘de mens is uit aarde 
geboetseerd’, en denk je dat dit de verbondenheid 
met de aarde, met de natuur, benadrukt. Als ik ga 
nadenken over die tekst komt er misschien een 
nieuw aspect in mijn verhouding tot de natuur bij. 

Als protestant ben je met de Bijbel opgevoed, wat 
betekent de Bijbel voor jou? Dat is een verhaal dat 
in de loop van tweeduizend jaar is ontstaan. In die 
tijd hebben de mensen allerlei ideeën over God 
gehad. Het Godsbeeld in de Bijbel verandert haast 
per Bijbelboek. Het verhaal van Abraham die bezoek 
krijgt van God en twee engelen, dat past in die tijd en 
nu niet meer. In eerste instantie heb je bij een viering 
toch de evangelielezing voor je overweging, maar er 

zijn ook teksten, en dan denk ik aan de Psalmen en 
de profeten, die je verder helpen. Ik ben heel blij met 
de trouwbijbel van mijn ouders. Die heb ik boven. In 
de kantlijn staat waar bepaalde aangehaalde teksten 
elders in de Bijbel staan. En als ik dan lees, dan zie ik 
zo de teksten die worden aangehaald. Op Walraven, 
een paar weken terug, een lezing over de discipelen 
van Johannes de Doper die bij Jezus komen. 
Johannes de Doper zit in het gevang, en hij laat 
vragen of Jezus nou de profeet is, en dan citeert 
Jezus een paar stukjes Jesaja, maar hij slaat het 
stukje dat gevangenen worden bevrijd over. Daar 
kom je door de verwijzing achter. Af en toe is er 
gelukkig een tekst waar ik moeite mee heb. Ik heb 
wel gehad dat ik een nacht wakker lig: wat kan ik 
daar nou over vertellen? En dan komt er wel wat. 
Uiteindelijk kom ik toch altijd terug bij het verhaal 
van de schapen en de bokken, en wat je voor de 
minste van mijn dienaren hebt gedaan, heb je voor 
mij gedaan, dat is voor mij op dit moment de kern. 

Zou je zonder Bijbel kunnen? Ja, ik heb het wel in 
mijn hoofd. 

Heb je de Bijbel zo vaak gelezen? Nee, maar er zijn 
teksten die je toch wel je in je hoofd hebt zitten. Als 
ik een paar jaar zonder Bijbel zou zitten, dan maakte 
ik een eigen versie van een bepaalde tekst. Dat doet 
toch iedereen. 

Nog even dat voorganger zijn. Jij bent er toevallig 
ingerold. Ja, gelukkig. 

Waarom? Ik heb behoorlijk geaarzeld. Ik deed die 
cursus, ik heb er zelfs een diploma van gekregen. 
Waarom ga je het doen? Om zelf op te vallen of 
omdat je wat kan betekenen voor de parochie? Als 
je lid bent van een club moet je je er ook voor 
inzetten. In die tijd van aarzeling was er een viering 
en daarin zong de dochter van Matty het lied: ’Wie 
zal ik zenden?’ Toen dacht ik: laat ik maar gewoon ja 
zeggen. Nu ik voorga, ben ik toch wel actiever bezig 
met het geloof. Je moet het onder woorden brengen. 
Anders was het ergens op de achtergrond waar je op 
voort dobbert. 

Heb je destijds geen twijfels gehad, of je het wel zou 
kunnen? Dat bleek denk ik tijdens de cursus wel, dat 
het wel ging. Na de cursus is er geen vervolg 
geweest. Toch zou ik graag van andere voorgangers 
willen horen wat voor mij aandachtspunten zijn, 
waar ik aan moet werken. Soms is het makkelijk om 
jezelf onder de loep te nemen. Ik had twee en halve 
week terug een viering in Walraven en de zondag 
daarop was ik bij Ben in Bennekom, die over dezelfde 
tekst vertelde. Dan denk je: oei, als een dichter het 
vertelt! Uiteindelijk was er niet zoveel verschil in 
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uitleg. Maar goed, ik ben en blijf een amateur, ik mag 
vertellen wat een Bijbelgedeelte voor mij betekent. 
Dat is onze opdracht. Wij mogen eigenlijk geen 
exegese geven, maar wij mogen wel vertellen wat 
een tekst ons doet. 

Als parochiële voorgangers kom je wel eens bij 
elkaar en kan je het daar over hebben? Nee. We 
komen wel bij elkaar, maar dan hebben wij het er 
niet inhoudelijk over. 

Wat zou jij de katholieke kerk toewensen? 
… Er is een lied: ‘de letter maakt dood, de geest 
maakt levend’. Er zijn zoveel regels en wetten. Er is 
nu een beleid in ons bisdom om de letters staande te 
houden. De geest van liefde en openheid, dat zou ik 
wel willen voor de kerk. De kerk is wereldwijd en 

heeft zoveel manieren van geloven. Als je dan de 
studenten die in Wageningen in de kerk komen ziet, 
die zijn ook katholiek en compleet anders dan een 
aantal in Bennekom. Dat is een haast onmogelijke 
opgave: ruimte aan de ene kant en bij elkaar blijven 
aan de andere kant. Maar met een geest die levend 
maakt moet het lukken. En dan zingen we ook ‘maak 
ons daders van uw woord’. Vroeger had ik nooit 
zoveel met Pinksteren. En een paar jaar terug mocht 
ik met Pinksteren een viering doen en dan ga je daar 
over nadenken. Wat inspireert jou? Welke Geest 
geeft richting aan jouw leven? In de geloofs-
gemeenschap in Bennekom krijg ik genoeg inspiratie 
en ik hoop dat het vuur dat er brandt niet van 
hogerhand gedoofd zal worden. 

Hans Wilmink en Rita Karsten 
 

BOEKBESPREKING  

Raak de wonden aan 
over niet zien en toch geloven 
Binnen de pr-werkgroep 
kwam bovenstaand boek ter 
sprake. Pater Koenen had het 
boek destijds aangeraden. Het 
zou geen eenvoudige kost 
zijn, zo werd me te kennen 
gegeven. Omdat ik niet vies 
ben van uitdagingen, ben ik 
het boek gaan lezen. 

Achterflap 
De achterflap meldt de volgende informatie over de 
auteur: “Tomáš Halík (1948) is priester en hoogleraar 
Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit te 
Praag. Hij was onder andere de vertrouweling en 
raadsman van president Havel, de Tsjechische 
aartsbisschop Tomášek en Johannes Paulus II.” Ook 
staat vermeld dat de auteur het verhaal van de 
ongelovige Thomas als uitgangspunt heeft gebruikt 
bij het schrijven van het boek. Met het boek wil de 
auteur de ogen van gelovigen richten op de wonden, 
die van Jezus en die van de wereld. Het boek staat 
vol wijze teksten. Hierna volgen wat voorbeelden. 
Ander perspectief 
“Al jarenlang bestudeer ik met waardering en 
openheid de meest uiteenlopende religies. Ik heb 
door een deel van de wereld gereisd en wat ik heb 
gezien en geleerd, staat mij niet toe vast te houden 
aan de simpele logica van het ‘óf-óf’ (als twee 
mensen een verschillende mening hebben, moet ten 
minste ene van hen zich vergissen). Als iemand 
ergens anders over denkt of spreekt dan ik, weet ik 
dat dit gewoon kan komen doordat hij hiernaar kijkt 

vanuit een ander standpunt, een ander perspectief, 
een andere traditie of een andere ervaring, doordat 
hij zich in een andere ‘taal’ uitdrukt. Ik weet ook dat 
het verschil tussen onze meningen en uitspraken 
noch mijn, noch zijn recht op de waarheid hoeft te 
weerleggen. Evenmin hoeft dit verschil van mening 
zijn of mijn eerlijkheid en oprechtheid ter discussie 
te stellen.” Het lijkt me heerlijk als je op deze manier 
met anderen van gedachten kunt wisselen. 
God gebeurt 
Verderop schrijft de auteur over Tomas in het 
Johannesevangelie en gaat in op goddelijkheid en op 
een mogelijk godsbeeld: “In de evangeliën komen we 
eigenlijk maar één expliciete uitspraak over de 
‘goddelijkheid van Christus’ tegen en wel juist in het 
verhaal over de ontmoeting van de opgestane met 
de ‘ongelovige Tomas’ in de kreet van Tomas: ‘Mijn 
heer! Mijn God!’  
Met de kreet ‘Mijn Heer! Mijn God!’ geeft de apostel 
Tomas ons […] geen metafysische definitie van de 
natuur ven Christus. Misschien lijkt deze kreet van 
vreugde in het Johannesevangelie zelfs wel op de 
manier waarop klassieke Griekse toneelstukken 
omgaan met het woord ‘god’: ‘Het is god als men de 
minnaars herkent!’ Als vrienden elkaar ontmoeten, 
is dat god! Daar gebeurt god!” 
Voorbede 
Tijdens onze vieringen worden altijd wel voorbeden 
uitgesproken. De auteur legt uit hoe we voorbeden 
zouden kunnen beschouwen: “Voorbede is een 
gesprek met God over het lijden van anderen, dat ik 
als mijn eigen lijden ervaar. In dit gesprek – in 
confrontatie met het evangeliewoord en in een stille 
distantie van mijn eigen eendimensionale emoties, 
verlangens en ideeën – leer ik in de geest van een 
kostbaar gebed onderscheid te maken tussen wat 
ikzelf kan veranderen en wat ik niet kan 
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veranderen.” Daarop aanhakend schrijft de auteur 
verderop: “Ik bid of God me de rust geeft om de 
dingen te accepteren die ik niet kan veranderen, de 
moed om dingen te veranderen die ik wel kan 
veranderen en de wijsheid om het een van het ander 
te onderscheiden.” 
Gebed 
Verderop legt de auteur ook uit hoe we betekenis 
zouden kunnen geven aan het uitspreken van 
gebeden: “Een gebed is geen vlucht van onze 
verbeelding naar de hemel en geen ontsnapping 
naar gene zijde, waar onze wensdromen liggen. 
Integendeel, wanneer wij dromerig en passief naar 
de hemel van onze ideeën, projecties, dromen en 
utopieën staren, juist dan richt het gebed onze blik 
altijd weer op aarde.” Uiteindelijk worden we 
uitgenodigd met beide voeten op aarde te blijven 
staan. 
Te zeer leek 
Hierboven geef ik enkele – voor mij – begrijpelijke 
stukken tekst aan. Daarnaast staan er ook veel 

teksten in het boek, die mijn spreekwoordelijke pet 
te boven gaan. De auteur geeft op tal van plaatsen 
zijn interpretaties van Bijbelteksten. Bij het lezen 
daarvan moest ik keer op keer vaststellen dat ik die 
theologische verhandelingen niet kon volgen. Ik heb 
– met andere woorden – moeten toegeven dat ik 
leek was/ben op het terrein van de theologie. Het 
boek lijkt me dan ook meer iets om te lezen in een 
cursus waarbij een theologisch geschoold persoon 
toelichting kan geven op de teksten. 

Arno de Bruin 
 
Titel: Raak de wonden aan. Oorspronkelijke 

titel: Vertrauen und die Kunst der 
Verwandlung 

Auteur: Tomáš Halík. Vertaling door Kees de Wildt 
en Henriëtte de Wildt 

Uitgever: Kokboekencentrum Uitgevers 
ISBN: 978-90-239-5417-0 
NUR: 707 
Aantal pagina’s: 263 
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Katholiek Vrouwengilde 
Beste leden, 
Op maandagavond 11 september hebben wij de 
openingsdienst gehad, daar ging Antoinette van 
Schaik voor. Het was een hele mooie dienst. 
Aansluitend was er de ALV. De notulen zijn 
goedgekeurd en de kascommissie heeft haar 
goedkeuring gegeven. Wij wensen iedereen een 
fantastisch KVG jaar toe. 
Komende gebeurtenissen: 

− 2 oktober lezing oud-Bennekom door Marijke de 
Vos 

− 6 november lezing de Mississippi Blues 
Namens het bestuur 

Inge Wijngaard 

Levensverhaal van Ariana 
een verhaal van een jonge vrouw in El Alto Bolivia 
 
Ariana is een 18-jarige 
tiener, ze komt uit een 
gezin van vader, moeder 
en 3 dochters, maar er is 
een gebrek aan commu-
nicatie tussen de ouders. 
Ariana is de jongste van 
de 3 zussen, zij werd in 
bewusteloze toestand 
slachtoffer van seksueel geweld, verkracht door haar 
neef van vaderszijde. Als gevolg van het misbruik 
werd Ariana zwanger en heeft momenteel een kind 
van 1 jaar en 9 maanden. Het kindje werd vanwege 
verwaarlozing 3 maanden in het ziekenhuis 
opgenomen op de kinder intensive care. 

“In maart 2020 vergezelde ik mijn moeder naar 
Llallagua (een stad in het departement Potosí) om 
hamburgers te verkopen. We logeerden bij mijn 
tante Elsa, die ons een slaapkamer gaf. Op een dag 
ging mijn moeder alleen op pad om te verkopen, 
toen kwam mijn neef de kamer binnen en bood me 
een glas frisdrank aan, daarna herinner ik me niets 
meer. Toen ik wakker werd, besefte ik dat ik 
verkracht was, maar ik zei tegen niemand iets, omdat 
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ik niet goed wist wat er was gebeurd en om geen 
problemen te krijgen met mijn moeder of mijn tante. 
Toen we terugkeerden naar La Paz leefde ik verder 
zonder iets te zeggen, uit angst voor de reactie van 
mijn ouders. Hoewel ik vermoedde dat ik zwanger 
was, hield ik me stil, probeerde ik mezelf pijn te 
doen, ik wilde de baby niet, ik dronk yerba mate (een 
soort kruidenthee), ik stompte in mijn maag, ik deed 
van alles, maar er gebeurde niets tot het moment dat 
de baby werd geboren. Toen dwong mijn vader me 
om te praten en ik vertelde wat er in Llallagua was 
gebeurd. 

Het had geen zin omdat mijn neef ontkende en toen 
we om een vaderschapstest vroegen, verliet hij het 
huis, hij woont nu in Argentinië. Mijn ouders 
geloofden niet wat er gebeurde en ik wilde de baby 
niet, ik voelde afkeer als ik hem zag. Ik heb hem geen 
borstvoeding gegeven, ik heb ook niet voor hem 
gezorgd, ik heb hem lange tijd laten huilen, ik ben 
gestopt met studeren en ik had nergens zin in, ik 
wilde alleen maar doodgaan. 

In november 2022 viel de baby van de trap en rolde 
ongeveer 20 treden naar beneden, stootte zijn hoofd 
en moest worden opgenomen in het ziekenhuis, hij 
lag enkele dagen op de intensive care. Daar voelde ik 
wroeging, maar ik dacht ook dat het beter voor hem 
was om te sterven. 

Op een dag hoorde mijn moeder dat er een instelling 
was die steun verleende aan meisjes die net als ik het 
slachtoffer waren van seksueel geweld, ze maakte 
een afspraak en daarna bezochten we casa Minka, 
een huis van ENDA in El Alto, waar ik werd 
beoordeeld en sinds die dag volg ik therapie, net als 
mijn ouders. 

Ik dank God dat hij mij hier heeft gebracht. Hier 
ontmoette ik de psychologe Diana, ze luisterde naar 
me en hielp me begrijpen dat mijn zoontje niet de 
schuld heeft van wat er met mij is gebeurd, en dat 
het ook niet mijn schuld is. Het gaat beter met mij, 
nu ik weer naar school ga en een opleiding volg om 
een bedrijf te beginnen dat verjaardagstaarten 
maakt.” 

Ariana kreeg sinds 14 februari 2023 psycho-
therapeutische ondersteuning in casa Minka. Naast 
het één keer per week volgen van haar therapieën, 
volgt ze een workshop banketbakken en krijgt ze een 
sociaal-arbeidsopleiding in de werkplaats voor de 
productie van amandelkoekjes. Met deze opleiding 
kan ze straks een kleine eigen onderneming opzetten 
om de kosten van haar en haar zoon te dekken. 

Al vele jaren steunen we als geloofsgemeenschap 
MVR het werk van ENDA in El Alto. Hierdoor hebben 
ook wij een klein beetje bijgedragen aan haar 
levensgeluk en zicht op een betere toekomst voor 
Ariana. 

April 2024 zullen we als MOV in het kader van ‘Het 
Groene Boekje’ een presentatie geven over het werk 
van ENDA, wat we al voor hen hebben kunnen 
betekenen en hoe we hen in de toekomst kunnen 
blijven ondersteunen. 

Nelly Beerepoot-Commandeur 
 

El Jagüel 12 juli 2023 
Aan iedereen die hier interesse in heeft: sinds vorige 
week is verkrijgbaar het boekje dat ik geschreven heb 
over het bijbelboek Job: 

Job, een arme vindt zijn stem 
De tekst hiervan is ontstaan in de maanden van 
september 2018 tot februari 2019, toen ik in 
dagelijkse porties het hele bijbelboek Job gelezen 
heb. Al schrijvend heb ik erover nagedacht. Die 
aantekeningen zijn, min of meer toevallig, aan 
verschillende vrienden onder ogen gekomen. "Je 
moet ze uitgeven," zei een van hen. Dat heb ik 
gedaan. 

Sinds ik in Zuid-Amerika woon ben ik tegen veel 
dingen anders aan gaan kijken. Zo zag ik, al lezend, 
de hoofdpersoon Job eigenlijk vanzelf als een arme, 
zoals er tamelijk dichtbij om me heen veel arme 
mensen wonen. Hij is geen rijke die even arm was en 
nadien weer rijk (zo kun je het verhaal ook lezen); Job 
is arm en wordt niet serieus genomen. Desondanks 
houdt hij zijn mond niet, en dat is eigenlijk heel 
uitzonderlijk. 

Mijn boekje, dat op zichzelf te lezen is, maar 
natuurlijk veel interessanter wordt met het 
bijbelboek Job ernaast, is uitgegeven bij Uitgeverij 
Van Warven uit Kampen. Het is te verkrijgen bij 
bol.com, kan besteld worden in elke boekhandel en 
ook bij de uitgeverij zelf. Het kost € 17,95. 

Marc van der Post 

Sint-Rochus 
Don Tito vertelde over zijn hond Oreja, de stokoude 
hazewindhond, die er vandaag opeens niet meer 
was. Twee weken geleden is hij overleden. 

"Hij lag de laatste tijd altijd binnen, want hij had last 
van de warmte. Het liefst had hij dat ik de ventilator 
voor hem aanzette. Hij duwde dan net zolang met 
z'n kop tegen 't apparaat tot ik de knop indrukte. 
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Om half een in de middag die dag strompelde hij 
naar buiten, want hij kon eigenlijk niet meer lopen. 
'Ga maar naar je hok', zei ik, en dat deed hij. Een 
kwartier later ging ik even kijken, en toen was hij 
dood." 

"Ik heb voor hem gebeden," ging don Tito verder, 
"tot – hoe heet ie ook alweer?" 

"Tot God," antwoordde ik enigszins verbouwe-
reerd, "God is de Schepper van alle schepselen." 

"Ja, da's waar," zei don Tito beleefd, maar dacht 
toch nog even verder na, tot hij de naam gevonden 
had: "San Roque, die zorgt voor de honden, is het 
niet? Ik heb hem gevraagd of hij Oreja uit z'n lijden 

kon verlossen. De nacht tevoren had hij liggen 
janken van de pijn." 

Het politheïsme heeft iets heel kies en zorgvuldigs: 
er is geen alleenheerser die over iedereen – 
ongeacht wie hij of zij is – regeert, oordeelt en z'n 
zegen uitstort. Nee, iedereen mag rekenen op 
aandacht-op-maat, op iemand die er speciaal voor 
hem of haar is. Oreja was door don Tito onder de 
zorg van Sint-Rochus gesteld, de heilige die aan de 
pest leed en wiens wonden gelikt werden door een 
hond, die hem ook voedsel bracht. Nu, als heilige, 
zorgt hij op zijn beurt voor de honden. Wie zou dat 
beter kunnen dan hij? 

Marc van der Post 
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 _____________ MARIA V IRGO REGINA INFORMATIE ______________  

 
 
 
 
 

Parochie Titus Brandsma 
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK 
en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie. 
Voor informatie over de Titus Brandsma parochie 
zie de website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl. 
Maria Virgo Regina kerk 
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom 
internet: www.rkkerkbennekom.nl 
e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl 
Locatieraad 

− Peter Wijngaard (voorzitter), tel. 
0318 417 670, peter.wijngaard@xs4all.nl 

− Theo Jetten (secretaris), tel. 0318 784 287, 
locatieraad@rkkerkbennekom.nl 

− Gerard Bolscher (gebouwen/terreinbeheer en 
financiën), tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

− Marianne Thie (liturgie), tel. 0318 414 558, 
majthie-koomen@hotmail.com 

Pastoraatsgroep 

− Gilles Ampt (voorzitter), tel. 0317 412 288, 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl 

− Hermine Wilmink (diaconie), hermine@planet.nl 

− Pieter Boers, tel. 0318 847 568, 
pietboers@upcmail.nl 

− José van der Meulen, tel. 0318 430 455 

− Rita van Doesum-Karsten (secretaris), tel. 0318 
418 025, ritakarsten@chello.nl 

Commissie van financiën en beheer 

− Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Technische Dienst 
Herman van den Akker, tel. 0318 220 720 
Ledenadministratie 
Klaas van der Meulen, tel. 0318 430 455 
p.a. Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom, 
ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl 
Parochiewacht 
ma t/m vr 10.30-11.30 uur, Torenzaal, tel. 0318 414 
896; daarbuiten informatie via antwoordapparaat. 
Kostercontactpersoon 
Ria Roelofs, Bovenweg 12, 6721HW Bennekom, tel. 
0636 304 946, koster@rkkerkbennekom.nl 
Contactpersoon uitvaart en begrafenis 
Marian Bolscher, tel. 0651 651 736 

Contactpersoon dopen 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Wijkvertegenwoordiging 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Caritas 
Huub Oude Vrielink, tel. 0318 413 735 
Contact Raad van Kerken 
Hans Westendorp, tel. 0318 418 465 
Agenda torenzaal en parochiezaal 
Ton Gommers-Smits, tel. 0318 414 374, 
tgommers@xs4all.nl 
Reservering van de kerk 
Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 
Koren 

− Gemengd Koor: Piet Boers, tel. 0318 847 568 

− ARSIS: Peter Wijngaard, tel. 0318 417 670 

− Kinderkoor: Matty Huls, matty@living-voice.nl 

− Laudenkoor: Truus Appelman-Komen, tel. 0318 
414 943 

− Kleinkoor: Truus Appelman-Komen, tel. 0318 
414 943 

Werkgroep gezinsvieringen 
gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl 
Werkgroep 1e communie 
Christianne Marcelis-van Acker, tel. 0318 418 347 
Werkgroep jongerencatechese 
vacant 
On the Road (jongergroep) 
ontheroad@rkkerkbennekom.nl 
Basisschool St. Alexander 
Acacialaan 32a, tel. 0318 430 340 
www.alexanderschool-skovv.nl/ 
Katholiek Vrouwen Gilde 
Inge Wijngaard, tel. 0318 417 670 
Redactie Nieuwsbrief, NieuwSBlad en TitusBreed 
Jos Jansen, redactie@rkkerkbennekom.nl. 
Webmaster, webmaster@rkkerkbennekom.nl 
Henny de Nijs, tel. 0629 328 212 
P.R.Groep 
Hans Wilmink, 0318 413 049, 
PRgroep@rkkerkbennekom.nl 
Rijdienst 
coördinator Ad Meijs, rijdienst@rkkerkbennekom.nl 
tel. 0318 418 273 
Vereniging Maria Virgo Regina 
secretaris: Laurens Beerepoot, tel. 0317 423 570 

secr.verenigingmvr@gmail.com 
website: www.verenigingmvr.nl 
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mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:hermine@planet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:ritakarsten@chello.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl
mailto:koster@rkkerkbennekom.nl
mailto:tgommers@xs4all.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:matty@living-voice.nl
mailto:gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:PRgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
mailto:secr.verenigingmvr@gmail.com
http://www.verenigingmvr.nl/
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Ik heb een vraag … 
 

 
Hebt u hulp nodig? Of hebt u een vraag of verzoek? 
Dan kunt u dat via dit formulier duidelijk maken.  
Wij, de MVR geloofsgemeenschap Bennekom, willen er graag voor u 
zijn! 
 
U kunt hieronder aangeven waarover uw vraag gaat. Wilt u tevens uw naam en 
contactgegevens invullen? Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 
Natuurlijk wordt uw vraag vertrouwelijk behandeld. 

Hoe kunt u uw vraag inleveren? 

• in de Caritas-brievenbus (in de hal naar de Torenzaal). Dit kan als de 
parochiewacht aanwezig is (op weekdagen van 10:30 – 11:30 uur) en op 
zondagen rondom de vieringen; 

• per post sturen naar de Pastoraatsgroep, (Heelsumseweg 1, 6721GP 
Bennekom) of digitaal (e-mail: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl); 

• deze kaart digitaal invullen op de website van onze kerk: 
https://www.rkkerkbennekom.nl/ 

  

Mijn (voor)naam is: …………………………………………………………………………………. 
Ik ben te bereiken: 

 via telefoonnummer .............................................................................  

 en / of e-mail adres ..............................................................................  

Ik heb een vraag over : 
 

 vervoer naar de kerk 

 hulp bij nood (persoonlijk of iemand anders) door Caritas 

 uitreiken van de communie thuis 

 bezoek of gesprek bij mij thuis 

 iets anders, namelijk .  ……………………………………………………………………… 
 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
https://www.rkkerkbennekom.nl/
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onze Adverteerders 
 
De uitgave van het NieuwSblad wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders. 
In de digitale uitgave van ons NieuwSBlad www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/ staan 
aanklikbare links naar hun website. 
 
Hieronder de sites van de adverteerders: 
 

Jillis Baggerman makelaardij Bril 2000 

Weerklank uitvaarten Smit & Moormann, notariaat 

Kardoen Bennekom Bouwbedrijf Van Grootheest 

Barneveld Schuurman Makelaars Albert Heijn Bennekom 

DA-drogist Jonker Bennekom Wijnhuis Bennekom 

Van den Top rijopleidingen Roelofs - Technisch Maatwerk 

De bloemenmand 2Wielercentrum Bennekom 

Den Engelsen bloemen /planten en diervoeding Herinneringshuys 't Hoge Heem 

PLUS Edwin en Astrid Holtrop Van Wonderen - shoes and stuff 

Kapsalon Everline Kapsalon Marage 

Henri’s Stekje Geels woonwarenhuis 

Hartman tweewielers Newyorkpizza 

Auto van de Weerd Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank 

Installatiebedrijf Van Ginkel Diergaardeadvies-Bennekom 

No48 Eijgenraam mannenmode Raak Nederland - Bennekom 

Hoveniersbedrijf Hans Rozeboom Kasteel Hoekelum 

Schildersbedrijf van Reemst Woonstudio Bennekom 

De Ruiter Uitvaartzorg Garage Bennekom autobedrijf 

Bloembinderij Lindhout haroboomwerk - bennekom 

Sa Lolla Ristorante -  Wageningen Mitra Bennekom 

Monuta Hofrust De Goudreinet - Bennekom 

lunchroom "de Beken" Renkum  

 
 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
http://www.jillisbaggerman.nl/
http://www.bril2000bennekom.nl/
http://www.weerklankuitvaarten.nl/
file:///C:/Users/Baks/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BE595L8P/2021%20link%20-%20adverteerders.docx
http://www.kardoen.nl/
http://grootheest.nl/
http://www.barneveld-schuurman.nl/
https://www.ah.nl/winkel/8615
https://www.openingstijden.nl/DA-Drogist/Bennekom/Dorpsstraat-29/
https://wijnhuisbennekom-shop.nl/
http://www.toples.nl/
http://www.roelofsede.nl/
http://www.fleurop.nl/bloemist/gelderland/bennekom/westendorp-j-d-m-.html
https://www.2wielercentrumbennekom.nl/
http://www.dierenwinkel-in.nl/bennekom/engelsen-dierenspeciaalzaak-den
http://herinneringshuysthogeheem.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/bennekom_plus-edwin-en-astrid-holtrop_896
http://www.shoesenstuff.nl/
http://www.everlinecareforhair.nl/
http://www.kapsalonmarage.nl/
https://www.bloemenwinkels.nl/gelderland/bennekom/henri-s-stekje/
https://www.geelswoonwarenhuis.nl/home.php
http://www.hartmantweewielers.nl/
https://www.newyorkpizza.nl/
http://www.van-de-weerd.nl/
http://www.zandschulp.nl/
http://www.ginkel.nu/
http://www.diergaardeadvies.nl/
http://www.eijgenraammannenmode.nl/
http://www.raaknederland.nl/
http://tuincentrumhansrozeboom.nl/
https://www.kasteelhoekelum.nl/
http://www.vanreemst.net/
https://woonstudiobennekom.nl/
http://www.deruiteruitvaartzorg.nl/
http://bennekom.adautobedrijf.nl/
http://www.bloembinderijlindhout.nl/
http://www.haroboomwerk.nl/
http://salolla.nl/
https://www.mitra.nl/winkels/mitra-bennekom-van-oostenbrugge-oude-kerkplein
https://www.monuta.nl/vestiging/hofrust/
https://www.zupermar.com/NL/Bennekom/100248504787781/Goudreinet-Bennekom
https://debeken.com/

