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Bijna was deze bijdrage er niet geweest. Soms heb 
je dat, dat er teveel dingen tegelijk spelen en er 
van alles gaande is, dat je dingen gaat vergeten. 
Gelukkig kwam er een reminder ;-)  
Maar best wel toe aan even niets hoeven!  

Terwijl ik dit schrijf is het de ‘langste’ dag alweer. 
Het is officieel zomer, één van de vier seizoenen. 

Zo uitgekeken naar dat lekkere weer(de pollen 
niet meegeteld), want het bleef lang fris en de 
natuur kwam langzaam op stoom. 

Maar inmiddels schijnt de zon volop, zijn de 
temperaturen aangenaam, de natuur staat in al 
zijn pracht, en zijn er vruchten te kust en te keur. 
Lekker buiten vertoeven. Alle ingrediënten voor 
een vrolijk seizoen. Maar dat geldt niet voor 
iedereen, er zijn er ook die deze tijd als het meest 
eenzame moment van het jaar ervaren en waar 
vakantie er niet inzit, door wat voor reden dan 
ook.  

De zomer is de tijd waarin velen op vakantie gaan. 
Veel activiteiten hebben een zomerstop. Het is 
eigenlijk net als met Kerst, een periode waarin het 
lijkt alsof iedereen het heel leuk en gezellig heeft, 

er vol verwachting naar uit kijken, terwijl het voor 
veel mensen juist zwaar is. Dit is ook wel eens 
belangrijk om ons dat te realiseren en er oog voor 
te hebben. 

Waar de een naar uitkijkt, een tijd van vrijheid, 
niks hoeven, even opladen, ruimte maken voor 
andere dingen, er even tussenuit te zijn, ziet de 
ander er tegenop, om deze tijd door te komen en 
te overbruggen tot het normale ritme weer terug 
is. 

Het naar elkaar omkijken blijft ook in deze periode 
nodig! 

Wens een ieder een fijne zomertijd toe of die nu 
uit of thuis is, of beiden! 

Zonnige Groet, Marianne Thie 

 

Ik wens je vandaag reeds 
Een goede vakantie 
Een vakantie die deugd doet 
Een vakantie met tijd voor jezelf 
Maar vooral tijd en aandacht voor 
elkaar. 

Met deugddoende gesprekken 
En deugddoende stiltes 

Met inspirerende ontmoetingen 
En hilarische momenten 

Met samen lachen en huilen 
En bovenal hiervoor dankbaar durven 
zijn. 

(Tomas Bruyland) 
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Parochiewacht: 0318 414 896 
De Mariakapel is van maandag t/m 
vrijdag geopend van 10.30 – 11.30 uur. 
Tijdens deze uren is de parochiewacht 
aanwezig in de Torenzaal van onze kerk. 
(tel. 0318 414 896). Op andere uren kunt 
u indien nodig uw berichten inspreken op 
een antwoordapparaat, dat dagelijks 
wordt beluisterd door de leden van de 
pastoraatsgroep. In noodsituaties, bedie-
ning, handoplegging en ziekenzegen, 
overlijden, kunt u het nummer dat op de 
band staat bellen. 

Opgeven van intenties 
Intenties kunnen het best worden 
gemeld bij de parochiewacht. 

Aandacht voor zieke/eenzame 
medeparochianen 
Onze geloofsgemeenschap wil aandacht 
geven aan parochianen die dit nodig 
hebben. Dit kan alleen als wij op de 
hoogte zijn van het ziek thuis zijn, het 
verblijf in het ziekenhuis, of de opname in 
een revalidatiecentrum, verpleeghuis, of 
hospice. Daarnaast zijn er mensen die 
eenzaam zijn. Zij ontvangen geen bezoek 
van de geloofsgemeenschap terwijl dat 
wel welkom is. Als pastoraatsgroep willen 
wij, samen met de bezoekgroep, graag 
die aandacht geven en een luisterend oor 
zijn voor deze medeparochianen. Mocht 
u twijfelen of het wel bekend is bij de 
pastoraatsgroep dat of uzelf, uw partner 
of een medeparochiaan in uw omgeving 
ziek of alleen is, wilt u ons dit dan laten 
weten? Belt u dan met één van de leden 
van de pastoraatsgroep (namen en 
nummers staan op de laatste pagina van 
het NieuwSBlad) of bel het nummer van 
de parochiewacht; bij geen gehoor kunt 
u, een boodschap inspreken: U wordt dan 
teruggebeld. Ook is het mogelijk om een 
e-mail te sturen naar: pastoraatsgroep 
@rkkerkbennekom.nl. Uw berichten 
worden altijd vertrouwelijk en met de 
grootste zorg behandeld. 

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 

  

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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 _______________ LOCATIEBERICHTEN BENNEKOM _______________  

Vieringen 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 9 juli t/m 24 
september in de MARIA VIRGO REGINA kerk in 
Bennekom. 
Op het prikbord buiten de kerk vindt u een 
Engelstalig vieringenrooster, speciaal voor onze 
buitenlandse gasten. 

Zondag 9 juli, 14de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Parkinson Vereniging 

NL31 INGB 0003 7877 00 

Zondag 16 juli, 15de zondag door het jaar 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kleinkoor 

MVR 
voorganger: Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Project Marc van der Post, Argentinië 

NL30 RABO 0171 2111 11 

Zondag 23 juli, 16de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

cantors 
voorganger: Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas Bennekom 

NL68 RABO 0157 6511 85 

Zondag 30 juli, 17de zondag door het jaar 
Titusviering in Bennekom 
(kinderopvang tijdens de viering) 

11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. cantors 
voorganger: Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: St. Humanitaire Hulp Syrie 

NL33 TRIO 0781 3627 68 

Zondag 6 augustus, 18de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Kleinkoor MVR 
voorganger: Antoinette van Schaik 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Vereniging ME 

NL85 INGB 0004 2869 57 

Zondag 13 augustus, 18de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

cantors 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Zonnebloem, afdeling Bennekom  

NL31 RABO 0166 1590 42 

Zondag 20 augustus, 20ste  zondag door het jaar 
10.00 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas Bennekom 

NL68 RABO 0157 6511 85 

Zondag 27 augustus, 21ste zondag door het jaar 
(kinderopvang tijdens de viering) 
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Feniks 
voorganger: pastoor Mauricio Meneses 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: MIVA 

NL42 INGB 0000 0029 50 

Zondag 3 september, 22ste zondag door het jaar  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Leger des Heils 

NL72 RABO 0707 0701 71 

Zondag 10 september, 23ste zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Piet Muilwijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Manege zonder Drempels, Bennekom 

NL42 RABO 0387 0733 37 

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het 
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-
vieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van 
de persoon en de reden ervoor via een mailtje 
sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl.  

U kunt ook een briefje in het mandje doen vóór de 
viering. De namen die binnenkomen gaan ook naar 
de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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Zondag 17 september, 24ste zondag door het jaar  
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kleinkoor 

MVR 
voorganger: Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Pax Vredesweek 

NL03 TRIO 0390 5150 00 

Zondag 24 september, 25ste zondag door het jaar  
Parochiedag 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

alle koren 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom 

NL76 RABO 0111 7826 51 

De eerste collecte is altijd voor onze 
geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw 
bijdrage hiervoor ook overmaken op NL72 RABO 
0156 2767 20 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, 
graag onder vermelding van ‘locatie MVR 
Bennekom’. De rekeningnummers van de doelen 
voor de tweede collecte zijn achter het collectedoel 
vermeld. 

 

Vieringen elders in de parochie, zie: www. 
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen. 

Maandelijkse Vieringen in Walraven 
Iedere tweede zaterdag van de maand is er om 15.30 
uur een woord en communieviering in de kapel van 
Walraven, Oostbreukelderweg 1. De bewoners van 
Walraven, de Baronie en Machtella worden hiervoor 
uitgenodigd. Informatie over deze vieringen: Marian 
Bolscher, mgbolscher@hotmail.com, 0651 651 736. 

Rijdienst 
Binnen onze geloofsgemeenschap zijn er mensen die 
andere parochianen van en naar de viering in onze 
kerk vervoeren, wanneer dit gewenst is. We zouden 
graag het aantal beschikbare rijders vergroten. Wilt 
u ook wel eens iemand meenemen naar de kerk, 
neem dan contact op met de coördinator van de 
rijdienst, de heer Ad Meijs email: 
rijdienst@rkkerkbennekom.nl. Zit u zelf om vervoer 
verlegen, dan kunt u via hetzelfde emailadres met de 
rijdienst contact opnemen of bellen met Ad Meijs, 
0318 418 273. Er zal dan geprobeerd worden om een 
rijder te zoeken. 

Titusviering in Bennekom op 30 juli om 
11.00 uur, van harte welkom! 
De Titusviering op zondag 30 juli vindt plaats in de 
MVR kerk in Bennekom. De aanvangstijd is 11.00 uur, 
zoals bij iedere Titusviering. Voorganger is pastor 
Roderick Vonhögen, de zang wordt verzorgd door 
cantors en Henkjan Klok bespeelt het orgel. 

Het aantal parkeerplaatsen op het kerkplein is 
beperkt en daarom vooral bedoeld voor mensen die 
slecht ter been zijn. U kunt parkeren op de 
parkeerplaats van de naastgelegen PLUS-
supermarkt. Voor uw fiets is genoeg plaats op het 
kerkplein. 

Er zal voor kinderopvang worden gezorgd en na 
afloop is er volop gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten tijdens de koffie in de nieuwe 
Hummezaal. 

De tweede collecte is bestemd voor de Stichting 
Humanitaire Hulp Syrië. Deze stichting is een 
Nederlandse organisatie en heeft in Noord-Syrië, dat 
nagenoeg onbereikbaar is voor hulp, een regionale 
hulporganisatie opgericht: NEW START. Zij hebben 
goed zicht op wat nodig is, en er is nog steeds heel 
veel nodig! Het meest zijn zij gebaat bij financiële 
middelen, waarmee zij op de lokale markten datgene 
kunnen kopen waar behoefte aan is. Grootscheepse 
transporten van goederen vanuit Nederland worden 
niet toegelaten tot die streek. 

De viering zal ook via de livestream op de HTB 
website te volgen zijn. 

Mededelingen 

Overleden 
- Zaterdag 27 mei 2023 is overleden oud parochiane 

Margareta Jacoba Hoogstede-van Brakel, Greet, 
weduwe van Johan Hoogstede. Ze is 84 jaar 
geworden. Ze heeft tot 2019 gewoond op 
Vogelwikke 12. 

- Dinsdag 13 juni is overleden Engelbertus 
Hendrikus Ketelaars, Bart, weduwnaar van 
Ansfrida Maria Mulder. Hij is 97 jaar geworden. 

- Op zondag 25 juni 2023 is overleden Jacoba 
Christina Mathilda Maria Nooij – Michels, Jaapje, 
echtgenote van Ad Nooij. Ze is 91 jaar geworden. 

Verhuisd 
- Verhuisd Tineke de Bakker naar ONO. 
- Mart Lammers naar Melkweg 2-4, 6707CZ 

Wageningen. 
- Willemien de Groot naar Walraven, huisje 8, Oost 

Breukelderweg 1. 
 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:mgbolscher@hotmail.com
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
https://www.youtube.com/channel/UCepz2Kb5FODYOgFhRTJcm3A
https://www.youtube.com/channel/UCepz2Kb5FODYOgFhRTJcm3A
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Parochiedag 2023 
Op 24 september is er weer de jaarlijkse parochiedag. Staat die al in je agenda? De voorbereidingen voor de 
viering zijn nog maar net gestart op het moment dat ik dit stukje schrijf. Ik kan dus nog maar weinig zeggen. 
Wel is duidelijk dat het een viering wordt waar jong en oud van harte welkom zijn. We zorgen ervoor dat er 
naast liederen en verhalen ook een actieve doe-activiteit onderdeel is van de viering zelf. Dit vanuit de rode 
draad die wij uit de bijbel-lezingen hebben gehaald: “ieder is nodig, ieder is welkom, ons eigen oordeel kan 
in de weg zitten, neem de ruimte voor oordeel/gedrag te herzien.” 

Een vertrouwd element zal zeker niet ontbreken: een gelegenheidskoor met leden van alle koren uit onze 
geloofsgemeenschap. Graag tot ziens op 24 september. 

Mede namens Conny, Matty, Rineke, Gilles, 
Willem van Wingerden 

 

 

  

 _________________ VORMING EN TOERUSTING ________________  

 

 Kerngroep Vorming & Toerusting 
We hebben als Kerngroep Vorming & Toerusting de afgelopen tijd de eerste aanvragen voor 
toerustingscursussen binnengekregen! Die komen van mensen die zich willen verdiepen in hun 
vrijwilligerstaak in de kerk of beter toegerust wilt zijn om de taken uit te voeren. Dat is precies de bedoeling. 
Aanvragers zijn actief binnen werkgroepen en koren. Sommigen aanvragen zijn al heel concrete cursussen; 
andere zijn scholingsvragen, waar nog een cursus bij gezocht moet worden. Wij helpen daar graag bij. 

Een goede start, maar we hopen op meer aanvragen. We leggen de procedure rond de aanvraag daarom 
graag nog een keer uit. Op onze pagina op de website van de kerk staat een aanvraagformulier voor 
Toerustingscursussen; zie: www.rkkerkbennekom.nl/vorming-en-toerusting/. Het formulier kun je ingevuld 
sturen naar kerngroepvt@rkkerkbennekom.nl of je geeft ons een ingevuld papieren formulier. Aanvragen 
worden in onze maandelijkse vergaderingen besproken. We nemen contact met je op wanneer we nog 
vragen hebben. We kijken vervolgens óf en welk deel van de cursus kan worden vergoed en uit welke potje 
de cursus kan worden betaald. Eén van die potten is het Ruud van der Lindenfonds, dat door de Vereniging 
MVR wordt beheerd. Voorwaarde voor uitkering uit dit fonds is wel dat de aanvrager lid is/wordt van de 
vereniging. Zie voor lidmaatschap de website van de Vereniging MVR: 
verenigingmvr.wordpress.com/contact/ 

Naast het verwerken van de aanvragen zijn we als kengroep nog steeds bezig met het zoeken naar een 
brede vormingscursus voor een grotere groep parochianen. Bij brede vorming gaat het om 
geloofsverdieping en brede kennis van kerk en geloofszaken. We hebben een cursus voor ogen 
vergelijkbaar met wat vroeger de dominicanencursus en de pastorale school waren. Als je belangstelling 
denkt te hebben voor onze toekomstige vormingscursus of je wilt met ons meedenken, laat ons dat dan 
weten. 

kerngroepvt@rkkerkbennekom.nl 
Gilles Ampt, namens de pastoraatsgroep 
Ceciel Bruin, namens de Vereniging MVR 
Peter Wijngaard, namens de locatieraad 

 
 

 
 

Kerngroep Vorming & Toerusting 
Gilles Ampt, namens de pastoraatsgroep 
Ceciel Bruin, namens de Vereniging MVR 
Peter Wijngaard, namens de locatieraad 

 

https://www.rkkerkbennekom.nl/vorming-en-toerusting/
mailto:kerngroepvt@rkkerkbennekom.nl
https://verenigingmvr.wordpress.com/contact/
mailto:kerngroepvt@rkkerkbennekom.nl
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Om over na te denken tijdens de vakantie: vrijwilligers gezocht voor de MVR 
Bennekom! 
Gelukkig hebben wij nog een zeer vitale geloofsgemeenschap. Maar uw hulp is nodig om die vitaal te 
houden, want alles wat er gebeurt is vrijwilligerswerk! Kijk eens in onderstaande lijst; hopelijk staat er iets 
tussen dat u aanspreekt. U kunt meteen contact opnemen met de vermelde contactpersoon. Heeft u een 
vacature die in deze lijst moet worden opgenomen of die van de lijst moet worden gehaald? Stuur dan een 
mailtje naar secretariaat@rkkerkbennekom.nl. 

Werkgroep/koor/contactpersoon Gezocht 
Kinderactiviteiten 

Pieter Boers 
pietboers@upcmail.nl 

Jongeren, ouders, opa’s, oma’s voor kinder-activiteiten, 
zoals het aanbieden van crèche bij bepaalde vieringen 

en op termijn de Dreumesviering. 

Werkgroep Gezinsviering 
Voorzitter Matty Huls, 

matty.huls@outlook.com  

Mensen die 4-5x per jaar willen helpen om samen met 
de voorganger een viering in te vullen. 

Projectkoor gezinsvieringen 
Dirigente Matty Huls, 

matty.huls@outlook.com  

Voor wie samen wil zingen; ouders, grootouders, 
jongeren en kinderen …. 

En een pianist! 

Kinderkerk 
Conny v.d. Broek, 

kinderkerk@rkkerkbennekom.nl 

Ouders/opa’s/oma’s/parochianen die mee willen 
helpen. 

De volgende keer is op ? 

Laudenkoor 
Truus Appelman 

truusapp@xsall.nl 

Zangers, ca. 4x per jaar 
Eerstvolgende Laudenviering is op 20 augustus 

Koor Arsis 
Conny v.d. Broek, 

cm_vandenbroek@hotmail.com 

Pianist en gitarist, 
zangeressen, zangers 

Werkgroep Sint Maarten 
Irene Hofstad, 

polhofstad@gmail.com  

Jongeren, ouderen, ouders, opa’s, oma’s, die eens per 
jaar willen helpen 

Werkgroep Caritas 
Huub Oude Vrielink 

huub.oudevrielink@ergolabresearch.eu  
Een nieuw lid voor de werkgroep 

Wijkcontactpersonen 
Marian Bolscher 

mgbolscher@hotmail.com  

Wijkcontactpersoon wijk 6 (o.a. Commandeursweg even 

nummers, Krulweg Dorpsstraat, Molenstraat) 

Wijkcontactpersoon wijk 4 
(o.a. Jonkersloetlaan, Torckstraat, Belleartstraat) 

Project Meer Mensen 
Het Liturgische Beraad van de geloofsgemeenschap 
MVR Bennekom komt vier keer per jaar bijeen. Het 
voornaamste doel van dit beraad is het doorspreken 
van vieringen en alles wat daaromheen speelt  opdat 
wij elke zondag mooie vieringen hebben die mensen 
inspireren. In dit beraad zitten vertegenwoordigers 
van alle groepen die met liturgie te maken hebben, 
zoals de dirigenten van koren en vertegenwoor-
digers van de kosters, de parochiële voorgangers, de 
lectoren, de pastoraatsgroep en de locatieraad. Dit 
jaar is er in het Liturgie Beraad Bennekom (LBB) een 
project opgestart met als doel meer mensen in 
contact brengen met onze geloofsgemeenschap en 
kerk. Daarbij komen vragen langs als: ‘wie zijn de 

groepen waar wij ons op willen richten’ en ‘wat zou 
je hen kunnen bieden’ en ‘wat is aansprekend voor 
hen’. 

In de HTB parochie loopt het project over de 
missionaire parochie. Op 25 maart was er een 
inspirerende conferentie in de Basiliek te 
Veenendaal. Wij willen als LBB ook aan de slag maar 
zoeken het dichter bij huis. Motto daarbij is: ‘Ga naar 
buiten, kom in contact met mensen en vertel het 
mooie verhaal’. Wij zijn begonnen in het LBB met een 
brainstorm over op welke groepen wij ons willen 
richten en wat  wij hen zouden kunnen bieden. Zo 
kwam er een lijst met ideeën en projecten die we 
zouden kunnen oppakken. Deze werden op volgorde 
van belangrijkheid gezet . Nu gaan wij de projecten 
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met een hoge prioriteit proberen uit te voeren. 
Globaal willen wij het volgende oppakken: 
1. Betere PR en communicatie. Laat zien wat je doet, 

vertel en schrijf daarover en ga met mensen 
daarover in gesprek.  

2. Activiteiten met interactie. Wij willen een 
gastvrije kerk zijn. Dit begint bij elke zondag 
mooie, aansprekende vieringen met wisselende 
voorgangers en koren. Als er een Titusviering is 
op de vijfde zondag, is er in onze kerk een 
gezamenlijke maaltijd aan het eind van de 
middag. Mensen worden voorafgaand aan de 
viering begroet en krijgen een liturgieboekje, na 
afloop geven voorganger en lector iedereen een 
hand. Na de viering is er koffiedrinken, waarbij we 
een gesprek kunnen aangaan met bekenden en 
vooral ook met onbekenden. Ook kunnen we 
rondleidingen verzorgen in de kerk. Daarnaast 
willen wij meer in contact komen met jonge 
gezinnen en jongeren. Dat begint bij de 
Kinderkerk en bij de katholieke St. Alexander-
school in Bennekom, maar ook het organiseren 
van vieringen die jongeren aanspreken. 

3. Activiteiten met weinig interactie. Dit najaar gaat 
Ben Piepers drie films vertonen in de nieuwe 
Hummezaal, met een gesprek na afloop. Ook is 
elke dag de kerk open van 10:30 uur tot 11:30 
uur, tijdens de parochiewacht. Mensen zijn 
welkom voor een kop koffie en een praatje. We 
denken er over om hier een bredere invulling aan 
te geven. 

Wij hopen hiermee een aantal stappen te zetten om 
de vitaliteit die er nu is in onze geloofsgemeenschap 
te behouden, mogelijk verder uit te breiden en meer 
mensen kennis te laten maken met onze mooie 
geloofsgemeenschap. 

Conny, Hans, Truus en Rita 

Resultaten Aktie kerkbalans 2023 voor 
MVR Bennekom 
In de maanden maart en april van dit jaar hebben we 
weer actief de Aktie Kerkbalans uitgevoerd. 
Ongeveer 20 vrijwilligers zijn op pad geweest om de 
enveloppen voor de kerkbalans persoonlijk bij de 
parochianen te bezorgen en de toezeggings-
formulieren weer op te halen. 

In totaal zijn 538 enveloppen bezorgd en bij elkaar 
hebben we 274 positieve reacties gehad met een 
toezegging voor een kerkbijdrage. Het totaal van de 
toezeggingen kwam uit op het mooie bedrag van 
€ 45.440; dit is iets lager dan de toezeggingen voor 
2022, maar toch weer een heel mooi resultaat. 

Veel dank voor alle toezeggingen en ook veel dank 
aan alle vrijwilligers die hebben meegewerkt om de 
Actie Kerkbalans 2023 voor MVR Bennekom tot een 
succes te maken. 

Aktie Kerkbalans, MVR Bennekom 

Lezing Arnold Huijgen over Maria op 
dinsdagavond 26 september 

Op dinsdag 26 september geeft Arnold Huijgen een 
lezing over Maria in de Hummezaal van onze kerk. 
Deze lezing is in de Titus Leerhuis reeks. 

De protestantse theoloog en 
hoogleraar Arnold Huijgen 
gebruikte zijn extra vrije tijd 
tijdens de eerste lockdown 
voor een onderzoek naar 
Maria. Hij schreef het boek 
'Maria, icoon van genade', een 
overzicht van de ontwikkeling 
in het denken over Maria door 
de eeuwen heen. In het Pasen 
2022 nummer van dit 
NieuwSBlad staat een boekbespreking door Arno de 
Bruin. Maria wordt vanuit verschillende invals-
hoeken beschouwd, als voorbeeld van geloof en 
vertrouwen, als joods meisje, moeder van Jezus en 
moeder van de gelovigen. Professor Huijgen is een 
boeiend verteller en beantwoordt graag al uw 
vragen. 

De Hummezaal is open vanaf 19:30 uur. Ontvangst is 
met koffie en thee. De lezing begint om 20:00 uur. 
De toegang is gratis. Na afloop zal er een vrijwillige 
bijdrage gevraagd worden ter dekking van de 
onkosten. 

Gezamenlijke maaltijd van het Heilig 
Boontje 
Zondag 30 juli is er wel een viering in onze kerk 
namelijk de Titusviering, desondanks gaan we weer 
voor u koken. Het is immers een 5e zondag! We 
bereiden voor u een heerlijke, en waar mogelijk 
Fairtrade, zomerse maaltijd van 3 gangen. Om 17 uur 
bent u van harte welkom in de Hummezaal. Voor 
€ 10 pp en de consumptie à € 1,50 kunt u bij ons aan 
tafel aanschuiven. Opgave en eventuele dieet-
wensen graag voor woensdag 26 juli doorgeven aan 
Hermine Wilmink, hermine@planet.nl. Mocht u niet 
zo mobiel zijn, dan proberen wij vervoer voor u te 
regelen. Ons kookteam is ondertussen flink 
uitgebreid. Anne de Fraiture, Ellen Buzing en Marc 
Brorens komen ons team versterken. Wij zijn hier erg 
blij mee en benieuwd naar hun kookkunsten. U ook? 
Dan zien we u graag op 30 juli. 

mailto:hermine@planet.nl
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MVR Ontmoetingsplein 
Elders in dit nummer van het NieuwSBlad is 
geschreven over het project: Meer Mensen. Onlangs 
heeft de werkgroep met Conny, Rita, Truus en Hans 
met Roderick nagedacht over concrete acties om 
hier meer handen en voeten aan te geven. Wat 
daarin met name naar voren kwam, was dat wij als 
gemeenschap veel meer naar buiten moeten met 
activiteiten die mensen en speciaal jongeren 
aanspreken. Een kerk als plek waar je mag zijn wie je 
bent en waar je gezien wordt, waar je mag twijfelen. 
Een plek waar je je ook welkom voelt. We hebben 
onder meer vastgesteld dat ons kerkplein een kale 
saaie parkeerplaats is met een lange muur op de 
achtergrond. Dit nodigt niet uit, het stoot eerder 
mensen af. En dat willen wij niet. 

Wij komen daarom met het volgende plan. Vorm een 
werkgroep die met het plein aan de slag gaat om het 
te maken tot een Ontmoetingsplein. Het kerkplein 
moet toch al worden aangepast bij de herinrichting 
van de rotonde. Betrek de hele gemeenschap, dus 
ook gezinnen en jongeren, bij de ontwikkeling en 
uitvoering. Wellicht op de parochiedag platte-
gronden van het nieuwe plein uitdelen, waarop 
mensen hun ideeën kunnen intekenen, als start? De 
locatieraad heeft hiermee ingestemd. Wel stelt zij 
dat wij niet alles met de muur mogen doen, omdat 
onze kerk een gemeentelijk monument is. 
 
Op de parochiedag, 24 september, willen wij hier-
mee aan de slag gaan. Wij zouden graag zien dat 
gezinnen en met name kinderen komen met ideeën 
voor een mooi plein waar je je al welkom gaat 
voelen. Noteer deze datum vast in uw agenda. Na de 
parochiedag willen wij graag een werkgroep vormen 
die de ideeën gaat uitwerken en een plan maakt voor 
de uitvoering. 

Conny, Rita, Truus en Hans 

De tuin bij de Hummezaal 
Heeft u de bloeiende bloemetjes al gezien? Dat is het 
begin, gemaakt door enthousiaste mensen die 
spontaan plantjes uit eigen tuin over gezet hebben 
in de borders van de tuin van de kerk. Heel mooi! 

Het begin is er, maar hoe nu verder? 
Wel het toeval wilde, dat op een dag tijdens de 
parochiewacht een Mevrouw met grote aandacht 
door de tuin wandelde. Een voor mij onbekende 
Mevrouw. Na haar wandeling zijn we in gesprek 
gekomen. Wie is deze zij? 
Nu 2 maanden later kan ik u het volgende onthullen: 
de onbekende Mevrouw is Mevrouw Liesbeth ten 
Hallers-Van Hees, tuinambassadeur bij de Gemeente 
Ede. De Gemeente Ede heeft een project genaamd: 
Ede ….Ja Natuurlijk. In dit project werken een aantal 
vrijwilligers die veel verstand hebben van tuinen. Zij 
helpen mensen om hun tuin aan te leggen, advies te 
geven voor onderhoud en beplanting. Naar zeggen 
van Mevr. Hallers zou de kerk ook in aanmerking 
kunnen komen voor hulp binnen dit project. Mevr. 
Hallers gaf mij een zeer deskundige indruk. Zij heeft 
jarenlang ervaring op het vlak van tuinaanleg en het 
begeleiden van mensen bij de opbouw van hun tuin. 
Na het peilen van de mening van enkele leden van de 
tuinclub en na overleg met Gerard Bolscher hebben 
we besloten een aanvraag voor begeleiding bij de 
Gemeente in te dienen. De aanvraag is inmiddels 
gehonoreerd: Mevr. Hallers-Van Hees is bereid ons 
te begeleiden bij het ontwikkelen van het gedeelte 
van de tuin bij de Hummezaal. 

Wat gaat er nu gebeuren? 
In hele grote lijnen is het plan als volgt: 

- Eerste bijeenkomst: Mevr. Hallers overlegt met 
enkele vertegenwoordigers van de tuinclub over 
welk soort tuin we gaan proberen te maken. 

- Het maken van een plan. 
- Het stapsgewijs uitvoeren van het plan. 

Bij iedere fase helpt Mevr. Hallers ons om de 
volgende stap te zetten, door bijv. advies te geven 
welke planten je in het betreffende seizoen waar 
kunt planten. Ook voor het onderhoud kan zij 
adviseren. 

Stand van zaken op dit moment 
De eerste bijeenkomst is in voorbereiding. We 
houden u op de hoogte! 

Leni Muilwijk 
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 ________________________ FORUM ________________________  

 ______ MVR  ESTAFETTE ______  

 
In de MVR-estafette komt elke keer een ander lid van 
onze geloofsgemeenschap MVR aan het woord. Via 
de estafette kunnen mensen binnen onze 
geloofsgemeenschap elkaar beter leren kennen. 
Degene die aan de beurt is geweest geeft het stokje 
door aan een ander lid. 

MVR-estafette: Dianne Somhorst 

 

Naam: Berendina Petronella Maria Somhorst, 
roepnaam Dianne 

Leeftijd: 59 jaar 

Geboren te: Haaksbergen. Kom uit een zeer 
katholiek gezin van 7 personen, Pa en Ma en 4 
broers. Ik ben op een na de oudste en heb een zeer 
fijne jeugd gehad. 

Verliefd, verloofd, getrouwd. Dit jaar 33 jaar 
getrouwd met Bert van den Berg. Samen hebben we 
2 kinderen:. Ellen, zij woont samen met Rick in 
Nijmegen, en Thijs, hij woont in Arnhem en heeft een 
leuke vriendin Iris. 

Hobby’s: Fietsen, in mindere mate wandelen (in 
coronatijd wel veel gedaan), in de tuin werken en 
lezen (met name detectives, thrillers en SF) 

Opleiding: In Hengelo (OV) begonnen aan de 
analistenopleiding. Ik wilde graag de richting 
Biochemie volgen dus mijn opleiding heb ik 
afgemaakt in Oss. Toen moest ik op kamers, voor mij 
zelf geweldig maar mijn moeder vond het maar niks. 
Ik ben met 2 meiden vanuit Hengelo naar Oss gegaan 
en we hebben daar ook samen op een flatje gezeten. 
De Brabanders moesten er wel even aan wennen dat 
de deur ‘los’ was. 

Huidige beroep: Assistent onderzoeker aan de WUR, 
bij een van de onderzoekinstituten namelijk Food & 
Biobased Research (voorheen ATO) in de groep 
Nutrition Quality & Health. Hier doen wij onderzoek 
naar o.a. nieuwe, alternatieve eiwitbronnen, vlees-
vervangers, allergieën, wet en regelgeving rond 
voedingsdossiers. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? MVR is een fijne betrokken 
gemeenschap, waar ik mij erg thuis voel. Het is ook 
een hele diverse gemeenschap omdat de mensen uit 
alle windstreken komen. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Als we met vakantie zijn in het buitenland, 
en we zijn in een stad dan lopen we altijd wel ergens 
een katholieke kerk binnen om even een kaarsje op 
te steken, het is zo vertrouwd. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Ik heb ooit gereageerd op een oproep 
in het nieuwsblad om pannenkoeken te bakken voor 
de St. Maarten optocht. Dat heb ik gedaan en toen 
ben ik automatisch bij de werkgroep kom-in-de-kring 
terecht gekomen. Toen de kinderen groter werden 
ben ik lid geworden van de werkgroep gezinsviering 
en na een tussenjaar daarna doorgestroomd als 
koster. Dit doe ik nu al zo’n 13 jaar. Daarnaast breng 
ik de parochiebladen rond en ben ik wijkcontact-
persoon van een halve wijk. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Nee of….af en toe een Latijnse mis met 
een mannenkoor. 

Mooie MVR-herinnering: De St. Maarten-optochten 
met een echt paard en een hele kerk vol met jonge 
kinderen en hun lichtjes. Ook was het bijzonder om 
hier Pastor Van Dijk weer te zien, hij is nl. voorganger 
geweest in de Pancratiuskerk van Haaksbergen waar 
ik opgegroeid ben en hij gaf godsdienstles op mijn 
lagere school. 

Verder actief met: sporten en Bloemrijk Bennekom. 

Stokje gaat door naar: Gertrud van Uhm. 

Want: Zij is wijkcontactpersoon van de andere helft 
van wijk 13. Ik ben benieuwd naar haar verhaal. 
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 _________ INTERVIEW  ________  

 

Ik geloof omdat ik niet anders kan 

 

Interview met parochieel voorganger Antoinette 
van Schaik 

Vooraf twijfelde Antoinette of het niet beter was om 
het interview in de Hummezaal te houden, gezien de 
verbouwing in haar huis. Zij ontvangt ons toch in 
haar woonkamer. De bouwvakkers zijn er vandaag 
niet en van enig ongemak is totaal geen sprake. Op 
de achtergrond klinkt tijdens het hele interview 
klassieke muziek op zacht volume. Antoinette 
serveert ons thee. Een betere setting kun je je haast 
niet wensen. 

Antoinette begint met haar zorgen uit te spreken 
over de afwezigheid van opleidingen tot parochieel 
voorganger bij vieringen en uitvaarten. Volgens haar 
is het noodzakelijk dat er nieuwe parochieel 
voorgangers bijkomen. Wij informeren haar over het 
bestaan van de Kerngroep Vorming en Toerusting. 
Een van de doelstellingen van deze werkgroep is juist 
om aan deze opleidingen vorm te geven. 

Op het moment besteedt Antoinette veel tijd aan het 
voorgaan in vieringen en het voorbereiden daarvan. 
Zij heeft de laatste tijd ook regelmatig uitvaarten. Zij 
kreeg net een telefoontje voor een uitvaart in 
Oosterbeek aanstaande zaterdag. Pastoor Mauricio 
kan niet, en Erik Rozeman heeft dan zijn vrije dag. 
Dus dacht zij: vooruit dan maar weer. Zij gaat soms 
voor bij uitvaarten in Wageningen, Ede en 
Oosterbeek en als parochieel voorganger bij ons in 
Bennekom. Ze gaat ook voor in tehuizen in 
Wageningen. Op de vraag wat zij verder momenteel 

om handen heeft, zegt ze: ‘Eigenlijk niet zoveel, 
vooral ook bezig met de kinderen, kleinkinderen en 
vrienden, maar je wordt ook ouder. Dit jaar doe ik 
relatief veel vieringen. Op een gegeven moment had 
ik in zes weken tijd tien vieringen, dat was echt veel!’ 
Zij loopt daarnaast hard en wandelt graag.  

Vijf of zes jaar geleden liep zij met haar man Henk de 
Franciscaanse route. Dit is een pelgrimsroute van 
bijna 600 km van Florence, over de Apennijnen, naar 
Assisi en vervolgens weer door de Apennijnen naar 
Rome. Een zware maar heel mooie tocht, maar niet 
overal goed aangegeven. In het begin gaf dat wat 
problemen, maar later hadden zij de route als GPX 
op de telefoon. Zij liepen de route in een periode van 
twee keer twee weken in het ene jaar en vervolgens 
weer twee keer twee weken in het jaar erop. Vooral 
de ontmoetingen waren bijzonder, vind Antoinette. 
Kort voor corona liepen zij de Antoniusroute. Deze 
gaat van Camposampiero, boven Padua, naar de 
abdij La Verna in de Appenijnen. ‘Een pracht van een 
abdij, die ligt ongeveer een week wandelen van 
Florence, naar het zuiden.’ Deze abdij hebben zij 
helaas net niet kunnen bereiken, omdat zij vanwege 
de coronamaatregelen genoodzaakt waren om naar 
huis te gaan. 

De Franciscaanse route staat in het teken van 
Franciscus; je kunt niet om hem heen als je deze 
route loopt. Antoinette hierover: ‘Franciscus gaat je 
onderweg inspireren doordat je meer over hem 
leest. Er is een prachtig boek over Franciscus van 
Julien Green. Hij heeft een heel filosofische levens-
beschrijving gegeven van Franciscus. Er is ook een 
levensbeschrijving van Franciscus van Hélène 
Nolthenius, maar die is vooral geschiedkundig; wat 
zijn de feiten, wat is er gebeurd. Julien Green geeft 
meer een beschrijving van de gedachten achter het 
leven van Franciscus.’ 

Je leeft dan met Franciscus mee. Had je volgeling 
van hem kunnen worden? 
Ja, daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. Wij 
willen ons aansluiten bij de Franciscaanse beweging, 
maar het is er nog steeds niet van gekomen.  

Wat is de Franciscaanse beweging? 
Dat is een lekenbeweging die probeert te bidden in 
de traditie van Franciscus. Pater van Luik was ooit 
pastoor in Wageningen, hij was Franciscaan. Toen hij 
vertrok uit de parochie gaf hij alle gelovigen een 
kaartje met Franciscaanse gebeden. Die bidden wij 
elke dag. Een avondgebed, een gebed voor de 
maaltijd en een gebed voor de ochtend.  

Elke dag? 
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Ja, elke dag. Dat spreekt ons erg aan. Ik kan ze wel 
even laten horen, wij hebben ze wel iets aangepast. 
Het ochtendgebed luidt: 

De nacht is weer voorbij, een nieuwe dag begint 
Wij bidden U dat wij mogen leven als kinderen van 
het licht 
Laat ons goede wegen gaan 
Wegen van toewijding en trouw 
Wegen van vriendschap en liefde 
Wegen van eerlijkheid en geloof in elkaar 
Geef dat wij elkaar opbouwen en niet afbreken 
En dat wij onze verantwoordelijkheid nemen 
Amen 

We bidden dus en proberen dat tegelijk een 
praktische vorm te geven. Door je te realiseren: deze 
dingen zijn belangrijk en die blijven belangrijk: eerlijk 
zijn, elkaar niet afbreken. 
Op onze pelgrimsroute naar Assisi, zei iemand: 
‘Opbouwen in plaats van afbreken, dat moet er 
eigenlijk bij’. Want je ziet zo vaak dat er afgebroken 
wordt in plaats van opgebouwd. Je doet het zelf ook, 
zo vaak! 

’s Middags heb je een ander gebed? 
Ja, een gebed voor bij de maaltijd: 

Wij danken U dat wij weer samen mogen eten 
Help ons het kleine en het grote met dezelfde zorg 
te omringen 
Geef dat wij zorgvuldig omgaan met voedsel, met 
mensen, met heel de schepping 
Laat ons werken aan uw koninkrijk van liefde, 
dienstbaarheid, en vrede. 
Amen 

Het is zo praktisch, het zijn puur praktische gebeden: 
hoe stel ik me erop in. Het zijn dingen die wij steeds 
moeten repeteren om ze ook te doen. 

Dit gaat een beetje voelen als een kloosterling. 
Bidden, werken, maar ook veel dankbaarheid. 
Dat klopt. Je krijgt het allemaal. Ook de vervelende 
dingen. Iemand zei eens: ‘Je kunt alles in het licht van 
Christus plaatsen, de dankbaarheid, maar ook het 
verdriet.’ Als je in de ellende zit, kun je ook zeggen, 
zet het in het licht! Want nare dingen komt iedereen 
ook tegen. 

Waarom ga je in Wageningen naar de kerk? 
Omdat ik die gemeenschap goed ken. Ik vind het heel 
mooi hoor in Bennekom, ik vind de vieringen 
prachtig, maar ik voel me nou eenmaal Wagenings. 
Ik ben geen Wageningse, maar voel het wel zo. Tot 
twee jaar terug woonde ik in Wageningen, hier 
dichtbij aan de Grintweg. Daarna woonden we een 
poosje in Ede. Dat komt omdat onze dochter die in 

Potsdam woonde terugkwam naar Wageningen, met 
haar gezin. Wij boden haar aan om ons huis over te 
nemen. Ze heeft even nagedacht, het uitgeprobeerd 
en toen besloten om het te doen. 

Je bent georiënteerd op Wageningen. Het is de 
gemeenschap waar je je mee verbonden voelt, meer 
dan hier in Bennekom? 
Ja, heel sterk. Ik ben in Bennekom betrokken bij de 
vieringen geraakt, omdat ze vroegen om een extra 
parochieel voorganger. Ik ben vroeger wel in 
Bennekom naar de kerk geweest, omdat ik achter 
pater Koenen aan ging. Mijn zus zei op een gegeven 
moment: ‘Dat kan toch eigenlijk niet, achter een 
voorganger aangaan, je bent als parochie een 
gemeenschap.’ Toen dacht ik, daar heeft ze een 
punt. Vanaf toen ben ik niet meer achter pater 
Koenen aan gegaan. Het is niet een soort cafetaria 
waar je maar uit kunt kiezen: vandaag gaat die voor 
en morgen die. 

Er zijn nu wel heel veel mensen die in de parochie de 
vieringen uitkiezen en daarnaartoe gaan. 
Eigenlijk is dat niet ideaal. Het is geen cafetaria-
systeem. Het gaat om de gemeenschap en daar 
wordt dan helemaal aan voorbij gegaan; de 
gemeenschap telt dan niet. Dat voelt voor mij niet 
goed: ook toen ik in Ede woonde, ging ik in 
Wageningen naar de kerk. 

Zullen wij teruggaan naar jouw jeugd? 
Ik ben in Geleen geboren en heel katholiek 
opgevoed. Mijn ouders waren katholiek, maar 
daarnaast ook met van alles bezig. Zij gingen iedere 
dag naar de kerk, voor zover mogelijk. Dat leefde 
echt voor hen. Het was een geloof dat heel bewust 
meegemaakt werd. ’s Avonds baden wij de rozen-
krans. Dat was gebruikelijk in katholieke gezinnen. 
Op een gegeven moment dacht mijn moeder, dat is 
wel een beetje saai. Dus toen zei ze: ‘Weet je wat, wij 
gaan ’s avonds het kloostergebed bidden, de 
completen.’ Vanaf toen gingen wij ’s avonds de 
completen bidden. Dat was best ingewikkeld, dat zijn 
al die psalmen en zo. Maar dat was ook wel 
vermakelijk. De rozenkrans bidden was ook wel 
vermakelijk, trouwens. Het was het rijke roomse 
leven, maar wel gecombineerd met zelf nadenken; 
met de bijbel lezen en met discussies. Mijn ouders 
hadden zo hun ideeën en dat werd dan ook 
bediscussieerd.  

Jij was kind. Vond je al dit bidden en naar de kerk 
gaan prettig? 
Ja, dat boeide me enorm. En dat is altijd zo gebleven. 
In 1964 ben ik in Wageningen gaan studeren, ik was 
zeventien. Toen ging ik ook gewoon naar de kerk. Er 
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was een studentenkerk in Wageningen, met pater 
Brederode. In de studentenkerk had je ook discussies 
en wij hadden een parochiebestuur van studenten. 
Je praatte met iedereen. 

Met hoeveel kinderen waren jullie thuis? 
Wij waren met ons zessen, vier jongens en twee 
meisjes. 

Naar welke school ging je? 
Eerst naar het gymnasium. Maar ik leerde toch niet 
zo makkelijk en ik was ook lui, dus ging ik naar de 
HBS. Ik vond andere dingen belangrijk. 

Zoals wat? 
Lezen. Ik was altijd aan het lezen. Ik ben een beetje 
dyslectisch en lees niet altijd wat er staat. Ik lees er 
overheen, maar ik lees heel graag.  

Jij bent erg katholiek opgevoed, vond het boeiend, 
is er een moment geweest dat je erover dacht om 
het klooster in te gaan? 
Nee, nooit over nagedacht. Ik wist zeker dat ik 
moeder wilde worden. En gelukkig ben ik dat 
geworden. 

Was het helder dat je in Wageningen wilde gaan 
studeren? 
Nee, ik had geen idee wat ik wilde. Ik dacht, och ja, 
laat ik maar Tuin- en Landschapsarchitectuur gaan 
doen. Toen ik in Wageningen kwam, kwam ik bij de 
ontgroening in gesprek met een meisje, een paar jaar 
ouder dan ik, die zei dat ze Tropische Sociologie ging 
doen. Tropische Sociologie? Het was alsof het 
kwartje viel: ik heb altijd graag naar de tropen 
gewild. Dus mijn idee sloeg zo om! 

Wat heb je dan gedaan? 
Ik ben Tropische Plantenteelt gaan doen. Maar wat 
ik als kind eigenlijk wilde, daar hoorde ik dan 
verhalen over, dat waren de medische missiezusters. 
Die werden dan dokter en gingen naar de tropen. 
Toen ik hier studeerde dacht ik: dat heb ik als kind 
gewild en dat wil ik eigenlijk ook nog steeds. Het was 
eigenlijk niet meer tot me doorgedrongen, dat je als 
vrouw ook naar de tropen kon, tot ik hier ging 
studeren. 

Maar met Tropische Plantenteelt kan je geen 
mensen beter maken? 
Nee, dus toen wilde ik Medicijnen gaan studeren. 
Maar daar kwam een familieverhaal naar voren: 
toen ik wilde switchen naar Medicijnen, zei mijn 
vader dat ik me eerst maar even moest laten testen, 
om te kijken of ik dat kon. Daar kwam uit: zij moet 
dat best kunnen. Toen zei ik: ‘Dan ga ik medicijnen 
doen in Groningen!’ Ik was behoorlijk eigenwijs. Mijn 
vader zei: ‘Geen sprake van, je gaat naar Utrecht. 

Want daar studeren je broers en zus en dan kunnen 
jullie met z’n vieren in hetzelfde huis wonen.’ Ik 
dacht: ‘dan kom ik weer in een familiesituatie, dat wil 
ik absoluut niet’. Toen zei ik: ’Dan gaat het niet door. 
Ik blijf in Wageningen.’ Ik had het best goed thuis, 
hoor, maar ik wilde niet weer onder de vleugels van 
broers en zus. 

De studie Tropische Plantenteelt heb je afgemaakt? 
Ja, die heb ik afgemaakt. Het duurde wel even. Voor 
de studie moest je op stage en ik had hommeles met 
de hoogleraar die de stage moest regelen. Hij zei: ‘Je 
gaat naar Suriname’. Ik zei: ‘Suriname, daar kom ik 
vast wel eens ooit. Ik wil wat anders.’ Hij werd heel 
boos, maar uiteindelijk heeft hij een stageplek voor 
me gevonden in Benin. Daar ben ik negen maanden 
geweest, voor stage en mijn ingenieursonderzoek. Ik 
vond het fantastisch, ik dacht: ‘dit is het helemaal!’ 
Toen ik terugkwam heb ik mijn studie afgemaakt. 
Ondertussen leerde ik Henk kennen. Henk had 
Waterzuivering gestudeerd en zat helemaal in de 
milieutechniek. Het was 1973, een slechte tijd om 
een baan te vinden. Dus ik zei: ‘Ik wil naar de tropen, 
naar Afrika.’ Het leek me fantastisch om weer terug 
te gaan naar Benin of naar Afrika. Wij hebben 
gezocht en uiteindelijk kwamen we terecht in 
Zambia. Daar hebben wij allebei lesgegeven op een 
middelbare school. Wij hebben er bijna drie jaar 
gezeten, toen was het contract afgelopen. Wij 
werkten op een hele grote kostschool met duizend 
leerlingen: ongeveer 200 meisjes en 800 jongens. De 
school was gebouwd door UNESCO, zij hadden 
overal in Zambia scholen neergezet. Het waren grote 
scholen met slaapplaatsen voor jongens en voor 
meisjes en huizen voor de leraren, heel bijzonder. 
Lesgeven was voor Henk uiteindelijk helemaal niks 
en ik wist niet wat ik wilde, maar vond het wel best. 
We hebben daar twee kinderen gekregen. Toen wij 
weer terug waren in Nederland, moesten we 
opnieuw gaan zoeken. Het was ook toen niet 
gemakkelijk, maar uiteindelijk kwam Henk op een 
waterproject in Malawi terecht. We zijn zes-en-half 
jaar in Malawi geweest. Ik heb er vier jaar op een 
thee-onderzoekstation gewerkt, voor halve dagen. 

Je had ook nog kinderen …? 
Ja, we kregen er nog twee kinderen bij. Maar ja, je 
hebt een kok en nanny’s voor je kinderen en ik 
werkte parttime, dus ’s middags was ik er voor de 
kinderen. Na zes-en-half jaar werd het project 
overgedragen aan de Malawiërs en moest de oudste 
naar een middelbare school. Wij zijn naar Nederland 
teruggekomen, om weer een baan te zoeken. Henk 
kon een baan krijgen in Tanzania en we zijn daar drie 
jaar naartoe gegaan met de kinderen. Henk had een 
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pittige baan in de watervoorziening en ik heb 
gewoon gedaan wat langskwam. Ik heb lesgegeven 
op een lagere school, geschiedenis en aardrijks-
kunde, en gewerkt in een potkacheltjesproject. 
Uitzoeken welke potkachel de beste was om op te 
koken. Wij zijn wel verhuisd naar een grote stad, 
want de oudste ging naar de internationale 
middelbare school. Vanaf toen heb ik niet meer 
gewerkt. Die internationale school was geen succes, 
en omdat je wilt dat je kinderen een goede opleiding 
krijgen, zijn we teruggegaan naar Nederland, naar 
Wageningen. 

Als ik zo terugkijk, is het toch overal wat weg 
sprokkelen. Met het vak tropische plantenteelt heb 
je niks kunnen doen? 
Nee, alleen in Malawi 4 jaar. Toen ik terugkwam heb 
ik het wel geprobeerd. Het was in 1987. Bij 
sollicitaties vroegen ze: hoe oud ben je? Ik was 40. 
En wat voor ervaring heb je? Alleen in Afrika. Dus dan 
weet je het wel, te oud, te weinig ervaring. Ik heb nog 
wel wat vrijwilligerswerk gedaan bij Prosea, een 
groot tropische plantenteelt project om een 
inventarisatie te maken van nuttige plantensoorten 
wereldwijd. Dat was even en daarna heb ik allerlei 
vrijwilligerswerk gedaan in de parochie, in een 
schoolbestuur, bij vluchtelingenwerk etc. 

Jij komt uit een zeer katholiek nest, het ritme van de 
gebeden thuis, later in je studententijd de 
studentenkerk, toen de tropen. Heb jij je het 
katholieke geloof je hele leven weten vast te 
houden?  
Ik ben een keer één of twee weekenden bewust niet 
naar de kerk geweest. Ik had een vriend en die was 
plotsklaps doodgegaan. Dat maakte zo’n indruk op 
me! Ik dacht: ‘ik ben er klaar mee, met de kerk.’ Dat 
hield ik even vol, maar dat zat niet in mijn persoon. 

Dus je ging, ook in Afrika, elke week naar de kerk? 
Ja. Er waren altijd kerken in de buurt. En soms gingen 
wij naar een protestantse dienst. 

Wat dreef je om altijd naar de kerk te willen? Wat 
zat daarachter? 
Een diep geloof in God. Dat je gewoon niet anders 
kunt. Er is een citaat van Abel Herzberg, waarvan ik 
vind dat het precies uitdrukt, hoe ik ook in het geloof 
sta: 

‘Zoals er mensen zijn die zingen, 
niet omdat zij dit willen, 
maar omdat er een stem in hen oprijst, 
zo zijn er ook mensen die geloven, 
niet uit angst en uit hoop op beloning, 
maar omdat zij krachtens hun wezen niet anders 
kunnen.’ 

In Trouw stond een artikel over een viering in een 
remonstrantse kerk met veel bezoekers die zeggen: 
wij weten het niet! Je geeft het geloof een vorm met 
onze menselijke manieren. Wij zoeken naar de 
woorden, Pater Koenen kon dat heel mooi 
uitdrukken. 

Bij veel mensen zijn er twijfels. Zijn die er bij jou 
nooit? 
Nee, die zijn er niet. Ik bedoel, ik kan er geen invloed 
op hebben en weet het verder ook niet. Voor mij is 
er een God en hoe dat zit, weet ik niet. Het is een 
diep gevoel vanbinnen, dat je in het geheel hoort en 
in het geheel staat. 

Dat gevoel van: je bent onderdeel van een groter 
geheel. 
Ja, en ook: je hebt het zelf niet in de hand. 

Geloof je dan ook in de hemel? 
Ja, ik geloof dat er meer is. Hoe dat is, weet ik niet. Ik 
kan er niets zinnigs over zeggen. Christus zegt op een 
gegeven moment: ‘In de hemel trouwen mensen 
niet, zijn mensen niet zus of zo.’ Maar Hij beschrijft 
ook niet hoe de hemel wel in elkaar zit.  

Je bent op enig moment parochieel voorganger 
geworden. Hoe kwam dat? 
Dat is een raar verhaal. Bij het koffiedrinken na de 
viering, ving ik op enig moment op dat een aantal 
mensen de cursus voor voorganger gingen doen. 
Toen dacht ik: dat lijkt me zo boeiend! Ik had in de 
liturgiecommissie gezeten, dus die cursus leek me 
mooi. Ik vroeg Ben Piepers of ik mee kon doen, maar 
Ben zei: ‘Ik zat voor jou meer te denken aan 
uitvaartvoorganger.’ Die cursus wilde ik ook graag 
doen. Dus toen ben ik beide cursussen gaan doen, 
tegelijk. 

Hoe was die cursus, had je er ook praktijk bij? 
Een- of tweejarig, ik weet het niet precies meer. 
Misschien een jaar voor voorganger uitvaarten en 
twee voor parochieel voorganger. Er zat inderdaad 
praktijk bij. Je ging dan met z’n tweeën voor en dan 
kreeg je commentaar. Henk Jongerius gaf die cursus; 
hij was heel goed. De cursus uitvaart werd gegeven 
door Andries Govaart. Beiden waren heel goed. Je 
moet ook wel een ster zijn, om zo’n cursus te kunnen 
geven. Het is hoognodig dat dit nu ook weer gebeurt. 
Je hebt mensen nodig die de parochie kennen en die 
mensen daarvoor vragen. Ben Piepers vroeg ook 
mensen. Anders loop je kans dat zich mensen 
opgeven, die niet geschikt zijn. 

Ergens was er een zaadje: dit wil ik graag doen. Zag 
je het moment toen bij de koffie als een teken van 
God? 
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Nee, zo heb ik het nooit gezien. Het leek me boeiend, 
dit wilde ik graag doen. Bovendien waren er mensen 
die de cursus ook gingen doen, waarvan ik dacht: 
met die zou ik het wel samen willen doen. Nee, ik zie 
dit niet als een roeping. Ik doe het vreselijk graag, 
liturgie boeit me. Ik vind het prachtig om daar mee 
bezig te zijn. Ik vind niet dat ik in een viering een 
boodschap mee moet geven. Wie ben ik of wie zijn 
wij om een boodschap mee te geven aan de 
mensen? Ik denk dat de liturgie voor de mensen, als 
het goed werkt, een moment is van bezinning, 
waardoor je de boodschap vanzelf meekrijgt. Ik hoef 
geen specifieke boodschap over te brengen. Ik 
probeer duidelijk te maken waar het evangelie over 
gaat, waar de lezingen over gaan. De boodschap zit 
in het geheel, in de liturgie, in het deelnemen aan de 
viering. Samen proberen wij te bidden, te over-
denken en ons in te stellen om het toch beter te 
doen, elke keer weer. 

Na de opleiding, ben je toen gelijk begonnen met 
voorgaan? 
Het was de bedoeling dat je met zijn tweeën 
voorging. In het begin vond ik het wel heel spannend, 
dat voorgaan, want ik heb een heel groot gevoel van 
eerbied, en dan denk je: wat doe ik hier? wat sta ik 
hier te doen? Maar dan realiseer je je: daar heeft de 
kerk niks aan. Voor de kerk is het belangrijk dat je er 
staat en de dingen doet. 
Als je met z’n tweeën voorging dan was het veel 
prettiger. Als de ander bezig was kon ik veel meer 
deelnemen aan de viering. Als je zelf bezig bent, ben 
je toch meer bezig met zorgen dat het goed loopt. 

Maar op enig moment heb je het gevoel: ik kan op 
eigen benen staan. 
Ja, op enig moment was dat noodzakelijk en ging ik 
alleen voor. 

Heb je sindsdien nog extra literatuur bijgehouden 
om beter te worden? 
Pater Hans Koenen zei altijd: ‘Je moet minstens drie 
gedachtes of overwegingen over lezingen hebben 
doorgenomen.’ Koenen was zelf altijd aan het 
studeren. Die bleef studeren, nieuwe boeken kopen, 
altijd. Dus neem ik op zijn minst drie dingen over die 
specifieke lezingen door; hoe denkt men hierover? 

Je hebt Tropische Plantenteelt gedaan. Op enig 
moment komt dit langs; je bent sterk gedreven door 
het geloof. Als je terugkijkt, heb je dan niet het 
gevoel: ik heb de verkeerde studie gedaan? 
Nee, ik heb er nooit over gedacht om iets theologisch 
te gaan doen. Later heb ik daar wel eens aan 
gedacht, maar ik heb moeite met talen leren. Ik kon 
op de middelbare school al moeilijk talen leren, en 

voor de stage in Benin, moest ik Frans praten. Ik heb 
toen een cursus gedaan in Amsterdam; die lerares 
kon zich niet voorstellen dat ik ooit eindexamen 
Frans had gedaan. Maar als ik een taal hoor, kan ik 
het wel goed leren. Na Benin zaten wij in een 
Engelssprekend gebied, toen kon ik Engels leren. 
Maar Latijn, Grieks en Hebreeuws leren voor een 
opleiding Theologie, dat is voor mij een enorme 
opgave. Je moet dan ook goed lezen en dat is lastig, 
het heeft toch ook met die dyslexie te maken.  

Maar als die belemmering er niet was? 
Dan zou ik me er wel in verdiepen. Een theologische 
studie lijkt me heel boeiend, om pastoraal werker te 
worden. Celibaat is niks voor mij, geen haar op mijn 
hoofd die dat wil, zelfs diaken worden niet. Als je 
getrouwd bent mag je diaken worden, maar als je 
partner overlijdt, dan mag je niet meer trouwen. 
Toch is dat ook het mooie van de katholieke kerk, dat 
het zo enorm breed is. Ik hoop dat het steeds breder 
wordt, dat alles erin past. Dat zoveel mogelijk 
verschillende mensen zich thuis zullen voelen.  

Wat is het mooie van de katholieke kerk, wat houd 
je bij de kerk? 
Vooral het algemene, dat het open is. De liturgie is 
heel sterk gericht op samen vieren. Er is aandacht 
voor de stilte, de rust, voor het zelf bidden, voor het 
samen bidden.  

Dat is in de protestantse kerk toch ook wel zo? 
Dat is toch weer anders. Het mystieke mis je daar. Er 
is weinig mystiek, weinig mysterie. Wat meer ‘down 
to earth’. Het is daar meer menselijk nadenken en 
menselijk praktiseren. Tenzij je de ‘halleluja kerken’ 
hebt, waar alles prachtig lijkt. Nee, het is niet 
allemaal prachtig.  

Hoe lang ben je voorganger? 
Sinds 2004 of zo.  

Dus je doet het nu op je gemak? 
Nee, het blijft altijd goed voorbereiden. Tien dagen 
geleden had ik een viering in een bejaardentehuis. Ik 
had relatief weinig tijd en toen ik de overweging 
deed, dacht ik: wat is dit knullig. Dat denk je dan zelf, 
maar mensen zijn allang blij. Het gaat om het geheel, 
de overweging is maar een klein stukje van de 
viering. 

Een viering die je goed voorbereidt en die goed 
loopt, heb je daar plezier van? 
Ik ben altijd blij als mensen zeggen: dat vond ik mooi! 
En als mensen dit of dat opmerken, dat is ook 
belangrijk.  

Wat betekent God voor je? 
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(even stil) …… de kern, de bron. Ja, de kern van mijn 
leven. 

Vind je veel steun bij God? 
Ja, enorm. Daar vind ik steun, daar ga ik naar toe en 
daar kom ik vandaan, dat is mijn steunpunt, mijn 
basis. 

Denk je vaak aan God gedurende de dag? 
Ja. Ik bid af en toe als ik op de fiets zit of als ik een 
rondje aan het rennen ben. Dan bid ik een 
Franciscaans gebed, het Zonnelied. Ken ik uit mijn 
hoofd.: 

Allerhoogst almachtige 
Algoede Heer 
U zij alle lof, glorie en eer en alle zegeningen 
U alleen, de allerhoogste komen ze toe  
En geen mens is waardig om U bij name te 
noemen 
Wees geprezen met al Uw schepselen enz. 

Als ik wandel of fiets, dan probeer ik, af en toe, me 
daar op te concentreren.  

Ik bespeur heel veel dankbaarheid bij jou! 
Ja, heel veel. Ik heb ontzettend geboft. Met mijn hele 
leven, met alles. Er zijn ook wel moeilijke punten, 
maar vooral een gevoel van enorme dankbaarheid 
overheerst tot nog toe. Ik ben 76 en heb zo geboft. 

Lees je veel in de Bijbel? 
O ja, dat boeit me enorm. Ik heb de Bijbel van A tot 
Z doorgelezen, twee keer. Wij hebben hem ook wel 
samen zitten lezen, stukken ervan. De Koran heb ik 
ook doorgelezen van A tot Z. Ja, het boeit me. De 
Bijbel is een boek waar mensen hun hele geloof aan 
ophangen, dat doen mensen in de Koran ook. 
Diverse godsdiensten halen diverse aspecten eruit. 
Dan zeggen mensen: in de Koran staan vreselijke 
dingen, nou, in de Bijbel ook! Hoe een heel dorp 
verkracht wordt en mensen afgeslacht. Maar het is 
ook een geschiedenis van dat volk van God! En er 
staat ook zoveel prachtigs in. En daar kun je je steeds 
weer op bezinnen.  

Lees je elke dag in de Bijbel? 
Nee, niet meer. 

Vind je het lastig om een tekst in de Bijbel te 
begrijpen? 
Ja, soms. Maar er is veel materiaal beschikbaar en je 
kunt de lezingen in verband brengen met wat ervoor 
en erna staat. Ik volgde altijd de cursussen van pater 
Koenen. Dat was zo boeiend, daar heb ik nog steeds 
veel aan. 

Wat zou je de katholieke kerk toewensen? 

Meer openheid. Dat mensen leven naar hun geloof. 
Maar dat is zo moeilijk. Ik denk dat als alle 
christenen, alle katholieken, leven volgens wat ze 
belijden, iedereen christen of katholiek wordt. Maar 
daar slagen wij niet in. Onze paus vind ik reuze 
boeiend, vooral wat hij te vertellen heeft. Er was ook 
een bisschop van Milaan, Martini, die was ook heel 
boeiend. 
Ik zou ook graag willen dat er meer eenheid is. Nu 
heb je het gevoel dat er toch altijd verdeeldheid is, 
ook binnen de katholieke kerk. Dat is vreselijk 
jammer. De kunst om eenheid te scheppen, dat zou 
je toch willen. Eenheid, waarbinnen vele mogelijk-
heden.  

Na anderhalf uur nemen wij afscheid van Antoinette. 
Het was een fijn gesprek. Ze zette ons aan het 
denken, door te vragen wat God voor ons betekent. 

Hans Wilmink en Rita Karsten 

 ______ BOEKBESPREKING  _____  

Zondagmorgen – over 
het missen van God 
In onze lokale bibliotheek trof ik 
bovenstaand boek. Op de 
binnenflap staat de volgende 
zin: Verzameling essays waarin 
de auteur reageert op het 
liturgisch jaar, volgens hem het 
grootste kunstwerk van de 
westerse beschaving. Verderop 
in en ook achterop het boek 

staan nog veel meer positieve reacties op het boek. 
Reden te over dus, om het boek te gaan lezen. Bij 
deze mijn boekbespreking. 

Aansporing 
Het is zondagmiddag 23 april; al een tijdje heb ik 
bovenstaand boek in huis. Ben reeds aan het boek 
begonnen, maar hoewel het van alle kanten 
aangeraden wordt, valt het doorlezen ervan me 
zwaar. Vanochtend sprak ik Pieter Boers, bekend lid 
van onze geloofsgemeenschap. Hij meldde dat hij 
het boek ging lezen. We raakten in gesprek; hij was 
benieuwd naar mijn boekbespreking. Dit vormde 
voor mij een goede aansporing om aan de 
boekbespreking te beginnen. 

Ten tijde van de pandemie 
Tijdens de dagen van Corona was kerkgang niet 
mogelijk. De auteur van het boek, Willem Jan Otten, 
gebruikte deze tijd om week voor week te reageren 
op het liturgisch jaar. Het boek is een soort verslag 
geworden van zijn persoonlijke zoektocht dwars 
door de 52 zondagen van het jaar. De auteur start 
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zijn vertellingen bij de Verrijzenisweken, gevolgd 
door bijvoorbeeld de volgende periodes: de Heilige-
Geestweken, Gelijkenisweken, De weg naar 
Jeruzalem-weken, Eindetijdweken, Adventstijd, 
Profetenweken, enzovoorts. Binnen elke periode 
volgen zijn verhalen rond de wekelijkse Bijbel-
teksten. Hij geeft zijn interpretatie van de 
desbetreffende Bijbelverhalen. Ik pik er hierna 
enkele uit. 

God is dood 
Ik begin maar met de eerste  vertelling: God is dood. 
Met Pasen vieren wij Christenen dat Jezus is 
opgestaan. Het is aan de volgelingen van Jezus om de 
draad weer op te pakken en door te gaan op zijn weg. 
De auteur schrijft erover dat leerling Thomas Jezus 
ontmoet en dat Jezus hem uitnodigt zijn vinger in zijn 
wond te leggen. Iets verder schrijft hij: “Maar gaat 
het er alleen om dat Thomas nu kan weten dat Jezus 
verrezen is? Of om iets  anders – dat Thomas zich af 
gaat vragen waarom Jezus verrezen is. Van een 
wonder vraag je niet of het kan, maar wat het van je 
moet.” De auteur plaatst hier een fraai gedicht; zie 
kader. 

Beloken Pasen 

Moeie voeten, 
vuile wreven, 
zijn wassende handen 
stevig en zacht, 
wat heeft hij toch gezegd? 

Na het haastig begraven 
ben je gissend op huis 
en Galilea aangegaan 

Er zijn er die zeggen 
dat zij donderdagavond 
voor u allen vergoten 
hebben verstaan. 

Kwam later later 

als uit een lam 
het gekeeld besef gespoten. 

Schijnbaar toevallige wandelaar 
De tweede vertelling gaat in op het bekende verhaal 
van de Emmaüsgangers; toevalligerwijze kwam dit 
verhaal ook vandaag tijdens de viering aan bod. Het 
vertelt hoe Jezus zich opnieuw aan zijn volgelingen 
toont; het verhaal van de Emmaüsgangers voert een 
toevallige wandelaar ten tonele. Deze wandelaar 
wordt op een gegeven moment herkend, maar – hoe 
is het mogelijk – op het moment van herkenning is 
hij verdwenen. Door het gesprek met de wandelaar 
peutert deze hen, zo stel je je voor, “aan het 

terugdeinzend verstand dat zij door hun leraar, toen 
die aan het kruis stierf, al vergeven zijn. Met zijn hulp 
zullen ze beginnen te begrijpen dat God de 
menswording van de liefde en de gerechtigheid is – 
iets waar hun leven de respons op zal zijn.” 

Flinke duit 
Verderop schrijft de auteur: “Het aanstekelijk ware 
aan de Christelijke overlevering is dat zij niet alleen 
stichtelijk is, maar ook dichterlijk.” Voor mij spelen 
rond Bijbelteksten altijd twee vragen: Wat zijn de 
feiten in de tekst? En: Waar begint de beeldspraak? 
Vervolgens gaat het om de goede interpretatie van 
feiten en beeldspraak. Ik vind het echt voer voor 
theologisch geschoolde mensen (beroepskracht / 
vrijwilliger) om keer op keer feit en beeldspraak uit 
elkaar te trekken; om op die manier op goede wijze 
de Christelijke boodschap aan ons gelovigen door te 
vertellen. Om ons aan het denken te zetten over 
Bijbelteksten doet de auteur met zijn boek een flinke 
duit in het zakje. 

Aanrader 
Door de aansporing van Pieter sloeg ik het boek 
opnieuw open; het lezen ging me nu makkelijker af. 
Ik heb niet al de beschrijvingen van de 52 weken 
weergegeven, dat voert te ver. Ik kan wel zeggen dat 
als u geïnteresseerd bent in interpretatie van Bijbel-
teksten het boek een aanrader is. Het lezen van het 
boek vraagt om een open mind, de nodige 
gedrevenheid en je moet er de tijd voor kunnen 
nemen. 

Arno de Bruin 

Titel: Zondagmorgen 
over het missen van God  

Auteur: Willem Jan Otten 
Uitgever: Uitgeverij Skandalon 
ISBN: 978-94-93220-15-7 
NUR: 323, 700  
Aantal pagina’s: 263 
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 ____ U IT DE WERKGROEPEN  ____  

De liturgiewerkgroep van het koor Arsis 
De liturgiewerkgroep van het koor Arsis heeft een 
grote inbreng in de voorbereiding van een viering. 
Ongeveer vier weken voor de viering gaan we om de 
tafel, samen met de voorganger. Uitgaande van de 
lezingen van de zondag brainstormen we over wat 
het bij ons oproept. Belangrijk is voor ons: wat 
kunnen we er nu mee? Wat kunnen we de bezoekers 
van de viering meegeven als ze naar huis gaan, ter 
overdenking of inspiratie? Samen bepalen we de 
rode draad van de viering. 

In haar overweging op zondag 4 juni j.l. heeft 
Marianne Thie een mooi inkijkje  gegeven in de 
voorbereiding van een viering met Arsis: 

Tijdens een voorbereiding, gebeurt er veel. We 
beginnen na het verzamelmoment met een stevige 
kop koffie, met of zonder opgeschuimde melk, of een 
kopje thee.  En…, er staat meestal ook iets smakelijks 
gebakken/of zelf gekocht op tafel, maar meestal 
zelfgebakken door de gastvrouw.  
Een goed begin in het proces van wording, groeien 
naar de viering toe. Er is ook altijd even een moment 
van: ‘Hoe gaat het met jou, of waar ben jij mee 
bezig’? Even stilstaan bij elkaar. Daarna aan de slag. 
Teksten worden gelezen, herlezen, gedachten die het 
daarbij oproept bij een ieder, worden gedeeld en 
opgeschreven, wat weer helpt bij het maken van de 
overweging. Diverse bronnen worden geraadpleegd, 
passende liederen, teksten en gebeden worden 
zorgvuldig uitgezocht. En zo krijgt de viering zijn 1.0 
versie vorm. Deze wordt daarna nog gefinetuned 
naar de definitieve versie. 

Na het tweede kopje koffie of thee gaan we aan de 
slag met het zoeken van teksten (we hebben een 
uitgebreide boekenkast!!), gebeden en liedjes. Het 
streven is om voor half elf klaar te zijn. Er gebeurt dus 
nogal wat op zo’n avond. Het is dan ook de basis 
waarmee we verder gaan. 

Een uitgebreid verslag van de bespreking, een 
conceptversie van de viering, wordt gedeeld via de 
mail. Iedereen die aanwezig was kan er op reageren 
met aanvullingen, soms zijn er nog keuzes te maken. 
Dat vraagt wat tijd, maar tien dagen voor de viering, 
tijdens de koorrepetitie op woensdagavond, worden 
alle opmerkingen, aanvullingen en keuzes door-
genomen. Deze worden verwerkt in de eerste lay-
out van de viering, die Peter Wijngaard dan al heeft 
gemaakt. 

Tijdens de generale repetitie worden de taken 
tijdens de viering verdeeld onder de koorleden. Zo 

kan iedereen die dat wil een actieve bijdrage leveren 
aan de viering en wordt het een viering van het hele 
koor. De werkgroep kijkt of alle taken ingevuld zijn. 

Op zondagmorgen, voorafgaand aan de viering, 
bespreekt één van de werkgroepleden de totale 
invulling van de viering met de voorganger. En dan is 
het spannend: komt het gekozen thema over bij de 
mensen in de kerk en is de viering een mooi geheel 
geworden? Tijdens de koffie na de viering horen we 
meestal wel of het gelukt is! 

De liturgiewerkgroep bestaat nu uit zes koorleden. 
Namens de werkgroep, 

Rita Karsten en Conny van den Broek 

Koor Arsis geeft zomerconcerten 

 

Zaterdag 10 juni heeft het koor Arsis twee zomer-
concerten gegeven in revalidatiecentrum Elias en 
verpleeghuis Walraven in Bennekom. Bewoners 
genoten van een reis door de tijd met van oudsher 
bekende liedjes, zoals Ubi caritas, Het dorp van Wim 
Sonneveld, Yesterday van de Beatles, en The Rose 
van Bette Midler. Van dirigente Conny van den Broek 
leerden de aanwezigen het begrip contrafact: een 
nieuwe liedtekst gemaakt op een bestaande 
melodie. Het dorp van Wim van Sonneveld is hiervan 
een voorbeeld. 

Tussen de concerten door werd er genoten van een 
lekkere lunch in de nieuwe Hummezaal van de Maria 
Virgo Regina kerk in Bennekom. Het was deze 
zonnige zaterdag alvast een mooie seizoens-
afsluiting! 

Op zondag 2 juli heeft Arsis nog een viering met 
pastor Diny Booyink verzorgd. 

Ellen Vossen en Rita van Doesum-Karsten 
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Pastoraatsgroep op reis 
We spraken er al langer over, maar 24 juni was het 
dan zover: de pastoraatgroep ging een dagje op reis, 
de partners mochten ook mee. Na een kopje koffie 
op een terras in Krimpen aan den IJssel vertrokken 
we met de waterbus richting Dordrecht. Het was 
prachtig weer. Gilles Ampt gaf ons een rondleiding 
door een klein stukje van de oudste stad van 
Nederland, waar hij opgroeide. Dordrecht kreeg al in 
1220 stadsrechten. We kwamen onder andere langs 
de plaats waar Willem van Oranje de Eerste Vrije 
Statenvergadering bijeenriep, in 1572. Dat was in de 
refter van het Augustijnenklooster. Na een heerlijke 
lunch op een terras met uitzicht op drie rivieren (de 
Lek, de Boven Merwede en de Oude Maas), ging het 
per waterbus terug naar Krimpen aan den IJssel. 

Daar kregen we een rondleiding door de zeer 
bijzondere kerk, waar Pieter gedurende zijn hele 
werkzame leven actief is geweest: de Bron, van de 
geloofsgemeenschap Heilige Maria Koningin. We 
werden er zeer gastvrij en hartelijk ontvangen. De 
kerk is pas in september 2009 ingewijd. De 
buitenkant heeft de vorm van een schip dat drijft op 
het water en is bedekt met stalen platen die koper 
bevatten. 

 

De kerkzaal is heel licht en modern: het plafond heeft 
de structuur van bladeren, achter het altaar is een 
raam in de vorm van een kruis en door een 
bijzondere constructie is binnen op het plafond de 
weerspiegeling van het water, waarin de kerk staat, 
te zien. 

 

De prachtige kruisweg is een reproductie van de 
kruisweg van Jan Toorop in Italiaanse glas, gemaakt 
in Oosterbeek. 

 

Eerste statie 

De rondleiding en de gesprekken met leden van de 
geloofsgemeenschap waren een passende afsluiting 
van dit reisje! 

Rita van Doesum-Karsten 

De balans opmaken 
‘Lieve mensen, wat er ook gebeurt, vertrouw op Mij 
en laat elkaar niet in de steek.’ Met deze zin begon 
Hans Lucassen zijn overweging in de woord- en 
communieviering op 7 mei op de vijfde zondag van 
Pasen. Het thema was ‘De balans opmaken’. In de 
evangelielezing uit Johannes proef je de angst bij de 
leerlingen. Tomas zegt: ’Wij weten niet eens waar U 
naartoe gaat, Heer, hoe zouden wij dan de weg 
daarheen kunnen weten?’ Dan zegt Jezus: ‘Ik ben de 
weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de 
Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen 
zullen jullie ook mijn vader kennen.’ In zijn 
overweging gaat Hans Lucassen hier nader op in. Hij 
zegt: ‘Het verhaal van Johannes is een angstverhaal. 
De context is het laatste avondmaal. Jezus wil zijn 
leerlingen een boodschap meegeven, een opdracht. 
Wat er ook gebeurt, vertrouw op mij, maar laat 
elkaar niet in de steek. Neem het brood en drink uit 
de beker en doe dat elke keer weer. Zo gedenken 
jullie steeds dat Ik te midden van jullie ben, om jullie 
een hart onder de riem te steken en om elkander lief 
te hebben. Op Witte Donderdag herdenken wij dit. 
Het Engelse woord voor Witte Donderdag is Maundy 
Thursday. Het woord ‘maundy’ komt van 
‘mandatum’, Latijn voor opdracht. ‘Ga de weg die ik 
jullie heb gewezen, die weg is niet gemakkelijk’, zegt 
Jezus. Je moet steeds weer de tussenbalans 
opmaken, er zijn veel mogelijkheden om dat te doen. 
In het evangelie staat: er zijn veel kamers, deze zijn 
met elkaar verbonden en ook verbonden met de 
Vader. Rond het jaar 1000 maakte een monnik een 
kerklied dat wij nu nog steeds zingen: Ubi caritas, 
Deus ibi est. In het Nederlands is dat: Daar waar 
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liefde is daar is God. We zingen het straks. Hierin 
klinkt ook opluchting. Ga ervoor! Ik ben er en zal er 
zijn, wat er ook gebeurt. Dit is ook waar het woord 
Jahweh voor staat. Wij zijn mensen onderweg. Dat 
betekent ook dat je er voor de ander bent, juist als 
die het moeilijk heeft. God komt dan in jou aan het 
licht. Ik zal er zijn als het goed gaat, maar ook als het 
minder goed gaat, dit is de opdracht van liefde. Op 
die weg moet je steeds weer de balans opmaken. 
Hoe is het gegaan en wat kan ik er nog aan doen om 
een beter mens te worden? Dat zag je ook bij de 
eerste christenen, zoals beschreven in de 
Handelingen vandaag. Er was gemor. Wij doen het 
niet goed; hoe kunnen wij het beter doen? Het 
thema van het Tweede Vaticaans Concilie was ‘Gods 
volk onderweg’. Niet een kerk zijn van dogma’s en 
regels, maar een kerk van mensen in beweging, waar 
ruimte is voor iedereen. ‘Ik ben de weg, de waarheid 
en het leven’ staat er in de bijbel. Maar in het 
Aramees staat ‘Ik ben de ware weg’, dus  een weg die 
leidt tot een waarachtig leven, een leven met 
menselijkheid, humaniteit. De grote theoloog 
Edward Schillebeeckx schreef: de kerk moet de weg 
volgen van menselijkheid en humaniteit. Wij hebben 
altijd de kans om het beter te doen door de balans 
op te maken naar jezelf, naar de medemens, naar de 
kerk.’ 

Tijdens de viering zingt ARSIS liederen die heel mooi 
aansluiten bij het thema van balans opmaken en de 
weg volgen. En zijn ook voorbeden en teksten rond 
dit thema:  

God, 
Als we terugblikken op ons leven zien wij 
mooie en moeilijke dingen. Alles wat wij 
hebben meegemaakt heeft ons gevormd tot 
wie wij nu zijn. Zo gaan wij de toekomst 
tegemoet. 

De slottekst: 
God, 

ik zou een héél mens willen zijn, iemand met in 
zijn glimlach iets van U. 

Ik zou het geluk willen ontdekken dat voor mij 
verborgen ligt, in mijn uren en dagen. 

Ik zou mijn bestaan een ‘leven’ willen laten 
worden, alles wat verstard is en cliché in 
beweging laten komen, dat gewone, lege weer 
zinvol laten zijn. 

God, U bent het leven: maak een héél mens 
van mij. 

Kort voor de zegen vertelt Hans het verhaal over zijn 
kleinzoon die op honkbal zit. Hans is inval-coach voor 

het team. Na een wedstrijd zit het team drie kwartier 
bijeen om de balans op te maken: wat ging goed en 
wat ging niet goed? Ieder wordt persoonlijk 
aangesproken. Ieder moet iets positiefs meegeven 
aan de ander, zodat ieder met een goed gevoel 
toeleeft naar een volgende wedstrijd. Na afloop van 
de viering vertelt Hans me dat het team kampioen is 
geworden. Er was teamspirit en respect voor elkaar. 
Toen ik terugfietste moest ik denken aan Arne Slot 
van Feijenoord. 

Hans Wilmink 

Bidden: contact met Gods verborgen 
nabijheid 
Het MVR Kleinkoor begint de viering op de 7e zondag 
van Pasen, 21 mei, met het lied: 

Vol verwachting zijn wij gekomen 
Om weer te weten waartoe wij bestaan 
Verstillend vanbinnen, verlangend te horen 
Het levende Woord dat opnieuw wordt geboren 
Waar mensen in aandacht en liefde verstaan. 

Ben Piepers opent vervolgens met het thema van 
deze viering ‘bidden: contact met Gods verborgen 
nabijheid’. Bidden kun je ervaren als putten uit de 
bron van de woorden van de Eeuwige. 

De eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen 
verhaalt dat Jezus niet meer in hun midden is en de 
apostelen samenkomen in een bovenzaal samen met 
enkele vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus en 
met zijn broers. Zij bidden en volharden in gebed. In 
het evangelie van Johannes horen we een gedeelte 
uit het gebed van Jezus bij het laatste avondmaal. 
Ben: ‘Het gebed van Jezus, zoals Johannes 
verwoordt, klinkt verheven en is niet gemakkelijk te 
verstaan.’ Wat Ben eruit haalt is dat Jezus zijn ogen 
opslaat naar de hemel. ‘Hij maakt ruimte om te 
bidden’. Bij bidden gaat het er om, dat je je eerst gaat 
richten, focussen om innerlijk ruimte te maken, stil 
worden en dingen loslaten. Dus je gedachten die alle 
kanten opvliegen, tot rust brengen. Dat je niet de 
bekende gebeden doet als het Onze Vader, maar dat 
je probeert in innerlijk gebed contact te maken met 
de Eeuwige. Ben: ‘Dat je aan God voorlegt wat je 
bezighoudt, die je goed doet, waar je je op verheugt. 
Je hart laten spreken waar het vol van is en ook het 
moeilijke benoemen. Je persoonlijke zorgen, maar 
ook wat je raakt in de wereld, je onrust en angst, de 
verschrikking van oorlog, vluchtelingen, enz. Door te 
bidden, krijgt het toch een diepere lading. Het geeft 
opluchting of je gedachten worden uitgezuiverd, dus 
dat je beter op het spoor komt van wat er echt toe 
doet. Dat je door contact te maken met God die 
innerlijk nabij is, meer in balans komt. In die zin is 
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bidden ook gevoed worden. Jezelf voeden met het 
woord van God, zijn barmhartigheid, liefde, geduld. 
En dat gebeurde ook met de apostelen en anderen 
die bijeen waren om te bidden. Door te bidden 
werden zij gevoed met de geestkracht en bezieling 
van Jezus.  Ben: ‘Ik vergelijk het wel met de periode 
na het overlijden van een dierbare. In die eerste 
periode ervaar je juist in het gemis, in de afwezigheid 
nog scherper zijn of haar aanwezigheid, wat de ander 
voor jou betekent, waar je door gevoed kunt 
worden. In die zin word je door bidden gevoed om 
weer verder te kunnen.’ Naast bidden als het uiten 
van wat je raakt en gevoed worden, is er nog een 
derde vorm. Bidden als loslaten, je leven in handen 
leggen van God. Ben leest het gedicht ‘Ik ben zijn 
tuin’ van mystica en feministisch theologe Maria de 
Groot: 

‘Ik ben zijn tuin 
hij wiedt mij 
hij drenkt mij 
hij zaait mij vol bloemen  
en in de tijd van de oogst  
verzamelt hij mijn vruchten 
om zich te voeden 
de geduldige 
de bezige 
die het vuil aan zijn handen  
niet acht.’ 

‘Jezelf zien als deel van deze aarde waar God zijn of 
haar werk kan doen. Die dat doet met geduld en jou 
neemt zoals je bent, ook met het vuil dat je 
meedraagt, om zo beter mens van je te maken. 
Mogen wij zo meer en meer bidden, ons hart uiten, 
gevoed worden en zelf zijn tuin of akker zijn’. Dan 
volgt stilte met daarna inspirerende pianomuziek 
door Xander Postma. 

Hans Wilmink 

De Heilige Geest als advocaat en als 
trooster 
‘Herschep ons hart, verberg u niet. De apostelen 
zaten 50 dagen in spanning. Hoe nu verder? Op de 
vijftigste dag, deze dag, werd hun gebed verhoord. 
God liet zich zien door vlammen van vuur die de 
harten van de apostelen weer deden leven en hen 
naar buiten stuurden om te getuigen van hun 
veranderde gedrag en met de missie om ook de rest 
te laten volgen. God wil ons herscheppen en 
vernieuwen en ook ons in vuur en vlam zetten. Dat 
vieren wij vandaag.’ 

Zo begon Roderick de eucharistieviering op de eerste 
pinksterdag, 28 mei. Het Johanneskoor had het 
openingslied ‘Herschep ons hart‘ van Huub 

Oosterhuis gezongen. De eerste lezing was uit de 
Handelingen van de apostelen en ging over de dag 
van Pinksteren waarop alle apostelen vervuld 
werden van de Heilige Geest. Het evangelie uit 
Johannes ging over het moment dat de apostelen 
bang bijeen zaten achter gesloten deuren toen Jezus 
binnen kwam en zei: “Vrede zij U”. De leerlingen 
waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen. 

Roderick begon de overweging met het moment dat 
hij nog op de middelbare school zat. Hij was een jaar 
of 17, een jaar voor het eindexamen. Hij ging op 
retraite in een conferentieoord ergens bij 
Eindhoven. Het was lente en er hing een feestelijke 
sfeer. Elke dag was er een mis. De eerste dag, tijdens 
de mis, ging een vrouw die naast hem zat hardop 
zingen met hele vreemde woorden, net op het 
moment dat de priester het brood omhoog hief 
tijdens de consecratie. Daarna deden er steeds meer 
aanwezigen mee, tot bijna iedereen meezong. ‘Wat 
gebeurt hier?’, dacht Roderick. Na afloop ging hij 
naar één van de priesters. ‘Ja, dit is normaal. Dit is 
een teken dat de Heilige Geest tot hen komt. Maak 
je er open voor, dan komt de Heilige Geest ook naar 
jou toe.’ Het leek, zei Roderick, alsof sommigen een 
direct lijntje hadden met de Heilige Geest die hen zei 
wat er moest gebeuren. Roderick was verward. ‘Zo 
werkt het toch niet! Vaak merk je iets, maar moet je 
er toch langer over nadenken. Wij zijn een kerk, een 
gemeenschap. Wat je leest in de eerste brieven is dat 
de apostelen wel voelen wat de Heilige Geest wil, 
maar zich er geen raad mee weten. Ze maken er ruzie 
over. Dan zegt Petrus: “Alles gehoord hebbende, dit 
is het en zo gaan wij het doen”. Een proces dus met 
veel stappen. Er is een groot gevaar voor het 
overschatten van de Heilige Geest. Hij wil dit of dat 
en iedereen gaat erachteraan. Overschat het niet. De 
Geest is als een ademtocht. Luister heel goed wat de 
Heilige Geest wil.’ 

‘Aan de andere kant is het gevaar van onderschatten 
van de Heilige Geest.’ Roderick kwam met een 
tweede voorbeeld, dat van een zeilboot. Hij voer met 
een vriend in een zeilboot maar de boot ging niet 
vooruit, terwijl er wel wind was. De zeilen moesten 
in de wind gezet worden. Toen ze goed stonden ging 
de boot als een speer. Dit is ook van toepassing op 
de kerk. Er heerst tegenwoordig een soort 
lamlendigheid: wij hebben alles geprobeerd aan 
activiteiten en niks wil. Het ene bootje na het andere 
valt af, de zeilen worden verkocht, terwijl er veel 
wind om ons heen waait. Is de Geest ons vergeten? 
Zijn er plekken waar de Geest wel waait? Wij moeten 
zorgen dat we ons zeil in de wind zetten om zo 
vooruit te komen. ‘Als je de Geest gaat 
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onderschatten dan voel je hem op enig moment niet 
meer. Ongeduld en fatalisme is niet wat je moet 
doen. Bij de apostelen was de Geest nog niet in hun 
huis, maar waaide er wel omheen. Pas toen ze de 
ramen openzetten om de wind naar binnen te laten 
waaien, waren de leerlingen niet meer te houden en 
hielden zij hun verhalen met vuur en vlam. Er was 
een klik met de mensen en zij begrepen hen.’ 

‘De Geest waait en vuurt mensen aan zonder dat wij 
het in de gaten hebben.’ Roderick haalde nog een 
voorbeeld aan van wat hij eerder meemaakte in 
Amsterdam. Hij was dagvoorzitter bij een Star Wars 
Event. De acteurs van Star Wars waren er ook. Vier 
jaar geleden kwam een echtpaar met een jongen, die 
ernstig ziek was en niet lang meer te leven had, naar 
de organisator met de vraag of hij wat voor de 
jongen kon doen. Hij was een enorme fan van Star 
Wars, maar kon het niet onder woorden brengen. 
Een handtekening van een topacteur kostte veel 
geld, te veel voor de ouders. De organisator zei: 
’Wacht even, ja, ik weet het.’ Hij riep de topacteur, 
legde de situatie uit, deze dacht even na, liep weg en 
kwam terug met een souvenir uit de filmset. De 

jongen was enorm blij. Nu, vier jaar later, is de 
jongen overleden. Zijn ouders hebben een mooi 
boekje over hem gemaakt dat staat op een speciaal 
plekje in huis met het souvenir ernaast. De ouders 
zeiden: ‘Het is goed zo, elke keer halen wij veel troost 
uit dat boekje met het souvenir.’ Roderick: ‘De 
Heilige Geest als advocaat en als trooster. Als 
advocaat die zegt tegen de organisator: ‘haal de 
acteur erbij’, en tegen de acteur: ‘geef hem een 
souvenir’. En als trooster door dat boekje met dat 
souvenir als blijde herinnering. Dat vieren wij 
vandaag.’ 

Het Johanneskoor zong prachtig, onder begeleiding 
van Bas Jongeling en Erik Onnink op de piano. Het 
klonk fantastisch in onze overvolle kerk. Later bleek 
dat er meer dan 200 mensen in de kerk waren en dat 
op deze eerste pinksterdag met fraai weer. Na het 
slotlied ontving het koor een applaus, dik verdiend. 
Het was een hele fijne viering. Ik ging met energie en 
mooie gedachten weer terug naar huis. 

Hans Wilmink 
 

 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________ 

 

 

Katholiek Vrouwengilde 
Beste dames, 
Op de slotavond 8 mei, hadden wij de cabaretgroep 
Pandora op bezoek met hun programma Bingo. 
Pandora is een vrouwen cabaret groep. De groep 
bestaat uit 5 speelsters en 1 regisseuse. Met veel 
zang, sketches en accordeonmuziek hebben zij ons 
vermaakt. Er is die avond veel gelachen en onze 
leden genoten. 
Wij als bestuur zijn ons alweer volop aan het 
voorbereiden op het nieuwe KVG jaar. De 
openingsdienst en de Algemene leden vergadering 
zijn op 11 september. Verder is er dan weer een 
verkoop van zelfgemaakte producten, de opbrengst 
is voor Melania. Wij wensen iedereen een prachtige 
zomer. 

Namens het bestuur, Inge Wijngaard 

Vrijwilligersreis naar Kenia 
Hallo mede parochianen, 
Eind november 2023 hopen Jos en Ria Roelofs met 
een groep van 20 vrijwilligers mee te gaan op reis 
naar Kenia. Dit wordt een reis waarin we ook de 
medemens daar ondersteunen door de bouw van 
een kerk, annex ontmoetingsgebouw, het starten 
met de aanleg van een waterbron op zonne-energie, 
etc., voor de lokale gemeenschap. Deze reis wordt 
vanuit de Hervormde gemeente Barneveld al vele 
jaren georganiseerd. In onderstaande brief en op de 
website (www.barneveldkenia.nl) vind u verdere 
info over deze reis. Wij vinden het een uitdaging 
hieraan mee te doen en om ook donaties te werven 
voor de benodigde bouwmaterialen die overigens 
allemaal lokaal worden besteld. 

KENIAREIS 2023 
Beste lezers, 
Op D.V. dinsdag 28 november 2023 gaat voor ons het 
avontuur beginnen! Een groep van 20 personen gaat 
namens de Hervormde gemeente voor ruim twee 
weken naar Kenia. Deze reis staat in het teken van 
wederzijdse bemoediging en uitwisseling van 
(geloofs-)ervaringen. De contacten vinden vaak 
spontaan plaats in de ontmoeting met mede-
christenen van de RCEA (Reformed Church of East 

http://www.barneveldkenia.nl/
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Africa). In Kenia willen we letterlijk een steentje 
bijdragen aan de opbouw van de gemeente door o.a. 
kerken te bouwen. Eén metterdaad samen, de 
tweede alleen financieren. Kosten voor één 
kerkgebouw zijn € 3.500. Hierbij kunnen we uw hulp 
gebruiken! Verder gaan we helpen bij de bouw van 
huurhuisjes om het missionaire programma van 
inkomsten te voorzien. Daarnaast zijn we betrokken 
hij noodhulp vanwege de extreme droogte in het 
noorden van Kenia. Hierbij moet u denken aan 
voedselpakketten en het waterputten boren in de 
woestijn. Ons streefbedrag is € 15.000 en we hopen 
daarmee met uw hulp veel mensen te helpen. 
Omdat wij vooral ook afhankelijk zijn van sponsors, 
stellen wij het enorm op prijs als u een bijdrage zou 
willen storten op het bankrekeningnummer 
NL39 RABO 0305 5091 95 t.n.v. Zendingscommissie 
Hervormde Gemeente te Barneveld o.v.v. Keniareis 
2023. Uw gift is aftrekbaar van de belasting...!! 
Tevens willen we diaconale projecten bezoeken en 
zo mogelijk financieel ondersteunen. Daarbij denken 
we aan een ziekenhuis, weeshuis, anti alcohol/drugs 
en HIV-Aids preventie programma, basisschool, 
dovenschool, Bijbelschool en misschien de 
vrouwengevangenis. Meer dan zeven projecten 
waar we samen iets voor kunnen betekenen nu hier, 
straks daar. Gaat u ons helpen? De reis- en 
verblijfkosten worden door ons zelf betaald, uw 
bijdrage komt geheel ten goede aan onze verre 
naasten in Kenia. Als u een steentje hieraan bij wilt 
dragen, willen wij als dank uw logo vermelden op 
onze website. Stuur dan uw digitale logo naar: 
averstoep@solcon.nl. Namens de mensen in Kenia: 
dank voor uw bijdrage! 

Met hartelijke groet, namens de Keniareizigers, 
Anton en Els Verstoep 

Levensverhaal van Naomi, een verhaal 
van een jonge vrouw in El Alto Bolivia 
Naomi is 19 jaar oud, ze 
is de oudste van 3 
kinderen. Haar vader 
heeft hen in de steek 
gelaten toen ze 3 jaar 
oud was. In de loop der 
jaren zocht haar moeder 
naar een nieuwe partner, 
die Naomi op 9-jarige 
leeftijd seksueel 
misbruikte. Dat leidde ertoe dat Naomi op haar 13e 
met een groep leeftijdsgenoten alcohol ging drinken 
en seksuele relaties had zonder enige vorm van 
bescherming. Kort daarna, op 14-jarige leeftijd, werd 
ze zwanger, maar door de consumptie van alcohol, 

marihuana en ook cocaïnepasta kreeg ze een 
spontane abortus. In een interview zegt zij; "... ik 
wilde dood, ik voelde me niet tevreden met mezelf, 
ik dacht dat ik een belemmering was voor iedereen 
en dat ik nutteloos was, maar zelfs de dood wilde me 
niet..." 

Op 15-jarige leeftijd trad zij toe tot het uitgebreide 
zorgprogramma van casa Fraternidad van ENDA in El 
Alto: "... in het begin was het niet gemakkelijk, ik 
dacht dat niemand me kon helpen ... na verloop van 
tijd besefte ik dat het mogelijk is om te veranderen, 
dankzij de psycholoog die me uitlegde dat alles van 
mij afhangt ... Ik heb geleerd mezelf uit te drukken, 
we hebben therapie met mijn moeder gedaan, 
waardoor ik ontdekte dat ze om me gaf en ik voelde 
me gelukkig ... daar leerde ik mijn emoties te 
beheersen en anders te denken. Vroeger dacht ik dat 
mijn familie niet van me hield, dat mijn moeder 
slecht was, dat het leven tevergeefs was, ik had geen 
zin om te leven, noch plannen voor de toekomst.”   

Toen Naomi het therapeutische proces had 
beëindigd, werd ze opnieuw opgenomen in haar 
familie, maar na een paar maanden kreeg ze een 
terugval. Als gevolg van de economische 
moeilijkheden die haar familie doormaakte, begon 
ze drugs te verkopen en wijdde ze zich later aan het 
rekruteren van minderjarige meisjes voor de 
sekshandel. Vanwege dit misdrijf werd ze door de 
politie opgepakt en doorverwezen naar gerechtelijke 
instanties, waarna ze ongeveer een jaar in een 
verslavingskliniek werd opgenomen: “Mijn moeder 
bezocht me heel weinig en vertelde me dat ze niets 
van mij wilde weten en ik reageerde boos op haar. 
Na een jaar stuurden ze me naar huis, ik moest bij 
haar in haar huis wonen. We waren niet gelukkig, ik 
rende weg om te stelen, te drinken en drugs te 
gebruiken, ik kwam een aantal dagen niet naar haar 
huis ... " 

Naomi werd opnieuw zwanger en klopte aan bij casa 
Minka, een huis van ENDA in El Alto, om 
therapeutische en sociale zorg voor haarzelf, haar 
baby en haar moeder. Beiden hebben het volledige 
therapeutische traject doorlopen, kregen sociale 
steun, gezondheidsondersteuning, begeleiding bij 
haar zwangerschap en ze kreeg ook een technische 
opleidingsbeurs. 

Naomi is momenteel een verantwoordelijke jonge 
vrouw die voor haar dochter zorgt. Ze zegt: “Ik weet 
dat ik niet schuldig ben aan alles wat me is 
overkomen en ik weet ook dat ik verantwoordelijk 
kan zijn voor mijn daden en daarmee denk ik dat ik 
een goede moeder kan zijn voor mijn dochtertje. 

mailto:averstoep@solcon.nl
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Mijn droom is om mijn familie altijd samen te laten 
zijn.” 

Al vele jaren steunen we als geloofsgemeenschap 
MVR het werk van ENDA in El Alto. Hierdoor hebben 
ook wij een klein beetje bijgedragen aan haar 
levensgeluk en zicht op een betere toekomst voor 
Naomi. 

Nelly Beerepoot-Commandeur 

In de laadbak van een vrachtwagentje 
Aan het feest van Corpus Christi, de tweede zondag 
na Pinksteren, wordt hier in de katholieke Kerk veel 
aandacht besteed. In mijn parochie wordt er altijd 
een processie gehouden, en daarna volgt een 
gezamenlijke viering van alle geloofsgemeen-
schappen in de parochiekerk. Sinds een jaar ben ik in 
onze kapelgemeenschap een van de ministros. Wij 
brengen de ziekencommunie rond en helpen 
communie uitdelen in de vieringen. Met Corpus 
Christi geven we allemaal acte de présence. 

Dit jaar was het koud op die zondag de elfde juni. In 
Argentinië zitten we in het winterseizoen, en precies 
in die dagen stond er een krachtige koude, zuidelijke 
stroming. De mensen die samengekomen waren op 
het startpunt van de processie, een van de kapellen 
van de parochie, op loopafstand van de hoofdkerk, 
waren allemaal uitgerust met winterjassen, 
poncho's, mutsen en dassen. Deze keer gingen we 
met het allerheiligste niet lopend, onder het 
baldakijn, maar rijdend op een open vrachtwagentje. 
De pastoor vroeg mij en nog twee andere ministros 
om hem te vergezellen daar boven in de laadbak. 
Daar zaten ook de gitaristen en twee zangers, die 
met een mobiele geluidsinstallatie de zang leidden. 

In Argentinië is formeel de grote meerderheid van de 
bevolking katholiek, maar in de praktijk gaat maar 
een piepkleine groep daadwerkelijk naar de kerk. En 
die groep wordt sinds enkele decennia ook nog eens 
in snel tempo kleiner. Daaraan moest ik denken toen 
we om half tien in de ochtend in wandeltempo door 
ons stadsdeel reden, het vrachtautootje voorop en 
plusminus vijftig anderen lopend erachteraan. De 
wijk was in diepe, zondagse rust gedompeld, 
iedereen lag nog op bed of zat binnen achter de 
koffiepot. Als ministros mochten we de pastoor 
aflossen bij het omhoog houden van de monstrans. 
Toen het mijn beurt was en ik keek naar de kleine 
schare die ons volgde en luisterde naar ons montere 
gezang dacht ik: misschien hoort het wel zo. Jezus 
trekt hier rond en treft geen massale toeloop, geen 
geoliede machine. Wij christenen bewegen ons in de 
marge van de wijk en van de samenleving. Het is 

goed dat de Kerk niet meer automatisch alle gezag 
gegeven wordt. God legt niet op, maar komt langs, 
loopt mee, zit in de laadbak van een oud 
vrachtwagentje. 

In de viering waren we met honderdvijftig mensen, 
hoogstens. Er werd met overgave gebeden en 
gezongen. Van mezelf ben ik niet zo van de 
aanbidding van de eucharistie, maar ik werd geraakt 
door de toewijding van de mensen rondom me. De 
pastoor, een jonge missionaris uit India, was in vorm 
en ging eenvoudig en inspirerend voor. "Durf te zijn 
als Jezus", zei hij bij de wegzending. Ik moest denken 
aan hoe Jezus vandaag door de straten van ons 
stadsdeel was getrokken. Laten we het aandurven 
zonder pretenties te zijn, maar met de warmte van 
ons geloof in ons: in onze ogen, in onze handen, in 
wat we doen en in wat we zeggen. 

Marc van der Post 

Vlegeldag Bennekom 
Woensdag 23 augustus is het weer zover. Binnen de 
‘Heideweek’ in de regio is de ‘Vlegeldag’ een 
gezellige en feestelijke gebeurtenis in Bennekom 
waar ook meestal de zon zich uitbundig laat zien. Er 
zijn veel activiteiten voor oud en jong in het centrum 
van het dorp met muziek en een grote braderie. 

 

Vlegeldag 2022 

Natuurlijk doet onze kerk ook mee met veel 
gezelligheid op het kerkplein, terras met koffie of 
thee met wat ‘lekkers’, verkoop in de betere 
kwaliteit tweedehands kleding en ook een uitgebreid 
assortiment tweedehands boeken. De kerk is de 
gehele dag geopend voor bezichtiging. 

Wij hopen, zoals ieder jaar, weer op een grote 
opkomst en veel gezelligheid op het kerkplein. 

Namens Werkgroep ‘De Vlegels’ van harte welkom 
en vriendelijke groet, Pieter Boers
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 _______________________ REDACTIE _______________________  

Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Herfst en Advent) tot zondag 10 september; voor 
TitusBreed tot woensdag 30 augustus; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 
0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

Bezorging: Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237 
Advertenties: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com 
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 _____________ MARIA V IRGO REGINA INFORMATIE ______________  

 
 
 
 
 

Parochie Titus Brandsma 
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK 
en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie. 
Voor informatie over de Titus Brandsma parochie 
zie de website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl. 
Maria Virgo Regina kerk 
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom 
internet: www.rkkerkbennekom.nl 
e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl 
Locatieraad 

− Peter Wijngaard (voorzitter), tel. 
0318 417 670, peter.wijngaard@xs4all.nl 

− Theo Jetten (secretaris), tel. 0318 784 287, 
locatieraad@rkkerkbennekom.nl 

− Gerard Bolscher (gebouwen/terreinbeheer en 
financiën), tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

− Marianne Thie (liturgie), tel. 0318 414 558, 
majthie-koomen@hotmail.com 

Pastoraatsgroep 

− Gilles Ampt (voorzitter), tel. 0317 412 288, 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl 

− Hermine Wilmink (diaconie), hermine@planet.nl 

− Pieter Boers, tel. 0318 847 568, 
pietboers@upcmail.nl 

− José van der Meulen, tel. 0318 430 455 

− Rita van Doesum-Karsten (secretaris), tel. 0318 
418 025, ritakarsten@chello.nl 

Commissie van financiën en beheer 

− Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Technische Dienst 
Herman van den Akker, tel. 0318 220 720 
Ledenadministratie 
Klaas van der Meulen, tel. 0318 430 455 
p.a. Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom, 
ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl 
Parochiewacht 
ma t/m vr 10.30-11.30 uur, Torenzaal, tel. 0318 414 
896; daarbuiten informatie via antwoordapparaat. 
Kostercontactpersoon 
Ria Roelofs, Bovenweg 12, 6721HW Bennekom, tel. 
0636 304 946, koster@rkkerkbennekom.nl 
Contactpersoon uitvaart en begrafenis 
Marian Bolscher, tel. 0651 651 736 

Contactpersoon dopen 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Wijkvertegenwoordiging 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Caritas 
Huub Oude Vrielink, tel. 0318 413 735 
Contact Raad van Kerken 
Hans Westendorp, tel. 0318 418 465 
Agenda torenzaal en parochiezaal 
Ton Gommers-Smits, tel. 0318 414 374, 
tgommers@xs4all.nl 
Reservering van de kerk 
Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 
Koren 

− Gemengd Koor: Piet Boers, tel. 0318 847 568 

− ARSIS: Peter Wijngaard, tel. 0318 417 670 

− Kinderkoor: Matty Huls, matty@living-voice.nl 

− Laudenkoor: Truus Appelman-Komen, tel. 0318 
414 943 

− Kleinkoor: Truus Appelman-Komen, tel. 0318 
414 943 

Werkgroep gezinsvieringen 
gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl 
Werkgroep 1e communie 
Christianne Marcelis-van Acker, tel. 0318 418 347 
Werkgroep jongerencatechese 
vacant 
On the Road (jongergroep) 
ontheroad@rkkerkbennekom.nl 
Basisschool St. Alexander 
Acacialaan 32a, tel. 0318 430 340 
www.alexanderschool-skovv.nl/ 
Katholiek Vrouwen Gilde 
Inge Wijngaard, tel. 0318 417 670 

Redactie Nieuwsbrief, NieuwSBlad en TitusBreed 
Jos Jansen, redactie@rkkerkbennekom.nl. 
Webmaster, webmaster@rkkerkbennekom.nl 
Henny de Nijs, tel. 0629 328 212 

P.R.Groep 
Hans Wilmink, 0318 413 049, 
PRgroep@rkkerkbennekom.nl 

Rijdienst 
coördinator Ad Meijs, rijdienst@rkkerkbennekom.nl 
tel. 0318 418 273 

Vereniging Maria Virgo Regina 
secretaris: Laurens Beerepoot, tel. 0317 423 570 

secr.verenigingmvr@gmail.com 
website: www.verenigingmvr.nl 

 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:peter.wijngaard@xs4all.nl
mailto:locatieraad@rkkerkbennekom.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:hermine@planet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:ritakarsten@chello.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl
mailto:koster@rkkerkbennekom.nl
mailto:tgommers@xs4all.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:matty@living-voice.nl
mailto:gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:PRgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
mailto:secr.verenigingmvr@gmail.com
http://www.verenigingmvr.nl/
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Ik heb een vraag … 
 

 
Hebt u hulp nodig? Of hebt u een vraag of verzoek? 
Dan kunt u dat via dit formulier duidelijk maken.  
Wij, de MVR geloofsgemeenschap Bennekom, willen er graag voor u 
zijn! 
 
U kunt hieronder aangeven waarover uw vraag gaat. Wilt u tevens uw naam en 
contactgegevens invullen? Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 
Natuurlijk wordt uw vraag vertrouwelijk behandeld. 

Hoe kunt u uw vraag inleveren? 

• in de Caritas-brievenbus (in de hal naar de Torenzaal). Dit kan als de 
parochiewacht aanwezig is (op weekdagen van 10:30 – 11:30 uur) en op 
zondagen rondom de vieringen; 

• per post sturen naar de Pastoraatsgroep, (Heelsumseweg 1, 6721GP 
Bennekom) of digitaal (e-mail: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl); 

• deze kaart digitaal invullen op de website van onze kerk: 
https://www.rkkerkbennekom.nl/ 

  

Mijn (voor)naam is: …………………………………………………………………………………. 
Ik ben te bereiken: 

 via telefoonnummer .............................................................................  

 en / of e-mail adres ..............................................................................  

Ik heb een vraag over : 
 

 vervoer naar de kerk 

 hulp bij nood (persoonlijk of iemand anders) door Caritas 

 uitreiken van de communie thuis 

 bezoek of gesprek bij mij thuis 

 iets anders, namelijk .  ……………………………………………………………………… 
 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
https://www.rkkerkbennekom.nl/
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onze Adverteerders 
 
De uitgave van het NieuwSblad wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders. 
In de digitale uitgave van ons NieuwSBlad www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/ staan 
aanklikbare links naar hun website. 
 
Hieronder de sites van de adverteerders: 
 

Jillis Baggerman makelaardij Bril 2000 

Weerklank uitvaarten Smit & Moormann, notariaat 

Kardoen Bennekom Bouwbedrijf Van Grootheest 

Barneveld Schuurman Makelaars Albert Heijn Bennekom 

DA-drogist Jonker Bennekom Wijnhuis Bennekom 

Van den Top rijopleidingen Roelofs - Technisch Maatwerk 

De bloemenmand 2Wielercentrum Bennekom 

Den Engelsen bloemen /planten en diervoeding Herinneringshuys 't Hoge Heem 

PLUS Edwin en Astrid Holtrop Van Wonderen - shoes and stuff 

Kapsalon Everline Kapsalon Marage 

Henri’s Stekje Geels woonwarenhuis 

Hartman tweewielers Newyorkpizza 

Auto van de Weerd Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank 

Installatiebedrijf Van Ginkel Diergaardeadvies-Bennekom 

No48 Eijgenraam mannenmode Raak Nederland - Bennekom 

Hoveniersbedrijf Hans Rozeboom Kasteel Hoekelum 

Schildersbedrijf van Reemst Woonstudio Bennekom 

De Ruiter Uitvaartzorg Garage Bennekom autobedrijf 

Bloembinderij Lindhout haroboomwerk - bennekom 

Sa Lolla Ristorante -  Wageningen Mitra Bennekom 

Monuta Hofrust De Goudreinet - Bennekom 

lunchroom "de Beken" Renkum  

 
 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
http://www.jillisbaggerman.nl/
http://www.bril2000bennekom.nl/
http://www.weerklankuitvaarten.nl/
file:///C:/Users/Baks/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BE595L8P/2021%20link%20-%20adverteerders.docx
http://www.kardoen.nl/
http://grootheest.nl/
http://www.barneveld-schuurman.nl/
https://www.ah.nl/winkel/8615
https://www.openingstijden.nl/DA-Drogist/Bennekom/Dorpsstraat-29/
https://wijnhuisbennekom-shop.nl/
http://www.toples.nl/
http://www.roelofsede.nl/
http://www.fleurop.nl/bloemist/gelderland/bennekom/westendorp-j-d-m-.html
https://www.2wielercentrumbennekom.nl/
http://www.dierenwinkel-in.nl/bennekom/engelsen-dierenspeciaalzaak-den
http://herinneringshuysthogeheem.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/bennekom_plus-edwin-en-astrid-holtrop_896
http://www.shoesenstuff.nl/
http://www.everlinecareforhair.nl/
http://www.kapsalonmarage.nl/
https://www.bloemenwinkels.nl/gelderland/bennekom/henri-s-stekje/
https://www.geelswoonwarenhuis.nl/home.php
http://www.hartmantweewielers.nl/
https://www.newyorkpizza.nl/
http://www.van-de-weerd.nl/
http://www.zandschulp.nl/
http://www.ginkel.nu/
http://www.diergaardeadvies.nl/
http://www.eijgenraammannenmode.nl/
http://www.raaknederland.nl/
http://tuincentrumhansrozeboom.nl/
https://www.kasteelhoekelum.nl/
http://www.vanreemst.net/
https://woonstudiobennekom.nl/
http://www.deruiteruitvaartzorg.nl/
http://bennekom.adautobedrijf.nl/
http://www.bloembinderijlindhout.nl/
http://www.haroboomwerk.nl/
http://salolla.nl/
https://www.mitra.nl/winkels/mitra-bennekom-van-oostenbrugge-oude-kerkplein
https://www.monuta.nl/vestiging/hofrust/
https://www.zupermar.com/NL/Bennekom/100248504787781/Goudreinet-Bennekom
https://debeken.com/

