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 ___________ P INKSTEREN:  MET DE KERK NAAR BUITEN! ___________  

 
Het verhaal gaat dat Paus Franciscus vlak na zijn uitverkiezing door een kardinaal werd toegefluisterd: “Ga 
met de kerk naar buiten”. Anders gezegd ga met de kerk weer de wereld in en laat binnenkerkelijke zaken 
op de achtergrond. Daarmee wordt eigenlijk de kern aangegeven van wat de boodschap van Pinksteren is. 
We worden daarbij aangespoord door de manier waarop de apostelen op het Joodse Pinksterfeest de straat 
opgingen. Als letterlijk begeesterde mensen droegen ze uit wat de persoon van Jezus betekent voor elke 
mens van goede wil. 

In het Bijbelverhaal omschreven met het noemen van een veelvoud van volken in en rond het Romeinse rijk: 
Perzen, Elamieten, bewoners van Mesopotamië. Een boodschap die nog steeds mag klinken al wordt die ook 
in onze tijd niet zomaar verstaan. Het Bijbelverhaal spreekt over omstanders die het spreken van de 
apostelen duiden met “Ze zitten vol wijn”. In onze tijd hoor je dan in onze omgeving reacties als “ouderwets, 
niet meer passend bij het hedendaags levensgevoel.” 

Maar is naar buiten gaan als kerk niet een opdracht voor iedereen die zich toch bij dit kerk zijn betrokken 
weet. Het gaat er dan om in alle openheid te kijken naar de wereld waarin je leeft. 

In alle openheid kijken en betrokken zijn bij wat door mensen in een veelvoud van vormen wordt gedaan om 
met elkaar een betere wereld te maken. We kunnen dan denken aan de velen die vanuit verschillende 
levensvisies zich inzetten voor de voedsel- en kledingbanken. 

Allen die, al dan niet vanuit kerken, zich inzetten voor acties die ons scherp houden bij de zorg voor onze 
planeet aarde . Het thema van het Hongerdoek in onze kerk “Wat is ons heilig” spreekt dan voor zich . Oog 
hebben voor al het goede dat wordt gedaan in de vele vormen van solidariteit met vluchtelingen en het 
kritische vragen stellen bij vooroordelen. Oog hebben voor al het goede dat wordt gedaan waarmee zovelen 
zich verbinden met wat in de mantelzorg wordt gedaan. 

Bewust zijn dat kerk zijn een gezicht krijgt in de betrokkenheid bij de armoedebestrijding in Nederland door 
mensen aan werk of scholing helpen of aan financiële ondersteuning. De maaltijd- en huiskamerprojecten, 
plekken waar geborgenheid en aandacht wordt geboden, met soms een arm om de schouder en waar 
mensen echt worden gezien. 

Kerkzijn dat gedragen wordt door een vertrouwen dat waar compassie en liefde is dat daar God niet ver kan 
zijn. Dan krijgt het Pinksterfeest een gezicht dat kerk-zijn in alle bescheidenheid ook vandaag ertoe doet. 

 
Pastor John Rademakers 
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Parochiewacht: 0318 414 896 
De Mariakapel is van maandag t/m 
vrijdag geopend van 10.30 – 11.30 uur. 
Tijdens deze uren is de parochiewacht 
aanwezig in de Torenzaal van onze kerk. 
(tel. 0318 414 896). Op andere uren kunt 
u indien nodig uw berichten inspreken op 
een antwoordapparaat, dat dagelijks 
wordt beluisterd door de leden van de 
pastoraatsgroep. In noodsituaties, bedie-
ning, handoplegging en ziekenzegen, 
overlijden, kunt u het nummer dat op de 
band staat bellen. 

Opgeven van intenties 
Intenties kunnen het best worden 
gemeld bij de parochiewacht. 

Aandacht voor zieke/eenzame 
medeparochianen 
 Onze geloofsgemeenschap wil aandacht 
geven aan parochianen die dit nodig 
hebben. Dit kan alleen als wij op de 
hoogte zijn van het ziek thuis zijn, het 
verblijf in het ziekenhuis, of de opname in 
een revalidatiecentrum, verpleeghuis, of 
hospice. Daarnaast zijn er mensen die 
eenzaam zijn. Zij ontvangen geen bezoek 
van de geloofsgemeenschap terwijl dat 
wel welkom is. Als pastoraatsgroep willen 
wij, samen met de bezoekgroep, graag 
die aandacht geven en een luisterend oor 
zijn voor deze medeparochianen. Mocht 
u twijfelen of het wel bekend is bij de 
pastoraatsgroep dat of uzelf, uw partner 
of een medeparochiaan in uw omgeving 
ziek of alleen is, wilt u ons dit dan laten 
weten? Belt u dan met één van de leden 
van de pastoraatsgroep (namen en 
nummers staan op de laatste pagina van 
het NieuwSBlad) of bel het nummer van 
de parochiewacht; bij geen gehoor kunt 
u, een boodschap inspreken: U wordt dan 
teruggebeld. Ook is het mogelijk om een 
e-mail te sturen naar: pastoraatsgroep 
@rkkerkbennekom.nl. Uw berichten 
worden altijd vertrouwelijk en met de 
grootste zorg behandeld. 

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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 _______________ ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN  _______________  

Agenda 
28 mei, 10 uur: kinderopvang bij de viering 
8, 15 en 22 juni, 17-18 uur: meezingen met 
projectkoor gezinsviering 
25 juni, 10 uur: eucharistie/gezinsviering met 
kinderopvang  
2 juli, 16-18 uur: Kinderkerk 

Kinderkerk Bennekom van start !!! 

 

Zondagmiddag 16 april waren er heel veel kinderen 
(plm. 25) met vader, moeder, opa of oma naar de 
kinderkerk gekomen., Eindelijk na drie jaar kon het 
weer! Blije gezichtjes alom en samen waren we er 
weer helemaal klaar voor om er iets moois van te 
maken. 
Het mooie Bijbelverhaal van “Storm op het meer” is 
deze middag het middelpunt, een heel spannend 
verhaal. Alle activiteiten hebben met dit verhaal te 
maken. Eerst hebben de kinderen proefjes etc. 
gedaan of geknutseld, bijvoorbeeld het zelf maken 
van een bootje met een zeil er op. Er zijn goten 
gevuld met water: een mooie test of die bootjes 
blijven drijven. Ook wordt er een storm geverfd op 
een stuk papier met witte en donkere verf en in een 
pot met water wordt een “tornado” gemaakt. Op 
een “matras” gaan liggen alsof je in een boot slaapt 
en anderen er aan trekken en draaien als in een 
storm en jij er niet naast mag vallen. Buiten is een 
parcours gemaakt en krijg je een blinddoek om en 
geeft iemand je een hand om je daar over heen te 
laten gaan, zodat je iemand leert vertrouwen. 
Na alle leuke en spannende dingen gaan we luisteren 
naar het verhaal dat door Marianne uit de Bijbel 
wordt verteld. Op kussentjes zitten we dan om 
Marianne heen om te luisteren hoe het hele verhaal 

is. We hebben twee liedjes gezongen met mooie 
gitaarbegeleiding! 

 

Daarna gaan we met z’n allen eten, ook met 
aandacht voor het verhaal. Eerst krijgen we van 
Marianne en Hermine heerlijke soep, daarna een 
broodje met knakworst en een zeil erop wat ook op 
een bootje lijkt. Als afsluiting een heerlijke vlaflip. 
Natuurlijk is er heel de middag gezorgd voor drinken 
en wat lekkers. 
Heel veel dank ook voor alle hulp, het was echt 
kinderkerk: Samen ontdekken, Samen vieren, Samen 
doen. 
Let op: Zondagmiddag 2 Juli de volgende kinderkerk; 
neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee!!! Blij 
ging iedereen rond 18.00 uur weer naar huis, wij 
hopen jullie allemaal weer op 2 juli te zien. 
Groetjes, ook namens Conny en Sarah, 

Pieter Boers 

Nieuws over de gezinsvieringen 
Projectkoor gezinsviering gaat van start 
Matty Huls, dirigente van kinderkoor Eigenwijs, gaat 
iets nieuws opstarten: een ‘mixed generations’-koor. 
Kinderen, jongeren, ouders, grootouders, iedereen 
die dat leuk vindt kan komen meezingen. Voorlopig 
draagt dit koor de naam ‘projectkoor 
gezins¬vieringen’. Het is een projectkoor dus de 
bedoeling is een paar keer repeteren en dan 
meezingen in een viering. De volgende eucharistie-
/gezinsviering waarin wordt gezongen is op 25 juni. 
Wilt u meezingen? De repetities zijn op donderdag 8, 
15 en 22 juni, van 17.00 tot 18.00 uur. En op zondag 
25 juni om 9.00 uur. Van harte welkom! Wilt u eerst 



 

5 
 

 

contact met Matty? Haar mailadres is: 
matty.huls@outlook.com. 
25 juni: eucharistieviering met kinderactiviteiten 
Op 25 juni is er een gecombineerde eucharistie-
/gezinsviering in onze kerk. Omdat er in een 

eucharistieviering wat minder mogelijkheden zijn 
om iets samen met kinderen te doen, zoals 
bijvoorbeeld een verbeelding, is er tijdens deze 
viering een kinderactiviteit in één van de zaaltjes. 

 

 ____________________ KERKBERICHTEN  ____________________  

Vieringen 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 14 mei t/m 9 juli in 
de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom. Op het 
prikbord buiten de kerk vindt u een Engelstalig 
vieringenrooster, speciaal voor onze buitenlandse 
gasten. 

Zondag 14 mei, 5de zondag van Pasen  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Melania 

NL28 INGB 0002 9938 09 

Zondag 21 mei, 6de zondag van Pasen  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

MVR Kleinkoor 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Cordaid: Mensen in Nood 

NL57 INGB 0000 0009 34 

Zondag 28 mei, Pinksteren 
(Er is kinderopvang tijdens de viering) 

10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
Johanneskoor 

voorganger: Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Week Nederlandse Missionarissen 

NL30 RABO 0171 2111 11 

Zondag 4 juni, Trinitas 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Marianne Thie 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Steunfonds Vluchtelingenwerk 

Wageningen 
NL12  INGB 0008 2424 76 

Zondag 11 juni, Sacramentsdag  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas Bennekom 

NL68 RABO 0157 6511 85 

Zondag 18 juni, 11de  zondag door het jaar 
10.00 uur: Taizéviering m.m.v. Taizékoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Epafras, ondersteunt gevangenen in 

het buitenland.. 

NL38 INGB 0005 6760 67 

Zondag 25 juni, 12de zondag door het jaar 
(Er is kinderopvang tijdens de viering) 

10.00 uur: Eucharistie-gezinsviering m.m.v. 
Eigenwijs/projectkoor gezinsvieringen 

voorganger: Erik Rozeman 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Vrienden van Mikondo 

(scholen in Congo) 
NL37 INGB 0009 3940 95 

Zondag 2 juli, 13de zondag door het jaar 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Diny Booyink 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting Veluwse Wensambulance 

NL05 RABO 0184 5764 15 

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het 
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-
vieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van 
de persoon en de reden ervoor via een mailtje 
sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. 

U kunt ook een briefje in het mandje doen vóór de 
viering. De namen die binnenkomen gaan ook naar 
de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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Zondag 9 juli, 14de zondag door het jaar  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Parkinson Vereniging 

NL31 INGB 0003 7877 00 

De eerste collecte is altijd voor onze 
geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw 
bijdrage hiervoor ook overmaken op NL72 RABO 
0156 2767 20 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, 
graag onder vermelding van ‘locatie MVR 
Bennekom’. De rekeningnummers van de doelen 
voor de tweede collecte zijn achter het collectedoel 
vermeld. 

Vieringen elders in de parochie, zie: www. 
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen. 
Maandelijkse Vieringen in Walraven 
Iedere tweede zaterdag van de maand is er om 15.30 
uur een woord en communieviering in de kapel van 
Walraven, Oostbreukelderweg 1. De bewoners van 
Walraven, de Baronie en Machtella worden hiervoor 
uitgenodigd. Informatie over deze vieringen: Marian 
Bolscher, mgbolscher@hotmail.com, 0651 651 736. 

Rijdienst 
Binnen onze geloofsgemeenschap zijn er mensen die 
andere parochianen van en naar de viering in onze 
kerk vervoeren, wanneer dit gewenst is. We zouden 
graag het aantal beschikbare rijders vergroten. Wilt 
u ook wel eens iemand meenemen naar de kerk, 
neem dan contact op met de coördinator van de 
rijdienst, de heer Ad Meijs email: 
rijdienst@rkkerkbennekom.nl. Zit u zelf om vervoer 
verlegen, dan kunt u via hetzelfde emailadres met de 
rijdienst contact opnemen of bellen met Ad Meijs, 
0318 418 273. Er zal dan geprobeerd worden om een 
rijder te zoeken. 

Mededelingen 
Gedoopt 
- op 31 maart 2023: 

Elena Jane Brigitta Penkler 
Mark Johannes Patrick Penkler 

- op 8 april 2023  in de paaswake  Daniëlle Bol 
Overleden 
- Op dinsdag 4 april 2023 is overleden onze 

medeparochiaan Arnoldus Hendrikus van 
Keeken, echtgenoot van Johanna van Keeken – 
Verbraak. Hij is 77 jaar geworden. Hij woonde 
aan het Jerfaasplantsoen 11 in Bennekom 

Ingeschreven in onze geloofsgemeenschap 
- Suzanne en Gerald Penkler-Geenen, Prinsenlaan 

23 in Bennekom 

Verhuisd: 
- dhr Lek, van Commandeursweg 11 naar 

Kierkamperweg 14 D 
- I.S. de Vries, van Oostbreukelderweg 16 naar 

Bellaertsstraat16 

In memoriam Jo Michels 
Adrie, haar zoon was verrast dat er zoveel mensen 
waren gekomen naar het afscheid van Jo, moeder, 
schoonmoeder en oma. Zij is de laatste van een 
generatie Michels en van Aken en heeft haar broers 
en zussen allemaal overleefd. Ze is geboren in 
Rotterdam in een warm gezin met 7 kinderen. Zij had 
een zorgzame moeder  en een hardwerkende vader. 
In de crisisjaren had haar vader 2 banen bij de 
gemeente en de haven. In 1944 vielen de bommen 
ook bij hun huis. Ze leerde Adrie kennen en 
trouwden in 1950. Als getrouwd paar hebben ze een 
tijd ingewoond bij haar schoonmoeder. Daar is de 
oudste zoon Peter geboren. Hun eerste eigen woning 
stond in Nieuwekerk aan de IJsel, een portiekwoning 
met 4 gezinnen. Daar genoot ze van de kinderen. 

Door verandering van baan kwam de familie Michels 
met Peter, Adrie en Ineke in Bennekom te wonen, 
Cederlaan 9. Ze werd actief binnen de parochie, KVG, 
kerkkoor. Met haar buren had ze vele contacten en 
met oudjaar bakte ze oliebollen voor de buurt; en 
voor de kinderen in de buurt was ze de dropjes 
mevrouw. Ze was een zorgzame vrouw en had er 
moeite mee dat de kinderen uit huis gingen. Op 1 
november 2001 overleed haar man Adrie. 

In haar afscheidsviering hebben we de lezing van 
Prediker gekozen. Die paste precies bij hun moeder. 
Prediker heeft het over de tijd in het leven, wat er al 
niet gebeuren kan. Maar voor alles was er tijd, voor 
de goede dingen en de minder goede dingen. Die tijd 
heeft Jo goed benut. Vanaf haar 40e jaar begon zij 
fysiek in te leveren, maar ze zocht steeds 
bezigheden. Ze was creatief: o.a. kaarten maken van 
theezakjes. Op haar 86e heeft ze geleerd hoe de iPad 
werkte en daar heeft ze lang veel gebruik van 
gemaakt Zo hield ze contact met de buitenwereld 
Schilderen was ook een van haar hobby’s. Veel 
aandacht had ze voor haar dochter Ineke, maar 
andersom hadden ze elkaar ook nodig. De 
gezondheid van Ineke liet te wensen over maar ze 
hadden elkaar. Eerst op de Ereprijs, daarna vanaf 
2020 op Machtella. En altijd was Ineke er: soms 
kwamen ze samen naar  de viering in Walraven. Veel 
verdriet heeft Jo gehad toen Ineke plotseling 
overleed. Langzaam aan ging Jo toen steeds verder 
achteruit qua gezondheid. Op 5 maart 2023 overleed 
ze op 97 jarige leeftijd. 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:mgbolscher@hotmail.com
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
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In 2008 was er een interview met Jo dat aangeeft wie 
ze was en hoe ze over dingen dacht: 
Het belangrijkste vind ik dat mensen respect voor 
elkaar hebben. Dat je iemand niet iets aandoet wat 
je zelf ook niet aangedaan wilt krijgen. Op TV zie je 
ook voorbeelden van slechte normen en waarden. Ze 
vloeken en mensen worden belachelijk gemaakt. 
Gelukkig zit er een knop op de TV. Ik zet hem uit als 
ik mij eraan erger. In de krant lees je ook veel over 
geweld in de wereld. Joden, Palestijnen, Moslims en 
Christenen voeren oorlog over verschillen van het 
geloof en normen en waarden. Dat vind ik heel erg. 
Als je elkaar vrij laat hoeft er niet zoveel narigheid te 
zijn.” 

Echt iets wat haar kenmerkte: steeds op zoek naar 
wat er nog wel was en berustend in wat was 
geweest. Misschien toch de veerkracht van een 
oorlogskind. En ja, ze had best nog even willen 
blijven, maar ja…. 

Moge Jo voortleven in het hart van haar kinderen, 
kleinkinderen. Moge zij rusten in vrede en verenigd 
worden met haar ouders, haar man Adrie en haar 
dochter Ineke. Dat zij de rust vind bij God. Dat het zo 
mag zijn. 

Het Heilig Boontje kookte weer! 
Zondag 30 april  was het eindelijk zover. Een heerlijke 
maaltijd van Het Heilig Boontje, voor iedereen die 
wilde deelnemen, maar in het bijzonder voor de 
mensen die zondags vaak alleen eten. De laatste 
maaltijd was op zondag 1 december 2019! Er werd 
toen een volgende maaltijd gepland op 29 maart 
2020, maar corona stak een stok in het wiel. Na 
corona werd de parochiezaal verbouwd, maar nu 
kon het weer;  in de ir. H.E. Hummezaal. 

 

Twee- en twintig eters hadden zich opgegeven om 
mee te eten. De Heilig Boontje Kookgroep, met 
Miranda Meuwissen, Janneke Postma, Marianne 
Thie en Hermine Wilmink, hadden een heerlijke 
oosterse maaltijd bereid, met drie gangen: Chinese 
tomatensoep, nasi met gebakken ei en saté, en een 

warme appeltaart met ijs als toetje. Naast de ‘vaste 
gasten’ was onze buurman Roderick er ook bij. Ook 
voor hem is het prettig op zondag eens een keer niet 
alleen te hoeven eten. 

Marianne Thie opende de maaltijd met een gedicht 
en het Onze Vader: 

Verbinding geeft kleur aan het leven. 
Je verbonden voelen doet ons 
het leven ten volle beleven. 

Verbinding geeft gehoor aan  
onze behoefte ergens 
bij te horen. 

Je verbonden voelen geeft 
het leven een extra dimensie. 

Verbinding geeft 'bodem' 
in ons bestaan keer op keer. 
Je verbonden voelen is  
pure liefde en dat  
smaakt altijd naar meer. 

 

Tijdens de maaltijd waren er leuke gesprekken aan 
de tafels. Het serveren liep gemoedelijk door, er was 
genoeg en het was ook heel lekker. En er ontstond 
een fantastisch idee. Hopelijk kan de Heilig Boontje 
Kookgroep daar de volgende keer vorm aan geven. 

Roderick sloot de maaltijd af met een gebed. Hij 
dankte onze goede God voor de maaltijd en ook voor 
het feit dat op deze vijfde zondag, waarbij behalve in 
Ede, in geen van de locaties van de parochie 
vieringen zijn, hier in Bennekom de deuren wel 
opengaan. Voor een gezamenlijke maaltijd, voor 
verbinding tussen de mensen, waar God aanwezig is. 
Hij sloot af met een Wees Gegroet. 

Hans Wilmink 
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Voedselveilig koken voor grote(re) 
groepen 
Op maandag 22 mei wordt een presentatie gegeven 
over 'Voedselveilig koken voor grote(re) groepen'. 
Deze presentatie is in eerste instantie bedoeld voor 
de leden van kookgroep ‘Heilig Boontje’. Maar ook 
andere geïnteresseerden die soms wat uitgebreider 
koken of zich afvragen waarom toch ooit de 
erwtensoep zuur is geworden, zijn van harte 
welkom. De presentatie, die wordt gegeven door 
Stef Gielen, auditor voedselveiligheid, is in de nieuwe 
Hummezaal van onze kerk, van 19h30-21h00 (zaal 
open vanaf 19h15). U kunt zich opgeven via 
s.gielen@telfort.nl. 

Opening nieuwe parochiezaal: de Ir. 
H.E. Hummezaal 
En de zaal heet …… Peter Wijngaard vraagt Hans 
Schlepers naar voren te komen om de nieuwe naam 
voor de Parochiezaal te onthullen. Peter: ‘Wij 
hebben een nieuwe naam nodig. Wij zijn immers 
geen parochie maar locatie van de Heilige Titus 
Brandsma parochie.’ Hans verwijdert vervolgens 
zorgvuldig het doek dat de naam bedekt: ir H.E. 
Hummezaal. ‘Dankzij een legaat van een ton was het 
mogelijk om deze nieuwe zaal te bouwen. Herman 
Humme overleed op 18 februari 2017, in de leeftijd 
van 93 jaar. Hij was een gelovig mens, kwam elke 
zondag naar de kerk. Hij zei onder meer: “ik bid 
regelmatig en geloof in het hiernamaals, waar ik dan 
mijn ouders en mijn broer terug zie.” Herman 
Humme had geen kinderen, wij hebben daarom de 
familie gevraagd om de naam te onthullen. Helaas 
konden ze niet aanwezig zijn. Zij schreven wel een 
briefje met het volgende: ”Wij vinden het prachtig 
dat de nalatenschap van oom Herman deze mooie en 
blijvende herinnering heeft opgeleverd. Dat past 
volgens ons precies bij wat hij voor ogen had. Heel 
fijn om te lezen dat hij zo blijvend zichtbaar is in de 
kerk waar hij zich zo thuis voelde en fijne mensen om 
zich heen had”. 

 

Vrijdag 21 april was de opening en inwijding van de 
Hummezaal. Peter Wijngaard ging in zijn openings-
toespraak uitgebreid in op de weg van het eerste 
zaadje, het idee, tot wat de nieuwe zaal nu is. De 
toespraak was in de kerk. Er waren meer dan 
honderd genodigden. Kort voor zijn toespraak had 
het rond 20:00 uur geonweerd en was er een 
enorme hoosbui. De “oude” parochiezaal zou 
helemaal blank hebben gestaan. De nieuwe zaal 
bleef droog!!! In de kerk werd het wel nat omdat de 
regenpijpen de afvoer van zo’n massa aan water niet 
konden verwerken. Peter: ‘de zegen is al 
uitgesproken. 

De eerste activiteiten rondom de zaal waren al van 
2012. Een commissie met daarin Herman van den 
Akker, Wim Appelman, Janneke Postma, Jan 
Agterberg, Marialda Kuin en Hans Wilmink maakten 
schetsen voor de nieuwe zaal. Toen werd er al 
gezegd dat er behoefte was aan een grotere ruimte 
voor koffie na de vieringen, voor bijeenkomsten, 
voor repetities van de koren, eventueel voor kleinere 
kerkbijeenkomsten, voor kom-in-de-kring en crèche 
en voor gezamenlijke maaltijden. Daarnaast was 
behoefte aan goede WC’s, een goede keuken en 
natuurlijk WiFi met moderne media apparatuur. 
Kosten werden geraamd op anderhalve ton. Er 
waren toen allerlei ideeën over de financiering 
ervan. Maar het bisdom en het bestuur van de 
parochie aarzelden of wilden simpelweg niet dat de 
parochiezaal vergroot zou worden. Dat veranderde 
met het legaat dat in 2017 kwam. Het bisdom en het 
bestuur waren nu schappelijker. Ook het bestaan 
van de Vereniging MVR als medefinancier werd 
geaccepteerd. Uiteindelijk kwam er op 15 september 
2019 de toestemming van het HTB parochiebestuur. 
Het bisdom was eerder akkoord gegaan. De 
realisatie werd opgepakt en begeleid door een 
nieuwe commissie bestaande uit Herman van de 
Akker, Frans Kleipool, Gerard Bolscher, Antoon 
Appelman, Jos Roelofs en Peter Wijngaard. Zij 
regelde aanvragen van vergunningen en offertes 
voor aannemers. Dit was een moeizaam proces met 
veel tegenslagen. 

Onze kerk is een gemeentelijk monument. Dat 
betekent dat er niet in dezelfde stijl doorgebouwd en 
uitgebreid mocht worden. Het nieuwe deel is 
namelijk geen monument, zal dat niet worden en 
mag daarom niet op het bestaande monument 
lijken. De commissie moest met een totaal 
afwijkende bouwtekening komen. Het overtuigen 
van de monumentencommissie dat de twee 
penanten tussen de drie tuindeuren echt niet 

mailto:s.gielen@telfort.nl
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konden blijven staan kostte vervolgens nog erg veel 
overredingskracht. 

Een verplicht ecologisch onderzoek gaf aan dat er 
een vleermuis in onze kerk huisde. De daardoor 
noodzakelijke ontheffing leverde een bouw-
vertraging van bijna twee jaar op. Pas eind 2021 was 
er groen licht om te starten met de bouw. Deze 
enorme vertraging zorgde ervoor dat de 
oorspronkelijke aannemer het liet afweten. En 
inmiddels waren de prijzen voor bouwmaterialen 
enorm gestegen. 

In de loop van 2022 werd besloten om zelf maar aan 
de slag te gaan. ‘Wij gaan doen wat wij zelf kunnen, 
met hulp en advies van architect Cees Dirker en het 
advies- en bouwtechnisch tekenbedrijf ConStabiel 
uit Velp. Het vakwerk gaat gedaan worden met 
zoveel mogelijk lokale bedrijven met assistentie van 
onze vrijwilligers. Aannemersbedrijf Simon Budding 
uit de Kraats zorgde voor het bouwwerk, met hulp 
van Van de Zandschulp. Electra werd verzorgd door 
DSI uit Bennekom, het dak door dakdekker Van 
Egdom, de aluminium pui, kozijnen en ramen door 
fa. G. Peters uit Gaanderen; de staalconstructie door 
Roelofs Technisch Maatwerk uit Ede. De 
vloerverwarming is aangelegd door Triple A uit 
Heteren en de fraaie PVC vloer is geleverd en gelegd 
door Cavallo Floors uit Ede. 
Zelf deden wij al het graafwerk, het slopen, het 
afvoeren van het sloopmateriaal en later onder 
toezicht van de aannemer het plaatsen, stellen en 
monteren van de gehele staalconstructie, en al het 
afwerken plus het oplossen van de problemen, die je 
altijd tegenkomt, voor zover dat zelf gedaan kon 
worden. Het plafond met lampen en luidsprekers 
kregen wij gratis van de Plus en de stoeptegels van 
sloop van trottoirs voor de aanleg van het nieuwe 
snelfietspad. Uiteindelijk is de gehele bouw met alles 
erop en eraan voor ongeveer € 140.000 gerealiseerd. 
Binnen het oude budget! Dit is gelijk aan het bedrag 
in guldens waarvoor in 1957 deze volledige kerk plus 
pastorie is gebouwd. 

Peter ging in zijn toespraak ook uitvoerig in op de 
vrijwilligers die meegeholpen hebben bij de 
verbouwing. Allereerst het driemanschap dat 
dagelijks met de bouw bezig was: Gerard Bolscher, 
Jos Roelofs en Hans Schlepers. Dan de vrijwilligers 
die ad hoc hielpen: John van der Linden, Arend Jan 
Nell, Klaas van der Meulen, René Wijngaard, Laurens 
Beerepoot, Herman van de Akker, Nicole Bisschoff, 
Peter Wijngaard en Hans Wilmink. En de 
interieurgroep met Marian Bolscher, Gertrud van 
Uhm, Mieke de Heij, Ria Roelofs, Caroline Greijdanus 

en Hermine Wilmink. De audio is verzorgd door Stef 
Gielen. 

Architect Cees Dirker werd door Peter persoonlijk 
bedankt met cadeaubon en een bos bloemen. Cees 
deed het architectenwerk onbezoldigd. Tot slot werd 
Janneke Postma naar voren geroepen. Zij was een 
zeer belangrijke aanjager voor de nieuwe 
parochiezaal; zij zette zich in voor de fondswerving 
door allerlei activiteiten op te organiseren. Peter 
bedankte haar uitvoerig met lovende woorden en 
een bos bloemen. 

Alle genodigden begaven zich naar de ir. 
Hummezaal, waar Roderick Vonhögen de zaal zou 
inwijden. Roderick: ‘Peter heeft me gevraagd of ik 
deze zaal wil inwijden. Maar eigenlijk vind ik 
‘toewijden’ een beter woord.. Als er iets is dat 
centraal staat vanavond, is het toewijding. Wij 
hebben gehoord hoeveel mensen met toewijding 
betrokken waren bij het eindresultaat dat wij nu zien 
en waar wij nu gebruik van maken. Als wij deze zaal 
zegenen, is dat de zegen voor (van?) de toewijding 
die er in is gestopt. Tegelijk is het een aansporing om 
door te gaan met die toewijding. De zegen is geen 
toverstokje, maar een aansporing. Wij gebruiken 
fysieke beelden. Water is prachtig, als dit uit de 
hemel komt om de wereld te laten groeien, maar 
niet als het een lekkage veroorzaakt. Zo is het ook 
met de zegen. Die is niet zozeer bedoeld als plechtig 
officieel moment, maar de zegen is als hemelwater, 
dat ons kracht geeft om te blijven groeien en om 
toewijding om te zetten in vruchten. 

Roderick gaat voor in gebed en leest daarna het 
verhaal uit het evangelie over het joodse Paasfeest: 
Jezus stuurde twee leerlingen erop uit om  samen 
een bovenzaal voor het Paasmaal klaar te maken. Hij 
vergeleek het evangelieverhaal met wat er met deze 
zaal is gebeurd. Ook hier was een samenwerking, 
mensen aan het werk. Er is geploeterd, getimmerd, 
maar tegelijkertijd kwam het initiatief, de ultieme 
basis van wat er hier is gebeurd, door onze buurman 
de Heer zelf. Hij maakt verlangen in ons los. Hij heeft 
een droom en deelt die met ons. Hij laat ons ook 
dromen en daarmee vraagt Hij ons om mee te 
werken. Zo bouwen wij samen met Hem iets op. 
Daarom is deze zaal iets wat de moeite waarde is om 
te zegenen, toe te wijden. Het is een heilige plek, 
omdat wat hier gebeurd is en gaat gebeuren, heilig 
is. Het maakt ons heel, brengt mensen bij elkaar. Het 
geeft ons vreugde, troost, begrip en vriendschap, die 
je met elkaar in deze zaal kunt delen, zoals zondags 
na de viering met een kopje koffie. Of zoals 
afgelopen zondag bij de Kinderkerk, waar talloze 
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kinderen met hun ouders gezellig zaten te eten in 
deze zaal. Wat is dat toch mooi, dat je nog voor de 
opening van deze zaal, jongeren er gebruik van ziet 
maken. Het is meer dan de moeite waard om dat toe 
te wijden, om daar Gods zegen over af te smeken: 
“Goede God, reeds aanwezig bij al deze mensen, Uw 
mensen, die vandaag bij de inwijding om Uw zegen 
vragen. Laat ons ervaren dat U onze toevlucht bent, 
dat wij hier zijn, dat wij Uw vreugde vinden, en elkaar 
in Uw naam mogen begeleiden. Dat wij als wij deze 
zaal, deze ruimte verlaten, ook hier weer terugkeren. 
Dat dit een plek is waar wij welkom zijn, waar wij ons 
welkom voelen. Moge deze zaal van vriendschap, 
van samen delen, al een voorspiegeling zijn van de 
ruimte die U voor ons hebt bereid, in het leven na dit 
leven, waar U als hemelse vader een plaats heeft 
voor iedereen. Wij vragen dit aan U, die heerst tot in 
de eeuwen der eeuwen, Amen. 

Goede God, zegen dit water, laat het ons sterken, 
laat het ons inspireren, laat het ons motiveren om 
Uw huis in deze wereld te doen groeien. Moge dit 
ons herinneren aan de kracht van ons doopsel en 
moge de zegen van het wijwater ons de kracht geven 
van Uw vriendschap en om liefde met elkaar te 
delen.‘ Roderick neemt vervolgens een bosje 
palmtakjes, dompelt ze in wijwater en gaat de zaal 

rond, waarbij alle hoeken van de ruimte, de vloer en 
de mensen worden besprenkeld. Het ritueel wordt 
afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader en een 
Wees Gegroet. Daarna zingen we met z’n allen het 
toepasselijke lied: ’Het huis van glas en steen’. Dan 
volgt een toast en de receptie. 

 

 

Op de zondag na de inwijding, 23 april, werd na de 
viering koffie en thee gedronken. Er kwamen meer 
dan 100 mensen in de zaal. Ook veel jongeren, 
waaronder het JKA koor. Het voelde als een 
wedergeboorte van de kerk. 

Hans Wilmink

Koninklijke onderscheiding voor Peter Wijngaard 
Woensdag 26 april word ik wat gespannen wakker, ik heb nog nooit de uitreiking van een koninklijke 
onderscheiding meegemaakt. Zou Peter iets in de gaten hebben? 

Bijna een jaar geleden vroeg Ellen Vossen na een Arsis-repetitie aan Conny van den Broek, Theo Jetten en 
Rita van Doesum of ze haar wilden helpen bij het aanvragen van een koninklijke onderscheiding voor Peter. 
Er volgde een proces van aanbevelingsbrieven opstellen en verzamelen en de aanvraag indienen. Gelukkig 
had Theo hier de nodige ervaring mee. Lange tijd bleef het stil maar op 16 oktober volgde de bevestiging: het 
is gelukt! Peter krijgt een koninklijke onderscheiding op 26 april. Grote uitdaging was natuurlijk om het 
geheim te houden tot het daadwerkelijk 26 april was, want langzaam aan breidde de kring die op de hoogte 
was zich uit. 

Eenmaal bij het gemeentehuis blijkt hij wel iets van een 
vermoeden te hebben gehad; een hele dag vrijhouden 
voor het inpakken van een koffer was wat veel. De 
ontvangst bij het gemeentehuis en de uitreiking van de 
onderscheiding verlopen zeer feestelijk. Wat is de 
raadzaal een mooie ruimte! Er is veel ruimte voor 
persoonlijke aandacht van de burgemeester; naast Peter 
worden in deze zitting nog 8 personen onderscheiden. 
De ceremonie wordt afgesloten met het zingen van het 
Wilhelmus en een receptie. 

Op woensdagmiddag mag de hele geloofsgemeenschap het weten en verschijnt er een extra MVR 
nieuwsbrief: “Er is een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Peter Wijngaard, sinds 2014 voorzitter van 
de Locatieraad van onze geloofsgemeenschap. Peter is al sinds 1991 als vrijwilliger in onze kerk actief, eerst 
als koster, later binnen het koor Arsis (tenor, voorzitter) en verder als lid van talrijke commissies. Daarnaast 
was hij tot 2021 webmaster van de Heilige Titus Brandsma parochie. Peter is ook één van de drijvende 
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krachten achter de uitbreiding van de parochiezaal, die vrijdag 21 april is ingewijd. Peter is iemand die zeer 
goed in staat is mensen te verbinden, ook al lopen hun ideeën soms uiteen. Het gezamenlijk belang staat 
voorop, maar altijd met behoud van de eigenheid van onze Bennekomse geloofsgemeenschap. De aanvraag 
voor de koninklijke onderscheiding is gedaan vanuit onze geloofsgemeenschap, maar werd ook ondersteund 
door Stichting Kinderdorp Bennekom, waarvoor hij al meer dan 20 jaar in diverse rollen actief is, en door de 
stichting Vlegeldag Bennekom, waarvan hij sinds 2018 voorzitter is. U bent van harte uitgenodigd om Peter 
persoonlijk te komen feliciteren; vanavond tussen 19.00 en 20.00 uur in onze nieuwe parochiezaal”. 

     

De locatieraad had de organisatie van de receptie in de nieuwe Hummezaal op zich genomen. De vlag bij de 
kerk hangt uit en overal hangen vlaggetjes. De koorleden van Arsis kregen op de zondagavond vóór de 
uitreiking al een raadselachtige mail, met het verzoek om een uurtje eerder te komen repeteren. Daardoor 
was bijna het hele koor aanwezig om Peter te feliciteren en hem toe te zingen. Gelukkig hadden ook vele 
anderen de nieuwsbrief gelezen. Onder het genot van oranjebitter, koffie, thee en een oranje soesje werd 
Peter uitgebreid gefeliciteerd en werd zijn koninklijke onderscheiding bewonderd. 

Peter, als iemand deze onderscheiding verdient, ben jij het wel! Van harte gefeliciteerd. 
Rita van Doesum-Karsten 

 

Opbrengst van de Vastenactie 
Tijdens de Vastentijd heeft de MOV (Missie, 
Ontwikkeling en Vrede) werkgroep van onze 
geloofsgemeenschap zich ingezet voor het 
Vastenactieproject  "Mensen onderweg". Dit project 
ondersteunt mensen in Zuid-Soedan, die het geweld 
in hun eigen dorpen moesten ontvluchten en nu 
ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan 
proberen op te bouwen. Het gaat om vrouwen zoals 
Awut en Ajak, die elkaar niet kenden toen ze tijdens 
de gewelddadige burgeroorlog hun huizen en 
echtgenoten verloren en die nu samenwerken in een 
ander dorp, waar ze met de verbouw van gewassen 
hun familie kunnen onderhouden. 

De geldinzameling is dit jaar succesvoller verlopen 
dan de afgelopen 2 jaar. Er werd € 3010,80 
opgehaald aan contant geld en machtigingen en er 
werd € 427 overgemaakt via acceptgirokaarten en 
de QRcode. Daarnaast is er door 10% van de 
deelnemende parochianen via acceptgirokaarten en 

de QRcode een onbekend bedrag aan de Vastenactie 
overgemaakt. 

Wij willen onze medeparochianen bedanken voor 
hun gulle gaven voor de Vastenactie en de lopers 
voor hun inzet bij het wegbrengen en ophalen van de 
vastenzakjes. Wij halen in Bennekom een hoger 
bedrag op, omdat we de zakjes actief ophalen. 

Namens de MOV, 
Margot Rewinkel 

DoeDag weer in beeld!!! 
Zaterdag 1 april (geen grap) was het na 3 jaar 
eindelijk weer zover, onze ouderwets gezellige 
DoeDag voor de grote schoonmaak. Natuurlijk is er 
door een kleine groep vrijwilligers tijdens de Corona-
periode het hoogst noodzakelijke gedaan en daar 
mogen we trots op zijn. Maar deze zaterdag kwamen 
er weer 32 vrijwilligers zich melden om er met elkaar 
tegen aan te gaan. Hulde!!! 
Vooraf dronken we eerst koffie/thee met als 
vanouds wat lekkers erbij en werden de taken 
verdeeld in goed overleg, wie wat wilde 
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schoonmaken. Daarna werd het een drukte van 
belang met stofzuigers, emmers, poetsdoeken, grote 
ladder voor de ramen, etc.. Ook de Torenzaal en 
sacristie werden niet vergeten en de kerkbanken 
kregen een extra poetsbeurt. Alles onder het genot 
van vrolijke muziek voor jong en oud, want ook ON 
THE ROAD hielp mee. Zelfs een paar nieuwe 
parochianen kwamen kennismaken en staken gelijk 
de handen uit de mouwen. Top!!! 
Tussen de middag was er een heerlijke lunch bereid, 
uitgebreid met soep, klaar gemaakt door vrijwilligers 
die door verschillende oorzaken niet mee konden 
helpen met de schoonmaak, maar zich meer dan 
verdienstelijk maakten met deze bezigheden en 
zorgden dat niemand deze dag iets te kort kwam. 
Rond 10.00 uur waren we begonnen en door de 
grote opkomst waren we rond 14.00 uur weer klaar 
en zag de kerk er op z’n Paasbest uit. Een super 
gezellige dag met elkaar, dik en dik tevreden konden 
we aan het weekend beginnen. Iedereen ontzettend 
bedankt voor alle hulp, ook namens Truus, Ria en Jos. 
Met elkaar een geloofsgemeenschap om trots op te 
zijn. 

Tot de volgende DoeDag, Met een warme groet, 
Pieter Boers. 

Zangworkshop van het koor Arsis 
Ademhalen door je mond naar je buik, omhoog 
denken als je omlaag moet zingen, alvast de hoogste 
noot in gedachten nemen als je inzet bij het zingen…. 
Aan het eind van de zangworkshop duizelde het me 
wel een beetje. 

 

De woensdagavond na Pasen was een uitgelezen 
repetitieavond voor een zangworkshop van het koor 
Arsis gegeven door  Tineke Roseboom. Lang geleden 
hadden we al eens een workshop van haar gehad, 
maar sinds corona zingen we in een halve cirkel, dus 
was het de hoogste tijd voor een nieuwe workshop. 

Tineke is een bekend sopraan en geeft daarnaast 
zangles in Ede. 

Het mooie van deze workshop was, dat Tineke heel 
veel uitlegde over de ademhaling, de werking van de 
stembanden en de stand van de mond bij het zingen. 
Na de uitleg liet ze steeds in oefeningen voelen hoe 
het werkt en hoe je het jezelf makkelijker kunt 
maken bij het zingen. Maar ze liet ons ook oefenen 
in luisteren naar elkaar, zodat we als koorleden en 
verschillende zangpartijen leerden om beter op 
elkaar af te stemmen. 

Om het geleerde in praktijk te brengen, zongen we 
gedeelten uit het lied ‘Recht en Vrede’; qua bereik, 
inzet, samenzang en ademhaling voor ons koor altijd 
een lastig nummer. Door de aanwijzingen en 
observaties van Tineke, klonk het steeds beter! 
Alleen om aan alles tegelijk te denken tijdens het 
zingen, dat was nog een hele uitdaging. Maar dat is 
ook niet nodig volgens Tineke: ‘Focus vooral op wat 
voor jou het belangrijkste is!’ Het was een zeer 
leerzame avond!  Rita van Doesum-Karsten 

Ook meezingen bij het koor Arsis? We repeteren 
iedere woensdagavond in de MVR kerk. Kom eens 
langs! 

Wees als een gymleraar’; overweging 
van Roderick Vonhögen op 23 april 
De kerk zit al goed vol als ik binnenkom, terwijl het 
nog heel vroeg is: de viering begint om 9.30 uur 
vandaag. Er zijn ook veel jongeren in de kerk, omdat 
het Jongerenkoor Antonius vandaag zingt. 

De evangelielezing gaat over de Emmaüsgangers, 
voor de meesten van ons een bekend verhaal. 
Roderick begint zijn overweging met de vraag of wij 
ook zo slecht tegen schreeuwende, boze mensen 
kunnen. Hij had een gymleraar die zo was; als de 
kinderen niet luisterden, ging hij schreeuwen en op 
zijn fluit blazen. Roderick besloot toen nooit meer te 
gaan sporten, maar dat is gelukkig anders gelopen 
(onlangs liep hij nog de marathon van Enschede). In 
zijn eerste baan als pastoor had hij veel hinder van 
zijn autoritaire opvoeding, hij was een ‘people 
pleaser’, wilde niet dat mensen boos op hem 
werden. Hij werkte zich een slag in de rondte om 
iedereen te vriend te houden, hij wilde geen bullebak 
worden. Het parochiebestuur zag dat en gebruikte 
het om hem nog harder te laten werken. Met als 
gevolg dat Roderick overspannen werd, hij werd er 
letterlijk ziek van. Een bezoek van de deken, een 
functie die hij omschrijft als ‘herder voor de herders’ 
en die in zijn ogen nooit had moeten worden 
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afgeschaft, bracht een ommekeer in zijn leven 
teweeg. 

De deken gaf geen advies, maar vroeg: ‘Hoe voel je 
je nou?’ En luisterde vervolgens alleen maar, zodat 
Roderick zijn hele verhaal kon doen. Daarna zei hij 
twee dingen. Als eerste vroeg hij: ‘Wie is de 
Verlosser, denk jij?’ En toen Roderick antwoorde 
‘Dat is Jezus’, zei hij: ‘O, maar misschien dacht jij wel 
dat jij dat was? Dat jij alle bordjes in de lucht moest 
houden. Jij bent toch in dienst van Jezus? Breng maar 
bij Hem wat jij niet kunt. Hij kan het wel, dus jij kunt 
het loslaten’. Het tweede dat hij zei was: ‘Ik ben blij 
dat je zíek bent geworden en dat je niet hebt 
gereageerd door om je heen te gaan slaan en 
autoritair te worden. Ik hoop dat je straks, als je weer 
beter bent, een soort gymleraar zult zijn’. De deken 
had een heel andere gymleraar voor ogen dan de 
gymleraar van Roderick: ‘Een goede gymleraar 
schreeuwt niet vanaf de kant, maar loopt naar het 
elftal op de verkeerde helft van het veld en neemt ze 
mee naar de andere kant van het veld. Als je samen 
loopt, gaan ze wel mee. Dus niet voor de troepen 
uitlopen en alles volgens jouw opvattingen doen, 
maar sámen de dingen regelen. Sámen ben je kerk’. 
Dat heeft hem veel geleerd. 

Het verhaal van de Emmaüsgangers leert ons juist 
dat. De leerlingen lopen weg van de stad Jeruzalem, 
ze zijn getraumatiseerd door de gebeurtenissen en 
vertonen vluchtgedrag, zo menselijk! De vreemde-
ling die met hen meeloopt geeft hen geen peptalk, 
maar vraagt alleen: ‘Hoe is het, wat is er gebeurd?’ 
Hij maakt ruimte voor de pijn. Zo kunnen wij ook 
doen als wij op ziekenbezoek gaan. Daarna legt Hij 
hun de schriften uit, de profeten hadden het al over 
dat de dood het einde niet is. Pas als de leerlingen 
Hem hebben gevraagd om  te blijven en mee te eten 
en Hij het brood breekt en deelt, valt het kwartje: het 
is Jezus. Daarna is Jezus verdwenen, maar In het 
evangelie staat dat Hij het hart van de leerlingen is: 
‘was ons hart niet brandende in ons?’ Ze gaan terug 
naar Jeruzalem om het verhaal te vertellen. Dit 
verhaal is misschien wel het belangrijkste verhaal 
voor de kerk! Laten we met elkaar in gesprek gaan 
en luisteren naar elkaar. 

Paus Franciscus benadrukt het telkens weer: de kerk 
moet een luisterende kerk zijn. Juist ook naar 
mensen die niet meer in de kerk komen of zelfs anti-
kerk zijn. De kerk zou naar hen toe moeten gaan en 
vragen: ‘Mag ik een eindje met je meelopen? Hoe 
gaat het met je?’ Ik veer op, ditzelfde heb ik ook 
pastoor Mauricio horen zeggen, toen we hem 
mochten interviewen. 

Volgens Roderick kan de nadruk van het Bisdom op 
alleen de eucharistie ons als kerk erg ongelukkig 
maken. De eucharistie vieren zoals vandaag, is 
prachtig. Maar als dat het enige is waar het om 
draait, wordt de rest van de wereld gezien als 
afvallig. Misschien is de oplossing voor de onmacht 
en de woede om de krimp van de kerk wel juist: 
meelopen met de mensen die niet meer komen. 
Naar de jongeren toe gaan, die liever gaan 
voetballen of naar een fantasie-evenement gaan, en 
met hen in gesprek gaan. Roderick doet juist dat dit 
weekend. Jezus laat zien dat je zelf op mensen af 
kunt stappen en vragen hoe het met hen gaat en met 
hen meelopen. Misschien vragen ze dan ook wel wat 
voor jou belangrijk is, waar jij je inspiratie vandaan 
haalt. En willen ze uiteindelijk ook wel eens mee naar 
een viering. Maar belangrijker nog: naar de koffie na 
afloop. Want daar begint de kerkopbouw. Dat blijkt 
ook na afloop van de viering. Er blijven meer dan 100 
mensen koffiedrinken; ook de jongeren! 

Rita van Doesum-Karsten 

Palmpasen 

 

Zaterdag 1 april ga ik met onze kleinkinderen Jent en 
Mats naar de Torenzaal om palmpasenstokken te 
maken. Wanneer we komen, zijn we niet de enigen. 
Er worden al aan verschillende tafels stokken 
versierd. Wij beginnen dan ook maar. De werkgroep 
gezinsviering met Matty Huls had al een lading 
palmpasenstokken gekocht met allerlei spullen om 
de stokken mooi te versieren. Wij pakken er een. Ja, 
en wat moet er dan allemaal op? We beginnen maar 
en kijken ook wat de anderen doen. De volgende dag 
tijdens de viering lees ik de symboliek achter de 
verschillende versiersels, de stok staat natuurlijk 
voor Jezus’ dood, het haantje voor een nieuw dag, 
teken van leven, de takjes voor groen en voor het 
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leven, de vruchten voor nieuw levenszaad, de eieren 
voor lente en daarmee ook nieuw leven, de ronde 
kransen voor de kringloop in het leven en tot slot de 
slingers voor het feest. Mats is intensief bezig met 
versieren. Jent is nog te jong. Hij heeft een maatje 
gevonden en zij rennen door de torenzaal of spelen 
met dingen waar ze eigenlijk niet mee mogen spelen. 
De volgende dag is de Palmzondagviering. Er zijn 
kinderen in de kerk, maar ik had gehoopt op meer. 
Piet Muilwijk doet zijn best om de kinderen tijdens 
de viering een rol te geven, maar veel kinderen zijn 
vrij jong. Matty Huls en Marlise Peters zingen. De 
kerk doet haar best om mee te zingen. Het evangelie 
is het bekende verhaal over de intocht uit Mattheus.  
Dan zegent Piet de palmtakken en delen de kinderen 
die uit in de kerk. Daarna volgde de processie 
rondom de kerk. De kinderen lopen als trotse 
processiegangers met hun palmpasens. Bij de 
communie mogen de kinderen ook meehelpen. 
Iedereen krijgt een stukje brood dat afgescheurd 
wordt van een groot Turks brood. Na afloop was er 
koffie en limonade. Jent en Mats waren ook bij de 
viering. Zij vonden het leuk. 
Hans Wilmink 

Goede Vrijdag; Jezus draagt ons 
verdriet 
Op Goede Vrijdag mocht ik bij de middagviering 
liturgieboekjes uitdelen; leden van de pastoraats-
groep doen dat om de beurt. Ik had wat viooltjes 
voor in de bloembak meegenomen, in de veronder-
stelling dat ik die voor de viering nog wel kon 
planten: er komen doorgaans maar weinig mensen 
naar deze viering. Maar ik raakte meteen in gesprek 
met een vrouw die stond te wachten op een 
Portugese studente. Ze is lid van onze geloofs-
gemeenschap, maar gaat nooit meer naar de kerk. 
De studente wilde echter graag een Goede 
Vrijdagviering meemaken en daarom ging zij mee als 
begeleider, de studente verstaat geen Nederlands. 

 

Eenmaal binnen bleken er inderdaad weinig mensen 
aanwezig. Er zongen geen kinderen in het 
kinderkoor, alleen de dirigente en een volwassene. 
Maar er waren wel een paar kinderen in de kerk! Na 
de inleiding door Antoinette van Schaik, mochten we 
op een briefje schrijven waar we verdriet over 
hebben. De briefjes werden in een mand onder het 
kruis gezet, om zo ons verdriet bij Jezus te brengen. 
Daarna werd de kruisweg van de Heilige Titus 
Brandsma getoond, die te vinden is in Dokkum. Bij 
elke statie baden we: ‘O Jezus, zachtmoedig en 
nederig van hart, maak ons hart gelijk aan Uw hart’. 

Na het lied ‘Als ik mijn ogen sluit en denk aan 
Golgotha, dan lijkt het net of ik daar op die heuvel 
sta….’, brachten we een bloemenhulde bij het kruis. 
Voor mij altijd het meest ontroerende onderdeel van 
de Goede vrijdagvieringen in onze kerk. We verlieten 
de kerk in stilte. 

 
Eén van de aanwezige kinderen zei na afloop: “Ik wil 
niet aan de dood denken. Ik ben al verdrietig omdat 
Jezus en God zijn doodgegaan. Daarom schud ik met 
mijn hoofd, dan gaat de gedachte weer weg’. De 
studente vond de viering erg sober, zij was in 
Portugal gewend aan een Passiespel met veel 
spektakel. De vrouw die haar begeleidde was onder 
de indruk en vond het een hele mooie verstilde 
viering. 

Antoinette, Marialda, Marlise, Matty en Bart, jullie 
hebben er samen een prachtige viering van gemaakt! 
De kruisweg van de Heilige Titus Brandsma is te 
vinden op www.vier.nu. 

Rita van Doesum-Karsten 
 

  

http://www.vier.nu/
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Gezocht: vrijwilligers voor de MVR Bennekom! 

Wij hebben uw hulp nodig om onze geloofsgemeenschap vitaal te houden! Kijk eens in onderstaande lijst; 
hopelijk staat er iets tussen dat u aanspreekt. U kunt meteen contact op met de vermelde contactpersoon. 
Heeft u een vacature die in deze lijst moet worden opgenomen of die van de lijst moet worden gehaald? 
Stuur dan een mailtje naar secretariaat@rkkerkbennekom.nl. 
 
Werkgroep/koor/contactpersoon Gezocht 

Werkgroep Gezinsviering  
Voorzitter Matty Huls, 

matty.huls@outlook.com  

Dringend: 
Mensen die 4-5x per jaar willen helpen om samen met de 

voorganger een viering in te vullen. 
De eerstvolgende gezinsviering is op 25 juni 

Projectkoor gezinsvieringen 
Dirigente Matty Huls, 

matty.huls@outlook.com  

Dringend: 
Voor wie samen wil zingen; ouders, grootouders, jongeren en 

kinderen ….En een pianist! 
De eerstvolgende gezinsviering is op 25 juni 

Kinderkerk 
Conny v.d. Broek, 

kinderkerk@rkkerkbennekom.nl 

ouders/opa’s/oma’s/parochianen die mee willen helpen. 
De volgende keer is op 2 juli. 

Heilig Boontje 
Hermine Wilmink, hermine@planet.nl  

Mensen die het leuk vinden om te koken 
Het volgende Heilig Boontje is in principe op 30 juli. 

Laudenkoor 
Truus Appelman truusapp@xsall.nl  

Zangers, ca. 4x per jaar 
Eerstvolgende Laudenviering is op 20 augustus 

Koor Arsis 
Conny v.d. Broek, 

cm_vandenbroek@hotmail.com  

Pianist en gitarist, 
zangeressen, zangers 

Eerstvolgende vieringen op 4 juni en 2 juli 

Kinderactiviteiten 
Pieter Boers  

pietboers@upcmail.nl  

Jongeren, ouders, opa’s, oma’s voor kinder-activiteiten zoals 
op termijn de Dreumesviering en het aanbieden van crèche bij 

bepaalde vieringen. 

Werkgroep Sint Maarten 
Irene Hofstad, polhofstad@gmail.com  

Jongeren, ouderen, ouders, opa’s, oma’s 

Werkgroep Caritas 
Huub Oudevrielink 

huub.oudevrielink@ergolabresearch.eu  

2 nieuwe leden 

Wijkcontactpersonen 
Marian Bolscher, 

mgbolscher@hotmail.com  

Wijkcontactpersoon wijk 6 
(o.a. Commandeursweg even nummers, Krulweg Dorpsstraat, Molenstraat) 

Wijkcontactpersoon wijk 4 
(o.a. Jonkersloetlaan, Torckstraat, Belleartstraat) 

 
 

 

  

mailto:polhofstad@gmail.com
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 __________________ INTERVIEW  ______________________  

Leerling blijven en luisteren, dat is 
belangrijk. Interview met pastoor 
Mauricio Meneses Santiago 

 

Voor de derde keer in vier maanden zijn Rita en ik te 
gast in de pastorie aan de Bergstraat in Wageningen. 
Net als bij pastoor Henri ten Have nodigt pastoor 
Mauricio ons uit in de voorkamer. Deze is nu modern 
ingericht en uitnodigend. 

Wij beginnen uiteraard met de vraag hoe het nu 
gaat. Mauricio zegt dat het nu redelijk goed gaat. Hij 
vertelt over de laatste maanden van vorig jaar en het 
begin van dit jaar. Hij voelde zich vermoeid en niet 
zichzelf. Dit werd een aantal keren door de huisarts 
weggewuifd: ‘Je hebt in oktober corona gehad en nu 
de spanning rond een nieuwe benoeming. Neem de 
tijd, het gaat wel over.’ Het ging niet over. Mauricio 
had bloedarmoede en dat werd van kwaad tot erger, 
totdat een vrijwilligster in Soest, die op een 
woensdagmiddag door hem te hulp geroepen was, 
de ambulance belde omdat hij druk op de borst had. 
Mauricio kwam op de spoedeisende hulp terecht. 
Vanaf dat moment was het een ‘rollercoaster’. Hij 
werd geopereerd om bloedingen van inwendige 
aambeien in de dikke darm te stoppen. Daarna 
moest Mauricio rust nemen om te herstellen. Op 17 
april volgt een tweede operatie om de aambeien te 
verwijderen. Gelukkig is zijn zus drie maanden 
overgekomen uit Colombia, om hem te helpen. 

Toch vond Mauricio het ook een leerzame tijd. Hij 
ervoer wat het is om erg ziek te zijn en de steun van 
de gemeenschap te ervaren via kaarten, bloemen of 
bezoek. ‘Ik zette wel eens een naam op een kaartje, 

maar heb me nooit gerealiseerd wat dit kan 
betekenen. Tot je zelf de warmte van zo’n kaart, en 
de namen die erop staan, ervaart. 
Je kreeg op enig moment van de bisschop te horen 
dat je naar Wageningen zou gaan. Wat gebeurde er 
toen met jou? 
Er is een boek in het Spaans van Gabriel García 
Márquez, een groot schrijver die oorspronkelijk uit 
Colombia komt, getiteld ’Kroniek van een 
aangekondigde dood’. Zo voelde ik mij. Ik wist het 
wel, ik zag het aankomen, ik was al vijf jaar parochie-
vicaris in de Martha en Mariaparochie in Soest en 
omgeving en in de Onze Lieve Vrouwenparochie in 
Amersfoort. Dus ik dacht het wordt vast tijd voor een 
nieuwe benoeming. Het bisdom is groot genoeg om 
in Twente te gaan werken, of in het centrum of dicht 
bij Utrecht. Als missionaris heb ik geen voorkeur voor 
een plek. Sommigen zeggen als zij familie in Hengelo 
hebben: ‘Ik zou graag in Twente willen werken.’ 
Maar ik woon ver genoeg van mijn familie om te 
zeggen: ‘Ik ben bereid om overal te werken.’ Maar ik 
moet eerlijk zeggen dat toen ik hoorde dat het 
Wageningen werd, ik dacht: ‘Dat is mooi! Ik heb 
Henri ten Have al een paar keer gesproken en ik weet 
dat het een levende gemeenschap is en ook 
overzichtelijker dan twee parochies.’ Ik was er blij 
mee. Tegelijkertijd vond ik het moeilijk om afscheid 
te nemen. 
Was het misschien toch jouw diepere wens om hier 
te mogen komen? 
In principe niet, maar je kijkt wel binnen het bisdom 
naar plekken waar je jouw talenten kunt benutten en 
je je thuis kunt voelen. In deze regio zitten veel 
buitenlanders, Spaanstalige mensen, studenten, 
jongeren, dat zijn wel dingen die motivatie geven 
voor mijn werk. Ik moet eerlijk zeggen: dat is fijn! Het 
had ook Tubbergen kunnen zijn, ik zou daar ook blij 
mee zijn geweest. Maar wat hier ook heel mooi is: ik 
houd erg van wandelen en de natuur is hier 
fantastisch in de omgeving. Ik ben net terug van een 
uur wandelen. 
In februari was de mis in Ede waarin je welkom 
werd geheten en geïnstalleerd in onze parochie. 
Wat deed dat met jou? 
Er waren meer dan 800 mensen in de kerk: ik voelde 
me welkom! Veel parochianen van mijn oude 
parochie waren er ook. Dat was een warm gevoel. 
Tegelijkertijd was het de zichtbare aankondiging van 
een nieuwe uitdaging. In je hoofd en je hart denk je: 
’Het is fijn om een nieuwe benoeming te 
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aanvaarden’, maar tegelijkertijd weet je: ‘Het is een 
nieuwe uitdaging, mensen leren kennen, vorm geven 
aan het werk.’ Maar als veel mensen bij elkaar 
komen, is het voor mij altijd een teken van Gods 
aanwezigheid; in de gemeenschap, in zijn volk. De 
gemeenschap is voor mij heel belangrijk. Het 
zichtbare teken van Gods aanwezigheid, zo was het 
voor mij. Daarnaast was er bij mij de zorg om mijn 
gezondheid, er was toen nog niemand met wie ik 
erover had gesproken. Ik voelde me niet 100 
procent, maar het was wel fantastisch om zo’n 
installatie mee te maken. Een installatie die weinig 
collega’s de laatste jaren hebben meegemaakt, 
vanwege corona. 
Gods aanwezigheid, die je toen ervoer in de 
gemeenschap, heb je die ook ervaren tijdens jouw 
ziekte in de steunbetuigingen? 
Ja, zeker! Ik denk dat wij sommige dingen in het 
leven als vanzelfsprekend nemen en daardoor 
minder dankbaar zijn. Op het moment dat je beseft 
dat je kwetsbaar bent, dat je niet alles meer kunt, is 
er opeens iemand anders die iets voor je kan doen. 
In zo’n situatie kun je opeens begrijpen wat 
aanvulling betekent en wat concurrentie betekent. 
We moeten elkaar nooit beconcurreren, wij moeten 
elkaar aanvullen, wij moeten elkaar helpen. Dat 
ervoer ik toen ik in het ziekenhuis lag. Ik lag er met 
een schuldgevoel, dat moet ik ook zeggen. Ik wilde 
zo snel mogelijk klaar zijn met mijn gezondheid en 
weer aan de slag: ik ben nu pastoor geworden! Maar 
de chirurg zei tegen me: ‘U moet leren luisteren naar 
uw lichaam.’ Tot nu toe was het andersom: het 
lichaam luisterde naar mij. Maar nu moet ik naar 
mijn lichaam luisteren en dat is lastig, in zo’n 
moeilijke situatie. Ik wil het niet groter maken dan 
het is, maar ik had slapeloze nachten van de pijn. Ik 
kon niet op de rug liggen of op de zijkant of op mijn 
buik. Ik had pijn en kon de pijn niet verplaatsen. 
Maar telkens ontving ik kaarten en bloemen en 
daarin ervaar je heel sterk de aanwezigheid van de 
gemeenschap en God zelf daarin. 
Zullen wij nu teruggaan naar jouw jeugd? Je bent 
geboren in Colombia. In welke plaats? 
In de provincie Ocaña; het dorp heet Convencion. 
In wat voor gezin groeide je op? 
Ik kom uit een groot gezin; zes kinderen en mijn 
vader en moeder. Mijn vader is in 1999 overleden. 
Toen was ik vijftien jaar. Ik ben slachtoffer geweest 
van geweld in Colombia: mijn vader werd 
doodgeschoten, maar niet omdat het de bedoeling 
was. Mijn vader zat in zijn auto samen met vier 
zusters Dominicanessen. Helaas stond hij op het 
verkeerde moment op de verkeerde plaats. 

Mijn vader hield van lunchen en ontbijten in de auto, 
wat dat betreft was hij wel een goede Nederlander 
geweest. ’s Avonds wilde hij wel graag thuis zijn en 
aan tafel zitten met het gezin. Mijn vader wist dat 
één van de zusters ziek was en zij gingen naar een 
huisarts in Ocaña. Toen er een file was voor een 
stoplicht, dacht mijn vader: ‘Ik kan wel even naar de 
achterkant van de auto lopen om mijn ontbijt te 
pakken. De automotor bleef aan, hij stapte uit en op 
dat moment begon een schietpartij. Achter de auto 
van mijn vader stonden paramilitairen en voor de 
auto van mijn vader stond een auto met een 
‘guerrillero’. De bedoeling was om die guerrilla-
strijder dood te schieten, maar toen mijn vader weer 
in de auto wilde stappen, is hij dood neergezakt. 
Naast mijn vader overleed een vrouw die zwanger 
was, een meneer van 88 jaar en een huisarts die 
bezig was in zijn praktijk, op de eerste verdieping. 
Zeven mensen overleden. Het was een drama, de 
moeilijkste tijd voor mij in Colombia. Het was oorlog 
tussen de paramilitairen en de ‘guerrillero’s’. Het 
bizarre was dat de ‘guerrillero’ wegliep en niet 
geraakt werd. Dus geen van hen was slachtoffer van 
deze situatie; alleen burgers en onschuldigen, dat 
vond ik heel erg. Later hebben wij een brief gekregen 
van de paramilitairen, met excuses. Dat zijn dingen 
die veel met jou doen. Dan denk je: ‘Denken ze dat 
hiermee het probleem opgelost is?’ De toon in de 
brief alleen al: ‘Wij doen dit voor de veiligheid van 
het land.’ En dan hebben ze ook nog een misintentie 
aangevraagd in de kathedraal in Ocaña, dat was heel 
erg. Uiteraard zijn wij daar niet geweest. Wij baden 
voor mijn vader in ons eigen dorp, in onze 
parochiekerk. Mijn vader was zeer katholiek, vrij 
bekend in het dorp, betrokken bij allerlei activiteiten, 
zowel van de kerk als van de gemeenschap. Hij was 
heel erg toegewijd aan sociale en religieuze 
activiteiten. Mijn moeder ook trouwens, maar 
minder. 
Als dit dan zo gebeurt, die misintenties in de 
kathedraal, alsof het daarmee afgekocht werd, vind 
je dan niet dat de kerk meer positie had moeten 
nemen, opkomen voor de zwakkeren? 
Zeker, maar dat doen zij ook wel, opkomen voor de 
zwakkeren. In Colombia is dat wel te merken. Echter, 
hoe kan ik dat onder woorden brengen, de Rooms-
Katholieke kerk wist er niet van. 
Ik heb het gevoel dat de kerk zo misbruikt wordt om 
het gedrag van de paramilities goed te praten? 
Het is meer de houding van de paramilitairen. Omdat 
het land voor tachtig procent katholiek is, denken ze 
dat dit een geestelijke manier is om de mensen een 
beetje te helpen in hun pijn om hun verloren 
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dierbaren. De daders proberen iets voor de familie 
te doen en dat doen ze dan door een misintentie. De 
kerk weet niet wat er is gebeurd, maar de familie 
wel. En de familie durft daarover nooit te spreken. Je 
hoort op de radio over een ongeluk en dat is het. Het 
is inderdaad misbruik maken van het geloof van de 
mensen. Je kunt ook niet dankbaar zijn dat de 
paramilitairen dat doen, want het doet juist meer 
pijn. Maar het weten dat de dood van mijn vader niet 
de bedoeling was, gaf ons wel rust. Het is naar om te 
zeggen, maar in die tijd, in mijn jeugd, waren er veel 
slachtoffers van de oorlog. Het paramilitarisme 
kwam op een vreselijk manier het land binnen: zij 
wilden paniek zaaien en dat deden ze op een 
vreselijke manier. 
Wat deed jouw vader, had hij een baan? 
Hij werkte jarenlang voor de regering als inspecteur 
en chauffeur. Deze inspecties waren niet meer nodig 
toen internet kwam. Toen mocht men zichzelf 
registreren, inspectie was niet meer nodig. Mijn 
vader zou over niet al te lange tijd met pensioen 
gaan, dus hij ging het wat rustiger aan doen en werd 
chauffeur van zijn afdeling. Later zei hij: ‘Ik wil 
thuisblijven’ en hij was bezig met het regelen van zijn 
pensioen. Hij had een taxi om het rustiger aan te 
kunnen doen en om niet gelijk thuis te komen zitten.’  
Hoe oud was jouw vader toen? 
Mijn vader was 59 toen hij overleed. Hij is nog geen 
zestig geworden. 
Het gezin waarin je opgroeide, kan je dat 
omschrijven? 
Ik ben dankbaar dat ik op een gezonde manier ben 
opgegroeid. In mijn dorp hadden wij tijdens mijn 
kinder- en jeugdjaren geen internet, geen mobiele 
telefoons, geen computers thuis. Het enige moderne 
was een draadloze telefoon. Ik ben een kind van het 
buitenspelen met vrienden en een gezond sociaal 
leven. Mijn vader was zeer katholiek. Wij gingen naar 
de eucharistievieringen op de zondag. Mijn broers en 
zussen mochten wel werken op zondag en zelf 
beslissen of zij naar de kerk gingen of niet. Maar er 
was altijd de mogelijkheid om naar de kerk te gaan. 
Ik hield van theater, van dansen. Ik ben ook koster 
geweest. Wij zijn als familie, als groep met broers en 
zussen, heel close. Het was ook moeilijk voor hen, 
toen ik mijn missie accepteerde. Ik heb nooit gedacht 
en gepland om in het buitenland te gaan wonen, 
nooit in mijn leven. Dat was ondenkbaar, juist omdat 
wij als gezin zo close zijn. Na het overlijden van mijn 
vader kon mijn moeder, die toen vijftig was, prima 
een andere man krijgen. Maar mijn moeder zei: ‘Dat 
kan ik gewoon niet.’ Want mijn vader was haar man 
en zal voor altijd haar man zijn. Wij als kinderen 

kwamen elke dag naar haar toe. Wij woonden niet 
allemaal in het dorp, maar ook niet ver van elkaar. 
Wij hadden veel aandacht voor elkaar. Zo ben ik 
opgegroeid. 
Jij woonde nog thuis toen jouw vader overleed? 
Ja, vijftien was ik toen. Ik zat in de vierde klas van de 
middelbare school. 
De school, was die vergelijkbaar met het VWO hier? 
Ja, ik mocht daarna gelijk naar de universiteit. 
Je bent heel katholiek opgevoed. Je bent koster 
geweest. Ook misdienaar? 
Ja, misdienaar, koster en catecheet. 
Was het toen al duidelijk dat je priester wilde 
worden? 
In mijn hart wel, maar ik was ook gewoon een jongen 
van het dorp. Dus ik had een vriendinnetje, zeer 
onschuldig en niet te vergelijken met de huidige 
relaties. Ik was een jongen van zestien en ik was zeer 
sociaal, net als mijn vader. Ik hield van gezelligheid, 
van dansen. Elk weekend was er wel wat te doen in 
ons dorp. Ik ging er naar toe om te dansen, te 
sporten en theater te maken, altijd straattheater. 
Dan stonden wij ergens en plotseling gingen wij 
schreeuwen en lawaai maken met een paar jongeren 
en dan kwamen de buren naar buiten. En dan 
begonnen wij met een toneelstuk; het straattheater 
is een soort kunst in Colombia die heel spontaan is. 
Dat is wat ik deed, maar diep in mijn hart zei ik: ‘Ik 
wil priester worden.’ En dat ondanks de pastoor, die 
niet inspirerend was; ik wilde priester zijn, maar 
nooit zoals onze pastoor. 
Dus hij was geen voorbeeld voor je? 
Wel als de priester, die deed wat hij moest doen. 
Maar niet als pastoor, hij was iemand die nooit 
hartelijk was, maar afstandelijk en hard. Ik ging naar 
hem toe en zei: ‘Ik wil naar het seminarie, ik wil 
priester worden.’ Ik deed heel veel voor hem, ik was 
koster en de coördinator van een jongerengroep die 
heel groot was, ik zette me 100% in voor de kerk. 
Maar hij zei: ‘Je hebt toch een vriendinnetje? Nee, 
dat mag niet.’ ‘Maar, ik ben nog geen priester’, zei ik, 
‘en het gevoel is er wel.’ ‘Nee’, zei hij, ‘Ik zie jou niet 
als priester.’ Mijn moeder zei toen: ’Ga maar naar die 
en die zuster, en die zuster zag wel een priester in 
me.’ Tot op de dag van vandaag hebben wij nog 
contact met elkaar. Wij zaten over priester worden 
te spreken, toen een Dominicaan naar de zuster 
belde met de vraag of er priesterkandidaten waren 
in het dorp. Ze zei: ‘Ik heb er eentje hier bij me. Je 
mag komen.’ Er kwam toen een jonge priester met 
een gitaar, die er heel anders uit zag als onze 
pastoor. Iemand die begrip had voor jongeren, een 
priester zoals ik nooit een priester in mijn leven had 
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gezien. Hij stond heel gewoon in het leven. En dat 
wilde ik ook wel. Hij en de zuster namen mij serieus. 
Deze priester nam de tijd om vijftien uur te rijden, 
van Bogota tot aan mijn dorp, om met mij in gesprek 
te gaan. Zijn aanwezigheid heeft zo’n impact 
gemaakt bij mij en andere jongeren, dat wij met zijn 
vieren naar het seminarie gingen. Drie zijn er priester 
geworden, een is getrouwd en heeft nu twee 
kinderen. 
De priester was Dominicaan. Ging je naar het 
seminarie van de Dominicanen? 
Nee, en dat was wel grappig. Hij kwam om jongeren 
te vinden voor de Dominicanen. Maar in Colombia is 
er een ‘feria vocacional’, een soort markt, waar je 
naar toe kunt gaan als je geïnteresseerd bent in het 
priesterschap. De Dominicanen hebben daar een 
stand, maar de Jezuïeten ook, en de Franciscanen, de 
missionarissen, het seminarie. Je kan alle stands 
bezoeken en dan kijken wat het beste bij je past en 
dan hebben ze een programmaatje dat je kunt doen. 
Toen wij daar waren zagen wij de stand van 
‘Misioneros de Cristo Maestro’. Zij werken met 
kinderen met aids, met kinderen in gevaarlijke 
wijken, met jongeren met minder kans om te 
studeren, zij werken op de plekken waar niemand 
zou willen werken, en ik dacht: ‘Dit spreekt mij aan.’ 
Ik werd dus geïnspireerd door een Dominicaan en ik 
ben uiteindelijk naar ‘Misioneros de Cristo Maestro’ 
gegaan. Door hen ben ik naar Nederland gekomen. 
Toen ik hier aankwam, kwam ik terug bij de 
oorsprong van mijn roeping, priester zijn. Maar de 
weg is wel heel lang geweest. Ik zat vijftien jaar op 
het seminarie voor mijn wijding. Ik had geen haast 
om priester te worden. Priester zijn was niet mijn 
directe doel. Ik werkte niet doelgericht. 

Binnen de communiteit van ‘Misioneros de Cristo 
Maestro’ mocht je zelf in gesprek met jouw 
begeleider over: wat wil je betekenen binnen de 
missie en waar ben je goed in. Mijn droom was om 
kinderen en jongeren uit het geweld te halen en ze 
een andere wereld presenteren, op basis van mijn 
eigen ervaring met de oorlog. Om een andere 
horizon voor hen te openen. Ik droomde ervan om 
scholen te stichten. Maar ik heb ook aangegeven: ‘Ik 
wil uiteindelijk priester worden.’ Het verschil tussen 
een communiteit en een seminarie is dat je er in het 
seminarie doelgericht naar toe werkt dat je priester 
wordt. In de communiteit werk je aan jezelf om de 
missie te steunen en de wijding komt ooit op je pad. 
Eerst hard werken aan diaconie, aan de missie. Ik heb 
drie bachelors gehaald: de bachelor ‘pedagogiek, 
bijbel en catechese via ‘Universidad de Comillas’, de 
bachelor ‘religie en wetenschappen’, dus de vijf 

grote religies in de wereld, via ‘Universidad 
Javeriana’ en een bachelor ‘theologie’ via de 
Franciscanen op de ‘Universidad San Buenaventura’. 
Daarna deed ik een specialisatie in hedendaagse 
filosofie. Ik was klaar in 2012. Ondertussen werkte ik 
in gevaarlijke wijken in Bogota, met kinderen met 
aids. Naast mijn studie heb ik ook als missionaris 
gefunctioneerd. De diaconale kant is zeer sterk in mij 
aanwezig. Ik was in 2001 begonnen en toen ik klaar 
was om priester te worden en mijn opleiding was 
voltooid, kreeg ik in 2012 te horen dat Nederland 
gevraagd had om missionarissen en dat ik daar 
naartoe zou gaan. In 2013 was dit definitief. Ik had 
verwacht dat ik naar Afrika of naar Centraal Amerika 
zou gaan of naar Zuid Amerika, maar Nederland…. 
Dat was ondenkbaar. Heel 2014 was ik bezig met 
documenten om binnen te komen in Nederland, dat 
is heel erg moeilijk. Het gaat niet vanzelf; de IND 
vraagt heel veel. En mijn studie was niet direct geldig 
in Nederland, ik moest bijna opnieuw beginnen hier. 
Je kwam in Nederland op het seminarie samen met 
Erik Rozeman? 
Inderdaad. Voor hem en de andere priester-
studenten een nieuwe ervaring, maar ik had al ruim 
ervaring met het seminarie. Wij kwamen met zijn 
vieren vanuit Colombia naar Nederland. Maar 
binnen een jaar begonnen we te ontdekken dat het 
in Nederland heel moeilijk is om als priester te 
functioneren. Vooral praktische dingen waren 
moeilijk, zoals de taal, de cultuur en het systeem van 
de kerk. Het was voor ons lastig om te begrijpen wat 
een parochie was, in Colombia had je gewoon een 
kerk met een priester. Een parochie met locaties was 
voor ons niet vanzelfsprekend. Na een jaar was ik 
alleen over. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik 
terug wilde. 
Wanneer kreeg je echt de roeping: ik moet priester 
worden? 
Een wanneer te vinden is lastig, maar een ding is 
zeker: als ik naar de kerk ging voelde de kerk als een 
thuishaven, ondanks de houding van mijn pastoor en 
de houding van sommige vrijwilligers in de kerk. De 
heiligenbeelden, de stilte, het tabernakel, de 
vieringen, de schoonheid van de liturgie, de 
mogelijkheid om God te aanbidden op welke manier 
dan ook. Dat vind ik mooi in Colombia. In Colombia 
kende ik niet het gevoel van: dat is progressief, dat is 
conservatief. Nee, in Colombia kende ik alleen de 
rijkdom van de kerk: wij mogen om zeven uur een 
mis hebben in het Latijn, om tien uur een mis met 
een jongerenband en om drie uur een Eucharistie-
viering voor ouderen. Er wordt niet gevraagd: ‘Bij 
welke viering hoor je?’ Nee, je mag naar alle drie om 
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God te loven en je eigen weg te vinden. Die rijkdom 
was voor mij heel aansprekend. Nu spreek ik er mooi 
over, toen was het puur een gevoel. Ik schaamde me 
nooit dat ik koster was, schaamde me ook nooit om 
voor te bidden, bijvoorbeeld een rozenkrans. De 
klasgenoten voelden respect voor mij. Als hun vader 
of moeder of oma overleed, zochten ze mij: 
‘Mauricio, wil je de rozenkrans voor mijn familie 
bidden?’ Als ik een moment moet vinden waarop ik 
voelde dat ik priester wilde worden, dan was het 
toen ik voor het eerst het seminarie binnenging; het 
gebouw. Ik kwam binnen en ik hoorde muziek. Ik heb 
in dit huis nog geen muziek, maar meestal heb ik 
zachtjes muziek op de achtergrond; gospel, 
gregoriaans, klassiek. Ik ging naar de bibliotheek, 
naar de kapel, ik zag jongeren die gitaar speelden en 
die bezig waren met de studie. En ik dacht: ‘Hier wil 
ik zijn, hier voel ik me thuis.’ Het gevoel was sterker 
dan het gevoel om naar een universiteit gaan of een 
gezin te stichten. Ik heb ooit gedacht dat ik een gezin 
wilde met veel kinderen. Maar toen ik met het werk 
begon, nadat ik twee jaar in het klooster had moeten 
blijven, kwam ik in het pastorale veld: kinderen met 
aids, arme jongeren, gevaarlijke wijken. En ik dacht 
opnieuw: ‘Hier wil ik zijn.’ De bevestiging is door de 
jaren heen steeds sterker geworden.’  
Misschien is dat jouw roeping, dat God jou bewoog 
in de richting waar je moest zijn? 
Ja, inderdaad. 
Je zat twee jaar in het klooster, hoe beviel dat? 
Dat was heel lastig, zo ver weg van mijn moeder, van 
mijn familie. Ik had zoiets nooit meegemaakt. De 
eerste zes maanden waren heel moeilijk. Het was 
een strijd van een jongen van 17-18 jaar, zo oud was 
ik toen, die een grote kerel wilde zijn en zijn eigen 
beslissingen wilde nemen, maar die een kindje in zijn 
hart droeg, dat huilde om zijn moeder. Ik heb het 
nooit laten zien, maar ik had een nostalgie naar het 
dorpsleven, naar theater, naar dansen. Het was een 
innerlijke strijd die nodig was om met een nieuw 
leven te starten. Na die zes maanden kwam ik in een 
flow. Het tweede jaar was een noviciaat, de stilte. 
Toen noemde ik het stilte, maar de juiste stilte heb ik 
in Nederland leren kennen. Het was hier een andere 
werkelijkheid: hier heb ik geleerd om ver weg van 
mijn familie en de kerk mensen te ontdekken met 
wie je ook een band hebt, zoals jullie hier. Wij zetten 
ons samen in voor de geloofsgemeenschap, voor ons 
geloof. Niemand betaalt ons hier voor; dit is iets wat 
wij graag willen doen. Het is iets dat ons verbindt, zo 
voel ik mij hier, maar ook toen in Colombia. Ik dacht 
toen: ik wil wel Gods werk doen, maar ik doe het niet 

omdat de kerk dit vraagt. Ik doe het omdat ik Jezus 
van Nazareth wil volgen. 
Is het misschien zo dat je in Nederland eindelijk het 
proces van loslaten hebt voltooid, om daardoor de 
rijkdom bij anderen te ontdekken? 
Dat is mooi verwoord, zo heb ik er nog nooit aan 
gedacht. Ik ben dankbaar dat ik hier naar toe ben 
gekomen, want hier is het zuiveringsproces rond 
mijn roeping sterker geworden: ‘Wat vind ik 
aantrekkelijk aan de kerk?’ Het gaat niet om hoeveel 
jongeren naar de kerk gaan, het gaat om Jezus zelf. 
Dat voelde ik hier nog sterker. Dus ja, dat zou 
kunnen. 
Je bent gestuurd, dat lijkt me best ingewikkeld. Hoe 
heb je dat ervaren? 
Als missionaris moet je weten dat de zending het 
terrein is waar je je op kan bewegen, de plekken zijn 
accidenteel. Er zijn essentiële dingen en accidentele 
dingen. De missieplek is een accidenteel ding. Toen 
ik ‘ja’ had gezegd, ging ik wel zoeken naar de taal en 
dat soort dingen. Toen ik naar Nederland ging, dacht 
ik: ‘Wat bij mij hoort, is de zending. Aan de rest kan 
ik niet zoveel doen. Ik moet hier een deel zijn van de 
oplossing en niet van het probleem.’ Zo denk ik nog 
steeds, maar gemakkelijk was het niet. De taal leren 
bijvoorbeeld. Het is mooi als mensen zeggen: ‘Het 
gaat goed.’ Maar als je weet hoeveel tijd het kost, ik 
was zo onzeker in het begin om dingen uit te 
spreken. Ik was dertig toen ik hier kwam, ik was klaar 
met mijn studie in Colombia, maar hier moest ik 
weer opnieuw beginnen. Ik moest ook opnieuw mijn 
rijbewijs halen, maar ik kon al rijden. De 
rijinstructeur zei: ‘Je kunt prima rijden, ik hoef jou 
dat niet uit te leggen, alleen de regels zijn hier 
anders.’ Dat soort dingen komen binnen. Dus de 
bevestiging: je doet het goed, maar je moet wel 
nieuwe dingen bijleren. Het vermogen om leerling te 
blijven moet je leren. Om ook nu als pastoor niet zo 
maar te zeggen: ‘Ja, ik weet hoe het moet.’ Nee, ik 
moet luisteren! Het synodale proces van de kerk had 
eerder moeten beginnen. Wij hebben een positie in 
de kerk, maar luisteren is heel belangrijk. Dat heb ik 
ook geleerd hier. 
Dat is belangrijk, leerling blijven en luisteren? 
Ja, dat klopt. Ik moet ook nog meer naar mijn lichaam 
leren luisteren. Luisteren is heel erg belangrijk. Hoe 
doe je dat in een nieuwe omgeving? Ik had in Soest 
mogen blijven tot na mijn volgende operatie, daar 
ken ik de vrijwilligers die mij kunnen helpen. Toch 
heb ik gezegd: ‘Nee, ik wil naar de nieuwe parochie 
toe. Ik wil graag in de pastorie gaan wonen, want zo 
krijg ik meer gevoel voor de parochie.’ Hier zie ik de 
mensen, ben ik in deze omgeving en kan die 
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ontdekken en aan de slag te gaan. Niet alleen actief, 
maar ook gevoelsmatig. 
In welk jaar ben je priester gewijd? 
In 2017, hier in Nederland. Het laatste deel van mijn 
proces heb ik in Nederland gedaan. Alles heb ik hier 
in Nederland gedaan, aanstelling als acoliet, diaken, 
stage lopen en priester worden. 
Was jouw moeder hierbij aanwezig? 
Bij mijn diakenwijding niet, bij de priesterwijding 
wel. Mijn moeder, twee tantes en mijn zus Luisa, die 
voor mij heel belangrijk zijn. Ik droomde ervan om 
mijn moeder tijdens mijn wijding te zien. Het was 
een emotioneel moment, wij huilden samen. Op het 
moment dat ik de kazuifel kreeg, kwam mijn moeder 
naar voren; dat kwam zo bovenaards binnen. Mijn 
moeder leeft met me mee, zij kon niks volgen van de 
viering door de andere taal en de andere wereld. Het 
was november, koud, en toch straalde zij vreugde 
uit. Ik dacht: ‘Hoe kan het dat mijn moeder meeleeft 
zonder dat ze iets kan volgen?’ Ik had gevraagd om 
bepaalde delen van de viering in het Latijn te doen, 
zodat mijn moeder herkenningspunten had. Dat 
waardeer ik ook aan de wereldkerk, dat wij overal 
dezelfde structuur hebben. Dus mijn moeder voelde 
zich tijdens de mis als een vis in het water: ‘Dat is het 
Gloria, dat is Credo, etc.’ Mijn moeder is een vrouw 
uit het dorp, zeer geworteld, iedereen kent elkaar – 
hoewel dat nu minder is vanwege de vluchtelingen 
uit Venezuela. Zo bijzonder dat zij de beslissing nam 
om naar het buitenland te gaan, zij is hier tweemaal 
geweest! Na mijn priesterwijding vroeg mijn 
moeder: ‘Is er nog een mogelijkheid dat je 
terugkomt?’ Ik antwoordde: ‘Nee.’ Dus mijn moeder 
kwam een tweede keer, om mijn leven hier te leren 
kennen. Mijn moeder zei toen: ‘Doe alsof ik er niet 
bij ben. Ik wil graag zien hoe je hier leeft.’ Ik ben een 
spontaan iemand, ik ken jullie nu in Bennekom. Het 
kan zijn dat ik spontaan bel en zeg: ‘Hans, heb je tijd 
voor een kopje koffie?’ ‘Ja, kom maar even langs.’ Zo 
deed ik ook in Soest. In de zomer fietste ik rond: ‘ Hoi 
Doortje, hoe is het? Heb je zin in een kop koffie?’ Ik 
at ongeveer een maal per week bij een familie thuis. 
Voor mijn deur stonden eieren, een plantje, een 
glaasje. En mijn moeder zag het. Na het bezoek van 
mijn moeder in 2019, heb ik nooit meer van haar 
gehoord: ‘Wanneer kom je terug?’ Zij zag dat het 
goed ging en daar ben ik blij om. 
Wat betekent God voor je? 
Eerst het gemakkelijke antwoord: liefde, mijn alles. 
God betekent voor mij eigenlijk de zin van het leven. 
Ik geef vorm aan mijn leven vanuit Zijn perspectief. 
Ik ben geroepen tot dit leven, ik heb hier nooit voor 
gekozen, en ik moet hiermee leren omgaan. Je zou 

kunnen zeggen dat het onrecht is, dat er geen 
rechtvaardigheid is dat er moeilijke situaties zijn, 
waar je niet om gevraagd hebt. Maar als je er vanuit 
Zijn perspectief naar kijkt, is het toch mogelijk om 
het vorm te geven. Ik vaag me bij sommige dingen af: 
‘Wat zou Jezus in zo’n situatie doen?’ Dan kom je uit 
bij het evangelie; wat betekent dit voor mijn leven 
vanuit Gods perspectief? God is te zien in het leven, 
in liefde, nabijheid, gemeenschap. Ik legde het 
donderdag nog uit tijdens de mis: ‘God is aanwezig 
op verschillende manieren: door het sacrament van 
de Eucharistie, in de persoon van de priester, maar 
ook in de gemeenschap en in zijn Woord.’ Gods 
aanwezigheid is er om zin te geven aan het leven. 
Daarom is de verkondiging voor mij heel belangrijk. 
Ik besteed veel tijd aan de preken. Van een preek wil 
ik geen Bijbelstudie maken, maar een vertaling van 
Gods woord naar onze tijd. Je gaat niet naar de kerk 
om naar een leraar te luisteren, je gaat naar de kerk 
met de vragen van het leven. De mens leeft in een 
constante verandering en elke verandering brengt 
een crisis met zich mee. Als wij constant een crisis 
hebben, ga je naar de kerk om je welkom te voelen 
en niet om naar moeilijke dingen te luisteren. Er zijn 
buiten genoeg moeilijkheden. Je gaat om inspiratie 
op te doen, dat is de kern. 
Voel je de aanwezigheid van God ook tijdens het 
bidden? 
Ja, zeker. Er zijn verschillende manieren om de 
aanwezigheid van God zichtbaar te maken: in het 
gebed, een bezoek, diaconale acties. Altijd waar 
twee of drie in Zijn naam bijeen komen, daar is God 
aanwezig. 
Ervaar je dan veel steun? 
Ja. Ik ben hier pas, maar ervaar de steun van de 
mensen door de kaarten, en door mensen die mij 
helpen. Zij kennen me niet, maar komen naar me toe 
en zeggen: ‘Als wij iets voor U kunnen doen, zeg het 
maar. 
In de preken gaat het over Gods aanwezigheid in 
het leven, wat betekent de Bijbel dan voor je? 
De Bijbel is het woord van God, maar bevat niet alles. 
Het leven van een gemeenschap kan niet 
samengevat worden in een paar boeken. De Bijbel is 
een licht in het leven van een Christen, van de 
gemeenschap; een licht om terug te gaan naar de 
‘liturgia prima’, het leven van de apostelen en van de 
eerste discipelen, de eerste christenen rondom Jezus 
van Nazareth. In de Brieven kun je lezen hoe dat was. 
Toen ik deze parochie mocht ontvangen als pastoor, 
was het eerste wat ik deed: naar Friesland gaan om 
het leven van Titus Brandsma te leren kennen. Ik zag 
zijn handschrift, zijn manier van schrijven, zijn 
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kleding, de plek waar hij geboren werd. Zo kon ik 
teruggaan naar zijn leven. Dat is ook de mogelijkheid 
die de Bijbel ons biedt; het is een deel van Gods 
woord. Want God blijft spreken tot op de dag van 
vandaag. Voor mij is het een uitdaging dat ik van 
buiten kom. Maar het geeft mij ook een mooi gevoel 
van wereldkerk, van de christelijke gemeenschap die 
groot is. Ik ben dankbaar voor de manier waarop de 
geloofsgemeenschappen handen en voeten geven 
aan het plaatselijke werk. Wij kunnen als priesters 
niet alles doen. Hoe zou het zijn zonder vrijwilligers? 
Dat zou onmogelijk zijn. 
Dat is gemeenschap? 
Ja, dat is gemeenschap, inderdaad. 
Bij jouw installatieviering zei je ook al dat 
vrijwilligers zo belangrijk zijn, dat het daarom 
draait. Dat vond ik zo mooi! 
Dat klopt, inderdaad 
Een laatste vraag: hoe heb je zo goed Nederlands 
geleerd? 
Ik heb de eerste acht maanden hard gewerkt aan de 
taal. Voor ons als Spaanstaligen is het heel lastig om 
een nieuwe taal te leren omdat wij alles alleen in het 
Spaans lezen: de kerkelijke documenten, Heidegger, 
de Duitse filosoof wiens boeken ik las, volledig 
Spaans. Het woord ‘sein’ was het enige woord in 
Duits in zijn boeken. Ik ben begonnen met de 
grammatica. De structuur van de Nederlandse taal is 
bijna onmogelijk te vatten in grammatica. 
Bijvoorbeeld het woordje ‘er’. Voor jullie is dat heel 
gewoon. ‘Er is..., ik ben er geweest…, geef mij er 
maar twee…, er loopt iemand buiten…, geniet er 
van…’ Dit leer je zo maar niet. De eerste acht 
maanden heb ik veel naar mensen geluisterd. Ik heb 

gezinnen gevraagd om mee te mogen eten en zei 
dan: ‘Stel me geen vragen, ik wil alleen maar 
luisteren.’ Daar begon ook mijn respect en mijn 
waardering voor Nederlanders. Ik heb nooit het 
gevoel gekregen dat ik gediscrimineerd werd. Zij 
waren altijd bereid om mij te leren. Voor mij was de 
directheid in Nederland wel lastig. Ik heb dat nooit 
meegemaakt in andere culturen. Spaanstaligen 
maken heel veel omwegen om iets zeggen, een 
Nederlander niet. Dus als het antwoord op de vraag: 
‘Rita, zullen wij even wandelen?’ is ‘Nee hoor, geen 
zin in.’, dan is dat nu prima. Maar toen zou het heel 
pijnlijk zijn geweest. Als Spaanstalige zou je zeggen: 
‘Heb je zin om te wandelen?’ ‘Nou het weer is 
prachtig, ik hou er wel van en fijn dat je mij vraagt, 
maar eigenlijk zou ik iets anders willen doen.’ Dus 
heel veel versiering om ‘nee’ te zeggen. In Nederland 
is het: ‘Nee’, huppakee, klaar. Ik heb dat hier ook 
geleerd: mijn moeder is ziek geweest, dus ik moest 
een e-mail sturen naar de huisarts die ons veel heeft 
geholpen. Mijn moeder zei daarover: ‘Wat lomp, je 
begint direct met de vraag! 

Dus zo heb ik Nederlands geleerd, onder de mensen. 
En ik heb vooral heel veel geschreven. Het 
Weesgegroet was het eerste dat ik heb geschreven 
in het Nederlands. 

Na drie kopjes koffie, volgens Mauricio is koffie het 
achtste sacrament, nemen we hartelijk afscheid en 
wensen hem veel sterkte bij de komende operatie. 
Dan gaat de bel: een Spaanstalige vriend staat aan de 
deur. Mauricio is duidelijk thuis aan het komen in 
Wageningen. 

Hans Wilmink, Rita Karsten 

 __________ VORMING EN TOERUSTING _________________  

 

Kerngroep Vorming & Toerusting – 27 
april 2023 
De Kerngroep heeft in de afgelopen maanden meer 
mensen benaderd voor het eventuele vormgeven 
en/of geven van het Vormingstraject. Helaas heeft 
dat nog niet tot een definitieve invulling geleid. Maar 
we hebben nog mogelijke kandidaten die de 
komende tijd benaderd gaan worden. 

Er is een gesprek geweest met Erik Rozeman in het 
kader van creëren draagvlak en verdergaande 
communicatie. Dat was een zeer positief gesprek, hij 

staat achter het initiatief en heeft ons ook al wat 
namen aangereikt voor de Vorming. Ook hebben we 
contact gelegd met diegenen die actief zijn rondom 
de Alphacursus en de Parochiële Vernieuwing. Men 
is enthousiast en het leidt tot verdere contacten. 

De inventarisatie in onze eigen geloofsgemeenschap 
is begonnen: wie is geïnteresseerd of heeft behoefte 
aan welke Toerustingscursus? Dat heeft al geleid tot 
een aantal aanvragen die we verder in gang gaan 
zetten. Deze eerste aanvragen zijn ook voor ons een 
mooie “testcase” om het proces rondom de 



 

23 
 

Toerusting te testen. Aanvragen waren onder andere 
gericht op koorondersteuning qua zang en orgelspel. 
Voor de communicatie is een emailadres 
aangemaakt: kerngroepvt@rkkerkbennekom.nl. 
Deze wordt al intensief gebruikt. Ook een 
documentenomgeving is gemaakt (Dropbox). En 
zeker zeer belangrijk, we hebben iemand die ons 
secretariële ondersteuning gaat bieden, namelijk 
Rita van Doesum. We zijn nog op zoek naar een 
penningmeester. En er is een fraai artikel verschenen 
in de TitusBreed. 

Arno de Bruin en Ans Strik verkennen het realiseren 
van een bibliotheekkast in de nieuwe Ir. H.E. 
Hummezaal. Wij mikken op het vullen van de kast 
met interessante leesboeken die van waarde zijn 
voor lezers binnen onze geloofsgemeenschap. De 

voorbereidingen bestaan uit het beantwoorden van 
de volgende vragen: Welke kast komt waar te staan? 
Welke boeken uit de Torenzaal komen in aanmerking 
voor een plaats in deze kast? Hoe gaan we de boeken 
rubriceren? Welk budget is beschikbaar? 

Het zal duidelijk zijn dat niet elk boek een plaats kan 
krijgen in deze kast. Heeft U boeken die interessant 
zijn voor lezers uit onze geloofsgemeenschap dan 
kunnen die op termijn na overleg met Arno de Bruin 
of Ans Strik aangeboden worden. Het is de bedoeling 
dat de boeken eigendom worden van de MVR. 

Kerngroep Vorming & Toerusting 
Gilles Ampt, namens de pastoraatsgroep 
Ceciel Bruin, namens de Vereniging MVR 
Peter Wijngaard, namens de locatieraad 

 

 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 
 

Katholiek Vrouwengilde 
Beste dames, 
Op 22 maart jl. hebben wij onze koffieochtend gehad 
bij Campman. Gezellig met elkaar aan een lange tafel 
met heerlijk gebak lekker bijpraten. Het was een zeer 
geslaagde ochtend.  

Maandag 3 april hadden wij een 
lezing van Hans Lucassen over 
Byzantijnse kerken. De heer 
Lucassen vertelde over zijn reis 
naar de monnikenrepubliek Athos 
(Griekenland) die hij met 10 
studenten had gemaakt tijdens zijn 

opleiding theologie. Hij vertelde over wat er allemaal 
nodig was om toestemming te krijgen om de 
kloosters te bezoeken, zoals een bewijs van goed 
gedrag (foto). 

Ook ging hij in op zijn verblijf aldaar. Wij gingen een 
kijkje nemen in de uitingsvormen van de Oosterse 
kerk, de Heilige Liturgie van Johannes Chysostomos, 
de liturgische traditie, haar theologie, vroomheid en 
structuur. Hij nam ons mee op een lange reis langs 
de symboolwereld van de iconen, over wat ze 

betekenen en de bouwkunst van de monniken van 
Athos. Op Athos wordt veel gezongen en de stem is 
een heel belangrijk instrument; wij kregen liederen 
te horen die daar gezongen worden. 

 

Één zo’n lied hebben we gezamenlijk gezongen en 
dat klonk heel goed. Kortom, een zeer geslaagde en 
gezellige avond 

.  

Woensdag 19 april hadden wij een gezellige lunch bij 
de Blauwe Kamer in Rhenen. Het was een prachtige 
middag met heel veel zon. Het lunchbuffet wat de 
Blauwe Kamer had samengesteld was uitstekend. De 
leden die aanwezig waren genoten zichtbaar.  

mailto:kerngroepvt@rkkerkbennekom.nl
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Kledinginzameling "Mensen in Nood" 
Op 1 april heeft de jaarlijkse inzameling 
plaatsgevonden. Er zijn in totaal 52 zakken 
ingeleverd, 210 kg. Een mooi resultaat, velen hebben 
hierdoor weer hoop op een betere toekomst. 
Was uw bijdrage klein of groot, iedereen heel erg 
bedankt. Tot volgend jaar. 

Beppie Govers en Mieke de Heij 

Kardinaal Eijk bij 65e zieken- en 
seniorenbedevaart in Renkum 
Kardinaal Wim Eijk woont de 65e bedevaart 

speciaal voor zieken en senioren bij, die dinsdag 

23 mei in het bedevaartsoord Maria van Renkum 

plaatsvindt. Hij spreekt de homilie uit in de 

Eucharistie om 11.00 uur, gaat voor in het 

Plechtig Lof om 15.00 uur en houdt hierbij ook 

de overweging. De komst van onze aartsbisschop 

laat zien hoe belangrijk het bisdom de Renkumse 

bedevaarten vindt. Pastoor Mauricio Meneses, 
pastor Erik Rozeman en pater Frans Bomers nemen 
ook deel aan de vieringen bij deze bedevaart. Lees 
meer op de website van de parochie: 
www.ztitusbrandsmaparochie.nl/ 
 

 ______________ MVR  ESTAFETTE ___________________ 

MVR-estafette: Willem van Wingerden 
In de MVR-estafette komt elke keer een ander lid van 
onze geloofsgemeenschap MVR aan het woord. Via 
de estafette kunnen mensen binnen onze 
geloofsgemeenschap elkaar beter leren kennen. 
Degene die aan de beurt is geweest geeft het stokje 
door aan een ander lid. 

 

Naam: Willem van Wingerden 

Leeftijd: 58 

Geboren te: Zwijndrecht in een gereformeerd nest 

Verliefd, verloofd, getrouwd. Getrouwd met Nicole 
Bischoff 

Hobby’s: Fietsen (racefiets en MTB), zingen 

Opleiding: Cultuurtechniek, Landbouwuniversiteit 
Wageningen 

Huidige beroep: Procesbegeleider/gespreksleider bij 
ingewikkelde gesprekken tussen overheden 

onderling of met inwoners. Bijvoorbeeld over de 
beste plekken voor nieuwe windmolens. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? Ik vind het fijn dat er openheid is, 
ieder is welkom met eigen opvattingen en 
initiatieven. Dat maakt de ontmoetingen vaak warm. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Ik ben protestants opgevoed en via Nicole 
bij de katholieke kerk terecht gekomen. Ik voel me 
vooral thuis in Bennekom. Daarbij voel ik me ook 
verbonden met andere Bennekomse kerken. Met 
het instituut katholieke kerk landelijk en wereldwijd 
voel ik geen connectie. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Met de Laudengroep help ik mee om 6 
vieringen per jaar te organiseren, ik zing ook in het 
laudenkoor. En ik ben lector, daardoor mag ik 
regelmatig bijdragen aan een viering in samen-
werking met de voorganger. Vier keer per jaar help 
ik mee aan de Taizé-vieringen in Bennekom. Twee 
keer is dat een laudenviering en twee keer is het een 
viering op vrijdagavond in de reeks van de Raad van 
Kerken. Die vieringen op vrijdagavond bereiden we 
voor met een Taizé-team met mensen uit 
verschillende kerken. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Ik vraag me wel eens af hoe de kerk er 
over 20 jaar uit ziet. De terugloop van het 
kerkbezoek in de samenleving is zo groot. Zijn we 
over een tijdje nog steeds een vitale gemeenschap? 
Maar ja, dat is zo’n grote vraag. Ik richt me dan liever 
op wat er nu wel is.  

https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/mededelingen/1376-kardinaal-eijk-bij-65e-zieken-en-seniorenbedevaart-in-renkum
https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/
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Mooie MVR-herinnering: Als ik als lector bijdraag 
aan de communie. De combinatie van uitreiken van 
hostie met een kernachtige woorden erbij als 
‘lichaam van Christus’ en dat steeds weer herhalen 
bij mensen die het vol aandacht in ontvangst nemen, 
ontroert me steeds weer. 

Verder actief met: met twee vrienden maak ik om de 
paar jaar een muziektheatervoorstelling in de open 

lucht in de omgeving van Bennekom. We noemen 
ons de ‘empathische jongens’. 

Stokje gaat door naar: Dianne Somhorst 

Want: ik zie haar vaak als koster actief en ze is ook al 
lang actief in onze kerk en ik wil graag iets meer van 
haar te weten komen. 

 

 _________________ BOEKBESPREKING  ____________________  

De heilige natuur - Hoe we de relatie 
met onze natuurlijke omgeving kunnen 
herstellen 
Je hoeft de krant maar open te slaan, de TV aan te 
zetten of de crisissen vliegen je om de oren. Eén van 
de crisissen waarmee we kampen is de klimaatcrisis. 
Karen Armstrong gaat in haar boek niet zozeer in op 
de stijging van gehalte aan kooldioxide in de 
atmosfeer, maar zoekt op een ander niveau naar 
oorzaken van deze klimaatcrisis. Ze pleit voor een 
andere/betere relatie met onze natuurlijke 
omgeving. In haar overwegingen gaat ze te rade bij 
diverse levensbeschouwelijke stromingen, zoals het 
Christendom en Jodendom maar ook bij bijvoorbeeld 
Chinese en Indiase religieuze tradities, Boeddhisme 
en Islam. 
Afstand 
In de Inleiding schetst Armstrong hoe we op afstand 
zijn komen te staan van onze natuurlijke omgeving. 
Zo wijst ze erop dat het heel gewoon is geworden om 
tijdens een reis vooral foto’s van bijvoorbeeld 
prachtige bergen en natuur te maken, om daarna 
snel door te gaan naar de volgende fotoshoot. 
Mensen nemen nauwelijks de tijd om de betreffende 
berg of natuur daadwerkelijk ‘binnen te laten 
komen’. 
Ook schrijft ze dat we er als mensheid heel goed in 
zijn geworden de natuur te plunderen en haar als 
bron van grondstoffen te gebruiken. Wij moderne, 
Westerse mensen zien de natuur alleen als decor 
voor menselijke activiteiten (vergelijk: tribale volken 
gaan veel meer uit van wederkerigheid tussen 
henzelf en hun natuurlijke omgeving). 
In het vroegmoderne Europa werd ook de connectie 
tussen de natuur en het goddelijke verbroken en 
begonnen Christenen ‘God’ los te zien van de wereld. 
Het maakte de weg vrij om de aarde te gaan 
beheersen en aan onze menselijke verlangens te 

onderwerpen. Filosofen en andere bekende 
wetenschappers droegen daar hun steentje aan bij. 
Armstrong pleit aan het eind van de Inleiding voor 
het herstellen van de relatie met onze natuurlijke 
omgeving. Verderop in haar boek werkt ze dit uit. 
Mythos en logos 
In het hoofdstuk Mythos en logos schetst Armstrong 
twee manieren van kijken naar en denken over de 
wereld, via mythos en via logos. Beide sporen 
stonden lange tijd niet tegenover elkaar, maar 
vulden elkaar aan. ‘Mythos hield zich bezig met wat 
als tijdloos wordt beschouwd.’ De mythos gaf 
mensen gereedschap om betekenis te geven aan het 
bestaan. Tegenwoordig zijn we veel meer vertrouwd 
met de logos. Daarbij gaat het om objectieve feiten 
en om rationeel denken. Dat rationeel denken heeft 
de mensheid veel opgeleverd. 
Tegelijkertijd is het zo, zo stelt Armstrong, dat de 
logos uiteindelijk geen verklaring geeft voor de 
betekenis van het leven. Ze kan geen antwoord 
geven op zingevingsvraagstukken. Armstrong pleit 
voor goede mythen die ons helpen het belang in te 
zien van compassie, en die ons helpen ‘om de aarde 
opnieuw als heilig te beschouwen’. 
De heiligheid van de natuur 
In het hoofdstuk ‘De heiligheid der natuur’ staat het 
volgende citaat waarmee Armstrong ons nogmaals 
wijst op de onderwaardering die mensen zijn gaan 
betrachten richting natuur. ‘Sinds de veertiende 
eeuw hebben we een heel ander idee van het heilige 
opgebouwd. Door de natuur te rationaliseren en God 
tot de hemel te beperken, hebben we het goddelijke 
zo drastisch teruggedrongen dat het voor velen niet 
meer geloofwaardig of waarneembaar is. Daarnaast 
hebben we door eerbied voor de natuur strikt te 
scheiden van ons concept van het goddelijke, een 
onnatuurlijke perceptie van God ontwikkeld. 
Lessen 
Een aantal wijze lessen volgt vervolgens. Zoals die 
van dankbaarheid: we moeten ‘misschien leren ons 
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opnieuw te verwonderen over de op elkaar 
inspelende ritmen van de natuur waarvan ons 
dagelijks leven afhankelijk is. Ook de gulden regel: 
behandel anderen niet zoals je zelf niet behandeld 
wilt worden is een waardevolle. Volgens Armstrong 
‘vloeit zorgzaamheid voor de natuurlijke omgeving 
op natuurlijke wijze voort uit respect en eerbied voor 
de mensheid.’ In haar ogen moeten mensen een 
diepgaand partnerschap, een drie-eenheid, aangaan 
met hemel een aarde. Het is volgens haar van 
essentieel belang dat de menselijke samenleving zich 
voegt naar het ritme van de natuur. ‘We moeten 
leren hoe we de natuur kunnen respecteren in een 
positieve, levensbevestigende zin, die voor ons de 
weg vrijmaakt om ons milieu te koesteren in plaats 
van te exploiteren. 
Tot slot 
Een mooi citaat, een citaat dat ons oproept, tot slot: 
’We hebben [eerder in het boek, AdB] gezien hoe de 
natuur werd vereerd door de grote wijzen, mystici en 
profeten uit het verleden. Het is nu aan ons om die 
kennis en toewijding nieuw leven in te blazen en 
onze band met de natuurlijke wereld te herstellen. 

Al met al een heel interessant boek; een aanrader. 
Armstrong heeft oog voor de milieuproblemen die 
we voortdurend op ons bordje krijgen. Zij schetst 
een uitweg uit deze problematiek en zorgt voor een 
goede onderbouwing van haar ideeën. 

Arno de Bruin 

Titel: De heilige natuur, Hoe we de relatie met 
onze natuurlijke omgeving kunnen 
herstellen 

Auteur: Karen Armstrong  
Vertaling: Albert Witteveen 
Uitgever: Querido Facto  

ISBN: 978 90 214 6270 7/NUR 730, 320 
Aantal pagina’s: 256 
 
Geloofsbelijdenis 
Tijdens de Arsisviering van 26 maart jl. werd 

onderstaande geloofsbelijdenis uitgesproken. 

Vanwege de link met de inhoud van het boek, neem 

ik deze geloofsbelijdenis graag op bij deze 

boekbespreking. 

In geloof in een begin 
een orde in de chaos 
een proces dat nu nog doorgaat, dit moment. 
Ik geloof dat God het ritme ervan kent. 

Ik geloof in onze aarde 
een stipje in de ruimte 
vol van leven door de eeuwen opgespaard. 
Ik geloof dat God haar in zijn hand bewaart. 

Ik geloof in al wat leeft 
de walvis en de huismus 
in het onkruid en het lang gekweekte zaad. 
Ik geloof dat God hier sporen achterlaat. 

Ik geloof in elk mens 
die leeft en weet van leven 
die herstelt wat door een ander wordt vernield. 
Ik geloof dat God ons met zijn Geest bezielt. 

Ik geloof in eeuwigheid 
een kringloop van seizoenen 
tijd van leven, 
tijd van sterven, dag en nacht. 
Ik geloof dat God ons aan het eind verwacht. 

 

 

 ________________________ FORUM ________________________  

Na covid kwam de droogte 
“De ergste droogte uit de geschiedenis”. Dat wordt 
in Argentinië gezegd over de periode die we nu net 
min of meer achter de rug hebben. Eigenlijk is er 
vanaf de laatste maanden van 2020 niet meer de 
normale hoeveelheid neerslag gevallen, en met 
name in het afgelopen jaar is de situatie flink 
verscherpt: het regent wel af en toe, maar altijd te 
weinig, minder dan we gewend zijn. Het komt door 
'la Niña'. Dat is de benaming voor een koude 
golfstroom in de Stille Oceaan. Er zijn periodes dat 
voor de westkust van Zuid-Amerika het water kouder 
is dan normaal. Dat heet dan 'la Niña'. Andere 
periodes is het water juist warmer, dan heet het 'el 

Niño'. De meeste tijd is het water 'gemiddeld warm'. 
Dan regent het op het continent zoals het hoort. Bij 
el Niño regent het veel in Argentinië, bij la Niña 
weinig. Om moeilijk te verklaren redenen heeft deze 
keer de periode van la Niña heel lang geduurd. Al een 
paar keer werd aangekondigd dat ze voorbij zou zijn, 
maar tot twee keer toe herstelde ze zich. In de 
afgelopen maand maart was het eindelijk voorbij, 
werd la Niña door de meteorologische diensten 
officieel beëindigd verklaard, maar de laatste fase 
was de heftigste. Hier in Buenos Aires valt jaarlijks 
gemiddeld 1100 mm regen. In de laatste twaalf 
maanden is er 350 mm gevallen. In het grote land 
Argentinië verschillen de neerslagcijfers per regio 
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natuurlijk, maar de droogte heeft zich overal flink 
laten voelen. 

Bij ons in de tuin zijn er een aantal bomen en planten 
verdroogd en hebben we last van een mierenplaag. 
Datzelfde vindt plaats bij al onze buren. Dat is klein 
leed. Al vervelender was de droogte voor de mensen 
in onze wijk die leven van grasmaaien of van de 
verkoop van planten. Die hebben andere 
inkomstenbronnen moeten zoeken. Maar waar 
iedereen flink last van heeft, zijn de snel stijgende 
prijzen van groente, fruit en voedingsmiddelen in het 
algemeen. De oogsten zijn dit jaar bitter 
tegengevallen. Het betekent ook dat er veel minder 
voedingsgewassen geëxporteerd kunnen worden. 
Argentinië is een belangrijke exporteur van 
landbouwproducten: granen, soja, vlees, fruit en 
noem maar op. Er komen dit jaar veel minder 
buitenlandse deviezen binnen dan normaal. Dat is in 
een land waar er een chronisch gebrek is aan 'dollars' 
direct een aanleiding voor economische crisis-
verschijnselen, inflatie en politieke instabiliteit. In de 
afgelopen weken gaat het in de nieuwsberichten 
steeds weer over die dollars die er niet zijn, de 
Argentijnse peso die snel in waarde daalt, de prijzen 

die in hoog tempo stijgen. We zijn weer eens in crisis. 
In de 22 jaar dat ik hier woon, is dat niet voor het 
eerst. 

Er is bij ons in de wijk dus wel degelijk meer dan 
alleen het kleine leed van mieren die de planten 
opeten die de droogte overleefd hebben. Het is 
opnieuw voor veel gezinnen moeilijk om iedere dag 
een goede maaltijd op tafel te zetten. Met de 
merendero helpen we een beetje, met name met de 
maandelijkse voedseldistributie onder alle 
ingeschreven families. Op andere plekken vinden er 
ook uitdelingen plaats, zoals op de openbare 
scholen, bij de gemeente en bij verschillende 
politieke groeperingen. Velen sprokkelen de 
opbrengsten van de verschillende uitdelingen bij 
elkaar en  vullen zo min of meer hun voorraad aan. 

Het geeft een onrustig gevoel. We hebben 
presidentsverkiezingen dit jaar, dat verhoogt de 
spanning. Weinig mensen verwachten iets goeds van 
de politiek. Toch hangt er veel af van de regering die 
komt. Covid ligt ver achter ons, nieuwe crises dienen 
zich aan. 

Marc van der Post

 
 

 ____________________ VERENIGING MVR _________________  

De Tuin en de Vereniging MVR 
Door Klaas van der Meulen ben ik vanmiddag rond 
geleid door de nieuwe tuin.  Klaas heeft verstand van 
zaken, niet alleen in technische zin, maar ook 
praktisch. Als lid van de tuinclub heeft hij zijn 
steentje bijgedragen, je mag wel zeggen zijn steen! 
Samen zijn we de nieuwe parochie zaal 
uitgewandeld, de nieuwe tuin in. Wat een ruimte! 
Het eerste wat je ziet is het enorme terras, het ligt er 
prachtig vlak bij. Klaas licht toe: de tegels van dit 
terras zijn gerecycled: zij lagen eerst bij de rotonde 
bij de Kierkamperweg. Bij de vernieuwing aldaar 
werden de tegels beschikbaar gesteld voor 
hergebruik. Snel waren de jongens van de tuinclub 
erbij: zij hebben de tegels schoongeborsteld, één 
voor één. Direct daarna zijn ze (de tegels) door een 
ingehuurde stratenmaker op het terras neergelegd. 
Al met al een enorme klus! 

Verder de tuin in. Als je naar links kijkt schittert  een 
gloednieuwe regenpijp je tegemoet. Klaas legt het 
systeem uit van afkoppelen van het riool, naar het 

aansluiten op de drainage slangen. Het regenwater 
van het dak gaat door de nieuwe pijp niet het riool 
in, maar na het passeren van een ( nog aan te leggen) 
bladvanger de drainageslang in. Deze slang is 
ingegraven in de hele border, zodat de grond vochtig 
gehouden kan worden. Bij deze slang moet u niet  
denken aan een tuinslang, maar meer aan een 
stofzuigerslang met gaatjes, gewikkeld in een 
waterdoorlatende deken. 
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Ter verfraaiing is er ook een water-ornament in de 
border ingegraven: een soort watervalletje! 
Verderop liggen nog de stevige onderstellen voor 
banken. De banken komen van Keltenwoud, erfenis 
na hun renovatie: Jos Roelofs heeft er 3 
meegekregen voor de kerk. Solide banken met 
prachtige teakhouten balken als zittingen. Hans 
Schlepers heeft nu de balken geschuurd en strak in 
de lak gezet. Wordt prachtig! Ten slotte staat er nog 
een intrigerende tafel met een extreem dik blad. De 
herkomst van deze tafel zal t.z.t. onthuld worden. 

Wat heeft de Vereniging MVR met dit alles te 
maken? Wel, de vereniging heeft een potje, 
genaamd het tuinpotje. In dit potje zit geld door 
parochianen bij elkaar gespaard. Bij voorbeeld: waar 
nu het terras is, stond vroeger een levensboom. Deze 
had zijn langste tijd gehad en is omgezaagd. Het hout 

heeft een nieuw leven gekregen in de vorm van een 
prachtig Maria beeld. Wat overbleef is verkocht als 
openhaardhout en de opbrengst komt weer ten 
goede van de tuin. 

Nu breekt er een nieuwe fase aan, een fase waarnaar 
door velen verlangend is uitgekeken: de inrichting 
van de tuin d.m.v. min of meer liturgische 
beplanting! Het begin is er: in een border zijn de 
eerste jonge plantjes geplant. Voor dit doel gaat het 
tuinpotje open, met beleid natuurlijk! We gaan 
zorgvuldig met het geld om. Mensen hebben vaak 
ook plantjes in de tuin staan die ze wel kunnen 
missen, dat scheelt behoorlijk in de kosten. We gaan 
een beetje scharrelen voor een mooi en betaalbaar 
resultaat. 

Leni Muilwijk, bestuurslid Vereniging MVR 
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 _____________ MARIA V IRGO REGINA INFORMATIE ______________  

 
 
 
 
 

Parochie Titus Brandsma 
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK 
en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie. 
Voor informatie over de Titus Brandsma parochie 
zie de website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl. 
Maria Virgo Regina kerk 
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom 
internet: www.rkkerkbennekom.nl 
e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl 
Locatieraad 

− Peter Wijngaard (voorzitter), tel. 
0318 417 670, peter.wijngaard@xs4all.nl 

− Theo Jetten (secretaris), tel. 0318 784 287, 
locatieraad@rkkerkbennekom.nl 

− Gerard Bolscher (gebouwen/terreinbeheer en 
financiën), tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

− Marianne Thie (liturgie), tel. 0318 414 558, 
majthie-koomen@hotmail.com 

Pastoraatsgroep 

− Gilles Ampt (voorzitter), tel. 0317 412 288, 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl 

− Hermine Wilmink (diaconie), hermine@planet.nl 

− Pieter Boers, tel. 0318 847 568, 
pietboers@upcmail.nl 

− José van der Meulen, tel. 0318 430 455 

− Rita van Doesum-Karsten (secretaris), tel. 0318 
418 025, ritakarsten@chello.nl 

Commissie van financiën en beheer 

− Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Technische Dienst 
Herman van den Akker, tel. 0318 220 720 
Ledenadministratie 
Klaas van der Meulen, tel. 0318 430 455 
p.a. Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom, 
ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl 
Parochiewacht 
ma t/m vr 10.30-11.30 uur, Torenzaal, tel. 0318 414 
896; daarbuiten informatie via antwoordapparaat. 
Kostercontactpersoon 
Ria Roelofs, Bovenweg 12, 6721HW Bennekom, tel. 
0636 304 946, koster@rkkerkbennekom.nl 
Contactpersoon uitvaart en begrafenis 
Marian Bolscher, tel. 0651 651 736 

Contactpersoon dopen 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Wijkvertegenwoordiging 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Caritas 
Huub Oude Vrielink, tel. 0318 413 735 
Contact Raad van Kerken 
Hans Westendorp, tel. 0318 418 465 
Agenda torenzaal en parochiezaal 
Ton Gommers-Smits, tel. 0318 414 374, 
tgommers@xs4all.nl 
Reservering van de kerk 
Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 
Koren 

− Gemengd Koor: Piet Boers, tel. 0318 847 568 

− ARSIS: Peter Wijngaard, tel. 0318 417 670 

− Kinderkoor: Matty Huls, matty@living-voice.nl 

− Laudenkoor: Truus Appelman-Komen, tel. 0318 
414 943 

− Kleinkoor: Truus Appelman-Komen, tel. 0318 
414 943 

Werkgroep gezinsvieringen 
gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl 
Werkgroep 1e communie 
Christianne Marcelis-van Acker, tel. 0318 418 347 
Werkgroep jongerencatechese 
vacant 
On the Road (jongergroep) 
ontheroad@rkkerkbennekom.nl 
Basisschool St. Alexander 
Acacialaan 32a, tel. 0318 430 340 
www.alexanderschool-skovv.nl/ 
Katholiek Vrouwen Gilde 
Inge Wijngaard, tel. 0318 417 670 
Redactie Nieuwsbrief, NieuwSBlad en TitusBreed 
Jos Jansen, redactie@rkkerkbennekom.nl. 
Webmaster, webmaster@rkkerkbennekom.nl 
Henny de Nijs, tel. 0629 328 212 
P.R.Groep 
Hans Wilmink, 0318 413 049, 
PRgroep@rkkerkbennekom.nl 
Rijdienst 
coördinator Ad Meijs, rijdienst@rkkerkbennekom.nl 
tel. 0318 418 273 
Vereniging Maria Virgo Regina 
secretaris: Laurens Beerepoot, tel. 0317 423 570 

secr.verenigingmvr@gmail.com 
website: www.verenigingmvr.nl 
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Ik heb een vraag … 
 

 
Hebt u hulp nodig? Of hebt u een vraag of verzoek? 
Dan kunt u dat via dit formulier duidelijk maken.  
Wij, de MVR geloofsgemeenschap Bennekom, willen er graag voor u 
zijn! 
 
U kunt hieronder aangeven waarover uw vraag gaat. Wilt u tevens uw naam en 
contactgegevens invullen? Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 
Natuurlijk wordt uw vraag vertrouwelijk behandeld. 

Hoe kunt u uw vraag inleveren? 

• in de Caritas-brievenbus (in de hal naar de Torenzaal). Dit kan als de 
parochiewacht aanwezig is (op weekdagen van 10:30 – 11:30 uur) en op 
zondagen rondom de vieringen; 

• per post sturen naar de Pastoraatsgroep, (Heelsumseweg 1, 6721GP 
Bennekom) of digitaal (e-mail: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl); 

• deze kaart digitaal invullen op de website van onze kerk: 
https://www.rkkerkbennekom.nl/ 

  

Mijn (voor)naam is: …………………………………………………………………………………. 
Ik ben te bereiken: 

 via telefoonnummer .............................................................................  

 en / of e-mail adres ..............................................................................  

Ik heb een vraag over : 
 

 vervoer naar de kerk 

 hulp bij nood (persoonlijk of iemand anders) door Caritas 

 uitreiken van de communie thuis 

 bezoek of gesprek bij mij thuis 

 iets anders, namelijk .  ……………………………………………………………………… 
 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
https://www.rkkerkbennekom.nl/
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 _______________________________________ onze Adverteerders ________________________________________  
 
De uitgave van het NieuwSblad wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders. 
In de digitale uitgave van ons NieuwSBlad www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/ staan 
aanklikbare links naar hun website. 
 
Hieronder de sites van de adverteerders: 
 

Jillis Baggerman makelaardij Bril 2000 

Weerklank uitvaarten Smit & Moormann, notariaat 

Kardoen Bennekom Bouwbedrijf Van Grootheest 

Barneveld Schuurman Makelaars Albert Heijn Bennekom 

DA-drogist Jonker Bennekom Wijnhuis Bennekom 

Van den Top rijopleidingen Roelofs - Technisch Maatwerk 

De bloemenmand 2Wielercentrum Bennekom 

Den Engelsen bloemen /planten en diervoeding Herinneringshuys 't Hoge Heem 

PLUS Edwin en Astrid Holtrop Van Wonderen - shoes and stuff 

Kapsalon Everline Kapsalon Marage 

Henri’s Stekje Geels woonwarenhuis 

Hartman tweewielers Newyorkpizza 

Auto van de Weerd Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank 

Installatiebedrijf Van Ginkel Diergaardeadvies-Bennekom 

No48 Eijgenraam mannenmode Raak Nederland - Bennekom 

Hoveniersbedrijf Hans Rozeboom Kasteel Hoekelum 

Schildersbedrijf van Reemst Woonstudio Bennekom 

De Ruiter Uitvaartzorg Garage Bennekom autobedrijf 

Bloembinderij Lindhout haroboomwerk - bennekom 

Sa Lolla Ristorante -  Wageningen Mitra Bennekom 

Monuta Hofrust De Goudreinet - Bennekom 

lunchroom "de Beken" Renkum  

 
 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
http://www.jillisbaggerman.nl/
http://www.bril2000bennekom.nl/
http://www.weerklankuitvaarten.nl/
file:///C:/Users/Baks/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BE595L8P/2021%20link%20-%20adverteerders.docx
http://www.kardoen.nl/
http://grootheest.nl/
http://www.barneveld-schuurman.nl/
https://www.ah.nl/winkel/8615
https://www.openingstijden.nl/DA-Drogist/Bennekom/Dorpsstraat-29/
https://wijnhuisbennekom-shop.nl/
http://www.toples.nl/
http://www.roelofsede.nl/
http://www.fleurop.nl/bloemist/gelderland/bennekom/westendorp-j-d-m-.html
https://www.2wielercentrumbennekom.nl/
http://www.dierenwinkel-in.nl/bennekom/engelsen-dierenspeciaalzaak-den
http://herinneringshuysthogeheem.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/bennekom_plus-edwin-en-astrid-holtrop_896
http://www.shoesenstuff.nl/
http://www.everlinecareforhair.nl/
http://www.kapsalonmarage.nl/
https://www.bloemenwinkels.nl/gelderland/bennekom/henri-s-stekje/
https://www.geelswoonwarenhuis.nl/home.php
http://www.hartmantweewielers.nl/
https://www.newyorkpizza.nl/
http://www.van-de-weerd.nl/
http://www.zandschulp.nl/
http://www.ginkel.nu/
http://www.diergaardeadvies.nl/
http://www.eijgenraammannenmode.nl/
http://www.raaknederland.nl/
http://tuincentrumhansrozeboom.nl/
https://www.kasteelhoekelum.nl/
http://www.vanreemst.net/
https://woonstudiobennekom.nl/
http://www.deruiteruitvaartzorg.nl/
http://bennekom.adautobedrijf.nl/
http://www.bloembinderijlindhout.nl/
http://www.haroboomwerk.nl/
http://salolla.nl/
https://www.mitra.nl/winkels/mitra-bennekom-van-oostenbrugge-oude-kerkplein
https://www.monuta.nl/vestiging/hofrust/
https://www.zupermar.com/NL/Bennekom/100248504787781/Goudreinet-Bennekom
https://debeken.com/

