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 _________________ EEN BEGAANBARE WEG! _________________  

Alle grote woorden, ze zullen weer gezegd worden in de week die ons naar Pasen leidt, in de dagen dat we 
het lijden, sterven en verrijzen van Jezus zullen herdenken en vieren: dat er licht mag doorbreken in onze 
duisternis, dat er een weg zal zijn van slavernij naar bevrijding, dat de dood niet het laatste woord heeft maar 
het leven. 

En dit alles mogen en willen we opnieuw zeggen en vieren dankzij die ene Mens die God uit de dood heeft 
doen opstaan, dankzij Hem die stond voor een wereld van liefde, vrede en humaniteit, dankzij Hem die die 
weg zelf is gegaan, ten einde toe, en die vooral zelf de weg van bevrijding heeft voorgeleefd -- niet als een 
makkelijke maar wel als een begaanbare weg: Jezus van Nazareth. 

Ik voel in de grote schakering van liturgievieringen dat dit vele mensen raakt. Het gaat immers over jezelf, en 
over de wereld waarin we leven met al zijn menselijke ellende en menselijk verlangen. 

Je ziet --als je tenminste goed kijken wilt -- mensen genoeg en situaties te over waar duisternis in de meest 
vreselijke varianten aanwezig is, in de wereld maar helaas niet minder ook in kerken. 

We hebben onze handen vol om daaraan te werken. 

Grote woorden uitspreken in liturgievieringen is goed en nodig om ons als christenen telkens opnieuw te 
realiseren en nooit meer te vergeten waartoe wij geroepen zijn. 

Maar ze hebben ook altijd de bedoeling om ons te brengen bij concrete mensen die van ons licht en hoop en 
vertrouwen aangereikt willen krijgen. 

"Onbegonnen werk" hoor ik een enkeling zeggen, "je weet niet waar je beginnen moet in deze ingewikkelde 
en gekke wereld... een druppel op de bekende plaat." 

Anderen daarentegen beginnen gewoon, enthousiast, gedreven maar dan, omdat het allemaal te traag gaat, 
geven ze na een tijdje de moed op. 

Mensen trekken zich terug, haken teleurgesteld af: ieder voor zich en God -- hopen ze -- voor ons allen. 

Jammer!!! Maar gelukkig, zijn er ook nog mensen, meer dan je denkt, die alleen of met elkaar volhouden, die 
daadwerkelijk durven te getuigen van die grote woorden van Pasen, die vooral doen waar ze in geloven, die 
elkaar en anderen ook na die vieringen blijven ontmoeten, en die hoopvol blijven bij de soms kleine tekenen 
van duisternis doorbreken en opstaan ten leven. 

Ik hoop dat we het niet alleen bij grote woorden laten, maar dat we samen concrete, wellicht heel 
verrassende stappen durven te nemen; dat wens ik mezelf en u alsnog toe in de vijftig dagen van Pasen. 

Hans Lucassen 
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Parochiewacht: 0318 414 896 
De Mariakapel is van maandag t/m 
vrijdag geopend van 10.30 – 11.30 uur. 
Tijdens deze uren is de parochiewacht 
aanwezig in de Torenzaal van onze kerk. 
(tel. 0318 414 896). Op andere uren kunt 
u indien nodig uw berichten inspreken op 
een antwoordapparaat, dat dagelijks 
wordt beluisterd door de leden van de 
pastoraatsgroep. In noodsituaties, bedie-
ning, handoplegging en ziekenzegen, 
overlijden, kunt u het nummer dat op de 
band staat bellen. 

Opgeven van intenties 
Intenties kunnen het best worden 
gemeld bij de parochiewacht. 

Aandacht voor zieke/eenzame 
medeparochianen 
 Onze geloofsgemeenschap wil aandacht 
geven aan parochianen die dit nodig 
hebben. Dit kan alleen als wij op de 
hoogte zijn van het ziek thuis zijn, het 
verblijf in het ziekenhuis, of de opname in 
een revalidatiecentrum, verpleeghuis, of 
hospice. Daarnaast zijn er mensen die 
eenzaam zijn. Zij ontvangen geen bezoek 
van de geloofsgemeenschap terwijl dat 
wel welkom is. Als pastoraatsgroep willen 
wij, samen met de bezoekgroep, graag 
die aandacht geven en een luisterend oor 
zijn voor deze medeparochianen. Mocht 
u twijfelen of het wel bekend is bij de 
pastoraatsgroep dat of uzelf, uw partner 
of een medeparochiaan in uw omgeving 
ziek of alleen is, wilt u ons dit dan laten 
weten? Belt u dan met één van de leden 
van de pastoraatsgroep (namen en 
nummers staan op de laatste pagina van 
het NieuwSBlad) of bel het nummer van 
de parochiewacht; bij geen gehoor kunt 
u, een boodschap inspreken: U wordt dan 
teruggebeld. Ook is het mogelijk om een 
e-mail te sturen naar: pastoraatsgroep 
@rkkerkbennekom.nl. Uw berichten 
worden altijd vertrouwelijk en met de 
grootste zorg behandeld. 

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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 ____________________ KERKBERICHTEN  ____________________  

Vieringen 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 26 maart t/m 14 
mei in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom. 

Op het prikbord buiten de kerk vindt u een 
Engelstalig vieringenrooster, speciaal voor onze 
buitenlandse gasten. 

** Let op, zomertijd!** 

Zondag 26 maart, 5e zondag 40-dagentijd 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank, Ede/Bennekom 

NL54 ABNA 0432 3668 06 

Zondag 2 april, Palmzondag  
Tijdens de viering is er een processie met 
Palmpasenstokken. Jong en oud mag er één 
maken en meebrengen naar de viering!  

10.00 uur: gezinsviering m.m.v. Eigenwijs 
voorganger: Piet Muilwijk 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting de Vrolijkheid 

NL47 TRIO 0338 7281 39 

Donderdag 6 april, Witte Donderdag in Ede! 

19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Feniks 
voorganger: Erik Rozeman 

Voorafgaand aan deze viering is er een sobere 
maaltijd in de parochiezaal en wordt het altaar 
afgeruimd. 

Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag 
Tijdens beide vieringen op Goede Vrijdag is er 
ruimte voor een bloemenhulde bij het kruis 

15.00 uur: Gezinsviering m.m.v. Eigenwijs 
voorganger: Antoinette van Schaik 

19.30 uur: Gebedsviering m.m.v. Gemengd Koor 
voorganger: Diny Booyink 

Zaterdag 8 april, Stille Zaterdag  

21.30 uur: Paaswake m.m.v. Feniks & Gemengd 
Koor 

voorganger: Erik Rozeman 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: ENDA/Bolivia 

NL11 RABO 0307 0604 38 

Zondag 9 april, Pasen  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: ENDA / Bolivia 

NL11 RABO 0307 0604 38 

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het 
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-
vieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van 
de persoon en de reden ervoor via een mailtje 
sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. 

U kunt ook een briefje in het mandje doen vóór de 
viering. De namen die binnenkomen gaan ook naar 
de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

Zondag 16 april, 2de zondag van Pasen  
10.00 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas Bennekom 

NL68 RABO 0157 6511 85 

Zondag 23 april, 3de zondag van Pasen 

9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. JKA 
voorganger: Roderick Vonhögen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Artsen Zonder Grenzen 

NL13 INGB 0000 0040 54 

Zondag 30 april, 4de zondag van Pasen in Ede! 

11.00 uur: Titusviering! 

Zondag 7 mei, 5e zondag van Pasen  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Manege zonder Drempels, Bennekom 

NL42 RABO 0387 0733 37  

Zondag 14 mei, 5de zondag van Pasen  
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Gemengd Koor 
voorganger: John Rademakers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Melania 

NL28 INGB 0002 9938 09 

De eerste collecte is altijd voor onze 
geloofsgemeenschap en parochie. U kunt uw 
bijdrage hiervoor ook overmaken op NL72 RABO 
0156 2767 20 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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graag onder vermelding van ‘locatie MVR 
Bennekom’.  
De rekeningnummers van de doelen voor de 
tweede collecte zijn achter het collectedoel 
vermeld. 

Vieringen elders in de parochie, zie: www. 
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen. 
Maandelijkse Vieringen in Walraven 
Iedere tweede zaterdag van de maand is er om 15.30 
uur een woord en communieviering in de kapel van 
Walraven, Oostbreukelderweg 1. De bewoners van 
Walraven, de Baronie en Machtella worden hiervoor 
uitgenodigd. Informatie over deze vieringen: Marian 
Bolscher, mgbolscher@hotmail.com, 0651 651 736. 

Rijdienst 
Binnen onze geloofsgemeenschap zijn er mensen die 
andere parochianen van en naar de viering in onze 
kerk vervoeren, wanneer dit gewenst is. We zouden 
graag het aantal beschikbare rijders vergroten. Wilt 
u ook wel eens iemand meenemen naar de kerk, 
neem dan contact op met de coördinator van de 
rijdienst, de heer Ad Meijs email: 
rijdienst@rkkerkbennekom.nl. Zit u zelf om vervoer 
verlegen, dan kunt u via hetzelfde emailadres met de 
rijdienst contact opnemen of bellen met Ad Meijs, 
0318 418 273. Er zal dan geprobeerd worden om een 
rijder te zoeken. 

Sobere maaltijd op Witte Donderdag 6 
april in de parochiezaal 
Nu de parochiezaal weer in gebruik is en de 
gezamenlijke viering van Witte Donderdag dit jaar in 
Ede plaatsvindt, is het tijd om een oude traditie in 
ere te herstellen. Op Witte Donderdag bent u om 
17.15 uur welkom voor een sobere maaltijd in de 
parochiezaal. Aansluitend is er om 18.00 uur een 
korte ceremonie om het altaar te leeg te maken, 
geleid door pastor Diny Booyink. Daarna kunt u op 
eigen gelegenheid naar de viering in Ede gaan, die 
om 19.00 uur begint. Wellicht kunt u met elkaar 
meerijden. 
Als u wilt deelnemen aan de Sobere maaltijd, kunt u 
zich tot dinsdag 4 april aanmelden bij Hermine 
Wilmink: hermine@planet.nl. 

Paasattenties 
Voorafgaand aan de goede week vragen we u om iets 
voor de paasattenties mee te nemen naar de kerk 
zoals paaseitjes, koekjes, bonbons, jam, mandarijnen 
etc.,etc.. De mandjes staan vanaf  Palmpasen voor u 
klaar achter in de kerk en in de torenzaal bij de 
parochiewacht, die aanwezig is van 10.30-11.30 uur. 

Op Goede-Vrijdag, 7 april,  vanaf 10 uur, gaan we van 
deze gaven paasattenties maken die door de 
wijkcontactpersonen op de juiste adressen gebracht 
worden. De lijst met adressen wordt i.o.m. de 
pastoraatsgroep samengesteld. Op deze manier 
kunnen wij zowel aandacht als iets tastbaars 
bezorgen bij medeparochianen. 

Wij hopen dat u “ruim “ geeft zodat we er leuke 
paasattenties voor onze medeparochianen van 
kunnen maken. 

Wijkcontactpersonen, pastoraatsgroep, 
namens deze: Marian Bolscher 

Nieuws vanuit de werkgroep 
Gezinsviering MVR kerk 

Komen jullie ook? 
Palmpasen 
Op zaterdagmiddag 1 
april van 14.00 uur tot 
16.00 uur kun je tijdens 
een leuke knutselmiddag 
samen met jouw kinderen 
palmpaasstokken maken 
in de Torenzaal van MVR 
kerk te Bennekom, 
Heelsumseweg 1. Een 
palmpaasstok is een 
houten kruis met een 

broodhaantje erop, dat wordt versierd met 
crêpepapier en verschillende symbolen die verwijzen 
naar de gebeurtenissen in de Goede Week. Tijdens 
het knutselen wordt uitgelegd hoe je een 
palmpaasstok kunt versieren en wat de diverse 
symbolen betekenen. 
Als je thuis nog lege palmpaasstokken hebt liggen, 
wil je die dan meebrengen? 

Op Palmzondag 2 april worden volwassenen en 
kinderen uitgenodigd naar de MVR kerk te komen 
met een palmpaasstok. De gezinsviering begint om 
10.00 uur. Op deze zondag worden de stokken in 
processie, een grote optocht, door de kinderen de 
kerk binnengedragen.  
Op veel plaatsen worden na afloop van de viering de 
palmpaasstokken naar bejaarden of zieken in de 
parochie gebracht. Wat ga jij doen met jouw 
palmpaasstok? 

Goede Vrijdag 
Ook op Goede Vrijdag 7 april is er een gezinsviering 
in de MVR kerk, om 15.00 uur. In deze verstilde 
viering is er aandacht voor de kruiswegstaties en is 
er gelegenheid om bloemen te leggen bij het kruis. 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:mgbolscher@hotmail.com
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
mailto:hermine@planet.nl
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Oproep 
De werkgroep gezinsviering MVR is dringend op zoek 
naar mensen die mee willen denken over de invulling 
van de gezinsvieringen. Het gaat maar om 4 of 5 
vieringen per jaar, echt veel werk is het niet. 

Kinderkoor Eigenwijs is op zoek naar kinderen die, al 
dan niet samen met hun ouders, willen zingen tijdens 
de gezinsvieringen. Kom eens kijken bij een repetitie 
op donderdag van 16.00 tot 17.00 uur in de MVR 
kerk. Zingen is leuk! 

Voor meer informatie over beide oproepen kunt u 
contact opnemen met Matty Huls matty.huls@ 
outlook.com. 

Voor 2 april a.s. om 10.00 uur tijdens de 
feestelijke Palmpasenviering én 7 april a.s. om 
15.00 uur tijdens de Kinderkruisweg willen wij 
in een projectkoor van ouders/grootouders en 
kinderen ‘tezamen’, de liturgie ondersteunen: 

Kun je zingen? Zing met ons mee! 
Oefenmomenten in de MVR kerk: Woensdag 
15, 22, 29 maart van 18.30 uur tot 19.30 uur; 
Donderdag 16, 30 maart van 16.00 uur tot 
17.00 uur; (oók oefenen verbeelding); 
woensdag 5 april van 18.30 uur tot 19.30 uur; 
donderdag 6 april van 16.00 uur tot 17.00 uur 
Zing je mee? Laat dit s.v.p. weten via 
matty@living-voice.nl of tel. 0634 967 603, 
i.v.m. te verstrekken materialen. Uw hulp 
wordt zeer gewaardeerd! 

Stiltevieringen in de Stille week 
Al van oudsher is de 40- dagentijd – van Aswoensdag 
tot Pasen – een periode van inkeer en bezinning. De 
laatste week voor Pasen is de Stille- of Goede Week. 
We staan dan stil bij het lijden en sterven van Jezus 
en gaan op weg naar het licht van de Opstanding. In 
deze week zijn er ook dit jaar op drie achtereen-
volgende dagen, maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 
5 april ‘s avonds bezinningsmomenten in de Oude- of 
Sint Alexanderkerk. Tijdens deze Stiltevieringen 
kunnen we in alle rust bij elkaar komen voor liederen 
en muziek, lezingen, stilte en gebed. De kerk is open 
vanaf 19.00 uur, de vieringen beginnen om 19.30 uur 
en duren 35 tot 40 minuten. U bent van harte 
welkom om hieraan deel te nemen. 

Werkgroep Stiltevieringen Raad van Kerken B’kom 
Namens onze kerk, Marianne Thie 

Het Heilig Boontje 
begint weer te 
koken!! 
Eindelijk is het dan 
zover: we starten weer 
met de maaltijden van 
het Heilig Boontje. 
Zondag 30 april om 
17.30 uur bent u 
welkom in de nieuwe 
Parochiezaal. Het kookteam is nog niet op sterkte. 
We zijn nog op zoek naar een nieuwe enthousiaste 
kok, er is daarom wel een maximum aan het aantal 
gasten. 

Wij serveren voor u een voedzame, en waar mogelijk 
Fairtrade, 3 gangen maaltijd. Voor € 10 p.p., en 
consumpties à € 1,50, kunt bij ons aan tafel 
aanschuiven. Opgave en eventuele dieetwensen 
graag voor 26 april doorgeven bij Hermine Wilmink 
hermine@planet.nl. Mocht u niet zo mobiel zijn, dan 
proberen wij vervoer te regelen. 

Vier.nu, een nieuwe website van de 
Nederlandse Bisdommen 
De website www.vier.nu is de site van de R.-K. Kerk 
met informatie over de christelijke hoogfeesten door 
het jaar heen. De site ging van start met Vier.nu 
Kerstmis en is nu uitgebreid met Vier.nu Pasen. De 
site geeft bijvoorbeeld informatie over de 
verschillende begrippen en tradities met Pasen. Er is 
ook een kleurplaat te vinden voor de kinderen: 
www.vier.nu/artikel/voor-kinderen-vier-nu-pasen-
kleurplaat. 

Eerste Communie 
We hebben 1 aanmelding uit Bennekom ontvangen 
voor de voorbereiding Eerste Communie; In Ede 
waren er 14 aanmeldingen, dus net als vorig jaar 
sluiten we aan bij Ede en pakken we de 
voorbereiding en viering van de Eerste Communie 
gezamenlijk op, waardoor we een mooi groepje van 
15 kinderen hebben. 

Onlangs zijn we met het voorbereidingstraject 
gestart. We werken met het project ‘Blijft dit doen’, 
de kinderbijeenkomsten zijn op vrijdagavond 18.45-
19.30. De Eerste Communieviering staat gepland op 
21 mei a.s. in de kerk in Ede. 

Christianne Marcelis-van Acker 
(WG Eerste Communie)

mailto:matty.huls@outlook.com
mailto:matty.huls@outlook.com
mailto:matty@living-voice.nl
mailto:hermine@planet.nl
http://www.vier.nu/
https://www.vier.nu/artikel/voor-kinderen-vier-nu-pasen-kleurplaat
https://www.vier.nu/artikel/voor-kinderen-vier-nu-pasen-kleurplaat
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Jongerengroep 
 On the Road 

Zondag 2 april is de 
volgende supergezellige 

On the Road! On the Road is de jongerengroep, voor 
jongeren van 11 t/m 16 jaar, in de Titus Brandsma 
parochie. Ongeveer 1x per maand wordt er een 
activiteit georganiseerd, waarin we samen spelletjes 
doen, elkaar leren kennen, over het geloof, 
vriendschap en school praten en wat snoepen. 
Zondagochtend 2 april is in Bennekom, aansluitend 
op de viering, onze volgende bijeenkomst, ‘Bring on 
the Music!’ 

 

Ben je benieuwd naar On the Road? We zouden het 
super vinden als je een keer langskomt! En neem 
gerust een vriendje of vriendinnetje mee als je wilt! 
Wil je meer informatie, dan kun je ons mailen, 
ontheroad@rkkerkbennekom.nl. 

Groetjes van On the Road! 

Kinderkerk Bennekom 

 

Hallo jongens en meisjes, nog heel even wachten en 
dan is het weer zover, de start van jullie eigen 
KINDERKERK. Op zondagmiddag 16 april van 16.00 
tot ca 18.00 uur worden jullie weer verwacht in onze 
MVR kerk en gaat er weer iets moois gebeuren. Ook 
je vriendjes, vriendinnetjes, vader, moeder, opa en / 
of oma zijn van harte welkom, KINDERKERK doen we 
samen. 

Wat doen we ook alweer met elkaar? 
Samen “ONTDEKKEN”, samen “VIEREN”, samen 
“ETEN”. We gaan spelletjes/proefjes doen, versjes 

zingen en of muziek maken en naar een mooi en 
spannend verhaal luisteren uit de Bijbel: “Storm op 
het meer”. Alles wat we gaan doen deze middag 
heeft met dat verhaal te maken. Aan het eind van de 
middag gaan we met z’n allen heerlijk eten en 
kunnen we nog gezellig met elkaar praten en kennis 
maken. 

Houd de publicaties in de gaten van de nieuwsbrief, 
website en schoolkrant. KINDERKERK is voor alle 
leeftijden, in het bijzonder voor gezinnen met kids in 
de basisschoolleeftijd. We verwachten jullie allemaal 
op ZONDAGMIDDAG 16 april. 

Groetjes Conny, Sarah en Pieter 

Mededelingen 
Overleden 

- Op maandag 6 februari 2023 is overleden oud 
parochiane Adriana Jacoba Smits-Penning, Arna, 
weduwe van Herman Smits, 91 jaar. De viering 
ten afscheid van Arna was op zaterdag 11 
februari 2023 in de Maria Virgo Reginakerk te 
Bennekom 

- Op  zondag 19 februari 2023 is overleden 
Frederika Maria Josepha Lucassen-Hunink, 
Frederiek,87 jaar, weduwe van Ton Lucassen. De 
afscheidsdienst was op vrijdag 24 februari 2023 
in de Maria Virgo Reginakerk te Bennekom 

- Op zondag 5 maart 2023 is overleden Jo Michels 
-van Aken, weduwe van Adrie Michels sinds 1 
november 2001, 97 jaar. Ze heeft de laatste 2 
jaar op Machtella gewoond. Het afscheid was op 
11 maart 2023 in de  Maria Virgo Reginakerk te 
Bennekom. Correspondentieadres: 
Borculoseweg 16, 7244NN Barchem 

- Op 6 maart 2023 is overleden Grégor Gips, 
Echtgenoot van Lily Gips – van Mechelen, 80 
jaar, Langhoven 24, 6721SK Bennekom. Het 
afscheid was op 11maart 2023 

Margery Campbell Rigg-Lyall 
*13 augustus 1933; †2 februari 2023 
Margery is in Melbourne, de hoofdstad van de 
Australische deelstaat Victoria, geboren. Haar vader 
John (Jack) Lyall was school inspecteur en redacteur 
van het tijdschrift voor lagere scholen; haar moeder 
stond voor de klas. Eind jaren ‘30 is haar vader 
verplaatst naar het droogste noordwestelijk deel van 
Victoria, waar het gezin in Mildura woonden, met 50 
km of meer tussen de scholen. 

De tweede naam van Margery komt van 4 generaties 
geleden tijdens de Highland Clearances in de jaren 
1840, toen de schaapsherder Donald MacDonald, 
zijn vrouw Effie (kort voor de Gaelische naam 
Oighrig) en zeven kinderen uit hun crofters' gehucht 
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werden verdreven, op een boot naar Liverpool 
werden gezet en daarvandaan met een 
maandenlange bootreis naar Melbourne hebben 
gevaren. 

Na 7 jaar voor de klas te hebben gestaan in 
Wodonga, en in Heidelburg, een buitenwijk van 
Melbourne, had Margery recht op een  sabbatical en 
bracht een jaar door in Europa; de eerste maand als 
archeologische hulpwerker op Kreta, vervolgens  
ging zij naar Rome net toen Johannes XXIII stierf in 
juni 1963. Zij ging les geven in Bristol. 

In de zomervakantie ging zij op zoek naar de wortels 
van haar voorouders, onder andere op het eiland 
Skye waar op 13 augustus 1963 ook Christopher een 
weekend in de jeugdherberg Staffin doorbracht. “Op 
de zondagochtend gingen zij beiden naar de Church 
of Scotland aan de overkant. Daar bleek geen orgel 
te zijn, volgens de eilanders was dat 'paaps'. Een 
cantor ging de psalmen voorzingen, regel voor regel, 
met de gemeente. Het klonk bijna Gregoriaans. Na 
een uur richtte de predikant zich op de vier of vijf 
bezoekers uit de jeugdherberg: “Wij zijn heel blij met 
jullie bezoek maar wij gaan verder met een dienst in 
Gaelisch. Gaan jullie genieten van ons mooie eiland.” 
Dat deden wij dus. Daarna nodigde  Christopher haar 
uit om  naar Aberdeen te komen waar zij een nacht 
in de jeugdherberg heeft doorgebracht en 
Christopher haar wat van de stad kon tonen. Toen 
verdween zij naar het zuiden. Eind van het jaar 
moest ik naar Londen en vroeg Margery of wij elkaar 
daar weer konden ontmoeten. Daar hebben wij 
besloten om te gaan trouwen, op 2 april 1964. Bij 
mijn familie geen probleem; zij hebben haar  op een 
maandag op een missionary conference ontmoet en 
er werd zaterdag besloten om in Hongkong te gaan 
trouwen.” 

In 1966 kreeg  Christopher een baan aangeboden in 
Wageningen. 

In de jaren '60 in Aberdeen hebben Margery en 
Christopher Timothy en James geadopteerd en in 
1970 is Elizabeth in de toenmalige Pieter Pauw 
Ziekenhuis in Wageningen geboren. Margery hield 
van kinderen en de kinderen genoten van haar 
koken. 

Toendertijd had Margery weinig kans op een baan 
voor de klas. In Zetten had zij een groep voor Engelse 
literatuur, waarmee zij verschillende keren mee naar 
Engeland reed. Later gaf zij avondklassen Engels in 
Wageningen. 

Op veel zondagen moest Margery alleen voor de 
familie zorgen, terwijl Christopher als Anglicaanse 

reader (lector) diensten in Eindhoven en later in 
Nijmegen ging leiden, met veel incidenteel pastoraal 
werk daarna, overal in Noord Brabant en over de 
Belgische grens. In 1966 waren de Nederlandse 
kerken helemaal onbekend. Op de eerste zondag in 
Randwijk ging de een en dan de ander naar de 
Protestantse kerk, maar niemand heeft ons 
verwelkomd, zelfs niet tegen ons gesproken; maar 
door de week werden wij met open armen 
ontvangen als vertegenwoordigers van de Schotse 
bevrijders. Na de ochtenddienst kwam een figuur op 
zijn bejaarde fiets naar de deur, Pastor Kampman uit 
Indoornik, “U bent hartelijk welkom in alles deel te 
nemen.” Ook bij zijn opvolger, een zekere Pastor 
Rademaker, waren wij altijd welkom, hoewel we 
meestal in Hemmen kerkten, waar James en 
Elizabeth werden gedoopt, met Rooms-Katholieke 
en Anglicaanse peetouders. 

Sinds 1982, wonen wij in Bennekom, met 
gemakkelijk toegang tot verschillende soorten 
middelbare scholen. Hier heeft Margery lang 
gediend als ouderling. Onder haar prestaties was een 
voorstel dat de dominees na de kerkdienst naar de 
uitgang zouden gaan om iedereen te begroeten. Zij 
was actief betrokken bij Samen op Weg, het 
nationaal initiatief om de Hervormde en 
Gereformeerde Kerken dichter bij elkaar te brengen, 
wat nationaal redelijk gelukt is, maar in Bennekom 
blijven er nog hobbels. Eenheid in verscheidenheid 
was voor Margery het doel. Door vriendschap en 
begrip probeerde zij de deelkerken en stromingen 
van de kerk in Bennekom dichter bij elkaar te 
brengen. Als buitenstaander, maar toch kenner van 
de geschiedenis van de kerksplitsingen in en sinds de 
Reformatie, had zij daarin een eigen positieve rol. 

Margery's grote liefde was muziek. Door de jaren 
heen is zij lid geweest van verschillende koren in 
Wageningen en Bennekom. In een van haar laatste 
bewuste momenten luisterde zij naar de melodieën 
van twee geliefde liedjes. “That's nice”, fluisterde zij. 
Zij kwam vaak samen met Christoffer in de vieringen 
in onze kerk op zondag. Ook bezocht zij, in de tijd dat 
ze op Walraven heeft gewoond, de maandelijkse 
katholieke vieringen samen met Christopher. Ze 
genoten daar samen van. 

Christopher Rigg 
Marian Bolscher 
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In memoriam Arna Smits-Penning 
Handgeschreven aanwijzingen liet Arna achter voor 
haar drie dochters: ‘Geen zwaarmoedig afscheid! Ik 
ben blij en dankbaar voor mijn leven. De kinderen, 
kleinkinderen en de mensen om mij heen, ik heb van 
hen gehouden.’ In haar geest hebben we Arna 
ontspannen en liefdevol uitgeleide gedaan tijdens de 
dienst van woord en gebed op zaterdag 11 februari. 

Arna werd in 1931 geboren in Dirksland op Goeree-
Overflakkee. Van huis uit was zij niet gelovig en dat 
was niet altijd gemakkelijk op het zwaar protestantse 
eiland. Zij groeide op met twee zussen, hing aan haar 
moeder, terwijl de relatie met haar vader moeizaam 
was. In Amsterdam volgde zij de opleiding tot 
Mensendieck therapeute. Daar leerde zij ook haar 
vriendin Joke Dols kennen, met wie zij haar leven 
lang optrok en die ook aanwezig was bij de uitvaart. 
Op carnaval in Bergen op Zoom leerde zij Herman 
Smits kennen en trouwde met hem. Omdat Herman 
katholiek was en Arna niet werden er afspraken 
gemaakt over de gelovige vorming van de kinderen. 
Dat leidde er bijvoorbeeld toe, dat de drie dochters 
tot hun 18e elke zondag naar de kerk gingen – 
uiteindelijk op advies van de pastoor met wat 
studieboeken op de achterste bank. In het huwelijk 
bleek hun verschil van karakter, ze hielden intens van 
elkaar maar konden ook heftig ruziën. De kracht van 
hun liefde was dat alles werd uitgesproken en ze 
elkaar altijd weer vonden. Kamperen met het gezin 
en later met zijn tweeën was een grote hobby, eerst 
de tent en later de caravan, zelfs na een ‘total loss’ 
van de auto ging het kamperen door! 

Arna nam het leven serieus, altijd druk bezig, je best 
doen, alles was doordacht. Enerzijds was zij sober en 
eenvoudig: doe maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg, anderzijds vond zij decorum, status en het 
uiterlijk heel belangrijk. Tussen de bedrijvigheid door 
was er ruimte om te lachen, opgewekt zijn, aandacht 
voor elkaar. Misschien is het meest kenmerkende 
dat Arna graag erbij wilde horen, betrokken zijn, 
meeleven. Wellicht is dat de diepste reden dat zij op 
haar zestigste nog katholiek wilde worden, met de 
anderen deel hebben aan het gemeenschappelijke. 
Ze werd tegelijk met een van haar kleinkinderen in 
Utrecht gedoopt. Ook toen zij tien jaar geleden in het 
verpleeghuis kwam, bleef haar motto: je best doen! 
Er elke dag weer wat van maken. En dat deed zij. 

Haar dochters Jacqueline, Annita en Machteld 
hebben hun herinneringen aan mama intens en 
openhartig met ons gedeeld met als grondtoon: 
liefde. De liefde die verwarmt en goed doet, die basis 
is van leven met elkaar, de liefde die soms schuilgaat 

achter onbegrip, maar altijd weer tevoorschijn komt 
met zijn warme gloed. 

Haar kleinkinderen hebben licht bij oma ontstoken in 
het vertrouwen dat haar licht met ons gaat en dat zij 
in licht is, verenigd met opa. Van de teksten die zij 
had aangegeven, hebben we geluisterd naar de 
wijsheid van Prediker: alles heeft zijn tijd, probeer je 
te voegen naar wat je niet kunt veranderen, probeer 
met de gaven die je hebt ontvangen er het beste van 
te maken en weet door alles heen het leven te 
waarderen en te genieten. 

Haar in memoriam wil ik eindigen met een fragment 
uit een oud Iers gebed, dat zij bij zich had: ‘Neem de 
tijd om te lezen: dat is de grondslag van de wijsheid. 
Neem de tijd om aardig te zijn: dat is de weg naar 
geluk. Neem de tijd om eens om je heen te kijken: de 
dag is te kort om zelfzuchtig te zijn. Neem de tijd om 
te lachen: dat is de muziek van de ziel’. Ben Piepers 

In Memoriam Frederiek Lucassen-
Hunink 
Op 19 februari is in het Hospice te Bennekom, na een 
mooi en volledig leven rustig ingeslapen Frederiek 
(Frederika Maria Josepha) Lucassen-Hunink in de 
leeftijd van 87 jaar. Frederiek werd geboren in 
Schalkhaar als jongste in een hecht katholiek gezin 
van 5 kinderen. Daar was het devies ’aanpakken, 
anders inpakken’. En dat bracht haar de nodige 
(zelf)discipline mee. Vanuit haar geloofsopvoeding 
werd van jongs af aan meegegeven om vanuit je 
geloof de daad bij het woord te voegen en iets voor 
een ander over te hebben. Als jong meisje doorliep 
ze de HBS en volgde de opleiding tot huishoud-
schoollerares en was het motto ’efficiënt huis-
houden’, en vooral gezond en puur eten. Tijdens 
tennis in Buitenveldert leerde ze Ton Lucassen 
kennen met wie ze op 10/10/1964 trouwde. Vier 
kinderen werden er geboren, Paul, Joost, Lies en 
Dorothé, die haar herinneren als de echte ´mater 
familias´ van het gezin, een mama die er altijd voor 
hen was. Er was zoals Frederiek dat van huis uit had 
meegekregen, altijd tijd voor muziek, voor het 
maken van gedichten, voor het vertellen van 
verhalen, voor warmte en gezelligheid. Ze hield van 
mooie kleding, van kwaliteit; en als mama en oma 
was ze liefdevol, dol op haar (klein)kinderen, altijd 
belangstellend en attent, zorgzaam en ruimhartig. 
Met haar man Ton vormde ze een hecht team, dol op 
elkaar, en was zij de motor van het gezin. Naast haar 
gezin was zij o.a. actief in het kerkbestuur, de 
schoolraad, en later als vrijwilliger in het pastoraat 
van het ziekenhuis. Veel vrienden wist zij te maken. 
Ze hield van een goed boek, een goed gesprek, een 



 

10 
 

stevige discussie, een kritische noot. Haar ziekte 
weerhield haar er niet van om positief te blijven en 
door te zetten. Neuropathie en ten laatste een nare 
salmonella-infectie werden haar uiteindelijk teveel. 
De vele lieve mensen, kinderen, kleinkinderen, 
vrienden om haar heen hebben voor haar de laatste 
weken gemaakt, zoals ze zei, tot ´haar hemel op 
aarde´. Daarom kon ze zeggen ´Het is goed zo´. Vele 
gedichtjes heeft zij achtergelaten, zoals deze: De 
aarde waarop ik ga, de wereld waarin ik sta, het 
gezin waaruit ik leef, de maatschappij waaraan ik 
geef, de oneindige die het bewerkt, alleen de tijd die 
het beperkt; dit alles in één groot geheel, waar ik mijn 
rol in speel! (zomer 1992) Zo hebben we haar, 
omringd door een zee van bloemen, met velen 
herdacht in een afscheidsdienst op 24 februari in de 
Maria Virgo Reginakerk te Bennekom. 

Zaterdag 1 april: “DOE-DAG”, van 10.00 
tot 14.00 uur. 
Na een lange periode van afzien door “Corona” 
kunnen we nu de draad weer oppakken en …….het is 
hard nodig. We krijgen een schitterende 
parochiezaal dankzij noeste arbeid van een aantal 
vrijwilligers die er ontzettend veel tijd en zorg 
ingestoken hebben, maar het resultaat is er ook 
naar, fantastisch !!! 

Door het vele werk aan de parochiezaal kwam het 
schoonmaakwerk begrijpelijkerwijs op een lager 
pitje te staan. Dat had met het in en uitlopen van de 
werklui toch geen enkele zin. Er werd alleen het 
hoognodige gedaan, en dat door een heel klein 
clubje actieve vrijwilligers. 

Dus gaan we er weer voor en starten we als vanouds 
weer de gezellige DOE-DAG, met om te beginnen 
natuurlijk een kop koffie/thee en wat lekkers en 
natuurlijk ook weer een uitgebreide lunch met 
heerlijke soep en tussendoor wordt er natuurlijk ook 
voor dorstige kelen gezorgd. Inloop vanaf 10.00 uur 
en daarna verdelen van de werkzaamheden met 
gezellige muziek op de achtergrond: “de arbeids-
vitaminen”. Als we weer met groten getale zijn, is 
rond 14.00 uur alles weer voor elkaar en stappen we 
zondag weer een super schoon kerkgebouw binnen. 

Tot ZATERDAG 1 APRIL, noteer het in de agenda’s en 
laat het weer een grandioos succes worden. 

Hartelijke groet, ook namens Jos, Ria en Truus, 
Pieter Boers. 

Kledingbeurs 2023 
Ook dit jaar wil ik, alweer voor de dertiende keer!, 
tweedehands kleding gaan verkopen op Vlegeldag. 
Dit kan alleen als u eens lekker door de kasten gaat 

en er mooie, schone en bruikbare kleding uithaalt die 
u toch niet meer draagt. Echt winter is het nog niet 
geweest, maar de lente komt er zeker aan en 
daarmee de opruimkriebels. Vanaf maart 2023 kunt 
u bij mij kleding inleveren. Geen herenkleding of 
herenschoenen, tenzij het heel modern en van deze 
tijd is en een gangbare maat! Maar dameskleding en 
schoenen die er heel mooi uitzien en zeker nog een 
ronde meekunnen wel. En zoals altijd is de opbrengst 
weer bestemd voor onze kerk. De verbouwing is dan 
al wel (bijna) gerealiseerd, maar het moet ook 
gemeubileerd worden en een appeltje voor de dorst 
is  nooit weg! Bovendien denk ik dat er vast nog meer 
projecten zijn waar het geld heel goed voor gebruikt 
kan worden! Eerlijk gezegd had ik nooit verwacht dat 
het zo lang zou duren voor de verbouwing 
gerealiseerd zou worden. 13 jaar geleden begonnen 
met de eerste kledingbeurs met doel geld sparen 
voor de verbouwing. Afgelopen zondagmorgen, na 
de viering, stond ik op de prachtige vloer in de 
nieuwe zaal. Een geluksmomentje. 

Janneke Postma, Selterskampweg 23, Bennekom 

Verslag Diaconieviering “Onze grote 
roerganger zou trots op deze viering en 
de voorbereidingsgroep zijn” 
Zondag 29 januari was de jaarlijkse diaconie-viering. 
Er was door het voorbereidende team veel werk 
verzet; dat was merkbaar. Zoals we binnen onze 
geloofsgemeenschap gewend zijn (maar wat 
natuurlijk niet als normaal beschouwd moet 
worden), was er van alles zeer goed geregeld, zoals 
mooie bloemstukken, goede – gezongen en 
uitgesproken – teksten. In 
plaats van het bloemetje 
van Arsis voor één persoon 
(het was namelijk aan 
Arsis-viering), was er dit 
keer een groot boeket 
bloemen, waaruit iedereen 
bij het verlaten van de kerk 
een bloem mocht kiezen 
om weg te geven. Een 
prachtige idee! 
Neem tijd voor ontmoeting 
Idee achter deze laatste actie was dat mensen soms 
vergeten om – in alle hectiek van de dag –  even stil 
te staan en in die rust tijd vrij te maken voor 
daadwerkelijke ontmoeting. Mijn vrouw en ik namen 
twee bloemtakken mee voor onze (schoon-)ouders 
die we die middag mogelijk zouden gaan bezoeken. 
Tot onze …. (vul zelf maar in) bleken zij niet thuis en 
dus gaven we elkaar de bloemtakken. Dat was ook 



 

11 
 

een bijzonder ritueel; ze hebben lang staan prijken 
op onze schouw. 
Inclusiviteit 
De wellicht wat bijzondere titel van dit verslag vindt 
zijn herkomst in de teksten die tijdens de viering naar 
voren werden gebracht. Het was bij wijze van 
spreken een en al inclusiviteit en verbinding wat de 
– spreekwoordelijke – klok sloeg. Om het in de 
woorden van onze grote roerganger, paus 
Franciscus, te zeggen: “Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd!” Hieronder volgen enkele tekstfragmenten 
om die sfeer van inclusiviteit en verbinding te 
illustreren. 
Uit het openingslied 

Een huis voor vriend en vreemdeling, een dak 
boven je hoofd, een plaats zo vol herinnering 
voor wie in God gelooft, waar ieder welkom is, 
en niemand eenzaam staat, waar men doet wat 
Hij deed verlost van het kwaad. 
Een tafel is gedekt, een plaats voor elke gast, 
waar hoop wordt opgewekt en gedeeld wordt 
ied’re last 

Uit de acclamatie: 
Jij bent vriendschap van al mijn vrienden en hun 
kracht in mijn laatste uur. Jij bent trouw van mijn 
liefste mensen en in hartstocht ben jij vuur. Jij 
alleen bent de volle aandacht en de liefde ben jij 
alleen. Jij bent hier en al zou ik willen, nee, ik kan 
niet om je heen. 

Verhaal achterop het liturgieboekje: 
Op een avond vertelde een oude indiaan zijn 
kleinzoon over een veldslag die in alle mensen 
woedt. Hij zei: ‘Mijn zoon, die veldslag gaat tussen 
de twee wolven in ons allemaal. De ene is Kwaad. 
Dat is woede, geweld, jaloezie, haat, leugens, 
schuldgevoel, arrogantie, hebzucht en oneerlijk-
heid. De andere is Goed. Dat is vreugde, vrede, 
liefde, hoop, waarheid, nederigheid, vrijgevig-
heid, compassie en geloof.’ 
De kleinzoon dacht even na en vroeg toen aan zijn 
grootvader: ‘Welke wolf wint?’ De oude indiaan 
antwoordde: ‘Degene die je voedt…’ 

Gewoon beginnen 
Aan het eind van de viering werden de aanwezigen 
in het slotlied opgeroepen om maar gewoon te 
beginnen: 

Niet “Stil maar, wacht maar“ nu, wel iemand 
durven zijn; Niet “Breek de muren af”, beginnen in 
het klein. 

Met een bloem om weg te geven, was dat geen 
moeilijke opdracht.  

Hopelijk denkt u na het lezen van dit verslag, 
“potverdrie, volgende keer wil ik erbij zijn”; u bent 
van harte welkom. 

Arno de Bruin 
P.S. De overweging van voorganger Marianne Thie is 
terug te lezen op de website. 

Toekomstperspectief 
Zondag 5 maart was er weer een Arsis-viering. De 
titel van dit verslag was tevens de titel van de viering. 
Zoals gebruikelijk was deze weer goed voorbereid. 
Dit keer lag de voorbereiding in handen van Hans 
Lucassen en liturgiegroep van het Arsis-koor en de 
werkgroep MOV. Het Arsiskoor liet – onder het genot 
van mooie klanken – inspirerende liederen horen; de 
bloemengroep had weer voor fraaie versiering 
gezorgd. Hans Lucassen had mooie, inspirerende 
woorden. 
Aansporing 
Het was de Tweede Zondag in de Vastentijd. Om ons 
heen zien we allerlei crisissen, zoals die rond: 
vluchtelingen, oorlog in Oekraïne, klimaat, energie, 
en ga zo maar door. Door de uitgesproken en/of 
gezongen teksten werden de aanwezigen, 
individueel en in gezamenlijkheid, keer op keer 
opgeroepen om niet in somberte te vervallen. In 
plaats daarvan werden we juist aangespoord om – 
op weg naar het feest van Pasen – vast te houden 
aan het toekomstperspectief van een wereld zoals 
we ons wensen, een wereld van harmonie, vrede, …  
Lezingen 
• De Eerste lezing was uit Genesis 12, 1-4a: Abram 

naar Kanaän 
• Evangelielezing uit Mattheus 17, 1-9: Een stem uit 

de hemel. 
Geloofsbelijdenis 
Het eerste couplet van de geloofsbelijdenis sloot, 
wat mij betreft, mooi aan bij bovenstaande 
aansporing: 

Ik geloof in een God, die het beste in mensen naar 
boven haalt, die mensen in beweging brengt, die 
mij ertoe aanspoort iets van mijn leven te maken, 
voor mezelf en voor anderen. 

Eeuwenoude droom 
De aansporing vast te houden aan het oeroude 
menselijk verlangen, het in de Bijbel aangereikte 
toekomstperspectief, klonk ook mooi terug in het 
gedicht ‘Lichtpuntje’:  

Het is mensen gegeven om in een lichtpuntje het 
begin te zien van een positieve ontwikkeling. 
Om zich op te trekken aan een belofte die nog uit 
moet komen. 
Om een droom te scheppen die hen uittilt boven de 
harde werkelijkheid. 
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Mensen hebben het vermogen om te geloven in een 
God, ongrijpbaar als de wind en toch een bron van 
hoop. 
Om moed te putten uit die eeuwenoude droom van 
een nieuwe aarde. 
Om daarop vooruit te lopen in het vertrouwen dat 
het wat worden kan. 

Kopje koffie 
Na de viering konden we voor het eerst gebruik 
maken van de parochiezaal ‘Nieuwe stijl’; wat een 
genot! Zie foto. 

 

 _____________________ VRIJWILLIGERS _____________________  

Gezocht: vrijwilligers voor de MVR Bennekom!  
Wij hebben uw hulp nodig om onze geloofsgemeenschap vitaal te houden! Kijk eens in onderstaande lijst; 
hopelijk staat er iets tussen dat u aanspreekt. U kunt meteen contact op met de vermelde contactpersoon. 
Heeft u een vacature die in deze lijst moet worden opgenomen of die van de lijst moet worden gehaald? 
Stuur dan een mailtje naar secretariaat@rkkerkbennekom.nl. 
 

Werkgroep/koor/contactpersoon Gezocht 
Kinderkerk  

Conny v.d. Broek, 
kinderkerk@rkkerkbennekom.nl 

Dringend:  
ouders/opa’s/oma’s/parochianen die mee 
willen helpen. De eerste keer is op 16 april. 

Werkgroep Gezinsviering  
Voorzitter Matty Huls, 

matty.huls@outlook.com  

Dringend:  
Mensen die 4-5x per jaar willen helpen 

De eerstvolgende gezinsvieringen zijn op 2 en 
7 april 

Kinderkoor Eigenwijs  
Dirigente Matty Huls, 

matty.huls@outlook.com  

Dringend:  
Kinderen die willen zingen 

En…. Een pianist! 

Heilig Boontje 
Hermine Wilmink, hermine@planet.nl  

Mensen die het leuk vinden om te koken 
Eerste Heilig Boontje-maaltijd is op 30 april 

Laudenkoor  
Truus Appelman truusapp@xsall.nl 

Zangers, ca. 4x per jaar 
Eerstvolgende Laudenviering is 16 april 

Koor Arsis  
Conny v.d. Broek, 

cm_vandenbroek@hotmail.com 

Pianist en gitarist 
zangeressen, zangers 

Eerstvolgende viering op 26 maart 

Kinderactiviteiten  
Pieter Boers  

pietboers@upcmail.nl  

Jongeren, ouders, opa’s, oma’s voor kinder-
activiteiten zoals op termijn de 

Dreumesviering en het aanbieden van crèche 
bij bepaalde vieringen. 

Werkgroep Sint Maarten 
Irene Hofstad, polhofstad@gmail.com 

Jongeren, ouderen, ouders, opa’s, oma’s 

Werkgroep Caritas  
Huub Oudevrielink 

huub.oudevrielink@ergolabresearch.eu  
2 nieuwe leden 

Wijkcontactpersonen  
Marian Bolscher, mgbolscher@hotmail.com  

Wijkcontactpersoon wijk 6 
(o.a. Commandeursweg even nummers, Krulweg 

Dorpsstraat, Molenstraat) 

Wijkcontactpersoon wijk 4 
(o.a. Jonkersloetlaan, Torckstraat, Belleartstraat) 

mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:hermine@planet.nl
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Iets voor U? 
Egon en Marjon, bedankt! 
Onlangs zijn Egon Hofstad en Marjon Hinssen, beiden actief in de werkgroep 
Gezinsviering, gestopt met hun werkzaamheden. Egon is jarenlang lid van de 
werkgroep geweest, terwijl zijn kinderen allang van de basisschool af waren, omdat 
er geen opvolging was. Hij nam in 2019 de voorzittershamer over en heeft die nu 
doorgegeven aan Matty Huls. 

Egon en Marjon, heel hartelijke bedankt voor jullie inzet voor mooie 
gezinsvieringen in onze geloofsgemeenschap! Egon draait inmiddels alweer enige 
tijd mee in de lectorengroep. 

We hadden graag willen vermelden dat er nieuwe mensen zijn gevonden voor de 
werkgroep gezinsviering, maar zoals u al in de vacaturelijst hebt kunnen lezen is dit 
nog niet het geval. Dus… iets voor u? Matty en Bart Huls kunnen het niet alleen! 

John en Pieter, bedankt! 
Zoals u in onderstaand stukje kunt lezen, hebben John Veraa en Pieter Boers afscheid genomen als kosters 
in onze kerk. John en Pieter, jullie waren fantastische kosters! Dank jullie wel! Wendy en René, van harte 
welkom als opvolgers! 

Marlise, bedankt! 
Marlise Peters heeft heel vele jaren de liturgieboekjes voor Gemengd Koor, MVR Kleinkoor, parochiekoren 
en uitvaarten gemaakt. Het was af en toe heel veel werk! Heel erg bedankt, Marlise. Gelukkig is er een 
opvolger gevonden die de boekjes maakt voor Gemengd Koor en MVR Kleinkoor: Henkjan Klok. 

De werkgroep Vrijwilligers 

Nieuws van de kostergroep 
Per 1 januari zijn John Veraa en Pieter Broers gestopt als koster. Gelukkig hebben we 2 goede vervangers 
gevonden: Wendy Beukema en René Wijngaard. 

Afscheid kosterschap John Veraa en Pieter Boers 
Op 1 januari jl. zijn wij, John en Pieter, gestopt met 
kosteren in onze locatie. John na 23 jaar en Pieter na 8 
jaar. Vele jaren zijn wij een van de gastheren geweest 
en nu geven wij het stokje over aan de jongere 
generatie. 

Het mooie is dat ik, John, het toentertijd overgenomen 
heb van Peter Wijngaard en dat zijn zoon René het nu 
van ons overneemt. Ook Wendy Beukema heeft te 
kennen gegeven dat zij koster wil worden. Dat is zo 
mooi aan onze gemeenschap, als er deuren dichtgaan, 
gaan er ook weer deuren open. Wij hebben ons altijd 
gewaardeerd gevoeld door zowel de parochianen als 
de koren en de voorgangers. Natuurlijk blijven wij ons 
inzetten voor onze fantastische locatie, alleen op 
andere terreinen. 

Op 7 januari jl. hebben de kosters ons verrast met een 
stamppottenavond, het was een mooi afscheid. 
Bedankt collega’s!   Pieter en John 

Even voorstellen: 2 nieuwe kosters. 
Ik ben Wendy Beukema. Samen met René Wijngaard volg ik John en Pieter op als koster. Samen met Ineke, 
Ria en Dianne zijn we nu een mooi groepje kosters. Sinds 1991 woon ik met mijn echtgenoot Wim in 
Bennekom. Al vrij snel ben ik bij de MVR-geloofsgemeenschap gekomen. Ik ben van huis uit actief katholiek 
opgevoed en kwam al snel bij de MVR-parochie terecht. Eerst als koorlid en vervolgens pianiste van Arsis. 
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Later toen onze 2 kinderen in de basisschoolleeftijd waren, ben ik een tijdje actief geweest in de werkgroep 
gezinsvieringen en het peutergebeuren. Daarna heb ik zo'n 10 jaar het kinderkoor begeleid op de piano en 
ben nu alweer een poosje lid van het Gemengd koor. Alsof dit nog niet genoeg is, zing ik ook graag in de 
Taizévieringen. 

Door omstandigheden werk ik al bijna 4 jaar niet meer en zijn onze kinderen inmiddels het huis uit. Ik ben op 
zoek gegaan naar zingeving. Er is mij gevraagd of ik koster in onze parochie zou willen worden, temeer omdat 
Pieter en John gingen stoppen. Ik heb besloten dit te doen en ben per januari samen met René gestart als 
koster. Er is veel te leren en te overleggen maar ik heb er alle vertrouwen in. 

Ik ben René Wijngaard. Van kinds af aan loop ik rond over de vloeren van de Maria Virgo Regina kerk. In het 
begin ging ik vaak naar de kerk als mijn pa, Peter Wijngaard, een kosterdienst draaide. Later, na mijn vormsel 
ben ik als vrijwilliger begonnen binnen de MVR door mee te helpen met de Tuin & Technische Dienst, en 
vanaf 2017 ook met de jongerengroep On the Road. Dit heb ik gedaan tot eind 2019, waarna ik voor 2,5 jaar 
in Zuid-Korea gewoond en gewerkt heb. Sinds vorig jaar woon ik weer in Bennekom samen met Jiwon, mijn 
verloofde. Ik heb toen ook meteen weer het vrijwilligerswerk opgepakt. Toen ik hoorde dat er vacante 
posities waren voor koster, leek het mij interessant om het vrijwilligerswerk uit te breiden door net als mijn 
pa koster te worden. Toen heb ik contact gezocht met Pieter, die mij geïntroduceerd heeft in de kostergroep. 
Ik kijk er naar uit om de komende jaren het kosterwerk uit te voeren en het vrijwilligerswerk van afgelopen 
jaren voort te zetten. 
 

 __________________ INTERVIEW  ______________________  

Interview met Erik Rozeman 
God is geluk, mijn fundament, mijn rots, waar ik 

altijd terecht kan. 

 

De afspraak voor het interview met Erik Rozeman 
was snel gemaakt, na afloop van de gezinsviering in 
februari in Bennekom: dinsdagmiddag om half vijf is 
er nog ruimte in de agenda’s. 

Bij onze binnenkomst in de pastorie in Wageningen 
zien wij rollen vloerbedekking liggen en de trap is 
bekleed met karton tegen beschadigingen. De 
pastorie doet leeg aan, omdat ze wordt opgeknapt 
voordat pastoor Mauricio hier gaat wonen. Wij lopen 
met Erik mee naar de keuken. Een grote klassieke 
ruimte waarin wij het gevoel krijgen van een oud 
studentenhuis. De keuken kijkt uit op de muren van 
het pand ernaast. Het voelt alsof je in Parijs bent. Erik 
zet de meegebrachte tulpen in de vaas en schenkt 
koffie in. 

Het interview is in Erik’s werkkamer. Een inmiddels 
bijna lege ruimte met een klein knus zithoekje. De 
verhuisdozen staan klaar, deels al ingepakt; vrijdag 
gaat hij verhuizen naar de pastorie in Veenendaal. 
Erik heeft tijdens de gezinsviering gevraagd om te 
bidden voor pastoor Mauricio, die een operatie heeft 
ondergaan. Voorlopig staat Erik er alleen voor in 
onze parochie. 

Je zult het wel druk hebben nu! Als je ’s ochtends 
opstaat, wat gebeurt er dan? “Ik sta elke ochtend 
om half zeven op. Dan bereid ik me voor op de dag. 
Ik vind het mooi om te beginnen met een gebed en 
het liefst begin ik met de mis. Iedere dag is hier in 
Wageningen om half acht de lezingendienst en het 
ochtendgebed, de metten en de lauden. Ik vind het 
fijn om dat samen met mensen te doen, die daaraan 
deel willen nemen. Daarna is er een 
eucharistieviering. Soms heb je ook een 
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eucharistieviering in de avond. Dat is mijn favoriete 
manier om mijn dag te beginnen. Ook op vrijdag, 
mijn vrije dag.” 

Je doet de metten en de lauden?  “Als priester beloof 
je bij je wijding om het getijdengebed te bidden, dat 
bestaat uit een aantal gebedstijden per dag. Het idee 
daarachter is dat je dag heiligt. Je zou ook aan het 
begin van de dag alles kunnen afdraaien, maar het is 
het mooist om op gezette tijden dat gebed te bidden 
en om dan ook met je gedachten bij God te zijn. Wij 
hebben de lezingendienst (metten), een ochtend-
gebed (lauden), gebed op de middag, gebed in de 
avond en een dagsluiting. Dus vijf gebedsmomenten 
in de dag.” 

Lukt het altijd om dat te doen? “Ja. Soms moet je 
een klein beetje puzzelen en soms moet het een 
klein beetje sneller. Als parochiepriester heb je het 
gewoon druk. Ik heb het ook wel eens in Titusbreed 
gezegd: in het klooster hebben ze het gebed ‘ad 
extensior’, de lange versie, en wij hebben het 
brevier, het gebed ‘ad brevior’, dus wij bidden kort. 
Je bent parochiepriester en dienstbaar aan de 
mensen waar je naartoe gezonden bent.” 

Wat doet dat met jezelf als je ’s ochtends gebeden 
hebt, heb je dan het gevoel dat je klaar bent voor 
de dag? “Ja, voor mij is het dat ik even bij God kan 
komen en alles bij Hem neer kan leggen. Dat is heel 
belangrijk voor mij en dat is waarom ik leef. Ik leef 
vanuit het gevoel van de eucharistie en het 
gebedsleven, zo kan ik ook mijn werkzaamheden 
doen. Daar krijg ik mijn kracht uit en daar haal ik mijn 
rust uit. ’s Ochtends kan ik alle dingen die ik heb 
meegemaakt en waar ik mee zit, bij God neerleggen. 
Het is ook fijn om aan het begin van de dag te doen, 
je hebt dan nog niet zoveel dingen aan je hoofd, je 
kunt dan in alle rust tot God komen. Vanuit die rust 
kun je verder de dag ingaan.” 

En de rest van de dag, word je geleefd of is alles van 
tevoren ingevuld? “Ik heb natuurlijk wel mijn eigen 
agenda. De vieringen staan vast. Voor de rest heb ik 
een hele open agenda, waar ik zelf invulling aan kan 
geven. Geen dag is hetzelfde. Op sommige dagen 
heb ik meer een ‘kantoordag’, dan ben ik met 
administratieve dingen bezig, formulieren die 
ingevuld en opgestuurd moeten worden, preken die 
geschreven moeten worden, verslagen van 
vergaderingen etc. Ik probeer ook tijd vrij te houden 
voor noodgevallen. Een ziekenzalving is vaak laatste 
momentwerk.” 

Je bent hier tweeëneenhalf jaar in de parochie, 
eerst stage, toen diaken en toen priester, nu ineens 

heb je een volle parochie op je dak…. “Het was niet 
de verwachting dat ik er alleen voor zou staan in deze 
periode.” 

Hoe sla je hier doorheen? Je legt het bij God neer, 
zeg je… “Dat is voor mij zeer belangrijk. Dat blijft toch 
het fundament van mijn leven, waar ik uit leef en 
waardoor ik dit allemaal kan doen. We moeten nu 
eerst kijken hoe wij het rooster sluitend krijgen voor 
de parochie. Als wij het rooster moeten aanpassen, 
dan kijken wij er naar met de betrokken mensen. Dus 
er heel praktisch mee om gaan. Ik ben één persoon, 
ik doe wat ik kan, ik kan me niet in tweeën delen. Als 
het teveel wordt dan geef ik dat aan.”  

Ik kan me voorstellen dat er dingen zijn waarvan je 
denkt: hier zou ik met iemand over willen praten. 
“Gelukkig zijn daarvoor altijd mensen beschikbaar. 
Als beginnend priester heb je een ‘beginnend 
priestergroep’, dat is verplicht voor vijf jaar. Wij 
kunnen elkaar bellen, maar komen ook bij elkaar. 
Het is een voortgezette vormingsgroep; daar kun je 
de dingen die je wilt bespreken kwijt.”  

Als jullie bijeenkomen in deze vormingsgroep, is dat 
dan een vorm van intervisie? “Het is voortgezette 
vorming, daar kan intervisie een onderdeel van zijn. 
Als iemand een bepaalde casus heeft, dan kun je die 
inbrengen. Wij hebben daar begeleiding bij vanuit 
het seminarie. Iemand die de juiste vragen stelt.” 

En heb je daar veel aan? “Jazeker. Het is altijd goed 
om iemand te hebben die naast je staat. Pastoor Ten 
Have heeft bij zijn vertrek ook aangeboden dat, 
mocht er specifiek iets zijn met betrekking tot deze 
parochie, ik altijd contact met hem mag opnemen.”  

Ik zag in een filmpje van het Arienskonvikt over de 
priesterroeping, dat priesters op solexen 
rondreden, het zag er gezellig uit. Je hebt dus ook 
ontspanning met andere priesters? “We hebben 
jaarlijks een priesterdag vanuit het Aartsbisdom. Dit 
filmpje is opgenomen in ’s Heerenberg, we toerden 
op Vespa’s door de prachtige omgeving. Gezelligheid 
en stukje cultuur, even helemaal wat anders.” 

Zullen wij teruggaan naar jouw jeugd? Je bent 
geboren in Twente. Uit wat voor gezin kom je? “Een 
heel katholiek gezin, uit Hengelo. Iedereen in mijn 
familie was katholiek en alles om me heen was 
katholiek. Als je me het toen gevraagd had, dan was 
de hele wereld voor mij katholiek. Op de basisschool 
deed iedereen de Eerste Heilige Communie en het 
Vormsel. Ik heb één jongere zus, die woont nog in 
Hengelo en mijn ouders wonen ook in Hengelo. Mijn 
vader werkte bij Thales, het vroegere Holland 
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Signaal. Hij was salesmanager. Nu is hij met 
pensioen.” 

Je zat in Hengelo op de lagere en de middelbare 
school? “Dat klopt. Ik deed op de middelbare school 
het VWO. Daarna ben ik rechten gaan studeren in 
Leiden.” 

Waarom ging je rechten studeren? “Ik werd 
gedreven door iets van rechtvaardigheid, dat heeft 
bij mij altijd gespeeld.” 

Maar je had toch wel een beeld voor je, advocaat of 
rechter? “Advocaat had misschien wel gekund, maar 
wat ik het liefst wilde, was me inzetten voor de 
medemens. Dus meer iets van sociaal recht. Ik heb 
heel veel migratie- en mensenrechten gedaan. 
Daarom ben ik een tijdje vrijwilliger geweest bij 
vluchtelingenwerk in het oosten van het land, in de 
regio Hengelo-Borne.” 

Hoe was dat op de middelbare school? Op enig 
moment besluit je rechten te studeren. Wat voor 
jongen was je toen? “Ik ben eigenlijk best wel 
introvert, ik ben graag met mijn eigen gedachten 
bezig. Dat is zoals ik toen ook was.” 

Was rechtenstudie jouw eerste keus? “Ja, dat was 
mijn eerste keus. Dat past gewoon bij mij, dat is dat 
rechtvaardigheidsgevoel. Ik ging in Leiden studeren 
omdat veel van mijn vrienden daar ook heen gingen. 
Ik wilde in die tijd gewoon even helemaal ergens 
anders zijn. Zodat je jezelf moet zien te redden en je 
op die manier gaat groeien.” 

Ben je nog lid geweest van een studenten-
vereniging? “Nee, ik ben alleen lid geweest van de 
studievereniging. Het volle studentenleven is nooit 
iets voor mij geweest. Ik heb er wel een leuke tijd 
gehad, maar ik was daar toch meer voor de studie.” 

Deed je nog meer naast je studie, zoals sporten of 
iets anders? “Nee, ik was geen lid van een 
sportvereniging.” 

Maar met je studievereniging deed je toch ook 
leuke dingen? “Zeker. Ik heb als masterstudie 
Europees recht gedaan, daardoor zijn we op reis 
geweest langs alle Europese instellingen: Europees 
parlement, de Europese Commissie, Raad van 
Europa, European court of human rights. Dat soort 
dingen waren er natuurlijk wel. De studievereniging 
bood ook altijd kansen om langs advocatenkantoren 
te gaan.” 

Dus je vloog door je studie heen? “Ja, misschien kun 
je het zo noemen.” 

Hoe lang heb je erover gedaan? “Even nadenken… 
ik heb ook nog twee masters achter elkaar gedaan. 
Ongeveer 7of 8 jaar denk ik, ik vind het lastig om zo 
uit het hoofd te zeggen. Eerst heb ik de bachelor 
Nederlands recht gedaan, daarna de master 
Europees recht. Daar tussen een tussenjaar voor 
vluchtelingenwerk. Daarna nog een tweede master 
Staats- en bestuursrecht; zeg maar het recht tussen 
de burger en de overheid.” 

Wanneer ben je dan afgestudeerd? “Zo rond 2012. 
In datzelfde jaar ben ik in het voorjaar naar Lourdes 
geweest.” 

Maar je bent ook eerst aan het werk geweest? “Ja, 
dat klopt. Mijn priesterroeping was in 2012. In dat 
jaar mocht ik mee met een bedevaart vanuit het 
bisdom naar Lourdes. In mijn thuisparochie in 
Hengelo deed ik mee met een sponsorloop voor 
Lourdes. De reisleidster vroeg of ik mee wilde naar 
Lourdes. In eerste instantie kwam het voor mij 
vreemd over, omdat ik dacht dat mijn reiskosten 
betaald zouden worden met geld van die 
sponsorloop, maar dat was niet het geval. Er was een 
potje bij het bisdom voor jongeren die mee wilden 
naar Lourdes om mensen die hulp nodig hadden, 
daar te helpen. Het leek mij mooi om dat te mogen 
doen, daarom ben ik toen meegegaan. Ik was erg 
bezig met wat ik in mijn verdere leven wilde gaan 
doen. Daarom heb ik gebeden bij de grot waar Maria 
aan Bernadette is verschenen. Ik kreeg er het gevoel 
dat ik heel erg verbonden was met God en voelde dat 
ik ook wel priester zou willen worden. Na die 
bedevaart ben ik eerst gaan werken bij de gemeente 
Enschede op de bezwaarschriftenafdeling.” 

Was jouw ervaring in Lourdes het eerste signaal van 
jouw roeping? “Ja. Zo’n roeping is natuurlijk 
sluimerend aanwezig. Als je verder terugkijkt waren 
er andere momenten waarvan ik kan zeggen: dat had 
misschien ook wel met een priesterroeping te 
maken. Zoals dat je een kerk binnenkomt en je daar 
heel erg thuis voelt, dat het een bepaalde 
aantrekkingskracht op je heeft. Ik ben mijn hele 
leven eigenlijk wel bezig geweest met het geloof. De 
bijbel is ook heel erg belangrijk voor me geweest. Bij 
de eerste communie kreeg ik een kinderbijbel. Ik heb 
er heel veel in gelezen. Als ik ’s ochtends opstond, las 
ik een stukje in de kinderbijbel. De verhalen van 
David vond ik altijd heel inspirerend. Echt een 
jongensverhaal. 

Dat sluimerde dus door. Ging je in Leiden elke 
zondag naar de kerk? “In de weekenden was ik 
meestal thuis in Hengelo en daar ging ik ook naar de 
kerk.” 
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Maar in Leiden was er een studentenkerk? “Ja, die 
was heel populair, vooral de Lodewijkparochie. Ik 
heb een tijdje op het seminarie gezeten in de 
Tiltenberg, in Vogelenzang bij Lisse. Vandaar uit ben 
ik wel eens naar de Lodewijkkerk geweest.” 

Na Lourdes ging je naar Enschede. Heb je actief 
gesolliciteerd op die baan? “Ja. Voor mij was het 
belangrijk om wat vergelijkingsmateriaal te hebben. 
Ik moest van mezelf gewerkt hebben om te kijken: 
‘blijft dit gevoel van roeping of ebt het weg’. Het had 
een opleving kunnen zijn, die daarna wegebt. Ik 
wilde er niet meteen een priesterroeping aan 
verbinden, terwijl er nog een kans was dat het 
eigenlijk niet zo was. Ik heb een tijd gewerkt en toen 
mijn contract afliep, dacht ik: ’Nu moet ik een keuze 
maken’. Het verlangen naar priesterschap bleef bij 
mij en daarom heb ik besloten om in 2013 voltijds te 
beginnen met de priesteropleiding.” 

Ging je naar het seminarie in Utrecht? ”Ja, naar het 
Ariensinstituut. Het is een konviktstijl seminarie, wat 
betekent dat de studie uitbesteed wordt aan de 
universiteit van Tilburg. Die hebben een soort 
dependance in Utrecht voor katholieke theologie. 
Een zesjarige studie, maar omdat ik ook op de 
Tiltenberg heb gezeten kwam er nog wat tijd bij. Ik 
had het eerste jaar geen vrijstellingen, dus moest ik 
er wat langer over doen. Daarnaast moest ik op de 
universiteit de oude talen nog doen:  Hebreeuws, 
Grieks en Latijn. En dan natuurlijk de theologische en 
filosofische vakken. In Utrecht zat ik in een huis met 
alleen priesterstudenten; tegenwoordig wonen er 
ook andere studenten. Ik vind het mooi dat vanaf het 
begin Mauricio er ook bij was: hij kwam net uit 
Colombia en wij zijn samen ingestroomd. 
Gedeeltelijk heeft hij dezelfde studie gevolgd als ik. 
Hij had natuurlijk al een studie afgerond.” 

Dit was van 2013 tot …? “Het stagejaar hoort er ook 
bij. Officieel loopt de hele studie tot aan je 
priesterwijding, dus tot 18 juni 2020. Het stagejaar 
was hier in Wageningen.”  

Nog even terug naar je loopbaan. Wat was nu het 
moment dat je dacht: nu ga ik priester worden? 
“Dat ik echt een knoop heb doorgehakt? Dat was 
tijdens een aflevering van het televisieprogramma 
Kruispunt. Daar kwam een priester aan het woord, 
Marc Oortman. Hij zei: ‘Als ik nu op de automatische 
piloot doorga, word ik dan wel gelukkig?’ ‘Nee, dan 
word ik niet gelukkig’,  was zijn gedachte. Hij heeft 
gewerkt als advocaat, dus ook rechten gestudeerd, 
dus ik had een klik met hem. Hij koos voor dat geluk. 
Ik ervoer hetzelfde; ik wilde ook gaan voor dat geluk 
van het priesterschap. En daar kan ik nog steeds 

volmondig ‘ja’ op zeggen. Ik zeg altijd: ‘de grootste 
spijt van mijn priesterschap is dat ik het niet veel 
eerder heb gedaan’. 

Hoe oud was je toen je begon met de 
priesterstudie? “Ik denk 28 jaar.” 

Had je niet pastoraal werker willen worden? “Nee, 
ik wil echt mijn leven alleen geven aan God. Ik vind 
dat er niks mooiers is. Ik zou het zo weer doen.”  

En daar hoort dan ook het celibaat bij, volledige 
overgave aan God? “Ja, precies.” 

Je hebt op de middelbare school gezeten en toen de 
universiteit. Er lopen hele mooie vrouwen rond. Ben 
je ooit wel eens verliefd geweest? “Ik ben wel eens 
verliefd geweest. Dat was heel kort. Ik zou dat geen 
relatie willen noemen. Het huwelijk vind ik iets heel 
erg moois, dus het is niet dat ik daar niks van wilde 
weten. Maar je weegt af, wat vind ik het 
allermooiste. Het huwelijk kan heel aantrekkelijk 
zijn. Maar voor mij was het priesterschap het meest 
aantrekkelijk.” 

Wanneer was je dan verliefd? “Op de middelbare 
school, denk ik. Op de universiteit was ik heel erg 
met mijn studie bezig. Als je me toen gevraagd had: 
‘Zou je priester willen worden?‘, dan had ik raar 
opgekeken. Dat kwam pas opzetten na Lourdes.” 

Maar op enig moment heb je een punt gezet achter 
de verliefdheid. Hoe was dat? “Daar nam ik bewust 
een beslissing in. Toen ik naar het seminarie ging, 
had ik geen vriendin. Er hoefde dus geen punt achter 
een relatie gezet te worden. Ook op het seminarie 
kan je verliefd raken, je kunt er nog wel onderzoeken 
of het celibaat echt iets voor je is. Het is niet zo dat 
ze zeggen dat je het allemaal weg moet stoppen, dat 
zeker niet. Dat zou ik ook niet goed hebben 
gevonden, je moet er gewoon eerlijk over kunnen 
zijn.” 

Heb je nog lastige momenten gehad, zoals ‘nu weet 
ik het even niet’? “Ik was natuurlijk al wat ouder toen 
ik voor het priesterschap koos. Je hebt dan meer 
leven achter je, je hebt al een aantal beslissingen 
genomen. Ik heb het niet als last ervaren. Voor mij is 
het leven met God zo’n diepe vreugde, daar haal ik 
gewoon mijn geluk uit.” 

Wat betekent God voor je? “Alles. God is het 
fundament van mijn leven, geluk. Ja, ik denk dat het 
beste is te omschrijven als: God is mijn fundament, 
mijn rots, waar ik altijd terecht kan. Ik heb ook altijd 
het gevoel dat God met me meegaat in het leven. Als 
ik een kerk binnenkom, kan ik zijn aanwezigheid 
ervaren. Maar ook als ik ’s ochtends dingen in gebed 
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inbreng of als ik mijn gebed kan doen tijdens de 
meditatie tussen de metten en de lauden ’s 
ochtends. Soms vind ik het heel fijn om de lezingen 
van de zondagsviering te overwegen. Ik ervaar dan 
het gevoel dat ik hulp krijg, bijvoorbeeld een 
aanwijzing over een zin in het evangelie waar ik 
misschien wat meer mee moet doen.” 

Heb je een voorstelling van God, zou je dat kunnen 
beschrijven? “‘God is niet te beschrijven’ is een diep 
theologische waarheid. Alles wat je over God zegt, 
schiet tekort, zeggen de theologen.” 

Maar als je er zelf woorden aan moet geven, welke 
zijn dat dan? “Dan is het: God is liefde. Het eerste 
wat Hij zegt bij Mozes en de brandende braamstruik, 
is dat Hij barmhartig is. Dat is de eerste stap. God is 
voor mij persoonlijk Iemand waar ik een relatie mee 
kan aangaan. Daarom is Hij ook mens geworden in 
Jezus Christus.” 

Heb je er een beeld bij? Als ik bid dan denk ik aan 
iemand in de hemel, terwijl ik ook denk ‘Hij is bij 
ons’. “Ik denk dat beide waar zijn. Dat is ook officieel 
de catechismus van de kerk. God is transcedent en 
God is immanent: dus in de hemel en bij ons. Zijn 
Heilige Geest komt bij ons, er is iets van Gods geest 
in ons. Zoals de heilige Augustinus zegt: ‘God is vaak 
dichter bij ons zelf dan wij bij onszelf kunnen zijn’. In 
het diepste binnenste is Hij aanwezig.” 

Wat betekent de bijbel voor je? “Dat is het 
belangrijkste boek dat ik heb in mijn leven. Daar 
begin ik de dag mee en eindig ik de dag ook mee. Er 
zit een stukje Bijbellezing in de dagsluiting. Dat is iets 
waar ik van leef. Ik probeer elk jaar een paar 
bijbelcursussen te geven, dat heb ik van Guido 
Dieteren overgenomen. In de adventstijd en de 
veertigdagentijd. Omdat ik nu alleen ben, komt die 
cursus voor dit jaar te vervallen. 

Heb je een vast rooster voor je dagelijkse lezingen? 
“Ik houd het leesrooster aan van de kerk. De lezing 
van de dag en vooral natuurlijk de zondagslezing. Dat 
is voor mij heel belangrijk. Ik houd er van om er 
onderzoek naar te doen. Om daarmee de preek te 
schrijven.” 

Die preken, schrijf je die volledig uit? “Ik ben daar 
wel mee begonnen toen ik stage liep en diaken was. 
Nu ben ik overgegaan op het ‘mindmap’-systeem. Ik 
heb daar een keer een cursus over gedaan. Soms heb 
ik nog wel dat ik iets uitschrijf, maar de 
zondagspreken zijn bijna altijd met behulp van een 
‘mindmap’. Het zit dan in mijn hoofd, maar ik heb 
ook een blaadje met quotes. De echte quotes schrijf 
ik letterlijk op en die kan ik dan voorlezen.” 

Liet je de preken nog vooraf door iemand lezen? “In 
het begin wel, door pastoor Ten Have. Wat ik ook 
geprobeerd heb is een soort preekcommissie, hier in 
Wageningen. Dat was in verband met de 
parochievernieuwing. Ik heb toen een aantal 
mensen gevraagd, van de parochievernieuwings-
groep en de kinderwoorddienst. We gingen samen 
de lezingen van de zondagen doornemen en hebben 
gezamenlijk een themaserie opgezet. Eén keer voor 
de veertigdagentijd en één keer voor Pinksteren, 
over de Heilige Geest. Dus een set lezingen voor een 
bepaalde tijd met een bepaald thema wordt dan 
uitgewerkt door de zondagen heen, om zo de preek 
op te zetten. Dan krijg je van mensen vragen, waar je 
bij de preek gebruik van kan maken. Dat was heel 
goed om te doen. Zo’n commissie zou ik wel weer 
nieuw leven willen inblazen.” 

Dit is inhoudelijk. Ging het ook nog over hoe de 
preek over komt? “Nee, wij hadden geen feedback 
in die preekcommissie. Wij hebben nu wel “open 
deur”-vieringen hier in Wageningen, daar is wel 
zoiets. Na de viering kan commentaar worden 
gegeven op hoe ze de viering vonden.” 

Heb je ook hobby’s? “Mijn grootste hobby is lezen. 
Als lezen geen hobby is, dan moet je ook geen 
rechtenstudie doen. Lezen vind ik één van de 
allerleukste dingen om te doen. Wat ik ook graag doe 
is bordspellen spelen, ik heb een hele verzameling 
bordspellen. Het liefst speel ik ingewikkelde 
bordspellen. Af en toe kijk ik graag een film. Waar ik 
ook erg van houd is ballet. Opera vind ik ook mooi, 
maar ik ga vaak naar ballet, het sierlijke en het 
klassieke vind ik heel mooi. Ik houd ook erg van 
klassieke muziek, vooral als daarbij met ballet het 
verhaal wordt uitgebeeld. Met concerten en ballet, 
kan ik tot rust komen.” 

Staat dit op hetzelfde niveau als een gebed? “Een 
gebed is weer anders. In gebed kan ik meer mijn 
emoties in kwijt. Dat kan je bij een balletvoorstelling 
weer niet. Bij God kan ik echt alles neerleggen. Ballet 
en concerten zijn meer ontspanning.” 

Ik heb gehoord dat je goed bent in het maken van 
kerststallen. “Dat klopt, ik bouw aan een kerstdorp. 
Het stond hier in een hoekje in de kamer maar alles 
is al weg, ingepakt. Elk jaar breid ik het een beetje uit 
(Erik laat een foto zien hoe het dit jaar uitzag, het ziet 
er erg mooi uit!). Misschien dat ik het ooit een keer 
in een kerk ga opbouwen, maar het is nog niet zo 
compleet als dat ik het eigenlijk zou willen hebben. 
De dingen ervoor haal ik overal vandaan, van 
kerstmarkten en van internet. Ik heb een kerststal 
gebouwd, een kerk, een processie met priesters, 
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nonnen, enz. Ik heb ook een aantal gebeurtenissen 
verwerkt uit het leven van Jezus: de bruiloft van 
Kana, de vrouw bij de put, het doopsel van Jezus en 
volgend jaar wil ik iets doen met 
gedaanteverandering.” 

Wat vind je van de ontwikkelingen in de kerk? 
Kerken gaan dicht, het wordt meer een 
priesterkerk, er is een beweging dat woord- en 
communievieringen op den duur niet meer kunnen. 
Hoe sta jij daarin? “Ik ben hier gekomen als heel 
hoopvol. Ik hou heel erg van de parochie-
vernieuwingskant, zeker ook, al is het niet één op 
één, van het boek van James Mallon. Dat is een grote 
inspiratiebron voor mij. Hier in Wageningen 
proberen wij een aantal dingen uit, om te zien hoe 
het werkt. Als pastoraal team proberen wij mensen 
om ons heen te verzamelen, zoals Mallon dat ook 
doet. Een soort leiderschapsteam dat mee wil 
draaien in zo’n parochievernieuwingstraject en veel 
taken op zich neemt. Dat zijn wij nu aan het 
opzetten. In de katholieke kerk is het zo dat de 
priester de eindverantwoordelijkheid heeft, dus hij 
moet het er ook wel mee eens zijn; hij kan er op 
worden aangesproken. Het is een soort van ‘shared 
responsability’ die je dan krijgt, je mag de 

verantwoordelijkheid delen met andere mensen die 
in het leiderschapsteam zitten. 

Je kunt het niet alleen doen, maar je zult het 
moeten doen met andere mensen? “Klopt. Wij zijn 
ook bezig met het synodale proces. Met elkaar 
praten, proberen te luisteren naar de Heilige Geest, 
kijken wat hij ons wil zeggen. Maar vooral ook: wat 
spreekt de mensen aan, waar hebben ze passie voor, 
waar zit de energie; om op die manier met elkaar 
voortgang te boeken. Wij proberen hier in 
Wageningen een aantal trajecten synodaal in te 
zetten, Wageningen is een soort proeftuin. Wij zijn 
begonnen met het jeugdwerk. Het is synodaal, dus 
heel veel uitwisselen met elkaar. Dat is heel 
succesvol met veel positieve reacties en is nog steeds 
gaande. Als andere locaties willen aansluiten, zijn ze 
meer dan welkom om mee te doen.” 

We hadden graag nog wat door willen praten, maar 
het is kwart voor zes en de hoogste tijd om op de 
fiets te stappen: Erik moet nog eten om daarna vlug 
door te gaan naar de kerk voor de avondviering. Het 
is een druk bestaan voor hem, zeker nu hij er 
voorlopig alleen voor staat. We zijn blij dat Erik toch 
tijd heeft vrijgemaakt voor dit interview. 

Hans Wilmink en Rita Karsten 

 ___________ VORMING EN TOERUSTING _________________  

 

Kerngroep Vorming & Toerusting 
Zoals al aangekondigd in het vorige NieuwSBlad is de 
Kerngroep Vorming & Toerusting sinds eind vorig 
jaar 2022 energiek aan de slag voor de invulling van 
Vorming en Toerusting, voor de Heilige Titus 
Brandsma parochie in het geheel en de locatie MVR 
Bennekom in het bijzonder. 

Een van de eerste producten van deze Kerngroep is 
een Visiedocument: Waar staan wij voor en wat 
willen we bereiken? En om een en ander goed uit 
kunnen zetten in de tijd is er een werkplan gemaakt. 

Allereerst richt de Kerngroep zich op Vorming, en 
een van haar eerste taken is dan ook het 
samenstellen van een één- of twee-jarige Vormings-
cursus (of opleiding). De intentie is om daarvoor een 
theoloog (m/v) en een agoog (m/v) aan te stellen die 
dan ook de opleiding samenstelt. Doel is om deze 
eerste opleiding te laten beginnen in september 
2023. Een ambitieus streven, maar we gaan ervoor. 

Nu zijn al een aantal mensen benaderd voor 
docentschap (in de ons bekende kring) maar dat 
heeft nog niet tot succes geleid. Daarom is de groep 
mensen die we willen benaderen uitgebreid en 
zullen wij hen in de komend tijd benaderen. Om hen 
een idee te geven wat het doel is van zo’n opleiding 
zijn er doelstellingen voor zo’n brede vormingscursus 
op papier gezet. 

De Kerngroep heeft ook haar governance model 
geschetst, met de rollen en taken die zij nodig acht 
voor goed functioneren. Naar de drie al aanwezige 
leden zijn we op zoek gegaan naar secretariële en 
financiële ondersteuning. Voor de secretariële 
ondersteuning heeft zich al iemand aangemeld. We 
zijn dus nog op zoek naar een soort van 
penningmeester die de toekomstige geldstromen 
rondom deze vorming en toerusting kan bewaken. 
Ook onderdeel van dit governance model is de 
“buitenwereld”: wat gebeurt er om ons heen op het 
gebied van Vorming en Toerusting. De Kerngroep 
heeft een aantal mensen in en buiten onze 
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geloofsgemeenschap benaderd als adviseurs die zij 
regelmatig kan bevragen of om bijvoorbeeld reviews 
uit te laten voeren. Ook inventariseert zij wat er al 
gebeurt binnen de H. Titus Brandsma parochie (bijv. 
de Alpha-cursus) en kijkt hoe dat past binnen de 
doelen van de Kerngroep. En heeft aansluiting 
gezocht (en gevonden) bij het Catechese Beraad en 
het Groene Boekje. 

Om verder draagvlak te creëren binnen de HTB-
parochie is een gesprek met Erik  Rozeman gepland. 

Voor toerusting voor een bepaalde taak in onze 
geloofsgemeenschap heeft de Kerngroep al een 
procedure opgesteld waarin het aanmelden en het 
(financieel) afhandelen van verzoeken met 
betrekking tot een toerustingscursus wordt 
doorlopen. 

Communicatie naar onze eigen MVR gemeenschap 
en ook naar buiten is zeer belangrijk en de Kerngroep 
ziet dat ook als één van haar hoofdtaken. Dit artikel 
bewijst dat, maar dat willen we breder uitzetten. 
Hiervoor is onder andere een emailadres gemaakt 
voor de Kerngroep: 

kerngroepvt@rkkerkbennekom.nl. 

Mocht u ideeën hebben met betrekking tot Vorming 
en Toerusting, of een rol willen spelen, of wellicht 
een cursus willen volgen, neem dan contact op met 
één van de onderstaande leden van de Kerngroep of 
stuur een e-mail naar bovenstaand emailadres. 

Kerngroep Vorming & Toerusting 
Gilles Ampt, namens de pastoraatsgroep 
Ceciel Bruin, namens de Vereniging MVR 
Peter Wijngaard, namens de locatieraad 

 

 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 
 

Katholiek Vrouwengilde 
Beste Dames, 
Op 6 februari hadden wij mevrouw Henny van de 
Vendel (van “Henny Helpt”) op bezoek voor een 
lezing over gestructureerd opruimen en wat laat ik 
na aan mijn kinderen. Vroeger was er de grote 
voorjaarsschoonmaak waarna het hele huis weer 
fris, schoon en opgeruimd was. Opruimen is keuzes 
maken, maar ook plannen (wanneer heb ik tijd om 
die kast eens aan te pakken zonder gestoord te 
worden). Of ook iets wat weleens vergeten word, het 
opruimen van de administratie en de e-mail 
bestanden. Zo raadt ze aan om de email elke maand 
op te schonen en elk jaar te kijken of je nieuws-
brieven nog leest. Zo niet, dan is het advies om je af 
te melden. Gaat U van de winterkleding naar de 
zomerkleding, kijk eens of U de kleding nog vaak 
draagt. Controleer dat door eerst de hangers 
andersom te hangen. Als je het dan gaat dragen dan 
komen de hangers weer goed. Zo kan je later 
controleren wat je wel of niet (vaak) draagt. Heeft U 
kleding die weg mag en nog goed is:  Beppie heeft 1 

april weer de kledingactie. In het algemeen bewaren 
wij dingen die herinneringen oproepen. Vraag jezelf 
eens af, wat gaan mijn kinderen ermee doen, 
bespreek met je kinderen dat als U er niet meer bent 
dat ze het weg mogen doen, omdat ze anders soms 
dan met een dilemma komen te zitten of zich 
schuldig voelen. Willen de kinderen het bewaren, ga 
met elkaar ernaar kijken en haal het eruit of U kunt 
het natuurlijk altijd nog opschrijven. Sieraden zijn 
vaak lastig. U kunt er voor kiezen om van de sieraden 
iets moois te laten maken voor uw naasten, bijv. 
dochters, schoondochters of uw partner, dan 
worden ze weer gedragen. Opruimen: neem 3 
kratjes of dozen, zet ze tussen U zelf en de deur, 1 
kratje voor spullen die weg mogen , 1 kratje voor 
spullen die u wilt bewaren en op moet bergen, en 1 
kratje voor spullen die ergens anders in het huis 
opgeborgen moeten worden en maak de kratjes 
gelijk leeg. Het advies is: neem vooral kleine stapjes. 
Henny heeft ook een website (henniehelpt.nl), daar 
staat op dat ze tegen vergoeding ook thuis kan 
komen helpen, daar kunt u een afspraak maken. 

 
Wij hadden de primeur als KVG: 

de eerste lezing in de nieuwe zaal!!!!!! 

mailto:kerngroepvt@rkkerkbennekom.nl
https://henniehelpt.nl/
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Op 6 maart kwam Glenn Lelieveld bij ons een lezing 
geven over de wolf. Glenn is coördinator van het 
wolvenmeldpunt ven de zoogdieren vereniging. 

De wolf communiceert door geur te verspreiden en 
te huilen. Wolven leven in roedels en verdedigen hun 
territorium wat ook best een groot gebied bestrijkt. 
Ze leven met name in gebieden waar veel wild zit. Als 
er veel voedsel is kunnen ze daar leven bijv. op de 
Veluwe. Wolven kunnen op zoek naar voedsel zo’n 
25 km per dag afleggen en ze bezoeken iedere plek 
binnen hun territorium gemiddeld één keer elke 
negen dagen. Ze verstoppen hun jongen vaak in 
bestaande holen en de jongen worden regelmatig 
verplaatst. De draagtijd bedraagt rond de 63 dagen 
en de jongen wegen tussen de 300 en 500 gram. Een 
volwassen wolf kan per worp gemiddeld tussen de 
twee en twaalf jongen werpen, in Nederland zijn dat 
er gemiddeld maar zes. Met circa drie weken gaan de 
oogjes open en gaan ze over op vast voedsel en vaak 
maken ze dan de eerste stapjes buiten het hol. 

Glenn besprak de verschillende meningen die er in 
Nederland zijn en dat het plotseling een item is met 
de komende verkiezingen. Ook vragen als Wat 
betekent dit voor de wildstand? Wat moeten 
schapenhouders doen om hun schapen te 
beschermen? Wat eten ze? Waarom komen ze hier 
naar toe en zijn wij mensen nog wel veilig in het bos? 
Er is veel onderzoek, er wordt gemonitord en er 
worden gedragsonderzoeken uitgevoerd. Er wordt 
veel gemeld en vastgelegd bij de vereniging. Is er 
bijvoorbeeld een wolf agressief en vlucht hij of zij 
niet (wat een wolf normaal wel doet) dan wordt er 
een vergunning aangevraagd en ingegrepen. 

Volgende lezing is op 3 april door de heer Hans 
Lucassen over Byzantijnse kerken. 

Namens ons bestuur, Inge Wijngaard 

Kledinginzameling ”Mensen in Nood" 
De stichting Mensen in Nood (Sams kledingactie) 
houdt zaterdagmorgen 1 april 2023 van 9 tot 11 uur 
weer een kledinginzameling in Bennekom. De 
inzameling wordt gehouden op het plein van onze 
kerk. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat 
naar Ethiopië ten behoeve van betere zorg voor 
moeder en kind. Met uw hulp kunnen we op deze 
manier heel veel mensen in nood ondersteunen. 
Welke kleding kunt u inleveren 

− Kleding (broeken, shirts vesten overhemden, etc.) 

− Ondergoed of lingerie 

− Schoenen 

− Tassen en accessoires 
Wij ontvangen uw kleding graag schoon en in 
redelijke staat. Geen speelgoed, knuffels of 

beddengoed. Brengt u alles in gesloten plastic 
zakken. Draagt u ook een steentje bij? 

Informatie bij Beppie Govers, tel: 0318 414 850 

Toneelvereniging MARE speelt ‘In 
Wankel Evenwicht’ 
Toneelvereniging MARE uit Bennekom staat 
binnenkort weer op de planken met de voorstelling 
‘In wankel evenwicht’. Deze klassieker van Edward 
Albee is te zien op 4 en 5 april in Cultura in Ede. De 
regie is in handen van Hans Verwater. 

‘In wankel evenwicht’ gaat over vriendschap: hoe ga 
je ermee om als vrienden te veel van je vragen in 
moeilijke tijden? Als ze de geborgenheid van je huis 
binnendringen en verstoren? Als ze je familie uit 
evenwicht brengen? De relaties in de familie die 
Edward Albee ten tonele voert, zijn al niet zo sterk. 
Wijkt dan alles voor vriendschap?  

De heer des huizes, Tobias, neemt een besluit 
aangespoord door zijn hypochondrische echtgenote 
Agnes en hysterische dochter Julia, terwijl hij bespot 
wordt door de inwonende, drankzuchtige Claire. 

Edward Albee is vooral bekend geworden door ‘Wie 
is er bang voor Virginia Woolf’. Toch wordt ‘In wankel 
evenwicht’ vaak genoemd als zijn beste toneelstuk. 
Voor dit toneelstuk kreeg Albee de Amerikaanse 
Pulitzer Prijs.  
Entree 
De aanvangstijd is 20.00 uur. Een entreebewijs kost 
€17,50 (inclusief koffie, garderobe en een drankje). 
Meer informatie en kaartverkoop via www.mare-
toneel.nl en Cultura, telefonisch 0318 672 800, of via 
de website www.cultura-ede.nl. 
MARE 
MARE is opgericht door de toenmalige R.K spelgroep 
van de R.K. Maria Regina Parochie. De officiële 
vereniging is opgericht op 10 november 1981 en de 
vereniging kreeg de naam "MARE" mee. MARE is een 
afkorting van Maria Regina én betekent ‘boodschap’. 
Meer informatie is te vinden op de website van 
MARE: www.mare-toneel.nl. Op facebook worden 
regelmatig nieuwberichten, foto’s en video’s ge-
deeld: www.facebook.com/ToneelverenigingMare. 

Concert COV-Bennekom in Italiaanse 
sferen 
Italië in Bennekom! Het komende concert van de 
Christelijke Oratorium Vereniging (COV)-Bennekom, 
op vrijdagavond 21 april 2023, is alvast een 
voorproefje voor de zomer in buitenlandse sferen! 
Voor de pauze een heerlijk programma met het 
“Magnificat” en het “Gloria” van Vivaldi (1678-1741). 
Na de pauze nemen we een sprong in de tijd naar het 

http://www.mare-toneel.nl/
http://www.mare-toneel.nl/
http://www.cultura-ede.nl/
http://www.mare-toneel.nl/
https://www.facebook.com/ToneelverenigingMare/


 

22 
 

Italië van 200 jaar later: de “Messa di Gloria” van 
Puccini (1858-1924).  
Wat: “Magnificat” en “Gloria” van Vivaldi en 

“Messe di Gloria” van Puccini 
Wie: Christelijke Oratorium Vereniging-

Bennekom onder leiding van Dick Meijer 
Met: Marjon Strijk, sopraan, Anne-Marieke 

Evers, alt, Erik Janse, tenor, Martijn 
Sanders, bas, en het Holland Symfonie 
Orkest 

Wanneer: vrijdag 21 april 2023 om 20.00 uur 
Waar: Brinkstraatkerk Bennekom 
Kaartjes: € 25 (CJP € 20) via leden, Boekhandel 

Novita en www.cov-bennekom.nl 

Nieuw initiatief: Benn Welkom 

Sinds kort is Bennekom 

een groep rijker: Benn 

Welkom wil hulpvragen, 

vanuit het AZC De 

Leemkuil (Keijenbergse-

weg 10 in Wageningen), de crisisnoodopvang (vanaf 

1 maart aan de Galvanistraat 9 in Ede) en Oekraïense 

bewoners in Bennekom, delen met Bennekommers 

die hun bijdrage willen leveren. De groep staat in 

verbinding met CVVE en Welkom Wageningen en 

wil  graag met kerkelijke organisaties in Bennekom 

samenwerken. Doel is om zoveel mogelijk 

initiatieven en hulpvragen op een centraal punt bij 

elkaar te brengen. De groep werkt met behulp van 

een whatsappgroep. Hier worden de hulpvragen en 

de initiatieven gedeeld. 

Wilt u incidenteel of structureel een bijdrage leveren 

aan een snelle integratie van mensen met een 

vluchtverhaal, wordt dan lid van deze nieuwe 

whatsappgroep Benn Welkom. Organiseert u zelf 

activiteiten waarvoor u graag mensen met een 

vluchtverhaal wilt uitnodigen, ook dan kan de 

whatsappgroep u van dienst zijn. Deelname aan de 

whatsappgroep kan via bit.ly/benn_welkom. 

We hopen dat dit initiatief de vele activiteiten die in 

Bennekom plaatsvinden met elkaar verbindt. 

 _______________ WERKGROEPEN AAN HET WOORD _____________  

Catechese Beraad 
Mij werd gevraagd om een stukje te schrijven over 
het Catechese Beraad. Het Catechese Beraad komt 
twee keer per jaar bij elkaar, in het voor- en najaar. 

Vanuit iedere werkgroep, te weten: 

- Dopen 
- Gezinsviering 
- 1ste Communie en Vormsel 
- Kinderkerk 
- Identiteit Alexanderschool 
- On the Road (Jongeren) 
- Senioren Pastoraat 
- Leerhuis 
- Groene boekje 

schuift daarvan een contactpersoon/vertegen-
woordiger aan. 

We beginnen altijd met een bezinning; daarna 
komen de werkgroepen aan het woord en horen we 
van elkaar wat er in de tussenliggende periode is 
gebeurd, welke activiteiten er hebben plaats-
gevonden en welke er op stapel staan. Waar er 
zorgen zitten, waar er handen tekort zijn. Maar ook 
ideeën worden daar uitgewisseld en nieuwe 
initiatieven komen er uit voort. 

In de voorgaande Corona jaren heeft dit overleg 
digitaal plaatsgevonden en viel er helaas niet veel te 
organiseren, maar die tijd kunnen we gelukkig achter 
ons laten. 

We kunnen met de werkgroepen weer vooruitkijken 
en dingen in gang gaan zetten, grotere activiteiten 
weer oppakken, zoals de Kinderkerk die weer van 
start gaat op 16 april a.s., met een fantastisch 
vernieuwde en extra grote Parochiezaal, wat weer 
veel mogelijkheden met zich mee brengt. 

Aan het werkgroepenrijtje hopen we over niet al te 
lang ook de Dreumesviering toe te kunnen voegen. 

Ik grijp deze schrijfgelegenheid hierbij gelijk aan, om 
extra uw aandacht te vragen voor de vacaturelijst in 
dit NieuwSBlad, daar kunt u zien dat er nog wel wat 
enthousiaste helpende handen en pioniers gevraagd 
worden voor de diverse werkgroepen en bij wie u 
zich daarvoor kunt aanmelden, dit alles om 
activiteiten voor alle leeftijden te kunnen blijven 
bieden of te gaan)organiseren en zo onze geloofs-
gemeenschap te verrijken en levendig te houden. 
Graag zien zij uw aanmelding tegemoet, want vele 
…................ 

Marianne Thie, vz. Catechese Beraad 

https://bit.ly/benn_welkom


 

23 
 

 ______________ MVR  ESTAFETTE ___________________ 

MVR-estafette: Annelies Werner 
In de MVR-estafette komt elke keer een ander lid van 
onze geloofsgemeenschap MVR aan het woord. Via 
de estafette kunnen mensen binnen onze geloofs-
gemeenschap elkaar beter leren kennen. Degene die 
aan de beurt is geweest geeft het stokje door aan 
een ander lid. 

 

Naam: Annelies Werner-van Meenen. Bij het 
doopsel kreeg ik de namen Johanna Elisabeth Maria. 

Leeftijd: 55 

Geboren te: Eindhoven 

Verliefd, verloofd, getrouwd. Getrouwd met Wilma, 
in de Remonstrantse Geertekerk in Utrecht 

Hobby’s: wandelen, fietsen, skiën, schaatsen  

Opleiding: Ik heb geneeskunde gestudeerd in 
Utrecht en de opleiding tot specialist gedaan in 
Tilburg en Nijmegen. 

Huidige beroep: ik werk als chirurg-oncoloog in het 
Radboudumc in Nijmegen en in het kader van 
samenwerking tussen de ziekenhuizen ook één dag 
in de week in het Maasziekenhuis in Boxmeer. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? In 2018 werd de St Josephkerk in 
Heelsum gesloten; de kerk waar ik mij direct thuis 
voelde, toen wij in 2009 in Heelsum kwamen wonen, 
en waar ik lector was en de laatste jaren lid was van 
de pastoraatsgroep. Na de sluiting ging de geloofs-
gemeenschap Heelsum samen met Renkum. In 
Renkum ging ik verder als lector en deed ik mee met 
de rijdienst. Ondertussen bezocht ik ook de andere 
kerken rondom Heelsum. Maar de ene zondag hier 
en dan weer eens daar is niet wat bij mij past. Ik 
wilde mij graag weer bij één geloofsgemeenschap 
aansluiten. Dat werd Bennekom. In 2021 ben ik 
gestopt met mijn taken in Renkum om meer naar 
Bennekom te kunnen gaan. Helaas zat toen Corona 
nog in de weg. Ik durfde mij niet zomaar aan te 
melden voor de schaarse plekken in de kerk in 
Coronatijd. Gelukkig werd dat allemaal beter in 2022 
en heb ik mij laten inschrijven bij de geloofs-
gemeenschap MVR. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Een vrijzinnige geloofsgemeenschap zoals 
de Remonstranten zou logischerwijs misschien beter 
bij mij passen. Maar de katholieke kerk is mij 
dierbaar, ondanks de minder fraaie kanten van de 
katholieke kerk, waar ik kritisch tegenover sta. Ik ben 
dankbaar dat ik het katholieke geloof heb 
meegekregen van huis uit. Ik ben opgegroeid in de 
jaren ‘70 en ‘80, waar ik goede herinneringen aan 
heb, zoals bijvoorbeeld de liederen van Huub 
Oosterhuis. Maar om een niet eenvoudige vraag kort 
te beantwoorden: het katholieke geloof wordt naar 
mijn mening prachtig verwoord in het boek “Raak de 
wonden aan” van Tomás Halík en ook in de teksten 
van de Messiah van Händel. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Ik vind het fijn om actief te zijn binnen 
de geloofsgemeenschap om zo deel uit te maken van 
die gemeenschap. Ik ben één van de chauffeurs van 
de rijdienst. Ook ben ik lector. Ik heb veel waardering 
en bewondering voor de vele vrijwilligers van de 
MVR geloofsgemeenschap die al zo lang en met 
zoveel taken actief zijn. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Graag zou ik eens deelnemen aan Het 
Leerhuis. Maar helaas is het tijdstip verplaatst van 
een doordeweekse avond naar overdag, begrijpelijk 
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uiteraard, maar voor mij niet haalbaar. Gelukkig zijn 
er nog meer inspirerende activiteiten. 

Mooie MVR-herinnering: Hoewel ik nog niet zo lang 
verbonden ben aan de MVR geloofsgemeenschap, 
heb ik al wel veel mooie herinneringen. Van jaren 
geleden bij een Titusviering in Bennekom herinner ik 
mij hoe gastvrij Marian Bolscher was naar de leden 
van andere geloofsgemeenschappen. Dat voelde 
toen al goed! Verder herinner ik mij goed het warme 
welkom van pastoraatsgroep voorzitter Gilles Ampt 
toen ik mij in 2021 voor het eerst had aangemeld 
voor een viering. Ook voelde het welkom hoe 
Clemens Schellens mij wegwijs maakte en inwerkte 

als lector in Bennekom. Bij de Kerkproeverij van 2022 
kreeg ik een rondleiding van Pieter Boers, die met 
zijn enthousiasme een enorme gastvrijheid 
uitstraalde. Dat welkome gevoel gaven ook vele 
anderen bij de koffie na de vieringen.  

Verder actief met: Koken voor dak- en thuislozen bij 
Stichting Kruispunt in Arnhem.  

Stokje gaat door naar: Willem van Wingerden 

Want: Willem heb ik ontmoet in de lectorengroep en 
bij de voorbereiding van een Laudenviering, maar 
Willem doet nog veel meer voor MVR. Ik ben 
benieuwd naar zijn verhaal. 

 

 ________________________ FORUM ________________________  

Zien met andere ogen 
Sinds ruim een half jaar breng ik wekelijks de 
communie bij Rosalba. Rosalba is maar iets ouder 
dan ik, maar heeft een ander leven achter de rug. 
Een belangrijk verschil tussen ons is dat zij vanaf haar 
veertigste blind is door een erfelijke, niet-operabele 
oogziekte. Toen zij de ziekte kreeg, was het feit dat 
het erfelijk was nog niet zo bekend. Er waren wat 
oudere familieleden geweest die blind waren 
geweest, maar dat was toentertijd, op het platteland 
van Paraguay, waar Rosalba vandaan komt, niet echt 
iets bijzonders. Voor Rosalba, die inmiddels in 
Buenos Aires woonde en moeder was van een gezin, 
werd het echter een hele worsteling. Totdat de 
acceptatie kwam, en daarmee ook weer het 
levensgeluk. Het heeft haar wel een aantal jaren 
gekost. 

Omdat Rosalba niet naar de kerk kan komen, breng 
ik haar de communie. We maken er een kleine 
viering van, waarbij we de evangelielezing van de 
komende zondag lezen en daar samen over praten. 
Rosalba is een wijze, bedachtzame vrouw. Ze geniet 
van de gesprekken, want die helpen haar. “Het 
maakt me rustig met jou te praten,” zegt ze, “en de 

anderen in huis merken dat ook.” Rosalba woont 
met haar man (en vijf honden), en op hetzelfde 
terrein hebben haar dochter en haar gezin hun huis. 
Rosalba denkt graag hardop na over wat zij van haar 
leven met anderen kan delen. Het valt me op dat ze 
daarbij vaak spreekt over de verkopers die aan de 
deur komen. 

Bij ons in de wijk komen er altijd wel mensen langs 
de deuren om iets te verkopen: theedoeken, 
wasknijpers, schoonmaakmiddelen, planten, 
paprika's en knoflook, zelfgebakken broodjes. Er 
komen er zo vaak langs, dat ik er lang niet altijd 
aandacht voor kan opbrengen en de mensen direct 
al afwimpel. Rosalba doet het anders. Ook als ze 
niets koopt heeft ze toch even aandacht of tijd voor 
een praatje. Als ik dat hoor, word ik op mijn beurt 
rustig. Iemand die iets met aandacht doet, straalt 
rust uit. 

Het is niet echt iets bijzonders wat Rosalba en ik 
iedere week doen: het evangelie lezen, de 
communie delen. Het gebeurt op vele duizenden 
plekken verspreid over de hele wereld. Maar juist in 
het alledaagse wil Jezus aanwezig zijn. En dat is hij. 

Marc van der Post 
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 ____________________ VERENIGING MVR _________________  

10 jaar Vereniging MVR 
De Vereniging Maria Virgo Regina is in 2013 
opgericht ter ondersteuning van de continuïteit en 
de bloei van onze lokale katholieke geloofs-
gemeenschap in Bennekom. De Vereniging heeft 
sinds de oprichting veel gefaciliteerd dat via het 
Parochiebestuur niet meer werd geregeld. Denk 
daarbij aan het contracteren van de dirigente van het 
gemengd koor en betalen van vrijwilligers-
vergoedingen aan lokale voorgangers en organisten; 
aan het bewaren van ingezamelde gelden voor de 
verbouwing van de parochiezaal; aan het ontvangen 
van advertentieopbrengsten en de aanschaf van een 
printer, die het voortbestaan van ons NieuwSBlad 
verzekerden. 

Op 21 februari 2023 is de Algemene Leden-
vergadering van de Vereniging MVR gehouden. In die 
vergadering werd door het Bestuur verantwoording 
afgelegd over activiteiten en financiën in de jaren 
2020 t/m 2022. In deze jaren was het door Corona 
niet mogelijk ledenvergaderingen te houden. Voor 
een volledig overzicht van alle activiteitenverslagen 
en jaarrekeningen zie de website: verenigingmvr. 
wordpress.com/verantwoording/, voor het concept 
van de notulen van de jaarvergadering zie 
eepurl.com/ilZOvk. 

Tijdens de ledenvergadering heeft een bestuurs-
wisseling plaatsgevonden. Het Bestuur bestaat nu uit 
de volgende personen: Viviane Ampt (voorzitter), 

Laurens Beerepoot (secretaris), Conny van den Broek 
(penningmeester). Leni Muilwijk en Ceciel Bruin-
Mosch (leden). 
Tijdens de vergadering werd vervolgens veel 
aandacht besteed aan de invoering van een 
Huishoudelijk Regelement. Dit is onder meer 
bedoeld voor een solide inbedding van het Ruud van 
der Linden Vormings- en Toerustingsfonds; dit fonds 
is ingesteld na het ontvangen van een legaat met als 
bestemming Vorming en Toerusting van leden. De 
door de Locatieraad gevormde Kerngroep Vorming 
en Toerusting presenteerde zijn visie op de te 
ontwikkelen activiteiten, waarvoor indien gewenst, 
de middelen van het fonds kunnen worden 
aangesproken. Lees over de plannen van de 
Kerngroep elders in dit blad. 

Voor het hebben en behouden van voldoende 
draagvlak is het van groot belang dat een 
aanmerkelijk deel van de leden van de 
geloofsgemeenschap ook lid is van de Vereniging 
MVR. Het lidmaatschap is kosteloos; u kunt zich 
opgeven bij de secretaris: secr.verenigingmvr@ 
gmail.com. 

Maar donaties zijn uitermate welkom op bank-
rekening NL71 RABO 0113 0302 58 t.n.v. Vereniging 
MVR. Voor fiscaal voordelige periodieke 
schenkingen kunt u het modelformulier van de 
fiscus, te vinden op de website  verenigingmvr. 
wordpress.com/contact, invullen en toesturen aan 
de penningmeester via verenigingmvr@gmail.com. 

 
 
 

 _______________________ REDACTIE _______________________  

 
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Pinksteren) tot zondag 30 april; voor TitusBreed tot 

woensdag 19 april; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

Bezorging: Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237 
Advertenties: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com 
 

  

http://verenigingmvr.wordpress.com/verantwoording/
http://verenigingmvr.wordpress.com/verantwoording/
http://eepurl.com/ilZOvk
mailto:secr.verenigingmvr@gmail.com
mailto:secr.verenigingmvr@gmail.com
http://verenigingmvr.wordpress.com/contact
http://verenigingmvr.wordpress.com/contact
mailto:verenigingmvr@gmail.com
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:baks65@gmail.com
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 _____________ MARIA V IRGO REGINA INFORMATIE ______________  

 
 
 
 
 

Parochie Titus Brandsma 
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK 
en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie. 
Voor informatie over de Titus Brandsma parochie 
zie de website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl. 
Maria Virgo Regina kerk 
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom 
internet: www.rkkerkbennekom.nl 
e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl 
Locatieraad 

− Peter Wijngaard (voorzitter), tel. 
0318 417 670, peter.wijngaard@xs4all.nl 

− Theo Jetten (secretaris), tel. 0318 784 287, 
locatieraad@rkkerkbennekom.nl 

− Gerard Bolscher (gebouwen/terreinbeheer en 
financiën), tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

− Marianne Thie (liturgie), tel. 0318 414 558, 
majthie-koomen@hotmail.com 

Pastoraatsgroep 

− Gilles Ampt (voorzitter), tel. 0317 412 288, 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl 

− Hermine Wilmink (diaconie), hermine@planet.nl 

− Pieter Boers, tel. 0318 847 568, 
pietboers@upcmail.nl 

− José van der Meulen, tel. 0318 430 455 

− Rita van Doesum-Karsten (secretaris), tel. 0318 
418 025, ritakarsten@chello.nl 

Commissie van financiën en beheer 

− Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Technische Dienst 
Herman van den Akker, tel. 0318 220 720 
Ledenadministratie 
Klaas van der Meulen, tel. 0318 430 455 
p.a. Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom, 
ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl 
Parochiewacht 
ma t/m vr 10.30-11.30 uur, Torenzaal, tel. 0318 414 
896; daarbuiten informatie via antwoordapparaat. 
Kostercontactpersoon 
Ria Roelofs, Bovenweg 12, 6721HW Bennekom, tel. 
0636 304 946, koster@rkkerkbennekom.nl 
Contactpersoon uitvaart en begrafenis 
Marian Bolscher, tel. 0651 651 736 

Contactpersoon dopen 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Wijkvertegenwoordiging 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Caritas 
Huub Oude Vrielink, tel. 0318 413 735 
Contact Raad van Kerken 
Hans Westendorp, tel. 0318 418 465 
Agenda torenzaal en parochiezaal 
Ton Gommers-Smits, tel. 0318 414 374, 
tgommers@xs4all.nl 
Reservering van de kerk 
Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 
Koren 

− Gemengd Koor: Piet Boers, tel. 0318 847 568 

− ARSIS: Peter Wijngaard, tel. 0318 417 670 

− Kinderkoor: Matty Huls, matty@living-voice.nl 

− Laudenkoor: Truus Appelman-Komen, tel. 0318 
414 943 

− Kleinkoor: Truus Appelman-Komen, tel. 0318 
414 943 

Werkgroep gezinsvieringen 
gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl 
Werkgroep 1e communie 
Christianne Marcelis-van Acker, tel. 0318 418 347 
Werkgroep jongerencatechese 
vacant 
On the Road (jongergroep) 
ontheroad@rkkerkbennekom.nl 
Basisschool St. Alexander 
Acacialaan 32a, tel. 0318 430 340 
www.alexanderschool-skovv.nl/ 
Katholiek Vrouwen Gilde 
Inge Wijngaard, tel. 0318 417 670 
Redactie Nieuwsbrief, NieuwSBlad en TitusBreed 
Jos Jansen, redactie@rkkerkbennekom.nl. 
Webmaster, webmaster@rkkerkbennekom.nl 
Henny de Nijs, tel. 0629 328 212 
P.R.Groep 
Hans Wilmink, 0318 413 049, 
PRgroep@rkkerkbennekom.nl 
Rijdienst 
coördinator Ad Meijs, rijdienst@rkkerkbennekom.nl 
tel. 0318 418 273 
Vereniging Maria Virgo Regina 
secretaris: Laurens Beerepoot, tel. 0317 423 570 

secr.verenigingmvr@gmail.com 
website: www.verenigingmvr.nl 

 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:peter.wijngaard@xs4all.nl
mailto:locatieraad@rkkerkbennekom.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:hermine@planet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:ritakarsten@chello.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl
mailto:koster@rkkerkbennekom.nl
mailto:tgommers@xs4all.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:matty@living-voice.nl
mailto:gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:PRgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
mailto:secr.verenigingmvr@gmail.com
http://www.verenigingmvr.nl/
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Ik heb een vraag … 
 

 
Hebt u hulp nodig? Of hebt u een vraag of verzoek? 
Dan kunt u dat via dit formulier duidelijk maken.  
Wij, de MVR geloofsgemeenschap Bennekom, willen er graag voor u 
zijn! 
 
U kunt hieronder aangeven waarover uw vraag gaat. Wilt u tevens uw naam en 
contactgegevens invullen? Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 
Natuurlijk wordt uw vraag vertrouwelijk behandeld. 

Hoe kunt u uw vraag inleveren? 

• in de Caritas-brievenbus (in de hal naar de Torenzaal). Dit kan als de 
parochiewacht aanwezig is (op weekdagen van 10:30 – 11:30 uur) en op 
zondagen rondom de vieringen; 

• per post sturen naar de Pastoraatsgroep, (Heelsumseweg 1, 6721GP 
Bennekom) of digitaal (e-mail: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl); 

• deze kaart digitaal invullen op de website van onze kerk: 
https://www.rkkerkbennekom.nl/ 

  

Mijn (voor)naam is: …………………………………………………………………………………. 
Ik ben te bereiken: 

 via telefoonnummer .............................................................................  

 en / of e-mail adres ..............................................................................  

Ik heb een vraag over : 
 

 vervoer naar de kerk 

 hulp bij nood (persoonlijk of iemand anders) door Caritas 

 uitreiken van de communie thuis 

 bezoek of gesprek bij mij thuis 

 iets anders, namelijk .  ……………………………………………………………………… 
 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
https://www.rkkerkbennekom.nl/
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 _______________________________________ onze Adverteerders ________________________________________  
 
De uitgave van het NieuwSblad wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders. 
In de digitale uitgave van ons NieuwSBlad www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/ staan 
aanklikbare links naar hun website. 
 
Hieronder de sites van de adverteerders: 
 

Jillis Baggerman makelaardij Bril 2000 

Weerklank uitvaarten Smit & Moormann, notariaat 

Kardoen Bennekom Bouwbedrijf Van Grootheest 

Barneveld Schuurman Makelaars Albert Heijn Bennekom 

DA-drogist Jonker Bennekom Wijnhuis Bennekom 

Van den Top rijopleidingen Roelofs - Technisch Maatwerk 

De bloemenmand 2Wielercentrum Bennekom 

Den Engelsen bloemen /planten en diervoeding Herinneringshuys 't Hoge Heem 

PLUS Edwin en Astrid Holtrop Van Wonderen - shoes and stuff 

Kapsalon Everline Kapsalon Marage 

Henri’s Stekje Geels woonwarenhuis 

Hartman tweewielers Newyorkpizza 

Auto van de Weerd Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank 

Installatiebedrijf Van Ginkel Diergaardeadvies-Bennekom 

No48 Eijgenraam mannenmode Raak Nederland - Bennekom 

Hoveniersbedrijf Hans Rozeboom Kasteel Hoekelum 

Schildersbedrijf van Reemst Woonstudio Bennekom 

De Ruiter Uitvaartzorg Garage Bennekom autobedrijf 

Bloembinderij Lindhout haroboomwerk - bennekom 

Sa Lolla Ristorante -  Wageningen Mitra Bennekom 

Monuta Hofrust De Goudreinet - Bennekom 

lunchroom "de Beken" Renkum  

 
 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
http://www.jillisbaggerman.nl/
http://www.bril2000bennekom.nl/
http://www.weerklankuitvaarten.nl/
file:///C:/Users/Baks/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BE595L8P/2021%20link%20-%20adverteerders.docx
http://www.kardoen.nl/
http://grootheest.nl/
http://www.barneveld-schuurman.nl/
https://www.ah.nl/winkel/8615
https://www.openingstijden.nl/DA-Drogist/Bennekom/Dorpsstraat-29/
https://wijnhuisbennekom-shop.nl/
http://www.toples.nl/
http://www.roelofsede.nl/
http://www.fleurop.nl/bloemist/gelderland/bennekom/westendorp-j-d-m-.html
https://www.2wielercentrumbennekom.nl/
http://www.dierenwinkel-in.nl/bennekom/engelsen-dierenspeciaalzaak-den
http://herinneringshuysthogeheem.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/bennekom_plus-edwin-en-astrid-holtrop_896
http://www.shoesenstuff.nl/
http://www.everlinecareforhair.nl/
http://www.kapsalonmarage.nl/
https://www.bloemenwinkels.nl/gelderland/bennekom/henri-s-stekje/
https://www.geelswoonwarenhuis.nl/home.php
http://www.hartmantweewielers.nl/
https://www.newyorkpizza.nl/
http://www.van-de-weerd.nl/
http://www.zandschulp.nl/
http://www.ginkel.nu/
http://www.diergaardeadvies.nl/
http://www.eijgenraammannenmode.nl/
http://www.raaknederland.nl/
http://tuincentrumhansrozeboom.nl/
https://www.kasteelhoekelum.nl/
http://www.vanreemst.net/
https://woonstudiobennekom.nl/
http://www.deruiteruitvaartzorg.nl/
http://bennekom.adautobedrijf.nl/
http://www.bloembinderijlindhout.nl/
http://www.haroboomwerk.nl/
http://salolla.nl/
https://www.mitra.nl/winkels/mitra-bennekom-van-oostenbrugge-oude-kerkplein
https://www.monuta.nl/vestiging/hofrust/
https://www.zupermar.com/NL/Bennekom/100248504787781/Goudreinet-Bennekom
https://debeken.com/

