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 _____________ PASTORES GAAN VOORBIJ EN KOMEN _____________  

In het najaar kreeg ik bij toeval een boek in handen met de veelzeggende titel “Pastores gaan voorbij”. 
Niemand wist toen nog van het komende vertrek van pastoor Henri ten Have. Onze pastoor wist dit toen vast 
ook niet. Precies 15 jaar is hij onze pastoor geweest, evenals van de geloofsgemeenschappen om ons heen. 

Als ik dit schrijf is juist zijn afscheidsviering geweest in Wageningen met daarna de afscheidsreceptie. 
Meermalen was het afscheid nemen voor pastoor Henri een emotioneel moment. Hij was aan onze parochie 
gehecht geraakt in die 15 jaar. Maar het was ook een veelbewogen tijd waarin parochies fuseerden, enkele 
kerken de deuren moesten sluiten en het pastorale team flink afslankte. De ervaring om met deze pijnlijke 
realiteit goed om te gaan heeft de pastoor gaandeweg opgebouwd en die vertrekt nu. 

Zoals pastoor Henri het zelf zei in zijn afscheidsviering, hij heeft altijd geprobeerd een goede herder te zijn 
voor alle parochianen en zijn team. Maar, zei hij erbij, hij was zich bewust dat hij af en toe tekort is geschoten. 
Dat speet hem en het was hem aan te zien dat dat hem pijn deed. In hart en ziel is onze pastoor een hoeder 
van zijn kudde geweest, en was hij een echte herder. Dat de parochie te groot was om alle parochianen bij 
naam te kennen deed daar niet aan af. Hij vertrouwde er op dat hij niet alleen was in zijn taak. 

De maand januari is een maand zonder pastoor want opvolger Mauricio komt in februari. En toch gaat alles 
door in de maand zonder pastoor. Met een heel klein pastoraal team is er het besef hoezeer de 
geloofsgemeenschap draait op de vele vrijwilligers. Het zijn de vele vrijwilligers die met elkaar zorgen voor 
de continuïteit van vele taken die er te doen zijn. Dat is precies waar het boek met de veelzeggende titel over 
gaat. Het boek is inmiddels 15 jaar oud en is hoogst actueel.  

Als we zo’n boek lezen indachtig de goede herder die elke pastoor wil zijn, dan komen we tot de constatering 
dat een geloofsgemeenschap als de onze niet afhankelijk kan zijn van één herder. Er zijn vele hulp-herders 
nodig. Gelukkig zijn die er en kunnen die uitzien naar de komst van een nieuwe herder. 

Het lijkt de adventstijd wel. Toen zagen we uit naar de komst van het goddelijke kind op aarde. In de 
adventstijd werden we er soms aan herinnerd dat dit kind niet in zijn eentje de messias op aarde is. Er zijn 
immers ook vele gelovigen nodig om het hemelse rijk op aarde te brengen. 

Zo mogen we er ten tijde van de komst van de nieuwe pastoor bij stil staan dat wij allemaal nodig zijn als 
hulpherders. Hulpherders die omzien naar elkaar en naar de mensen in onze nabijheid die onze zorg en 
aandacht het hardste nodig hebben. 

Begin februari mogen wij de nieuwe pastoor verwelkomen met gepaste verwachtingen en in grote 
dankbaarheid. Moge de komst van de nieuwe herder ons het vertrouwen geven dat we met elkaar goed op 
weg kunnen gaan naar de veertigdagentijd en het paasfeest. 

Gilles Ampt 
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Parochiewacht: 0318 414 896 
De Mariakapel is van maandag t/m 
vrijdag geopend van 10.30 – 11.30 uur. 
Tijdens deze uren is de parochiewacht 
aanwezig in de Torenzaal van onze kerk. 
(tel. 0318 414 896). Op andere uren kunt 
u indien nodig uw berichten inspreken op 
een antwoordapparaat, dat dagelijks 
wordt beluisterd door de leden van de 
pastoraatsgroep. In noodsituaties, bedie-
ning, handoplegging en ziekenzegen, 
overlijden, kunt u het nummer dat op de 
band staat bellen. 

Opgeven van intenties 
Intenties kunnen het best worden 
gemeld bij de parochiewacht. 

Aandacht voor zieke/eenzame 
medeparochianen 
 Onze geloofsgemeenschap wil aandacht 
geven aan parochianen die dit nodig 
hebben. Dit kan alleen als wij op de 
hoogte zijn van het ziek thuis zijn, het 
verblijf in het ziekenhuis, of de opname in 
een revalidatiecentrum, verpleeghuis, of 
hospice. Daarnaast zijn er mensen die 
eenzaam zijn. Zij ontvangen geen bezoek 
van de geloofsgemeenschap terwijl dat 
wel welkom is. Als pastoraatsgroep willen 
wij, samen met de bezoekgroep, graag 
die aandacht geven en een luisterend oor 
zijn voor deze medeparochianen. Mocht 
u twijfelen of het wel bekend is bij de 
pastoraatsgroep dat of uzelf, uw partner 
of een medeparochiaan in uw omgeving 
ziek of alleen is, wilt u ons dit dan laten 
weten? Belt u dan met één van de leden 
van de pastoraatsgroep (namen en 
nummers staan op de laatste pagina van 
het NieuwSBlad) of bel het nummer van 
de parochiewacht; bij geen gehoor kunt 
u, een boodschap inspreken: U wordt dan 
teruggebeld. Ook is het mogelijk om een 
e-mail te sturen naar: pastoraatsgroep 
@rkkerkbennekom.nl. Uw berichten 
worden altijd vertrouwelijk en met de 
grootste zorg behandeld. 

Pastoraatsgroep Maria Virgo Regina 
Bennekom 

 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
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 ____________________ KERKBERICHTEN  ____________________  

Vieringen 
 
 
 
 
Overzicht van de vieringen vanaf 19 februari t/m 26 
maart in de MARIA VIRGO REGINA kerk in Bennekom 

Op het prikbord buiten de kerk vindt u een 
Engelstalig vieringenrooster, speciaal voor onze 
buitenlandse gasten. 

Corona-advies: blijf thuis bij klachten en probeer 1,5 
meter afstand te blijven houden, zodat iedereen zich 
veilig voelt in de kerk. 

Zondag 19 februari, 7de zondag door het jaar 
10.30 uur: Laudenviering m.m.v. Laudenkoor 
voorganger: 2 lectoren 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Hospice Bennekom  

NL76 RABO 0111 7826 51 

Woensdag 22 februari, Aswoensdag 
19.30 uur: Woord- en gebedsviering m.m.v. 

Kleinkoor MVR 
voorganger: John Rademakers 

Zondag 26 februari, 1e zondag 40-dagentijd 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

Koor 
voorganger: Erik Rozeman 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Caritas Bennekom 

NL68 RABO 0157 6511 85 

Vrijdag 3 maart, Wereldgebedsdag in Kerkheem 
Initiatief van de Raad van Kerken Bennekom 

19.30 uur: viering m.m.v. Con Amore 
voorganger: Anne Verbaan, Gilles Ampt 

Zondag 5 maart, 2e zondag 40-dagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Hans Lucassen 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Bisschoppelijke Vastenactie 

NL21 INGB 0000 0058 50 

Vrijdag 10 maart, Taizé-vesper in onze kerk 
Initiatief van de Raad van Kerken Bennekom 
19.30 uur: Taizé-viering m.m.v. Oecumenisch 

Taizé-koor. 

Zondag 12 maart, 3e zondag 40-dagentijd 
10.30 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Johanneskoor  
voorganger: Ben Piepers 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Stichting INLIA / Vluchtelingen 

Oekraïne 
NL 47 INGB 0005 8728 15 

Zondag 19 maart, 4e zondag 40-dagentijd 
10.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Gemengd 

Koor 
voorganger: pastoor Mauricio 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Bijbelvereniging 

NL66 INGB 0000 5398 98 

**Let op, zomertijd!** 

Zondag 26 maart, 5e zondag 40-dagentijd 
10.00 uur: woord- en communieviering m.m.v. 

Arsis 
voorganger: Gilles Ampt 
collecte 1: voor de eigen parochie 
collecte 2: Voedselbank, Ede/Bennekom 

NL54 ABNA 0432 3668 06 

De eerste collecte is altijd voor onze geloofs-
gemeenschap en parochie. U kunt uw bijdrage 
hiervoor ook overmaken op NL72 RABO 0156 2767 
20 t.n.v. Parochie Zalige Titus Brandsma, graag onder 
vermelding van ‘locatie MVR Bennekom’. De 
rekeningnummers van de doelen voor de tweede 
collecte zijn achter het collectedoel vermeld. 

Vieringen elders in de parochie, zie: www. 
ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen. 

Bloemetje van Arsis. Als u iemand weet die het 
bloemetje, dat wordt uitgereikt bij de Arsis-
vieringen, goed kan gebruiken, kunt u de naam van 
de persoon en de reden ervoor via een mailtje 
sturen aan pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl. U 
kunt ook een briefje in het mandje doen vóór de 
viering. De namen die binnenkomen gaan ook naar 
de pastoraatsgroep voor het aandachtpastoraat. 

Maandelijkse Vieringen in Walraven 
Iedere tweede zaterdag van de maand is er om 15.30 
uur een woord en communieviering in de kapel van 
Walraven, Oostbreukelderweg 1. De bewoners van 
Walraven, de Baronie en Machtella worden hiervoor 
uitgenodigd.  
Informatie over deze vieringen: Marian Bolscher, 
mgbolscher@hotmail.com, 0651 651 736. 

https://www.rkkerkbennekom.nl/agenda/activiteitenkalender/?event_id=569
https://www.rkkerkbennekom.nl/agenda/activiteitenkalender/?event_id=569
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/index.php/vieringen
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:mgbolscher@hotmail.com
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Rijdienst 
Binnen onze geloofsgemeenschap zijn er mensen die 
andere parochianen van en naar de viering in onze 
kerk vervoeren, wanneer dit gewenst is. We zouden 
graag het aantal beschikbare rijders vergroten. Wilt 
u ook wel eens iemand meenemen naar de kerk, 
neem dan contact op met de coördinator van de 
rijdienst, de heer Ad Meijs email: 
rijdienst@rkkerkbennekom.nl. Zit u zelf om vervoer 
verlegen, dan kunt u via hetzelfde emailadres met de 
rijdienst contact opnemen of bellen met Ad Meijs, 
0318 418 273. Er zal dan geprobeerd worden om een 
rijder te zoeken. 

Hongerdoek 

 

Ook dit jaar is het de MOV (Missie, Ontwikkeling en 
Vrede) werkgroep van onze geloofsgemeenschap 
gelukt om de nieuw verschenen hongerdoek aan te 
schaffen. Hij zal dan ook weer, gedurende de gehele 
vastentijd, worden opgehangen in onze kerk. Tevens 
liggen er brochures in de kerk waarin de hongerdoek 
en zijn totstandkoming wordt uitgelegd. 

Het thema van deze hongerdoek is: “Wat is ons 
heilig?” Het thema en het kunstwerk van Emeka 
Udembe biedt alle ruimte om de wereldthema’s van 
dit moment en de fundamentele vraag over ons 
voortbestaan kritisch aan de orde te stellen. De 
bijbel stelt immers dat God ons de schepping 
toevertrouwt maar wat doen we er nu aan? Om ook 
u de kans te geven deel te nemen aan de discussie 
rondom het thema wordt in de kerk een levende 
boom geplaatst die ruimte heeft voor korte pen 
vruchten van uw gevoelens aangaande de 
hongerdoek. Dat de hongerdoek inspirerend mag 
zijn en gaat bijdragen aan een betere wereld voor 
iedereen. 

Interview met Emeka Udemba 

De hongerdoek is gemaakt van papier. Waarom? 

Ik werk voornamelijk met papier. Ik bedek het hele 
oppervlak van het canvas met kranten en schets de 
motieven er op. Dan volgt een laag zwart. Daarna 

werk ik met gekleurde stukjes papier de figuren uit. 
Na elke laag verf voeg ik meer krantenknipsels toe. 
Zo werk ik laag voor laag. Er ontstaat ook 
onvermijdelijk een structuur aan de oppervlakte, die 
onderdeel wordt van het werk. De informatie, 
waaraan we allemaal worden blootgesteld, is voor 
mij zeer krachtig. Daarom gebruik ik veel drukwerk 
uit kranten en tijdschriften. Mijn werk gaat over hoe 
ons denken beïnvloed wordt door wat we lezen en 
zien. 

Wat was je inspiratie voor dit beeld? 

God schiep deze wereld en gaf hem aan ons om voor 
te zorgen. We hebben het recht om te nemen wat 
we nodig hebben om te overleven. Vandaag zien we 
echter het tegenovergestelde. We gebruiken veel te 
veel, met als resultaat: de planeet wordt met de dag 
warmer, er zijn enorme overstromingen, ook in 
Nederland, en pandemieën nemen toe. We hebben 
alleen deze wereld en als we die niet goed 
behandelen, zullen we daar spijt van krijgen. 

Wat voor reacties verwacht je op de hongerdoek? 

Een kunstwerk is pas compleet als het een reactie 
veroorzaakt bij de kijker. Mijn wens is dat deze 
hongerdoek het startpunt is van een reis waarin we 
onze perspectieven veranderen en onze levensstijl 
heroverwegen. Ik ben ervan overtuigd dat we aan 
het denken zullen worden gezet om oplossingen te 
vinden. 

On the Road 

 

mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
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Op zondag 26 februari gaat On the Road weer van 
start! On the Road is de jongerengroep van Parochie 
Heilige Titus Brandsma. Deze groep is voor jongeren 
met de leeftijd van (bijna) 12 tot en met 16 jaar. Er 
wordt ongeveer 1x per maand een onwijs gezellige 
bijeenkomst georganiseerd waarin we samen 
spelletjes doen, elkaar leren kennen, over het geloof, 
vriendschap en school praten en wat snoepen. 

Zondagochtend 26 februari om 11:45 is in Bennekom 
onze eerste bijeenkomst (aansluitend op de viering), 
met als thema Choco-Fun! 
We zouden het superleuk vinden als jij hierbij 
aanwezig kunt en wilt zijn! En neem gerust een 
vriendje of vriendinnetje mee als je wilt! 
Wil je meer informatie, dan kan je ons mailen: 
ontheroad@rkkerkbennekom.nl. 

Er komt weer Kinderkerk 
Veel kinderen kijken er al lange tijd vol verwachting naar uit: de Kinderkerk. In 
2020 voor ’t eerst gehouden met een grote opkomst van kinderen met hun 
ouders en/of oma’s en opa’s. Het was toen een succes, de kinderen waren 
enthousiast, en toen kwam er corona. Maar eindelijk gaat de wens in vervulling: 
de volgende Kinderkerk is op komst. Je kunt zondag 16 april van 16.00 tot 18.00 
uur in je agenda schrijven (en in de agenda van je ouders/grootouders, 
natuurlijk). Conny, Sarah en Pieter zijn mooie plannen aan het maken. 

We doen drie dingen in de Kinderkerk: 
ontdekken: we beleven eerst het spannende Bijbelverhaal over de storm op het meer. Dat doen we op 
verschillende manieren, van knutselen tot proefjes en spelvormen. Kinderen en (groot-)ouders doen in de 
Kinderkerk alles samen; 
vieren: na een uur is er een viering van z’n 20 minuten waarin we luisteren naar het Bijbelverhaal en 
passende liedjes zingen; 
eten: tot slot hebben we een maaltijd met elkaar, die past bij het onderwerp: de storm op het meer. 

Het is fijn om in de Kinderkerk andere gezinnen te ontmoeten. De kinderen zijn in de leeftijd van ongeveer 4 
tot 12 jaar. Iedereen is van harte welkom, Kinderkerk Bennekom is van en voor ons allemaal. (Groot-)ouders 
die enthousiast zijn geworden en willen helpen, kunnen contact opnemen met Conny, 
kinderkerk@rkkerkbennekom.nl. Hou de website www.rkkerkbennekom.nl en de nieuwsbrief Katholiek 
Bennekom Nieuws in de gaten. 

 

Mededelingen 
Overleden 

− Op 26 december 2022 is overleden onze mede-
parochiane Elisabeth Jacoba Lansink-Zengerink, 
Lies. Ze is 94 jaar geworden. De crematie heeft 
in besloten kring plaatsgevonden. 

− Op 4 januari 2023 is overleden onze 
medeparochiane Tineke Thielemans, echtgenote 
van Louis Thielemans. Ze is 82 jaar geworden. 
Van Broekhuysenstraat 17, 6721TC Bennekom. 

− Op donderdag 2 februari 2023 is overleden onze 
medeparochiane Margery Campbell Rigg-Lyall, 
echtgenote van Christopher Rigg, 89 jaar. 
Langhoven 57, 6721SL Bennekom. 

Verhuisd 

− Constance Poulissen- Brouwer, van 
Gasthuisbouwing 47 naar de Baronie. 

Nieuw ingekomen parochianen 

− Fam C. Magermans-Verhagen, Laarweg 94, 
6721DG Bennekom. 

Nieuwe wijkcontactpersoon voor Wijk 2 
Rob Goosen heeft de taak van wijkcontactpersoon 
overgenomen van Karen Vermeulen. Zij was vele 
jaren het enthousiaste aanspreekpunt voor wijk 2 
(Breehoven, Schuurhoven en Langhoven). 

Mini-conferentie Missionaire Parochie 
Op zaterdag 25 maart 2023 wordt in Veenendaal de 
mini-conferentie Missionaire Parochie gehouden, 
met als thema “Hier ben ik”. Van harte uitgenodigd 
is iedereen die verlangt de weg naar een missionaire 
parochie in te slaan, op die weg verder te gaan, of die 
simpelweg nieuwsgierig is naar het gedachtegoed 
van de missionaire parochie. Welkom dus aan 
parochianen, vrijwilligers en bestuursleden, aan 
bisschoppen, priesters en diakens, aan pastoraal 
werkers, catechisten en pastoraal assistenten. 

Bouwen aan een missionaire parochie kan niemand 
alleen. De organisatie moedigt mensen daarom aan 
bij voorkeur in groepen te komen, met 
medeparochianen, om op deze manier het hoogst 

mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
mailto:kinderkerk@rkkerkbennekom.nl
http://www.rkkerkbennekom.nl/


 

7 
 

mogelijke rendement uit de dag te halen. Er zal 
iemand van de pastoraatsgroep van de MVR-
geloofsgemeenschap aanwezig zijn.  

Aanmelding wordt aangeraden vóór 1 februari 
vanwege de vroegboekkorting en geschiedt via de 
website missionaireparochie.nl/mini-conferentie-
missionaire-parochie, waar u ook alle informatie 
over de dag vindt. Bij parochie kunt u “MVR” 
invullen. 

Gilles Ampt 

In memoriam Klaas Postma 
Op 11 november 2022 overleed onze gewaardeerde 
medeparochiaan Klaas Postma op de leeftijd van 84 
jaar. Samen met zijn vrouw Janneke was hij een zeer 
actief lid van onze gemeenschap. 

Klaas werd geboren op 23 februari 1938 in Koudum 
op het Friese platteland, waar hij een heerlijke 
zorgeloze jeugd had. Hij ging na zijn gymnasium 
Klassieke talen studeren en was daarna zijn hele 
werkzame leven leraar in deze talen. Hij hield zoveel 
van zijn vak, dat hij ook na zijn pensioenleeftijd op 
verzoek nog enkele jaren is doorgegaan met 
lesgeven. Intussen had hij, opgevoed als protestant, 
de katholieke kerk leren kennen, en is met zijn vrouw 
Janneke en hun kinderen katholiek geworden. Voor 
hem voelde de katholieke kerk als een warme deken. 
Hij werd diep geraakt door de evangelieparabels van 
de Goede Herder en de Verloren Zoon. Hij hield erg 
van Gregoriaanse zang en zong in de Schola van onze 
kerk in Bennekom én in de parochiële schola. Hij 
ondersteunde Janneke met zijn orgelspel wanneer zij 
als cantor optrad, o.a. in Bennekom, bij Oranje 
Nassau Oord en bij de Internationale mis in 
Wageningen. Hij maakte reizen met parochianen 
naar Rome en zei: ‘als je in Rome bent, dan word je 
vanzelf katholiek’. Klaas genoot van leven, “Carpe 
Diem” was zijn motief, maar hij kon ook ernstig zijn, 
aan zichzelf twijfelen, zich afvragen of hij het wel 
goed gedaan had. Als vader was hij zorgzaam, lief, 
soms streng, maar hij gaf zijn kinderen ook vrijheid 
en stond tegelijk voor hen klaar. Hij was 
geïnteresseerd in hen, en hij was er altijd. Hoewel 
zijn gezondheid de laatste jaren te wensen overliet, 
kwam zijn overlijden toch zeer onverwacht. Janneke 
verliest in hem haar lieve echtgenoot, hun kinderen 
een betrokken vader en opa, en wij een inspirerende 
en betrokken medegelovige. Op 18 november 
hebben wij afscheid van hem genomen met een 
gezongen uitvaartdienst in onze kerk. 

Moge hij bij de Goede Herder een voorspreker zijn 
voor allen die hem missen. 

In Memoriam Lies Lansink 
Het is goed zo. 
Dat stond boven het overlijdensbericht van Lies 
Lansink – Zengerink. Ze is geboren in Hengelo (O) op 
28 december 1927 en overleed in Ede op 26 
december 2022. Ze is 94 jaar geworden. Ze heeft een 
rijk leven gehad. Dat was wat ze altijd zei als je bij 
haar op bezoek kwam. Lies kwam uit een gezin  met 
3 broers en 5 zussen. Er werd veel gepraat in het 
gezin, familie verhalen en ook oorlogsverhalen. Toen 
haar zus Dinie in februari op 100 jarige leeftijd 
overleed kwam het besef dat zij nog de enige 
levende was uit het gezin van de familie Zengerink in 
Borne, die een bakkerij aan huis had. Dat heeft haar 
erg aangegrepen. 

In de viering waarin we het leven van Lies hebben 
gevierd en herdacht Is de lezing genomen uit 
Mattheus 5 1-10. Genieten is een zegen, met weinig 
tevreden zijn en veel genieten is de kunst en het 
geluk van de echte vrije mensen. Gelukkige mensen 
die zo leven dat ze door de dood niet worden 
gedeerd. 

Lies was een moeder die er altijd was, ze was  lief en  
zorgzaam. Ze was een oma die volop genoot van de 
kleinkinderen en de achterkleinkinderen. De laatste 
26 jaar woonde ze op de Timanshof waar ze het goed 
heeft gehad. Aan veel activiteiten meegedaan. Ze 
had goede vriendinnen die haar regelmatig kwamen 
opzoeken. Haar kinderen Inge en Gertjan kwamen 
regelmatig. Tot haar 89e jaar reed ze nog auto. Ze 
merkte dat de leeftijd ging meespelen in haar leven 
en trok zich zo langzamerhand terug. Maar bezoek 
was altijd welkom. Je werd altijd vrolijk ontvangen. 
“Ach wat fijn dat je er bent.” In de coronatijd 
gebruikte ze de uitdrukking, als je vroeg hoe het was: 
Ik heb de kinderen, zij vullen de koelkast en de 
diepvries. Wat wil ik nog meer? 

De dood was bespreekbaar. Ruim 2 jaar geleden was 
de afscheidsviering al op papier gezet. Bij een bezoek 
ging het gesprek hier ook over. Ze gaf aan dat ze niet 
zoveel mensen bij het afscheid wilde hebben. Dat is 
allemaal niet nodig zei ze heel bescheiden. Haar 
dochter Inge vond in een kistje een klein briefje .daar 
had ze op geschreven: 

Je stoel blijft leeg 
Je stem blijft zwijgen. 
Maar in ons hart 
Zul je altijd blijven 

Overdenkend in de eerste 2 regels: hoe het zou zijn 
voor de anderen als je er zelf niet meer bent. Maar 

https://missionaireparochie.nl/mini-conferentie-missionaire-parochie
https://missionaireparochie.nl/mini-conferentie-missionaire-parochie
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ook hoe ze hoopte dat ze bleef voortleven in de 
gedachten van de kinderen en de kleinkinderen. 

Moge Lies voortleven in het hart van haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen, haar 
vriendinnen, en dat ze allen het vertrouwen hebben 
dat Lies daar is waar ze bij God in alle rust voortleeft. 
Dat het zo mag zijn. 

Nieuwjaarstoespraak 2023 
Beste Mede-Parochianen, 
Het heeft even geduurd, maar hier is ie dan toch 
werkelijk: de Nieuwjaarstoespraak. Vanwege 
uitgevallen vieringen en eigenlijk met name door 
mijn slechte begin van 2023 is het nu pas dat de 
toespraak komt. Ah wel, toch nog net voor het einde 
van de maand. Ik ben zelf het jaar begonnen met een 
niet zo leuke infectie, wat tot gevolg had dat ik nu 
nog lichter qua gewicht ben (ben nu verplicht vanuit 
mijn huisarts om schoenen met loden zolen te 
dragen), maar ook dat ik mij voor het eerst aan mijn 
goede voornemens heb gehouden: ik heb nog geen 
druppel alcohol gedronken en nog geen sigaartje 
gerookt. 

Afijn, genoeg over mij, maar meer over deze 
bloeiende geloofsgemeenschap wat MVR Bennekom 
al geruime tijd is. En dat in deze moeilijke tijden. 
2022 is een jaar met grote veranderingen geweest, 
een deel van Europa is in brand gezet, wat tot gevolg 
heeft zware inflatie, sterk stijgende energieprijzen, 
en nog meer armoede in een toch wel welvarend 
land als Nederland (en andere landen van de 
wereld). Waar dit eindigt, ik weet het niet. We 
mogen hopen en bidden dat het dit jaar weer ten 
goede zal keren. 

Wat kunnen wij eraan doen. Grote veranderingen op 
het wereldtoneel zal niet lukken, maar kleine 
veranderingen binnen onze eigen geloofsgemeen-
schap wel. Al is het alleen maar er zijn, voor je 
naaste, je buurman/buurvrouw, je familie, voor 
vreemden. Een luisterend oor, een helpende hand. 
Kleine stapjes, kleine bewegingen, is al voldoende. 
Laten we dit proberen dit jaar 2023, want er zijn 
velen die het hard nodig hebben, ook in ons 
Bennekom. 

Maar uiteraard doen we al veel, sparen voor de 
Voedselbank, Caritas, Seniorenpastoraat, wijk-
contactgroepen, allemaal gedreven vrijwilligers die 
zich inzetten voor een ander. Al jaren en nog vele 
jaren. Mijn complimenten daarvoor, het is niet altijd 
even gemakkelijk. En naast de ouderen en de wat 
minder ouderen ook blijvend aandacht voor de 
jongeren, van oude jongeren (zoals On the Road) tot 

hele jonge jongeren (noem maar bijvoorbeeld de 
Kliederkerk, kleuterkerk, peuterkerk, babykerk, en 
alle varianten daar tussen in). Ook hier weer 
parochianen die zich daar met hart en ziel voor 
inzetten, soms met moeite, soms alleen 
overblijvend, op zoek naar hulp, en soms maar met 
nog minder dan een handjevol kinderen, 
bijvoorbeeld ons Kinderkoor. Ook hier weer diep 
respect voor diegene die zich daar voor inzetten of 
proberen iets van de grond te krijgen. 

En we kijken naar de toekomst en verdere 
ondersteuning van jullie parochianen, zowel binnen 
Bennekom als daarbuiten. Zo is vorig jaar een 
Kerngroep Vorming en Toerusting in het leven 
geroepen (met vertegenwoordiging vanuit de 
Pastoraatsgroep, de Vereniging, en de locatieraad) 
die, gesteund door een legaat van onze Ruud van der 
Linden, invulling gaat geven aan vorming en 
toerusting van parochianen. Deze groep zal 
beginnen met een definiëren en invullen van een 
Vormingscursus. Die we in september van dit jaar 
willen laten starten. Het is hier natuurlijk wel zo, het 
is een kwestie van vraag en aanbod. Is er geen 
aanbod, dan blijft de vraag uit, maar ook andersom. 
Dus bent u hierin geïnteresseerd, laat het deze groep 
dan weten. Al zijn het maar een paar mensen, klein 
beginnen is groot eindigen. 

Ook dit jaar is er – zoals u natuurlijk weet – een 
verandering in de samenstelling van onze geestelijke 
herders. Henri ten Have heeft ons na 15 jaar verlaten 
– ik zie hem nog binnenkomen, 15 jaar geleden, 
enigszins geschokt over wat die Bennekommers 
allemaal deden op het Priesterkoor. Maar uiteinde-
lijk toch een pastoor die we gaan missen. Maar niet 
getreurd, Zuid-Amerikaanse invloeden zijn daar. Het 
is een gemêleerd gezelschap: een priester uit het 
oosten, nog wat stug en nog een beetje los moet 
komen, een zeer zeer zeer welbespraakte media-
pastor (met verre roots in China) en nu één met een 
Zuid-Amerikaanse achtergrond die – naar het schijnt 
– heel erg goed de salsa kan dansen. Wij mogen ons 
zegenen dat we dit bonte gezelschap van drie in onze 
parochie hebben. 

Qua gebouwen en dergelijke vinden er nog vele 
ontwikkelingen plaats (en hebben plaatsgevonden). 
Dankzij de volledige financiering vanuit de 
Vereniging ligt er nu een computernetwerk in kerk, 
zalen en sacristie. Als u achter die paal omhoog kijkt 
ziet u een knipperend apparaat, geen zorgen, dat is 
niet eng, maar dat is onderdeel van dat netwerk. We 
hebben dan in de toekomst de mogelijkheid om daar 
een camera op te hangen zodat we lijf (live dus) 
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kunnen uitzenden wat we hier allemaal in de 
kerkzaal doen. Ten minste, zo brengen we dat. Het is 
natuurlijk bedoeld om te kijken of u wel elke zondag 
netjes naar de kerk komt. Kwam vroeger meneer 
pastoor bij u langs terwijl u daar zat met 10 kinderen 
en vroeg: “Nou, mevrouw Jansen, waarom was u 
afgelopen zondag niet in de kerk?”. Daar hebben we 
dan zo direct die camera voor. 

Ook zal dit jaar, verwacht zo rond de zomer, de 
rotonde worden aangepast voor kerk; die wordt 
groter en zal dus iets van het kerkplein afsnoepen. 
Geen zorgen, er blijft nog voldoende parkeerruimte 
over en er is ons beloofd dat de kerk tijdens de 
werkzaamheden bereikbaar blijft. Hoe? Dat zeggen 
ze er niet bij. 

En dan natuurlijk: DE ZAAL. We praten niet meer 
over het zaaltje, maar nu echt over DE ZAAL 
(hoofdletters). Beloofde ik vorig jaar nog dat het 
vorig jaar voor de zomer klaar zou zijn is dat toch niet 
gelukt vanwege lakende aannemers. Maar ondanks 
kapotte ruiten is het met name vanwege het vele 
vrijwilligerswerk nu zover dat de opening van de 
nieuwe zaal in zicht komt. Ik durf geen datum te 
noemen, maar er wordt gefluisterd dat het vóór dit 
jaar Pasen is. En wat voor zaal het wordt / is 
geworden: immens groot, je zou er zo in verdwalen, 
een keuken waar menig huisman/huisvrouw jaloers 
op zou zijn, een heerlijke vloerverwarming, lekker 
voor de blote voetjes, Art-Deco gordijnen, ruim 
gelegenheid om eens rustig te gaan zitten en het 
leven te overpeinzen op de drie toiletten, en dankzij 
een speciaal adviesbureau Stef Gielen Audio and 
Visuals Consultancy Inc. een beeld- en geluids-
installatie die niet mis zou staan in het Tuschinski 
theater. En onvoorstelbaar, alles – zelfs met al die 
prijsstijgingen – binnen het budget. En dat door de 
inzet van vrijwilligers die ik toch even met naam wil 
noemen: het driemanschap Jos Roelofs, Gerard 
Bolscher en Hans Schlepers, maar ook John van der 
Linden, René Wijngaard, Arend-Jan Nell, Herman van 
de Akker, Nicole Bisschoff, en wellicht al diegenen 
die ik vergeten ben te melden. Met name Hans, die 
heeft een speciale plek binnen deze zaal vanwege 
zijn inzet. Mocht u nou als de zaal klaar is door de 
zaal zwerven, bijna verdwaald raken, om dan in een 
ver hoekje iets te ontdekken: “Nou ja, hier is ook nog 
een ruimte!”. En dan opent u een onherkenbaar 
deurtje, en daarachter een klein kamertje, met een 
bedje, nachtkastje, lampje, pantoffeltjes onder het 
bed, stoeltje voor de kleertjes, prentje met een 
Bennekoms vergezichtje aan de wand. Dan heeft u 
het slaapkamertje van Hans ontdekt. Dus als u nu in 
de zaal uw koorrepetitie heeft, of u KVG-avond, of 

een mooie lezing van Ben, dan graag vanaf half tien 
wat stil zijn; Hans gaat graag vroeg naar bed. 

En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar wil het 
hierbij laten. Ik wens u allen een gezegend 2023 toe. 

Peter Wijngaard 
 

 

Blijft TitusBreed wel bestaan…? 

TitusBreed is het blad van en voor alle parochianen. 
Ons parochieblad verschijnt niet vanzelf. De lokale 
redacteuren, bijvoorbeeld, leveren nieuws, 
verslagen en andere berichten over hun 
geloofsgemeenschap. 

TitusBreed heeft ook een centrale redactie. Die 
schrijft zelf veel artikelen (naast bijdragen van 
anderen) en zorgt ervoor dat alle kopij met 
illustraties goed in het blad komt te staan. Dat is veel 
werk. Verhalen moeten worden ingekort, soms 
herschreven, fouten eruit gehaald. De laatste weken 
vóór de verschijning zijn razend druk. De redactie is 
uiterst klein. 

Daarom vragen wij: 

 heb je interesse om in overleg met de redactie 
artikelen te schrijven of interviews te maken? 

 kun je goed schrijven of wil je leren dat (nog) 
beter te doen? 

 heb je enkele uren tot een dag voor een 
TitusBreed-uitgave beschikbaar (hoeft natuurlijk 
niet voor elk nummer)? 

 of wil je best geregeld meer bijdragen leveren aan 
het blad? 

Stuur ons dan een mailbericht (redactieTB@pztb.nl) 
met opgave van je telefoonnummer. Iedereen die 
kan en wil meeschrijven, is van harte welkom. Ook 
als je maar weinig tijd hebt en alleen af en toe wilt 
meedoen. 

Heb je kennis en praktijkervaring met redactiewerk, 
bijvoorbeeld voor je school-, universiteits- of 
verenigingsblad? Misschien wil je de redactie wel 
komen versterken. Dat kost meer tijd, maar het kan 
ook voor zoveel uur als je beschikbaar hebt. Stuur je 
ons een mailtje? 

TitusBreed kan blijven bestaan als blad dat nieuws, 
informatie en inspiratie biedt. Als blad van parochie 
& geloofsgemeenschappen voor zoveel lezers / 
parochianen. Maar het kan alleen, als meer 
parochianen gaan meewerken. Wij hopen dat jij je 
als aspirant-schrijver of -redacteur geroepen voelt. 

Redactie TitusBreed 

mailto:redactieTB@pztb.nl


 

10 
 

  

Vacaturelijst vrijwilligers MVR Bennekom, feb. 2023 
De PR-groep heeft een overzicht gemaakt van groepen waarvoor mensen gezocht worden. Om onze 
geloofsgemeenschap vitaal te houden, hebben wij uw hulp hard nodig! Hopelijk staat er iets tussen dat u 
aanspreekt. U kunt meteen contact op met de vermelde contactpersoon. 
Heeft u een vacature die in deze lijst moet worden opgenomen of die van de lijst moet worden gehaald? 
Stuur dan een mailtje naar secretariaat@rkkerkbennekom.nl. 

 

Werkgroep/koor/contactpersoon vacature 

Werkgroep Gezinsviering 
Voorzitter Matty Huls, 

matty.huls@outlook.com 
Nieuwe leden 

Kinderkoor Eigenwijs 
Dirigente Matty Huls, 

matty.huls@outlook.com 

Kinderen die willen zingen 
pianist 

Werkgroep Sint Maarten 
Irene Hofstad, 

polhofstad@gmail.com 
ouders/opa’s/oma’s die mee willen helpen 

Kinderkerk 
Conny v.d. Broek, 

kinderkerk@rkkerkbennekom.nl 
ouders/opa’s/oma’s die mee willen helpen 

Kinderactiviteiten 
Pieter Boers 

pietboers@upcmail.nl 

Jongeren, ouders, opa’s, oma’s 
Enthousiaste helpende handen gezocht voor de kinder-

activiteiten die weer zullen worden gaan opgestart. Zoals 
Kinderkerk, op termijn de Dreumesviering en het 

aanbieden van crèche mogelijkheid bij bepaalde vieringen. 

Koor Arsis 
Conny v.d. Broek, 

cm_vandenbroek@hotmail.com 

Pianist 
zangeressen, zangers 

gitarist 

Laudenkoor 
Truus Appelman 

truusapp@xsall.nl 
Zangers, ca. 4x per jaar 

Gemengd koor 
Pieter Boers 

pietboers@upcmail.nl 

Dringend: maker digitale liturgieboekjes 
Ben jij digitaal vaardig en zou jij de liturgieboekjes voor 

gemengd koor en uitvaarten willen vormgeven en 
aanleveren? Uitprinten en bundelen valt hier niet onder! 

Werkgroep Caritas 
Huub Oudevrielink 

huub.oudevrielink@ergolabresearch.eu 
2 nieuwe leden 

Wijkcontactpersonen 
Marian Bolscher, 

mgbolscher@hotmail.com 

Wijkcontactpersoon wijk 6 
(o.a. Commandeursweg even nummers, 

 Krulweg Dorpsstraat, Molenstraat) 

Wijkcontactpersoon wijk 4 
(o.a. Jonkersloetlaan, Torckstraat, Belleartstraat) 

mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:matty.huls@outlook.com
mailto:matty.huls@outlook.com
mailto:polhofstad@gmail.com
mailto:kinderkerk@rkkerkbennekom.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:cm_vandenbroek@hotmail.com
mailto:truusapp@xsall.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:huub.oudevrielink@ergolabresearch.eu
mailto:mgbolscher@hotmail.com
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Inzamelingsactie Voedsel-
bank Veertigdagentijd 
Al een aantal jaren nu participeert de 
werkgroep Caritas in de werkgroep 
Actie Voedselbank Gezamenlijke 
Kerken Bennekom. Samen met de 

gezamenlijke kerken in Bennekom pakken we in de 
maand maart weer het estafettestokje over in de 
Estafette Actie Voedselbank in Bennekom. In 
oprechte solidariteit aan de slag voor onze naasten 
die de eindjes (even) niet aan elkaar kunnen knopen. 

Vorig jaar hebben we gezamenlijk 56 volle kratten 
levensmiddelen bijeengebracht en hebben we 
daarnaast een fantastisch bedrag van ruim € 1800 
naar de voedselbank kunnen overmaken. We willen 
u van harte uitnodigen om ook dit jaar mee te doen 
met de inzamelingsactie voor de Voedselbank Ede 
om hier wederom een groot succes van te maken. 
Wat kunt u doen? 
Op de inzamelpunten staan kratten waarin u 
levensmiddelen kunt deponeren die u beschikbaar 
stelt aan de Voedselbank. Het gaat daarbij om 
houdbare kruidenierswaren: conserven, pasta, 
groente in pot, meelwaren, zoet broodbeleg als jam 
of pindakaas, thee, koffie, suiker, rijst maar ook om 
luiers, schoonmaakmiddelen, shampoo, tandpasta, 
wasmiddel, etc.. Ook een financiële bijdrage is 
mogelijk; u kunt uw gift overmaken op bankrekening 
NL16 SNSB 0947 0033 04 van Hervormde Diaconie 
Bennekom o.v.v. actie voedselbank maart 2023. 
Waar en wanneer kunt u uw bijdrage inleveren? 

• bij de parochiewacht in de Torenzaal van onze kerk 
op alle werkdagen van woensdag 1 maart t/m 
vrijdag 31 maart tussen 10.30 uur en 11.30 uur. 

• in de kerk rond de zondagvieringen van 5, 12, 19 en 
26 maart; de bekende kratten staan in de 
Mariakapel bij de Torenzaal en in de hal bij de 
Parochiezaal. 

• in het Kerkheem tijdens de weekmarkten op vrijdag 
3, 10, 17, 24 en 31 maart. 

We hopen op uw gulle medewerking, alvast hartelijk 
dank!!! 
Namens de werkgroep van de gezamenlijke Kerken: 

Hervormde Gemeente, Vrijzinnigen Bennekom, 
Gereformeerde Kerk, Chr. Gereformeerde Kerk, 

RK Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina 

‘Geen Stille Nacht’, gezinsviering op 
kerstavond 
Overal in het dorp, tot 
de in de supermarkten 
aan toe, hingen 
posters met de 
aankondiging ‘Geen 
Stille Nacht’. Sommige 
mensen werden door 
de titel op het 
verkeerde been gezet 
en dachten dat er geen 
gezinsviering in onze kerk zou zijn! 

Op kerstavond stond ik bij de deur om de 
liturgieboekjes uit te delen. Tijd om me af te vragen 
of er wel gezinnen zouden komen kreeg ik niet, er 
kwam meteen een gezin aanlopen. In de kerk zaten 
ook al mensen. Om 19.00 uur was het een gezellige 
drukte: onbekende gezichten, bekende gezichten en 
vooral heel veel kinderen! Overal brandden 
waxinelichtjes voor de ramen en vóór in de kerk was 
een stalletje gemaakt en een herberg. 

Kinderkoor Eigenwijs zong en speelde de sterren van 
de hemel met 9 kinderen sterk. De nieuwe pianist 
van het kinderkoor Assad Bahari en Marlise Peters 
vormden een mooie versterking van het koor. 
Kerstspel 
In het kerstspel had de herbergier de hoofdrol. 
Telkens als ze net in slaap gevallen was, werd ze 
gestoord door de bel: eerst Jozef en Maria die een 
plekje zochten voor de nacht, toen de herders en 
daarna de koningen. De herbergier stond ze kortaf te 
woord, want ze wilde slapen! Uiteindelijk werd ze 
gewekt door rondrennende engelen, die iedereen 
opriepen om wakker te worden. Jezus was geboren; 
het was tijd om in actie te komen! Zelfs de herbergier 
werd ontroerd door dat pasgeboren Kindje in de 
kribbe en draaide bij als een blad aan een boom. De 
nacht veranderde van ‘Geen stille nacht’ in een ‘Stille 
nacht, heilige nacht’. 
Vriendenmaal 
In de viering was plaats aan tafel voor iedereen, 
groot en klein: er werd Turks brood gedeeld. De 
maaltijd werd voorafgegaan door een toepasselijk 
lied: 

En wie kwam kijken wist niet wat hij zag 
Een voederbak waar een klein kindje in lag 
Het brood voor de wereld op iedere dag  

Bethlehem, Huis van brood, Brood uit de hemel, 
Levend brood, Brood voor het hart, Klein of groot, 
Brood van het leven, Levend brood. 
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En wie ervan eet, wordt gezegend en sterk 
Het eten op tafel, het woord in de kerk, 
Het dagelijks brood voor het dagelijks werk. 

Oproep 
Aan het eind van de viering deed Matty Huls een 
dringende oproep aan de aanwezige ouders in de 
kerk: de werkgroep gezinsviering heeft dringend 
nieuwe leden nodig. Op kerstavond bestond de 
werkgroep uit 3 mensen, waaronder Matty en haar 
man: dit is veel te weinig! Hopelijk komen er ouders 
in actie! 

Daarna gingen de grote deuren open en wensten 
voorganger Hans Lucassen en lector Willem van 
Wingerden iedereen een Zalig Kerstfeest. Ik mocht 
samen met Willem koekjes met gekleurde muisjes 
uitdelen: roze, wit en blauw! Ze vonden gretig aftrek! 
Wat een fijne viering om de kerstdagen te beginnen! 

Rita van Doesum-Karsten 

Op het moment van transsubstantiatie 
van brood naar lichaam van Christus 
slaat de klok van de oude kerk eenmaal 
‘Het zal wel druk worden bij de Kerstavond viering 
met Roderick Vonhõgen als voorganger’ zei ik tegen 
Hermine. Samen deelden wij de boekjes uit. Wij 
vroegen Ria Roelofs of zij twee plaatsen wilde 
reserveren. Dat was nodig. Er kwamen meer dan 170 
personen naar de viering. Veel mensen die ik niet 
kende, maar ook een stuk of wat bekenden van 
elders in onze parochie. 

Ik ging in de kerk zitten en werd geraakt door het 
mooie gezang van het gemend koor onder leiding 
van Rineke Hoens en de prachtige pianobegeleiding 
door Xander Postma. En dat zingen van bekende 
kerstliederen bleef de hele viering doorgaan. Door 
het gezang van een gemengd koor in volle sterkte 
wordt je als het ware opgetild. 

Roderick opende de viering met: Een jaar geleden 
stond een webcam op het altaar en ik achter de 
computer. Dat voelde niet als een kerst. Met de kerst 
wil je bij elkaar komen. Nu zijn wij bij elkaar. En willen 
wij ons openstellen voor het wonder van deze 
Kerstnacht. Het is een wonder! Dat wij in deze nacht 
iets mogen ervaren dat er iets anders is dan alleen 
maar duisternis. Die grote kerstboom buiten, dit jaar 
voor het eerst. Gisteravond omgewaaid en van-
ochtend met vereende krachten weer overeind. Met 
al die lichtjes, die wenken naar ons. Dat heeft 
aantrekkingskracht. Elk kind kijkt vanzelf naar 
sterren, naar lampjes, naar kaarsen. Het zit in ons 
diepe wezen. Wij worden aangetrokken door het 
licht. Dat licht wordt ons nu toegezegd, aange-
kondigd. Dat licht wil in ons midden zijn. Het klopt op 

de deur van ons hart en vraagt ons, mag ik hier dan 
wonen.’ 

En dan leest Clemens de eerste lezing uit het boek 
van de profeet Jesaja. In alle verdrukking waar het 
volk zich bevindt wordt een verlosser aangekondigd 
die alle narigheid zal weghalen. Het evangelie is uit 
Lucas, het bekende kerstverhaal. 

In zijn overweging begint Roderick met de winter-
sportvakantie tijdens de Kerst die hij maakte met zijn 
broertje en zus en ouders toen hij acht jaar oud was. 
Dat begon al maanden van tevoren, het uitzien naar 
vakantie en dan nog wel naar Zwitserland. Een 
droomvakantie. Op Kerstavond ging het gezin naar 
een kerkje in het dorp. De eerste lezing werd gedaan 
door een jonge man met golvend mooi lang haar en 
baardje. Dat maakte indruk. Voor Roderick was hij 
Jezus. De volgende dag op skiles. Hij en zijn broertje 
kregen een wat oudere skilerares, maar ineens 
zoefde daar ‘Jezus’ voorbij met achter hem aan een 
sliert goede skiërs. Roderick wilde daar bij zijn, maar 
dat kon niet. De volgende dag zou iets gebeuren dat 
de vakantie totaal omgooide. Dan grijpt Roderick 
terug op de eerste lezing. 

‘Jesaja, 900 jaar voor Christus, het was een vreselijke 
tijd, probeert mensen moed te geven. Hoe geef je 
mensen moed? Door iets te beloven. Het komt, hou 
vol. Hij belooft een verlosser, licht in het donker, 
iedereen zal verheugd zijn. Alles waar je nu onder 
gebukt gaat, neemt hij van je weg. Jesaja vertelt een 
droom en die maakt zoveel indruk, dat het 
uiteindelijk wordt opgeschreven. Jesaja legt de lat 
heel hoog. Het gaf een beeld van de verlosser, een 
machtig iemand, die alle narigheid wegneemt en 
ieder in geluk laat leven. 

En dan komt 900 jaar later de Messias. Jozef en 
Maria worden gedwongen om op reis te gaan en 
Maria bevalt van Jezus. Er is niks om het kindje in te 
leggen, alleen een voederbak. En dan volgt er geen 
grootse aankondiging, maar de engelen gaan naar de 
herders, destijds het uitschot, geen fris volk, om te 
vertellen dat de verlosser geboren is. Wat een 
tegenvaller vergeleken met wat Jesaja beloofd heeft. 

Terug naar de skivakantie: de volgende dag kreeg 
Roderick’s vader een hersenbloeding. Dit zette de 
vakantie totaal op zijn kop. Na paar dagen van 
spanning blijkt de situatie stabiel en zij besluiten dan 
toch maar weer te gaan skiën. Alleen het klasje waar 
zij in zaten is zoveel verder dat zij niet zo maar 
kunnen aanhaken. ‘De lerares zei: Ik ga kijken of ik 
iemand kan vinden. Ze ging naar de leiding, naar het 
café, en dat duurde heel lang, en op gegeven 
moment kwam ze met iemand naar buiten. Die had 



 

13 
 

over zijn hart gestreken en gezegd: ik wil het wel 
doen. Het was Jezus! De rest van de vakantie hebben 
wij privéles gehad van Jezus. Ik heb er nog steeds 
gemengde herinneringen aan. Het was schrikken, 
maar tegelijkertijd was het de meest fantastische 
skivakantie. Wat was het toch geweldig dat hij elke 
ochtend met geduld ons moed insprak en de heuvel 
op stuurde. 

Dat is in het evangelieverhaal de kern van de 
boodschap. Ja het is totaal anders als wat je had 
gepland of gehoopt. Dat is ook het leven. Je moet in 
het leven vaak je keuzes herijken, en soms komt er 
wat moois uit onverwachte hoek. Dat is het mooie 
van het kerstverhaal. De lang aangekondigde 
verlosser blijkt een baby te zijn. Het woord van God 
dat vlees wordt, kan alleen maar huilen. De zoon van 
God, die ons moet voeden, die wordt in een voerbak 
gelegd en moet nog gevoed worden. God laat zien 
dat Hij ons soms te hulp komt op een manier die je 
niet verwacht. Maal als je goed kijkt, zie je de kracht 
in de manier waarop Hij helpt. Doordat Jezus niks 
kon, moesten al diegenen om hem heen in actie 
komen. Moesten zelf wat gaan doen. De herders die 
knielden neer. Waarom herder? Natuurlijk omdat zij 
geroepen zijn om ook voor het kindje herder te zijn. 
Een voorbeeld voor ons. Dat wij herders voor elkaar 
moeten zijn. God komt niet om alles op te lossen, 
nee, Hij wordt kind om ons ervan te doordringen dat 
wij voor dat kind moeten zorgen. Waar het ook 
geboren wordt. In Oekraïne, daar gaat een filmpje 
van rond, zaten mensen in een schuilkelder tijdens 
een bombardement, vol van angst. Midden in die 
grote groep volwassenen staat een klein meisje op, 
die gaat op tafel zitten en begint te zingen ‘Let it go’ 
in het Oekraïens. En iedereen staat met tranen in de 
ogen naar het kind te luisteren. Dan voel je iets van 
de magie van het Kerstverhaal. God is zo klein 
geworden, Hij wil niet boven ons staan maar bij ons 
zijn, benaderbaar, je hoeft niet bang te zijn. 
Natuurlijk groeit Jezus op, maar gaat niet in paleizen 
wonen maar zoekt de randen van de samenleving 
op, de daklozen, de zieken. Mensen die huilen en 
bang zijn. Telkens zegt hij ‘wees niet bang. Ik ben 
voor jou gekomen, om jou te helpen. Ik zie jou’. Zoals 
‘Jezus’ voor een achtjarige die nog nooit geskied 
heeft: ‘ik ga met je mee, ik maak ruimte voor je, 
maak tijd voor je; als je valt, til ik je op, als je moed 
verliest, dan spreek ik je weer moed in, als je het 
koud hebt, gaan wij daarna warme chocolademelk 
drinken’. Dat is de verlosser. 

Dan volgen weer kerstliederen zo mooi gezongen. Je 
voelde de verbondenheid in de kerk. Tijdens het 
eucharistisch gebed gebeurt tijden de consecratie 

iets heel bijzonders. Precies op het moment van de 
transsubstantiatie van brood naar het lichaam van 
Christus, slaat de kerkklok van de oude kerk half 
twaalf en klingelt Clemens driemaal met de belletjes. 
Alsof het zo moest zijn. 

Dan zingt het koor kort voor de zegen: 

Komt herders, verheerlijkt uw God 
 om alles wat gij hebt gehoord; 
hoe goed is dat alles, hoe waar is dat woord. 
Zalig Kerstmis, vrede op aard, kyrie eleis. 

Na afloop loopt iedereen naar buiten en wensen 
elkaar een Zalig Kerstfeest toe. Het was een hele 
mooie en bijzondere viering. 

Hans Wilmink 

Verlangen naar … 
Het is Eerste Kerstdag, iets voor 10.00 uur. Ik 
verzamel alles wat ik nodig heb voor de viering: 
collectegeld, liturgieboekje voor mezelf en voor de 
voorganger, zangmap, briefjes met namen die zijn 
aangedragen voor het bloemetje van Arsis én de 
kerstattenties voor de koorleden van Arsis. Samen 
met José fiets ik naar de kerk. 

De stemming op het liturgisch centrum is licht 
gespannen, voor Arsis is dit de eerste eucharistie-
viering in lange tijd en daarom gaan de dingen iets 
anders dan doorgaans in een Arsisviering. Er is heel 
wat aan de liturgie gesleuteld dit keer. Gelukkig komt 
Roderick Vonhögen bijtijds en kunnen we de viering 
rustig doorspreken. Hans Westendorp zal assisteren 
bij de eucharistie en krijgt nog wat extra instructies. 

Dan begint het leuke gedeelte van de viering: we 
zingen een aantal heerlijke kerstliederen vooraf. Er 
komen nog verrassend veel kerkgangers deze 
morgen, hoewel de kerk op Kerstavond ook al vol 
zat! 

Ik mag de eerste tekst lezen, ‘Een stal vol verlangen’: 
“ … ze zagen de ogen van het Kind en in die ogen 
opende zich een nieuwe wereld. Een wereld van 
licht, goedheid, vrede … De stal stroomde vol met 
verlangen. En ieder die erbij was, raakte vol van 
verlangen …” 

Dan zingen we met de hele kerk: “Wij komen 
tezamen, zoekend naar de vrede en vinden de reden 
in Bethlehem: God, hoog beleden, zoekt het hier 
beneden. Komt laten wij hem zoeken in elkaar”. Joop 
Nijrolder heeft deze tekst ooit aangedragen en hij 
blijft prachtig! 

In de overweging vertelt Roderick over de tijd dat hij 
opnamen maakte in Rome voor ‘Roderick zoekt 
Licht’. Hij keek vol bewondering naar de prachtige 
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kunst in de kerken die hij al kende, maar zocht 
eigenlijk iets met een bijzonder verhaal. Via via 
kwam hij terecht in een achterafstraatje bij de 
kerststal van de vuilnismannen. Zij moeten ook 
werken rond kerst en verlangden lang geleden naar 
een eigen kerststal, maar hadden geen geld. Iemand 
kwam op het idee om er zelf een te maken van 
dingen die ze bij het afval vonden. Daarna is juist 
deze kerststal uitgegroeid tot een hele bijzondere, 
grote kerststal waar bezoekers vanuit de hele wereld 
komen, zelfs de paus. Toen de kerststal dreigde te 
verdwijnen omdat de ruimte ergens anders voor 
nodig was, werd de bezoekers gevraagd een steentje 
mee te brengen vanuit hun eigen woonplaats. De 
steentjes werden vervolgens ingemetseld onder de 
kerststal en vormen zo het fundament. Zo werd de 
kerststal van de vuilnismannen een kerststal van de 
hele wereld en bleef hij behouden! Er is zelfs een 
stukje maansteen meegenomen door iemand die bij 
de NASA werkte. Dat steentje heeft een plekje 
gekregen in de buurt van de kerstster. Zo is uit een 
klein verlangen een prachtige kerststal ontstaan! 

In de voorbeden uiten we ons eigen verlangen: ‘God, 
op uw geboortedag vraagt U aandacht voor mensen 
ver weg en dichtbij … Help ons in beweging te 
komen. Om vrede te zaaien in de omgewoelde 
aarde. Om vertrouwen te kweken en vooroordelen 
te bestrijden …’ 

Verbonden met elkaar door de vredewens en de 
eucharistie zingen we ‘Ik geloof in één God’. De 
slotregel ontroert me altijd weer: ‘Ik geloof in één 
God, de wereld tot Geest, verbonden in ruimte en 
tijd, liefde in eeuwigheid’. De woorden uit de 
slottekst, gelezen door Jan Dirk Westendorp, geven 
me hoop: ‘… Zijn kind, kwetsbaar nog en afhankelijk, 
wordt in onze armen gelegd. En als we ontroerd 
kijken naar dat nieuwe leven, wekt Hij in ons 
verlangen. En beantwoordt ons verlangen met 
nieuwe toekomst’. Wat een mooi beeld om mee naar 
huis te nemen! 

Ondanks de lengte van de viering zijn de mensen die 
ik spreek enthousiast over de viering. Zelfs de 
aanwezige jongeren vonden het prachtig. Een Zalig 
Kerstmis is begonnen! 

Rita van Doesum-Karsten 

Eenheidszondag in de Brinkstraatkerk: 
Doe goed, zoek recht! 

Op zondag 15 januari was er voor de tweede keer op 
rij geen viering in de MVR kerk; de zondag ervoor ook 
al niet, omdat pastoor Henri ten Have toen afscheid 
nam. Maar… er was wel een gezamenlijke viering 
met andere kerken van Bennekom in de 

Brinkstraatkerk, georganiseerd door de Raad van 
Kerken. De viering van Eenheidszondag kon weer 
doorgang vinden mét kerkgangers, in tegenstelling 
tot de afgelopen twee jaar. En er waren heel veel 
kerkgangers, de hele kerk zat vol; gelukkig ook velen 
uit onze geloofsgemeenschap! 

Vooraf werden er liederen gerepeteerd, zodat 
iedereen mee kon zingen. Olga Meijer, voorzitter van 
de Raad van Kerken, heette iedereen welkom in de 
viering. Anne Verbaan deed de begroeting en leidde 
het thema in van de viering: ‘Doe goed, zoek recht’. 
Antoinette van Schaik nodigde alle kinderen uit om 
naar de kindernevendienst te gaan, wat waren het er 
veel! 

Daarna las ze uit Jesaja: “Breek met het kwaad en 
leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in 
toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij.” En uit 
Matteüs de bekende tekst: “Want ik had honger en 
jullie gaven Mij te eten, ik had dorst en jullie gaven 
mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie 
namen mij op … Alles wat jullie gedaan hebben aan 
een van de geringste broeders en zusters, hebben 
jullie aan Mij gedaan.” 
De lezingen werden afgesloten met het ons bekende 
lied ‘De tafel der armen’ dat als volgt eindigt: “Hij, die 
alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om, aarde, 
jouw aanschijn te vernieuwen.” 

Garbrich Baalbergen begon zijn meditatie met het 
verhaal van een jongen die aan zijn vader vroeg: 
“Papa hoeveel verdien jij eigenlijk per uur?” Na lang 
aandringen zei de vader, die aan het werk was: “80 
euro”. “Papa, mag ik dan 40 euro van je lenen?”. De 
vader werd boos en stuurde de jongen weg. Na een 
uurtje werken dacht hij nog eens na over dit 
gesprekje. Misschien had zijn zoon echt iets nodig! 
Hij ging naar de kamer van de jongen, 
verontschuldigde zich voor zijn boze reactie en gaf 
hem 40 euro. De jongen sprong blij op en zei met een 
grote glimlach op zijn gezicht, “bedankt, pap!”. Hij 
legde het geld op het stapeltje geld dat hij al had 
gespaard en begon het geld te tellen. De vader 
voelde de boosheid alweer op komen en vroeg: 
“Waarom wilde je nou nog meer geld, joh?” “Nou 
pap, omdat ik nog niet genoeg had. Maar nu wel: ik 
heb 80 euro, kan ik een uur tijd van jou kopen? Ik zou 
het fijn vinden als je morgen echt aandacht voor me 
hebt, kunnen we samen iets leuks doen!” 

De vader in dit verhaal had niet begrepen wat zijn 
zoon echt nodig had, namelijk oprechte aandacht. In 
de lezing van Jesaja begrijpt het volk ook niet wat 
God echt van hen wil, ze zijn met heel andere dingen 
bezig. Er werd weliswaar netjes gebeden en 
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geofferd, feestdagen werden gevierd, maar dat was 
niet wat God van hen vraagt. Het volk aanbad ook 
andere goden en liet de kloof tussen arm en rijk 
steeds groter worden, dat was Hem een doorn in het 
oog. Hij vraagt het hart van zijn volk, echte aandacht! 
God wil verbondenheid, ons hart. We zullen ons in 
moeten zetten voor wat Hij het allerbelangrijkste 
vindt: recht en gerechtigheid. Hij wil dat we anderen 
helpen, op wat voor manier dan ook. En dat we 
nadenken over hoe wij met de aarde omgaan. Doe 
goed en zoek recht! God wil zijn liefde met ons delen, 
maar wil dat wij die ook met elkaar delen. Een 
verstrekkende opdracht! Maar we mogen klein 
beginnen, een joods gezegde luidt: ‘Wie één mens 
heeft gered, heeft heel de wereld gered’. 

 

Het allermooiste onderdeel van de viering vond ik de 
verbeelding van dit ‘klein beginnen’. Voor in de kerk 
stond een muur van bakstenen en prikkeldraad, die 
symbool staat voor de manier waarop wij, ook als 

kerken, vaak met anderen omgaan: we zijn vaak 
alleen op onszelf gericht en verschuilen ons achter 
onze muren. Dat heeft gevolgen voor de wereld om 
ons heen. Waar wij die muren slechten, gaat de 
wereld er anders uitzien! Garbrich vroeg iedereen op 
te staan, in beweging te komen en een bloem te 
steken in de muur of in het prikkeldraad. Een kleine 
daad, maar wel een waarmee we laten zien: ‘Ik heb 
het begrepen, de opdracht van zowel Jesaja als 
Jezus. Ik wil in deze onrechtvaardige wereld goed 
doen en recht zoeken’. Er werd massaal gehoor 
gegeven aan deze oproep, alle bloemen waren op! 

Roos van Doorn las prachtige voorbeden, die werden 
beantwoord door de hele kerk: ‘Zie naar ons om, ziel 
van ons bidden; ziel van ons bidden, hoor ons en kom 
… Adem ons open, open en weerloos: geef onze 
woorden adem en gloed en kiemkracht’. Ze sloot de 
viering af met een zegenbede voor iedereen, bekend 
of onbekend. 

De collecte was dit jaar bestemd voor Vluchtelingen-
werk Nederland. Een vrijwilliger van Vluchtelingen-
werk Ede vertelde over het werk van deze stichting 
aan de hand van een voorbeeld. 

Wat is het toch prachtig dat de Raad van Kerken 
ieder jaar weer zo’n mooie viering verzorgt! U kunt 
de opname van deze viering nog terug kijken tot 15 
januari 2024 via kerkdienstgemist.nl/stations/251, 
van harte aanbevolen! 

Rita van Doesum-Karsten 
 

Bezoek van groep 5 Prinsenakker aan MVR kerk 

De kerk. 
We vonden het leuk.  
We keken naar de kerststal.  
We vonden het interessant.  
De ramen waren mooi.  
We hebben veel geleerd over kerst.  
Er was een aardige meneer.  
We hebben alles geleerd over bidden.  
Na afloop kregen we een boekje mee. 
Groetjes van Anne en Lauren, groep 5 van De Prinsenakker 

Twee jaar geleden nam een juf van de Prinsenakker-school contact op met de pastoraatsgroep, omdat ze 
erachter was gekomen dat de leerlingen niets wisten van het kerstverhaal. Na wat overleg wilde Erik 
Rozeman de leerlingen wel ontvangen en het kerstverhaal vertellen, maar door Corona ging het bezoek tot 
twee keer toe niet door. Op woensdag 21 december was het dan toch zover: groep 5 van de Prinsenakker 
bracht een bezoek aan onze kerk en Erik Rozeman gaf antwoord op al hun vragen.  

Anne en Lauren schreven bovenstaand verslag. De juf was ook erg blij met het bezoek. Volgend jaar wil ze 
weer komen, met haar volgende klas!       Rita van Doesum-Karsten

 

www.rkkerk.nl/wp-
content/uploads/2020/12/
RKK-Doe-boekje-A4-Vier-

Kerstmis_HR.pdf 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/251
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/12/RKK-Doe-boekje-A4-Vier-Kerstmis_HR.pdf
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/12/RKK-Doe-boekje-A4-Vier-Kerstmis_HR.pdf
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/12/RKK-Doe-boekje-A4-Vier-Kerstmis_HR.pdf
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/12/RKK-Doe-boekje-A4-Vier-Kerstmis_HR.pdf
http://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/12/RKK-Doe-boekje-A4-Vier-Kerstmis_HR.pdf
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Video over priesters in het Aartsbisdom 
In Utrecht werd op 14 januari de jaarlijkse 
ontmoetingsdag gehouden van de Diocesane 
Gebedskring om Roepingen. Bij die gelegenheid was 
onder meer de première van de film ‘Hier ben ik’ (32 
minuten). Daarin vertellen drie priesters van het 
Aartsbisdom Utrecht over hun roeping en wat het 
betekent om juist in deze tijd parochiepriester te 
zijn. 

De drie priesters (Jurgen Jansen, Gauthier de Bekker 
en Mauricio Meneses) worden in de film gevolgd 
tijdens hun werk en daarbuiten en gaan in op vragen 
als: Hoe hebben ze hun roeping ervaren? Hoe is het 
om te studeren aan de priesteropleiding? Hoe 
belangrijk is het gebed in hun leven? Welke steun 
hebben ze aan hun collega’s? Hoe ontspannen ze 
zich? Welke uitdagingen zien ze? En wat zeggen ze 
tegen iemand die een priesterroeping heeft? 

Het idee voor de video ontstond in de Diocesane 
Roepingenraad, die ook de ontmoetingsdag 
organiseerde. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut 
is voorzitter van de Roepingenraad. Hij licht toe: “Het 
doel van de film is om te laten zien wat het betekent 
om in deze tijd parochiepriester te zijn in het 
aartsbisdom. Tegenwoordig weet lang niet iedereen 
wat een priester allemaal doet als hij niet de 
Eucharistie viert. De video kan gebruikt worden 
tijdens parochiebijeenkomsten, bijvoorbeeld over 

roepingen. We willen met deze video vooral de 
vreugde van het priesterschap in beeld brengen, juist 
in een tijd waarin het priesterschap geen voor de 
hand liggende levenskeuze meer is. De Kerk in 
Nederland krimpt, maar deze drie priesters laten in 
woord en beeld zien dat ze de toekomst positief 
zien.” 

Zo zegt Jurgen Jansen over zijn priesterleven: “De 
agenda staat relatief vol en geen dag is hetzelfde. 
Het is soms intensief, en tegelijkertijd als ik ‘s avonds 
naar huis rijd: het is mijn geluk.” Gauthier de Bekker 
vertelt dat hij de meeste vreugde haalt uit het 
gegeven “dat we als priester zo nabij mogen zijn op 
kwetsbare momenten in het leven, dat we het leven 
en het geloof met mensen mogen delen.” Mauricio 
Meneses voegt daaraan toe: “Laten we het 
priesterschap aan de jongeren presenteren als iets 
dat hen dichtbij de mensen brengt. Het is fantastisch 
hoe wij iets voor de samenleving kunnen 
betekenen.” 

De titel van de film ‘Hier ben ik’ verwijst naar de 
beschikbaarheid van de priesters en naar het 
moment in de wijdingsplechtigheid waarin de 
wijdeling gevraagd wordt naar voren te komen en 
antwoordt: “Ja, hier ben ik.” De video is te zien op: 
www.youtube.com/watch?v=RNmxljvLOl8. 

Uit: parochiebladenservice maart 2023 

 _________ VORMING EN TOERUSTING _________________  

 

Kerngroep Vorming & Toerusting 
Op 19 januari jl. heeft de locatieraad de Kerngroep 
Vorming & Toerusting in het leven geroepen met 
ondergetekenden als leden. De Kerngroep V&T heeft 
als opdracht de vorming en toerusting van de leden 
van onze locatie nieuwe impulsen te geven.  

Er was al langer zorg om de terugloop van pastoraal 
geschoolden en het aanbod van vormings- en 
toerustingscursussen. Zoals ook in het laatste 
overleg van de pastoraatsgroepen in de H. Titus 
Brandsmaparochie aan de orde is geweest. Tot een 
jaar of vijftien geleden was er nog een breed aanbod 
van scholing voor parochianen. Het bisdom bood 
deelname aan de pastorale school aan en er was een 
breed programma van de Dominicanen in Huissen 
met onder meer de tweejarige vormings- en 
toerustingscursus. Vorming en toerusting was echter 
bovenal een persoonlijk ontwikkeltraject, waar 
parochianen hun geloofsbeleving konden verdiepen.  
Vele parochianen konden met de kennis en de 

inspiratie van deze vorming en toerusting een 
veelheid aan vrijwilligerstaken aan in de eigen 
geloofsgemeenschap, zoals taken in de liturgie 
(voorganger, lector, koster) of in de pastoraats-
groepen. Met het ouder worden van deze groep 
vrijwilligers loopt de actieve participatie van de 
leden van onze geloofsgemeenschap snel terug. Er is 
daarom sterke behoefte aan het vormen en 
toerusten van nieuwe mensen, met name ook 
jongeren en mensen die met jongerengroepen 
werken. 

Directe aanleiding voor deze nieuwe impuls is een 
financiële gift die de vereniging MVR voor dit doel 
heeft ontvangen uit de nalatenschap van onze 
medeparochiaan Ruud van der Linden. Deze 
financiële gift kan, naast de reguliere middelen van 
de parochie en de locatie, voor vorming en 
toerusting worden aangewend. 

Aan de opdracht van de locatieraad willen wij als 
kerngroep graag gehoor geven. In de komende tijd 

https://www.youtube.com/watch?v=RNmxljvLOl8
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zullen we daarom in gesprek gaan met de 
verschillende groepen van onze locatie om de 
behoefte aan vorming- en toerusting te 
inventariseren. Tegelijk onderzoeken we de 
mogelijkheid om per september een brede 
vormingscursus te starten. 
Via deze vaste rubriek in het NieuwSBlad en via de 
digitale nieuwsbrief houden we u op de hoogte van 
de ontwikkelingen van V&T. 

Schiet ons vooral aan als u meer wilt weten. 
Kerngroep Vorming & Toerusting 

Gilles Ampt, namens de pastoraatsgroep 
Ceciel Bruin, namens de Vereniging MVR 
Peter Wijngaard, namens de locatieraad

 

 _________________ INTERVIEW  ______________________  

Buitensluiten is niet wat God wil, God is 
liefde! 
Diny Booyink staat ons op te wachten in haar grote 
villa in Heelsum. Haar man Willem is in de grote 
zitkamer, met prachtig uitzicht, aan het klussen. “Hij 
kan het niet laten”, zegt Diny, “onze zoon komt zo 
ook nog helpen”. Diny en haar man hebben ook een 
Bed & Breakfast maar hebben die vanwege het 
klussen, de energiekosten en een voorgenomen reis 
naar Zuid-Afrika even stopgezet tot maart. 

 

De leefruimte is zoveel mogelijk beperkt tot de 
relatief kleine voorkamer, die normaal als 
ontbijtruimte voor de B&B wordt gebruikt, om de 
energiekosten te drukken. In deze kamer hebben wij 
het interview. We hadden een afspraak gemaakt om 
11:30 uur; Diny heeft daarom aangeboden dat we bij 
haar mogen lunchen gedurende het interview, de 
broodjes staan al klaar onder een doek. 

Voor we beginnen, vraagt Diny waarom wij beiden 
emotioneel werden toen Henri ten Have, bij het 
interview dat wij met hem hadden, vertelde dat hij 
de parochie ging verlaten. Wij leggen dat uit. Diny 
had nogal moeite met de uitgebreide viering 
waarmee het afscheid gepaard ging. 

Diny is al een tijdje met pensioen, maar gaat nog 
wel af en toe voor in onze kerk. We vragen ons af 
wat ze doet met haar vrije tijd. 
Eind deze maand gaan Willem en Diny voor drie 
weken op vakantie. Een georganiseerde reis naar 
Zuid-Afrika. Zij ziet ernaar uit. Op dit moment gaat zij 
elke dag naar de sportschool, behalve op zondag. 
“Door de week doe ik aan lichamelijke verzorging, op 
zondag doe ik aan geestelijke verzorging. Ik sport 
heel veel. Daar ben ik ooit mee begonnen toen ik 
werkloos werd en het beviel me zo goed omdat de 
sportschool voor mij het modern buurthuis is. Je 
komt altijd mensen tegen met wie je een praatje 
hebt, een kopje koffie, gezellig. En ik doe 
vrijwilligerswerk. Ik heb eerst een aantal jaren bij 
ONO gewerkt, bij demente bejaarden. Nu begeleid ik 
zo’n zes ouderen die ik privé ken. En ik ben met het 
begeleiden van kinderen begonnen. Ik miste 
kinderen in mijn leven en het schoot nog niet op met 
kleinkinderen. Ik geef nu op woensdagmiddag 
huiswerkbegeleiding aan kinderen uit diverse landen 
op de basisschool De Wereld in de Nude te 
Wageningen. Op dit moment heb ik een Afghaans 
meisje van tien, een Iraanse jongen van 11 en twee 
Somalische zusjes van 7 en 9. Dat vind ik enig, zo 
verschrikkelijk leuk. Trouwens onze dochter is nu in 
haar 31ste week. In maart worden wij opa en oma. 
Ik ben heel druk bezig met de kraammand. Ik 
borduur, ik naai, ik doe van alles, alle cadeautjes 
zelfgemaakt. Tot slot speel ik toneel, al sinds jaar en 
dag op kasteel Doorwerth, bij het project ‘Toevallige 
ontmoetingen’.” 

In het weekend gaat Diny nog geregeld voor. Vorig 
jaar is zij 35 keer voorgegaan, veelal in 
verzorgingshuizen in Arnhem, zoals Insula Dei, en af 
en toe hier in Bennekom. Zij vindt het heel prettig om 
dit te doen en vindt dat het pastorschap niet 
ophoudt met je pensioen. Zij haalt er energie uit. 
Haar werkende leven is een beetje jammerlijk 
geëindigd. “Daarom kan ik nog steeds niet tegen zo’n 
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afscheidstoestand als pas bij de pastoor, waarbij 
alles uit de kast gehaald wordt, terwijl ik ben 
afgeserveerd via de zijdeur. Hoewel ik dat inmiddels 
wel heb laten rusten. Ja, dat pastorale voorgaan vind 
ik prettig, dat doe ik heel graag. Het geeft me 
energie, vooral bij die tehuizen. Ik hou niet van strak, 
ik hou van los. Het zijn allemaal oecumenische 
vieringen, ik heb heel veel protestantse liederen 
moeten instuderen. Als je een katholiek lied zingt 
schrikken de katholieken wakker en bij de 
protestantse liederen de protestanten. Het leuke 
daar is het onverwachte. Iemand die tijdens de preek 
ineens roept: ‘had U ook last van blaren?’, nadat ik in 
het voorwoord had verteld over mijn wandeling naar 
Santiago de Compostella. Ik kan daar goed tegen.”  
Zullen wij teruggaan naar je jeugd? Waar ben je 
geboren? 
“Ik groeide op in Luttenberg, gemeente Raalte; een 
klein dorp. Mijn vader was meelboer; toen ik werd 
geboren had mijn vader een maalderij in een molen 
met vier wieken.” Zij was het zevende kind in een 
gezin van tien. Een warm en gezellig gezin. Na de 
lagere school heeft haar moeder ervoor gevochten 
dat zij naar het VWO kon. Zij vond dat alle meiden 
een beroep moesten leren, want je moet je zien te 
redden als je man doodgaat. Diny doorliep het 
gymnasium en ging in 1972 naar het HBO 
maatschappelijk werk in Hengelo. “Ik wilde altijd arts 
worden maar ik was een uitgesproken alfa, de 
bètavakken kon ik niet, dus de droom om arts te 
worden heb ik laten varen.” Een enorm leerzame tijd 
brak aan. Eerst op kamers, wat totaal nieuw was, en 
vervolgens de democratisering die toen gaande was 
in het HBO en academisch onderwijs. “Alle waarden 
en normen die ik van huis uit meegekregen had, die 
golden niet op school. Ik was opgevoed met het idee 
dat bescheidenheid en nederigheid deugden waren, 
en daar zeiden ze: eerst moet je van jezelf houden 
voordat je van een ander kunt houden.” 

“Achteraf zie ik die vier jaar HBO als één grote 
vormingsperiode. Ik kwam uit een gesloten dorp, van 
het platteland, had nooit wat meegemaakt. Daar 
maakte ik van alles mee en leerde ik van alles, met 
name van de stages in een psychiatrische inrichting 
in Deventer en een kinderrevalidatiecentrum in 
Beetsterzwaag. Harde leerschool. Na mijn 
afstuderen was mijn eerste baan in Groningen in een 
crisisopvang- en begeleidingscentrum voor vrouwen 
met kinderen. Een zeer boeiende baan, maar daarna 
ben ik toch verhuisd. Het was me daar te 
vrijgevochten. Er was niemand die geloofde. Daar 
had ik de eerste roepingservaring, al zeg ik het zelf. 
Wij hadden een teamvergadering. Het ging over een 

vrouw uit Curaçao die werd mishandeld. Ze wilde 
van de man af met wie ze was getrouwd, maar ze 
hadden een dochter, Jessica, en de vrouw zat in 
ernstige gewetensnood. Zegt de psycholoog, die de 
vergadering leidde: ‘Dan moeten wij maar zien dat 
wij een pastoor opscharrelen, want niemand van ons 
gelooft, het is een geloofsprobleem’. Ik zeg altijd: 
toen werd ik opgestaan; ik stond op en zei ‘Ik geloof’. 
Nou als ik gezegd had dat ik in een pornoclub werkte, 
dan waren ze niet harder geschrokken, zo verbaasd 
was men. ‘Jij!?’ ‘Jazeker, ik kan haar wel helpen.’ De 
directeur zei later: ‘Diny, ik kom met mijn vrouw in 
een geloofsgemeenschap in Bergeijk, in het zuiden, 
dat is een woon-werk gemeenschap en ik geef daar 
weekenden. Jij moet eens met me mee’. Ik ging mee. 
Nou dat sloeg in als een bom. Zeventig mensen, in 
die gemeenschap, ze kwamen allemaal achter elkaar 
de kerk binnenlopen en bogen voor het altaar en ik 
kon alleen maar huilen. Ik heb die viering alleen maar 
zitten huilen, huilen en huilen, oh mijn God. In mijn 
dagboek staat: ‘ik moet hier weg, anders moet ik 
eraan geloven’. Ik ben er nog een paar keer geweest, 
en ja, ik moest eraan geloven. Dus ik dacht, ik ga 
ophouden met maatschappelijk werk. Ik vond het te 
plat, te aards. Ik moest altijd van die simpele 
oplossingen zoeken in het platte vlak, maar ik wilde 
er de derde dimensie bij.”  
Daar in Bergeijk, wat gebeurde daar precies, was 
dat een roeping van God? 
“Ik vind dat moeilijk. Ik heb die twee ervaringen. Dat 
ik werd opgestaan en zei: ‘ik geloof’ en dat ik dacht: 
‘ik moet hier weg’. In die dagen las ik Etty Hillesum, 
‘Het verstoorde leven’. Ik heb het echt stukgelezen. 
Voor mij is het een tijd lang mijn bijbel geweest. Ik 
was 27 toen ik het voor de eerste keer las en Etty was 
ook 27 toen ze het schreef. Als je ziet waar zij was op 
geestelijk niveau! Ik dacht, ooh, ooh, ik wil daarheen! 
Toen ging ik theologie studeren en in het begin zoog 
ik me vol als een spons, ik vond het geweldig. Toen 
ik eerstejaars werd, in dat jaar werd ik dertig, waren 
er zeven mensen die door dat boek zo diep geraakt 
waren dat ze daardoor op die studie terecht waren 
gekomen.“ 
Waar ging je theologie studeren? 
“Dat was aan de universiteit in Nijmegen. In het 
begin was ik zenuwachtig of ik het wel kon, ik had 
nooit in het Duits of Engels gelezen, maar ik was 
keigoed. Ik vond het echt fantastisch. Toen de studie 
vorderde dacht ik, ik had ook tandheelkunde kunnen 
studeren. Er was niks op spiritueel of geestelijk vlak, 
nee, het was gewoon alleen wetenschappelijk. Wij 
hadden bijvoorbeeld colleges over de triniteit. Er was 
een vrouw in de groep (waarvan ik vond dat die een 
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beetje zweefde) en die zei toen ze het lokaal 
binnenkwam: ‘Ooh, de Heilige Geest is hier allang het 
raam uit!’ Dat was ook zo. Wij leerden over de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest, alsof het meetkunde 
was, met driehoeken, en Joost mag weten wat, het 
had niks te maken met voelen. Toen hebben wij 
gevraagd naar retraites in kloosters en begeleiding 
op geestelijk vlak en ook gekregen: onder meer 
psychosynthese. Hans Koenen ken ik uit die tijd. In 
Arnhem was een stichting ‘Op de groei’; ik heb daar 
alle cursussen gevolgd die te volgen waren. Onder 
andere de cursus van Hans Koenen over dromen en 
Marcus en Lucas. Tegen het vijfde jaar mochten wij 
stage lopen en dat vond ik werkelijk geweldig. Ik 
kwam in het Radboud ziekenhuis terecht. Ik wilde 
altijd al naar het ziekenhuispastoraat. Dat was in ‘87-
’88. Toen waren er openhartoperaties, dat was 
nieuw. Iedereen die zo’n operatie onderging wilde 
de dag van tevoren biechten en de communie. Ze 
dachten: ‘Misschien ben ik morgen dood en sta ik 
aan de hemelpoort’. En dat mocht ik doen, al was het 
geen biechten, maar een biechtgesprek. Ik vond het 
prachtig. Toen moest ik nog afstuderen en dat heb ik 
ook gedaan.“ 
In feite was jij toen een soort priester, met wat je 
deed! 
“Er is geen verschil! Vooral als ze zeggen, pastoraal 
medewerker, daar word ik zo giftig van. Ik heb exact 
dezelfde opleiding als welke priester dan ook. Ik heb 
alleen last van het sekseverschil waardoor ik niet tot 
priester gewijd kan worden. Daar heb ik in mijn hele 
werkleven last van gehad. Altijd tweederangs zijn, 
altijd tweede viool spelen. Nooit in de beslissingsfeer 
zitten. Dat is ontzettend irritant. 

In het vijfde, zesde jaar moet je kiezen of je de 
kerkelijke zending wilt of niet wilt. Als je het niet wilt, 
dan heb je de helft van de banenkansen, omdat de 
meeste werkgevers vragen om een bisschoppelijke 
zending. Dus je moest beslissen of je de gang naar de 
bisschop wilde maken. Dat was een zware beslissing, 
een morele beslissing ook. Tijdens die tocht vielen 
diverse groepsgenoten af. Een homo, zeer 
hoogbegaafd, kwam laat uit de kast en kon het 
daardoor helemaal vergeten. Uiteindelijk is hij na 
een lange weg toch nog priester geworden. Een 
vrouw was gehuwd met een arts. Die arts legde het 
aan met zijn assistente, waardoor zij tegen haar wil 
moest scheiden. Zij kon zich hierdoor niet meer 
aanmelden voor de bisschoppelijke zending. Ik 
woonde in die tijd samen met Willem, maar ik kon 
dat niet tegen de bisschoppelijke gedelegeerde 
zeggen. Op het gesprek met de bisschop werd je 
voorbereid op de faculteit: als hij zus of zo vraagt, 

kun je het beste zus of zo antwoorden. De bisschop 
vond mij geweldig, maar hij kon me niet begeleiden 
omdat hij te druk was. Ik zou naar het pastoraat met 
gedetineerden gaan, maar ik moest hem één ding 
beloven: ‘Als een gedetineerde wil biechten, wilt U 
dan een priester roepen?’ ‘Maar ja, natuurlijk!’, zei 
ik. Maar als je het zo ver hebt met een gedetineerde, 
dat de sfeer zo ragfijn is met openheid, dan ga je dit 
toch niet doorbreken door te vragen om een 
priester? Dan ben ik degene die vergiffenis geeft. Ik 
heb toen wel bewust besloten om de randen van de 
kerk op te zoeken. In het centrum van de kerk komt 
de priester, dan een hele tijd niks, dan de diaken, dan 
een hele tijd niks, dan de mannelijke pastoraal 
werker, en dan pas de vrouwelijke pastoraal werker. 
Dat heb ik heel lang kunnen vermijden.”  
Dus je kreeg de bisschoppelijk zending? 
“Jazeker, ik was uitermate geschikt. Ik heb negen jaar 
bij justitie gewerkt. Dan zeiden de mannen in het 
begin: ‘Mevrouw, bent U hier de pater?’ Dan 
probeerde ik dat uit te leggen, een pater is een 
priester enzovoort. ‘Nee, U bent de pater’, zeiden ze 
dan. ‘Ja, ik ben de pater’. Geweldige tijd, prachtig 
werk. Ik heb heel veel geleerd.  

Maar de grote liefde bleef nog altijd het zieken-
huispastoraat. Die kans kwam in Nijmegen. Dat was 
fantastisch. Daar werkten wij in een team met een 
dominee, een priester en twee pastoraal werkers. 
Wij deden met ons vieren alles; we draaiden 24uurs 
diensten. Het was heel eenvoudig: als ik bij een 
stervende geroepen werd, dan zei ik: ‘U ziet het, ik 
ben vrouw en geen priester. Wat ik ga doen is een 
ritueel, maar het mag geen sacrament genoemd 
worden’. Dan zei men, ‘schei uit, begin maar’.”  
Hoe lang heb je in Nijmegen gewerkt? 
“13 jaar. Toen wilde ik weg. Rond mijn 55ste wilde ik 
verkassen, ik wilde richting verpleeghuizen. De 
opnames in het ziekenhuis werden steeds korter en 
de contacten werden vluchtig. Ik vond een 
fantastisch verpleeghuis in Nuland, Jozefoord. Daar 
zaten ongeveer negentig zusters van heel veel 
verschillende congregaties en 45 lekenbewoners. Ze 
zochten er een pastor voor de overgangstijd, die dat 
proces kon begeleiden. Ik werd gelijk voorzitter van 
de medisch ethische commissie en een van de eerste 
vragen ging over euthanasie. Dat vroeg veel tact en 
wijsheid bij de verschillende congregaties en dat heb 
ik, dacht ik wel goed gedaan.”  

Diny werkte een aantal jaren in dat verpleeghuis. Zij 
bouwde een goede band op met de zusters die ook 
wel in waren voor wat nieuws, zoals een Afrikakoor 
bij een viering. Diny was oplossingsgericht en dat viel 
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niet goed bij de leiding. Haar contract werd niet 
verlengd. Zij was te progressief. “Ik moest weg, ik 
mocht niet met wie dan ook spreken, geen afscheid 
van de zusters, ik mocht mijn liturgisch gewaad zelfs 
niet meer uit de sacristie halen. Ik was drie weken 
lang met stomheid geslagen. Ik was mijn stem kwijt.” 
Ontslag op staande voet? 
“Nou, het contract werd niet verlengd, maar ik 
moest wel op stel en sprong vertrekken. Ik kon na 
eindeloos veel solliciteren terecht bij de parochie in 
Groesbeek. Vriendinnen zeiden tegen me: ‘Diny, doe 
dat nou niet! Daar ben je veel te zelfstandig voor. Je 
kunt moeilijk ondergeschikt zijn’. Toch naar 
Groesbeek, portefeuille catechese. Ik ben bij Toos 
Jurrius geweest om te horen wat dit allemaal inhield. 
Ik heb me echt voorgenomen om lief, braaf en 
ondergeschikt te zijn, en dat is volgens mij ook goed 
gelukt. Het begin daar was al apart. Tegelijk met mij 
was ook een nieuwe pastoor aangesteld voor 
Groesbeek en een aantal omliggende parochies. Hij 
werd met veel tamtam binnengehaald en voor mij en 
Willem was er alleen een plek op de eerste rij en bij 
de receptie konden de mensen mij de hand 
schudden, ik hoefde niet eens mee voor te gaan. Het 
was meteen glashelder hoe de rollen lagen. Ik heb 
het volgens mij goed gedaan. Ik moest catechese 
doen, communie en vormsel; ik heb dat met veel 
plezier gedaan. Ik heb daar een jaar gezeten en toen 
werd ik ziek.  

Toen ik hersteld was, mocht ik van de bedrijfsarts op 
therapeutische basis terugkomen. Ik had een paar 
goede ideeën om aan de slag te gaan, maar op een 
dag werd niet ik, maar mijn man gebeld, dat zij het 
contract met mij niet gingen verlengen, want ik was 
een medisch risico geworden. Het erge was dat 
Groesbeek het ziekenpastoraat in het allerhoogste 
vaandel had. Toen was ik 63 en had ik prepensioen.”  
Ik krijg het gevoel dat de miskenning door de kerk 
jou heel veel pijn gedaan heeft? 
“Ja, absoluut.” 
En heb je daardoor hele moeilijke periodes gehad? 
”Het went. Ik heb het heel lang kunnen vermijden 
door elke keer voor werksettingen te kiezen waar de 
kerk als instituut niet speelde, waar ik er geen of 
weinig last van had. Er is op dit moment een 
teruggang naar vroeger. Het wordt nu alleen maar 
slechter.” 
Met wie kon je erover praten? 
“Met mijn vrienden die hetzelfde denken op 
theologisch vlak. Daar kreeg ik veel steun van.” 
Wat betekent God voor je? 
“Jeetje! Even een broodje pakken. Alles. Ik denk dat 
dat het enige antwoord is. Ken je het spelletje ‘de 

waarden toptien’? Dat is een spelletje dat je op 
retraites, onder tijdsdruk, doet. Je maakt een lijst van 
de tien belangrijkste dingen in je leven. Dat is niet zo 
moeilijk. Dan zegt de cursusleider: ‘streep er nu 
negen door’. Wat blijft over? Dan kom je op idiote 
vragen als: ‘wie streep ik eerder door: mijn man of 
mijn kinderen?’ Bij mij blijft God toch heel lang staan, 
heel heel lang staan. Dus in die zin is God wel: alles.” 
Hoe zie je God dan? 
“Ik zie hem niet. Ik ervaar hem, soms.”  
Op welke momenten? 
“Ik heb eens heel lang over het strand gelopen, op 
een van de Waddeneilanden, en dat je dan zo 
samenvalt met alles, dat je wind, zand, zee, water, 
alles bent. Dat je uit elkaar valt en opgaat in, zoiets. 
Een ‘al-ervaring’. Dat heb ik vaker. Niet vaak, maar 
vaker. Ooit een keer reed ik van het talud af, 
achterstevoren. Ik heb toen een enorme ervaring 
van redding gehad. Er stonden drie bomen en ik 
mankeerde niks, ik had met moeite zo kunnen 
parkeren. Ik had een enorme ervaring van ‘ik moet 
verder, ik heb nog veel te volbrengen. Dit is mijn tijd 
niet, ik moet leven’. Ik ben ook heel veel bij 
stervende mensen geweest. En een aantal keren heb 
ik letterlijk gezien dat ze transparant werden. Dat ze 
overgaan, dat ze vergeestelijken. Ja, ik kan het niet 
anders zeggen. Ik kan het niet zo goed verwoorden, 
maar ik denk wel dat dit leven op aarde een 
leerplaneet is. Dat wij daarom hier zijn en dat wij een 
aantal dingen moeten leren. Ik ben, denk ik voor 
mezelf, al aardig volmaakt maar ik ben nog wel heel 
ongeduldig. Het klinkt raar dat ik het zeg, maar ik 
verheug me als het ware op mijn dood. Ik wil niet dat 
het gauw komt, maar ik hoop zo oprecht dat ik bij 
bewustzijn ben. Dus als ik de pijn kan verdragen, wil 
ik niet verdoofd zijn. Ik zeg altijd: ‘ik heb mijn 
geboorte al gemist’. Dat is zo jammer, je komt ergens 
vandaan, je gaat door een geboorteproces en je 
weet er niks van. Dat gaat me niet nog een keer 
overkomen, heb ik me bedacht.”  
Het buitensluiten van mensen, zoals dat nu gebeurt 
in de kerk is niet wat God wil? 
“Nee, God is liefde” 
Wat betekent de Bijbel voor je? 
“Een heilig boek. Maar er zijn er meer. Ik heb de 
Koran ook in de kast staan. Ik zit in een studiekring 
voor vijftigplussers, daar ga ik een lezing geven over 
het Tibetaanse dodenboek. Dus er zijn meer heilige 
boeken en er zijn meer wegen naar God. Ik kreeg in 
de eerste jaren van de theologiestudie systematisch 
theologie. De man die dat gaf sprak woorden op 
dicteersnelheid over de universele aanspraken van 
het Christendom. En wij moesten noteren dat dat 
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het enige echte en het ware geloof was. Er liepen al 
gelijk drie studenten weg. Ik kon wel blijven zitten, 
maar ik vind niet dat het Christendom het enige 
echte geloof is.” 
Geloof je in de schepping? 
“Het scheppingsverhaal vind ik altijd leuk, maar je 
moet je realiseren dat het een gedicht is. Het is ten 
tijde van koning David op papier gezet en zij hebben 
dat zo bedacht. Mooi toch. Ik vind het prachtig, maar 
ik weet het niet. De evolutietheorie, daar geloof ik 
stellig in, maar dan nog, het is fantastisch wat er 
geschreven staat.  

Ik heb een tijdje voor de lol kosmologie gestudeerd. 
Dan leer je dat onze aarde planeet nummer zoveel is 
in zonnestelsel nummer zoveel enzovoort. Ik heb 
eens geprobeerd alle nullen op te schrijven maar het 
papier was te kort. Wij kennen alleen dit planeetje 
waar wij met zijn allen op wonen. En wij weten een 
beetje van de maan en Mars.”  
De mens is nietig en wij weten bijna niks? 
“Ik vind bijna-doodervaringen ontzettend 
interessant. Vandaar ook het Tibetaanse dodenboek, 
waar ik het net over had. Ik heb veel persoonlijke 
verhalen gehoord van mensen die op sterven lagen. 
Die over de grens mochten zien, waar wij niet 
overheen kunnen kijken. Dan hoor je zoveel 
overeenstemmende verhalen, dat je denkt: ‘daar 
moet een kern van waarheid in zitten’.” 
Kun je dat omschrijven? 
“Het komt er altijd op neer dat mensen 
achterstevoren uit hun lichaam gezogen worden, 
door een tunnel. Aan het einde van die tunnel is er 
een wezen van licht, in alle variaties van alle 
wereldgodsdiensten, maar van het mooiste, diep 
gelukkige, meest fantastische licht. Daarna iets 
waardoor ze hun leven voorbij zien flitsen, niet 
alleen wat je fout gedaan hebt, maar vooral ook, wat 
je goed gedaan hebt. De Dag des Oordeels, daar 
heeft de Bijbel het altijd over, maar op dat moment 
voltrek je zelf het oordeel. Want je betreurt wat je 
fout gedaan hebt hevig, omdat je het nu inziet door 
dat prachtige licht van de waarheid. En wat je goed 
gedaan hebt, daar ben je erg gelukkig om. Sommigen 
zien dierbaren of bekenden. Maar ze moeten terug 
en ze weten exact waarom. Dus je kunt een heel 
leven lang op deze aardkloot rondlopen en denken 
‘waartoe ben ik op aarde’, maar op dat moment 
weten ze het precies. De mensen die ik dan spreek, 
spreken met heel veel schroom, ze durven het maar 
aan weinig mensen te vertellen om maar niet voor 
gek verklaard te worden. Ze zeggen allemaal: ‘Elke 
angel is uit de dood weggenomen. Absoluut niet 

bang voor de dood, maar ik heb nog wat te doen’. En 
ze weten precies wat ze nog te doen hebben.”  
Was het moeilijk om steeds keuzes te moeten 
maken? 
“Hoe bedoel je?” 
Van ziekenhuis naar verpleeghuis, van gevangenis 
naar ziekenhuis. Steeds weer heel iets anders en 
toch weer hetzelfde. 
“Ik noem wat ik doe voor mezelf ‘bevrijdings-
theologie’. Toen ik in Nuland met de nonnetjes 
kennismaakte, kwam ik bij een zuster die zei: ‘Diny, 
ik heb een vraag en ik heb hem nog nooit durven 
stellen aan welke geestelijke leidsman dan ook’. Ze 
begint te praten over de echte reden dat ze uit huis 
en in het klooster is gegaan, omdat zij thuis constant 
seksueel misbruikt is. ‘Geloof jij dat Maria een maagd 
is?‘ ‘Nee’, zei ik, ‘dat geloof ik niet’. Hele verhalen 
komen er daarna. Die vrouw is door de heren van 
onze kerk haar hele leven begeleid, maar met zo’n 
afstand dat ze waar het voor haar om ging, nooit 
kwijt kon!.” 
Wat moet je dan nog met de katholieke kerk? 
“Daar moet ik ook niet zoveel mee. Ik zeg steeds, ik 
ben op tijd met pensioen. Ik hoef er mijn brood niet 
meer mee te verdienen. Ik lijd er niet aan dat het 
minder wordt. Ik ben ervan overtuigd dat het altijd 
golfbewegingen zijn. Ik begeleid een oude dame van 
98, die was in Italië in haar jonge jaren en die zegt: 
‘Daar was het al zo in de jaren 50!’ Mensen raken 
God niet kwijt en God raakt ons niet kwijt. De weg 
van veel wierook en gebel, dat is het niet hoor.”  
Maar kunnen sacramenten en rituelen, zoals 
bijvoorbeeld de ziekenzalving, mensen steun 
geven? 
“Dat denk ik wel. Waar het bij het ritueel van de 
ziekenzalving om gaat, is dat je de persoon in kwestie 
zo eerbiedig mogelijk van de handen van mensen in 
Gods handen neerlegt. Gewijde olie is daarbij niet 
bepalend.” 

Als we vertrekken valt mijn oog opnieuw op het 
prachtige jurkje dat in de grote hal hangt. Het is het 
jurkje dat de dochter van Diny en Willem zo’n 20 jaar 
geleden heeft gedragen toen ze bruidsmeisje mocht 
zijn, maar het ziet er nog uit als nieuw. “Misschien 
kan het kindje van mijn dochter het ooit dragen als 
bruidsjurk. Zij zijn nog niet getrouwd en het wordt 
een meisje…”, zegt Diny. We bedanken haar voor het 
interview met een klein cadeautje en wensen haar 
een hele fijne vakantie. Ze heeft het verdiend! Onder 
de indruk van haar verhaal, rijden we terug naar 
Bennekom. 

Hans Wilmink en Rita Karsten 
  



 

22 
 

 __________________ KERK EN SAMENLEVING  __________________  

 
 

Katholiek Vrouwengilde 

Kerst KVG 
De kerstbijeenkomst van het KVG was op 19 
december 2022. Tijdens deze bijeenkomst gaven de 
heer en mevrouw Diemer een lezing over kerst-
groepen en de geschiedenis daarvan. Beide zijn lid 
van de Nederlandse kerstgroepen vereniging; deze 
telt 150 leden. Deze vereniging is ook lid van een 
Internationale Vereniging namelijk Universalis 
Foederatio Praesepistica (UN-FOE-PRAE) gevestigd 
in Rome. Van deze vereniging zijn nog 21 andere sub-
verenigingen van over de gehele wereld lid. 

Mensen konden vroeger niet lezen, dus werd het 
kerstspel in de kerk uitgevoerd. De invoering van de 
kerststal wordt toegeschreven aan Franciscus van 
Assisi, die in het jaar 1223 in Greccio (Italië) een 
'levende' kerststal liet maken. De oudste nog 
bestaande kerstgroep staat 
in de basiliek van Santa 
Maria Maggiore in Rome, en 
dateert van 1289. De oudste 
fresco met de afbeelding van 
een kerststal vind je in de 
catacomben van Rome. Ook 
zijn er sarcofagen uit de 4e 
eeuw met afbeeldingen; 
deze kun je in het Vaticaans museum vinden. De 
oudste Nederlandse kerstgroep is rond 1500 
gemaakt en staat in het Jacob van Horne Museum in 
Weert. Deze is pas gerestaureerd. De figuren zijn 
altijd dezelfde basisfiguren. Rijke vorstenhuizen 
lieten hun groepen maken door kunstenaars. Na de 
Franse revolutie kwamen de kerstgroepen ook naar 
Europa. Het Sint-Pietersplein biedt sinds 1982 ieder 
jaar plaats aan een meer dan levensgrote kerststal.  

Er waren een heel aantal zelfgemaakte kerstgroepen 
en materialen aanwezig deze avond. Iedereen was 
gezellig aan het praten en was blij dat wij eindelijk de 

kerst weer gezamenlijk konden vieren. Het was een 
fantastische avond die door wijk 4 was georgani-
seerd en een hele interessante lezing. 

 

Lezing van Ben Piepers op Nieuwjaarsmiddag 
6 februari 2023. 

Ben begon de lezing met een foto van de dijk tussen 
Enkhuizen en Lelystad; daar stond een bord met 
Angel, want daar was vroeger een radio zender 
genaamd Angel. Engelen spreken vaak tot de 
verbeelding en ook al worden ze zelden 
waargenomen, ze worden ervaren als boodschapper 
of beschermer. Ben gaf uitleg over verschillende 
schilderijen en beelden, vertelde ons de betekenis 
van de engel op de schilderijen en de teksten in de 
bijbel die daarbij hoorden. Hij had een presentatie 
over de prachtige schilderijen van Marc Chagall, 
Rembrand, Gustave Van de Woestyne, Caravaggio, 
Willem Turner, Hugo Sinberg, Dirk Bouts en beelden 
van Salvador Dali ,Ela Venbroek-Franczyk en Nikki de 
Saint. Hieronder ziet U het prachtige Cavallini 
mozaïek en het beeld van de glazen engel van 
Herman Lamers in Zwolle. 

     

Kortom een prachtige inspirerende middag met 
oude meesters en hedendaagse kunst. 

Eindverslag AF-KE-49 Muungano Wa Maendeleo 
Self Help Group, Farming Greener Pastures with HIV 
affected Women, Gaza, Kenia (werkgroep Melania). 

Muungano Wa Maendeleo Self Help Group voert een 
duurzaam groen tuinbouwproject uit. We noemen 
het groene tuinbouw omdat het hele jaar door zelfs 
in de droogste periode de groenten groen zijn 
vanwege het irrigatiesysteem dat Melania 
gefinancierd heeft. Er is een pomp op zonne-energie 
gekocht, watertanks, irrigatiepijpen, en het druppel-
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irrigatiesysteem. Dankzij de training in tuinbouw-
methoden en management kunnen we nu beter 
gewassen verbouwen. Hierdoor hebben we een 
regelmatig inkomen, maar ook altijd beter eten voor 
het gezin. Wat over is wordt verkocht en dat helpt bij 
het gezinsbudget. De verbeterde voeding zorgt 
ervoor dat we gezonder zijn en goed kunnen zorgen 
voor ons gezin. Dat alles dankzij de hulp van Melania. 
Toch is ons doel afgelopen jaar nog niet helemaal 
bereikt; dat kan alleen als we meer groenten 
verkopen. De verkoop ervan viel tegen vanwege de 
alsmaar oplopende prijzen. We zijn dus nog niet 
helemaal zelfvoorzienend. Maar we denken dat dat 
in de toekomst beter zal worden als we eraan 
werken. Voor nu hebben we alles wat nodig is. Er zijn 
nog steeds 39 leden. Nieuwe leden worden pas 
aangetrokken als de huidige leden voldoende 
hebben. Er is ook nog geen ‘sneeuwbal’ effect. Een 
jaar is daarvoor te kort. Financiële zaken: In het 
project zit een onderhoudsfonds, gefinancierd door 
Melania; dat fonds wordt aangevuld met spaargeld 
van de leden, € 1,65 p.m. Als er geen onderhouds-
kosten zijn kunnen leden uit het fonds met 5% rente 
lenen. Het fonds zal groeien en met het geld willen 
we meer gaan doen in de gemeenschap. Volgens 
afspraak hebben wij alles betaald wat we beloofd 
hadden. 

Ontvangen € 3.009,- uitgegeven € 3.012,20 dat is 
€ 3,20 minder dan begroot. Na vier maanden zijn we 
geld gaan verdienen, in 8 maanden was de opbrengst 
€ 3.190. De winst was € 3.160, waarvan we alleen 
€ 33 gebruikt hebben om zaad aan te kopen. Elk lid 
heeft € 75 verdiend, afgezien van de groenten die we 
zelf verbouwd hebben en die dus niet gekocht 
hoefden te worden. € 75 lijkt niet veel maar in Kenia 
kun je daar best veel mee doen. Dat is niet alles; er 
hoeven geen groenten gekocht te worden en de 
voedingssituatie van het gezin gaat erop vooruit. Zelf 
zeggen de dames: “Voor nu hebben we alles wat 
nodig is”. 
Melaniarekening 

Op de rekening van Melania stond aan 
het begin van het nieuwe seizoen 

€ 595 

Collecte in openingsviering voor 
Melania heeft opgebracht 

€ 106 

Verkoop van diverse artikelen heeft 
opgebracht 

€ 96 

Collecte tijdens zondagviering in onze 
kerk 

€ 135 

Diverse giften € 70 

Eindtotaal € 1002 

 

Dank voor de bijdragen die wij hebben ontvangen 
van de KVG leden van Bennekom. Op onze Melania 
rekening staat momenteel een bedrag van € 1.002. 

Namens KVG Bestuur, 
Inge Wijngaard 

Wereldgebedsdag 2023 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 3 maart wordt er wereldwijd gebeden 
voor de noden en zorgen van een uitgekozen land; 
dit jaar is dat Taiwan. Het thema van de vieringen is 
‘zichtbaar geloven’. Een interkerkelijk team uit 
Taiwan heeft de liturgie grotendeels voorbereid 
(meer informatie zie: www.wereldgebedsdag.nl). 

De locatie van de viering in Bennekom is de 
Alexanderzaal van het Kerkheem en de aanvangstijd 
is 19.30u. Voorgangers zijn Anne Verbaan en Gilles 
Ampt. Muzikale medewerking wordt verleend door 
het Christelijk Gemengd Koor Con Amore. Na afloop 
van deze avonddienst is er gelegenheid om koffie of 
thee te drinken (deze informatie is ook te vinden op 
www.rvkbennekom.com). 

Vera van den Berg 

Taizé-viering 
Op vrijdag 10 maart 2023 om 19.30 uur wordt in de 
Katholieke Kerk aan de Heelsumseweg 1, Bennekom 
weer een Taizé-viering gehouden, georganiseerd 
door de Raad van Kerken. U bent van harte welkom 
om deze viering bij te wonen. 

 

Een Taizé-viering bestaat uit het samen zingen van 
eenvoudige meditatieve liederen, momenten van 
stilte, lezingen en gebed. In deze viering hopen we 
u/jullie hiervan iets te laten beleven.  

Koor en muzikanten komen uit verschillende 
kerkgenootschappen, in lijn met de oecumenische 
geloofsgemeenschap van Taizé (Frankrijk) waar men 
ernaar streeft wereldwijd mensen uit verschillende 

http://www.wereldgebedsdag.nl/
http://www.rvkbennekom.com/
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christelijke tradities met elkaar te verbinden. Het 
koor en muziekensemble repeteren altijd een aantal 
keren van tevoren. Wie hieraan wil deelnemen als 
koorlid/ensemble-lid, kan mailen naar 
annevanrheede@hotmail.com; daarna worden de 
muziek en de oefendata per email toegestuurd. 

Voor actuele informatie kunt u de website van de 
Raad van Kerken raadplegen: rvkbennekom.com. 

Kledinginzameling ”Mensen in Nood" 
De stichting Mensen in Nood (Sams kledingactie) 
houdt zaterdagmorgen 1 april 2023 van 9.00 tot 
11.00 uur weer een kledinginzameling in Bennekom. 
De inzameling wordt gehouden op het plein van onze 
kerk. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat 
naar Ethiopië ten behoeve van betere zorg voor 
moeder en kind. Met uw hulp kunnen we op deze 
manier heel veel mensen in nood ondersteunen. 
Welke kleding kunt u inleveren 

− Kleding (broeken, shirts vesten overhemden, etc.) 

− Ondergoed of lingerie 

− Schoenen 

− Tassen en accessoires 
Wij ontvangen uw kleding graag schoon en in 
redelijke staat. Geen speelgoed, knuffels of 
beddengoed. Brengt u alles in gesloten plastic 
zakken. Draagt u ook een steentje bij? 
Informatie bij Beppie Govers, tel: 0318 414 850 

Vrijwilligers kerkdiensten in Walraven 
Elke zondag wordt er een kerkdienst gehouden in de 
Beringhemzaal voor bewoners van Walraven, 
Machtella, Elias en de Baronie. Omdat het meren-
deel van deze bewoners niet meer mobiel is worden 
ze opgehaald en teruggebracht door vrijwilligers. Vijf 
keer per jaar vieren we in deze kerkdiensten het 
Heilig Avondmaal. Ook hiervoor is een speciale groep 
van vrijwilligers die door hun praktische onder-
steuning tijdens de viering, verdieping geeft aan het 
vondmaal. 

Om dit belangrijke werk te kunnen blijven doen zijn 
veel vrijwilligers nodig en zoeken we versterking. U 
kunt contact opnemen met een van de pastorale-
vrijwilligers van Walraven t.w. Bram ten Ham 
(0622 373 408) of Gijs Donkersteeg (0318 636 863).  
Wilt u een kerkdienst meemaken dan bent u elke 
zondag welkom om 10:30 uur in de Beringhemzaal in 
Walraven. De diensten worden in Bij-Eén vermeld. 

Wilt u zich gelijk aanmelden dan kunt u contact 
opnemen met Opella, vrijwilligers@opella.nl 

Namens alle kerk-vrijwilligers van Walraven, 
Bram ten Ham en Gijs Donkersteeg 

Toneelvereniging MARE speelt Wijn 
Toneelvereniging MARE uit Bennekom staat 
binnenkort weer op de planken met de voorstelling 
Wijn. Deze voorstelling van Philip Walkate is te zien 
op 22 en 23 februari in Akoesticum in Ede. De regie 
is in handen van Hans Fuchs. 

De voorstelling gaat over de jaarlijkse wijnavond van 
oude vrienden. Het stel Charles en Charlotte is uit 
elkaar gegroeid. Samen met Bob, Marja en Ed 
houden ze jaarlijks een wijnproefavond. Marja en 
Charlotte mogen elkaar niet en Charles heeft wel een 
heel bijzonder moment gekozen voor de wijnavond 
dit jaar. Bovendien is Ed dit jaar niet uitgenodigd, 
terwijl hij deze traditie ooit heeft bedacht. Als hij 
toch langskomt en ook de met mentale problemen 
kampende dochter onverwachts langskomt, loopt de 
avond compleet uit de hand. Wijn is een wrange 
komedie die het begrip ‘In Vino Veritas’ een hele 
nieuwe lading geeft. 
Entree 
De aanvangstijd is 20.15 uur. Een entreebewijs kost 
€17,50 (inclusief garderobe en drankje). Meer 
informatie en kaartverkoop via www.mare-toneel.nl 
en Cultura, telefonisch 0318 672 800, of via de 
website www.cultura-ede.nl. 
MARE 
MARE is opgericht door de toenmalige R.K spelgroep 
van de R.K. Maria Virgo Regina Parochie. De officiële 
vereniging is opgericht op 10 november 1981 en de 
vereniging kreeg de naam "MARE" mee. MARE is een 
afkorting van Maria Regina én betekent ‘boodschap’. 
Meer informatie is te vinden op de website van 
MARE: www.mare-toneel.nl. Op facebook worden 
regelmatig nieuwberichten, foto’s en video’s ge-
deeld: www.facebook.com/ToneelverenigingMare. 

A Rocha nieuws: 2023 Insectenjaar 
Het jaar 2023 heeft A Rocha Bennekom uitgeroepen 
tot ‘jaar van het insect’. Daarom zullen we dit jaar 
veel aandacht besteden aan deze beestjes, waar we 
misschien maar weinig over weten. 

A Rocha Nederland bestaat in 2023 bovendien 20 
jaar. De internationale organisatie van A Rocha 
bestaat dit jaar 40 jaar. Dit willen we het hele jaar 
door onder aandacht brengen met verschillende 
activiteiten door het hele land en bij verschillende 
plaatselijke A Rocha werkgroepen. Voor Bennekom 
denken we aan een foto-actie over insecten, 
verschillende wandelingen en een aantal 
informatieve werkmiddagen. 

Onze eerste activiteit staat gepland op zaterdag 11 
februari op de Franse Kamp. We starten om 13.00 
uur met koffie of thee met iets lekkers. Degenen die 

mailto:annevanrheede@hotmail.com
https://rvkbennekom.com/
http://www.mare-toneel.nl/
http://www.cultura-ede.nl/
http://www.mare-toneel.nl/
https://www.facebook.com/ToneelverenigingMare/
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de handen uit de mouwen willen steken kunnen dan 
aan de slag op het terrein. Wie juist wil wandelen kan 
van daar het Rocha-bospad nemen of heerlijk 
rondstruinen op het terrein en genieten van de 
natuur. Iedereen is van harte welkom! 

In maart besteden we aandacht aan zandbijen en 
hun rovers. Dit organiseren we op het heitje aan de 
Hullenberglaan onder leiding van Jan van Harten. 
Andere activiteiten worden nu uitgewerkt; daarover 
volgt later meer. Voor aanmelden en vragen, bel met 
John Smits (0622 827 060) of stuur een berichtje 
naar bennekom@arocha.org. 

Caroline Weijers spreekt over 
ambassade bij de Heilige Stoel 

 

Van 2018 tot 2022 was Caroline Weijers onze 
Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel. Over 
het belang van deze functie spreekt zij in het kader 
van het Titus Leerhuis maandag 20 februari om 20.00 
uur (koffie/thee 19.45 uur) in de Verrijzeniszaal, kerk 
Wageningen. De lezing, die rond 22.00 uur eindigt, 
gaat ook over de heiligverklaring van Titus Brandsma 
en de herdenking van Adrianus VI, vijf eeuwen 
geleden (in 1522) als enige Nederlander tot paus 
gekozen. 

Als Nederlands diplomatieke vertegenwoordiger in 
Vaticaanstad sprak mevrouw Weijers mee over 
pauselijke prioriteiten: vrede en veiligheid, klimaat 
en milieu, mensenrechten, maar ook over 
onderwerpen als sociale rechtvaardigheid, de positie 
van de vrouw in de kerk, inclusiviteit en diversiteit, 
de aanpak van seksueel misbruik. 

Op basis van haar rijke diplomatieke kennis en 
ervaring werd zij in 2018 benoemd in Rome. Zo was 
Caroline Weijers eerder o.a. lid van de Nederlandse 
vertegenwoordiging bij de Europese Unie en 
ambassadeur in verschillende Afrikaanse landen. 

Overeenkomsten tussen wereldreligies 
“Het vraagstuk over de diepe overeenkomsten 
tussen de wereldreligies moet je niet aanvliegen 
vanuit het hoofd, maar vanuit het hart. Aanvliegen 
vanuit je hoofd is ‘geloven dat’, met geloofs-

opvattingen en dogmatiek; vanuit het hart is 
‘geloven in’, waar het gaat om ervaring, de mystieke 
basis. Het rijk Gods vind je in je hart, is binnen in je. 
God als staat van je bewustzijn, je geestesstaat, 
ondergedompeld in liefde, kracht, scherpzinnigheid, 
begrip, geluk, pure positiviteit. Dat betekent ook een 
open oriëntatie op alles wat buiten je is. De mate van 
zelfkennis bepaalt je houding naar en je openheid 
voor de buitenwereld. Dit is de oorspronkelijke kern 
van alle religies. Zo overweldigend en onbevattelijk 
dat de beschrijvingen en vertalingen ervan onuitput-
telijk zijn” aldus Eugène de Groot tijdens zijn lezing 
op maandag 28 november in onze kerk. 

 

De werkgroep bezinningsavond, met Laurens 
Beerepoot, Joost IJsselmuiden, Miranda Meuwissen 
en Hans Wilmink, had Eugène de Groot uitgenodigd 
om een lezing te houden over de diepe 
overeenkomsten tussen de grote wereldreligies. 
Deze lezing was de vijfde in de reeks van Titus 
Leerhuis lezingen. Er waren zeer veel toehoorders op 
deze avond. 

Eugène bouwde zijn argumentatie nauwgezet op. Hij 
begon eerst met zijn eigen ervaringen toen hij intrad 
bij de monniken in het trappistenklooster ‘de 
Achelse Kluis’. Hij ervoer toen voor het eerst wat het 
is om compleet in harmonie met je omgeving te zijn, 
met alles, de gehele natuur om je heen, de mensen. 
Dit was een zeer leerzame en bijzondere belevenis. 
Daarnaast het katholieke milieu waarin hij 
opgegroeid is: misdienaar tot ver in zijn middelbare 
schooltijd, en Jezus als zijn spirituele held, maar ook 
de fascinatie voor de wijsheid vanuit het oosten door 
de boeken van Hermann Hesse die hij las. Vanaf zijn 
kloosterperiode heeft Eugène veel gestudeerd over 
het diepe wezen van religies, dat uiteindelijk leidde 
tot het boek: “De vleugelslag van een koninginne-
page’, een lijvig werk van bijna 400 pagina’s waarin 
hij de geest en het lichaam, het bewuste en 
onbewuste, de wetenschap en de filosofie, het 
humanisme en de religies, oost en west bij elkaar 
brengt. 

In zijn lezing ging Eugène in op wat Jezus gezegd 
heeft: “Het koninkrijk Gods is nabij, bekeer jullie en 

mailto:bennekom@arocha.org
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geloof in de blijde boodschap” (uit Markus), “het 
koninkrijk is binnenin jullie en buiten jullie (Thomas 
evangelie). Bij de Boeddha, Krishna in de Bhagavad 
Gita, de Upanishaden, de Soefiwijsheid (in de Islam) 
is het ‘de zelfkennis als weg naar de waarheid.’ 
Dogen (Japan, 13e eeuw) schrijft: “Zen is jezelf leren 
kennen, jezelf leren kennen is jezelf vergeten, jezelf 
vergeten is verbonden raken met alle dingen”. 
Prediker zegt: ‘Naar Gods bedoeling is het leven 
eenvoudig, maar de mensen halen zich van alles in 
het hoofd’. Jezus zei “zalig de armen van geest”. 
Eugéne refereert tot slot nog aan Tich Nhat Hanh, 
een Vietnamees-boeddhistische zenmonnik, die een 
boek schreef ‘Boeddha leeft, Jezus leeft’, en scherp 
inzicht had in de oorsprong van het Christendom: 
“Alle religies, mits echt geleefd, bevatten dezelfde 
elementen zoals stabiliteit, vreugde, vrede, inzicht 
en liefde. Er zijn zowel overeenkomsten als 
verschillen, maar de verschillen zijn niet meer dan 
accentverschillen’. Het is de nauwe samenhang 
tussen je eigen ik en de omgeving, de zoektocht naar 
je eigen ik, de openheid en aandacht voor wat in je 
leeft maar ook daarbuiten, de liefde en mededogen, 
rechtvaardigheid en vrede, vertrouwen en dankbaar-
heid. 

In de discussie ging het vooral over wat toch anders 
is in het Christendom. Pastoor Henri ten Have kon 
voor een groot deel meegaan in het betoog, maar 
benadrukte dat er in het diepste wel een essentieel 
verschil is tussen de oosterse religies en de westerse 
religies. In oosterse religies ben je als het ware 
onderdeel van het grotere, dat gaat uit van de 
eenheidsgedachte, terwijl je bij het Christendom 
uitgaat van de verenigingsgedachte, een onder-
scheid tussen Schepper en de schepping, die in liefde 
naar elkaar toe buigen. Wij als mens hebben een 
vrije wil en hebben naar de schepper toe een eigen 
verantwoordelijkheid. Je kan volledig in het nu zijn, 
maar je bent daarmee nog geen onderdeel van God. 

Hier kwam het verschil tussen het inzicht van Eugène 
en de christelijke theologie tot uiting: geloven in 
tegenover geloven dat. 

Hans Wilmink 

Kerstinloop 2022, een terugblik. 
24 december Kerstavond: de Alexanderzaal in ’t 
Kerkheem is ingericht en feestelijk versierd. We zijn 
er klaar voor! 

En dan 25 december 1e Kerstdag: om 11.00u gaat de 
Kerstinloop van start. Het is meteen gezellig druk. 
Alle stoelen zijn bezet. Het gebak vindt gretig aftrek. 
Het tafelvoetbalspel, de sjoelbak en het knikkerspel 
worden druk gebruikt. Ook wordt er enthousiast 

geknutseld en gekleurd. Kortom een mooie start. 
Daarna volgt het kerstverhaal: een fabel (waarin we 
onszelf kunnen herkennen...) over ‘tumult onder de 
dieren’ met mooie foto’s van dieren uit Afrika en ook 
van de wolf in Bennekom. 

Direct daarop volgt de lunch. De aanwezigen laten 
het zich goed smaken. Daarna dunt het gezelschap 
wat uit, een aantal mensen gaat een tijdje naar huis 
om even te rusten; zij komen later weer terug en 
schuiven dan aan bij het buffet. De ‘achterblijvers’ 
vermaken zich met quizzen en enthousiaste 
samenzang rondom het kabinetorgel in de sfeervolle 
kerkzaal. Het gelegenheidskoor zingt onder goede 
begeleiding uit volle borst de bekende kerstliederen. 

Daarna is het tijd voor een drankje in afwachting van 
het buffet; een groot aantal van de aanwezigen 
bezoekt intussen ook de Rooms-Katholieke kerk om 
de kerststal te bewonderen. Het koud- en 
warmbuffet vormt tenslotte de afsluiting van een 
gezellige en feestelijke middag. Het is zoals 
gebruikelijk weer verrukkelijk en er is dit jaar 
bovendien een ruime keuze in vegetarische 
gerechten. Er is meer dan genoeg voor iedereen; er 
wordt dan ook volop gebruik gemaakt van de 
gelegenheid om wat mee naar huis te nemen zodat 
men de volgende dagen nog kan nagenieten van de 
kerstinloop, niet alleen in gedachten, maar ook in 
werkelijkheid. Ook het dessert van banketbakkerij 
Van Woerekom wordt zoals gebruikelijk weer veel 
eer aan gedaan. 

Kortom het was een zeer geslaagde kerstinloop 
dankzij de inzet van veel vrijwilligers (die alles 
voorbereidden en/of uitvoerden); en ook met dank 
aan de taartbakkers en voor de inzet van de 
jongerengroep (die via World Servants op reis gaat 
naar Zambia). Dank ook aan de koster van de Oude 
Kerk, aan de muzikanten, de cateraar en Van 
Woerekom en niet te vergeten de gasten die na 
afloop van de dag spontaan meehielpen met 
opruimen. Zonder al deze hulp en de financiële steun 
van de Raad van Kerken Bennekom hadden we deze 
kerstinloop niet kunnen realiseren. 
We kijken nu al uit naar de Kerstinloop van volgend 
jaar. Maar eerst even afkicken. 

Namens de Kerstinloopgroep, Ria en Aart 
Jochemsen 

Buitengewone Midwinter Ontmoetingen 
Dinsdag 24 januari: ik ruim de kamer op, hang de vlag 
buiten, zet koffie en leg lekkere koekjes op een 
schaaltje. Zou er iemand langskomen? Stipt om 10 
uur gaat de bel. Er staat een mevrouw voor de deur, 
die tientallen jaren geleden in onze straat heeft 
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gewoond. Ik begroet haar enthousiast, ik vind het zo 
leuk dat er zomaar een onbekende voor de deur 
staat! Eén van de eerste vragen die ze stelt is of het 
niet lastig is om als gastvrouw geen idee te hebben 
van hoeveel mensen er komen. Dat ervaar ik niet zo, 
een pot koffie is zo gezet! Bovendien heb ik dit al 
eerder gedaan. 

 

Raad van Kerken 
Drie jaar geleden organiseerde de Raad van Kerken 
Bennekom voor het eerst de Buitengewone 
Midwinter Ontmoetingen: vier weken lang stellen 
één of twee gastadressen per dag hun huiskamer 
beschikbaar om anderen te ontmoeten. Iedereen is 
welkom, kerkelijk of niet. Iedereen kan zich ook van 
tevoren aanmelden als gastadres. Het is een mooie 
manier om nieuwe mensen te leren kennen, juist in 
deze grijze januarimaand. 
Corona 
Vanwege de coronaperikelen konden er de 
afgelopen 2 jaar geen ontmoetingen georganiseerd 
worden, maar dit jaar kon het weer! Ik heb in de 
straat flyers in brievenbussen gedaan, maar de flyer 
ook via WhatsApp verspreid. Op dat laatste kreeg ik 
vooral reactie van mensen die heel graag waren 
gekomen, maar al een andere afspraak hadden 
staan. Een aantal van deze mensen wilde graag een 
andere afspraak maken, ook deze contacten zijn 
waardevol! 
Vijf gasten 
Uiteindelijk komen er vijf gasten op de koffie. Drie 
ervan zijn oudere buurvrouwen van verderop in onze 
straat. Ik spreek ze wel eens, maar ze zijn nog nooit 
bij mij binnen geweest. Eén van hen weet nog dat de 
mevrouw die als eerst binnenkwam bij ons in de 

straat woonde, dat was in het begin van de jaren ‘70! 
Er ontspint zich een mooi gesprek, waarbij van alles 
aan de orde komt. Wat is dit toch mooi om te doen; 
buitengewoon! 
Als iedereen weer naar huis is, gaat opnieuw de bel: 
één van de buurvrouwen staat voor de deur met een 
bloemetje. Wat een prachtige ochtend! Volgend jaar 
doe ik weer mee! 

Rita van Doesum-Karsten 

Aartsbisdombedevaart Lourdes 2023 
Van 29 april t/m 6 mei 
2023 organiseert het 
Aartsbisdom Utrecht voor 
de vijfde keer een 
diocesane bedevaart naar 
Lourdes. 

Bij de vorige Aartsbisdombedevaart in 2018 namen 
bijna 1200 pelgrims deel, waaronder 50 parochianen 
uit onze eigen parochie H. Titus Brandsma. Extra 
bijzonder was dat negen leden en de dirigent van het 
jongerenkoor JKA meegingen. De reacties waren 
stuk voor stuk overweldigend. “Lourdes is een plek 
vol mensen, maar waar zodra je het Heiligdom 
betreedt, de rust en het geloof overheersen”. Het 
jongerenkoor JKA is door het Aartsbisdom gevraagd 
als officieel koor voor deze bedevaart en een groot 
deel van het koor heeft al laten weten mee te willen 
gaan. Natuurlijk is er ook gelegenheid om de mooie 
omgeving te ontdekken en een terrasje te pakken. 
Ook hebben al verschillende parochianen laten 
weten dit jaar weer graag mee te gaan naar Lourdes. 
De reis vindt plaats in de meivakantie zodat ook 
jongeren de gelegenheid hebben om andere 
kinderen, tieners en jongeren te ontmoeten en 
samen het geloof te vieren en te ontdekken. Onze 
nieuwe pastoor Mauricio Meneses zal bij onze 
parochiegroep aansluiten. Hij is door het Aarts-
bisdom gevraagd om alle jongeren te begeleiden en 
een onvergetelijke week te bezorgen. Kortom: het 
wordt wederom een geweldige reis. Grijp dus je kans 
en ga als jongere met ons mee. 

Het plan is om 18 februari om 13.30 uur een 
bijeenkomst te organiseren in de Verrijzeniszaal te 
Wageningen. Tijdens deze ontmoeting wordt 
informatie gegeven aan alle belangstellenden over 
de wijze van vervoer, de prijzen, het officiële 
programma van het Aartsbisdom en het parallelle 
programma voor onze parochie. Heeft u interesse 
voor deze informatiebijeenkomst op 18 februari? 
Meld u aan bij Elly Croon, parochiecoördinator van 
de H. Titus Brandsma Parochie. (0655 542 876 of 
ellycroon@outlook.com) 

mailto:ellycroon@outlook.com
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 _____________ MVR  ESTAFETTE ___________________ 

MVR-estafette: Gilles Ampt 
In de MVR-estafette komt elke keer een ander lid van 
onze geloofsgemeenschap MVR aan het woord. Via 
de estafette kunnen mensen binnen onze 
geloofsgemeenschap elkaar beter leren kennen. 
Degene die aan de beurt is geweest geeft het stokje 
door aan een ander lid. 

 

Naam: Gilles Ampt 

Leeftijd: 60 jaar 

Geboren te: Tilburg. Hier heb ik bijna 7 jaar 
gewoond. Mijn schooltijd heb ik daarna in Dordrecht 
doorgebracht. 

Verliefd, verloofd, getrouwd. Al 37 jaar gelukkig 
getrouwd met Viviane. Wij hebben twee geweldige 
dochters Eline en Juliette en één geweldige 
schoonzoon Arne. 

Hobby’s: hardlopen, wandelen, kamperen en reizen 
met de camper, vrijwilligerswerk in de natuur. Ik kom 
graag en vaak in Frankrijk. Ik luister graag naar 
muziek en heb voorliefdes voor Kate Bush en Stevie 
Wonder. Vorige week was ik bij een uniek concert 
van het Cello Octet waar 8 cellisten, volledig 

instrumentaal, het gehele album van Sgt. Pepper’s 
van de Beatles speelden. Ik vind het mooi hoe 
muziekgenres tegenwoordig samengaan. En ik word 
ook heel blij van een jonge componist/zangeres als 
Barbara Pravi die het Franse chanson nieuw leven 
inblaast en vorig jaar bijna het Eurovisie Songfestival 
won. 

Opleiding: ik ben afgestudeerd als toegepast 
wiskundige aan de TU Delft, met een specialisatie in 
informatica. Hele toffe en intensieve studententijd 
gehad. Hierna gewerkt voor prachtige werkgevers als 
Shell, NS en 20 jaar in de ICT-industrie. 

Huidige beroep: Ik werk als expert op het gebied van 
privacy en informatiebeveiliging. Sinds 7 jaar doe ik 
dit als zelfstandig adviseur met een eigen praktijk en 
klantenkring. 

Voel je je betrokken bij de geloofsgemeenschap 
MVR en waarom? De MVR is een hele open 
geloofsgemeenschap waardoor ik kennis heb 
kunnen maken met het katholieke geloof. Van huis 
uit ben ik niet opgevoed met enig geloof, ook al heb 
ik korte tijd op een katholieke school gezeten. De 
MVR bleek het tegendeel van een dogmatische kerk. 
Er is voor iedereen ruimte voor een gezamenlijke én 
een eigen beleving van het geloof, en dat heeft me 
veel gebracht.  
De eerste vrijwilligerstaak waar ik voor gevraagd ben 
was redactielid van ons NieuwSBlad. Dat was een 
mooie manier om als nieuwkomer de geloofs-
gemeenschap beter te leren kennen. Ik waardeer 
enorm de diversiteit van de koren, de voorgangers 
en de vieringen. Daarnaast neem ik graag deel aan 
andere activiteiten zoals het leerhuis en de avonden 
rond Chagall. Door de inzet van de vele vrijwilligers 
is de MVR een hele levendige geloofsgemeenschap 
waar ik me goed thuis voel. 

Voel je je betrokken bij de katholieke kerk en 
waarom? Ik voel me betrokken bij de katholieke kerk 
omdat het een wereldkerk is met een grote 
herkenbaarheid, waar je ook komt. De herken-
baarheid zit voor mij in de sacramenten en de 
rituelen, maar ook in de vele afbeeldingen van 
bijbelverhalen. Als ik in een katholieke kerk kom die 
ik niet ken, zoek ik als eerste de verbeelding van de 
kruisweg op. Het aantal verbeeldingen van de 
kruisweg is legio en die kom ik ook her en der tegen 
in de openlucht. Ook glas-in-loodramen trekken mijn 
aandacht. 
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Het universele van de katholieke wereldkerk ervaar 
ik ook bij bezoekers die in onze kerk komen. Ik vind 
het dankbaar dat onze kerk veel kan betekenen voor 
bij voorbeeld asielzoekers die hier een tijdje komen. 
We delen in het geloof dezelfde waarden en dat is 
vaak al direct voelbaar vanaf het eerste contact, 
terwijl we vaak elkaars taal niet eens spreken. 
Tenslotte wil ik de belangrijke rol noemen die de 
paus kan hebben op het wereldtoneel. Ik vind paus 
Franciscus een zegen voor de wereld in de manier 
waarop hij communiceert en verbindt. Hij verbindt 
mensen en volken maar ook de grote uitdagingen 
van deze tijd als sociale ongelijkheid en de 
klimaatcrisis. In de encycliek Laudato Si heeft hij dat 
op een hele toegankelijke manier uit de doeken 
gedaan en daarmee een wereldbeweging gecreëerd. 
Hij wordt gehoord ook buiten de katholieke wereld. 

(Hoe) ben je actief binnen de geloofsgemeenschap 
en waarom? Ik ben parochieel voorganger en 
voorzitter van de pastoraatsgroep. Ook ben ik 
wijkcontactpersoon en bezorger van de parochie-
bladen in de wijk waar ik woon. Sommige van die 
taken doe ik al vrij lang inmiddels. Het fijne van al die 
activiteiten vind ik het contact met vele mede-
parochianen. Het is ook heel dankbaar om te doen. 
Tevens ben ik een van de vertegenwoordigers van de 
MVR in de Raad van Kerken en het Pastoresconvent 
in Bennekom. Dit zijn oecumenische activiteiten. 
Deze activiteiten doe ik graag om een bijdrage te 
leveren aan de plezierige en constructieve samen-
werking tussen de lokale kerken. 

Is er iets wat je nog zou willen doen of wat je mist 
binnen MVR? Ik verheug me op de doorstart van 
activiteiten voor kinderen en gezinnen, zoals de 
Kinderkerk die heel binnenkort weer gaat starten. 

Hopelijk komen ouders en kinderen dan weer vaker 
naar de kerk. 
Voor mezelf zie ik de komende tijd een belangrijke 
taak om – samen met anderen – in het op de rails 
krijgen van het aanbod van vormings- en 
toerustingscursussen voor parochianen. Vorming en 
toerusting is een goede manier om geloofs-
verdieping en verbondenheid met de geloofs-
gemeenschap hand in hand te laten gaan. Het op te 
starten Ruud van der Lindenfonds is een enorme 
stimulans hiervoor.  
Op termijn wil ik meer actief worden rondom 
uitvaarten. 

Mooie MVR-herinnering: Ik koester vele mooie 
MVR-herinneringen maar één springt eruit. De 
meest bijzondere herinnering is mijn doop door Ben 
Piepers. Dat was in het jaar 2000 en gebeurde in een 
zondagse viering waarin ons hele gezin werd 
gedoopt. Als gezin werden we door Ben actief 
betrokken bij de totstandkoming van de hele liturgie. 
Dat was met recht een onvergetelijke gebeurtenis. 

Verder actief: als vrijwilliger voor het Wageningse 
Engpad (zowel het klompenpad als het klompenpad 
voor kids), en als vrijwilliger in biologische wijngaard 
Hof te Dieren. Tevens diverse activiteiten rondom de 
bescherming van privacy in een maatschappelijke 
context. 

Stokje gaat door naar: Annelies Werner 

Want: Zij is nog niet zo lang bij onze geloofs-
gemeenschap en direct vanaf het begin is zij 
enthousiast en actief geworden als vrijwilliger. Ik 
hoor graag meer over haar achtergrond en hoe zij 
aankijkt tegen de MVR en wat zij ons wil meegeven. 
 

 

 ________________ BOEKBESPREKING  ____________________  

Van Titus Brandsma tot Edith Stein 
–Veertig dagen bidden met heiligen en martelaren 

Het Nieuwsblad dat u leest is de uitgave voor de 
veertigdagentijd. Reden om juist nu – met deze 
boekbespreking – stil te staan bij bovenstaand boek. 
Het boek bevat een flink aantal gebeden, 
overwegingen van allerlei mensen, waaronder 
heiligen en martelaren. Voor elke dag in de 
veertigdagentijd een tekst om te lezen en bij stil te 
staan. Ook volgen her en der toelichtingen op de 
gebeden en overwegingen. Het boek is mede 

uitgegeven naar aanleiding van de heiligverklaring 
van Titus Brandsma. 
Het boek is zeker een aanrader voor mensen die 
zichzelf willen laten inspireren en de uitdaging aan 
durven eens door de bril van een ander naar de 
werkelijkheid te kijken. 

Voorwoord 
In het voorwoord geeft Leo Fijen aan wat in zijn ogen 
het belang is van hetgeen heiligen en martelaren ons 
in deze tijd te zeggen hebben. Hun teksten helpen 
hem om thuis te komen, bij God. Ook prijst hij zich 
gelukkig in een rijke traditie te staan. Hij kan in deze 
traditie troost vinden in het idee dat hij zich alleen 
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maar hoeft aan te sluiten bij al diegenen die de weg 
van Christus zijn gegaan en daarvoor hun leven 
hebben gegeven. “Ik mag delen in iets en Iemand die 
veel groter is dan mezelf en die me het gevoel geeft 
dat ik er nooit alleen voor sta.” 

Veelheid aan teksten 
Zoals eerder aangegeven geeft het boek een 
veelheid aan gebeden en overwegingen. De een 
spreekt natuurlijk meer aan dan de ander. Volgens 
mij is er voor iedereen inspiratie uit te halen. Je zou 
de teksten kunnen beschouwen als spiegels die je 
willen laten stilstaan bij hoe jij zelf dingen beleeft of 
aanpakt. De kans is groot dat het spiegelen je tot 
nieuwe ideeën brengt. Vier teksten wil ik hieronder 
opnemen. Hopelijk dat u denkt, dat smaakt naar 
meer! 

Vasten van roddels en laster 

(Paus Franciscus, veertigdagentijd 2021) 

Ik raad je aan om te vasten, en dan nog wel 
een vasten waar je geen honger van zult 
krijgen: vasten van roddels en laster. 

Dit is wel een bijzondere manier van vasten. 

Tijdens deze vasten over broeders of zusters 
geen kwaadspreken, dat kunnen we toch 
allemaal doen! 

Dit is een prachtig vasten! 

 

Gewoon helpen 

(Titus Brandsma, 1881-1942) 

Kniel neer voor het Gelaat van God in je 
broeder. 

Ben ik de hoeder van mijn broeder? Ik ken 
hem toch niet. Ik heb geen contact met hem…  

Ja, je bent de hoeder van je broeder. Schep 
contact. 

Niet vragen. Niet omzien. Niet oordelen. 

Gewoon helpen. 

 

Uw liefde in de wereld 

(gebaseerd op het gedicht Venster van de Ziel 
van Edith Stein) 

Geef ons ogen die de kleine dingen van de 
gewone dag zien en in het licht zetten; 

Geef ons oren die de verborgen vragen in het 
gesprek met anderen opnemen; 

Geef ons handen die niet lang zullen 
overleggen of ze zullen helpen en goed zullen 
zijn. 

Laat uw licht doordringen door het venster 
van onze ziel in ons binnenste zodat wij 
stralen in onze omgeving én onderweg met 
medemensen. 

Maak ons tot een venster waardoor uw liefde 
in de wereld schijnt. 

 

Maak mij dienstbaar 

(Huub Oosterhuis) 

Maak mij dienstbaar zonder opdringerigheid, 
dat ik anderen helpen mag zonder hen te 
vernederen. 

Maak mij toegewijd aan de grond, aan alles 
wat laag en onaanzienlijk is, dat ik mag 
behartigen, wat niemand anders behartigt en 
leer mij wachten, luisteren en zwijgen. 

Maak mij klein en arm genoeg om zelf 
geholpen te worden door anderen. 

Stuur mij op weg in deze wereld op zoek naar 
leeftocht, op zoek naar uw naam. 

 
Titel: Van Titus Brandsma tot Edith Stein 
Hoofdredactie: Leo Fijen 
Eindredactie: Marian de Heer 
Uitgever: Adveniat, i.s.m. Uitgeverij  Halewijn 
ISBN: 978-94-93279-01-8 
Aantal pagina’s: 269 

 

 

 ________________________ FORUM ________________________  

Twee vrouwen trouwen 
Onlangs was ik voor een formaliteit bij de burgerlijke 
stand in onze woonplaats El Jagüel. Dat is een klein 
gebouwtje: een paar bureaus voor de twee 
medewerkers en wat plastic stoelen waarop enkele 
wachtenden kunnen zitten, de rest moet staan. Opzij 
is er nog een trouwzaaltje. Toen ik binnenkwam, 
groette me een jonge vrouw, die zat te wachten op 

haar beurt. Ik moest even kijken en herkende haar 
toen min of meer. Ik heb haar als jong meisje 
ontmoet toen ik weleens bij haar familie langskwam, 
dat kan wel vijftien jaar geleden geweest zijn. Vorig 
jaar was ik op de uitvaart van een lid van die familie 
en moet ik haar ook gezien hebben. 

Ik kreeg al snel in de gaten dat de vrouw er samen 
met een andere vrouw was, want de twee zeiden af 
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en toe wat tegen elkaar. Toen werden ze bij de 
ambtenaar geroepen. Ik stond er een paar meter 
vandaan en kon dus, zonder er moeite voor te 
hoeven doen, horen wat ze aan het regelen waren. 
Ze gingen trouwen. 

Twee vrouwen die gaan trouwen, en nog wel 
afkomstig van achterin de wijk, het armste gedeelte! 
Toen ik in 2001 in Argentinië aankwam en bij 
dezelfde burgerlijke stand mijn eigen huwelijk kwam 
regelen, kreeg ik van de dienstdoende ambtenaar, 
toen die zag dat ik de Nederlandse nationaliteit had, 
direct commentaar. Toevallig was toen zeer onlangs 
in Nederland, als eerste land ter wereld, het 
homohuwelijk mogelijk geworden, en dat bericht 
ging de hele aardbol over. “Wat een degeneratie!” 
zei de ambtenaar me hoofdschuddend, het leek hem 
onbestaanbaar. Ik ben er maar niet over in discussie 
gegaan.  

In 2010 werd in Argentinië het 'matrimonio 
igualitario' ingevoerd, het huwelijk tussen mensen 
van gelijk geslacht. Het kwam voor de meeste 
mensen als een donderslag bij heldere hemel, het 
was een van de emancipatorische maatregelen 
waarmee de regering van Cristina de Kirchner 
vooropliep. Ik herinner dat toen enkele vrouwen in 
mijn bijbelgroep in de kapel ongelovig reageerden: 
hoe kon dit nu? Maar het kon. Argentinië was het 
eerste land in Latijns-Amerika, en eigenlijk is er nooit 

meer echt discussie over geweest. En blijkbaar, 
merkte ik nu bij de burgerlijke stand, trouwen 
vandaag de dag ook twee arme vrouwen uit een 
volkswijk. 

De ambtenaar – niet dezelfde als die ik in 2001 
getroffen had – hielp heel vriendelijk. De 
formaliteiten waren niet ingewikkeld. Voor mijn 
binnenkomst waren er blijkbaar al de nodige 
papieren ingevuld, er hoefde nu alleen nog maar wat 
handtekeningen gezet te worden en afspraken 
gemaakt voor volgende maand, want de 
trouwdatum was niet ver weg meer. Toen de 
vrouwen vertrokken probeerde ik nog even 
oogcontact te zoeken, maar dat lukte niet. Maar 
innerlijk verheugde ik me om hen. Ook deze twee 
vrouwen kunnen in openheid hun liefdesrelatie 
vormgeven en formaliseren. Er kan feest om gevierd 
worden. Wat ruim twintig jaar geleden nog van een 
andere planeet leek, is nu tot achter in onze wijk 
geaccepteerd geraakt. 

De katholieke Kerk erkent geen relaties tussen 
mensen van hetzelfde geslacht. Misschien is het een 
kwestie van tijd, ik hoop het. Soms veranderen 
dingen snel. Waar mensen van elkaar houden en dat 
hardop willen uitspreken, daar mag God bij genoemd 
worden! 

Marc van der Post 

 

 ____________________ VERENIGING MVR ________________  

Graag donaties voor Vereniging MVR 
De door de Vereniging MVR betaalde honoraria voor 
dirigent, organist en voorgangers zijn in 2022 
gestegen, terwijl er enkele donateurs zijn 
weggevallen. Daarom hebben we nu voor het eerst 
een tekort. Gelukkig hebben we nog reserves. Toch 
zouden we graag meer donaties ontvangen! 

Veel leden van het gemengd koor doneren aan de 
vereniging als een soort contributie, ze weten dat 
hun professionele dirigent geld kost. Maar het koor 
is niet alleen van de leden: de hele geloofs-
gemeenschap geniet van goed verzorgde zang 
tijdens vieringen. Ook toehoorders nodigen we 
daarom graag uit om bij te dragen in de kosten. 

Als u nog niet doneert aan de vereniging, denk dan 
aan een bedrag tussen €25 en €75 per jaar. Dit kunt 

u desgewenst bij ons regelen in de vorm van een 
meerjarige overeenkomst tot opzegging, zodat het 
aftrekbaar is van de belasting. Dan kunt u iets meer 
geven bij dezelfde netto kosten. 

U kunt ook overwegen een eenmalige donatie te 
doen, geoormerkt voor bouw en inrichting van de 
nieuwe parochiezaal. Een fors deel van de kosten 
daarvan komt namelijk voor rekening van de 
Vereniging MVR. 

Bankrekening voor donaties: NL71 RABO 0113 0302 
58 t.n.v. Vereniging Maria Virgo Regina. 

Overigens blijft de Aktie Kerkbalans ook van cruciaal 
belang. De meeste kosten van onze kerk lopen 
immers via de parochie, zoals energie, salaris 
pastores en onderhoud gebouw. 
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 _______________________ REDACTIE _______________________  

Rooster NieuwSBlad Bennekom voor 2023 (aangepaste versie 27-12-2022) 

Thema bestreken periode 
inzenden 
kopij t/m 
zondag 

redactie- 
vergadering 

dinsdag 

verspreiden 
woensdag 

Veertigdagentijd za 18 feb t/m vr 24 mrt 5 feb  15 feb 

Pasen za 25 mrt t/m vr 12 mei 12 mrt  22 mrt 

Pinksteren za 13 mei t/m vr 7 jul 30 apr  10 mei 

Zomer za 8 jul t/m vr 22 sep 25 jun  5 jul 

Herfst en Advent za 23 sep t/m vr 8 dec 10 sep  20 sep 

Kerstmis za 9 dec t/m vr ? 26 nov  6 dec 

Voor TitusBreed gelden de volgende data voor 2023 (aangepaste versie 27-12-2022) 

Thema bestreken periode 

Inleveren bij 
lokale 

redactie 
woensdag 

Inleveren bij 
redactieTB@ 

pztb.nl 
maandag 10 

uur 

TitusBreed 
ophalen 

vanaf 09.00 
uur 

woensdag 

Veertigdagentijd za 18 feb t/m vr 24 mrt 25 jan 30 jan 15 feb 

Pasen za 25 mrt t/m vr 12 mei 1 mrt 6 mrt 22 mrt 

Pinksteren za 13 mei t/m vr 7 jul 19 apr 24 apr 10 mei 

Zomer za 8 jul t/m vr 22 sep 14 jun 19 jun 5 jul 

Herfst en Advent za 23 sep t/m vr 8 dec 30 aug 4 sep 20sep 

Kerstmis za 9 dec t/m vr ? 15 nov 20 nov 6 dec 

 
 
Redactie: Inleveren kopij volgend nummer (Pasen) tot zondag 12 mrt; voor TitusBreed tot woensdag 

1 mrt; e-mail: redactie@rkkerkbennekom.nl; Jos Jansen, tel: 0317 415 624 
Kopij voor de website: webmaster@rkkerkbennekom.nl; Henny de Nijs, tel: 0629 328 212 

Bezorging: Marian Bolscher, tel.: 0318 417 237 
Advertenties: Anton Baks, tel: 0318 418 686, e-mail: baks65@gmail.com 
 
  

mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:baks65@gmail.com
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 _____________ MARIA V IRGO REGINA INFORMATIE ______________  

 
 
 
 
 

Parochie Titus Brandsma 
De Maria Virgo Regina geloofsgemeenschap is RK 
en is onderdeel van de Titus Brandsma parochie. 
Voor informatie over de Titus Brandsma parochie 
zie de website: www.ztitusbrandsmaparochie.nl. 
Maria Virgo Regina kerk 
adres: Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom 
internet: www.rkkerkbennekom.nl 
e-mail: secretariaat@rkkerkbennekom.nl 
Locatieraad 

− Peter Wijngaard (voorzitter), tel. 
0318 417 670, peter.wijngaard@xs4all.nl 

− Theo Jetten (secretaris), tel. 0318 784 287, 
locatieraad@rkkerkbennekom.nl 

− Gerard Bolscher (gebouwen/terreinbeheer en 
financiën), tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

− Marianne Thie (liturgie), tel. 0318 414 558, 
majthie-koomen@hotmail.com 

Pastoraatsgroep 

− Gilles Ampt (voorzitter), tel. 0317 412 288, 
pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl 

− Hermine Wilmink (diaconie), hermine@planet.nl 

− Pieter Boers, tel. 0318 847 568, 
pietboers@upcmail.nl 

− José van der Meulen, tel. 0318 430 455 

− Rita van Doesum-Karsten (secretaris), tel. 0318 
418 025, ritakarsten@chello.nl 

Commissie van financiën en beheer 

− Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 

Technische Dienst 
Herman van den Akker, tel. 0318 220 720 
Ledenadministratie 
Klaas van der Meulen, tel. 0318 430 455 
p.a. Heelsumseweg 1, 6721 GP Bennekom, 
ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl 
Parochiewacht 
ma t/m vr 10.30-11.30 uur, Torenzaal, tel. 0318 414 
896; daarbuiten informatie via antwoordapparaat. 
Kostercontactpersoon 
John Veraa, Hofrustlaan 74, 6721TB Bennekom, tel. 
0630 443 497, koster@rkkerkbennekom.nl 
Contactpersoon uitvaart en begrafenis 
Marian Bolscher, tel. 0651 651 736 

Contactpersoon dopen 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Wijkvertegenwoordiging 
Marian Bolscher, tel. 0318 417 237 
Caritas 
Huub Oude Vrielink, tel. 0318 413 735 
Contact Raad van Kerken 
Hans Westendorp, tel. 0318 418 465 
Agenda torenzaal en parochiezaal 
Ton Gommers-Smits, tel. 0318 414 374, 
tgommers@xs4all.nl 
Reservering van de kerk 
Gerard Bolscher, tel. 0619 891 975, 
gebouwen@rkkerkbennekom.nl 
Koren 

− Gemengd Koor: Piet Boers, tel. 0318 847 568 

− ARSIS: Peter Wijngaard, tel. 0318 417 670 

− Kinderkoor: Matty Huls, matty@living-voice.nl 

− Laudenkoor: Truus Appelman-Komen, tel. 0318 
414 943 

− Kleinkoor: Truus Appelman-Komen, tel. 0318 
414 943 

Werkgroep gezinsvieringen 
gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl 
Werkgroep 1e communie 
Christianne Marcelis-van Acker, tel. 0318 418 347 
Werkgroep jongerencatechese 
vacant 
On the Road (jongergroep) 
ontheroad@rkkerkbennekom.nl 
Basisschool St. Alexander 
Acacialaan 32a, tel. 0318 430 340 
www.alexanderschool-skovv.nl/ 
Katholiek Vrouwen Gilde 
Inge Wijngaard, tel. 0318 417 670 
Redactie Nieuwsbrief, NieuwSBlad en TitusBreed 
Jos Jansen, redactie@rkkerkbennekom.nl. 
Webmaster, webmaster@rkkerkbennekom.nl 
Henny de Nijs, tel. 0629 328 212 
P.R.Groep 
Hans Wilmink, 0318 413 049, 
PRgroep@rkkerkbennekom.nl 
Rijdienst 
coördinator Ad Meijs, rijdienst@rkkerkbennekom.nl 
tel. 0318 418 273 
Vereniging Maria Virgo Regina 
secretaris: Laurens Beerepoot, tel. 0317 423 570 

secr.verenigingmvr@gmail.com 
website: www.verenigingmvr.nl 

 

http://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/
http://www.rkkerkbennekom.nl/
mailto:secretariaat@rkkerkbennekom.nl
mailto:peter.wijngaard@xs4all.nl
mailto:locatieraad@rkkerkbennekom.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:majthie-koomen@hotmail.com
mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:hermine@planet.nl
mailto:pietboers@upcmail.nl
mailto:ritakarsten@chello.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ledenadministratie@rkkerkbennekom.nl
mailto:koster@rkkerkbennekom.nl
mailto:tgommers@xs4all.nl
mailto:gebouwen@rkkerkbennekom.nl
mailto:matty@living-voice.nl
mailto:gezinsvieringen@rkkerkbennekom.nl
mailto:ontheroad@rkkerkbennekom.nl
http://www.alexanderschool-skovv.nl/
mailto:redactie@rkkerkbennekom.nl
mailto:webmaster@rkkerkbennekom.nl
mailto:PRgroep@rkkerkbennekom.nl
mailto:rijdienst@rkkerkbennekom.nl
mailto:secr.verenigingmvr@gmail.com
http://www.verenigingmvr.nl/
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Ik heb een vraag … 
 

 
Hebt u hulp nodig? Of hebt u een vraag of verzoek? 
Dan kunt u dat via dit formulier duidelijk maken.  
Wij, de MVR geloofsgemeenschap Bennekom, willen er graag voor u 
zijn! 
 
U kunt hieronder aangeven waarover uw vraag gaat. Wilt u tevens uw naam en 
contactgegevens invullen? Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 
Natuurlijk wordt uw vraag vertrouwelijk behandeld. 

Hoe kunt u uw vraag inleveren? 

• in de Caritas-brievenbus (in de hal naar de Torenzaal). Dit kan als de 
parochiewacht aanwezig is (op weekdagen van 10:30 – 11:30 uur) en op 
zondagen rondom de vieringen; 

• per post sturen naar de Pastoraatsgroep, (Heelsumseweg 1, 6721GP 
Bennekom) of digitaal (e-mail: pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl); 

• deze kaart digitaal invullen op de website van onze kerk: 
https://www.rkkerkbennekom.nl/ 

  

Mijn (voor)naam is: …………………………………………………………………………………. 
Ik ben te bereiken: 

 via telefoonnummer .............................................................................  

 en / of e-mail adres ..............................................................................  

Ik heb een vraag over : 
 

 vervoer naar de kerk 

 hulp bij nood (persoonlijk of iemand anders) door Caritas 

 uitreiken van de communie thuis 

 bezoek of gesprek bij mij thuis 

 iets anders, namelijk .  ……………………………………………………………………… 
 

mailto:pastoraatsgroep@rkkerkbennekom.nl
https://www.rkkerkbennekom.nl/
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Onze Adverteerders 
 
De uitgave van het NieuwSBlad wordt mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders. 
In de digitale uitgave van ons NieuwSBlad www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/ staan 
aanklikbare links naar hun website. 
 
Hieronder de sites van de adverteerders: 
 

Jillis Baggerman makelaardij Bril 2000 

Weerklank uitvaarten Smit & Moormann, notariaat 

Kardoen Bennekom Bouwbedrijf Van Grootheest 

Barneveld Schuurman Makelaars Albert Heijn Bennekom 

DA-drogist Jonker Bennekom Wijnhuis Bennekom 

Van den Top rijopleidingen Roelofs - Technisch Maatwerk 

De bloemenmand 2Wielercentrum Bennekom 

Den Engelsen bloemen /planten en diervoeding Herinneringshuys 't Hoge Heem 

PLUS Edwin en Astrid Holtrop Van Wonderen - shoes and stuff 

Kapsalon Everline Kapsalon Marage 

Henri’s Stekje Geels woonwarenhuis 

Hartman tweewielers Newyorkpizza 

Auto van de Weerd Van de Zandschulp assurantiën B.V. / RegioBank 

Installatiebedrijf Van Ginkel Diergaardeadvies-Bennekom 

No48 Eijgenraam mannenmode Raak Nederland - Bennekom 

Hoveniersbedrijf Hans Rozeboom Kasteel Hoekelum 

Schildersbedrijf van Reemst Woonstudio Bennekom 

De Ruiter Uitvaartzorg Garage Bennekom autobedrijf 

Bloembinderij Lindhout haroboomwerk - bennekom 

Sa Lolla Ristorante - Wageningen Mitra Bennekom 

Monuta Hofrust De Goudreinet - Bennekom 

lunchroom "de Beken" Renkum  

 
 

http://www.rkkerkbennekom.nl/informatie/maandblad/
http://www.jillisbaggerman.nl/
http://www.bril2000bennekom.nl/
http://www.weerklankuitvaarten.nl/
file:///C:/Users/Baks/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BE595L8P/2021%20link%20-%20adverteerders.docx
http://www.kardoen.nl/
http://grootheest.nl/
http://www.barneveld-schuurman.nl/
https://www.ah.nl/winkel/8615
https://www.openingstijden.nl/DA-Drogist/Bennekom/Dorpsstraat-29/
https://wijnhuisbennekom-shop.nl/
http://www.toples.nl/
http://www.roelofsede.nl/
http://www.fleurop.nl/bloemist/gelderland/bennekom/westendorp-j-d-m-.html
https://www.2wielercentrumbennekom.nl/
http://www.dierenwinkel-in.nl/bennekom/engelsen-dierenspeciaalzaak-den
http://herinneringshuysthogeheem.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/bennekom_plus-edwin-en-astrid-holtrop_896
http://www.shoesenstuff.nl/
http://www.everlinecareforhair.nl/
http://www.kapsalonmarage.nl/
https://www.bloemenwinkels.nl/gelderland/bennekom/henri-s-stekje/
https://www.geelswoonwarenhuis.nl/home.php
http://www.hartmantweewielers.nl/
https://www.newyorkpizza.nl/
http://www.van-de-weerd.nl/
http://www.zandschulp.nl/
http://www.ginkel.nu/
http://www.diergaardeadvies.nl/
http://www.eijgenraammannenmode.nl/
http://www.raaknederland.nl/
http://tuincentrumhansrozeboom.nl/
https://www.kasteelhoekelum.nl/
http://www.vanreemst.net/
https://woonstudiobennekom.nl/
http://www.deruiteruitvaartzorg.nl/
http://bennekom.adautobedrijf.nl/
http://www.bloembinderijlindhout.nl/
http://www.haroboomwerk.nl/
http://salolla.nl/
https://www.mitra.nl/winkels/mitra-bennekom-van-oostenbrugge-oude-kerkplein
https://www.monuta.nl/vestiging/hofrust/
https://www.zupermar.com/NL/Bennekom/100248504787781/Goudreinet-Bennekom
https://debeken.com/

