Gaandeweg

Gaan de weg

doorheen woestijnen,
levend van wat dor gras,
soms van brood en vlees,
dat uit de hemel valt,

rustend soms in oases van groen.

Verder gaan,

gebouwde tent afbreken,
om gaandeweg

een nieuwe weg te gaan

naar nieuwe horizon.

Gaandeweg
de aarde leren kennen
en de hemel.

Gaandeweg ruimte zien en grenzen.

Op wankele voeten gaan,
steunend op handen,
die met jou

de weg gaan.

Gaandeweg
de volheid voelen

van de grote ruimte



die je draagt,
je ademiis,

je eten en drinken.

Gaan de

weg van de belofte,
gaandeweg geloven
dat je eigen gaan

gaandeweg vervulling is.



